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ÖNSÖZ 


Aydınlar Ocağı, Türkün tarih ve kökü ve milli şuuruna sahip aydınlarının bir kuruluşu olarak, bugüne kadar birçok meselede olduğu gibi, milli kültür temelini hedef almış ve Türk tarihinin hemen her döneminde rastlanılan böylesine nâzik ve önemli bir meseleyi ihmal edemezdi. 


Tarihin bilinen en eski milletlerinden biri olan Türkün ve devletinin değişmeyen bir şekilde, her dönemde düşmanları olmuş ve onu içerden, dışardan yıkmağa, tarih sahnesinden kaldırmağa çalışmıştır. 
Devletin gücüne bağlı olarak bazen içerde, bazense dışarda yoğunlaşan bu tahrip unsurları, zaman zaman elbirliği etmekten de kaçınmamıştır. 
Ülke içindeki zaaflardan-azemt istifade imkânlarını arayan, Türkün Vatan ve Milletini parçalama ve yoketmeğe yönelmiş bu hareketleri, bilhassa Türkün gelişmesinden korku duyan, Türkiye üzerindeki oyunlar- dan menfaat uman ananevi düşmanları kadar, aşağılık duygusuna sahip düşmanlaştırılmışlar ve İşbirlikçiler birlikte yönetmiş ve hedefe ulaşmağa çalışmışlardır. 


Bugün durum bundan farklı mıdır? İşte 14/15 Eylül 1984 günleri İstanbul'da tertiplenen bir seminerde, hiçbirimiz için çok uzaklarda olmayan ve Türkiyemizi 12 Eylül arefesindekl parçalama noktasına getiren sebepler 'incelenmiştir. Böyle bir seminer tertiplenirken meseleyi tarihi bir geçmişten alarak günümüze kadar getirmeğe ve böylece bur güne olduğu kadar İistikbâle ve gelecek nesillere de ışık tutmağa çalışılmıştır. 


Bu seminerde Türkiye üzerinde oyunlar oynanırken, olaylara sadece kendi gözlem ve pencerelerinden bakan, kendi çıkarlarını ön plânda tutarak hareket eden şekli dostlardan, dost görünen düşmanlardan, akılsız dostlardan da bahsedilerek büyüteç onların üzerine çevrilmiş; böylece ibretli sahneleri kamuoyuna açıkça sergilenmiştir. 


«Ülkemizi 12 Eylül'e Getiren Sebepler ve Türkiye Üzerindeki Oyunlar» adı ile tertiplenen seminerde, tebliğler sırasıyla takdim edi- 


liirken, her takdimi, bir fikir adamının konunun tahlilini ihtiva eden görüşleri takip etmiştir. Seminerin ikinci gününün son bölümde de, yerinde yapılan müşahede ve tesbitlere dayalı görüntüler ile insanoğlunu bu tertibe ve oyuna iten psikolojik sebepler sunulmuştur. 


Yaz aylarındaki dinlenmelerinden ferâgat ve fedakârlık göstererek ricalarımızı kırmayan, kendilerine şükran borçlu olduğumuz tebliğ ve tahlil hazırlayan ilim ve fikir adamlarımızın iştirâkleri ile gerçekleşen seminerin ulaştığı en önemli sonuç, hiç şüphesiz, Türk kamuoyunda ve haberleşme araçlarında büyük yankı uyandırmış bulunmasıdır. 


Mümtaz misafirlerimiz, başta üçüncü Cumhurbaşkanımız sayın Celâl Bayar; değerli konuşmalar yaparak katılan Başbakan sayın Turgut Özal; Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı sayın Vehbi Dinçerler; Kültür ve Turizm Bakanı sayın Mükerrem Taşçıoğlu ve semineri yakından takip den İçişleri Bakanı sayın Dr. Ali Tanrıyar, Istanbul Milletvekilleri, DYP Genel Başkanı sayın Yıldırım Avcı ve arkadaşları, İstanbul Valisi ile mülki ve askeri erkân ve Türkiye Odalar Birliği Başkanı sayın Mehmet Yazar'ın şereflendirdikleri toplantı, Seminer Sonuç Bildirisi'nin kamuoyuna açıklanması ile nihayetlenmiştir. 


Bu vesile ile ricalarımızı kırmayıp tebliğ sunarak, tahlil, yorum, değerlendirme yaparak seminerimize katılan değerli ilim, fikir adamları ve yazarlarımıza; maddi-manevi desteklerini esirgememiş bulunan dostlarımıza tekraren şükranlarımızı sunar; bu arada fâni hayatlarını seminerimiz için hazırladıkları tebliğlerini bitirdikten iki gün sonra tamamlayan Aydınlar Ocağı'nın ilk Genel Başkanı, Büyük âlim Prof. Dr. 
Ibrahim Kafesoğlu'nun hatırasını hürmetle anarız. 


Ayrıca seminerin kusursuz denilebilecek mükemmeliyette gerçekleşmesine maddi ve manevi olarak katılan bütün mensup ve yakınlarımıza, bilhassa gece veya gündüz farkı gözetmeksizin çalışan, didinen, hizmetleri geçen gizli kahramanlarımıza teşekkür eder, tertibine iki ay gibi kısa bir sürede ulaşılan merhaleden sonra, bu defa seminerin ger“ çekleşmesinden sadece bir ay gibi kısa bir zaman sonra Milletimize lâyık olabilmenin sevinci ile seminer tebliğ, tahlil ve Sonuç Bildirisi'ni ihtiva eden kitabı neşretmenin saadetini ve şükranlarını arz ederiz.. 


15, Ekim. 1984 
Aydınlar Ocağı Genel Merkezi 


Seminerin Açılış Merasimi 


Dr. METIN ERİŞ 


Muhterem üçüncü Cumhurbaşkanımız, muhterem Bakanlarımız, askeri, mülki erkân ve misafirlerimiz. Herbirimizin ve şüphesiz hepimizin birer mensubu olmakla şeref duyduğu Türk Milletinin asırlara dayanan ve dayanacak varlığı ve ülkesi üzerinde oynanmış ve oynanmakta olan oyunları ilmi, fikri, kültürel çerçeve içersinde incelemek, yeniden gözler önüne sermek üzere Aydınlar Ocağınca «Ülkemizi 12 Eylül'e Getiren Sebepler ve Türkiye Üzerindeki Oyunlar» adı altında tertiplenmiş bulunulan iki günlük seminerimize teşriflerinizle hoşgeldiniz. Yirmiye yakın ilim ve fikir adamının ricalarımızı kırmayarak, dinlenme ayları olarak kabul edilebilecek yaz aylarında bulunulmasına rağmen, ferâgat ve fe dakârlıkla hazırlamak lütfunda bulundukları iki yüz elli daktilo sayfasını aşan tebliğ ve tahlilleri vesilesiyle huzurlarınızda kendilerine ve bilhassa son eserleri olmak vasfına ulaşmış rahmetli hocamız, ilk genel başkanımız Kafesoğlu'na Aydınlar Ocağı Yönetim Kurulu adına şükran larımı sunmak istiyorum. 


Şimdi yüksek müsaadelerinizle önce İstiklâl Marşımızı dinleyelim, ve hemen O'na bağlı olarak da büyük Türk Milleti uğruna hizmet vermiş bulunan bütün Türk Büyüklerinin ve Şehitlerinin huzurunda saygı duruşumuzu ifa edelim. 


Teşekkür ederim. Seminerimizin açış konuşmasını yapmak üzere Aydınlar Ocağımızın Genel Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yalçın'ı huzur larınıza davet ediyorum. 


AYDINLAR OCAĞI GENEL BAŞKANI 
Prof. Dr. SÜLEYMAN YALÇIN”IN 
SEMİNERİ AÇIŞ KONUŞMASI 


Sayın üçüncü Cumhurbaşkanımız, Sayın Bakanlar, Değerli Komutanlar ve Saygıdeğer Davetlilerimiz; 
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Aydınlar Ocağı'nın manâlar taşıyan bu toplantısını teşrifinizle daha da manâlı ve değerli hale getirmenizin sevinç duygularıyla hepinize hoş geldiniz der, şahsım ve Ocak Idaresi adına en derin hürmetlerimi sunarım. 


Kendine has hizmet çizgisi üzerinde 15'inci faaliyet senesini idrak edon Aydınlar Ocağı, tam da 4'üncü yıldönümünde 12 Eylül olayına dikkatlori getirmek istiyor. Burada ayrı ve ilişkisiz duran Aydınlar Ocağı vakası ile 12 Eylül hareketi arasında mevcut derin bir manâ birliğine işaret edilmesi gerekir. Zira Aydınlar Ocağı, 12 Eylül harekâtına ulaşan olaylar zincirinin önemli bir kavşak noktasında, önce masum talebe davranışları şeklinde başlayıp genişleyen, yurdun huzur ve istikrarının bozulduğu 1968-1969 yıllarında mayalanmıştır. Bu mayada Türkü, bu vatan topraklarında muhafazası gerekli şahsiyet çizgileriyle bilen, tanıyan ve bu şahsiyet muhtevasını korumayı vazgeçilmez bir vazife telâkki eden bir grup ilim, fikir ve san'at adamının bir araya gelme gayreti yatar, Bu gayret 1970 Mayıs'ında Aydınlar Ocağını, bir ilim ve kültür müessesesi olarak ortaya çıkarır. 


Bu gayretin insanları, yani Aydınlar Ocağının mensupları milletimizin geniş coğrafya zemininde ve uzun tarihi macerasında oluşan ve gelişen şahsiyet çizgisi ve hayat damarını, yani milli kültürümüzü de «İslâm-Türk Terkibi» olarak görür. Kezâ; Türkün bu manevi dünyasını ilmi tahliller ve hakikati arayan objektif yaklaşımlarla tanıma, tanıtma ve korumayı da ihmal edilemez bir vazife bilir. Aydınlar Ocağı idare cileri bunu 15 senedir şaşmaz bir şuurla yerine getirirken, hiçbir zaman günlük politikanın ağına ve şahsi emel çukurunun içine düşmemiştir. 
Bu idrakle sayısız konferans, açıkoturum, seminer, anma ve mükâfat toplantısı, sergi, konser ve san'at şöleni tertiplemiştir. Bunlar arasında; 


— 1978 İstanbul'da, «l!i. Büyük İlmi Kurultay», 

— 1979 Ankara'da, «Türkiye'nin Sosyo-Kültürel Mes'eleleri», — 1980 İstanbul'da, «Milli Kültür Semineri ve San'at Şenliğin, — 1981 Ankara'da, «Milli Eğitim ve Din Eğitimi», 

— 1984 Istanbul'da, «Millt Kültürümüzün Bugünkü Mes'eleleri, 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gibi büyük, seneler sonrasında akseden başarılı ve manâlı toplantılar ila birçok yayınlar hâlâ hafızalardadır. Bu faaliyet ve gayretlerin amacı, milli kültürümüzü daha iyi tanımak, tanıtmak, böylece ruh kökümüzden kopmanın, özüne yabancılaşmanın hicranından Türk insanını korumak” tir, 


Aydın, çeşitli ilim kollarına ait muayyen bilgi hamulesini sindiren, içtimai mes'elelere bir bakış açısı bulunan kişi olduğuna göre, çevre sinde cereyan eden hadiseleri doğru tanıma ve değerlendirme zorundadır. Bu mecburiyeti nefislerinde hisseden Aydınlar Ocağı mensupları, mes'eleleri ilmi bir seviye ve çerçeve içinde ele alarak hakikatin araştırılmasına yardımcı olurken, aynı zamanda Türk İnsanının içtimai vakıaları değerlendirmesinde ve kendi öz şahsiyetini bulmasında da hizmet verdiği inancındadır. Bu hizmette, 1071'de Anadolu kapısını açan Alparslanın ve mübarek askerlerinin, 1922'de onu her türlü istilâcıya kapayan Mustafa Kemal Paşa'nın ve aziz askerlerinin himmet ve şehid kanlarının yattığı... vatan topraklarımızda 9 asırlık devlet ve medeniyet hayatımıza rağmen Türkü ve onun Anadolu kıt'asına getirdiği HilâV'in manâsını bu topraklardan koparıp atmanın ihtirasına karşı koyma imanının da payı vardır. Başka bir ifade ile bu aziz vatanda asil Türk çocuklarını Türk olmanın şuuruna erdirme, bu idrakteki aydınların kaçınılmaz vazifesidir. Zira tarihimiz; Türk İnsanının milli kültür mihrakında tutma, devletinin yanında bulundurma gayretleri ile bu mihraktan koparma niyet ve faaliyetlerinin gaflet ve ihanet tablolarından ibarettir. 


Bundan dolayı milli kültür mihrakına, memleketin milli birlik ve bütünlüğüne ve devletin bekâsına bağlı mes'eleleri baş meşgale telâkki eden Aydınlar Ocağı, 12 Eylül'e geliş çizgisinde Türk İnsanının bu milli ruh kökümüzden, safha safha uzaklaştırılmasının, uyutulmasının, aldatılmasının ve nihayet ihanet çukuruna düşmesinin dramını bulmaktadır. 
12 Eylül, Türkün düşmanlarının ezeli niyetlerinin son meyvasını elde 
edeceklerini zannettikleri bir anda Türkün öz varlığı olan Ordusunun bu kâbusa dur dediği, «Türkoğlu, titre ve kendine dön» dediği günün adıdır. Bundan dolayı Aydınlar Ocağı mensuplarının niyet ve gayretleri ile 12 Eylül mübarek hareketinin istikâmet ve hedefi aynıdır. 


Bu düşünce ve inanç sistematiğinden dolayı Milli kültür mihrakına bağlı mes'eleleri baş meşgale telâkki eden Aydınlar Ocağı 15'inci hizmet yılında, 4'üncü senesini idrak ettiğimiz 12 Eylül 1980 olayını geniş,. 
tarafsız ve ilmi perspektifle ele almayı kaçınılmaz bir zaruret duymuştur. Zira 12 Eylül'e getiren sebepler zinciri iyi anlaşılmaz, değerlendi” rilemez ve bunun manâsı gelecek nesillere iyi intikal ettirilemezse, Türkün Devleti, Milleti ve Vatanı üzerindeki korkunç oyunlar aramızdan, saflarımızdan yeni kopmalar, gaflet ve ihanet kampına kaymalarla daha feci ve tamir edilemez felâketleri davet edecektir. 


Bu düşüncelerle Aydınlar Ocağı, «Ülkemizi 12 Eylül'e Getiren Se bepler ve Türkiye Üzerinde Oynanan Oyunlar» adı altında, iki gün devam edecek ilmi bir seminerle mes'eleye yaklaşmak, Türkün tarih içindeki kader çizgisini sergilemek istemiştir. Bu seminerde başlıca iki te ma seçilmiştir: Bunlardan biri Türkün tarihi kader çizgisi, Mete Han'dan. 
Atatürk'e ve bugüne kadar, bu kader üzerinde oynanan oyunlar, diğeri isa Türk'e dost olmayan kutupların, dün ve bugün değişik şekiller altındaki davranış örneklerinin değerlendirilmesidir, Bu örnekler altında yatan gerçeklerin gün ışığına çıkarılması, bugün ve yarınki Türk insanına, devletine ve tarihine hizmet olacaktır. 


Programda da görüldüğü üzere; seminerin ilk günü tarih içindeki kader çizgimizin gelişmesi, Türkün devlet, cemiyet fert görüşü ile ahlâk telâkkileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin suç ve ceza anlayışı, konunun en selâhiyetli kişileri tarafından ele alınacaktır. 


İkinci gün ise; 12 Eylül olayı ve bunun zemininde yatan bazı gerçekler ile Türkün devlet düşmanlarına karşı aldığı tedbirler, uyguladığı ceza şeklileri ve bu meyanda Batıda ısrarla tekrarlanan İşkence sorunu, suçlunun ve anarşistin psikolojik yapısı gibi aktüel konular yine mütehassıs ve yetkilileri tarafından değerlendirilecektir. Bu vesile ile. Türkün maddi ve manevi değerlerine dost olamayan kutupların neden ne zaman ve kimler için insan hakları savunucusu ve demokrasi havarisi. 
oldukları gerçeği bir kere daha gün ışığına çıkacaktır. Bu hususta resim, slayt ve film gibi modern anlatım usullerinden de istifade edilerek, hakikatlerin olduğu gibi aksettirilmesine gayret edilecektir. 


Bu büyük çalışmanın ortaya çıkmasında, Aydınlar Ocağı'nın bütün faaliyetlerinde olduğu gibi, insanüstü gayreti ile başta değerli Genel Sekreterimiz Or: Metin Eriş ve mesai arkadaşları ile rapor tahlil ve yorum yapan değerli ilim ve fikir adamları ile maddi manevi emeği geçenlere teşekkür ve şükrân duyguları burada da ifade edilmelidir. 


Aydınlar Ocağı'nın değişmez şiarı olan, mes'elelere sadece milli kültür açısı ve ilmi yaklaşımla temas edilirken, günü birlik politikanın dışında Türkün ebed-müddet devleti, vatan ve millet bütünlüğü endişe” sinden gayrı hiçbir düşüncenin yatmadığı gerçeğini burada bir kere daha belirtir, bu ilmi çalışmanın milletimize, devletimize ve vatanımıza faydalı olması duası ie, hepinizi hürmetlerimle selâmlarım. 


KUTLAMA MESAJLARI 


Istanbul Vilâyeti Özel Katesm Müdürlüğünden alınan telefon məsajJında, 


Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden; 


«Sayın Cumhurbaşkanımızın mazeretleri dolayısıyle seminer toplantısına katılamıyacakları, davete teşekkür ettikleri ve başarı dilekleri- nin iletilmesini emir buyurdukları; bildirilmiştir. 


$ 
.. 


«Ülkemizi 12 Eylül'e getiren sebepler ve Türkiye üzerine oyunlar konulu seminere davetiniz için teşekkür ederim. Aydınlar Ocağının fevkalâde önemli bir konuyu gündemine almasından memnuniyet duydum. Konunun,. milletimizin ve özellikle genç nesillerin dikkatlerine sunulmasını son derece yararlı ve isabetli bir çalışma olarak mutalâa ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diler, Aydınlar Ocağının değerli mensuplarına, sayın konuşmacılara ve dinleyicilere saygılarımı sunarım.» 


Kâzım Oksay 
Devlet Bakanı 
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«Ülkemizi 12 Eylül'e ......... konulu seminere nazik davetiniz için teşekkür eder başarılı geçmesi dileğiyle sevgi ve saygılar sunarım.» 


Kurtcebe Alptemoçin 
Devlet Bakanı 


” 

LE 
«Ülkemizi 12 Eylül'e ......... konulu seminerinize katılmam hususundaki nazik davetinize teşekkür ederim. İşlerimin yoğunluğu nede niyle katılamıyorum, Size, sayın konuşmacı ve dinleyicilere saygılar 


sunarım.» 


M. Nejat Eldem 
Adalet Bakanı 


* 
bkd 


«Önceden planlanmış seyahatim sebebiyle davetinize katılamıyoram. Ülkemizi 12 Eylül'e getiren sebeplerin bilimsel bir yaklaşımla incelenmesini taktirle karşıladım. Tebliğ verecek değerli bilim adamlerma ve Aydınlar Ocağı mensuplarına bu vesileyle saygılar sunarım.» 


Veysel Atasoy 
Ulaştırma Bakanı 
+ e+ 
«Ülkemizi 12 Eylül'e ......... konulu seminerinize katılamamaktan 


dolayı üzgünüm. 12 Eylül harekâtının ve Türkiyemiz üzerinde oynanan oyunların bütünüyle ve milletçe iyi bilinmesinde geleceğimiz bakımından büyük faydalar bulunduğu bilinci içinde nazik davetinize teşekkür eder, seminere katılanlara çalışmalarında başarı dileklerimle saygılar sunarım.» 
Cahit Aral 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 


* 
e+ 


Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Doğan mazeretleri dolayısıyle ka” tılamıyacaklarını ve başarı dileklerini Özel Katem -müdürleri tarafından duyurulmasını dilemiştir. 

» 
vo 
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«Ülkemizi 12 Eylül'e ......... konulu seminere nazik davetinizden dolayı teşekkür ederim. Seminerde ortaya konulacak görüş ve tebliğlerin yararlı sonuçlar sağlayacağı inancı içersinde tüm görevlilere başarılar diler, saygılarımı sunarım.» 


Servet Tüzün 
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı 


* 
a» 


«Nazik davetinize teşekkür eder, düzenlenen seminerin vatanımız ve milletimiz için hayırlı neticelere vesile olması dileğiyle saygılarım: sunarım.» 

Halil Şıvgın 
Anavatan Partisi 
Gn, Bş. Yrd. 


Lİ oe 
«Seminerin hayırlı geçmesini diler, saygılarımı sunarım.» 


Mustafa Taşer 
Gaziantep Milletvekilli ve ANAP Gn, Sek. 


+ 
+e 
«Ülkemizi 12 Eylül'e ......... konulu seminere davetiniz için teşekkür eder en iyi temennilerimi ve saygılarımı sunarım.» 


Hasan Celâl Güzel 
Başbakanlık Müşteşarı 


Lİ 
+o 


«Ülkemizi 12 Eylül'e ......... konulu seminere davetiniz için teşekkür ederim... Bu toplantıyı plânlayan Aydınlar Ocağına başarılar diliyorum. Meselelerin ve tehlikelerin teşhis ve tespitinden sonra teklif edi. 
lecek tedbirler genç nesil için olduğu kadar emniyet teşkilâtımızın der 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ğerlendirmelerinde de dikkate alınacaktır. Sempozyumdaki görüşlerin bir kitap haline getirilmesini temenni eder, saygılar sunarım.» 


Saffet Arıkan Bedük 
Emniyet Genel Md. 


© 
LEJ 
«Ülkemizi 12 Eylül'e ......... konulu seminerin başarılı geçmesini diler, saygılar sunarım.» 
Prof. Dr. Tarık Somer 
Ankara Üniversitesi Rektörü 
© 
++ 


«Yakın tarihimize ışık tutacak olan seminerinizin başarılı olmasını diler saygılar sunarım.» 


Refik Baydur 
TİSK İkinci Başkanı ve 
KİPLAS Yönetim Kurulu Başkanı 
+ 
+e 
«Ülkemizi 12 Eylül'e ......... konulu seminerinize davetinizden büyük bir memnuniyet duydum... Size ve seminere katılanlara başarılar tiler saygılarımı arz ederim. 


Kaya Özdemir 
TÜRK-İŞ Eğt. Sek, 


© 
+e 


Yukarıdaki kutlama mesajları ve telgraflar dışında, başarı dilekler rini sunan pek çok yazılı ve sözlü mesaj alınmış olup, kendilerine Aydınlar Ocağı Yönetim Kurulu şükran ve teşekkürlerini arzeder. 
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Seminere İştirak Eden 


Misafirlerin Konuşmaları 


BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN KONUŞMASI 


Değerli misafirler, muhterem ilim adamları, bu toplantıya iştirak eden muhterem zevat; ben, özel bir konuşma yapmak üzere gelmedim, tam şu sırada fevkalâde meşguliyetimiz vardı, ama bu toplantıya da kısa da olsa gelmeden edemedim. 12 Eylül'e Türkiye'yi getiren sebepleri tahlil eden, hiç olmazsa bunun ilk önemli analizini yapan böyle bir toplantıyı hazırlayanları, tertip edenleri buraya teşrif edenlerin huzurlarında tebrik etmek istiyorum. 


Toplum, bu hadiseyi çok iyi değerlendirmeli; bunun nasıl olduğunu, nasıl 12 Eylül'e kademe kademe geldiğini tahlil etmelidir. Bundan ibret dersi almalıyız ki, bir daha aynı noktalara tekrar gelmeyelim. Bizler, bu devreyi içinde yaşayan insanlar olarak kendimizi tarif ediyorum, bütün bu zor günleri 1960'lardan bu tarafa hattâ ellilerden bu tarafa kademe, kademe nasıl buralara gelindiğini bir hayat boyu yaşamış 'insanlarız. 
Sanırım buradakilerin çoğu böyle olabilir. Onun için geçirdiğimiz son otuz seneyi bu bakımdan da iyi bir tahlile tabi tutmakta ve bunu sık sık yapmakta fayda mütalaa ediyorum. Bu devrede gözüme çarpan bir kaç noktayı işaret etmek istiyorum. Bu kendi tahlilimizdir. 


Türkiye'yi bölmek, parçalamak istiyenlerin esas hedeflerinin bir kere tarihi, sonra stratejik, coğrafi stratejik sebepleri vardır. Çok derinden biliyoruz, boğazlar meselesinden tutunuz da, memleketimizin Ortadoğuda, Ortadoğunun petrol zengini ülkelerinin önünde bir nevi set vazifesi gördüğüne kadar birçok önemli sebepleri vardır. Bölgenin içersinde daha başka faktörler de var. Onun detayına girmiyorum, fakat bugün gördüğümüz o dur ki, memleketimizin güçlü olması, kuvvetli olması, Dünyada birçok kimsenin işine gelmemektedir. Belki meseleyi bu şekilde basite icra etmek mümkündür. Biz güçlü, kuvvetli olursak, bazı menfaatlere, bazı konulara büyük set çekebiliriz. Onun için bu durum arzu edilmemektedir. Tabil bu işleri yapanlar, doğrudan ve eskisi gibi kart açarak şu veya bu isteklerini yerine getirmiyorlar. O vakit isteklerini bugünün modası olan, o memleketlerin içlerine girerek, oradan müttefikler bularak, birtakım ayrılıkları. körükleyerek, hedeflerine varmak İstiyorlar. Zannediyorum genel çerçevesiyle hadisenin oluş tarzını bu şekilde düşünmek lâzımdır. 1960'lardan itibaren daha belirli bir 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tarzda, ilk önce siyasi partiler arasındaki fikir ayrılıklarının dışına taşan, büyük kavgalara giden hadiseler, basına intikal eden bu ayrılıklar; normal fikir ayrılıklarından bahsetmiyorum, fikirler ayrı olabilir, fikir mücadelesi yapılır, ama bunun çok üzerinde ayrılıkları gözönüne almak lâzım; nihayet idarenin her kademesine giren, yani devletin her kademesine girerek, bölünmemiş veyahutta ayrılmamış hemen hemen hiç bir idarenin, idare ünitesinin kalmadığı bir devreye kadar süratle gelmiştir. 

Bunların kullandığı metodlardan bir tanesi, önemli hususlardan bir tanesi devleti zayıflatmaktır. Yani bu bölmenin yanında, aynı zamanda devleti küçük gösterme, devletin güçlerini küçük gösterme ve devlet güçleriyle büyük halk topluluklarının arasını açmaktır. Bunun için işe ilk önce polisten başlarlar. Polisin işkence yaptığından, birtakım yanlış şeyler yaptığından başlar, bunu kademe kademe götürürler, Ve en sonunda da devlet güçlerinin, devleti koruyan güçlerin faşist olduğunu ilân ederler. Meselenin esası budur. Geçenlerde Almanya'da bir basın toplantısında bana birtakım sualler sordular. Bazıları enteresandı ve bu, aynı zihniyetin işlendiği sorulardı. Birisi kalktı ve memle«stinizde demokrasi yok dedi. Buna da 1256 veya 1500 küsür kişinin verdiği dilekçe olayı karşısında 56 kişinin sorguya çekilmesini misâl gösterdi. 
Bu memleketinizde demokrasi olmadığının ifadesi değil midir? dedi. 
Ben kendisine dedim ki; «1250 kişinin buna aydın diyorsunuz, aydın mı, değil mi? onu münakaşa etmiyelim, o ayrı bir konu, ama 1256 kişi böyle bir dilekçe verebiliyorsa, bunu taâ Cumhurbaşkanından Millet Meclisi Başkanına kadar götürebiliyorsa, o ülkede demokrasinin olmadığıni iddia edemezsiniz, bu birincisi. İkincisi; bu dilekçenin içinde suç unsuru var mıdır, hakaret var mıdır? bunu da devletin ilgili makamlarının araştırmasını niye demokrasiye aykırı buluyorsunuz? Yani, bu da bir demokratik sistem içersinde başka görev bir tanzimi değil midir?» Tabii, olayın bir tarafını ihmal ediyorlar. Bu taraf için hiçbir zaman doğru der ğildir, diyorlar. Diğer tarafını tek taraflı olarak göstermeye çalışıyor ve herkesi de buna doğrusu budur diye, inandırmaya çalışıyorlar. Zannediyorum bu nüans farklarında çok dikkatli olmak mecburiyetindeyiz. 


Aslında bunların sayıları çok fazla değildir. Aldıkları reylerden bellidir. Türk toplumunda % 2 - 3'ü geçmez. Yani bu anarşik eylemleri yapanların şu veya bu şekilde, şu veya bu taraftan sayıları fazla değildir. 
istatistiklerde bunları gösteriyor, ama sayılarının az olmasından dolayı sevinmemek lâzımdır. Çünkü büyük kütle ümitsizliğe düştüğü zaman, yani muhakkak bir tarafta olmak mecburiyetini hissetmeye başladığı zaman, tehlike başlıyor. Geçtiğimiz dönemde zannediyorum, büyük halk topluluğu bir tarafta olma fikrine doğru yanaşmaya başlamıştır. Ya şur- da olacağım, ya burada... Çünkü onlar, ya buraya gelirsin, ya burada olursun şeklinde göstermeye başlamışlardır. İşte memleketin ayrılığı bu noktada çok tehlikeli bir maceraya sürüklenmeğe başlar. 


Bütün bunlara baktığımız zaman, gerek 1960'ların sonunda 1970'li yıllarda ilk anarşinin patladığı yıllarda, gerekse 980'e gelen yıllarda şu tesadüfi noktayı ölçüye uygun görüyoruz. Her iki devrede de ekonomik sıkıntılar ciddi boyutlara varmış. Özellikle 1980'e getiren devrede ekonomik sıkıntıların çok büyük boyutlara vardığını görüyoruz. Bu, tabii bu konuları biyolojik olarak işleyenler için önemli bir zemin hazırlanması demektir. Önemli bir tavrın hazırlanması, işaret olunanın hazırlanması demektir. Bu ise bizim devamlı olarak hitap ettiğimiz ekonomik meseleleri halletme mecburiyetini ortaya koyuyor, Ekonominin kötüye gitmesi, ümitsizliğin başlaması, yarınından emin olunmaması, aradığı şeyi bulamamak, vatandaşı yavaş yavaş bunların söylediklerine doğru götürüyor. 


«Demek ki bunların söyledikleri doğrudur» noktasına doğru getir meye başlıyor. İşte o zaman sistem daha kötüye doğru sürükleniyor. 
Bugün, aslında 12 Eylül müdahalesiyle Türkiye bir uçurumun kenarından dönmüştür. Bunu başka türlü söylemek mümkün değildir. Ama tehlike geçmiş midir? Hayır. Tehlike geçmiş değildir. Ve bizim kanaatimize göre bu, hele bu devrede sürekli bir mücadele halinde, bir çalışma halinde olmak lâzımdır. Yani müdahale yaptık, yapanları yakaladık, hapislere attık, cezalarını verdik, cezalarını çekecekler, bir kısmı islâh olacak, bir kısmı olmayacaktır. Hayır... Dış güçler bakımnıdan. söylüyorum, ne bunları yaptıranlar bundan vazgeçmişlerdir; ne de bunların içerideki destekçileri büyük çapta bu işten vazgeçmişlerdir. Edindiğimiz bilgiler bundan vazgeçmedikleridir. 

Bu 'iş aslında, bir nevi, meselâ bir yol yaparsınız, yol belli bir süre sonra bakmazsanız yavaş yavaş yıpranmaya başlar, üzerinde çukurlar 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meydana gelir, onun gibi devamlı bakım ister... Bu, devamlı bir mücadele istiyen bir hadisedir. Hadiseyi öyle görmek mecburiyetindeyiz ve mücadelemizdeki gayretimizi hiçbir şekilde eksiltmiyerek şu veya bu yanlış istikâmete bizi götürmek istiyenlere karşı çok dikkatli olmalıyız. 
Gene şaşırtmalar yapılacaktır. 


Biz memleketin en önemli problemini, geçtiğimiz yıllarda özellikle siyasi bir oluşum haline gelirken ayrılık tohumlarında; yani memleketin kamplara ayrılmasında gördük. Bunun için birçok konuşmalarda da ifade ettiğim gibi, sağ ve sol ayrımı çok üzücü maksatlar için kullanılmıştır. Sol olmayanlara sol, sağı şöyle veya böyle anlıyana da sağ denmiştir. Ama, gaye odur ki, sol ve sağ ayrımı yaparak iki tarafı kavgaya tutuşturmak hedeflenmiştir. Biz bu yüzden politik devremizde bu tabir leri kullanmamağa gayret ettik. Çünkü bunlar belli devrelerde bir mana ifade etmiştir. Belli kampları, belli grupları ayırmak için kullanılmıştır. 
Esasen millette bu şekilde çok kesin bir ayrılık yoktur. Bundan istifade etmek istiyenler de vardır, bundan para kazanmak istiyenler de vardır; bundan başka maksatlar için istifade etmek isteyenler de vardır. Nitekim dikkat edilirse son seçimlerde de çok açık bir surette görüldü. Biz eski devirde, 12 Eylül öncesinde sol olarak bilinen yerlerde parti olarak tahminlerin üzerinde rey almışızdır. Demek ki ortada o ayırım yoktur veyahutta bu ayırım sun'i olarak meydana getirilmiştir. Eğer dikkat edilmezse bu sağ-sol ayrımı tekrar başımıza belâ olacak bir seviyeye getirilebilecektir. Bugün biz buna dikkat ediyoruz. Aynı konu tekrar tekrar işlenmeğe çalışılıyor, muhtelif çevrelerden içerden veya dışardan konu tahrik ediliyor. Ama muvaffak olmaları mümkün değildir. Çünkü bu se fer memleketin büyük tecrübesi vardır. Gayretleri boşa gidecektir. Yalmz biz şunu hiçbir zaman unutmamalıyız: Bu hadise devamlı bir mücadele konusudur. Hiçbir zaman bitecek bir konu değildir. Devlet mücadele etmeye devam edecektir. Vatandaş kendine göre mücadeleye devam edecektir. Ve memleketi bir daha o karanlık günlere getirecek herhangi bir yanlış anlamaya katiyen girilmemesi lâzımdır. Tabii burada bu gibi toplantıların büyük önemi vardır. Fikirlerin ortaya konulması, hadisenin tahlil edilmesi ve geniş kitleye bu meselenin anlatılması, hiç bıkmadan anlatılması, hâttâ beş-on kere tekrar dahi olsa anlatılmasında büyük fayda mütalaa ediyoruz. 
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Geçirdiğimiz sıkıntılı dönem belki Cumhuriyet tarihinin en zor, en sıkıntılı dönemi olmuştur. Bir daha yüce Allah bize o sıkıntılı günleri göstermesin. Tabii bunun içinde elimizden geldiği kadar bu meseleler üzerinde gayretle durmak mecburiyetinde olduğumuzu ifade ediyorum. 
Bugün, demin de konuşmamda ifade ettim, aynı konular gene vardır. 
Memleketimiz süratle gelişiyor. Komşu ülkelerle mukayese ettiğimiz Zaman Türkiye çok net olarak dışardan görüldüğü şekliyle, açık ifade ediyorum tahmin edilmiyecek süratte ekonomik ve siyasi istikrar içerisindedir. Ekonomik meselelerimiz büyük çapta hâl yoluna girmiş, süratli bir şekilde gelişiyor. Tabii bu gelişme birçok dış güçlerin, gene sözümün başında ifade ettiğim, kıskançlığını da üzerine çexiyor, güçlenen Türkiye istenmiyor, tabirini kullandım, istenmeyebilir, ancak bizim de buna hazır olmamız lâzımdır. Birkaç misal vereceğim; 1980 senesinde Türkiyemizin ihracatı o sene en yüksek artış olduğu halde, 2 
milyar 900 milyon dolardır. Aynı yıl Türkiye'nin petrol faturası 3 milyar dolardır. Yani bütün ihracatımız bir petrol faturasını, petrol giderlerini karşılayamıyor. Bu sene tahminimiz 7 milyarın üzerinde olacaktır. 
7 milyar 200, 7 milyar 300 milyon dolar olacaktır; petrol faturası 3 
milyar 800 milyon dolar veyahut 900 milyon dolar olacaktır. Demek ki şu geçirdiğimiz dönemde çok büyük bir hamle yapılmıştır. Petrol piyasası sabit. kalmadı, Aslında dolar değeri çok yükseldiği için son iki hâttâ 3-4 senede mark, dolar münasebeti 1,70'den bugün 3'ün üzerine çıkmıştır. Aslında doların değeri yükseldiği için petrolün fiyatı da birden artmıştır. Bütün bunlara rağmen Türkiyenin ihracatı daha yukarılara gittiği için, bu aradaki farkı büyük çapta aşmamız mümkün oldu. 
Bir önemli konu daha söyleyeceğim. Geçende bunu bana dış basında sordular; «nasıl oldu da TÜRKİYE dört, beş senelik süre içerisinde ihracatının kompozisyonunu önemli bir tarzda değiştirebildi ?» 1979 senesinde 2 milyar 260 milyon dolar olan ihracatımızın ancak 96 30'u sa” nayi mamülleridir. Bu sene yedi aylık neticelere göre 7 küsür milyar dolar olacak ihracatımızın, % 74,5'u sanayi mamülleridir. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar kısa zaman içinde, bu kadar süratli bir yapı değişikliği hiçbir ekonomide şimdiye kadar görülmemiştir. Bunlar önemli Işaretlerdir. Tabii bütün bu önemli işaretler bir noktaya daha fazla dikkat etmemiz lüzumunu çok açık bir surette gösteriyor. Bu etrafımızdaki kıskançlıkları da artırır. Ama biz dikkatli, yurt içinde kavgaya sebep 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olmayacak tarzda hoşgörülü, aynı zamanda kararlı ve emin bir tarzda yürümek mecburiyetindeyiz. Ve memleketimizi, milletimizi arzulanan hedefe muhakkak götürmek mecburiyetindeyiz. Götüreceğimize de inanıyoruz. Çünkü bu memleket dün geçirdiğimiz tecrübelerden yıkılmadan çıkmak kabiliyetini göstermiştir. Başka bir memleketin başına bu hadiseler gelmiş olsaydı, şu dört sene içerisinde bunu tersine çevirebilecek bir duruma hiçbir millet gelemezdi. Hakikaten inanılmayacak bir tarzda, son dört beş sene içerisinde 12 Eylül harekâtından bu tarafa ekonomide olsun, istikrar da olsun o kadar büyük değişiklikler meydana geldi ki, demek ki bu memleket bir işe karar verdiği zaman o işi başara“ biliyor... Ama bütün bunları yaparken kendimizi fazla gururlandırmayalım, kibirlendirmeyelim. Geride düşmanın beklediğini, su uyur düşman uyumaz tabirini gayet iyi bilerek her zaman hazır olmak mecburiyetini unutmamalıyız. Biz ilim adamlarımızın bu konuda yapacakları çalışmaları her zaman destekleriz. Hepinize bu vesile ile tekrar teşekkürler ediyorum. Sağolun. (*) 


(*) Bu konuşma seminerin ikinci gününde yapılmıştır. 
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MiLLI EĞİTİM, GENÇLİK ve SPOR BAKANI SAYIN 
VEHBİ DİNÇERLER'İN KONUŞMASI 


Çok değerli misafirler, basınımızın değerli mensupları, hepinizi saygı ile selâmlıyorum. Ben bu konferansa ve seminere konuşmak Üzere değil, dinlemek üzere geldim. Yalnız işaret edildi, bir kısa konuşma yapmam istendi. Müsag&de ederseniz, basında yer alan daha önce söylediğimiz birkaç meseleyi huzurunuzda bir kere daha tartışalım. Önce eğitimden ne anlaşılması gereklir ve eğitimden ne anlıyoruz? Müsaade ederseniz kısaca hatırlıyalım. 


Biz eğitim ve öğretim dediğimizde sadece okullaşmayı düşünmüyoruz. Yani kısacası, Milli Eğitim Bakanlığı, bir okullar bakanlığı olmamalıdır. Eğitim, sadece bugün milli eğitim temel kanununda sözü edilen ve son değişiklikle beş yaş bir günden başlayan mecburi eğitimle başlayıp, üniversite eğitimini düşünen bir eğitim görevi değildir. Biz, özellikle Japonya'da fiilen yapıldığı gibi, eğitimi beşikten mezara kadar bir eğitim olarak, bir bilgi edinilmesi bir davranış kazandırılması, bir ahlâk sahibi olunması olarak görüyoruz. Biliyoruz ki Japonya'da bir bebeğin teşhis edilmesi, anne sütünün bebeğe nasıl, ne şekilde, hangi ölçülerde verilmesi konusu, sağlıktan önce bir eğitim konusudur. Annenin bebeğine henüz ana karnında iken nasıl bakacağı konusu orada bir eğitim konusudur. Ve bizim kendi eğitimimize, geriye doğru bakarsak bu düsincelerin varlığını biz de görüyoruz ve lüzumluluğunu hissediyoruz. 
Dolayısı ile eğitim, bu şekilde ana karnında ve anaların eğitiminden başlayarak, okul dışında, örgün eğitim dışında, yaygın eğitim tabiri kanunlarda yer almıştır, yaygın eğitimle yürüyen çok büyük ve çok etkin bir prosestir. Okul dışındaki yaşlıyı, genci, erkeği, kadını, çocuğu, sağlıklıyı, sıhhatsizi yani tütün milleti, köydeki, şehirdeki herkesi kapsayan bir eğitim anlayışına sokmak ve bunu çağımızın imkânlarını kullanarak en iyi şekle getirmek mecburiyetindeyiz. Milletin eğitilmesi, aslına daha uygun tabirle terbiye edilmesi sanıyorum milli politikaların, devlet politikalarının ana amacı olmak lâzım gelir, Yüce Atatürk, Kurtuluş Savaşımızın içinde ve hemen akâbinde ve daha sonraki çalışma" larda, bu konuya büyük önem vermiştir. Bu konuya verilen önem şu 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anda aynı hassasiyetle muhafaza edilmektedir. Mill birliğimiz ve bütünlüğümüz için topyekün bütün milleti, belirli fikirler etrafında toplamak ihtiyacındayız ve mecburiyetindeyiz. Bu yol da, tekrar ediyorum, sadece okullardan geçmemektedir. 


Müsaade ederseniz kısa kısa birkaç noktayı arz ederek deşmek istiyorum. Eğitimimizin temel sorunlarından birisi, muhskkak ki haliedilmesi gereken öğretmen sorunudur, yani eğitici teminidir. 1920'li, 21'li yıllarda, bir taraftan Kurtuluş Savaşımız devam etmekte ve varlığımız tehlikedeyken, eğitime bu şartlar altında dahi büyük önem verilmiş; muğllimler çeşitli bölgelerden toplanmış, Atatürk bizzat muallimlerle meşgul olmuş, eğitim ve öğretimin temel hedeflerini, eğitiminde bulunacak bu kimselerle paylaşmıştır. O zaman da çok net olarak ifade edilmiştir ki, eğitimin temel taşı öğretmenlerdir. Eğer öğretmenleri biz kazanamazsak, eğer öğretmenlerimizi Anayasamızın, Milli Eğitim temel kanununun, Milli örf ve âdetlerimizin icap ettirdiği şekilde yetiştiremezsek ve bu mevzuatta telef edilmiş köklü insanları yoğurmak için el birliği ile uğraşamazsak, sanıyorum eğitimden beklediklerimiz, eğri noktalara gider. 


O halde öğretmenlerimizle, her kademedeki öğretmenlerimizle, ana sınıfı öğretmenleri, ana okulu öğretmenleri, ilkokul öğretmenleri, orta okul öğretmenleri, hâttâ profesörlerimizle beraber yola çıkıp çok ciddi bir birlik ve beraberlik içinde amaçlar ve hedefler manzumesini tahakkuk ettirmek üzere müşterek hareket etmek mecburiyetindeyiz. 


Biz kanunların verdiği imkânlar ve yeni değişikliklerle bu hedefe doğru gitme yolundayız. Onu müsaade ederseniz arz etmek istiyorum. 


Hepimiz biliyoruz, yeniden hatırlamakta belki genel fayda var; bifivoruz ki en akıllı şekilde, en doğru şekilde ve en bekalı ve tam anlamıyla sağlıklı bir şekilde geçmişi geleceğe aktarmanın yolu kültür mirasımızdır, tarihi mirasımızdır, eğitim meselelerimizdir. Bu aktarmayı ölçülü, dikkatli ve doğru yapmadığımız takdirde, zaman içersinde çok büyük hendikaplara muhatap olmakta ve karşılaşmaktayız. O bakımdan, maşeri akıl, vicdan, hâfıza niteliğinde olan kültür mirasımızı, her konuda muhafaza etmek, geliştirmek ve yerleştirmek ve teknolojik gelişme” lerin etkisi altında, en doğru şeklini bulmak mecburiyetindeyiz. Umut 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ediyorum, Aydınlar Ocağı gibi önemli kuruluşlarımızın çabaları, çalışmaları ve ikazları herkese tam anlamıyla ışık tutmaktadır ve tutacaktır. 


Hükümetin. kurulduğu günlerde, biz Milli Eğitim Bakanı olarak, eskiden Milli Eğitim Bakanlığı yapmış Devlet adamlarımızı bir araya getirdik, şu anda yine şükranla anmak isterim, bu davetimizi kabul buyurdular, lütfettiler, esirgemediler, toplantı için geldiler, Bu günlerde O. 
toplantıda yapılan konuşmalar kitap halinde kamuoyuna sunulacaktır. 
O toplantıda da açıkça ifade ettiğimiz ve öğrendiğimiz gibi. Eğitim ve, Kültür politikalarının kalıcı, milli ve devlet politikası haline getirilmesin- de büyük zaruret vardır. Bu kanaatimiz kuvvetlenerek gelişmektedir. 
Kalıcılığın temin edilmesi sadece niyetlere bağlı kalmamakta, getirilen. 
politikaların gerçekten kaya gibi sağlam olması, hafif rüzgârlarla hattâ kuvvetli rüzgârlarla yerinden sökülmemesi gerekir. Eğitimde ilk intibasım şu oldu ki, özellikle milli eğitimde çok değişen ve çok değişik görünen kuralların bulunması, birtakım siyasi tercihlerden oluyor intibaını verdi. Biz sadece bu kanaatin bu meseleyi açıklamaya yeterli olmadığını düşünüyoruz. Biraz evvel ifade ettiğim gibi, eğer kamu hilâfına yerleşmiş, hepimizin gönlünde yerleşmiş, yeşermiş birtakım doğru politikaleri paylaşabiliyorsak, yayabiliyorsak, çok geniş yönlü bir mutâbakat tesis edebiliyorsak, o politikaları çeşitli rüzgârlar, gelip geçici rüzgârlar, muhakkak ki değiştiremiyecektir. O halde asıl olan, politikaların doğru tesbit edilmesi ve sağlam tesbit edilmesidir. O konuda ve özellikle mutabakatın genişletilmesi konusunda, işte bu seviyede toplantıların yalnız okumuş yazmış, münevver, aydın grubuna değil, gerçekten kendi işinde gücünde, mesleğinde ve ekmeği peşinde olan halka da duyuru!- masında büyük zaruretler görüyoruz. Çabalarımızı o istikâmette geliştirecek şekilde de ciddi tedbirler alıyoruz. Kültür ve Eğitim politikalarının Devlet politikası, Milli politika ve kalıcı politika olması konusunda, her türlü görüş içinde sanıyorum bütün Cumhuriyet hükümetleri arzulu olmuştur ve de, olmaktadır. Biz bu konuda nereden gelirse gelsin her türlü terkibi tetkik etmeğe, düşünmeğe ve doğru bildiklerimizi anlatmağa hazırız. Tabii çok görüşülen, konuşulan ve de, arzettiğim gibi, çeşitli rüzgârlarla dalgalanmayla neticelenen ve çok üzerinde durulan: konulardan birisi de, biraz evvel dolaylı olarak belirttiğim gibi, tarihimizin ve kültür mirasımızın geleceğe aktarılması konusudur. Biz ilâve 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ediyoruz ki, Türk - İslâm sentezi ile yoğrulan kültürümüz bize, geleceğe güvenle bakmak için, Türk insanını doğru istikâmette yoğurmak için en güzel sentezdir. En doğru gördüğümüz bunun paylaşılması ve gelecekteki gelişmelere ve tehlikelere karşı tedbir olarak yoğrulması şartı ile, ümit ediyorum Türk devleti ebed müddete kadar sağlıkla, huzurla, hür, müstâkil, güçlü ve büyük bir devlet olarak yaşamağa devam edecektir. 


Toplantının bu amaçlara hizmet etmesini gönülden diliyor, hepinigi saygılarla selamlıyorum. 


KÖLTÜR ve TURIZM BAKANI SAYIN MÜKERREM 
TAŞÇIOĞLU'NUN KONUŞMASI 


Çok değerli konuklar, Milli. Eğitim Bakanı arkadaşımın da ifade ettiği gibi hakikaten biz buraya dinlemeye gelmiştik... Konuşmamız arzu edildi, müsaade ederseniz, birkaç cümle ile de olsa, hissiyatımı ve fikriyatımı ifade etmek isterim. Ben Aydınlar Ocağı'nın üyesiyim. Bu itibarla bu iki sıfatı birbirinden ayrı olarak konuşuyorum. Hem bir üye sıfatıyla, hem de Kültür ve Turizm Bakanı olarak. Bakan arkadaşımın. 
gayet güzel işaret ettiği gibi, Kültürümüzün önemi, günlük yaşantımızda ve memleketimizin geleceğinin daha sağlam teminatlar altına alınması bakımından son derece önemle ele alınması gereğini ben de aynen kabul ediyorum. 


Şimdi sizlere pratikte, bu meseleye nasıl bir düşüncenin içinde bulunarak ve uygulamayı ne şekilde yapmayı düşündüğümü, müsaade ederseniz gayet özet olarak arzetmek isterim: Kültür Bakanlığının, Turizm kısmını bir kenara bırakıyorum, diğer bakanlıklardan farklı olan bir yönü vardır. Bunu siz gayet iyi bilirsiniz. Belki diğer bakanlıklarda, birtakım mevzular doğrudan doğruya o bakanlığın bir mesai sarfetmesi, onun bir tahsisat ayırması neticesinde halledilir, ama Kültür Bakanlığının meseleleri, bu bakanlığın çoğunlukla dışındakilerle ilgili meselelerdir, dışındakilerle elele vermedikten sonra, dışındakilerle devamir bir diyalog sağlanmadıktan sonra halli mümkün değildir. Bunun içindir ki, birçok çevrelerde, birçok şahıslarla, memleketimizde bu vadide isim yapmış birçok değerlerle karşılıklı konuşmalar, görüşmeler yaptım. Ve neticede acaba dedik, Bakanlık personelini ve bakanlığın mevzuatının dışında, memleketin değer olarak kabul ettiği, ömrünü bu işe vakfetmiş, bu işin hakikaten üstadı olmuş kimselerle, özel veya tüzel kuruluşlarla elele vermenin yönü, bir yöntemi var mıdır? 


Benim gördüğüm kadarıyla, başarılı birtakım çalışmalar yapılmış; dörtyüz, beşyüz, altıyüz sayfa tutarında zabıtlar teşkil edecek şekilde toplantılar yapılmış, bu toplantılara milli kültür şürası filan gibi büyük. 
sıfatlar verilmiş, birçok değerli şahıslar hakikaten değerli tebliğler sunmuşlar ve bu kitaplar ciltlenmiş ve rafa kaldırılmış. Şimdi sorun zannediyorum ki benim için budur, Artık bu değerli fikirleri pratiğe uygulamaya nasıl geçirebiliriz? Bunları raftan indirip, Milletin hizmetine nasıl sokabiliriz? Gayet açıklıkla ifade edeyim, bizzat benim bakanlığımın birtakım başarılı faaliyetleri, leyhte aleyhte kim ne söylerse söylesin, bilfarz İstanbul Festivali, eğer doğrudan doğruya bakanlık tarafından yapılmış olsaydı, bu sene 12.'si idrak edildi, bu kadar başarılı olmazdı. 
Neden başarılı olabilmiş? Bütün finansmanının aşağı yukarı tamamının bakanlık tarafından temin edilmiş olması ve bunun bir Vakıf vasıtasıyla yapılma yoluna gidilmiş olması, bence başarının temel unsurunu teşkil ediyor. Daha basit bir şekilde ifade edeyim, bir an bu İstanbul Festiva- 
“nin, misal olsun diye söylüyorum, faaliyetlerinden bir tanesinin içersinde bilfarz bir tiyatro eserini sergiliyeceksiniz, onun perdesini temin etmek için bakanlık olarak bu faaliyeti üstlenirsek, o perdenin alınması için onbeşgün evvelden en az şu kadar gazetede ilân vermek mecburiyetinde kalacak ve Eksiltme Arttırma kanununun birtakım formaliteleri Tçersinde zannediyorum ki, ulaşılması istenilen süreyi aşacak ve sonuç olarak beceremiyecektir. Vakıf bir nevi yarı resmi, denenmiş özel bir kuruluş olarak bu meseleleri kolaylıkla hallediyor. Şimdi buradan hareketle daha üstünde konuşacağız, dedim ki acaba ben kültür faaliyetlerini, turizm faaliyetleri içinde böyle bir girişimimiz var o da ayrı, ama burada bugün kültür faaliyetlerini ön sıraya aldık, memlekette şahıs olsun, özel! veya tüzef şahıslar veya kuruluşlar olsun, mümkün mertebe temsil kaabiliyetini geniş tutmak şartı ile bu işle ilgili herkesi bu kuruluş, bu vakfın içersinde temsil edebilmek, ettirebilmek şartıyla, böyle bir vakfa gitsek de, şu bakanlık ve bakanlık dışı kültür dünyasını devamlı şekilde, sadece bir diyalog olarak değil, faaliyetler olarak bir işbirliği yapımına sevkedebilir miyiz, bunda fayda varmıdır? Bunu çok değerli arkadaşım, Sayın Kabaklı ile uzun uzun konuştuk, Zannediyorum ki bu güzel bir yoldur. Ben Aydınlar Ocağının bir toplantısında ifade etmiştim, tam kırk sene evvel, Aydınlar Ocağının çekirdeklerinden biri olan Kültür Ocaklarında vazife almış bir kimse olarak ifade edeyim, kırk senedir bu çok değerli, çok kıymetli ve olması hakikaten icab eden bu kuruluşların fiiliyatta, belki vazifeleri o değildi, fazla birşey vereme diğini ama fikriyatta, belki çok şeyler verdiğini gördüm. Ama mademki şimdi Kültür Bakanı olarak bu Işin icrasında da birinci derecede sorumluyum, belki biraz cesaretle fakat muhakkak iyi bir hedef olduğuna karar verdiğime inandığıma işaret ederek söylüyorum, icra ile fikriyatı artık çok iç içe yapmanın ve bundan birtakım faydalar sağlamanın zamanı gelmiş ve geçmiştir. Zannediyorum ki Aydınlar Ocağına da bu bakımdan baş köşelerden birisi düşmelidir, düşecektir. Ben hem onun üyesi olarak, hem bu tarafın bakanı olarak bir temenniyi arzetmiş oluyorum. Böyle bir tasavvurum var bunu, bu münasebetle size açıklamakta fayda görüyorum. Aydınlar Ocağının birçok faaliyetlerini uzaktan, bazılarını da yakından gelip dinlemek suretiyle iftiharla karşılıyorum. 
Memleketin ekonomik meselelerinin halledilmesi gerek şarttır, ama yeter şart değildir. Bunu heryerde ifadeye çalışıyorum. Ekonomisi, hayat standardı düzgün bir ülkenin kültürden, hele milli kültürden nasipleri yok ise veya az ise uzun ömürlü olmadıkları tarihte görülmektedir. Bizim Allah'a şükür böyle bir korkumuz yok, ama çok zengin bir maziye, çok zengin bir tarihe ve çok zengin bir kültüre malik olduğumuz sizlerce de çok iyi bilinmektedir. Ekonomik kalkınma çabalarımızın yanısıra, kültürümüze de en az o kadar ehemmiyeti vermiş olmanın sevincini inşallah her zaman duyacağız; bu duygular içerisinde sizleri fazla meşgul etmeden huzurlarınızdan saygı ile ayrılıyorum. 
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Seminerin Birinci Gün Çalışmaları 


14 Eylül 1984, Cuma 


10,00-10,15 


10,15-10,45 
10,45-1230 Oturum Başkanı 


Tebliği hazırlamış bulunan 


Konunun tahlili 


Açılış ve Aydınlar Ocağı 
Genel Başkanının konuşması. 

Misafirlerin konuşmaları 


: Prof. Dr. Muharrem Ergin 
Tebliğ konusu : 


Türkiye'yi bugünkü şartlara getiren tarihi gelişme 


: Rahmetli Prof, Dr. 


İbrahim Kafesoğlu 


: Prof. Dr. Tahsin 


Banguoğlu , 


12,80-14.00 


ÖĞLE YEMEĞİ 


14,00-15,00 Oturum Başkanı : 
Tebliğ konusu : 


Sunan : 
Konunun tahlili : 


15,00-16,00 Tebliğ konusu 


Sunan : 
Konunun tahlili : 


Genel olarak Dünya 

(Genel olarak Dünya 
Milletlerinde ve Türk 
Milletinde (Devlet) 

cemiyet ve fert telâklisi, 
(Osmanlı İmparatorluğunda) 
Prof, Dr. Ercüment Kuran 
Prof. Dr, Hikmet Tanyu 


: Türk Milletinin ahlâk 


anlayışı ve bu anlayış içinde insan hakları, 
Aydın Bolak 

Prof. Dr. Salih Tuğ 


16,00-16,15 


ÇAY 


16,15-17,15 Oturum Başkanı 


Tebliğ konusu : 


Sunan 


Konunun tahlili : 


17,15-1745 


Prof Dr. Süleyman Yalçın 
«Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları karşısındaki tavrı» (Suç ve ceza anlayışı, aflar ve sonuçları) 


: Ord. Prof Dr. Sulhi 


Dönmezer 

Prof Dr. Erol Cihan 
Seminerin 

birinci gün tebliğlerinin genel değerlendirilmesi: 
Prof. Dr. Sabahaddin ZAİM 


Türkiye'yi Bugünkü Şartlara 
Getiren Tarihi Gelişme 


Prof. Dr. IBRAHIM KAFESOĞLU 


Konu bütün Türk tarihine umumi bir bakışı gerektirecek ölçüde geniş düşünülmüştür ki, doğrudur. Zira bugünkü anlamak, ancak dünü ve dünleri iyi kavramakla mümkündür. Zaten Tarih ilminin insanlığa, sağladığı fayda da bundan ibarettir. Tarih, teknik bir saha olmadığı için köprü, baraj, yol yapmaz; fizik kanunları keşfi ile, kimyevi tıbbi maddeler icadı ile uğraşmaz, matematik teoremlerle meşgul olmaz, fakat bütün bu saydıklarımızın kaynağı olan zihni melekeleri harekete getiren bir güç merkezi olarak -felsefe dahil- beşeri ve tabii hâdiselerin sonuçlarına dayanmak suretiyle mânavi melekeleri rehber olan «tanzim edici» bir ilim dalıdır. Tarihini bilmiyen millet hafızasını kaybetmiş insan gibidir. Eski bir Romalı fikir adamının dediği gibi, mâzisinden habersiz topluluğun çocuktan farkı yoktur, zira her ikisinin de «dün»ü mevcut değildir. Tarih ihmal edilmemeli, geleceğe bakışta isabet ölçüsünün, mâziyi bilme derecesi ile nisbetleneceği unutulmama" lıdır. Bu itibarla bu değerli sempoziumda konunun tesbitindeki başarı meydandadır. 


Türkiye'nin, pek de iç açıcı olmayan içinde bulunduğumuz yıllara gelişinde birçok sebepler vardır. Meseleyi derince araştırabilmek için özet hâlinde de olsa hayli gerilere gitmek icap ediyor. Ben bu gelişmeyi açıklamaya çalışırken dinleyicileri tarihin hâdiseler lâbirentine sokup, yılları gösteren rakamlara boğacak değilim. Her hususu ana hatlarıyla ele alacağım. 


Meseleyi 3 safhada ele almak gerekiyor : 

1 — Türk kimdir (düşünce, ahlâk, seciye, mânevi inanç, maddi 
anlayış bakımlarından) ? 

2 — islâm-Türk nedir (müslüman Türk'ün vasfı, islâm-Türk kültür terkibinin özellikleri vb.) ? 

3 — Yenileşme hareketlerinin ana çizgileriyle özellikleri (müslümön Türk ile paralel olduğu vəya çalıştığı noktalar hangileridir)? 
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1 — 3 bin yıllık milli tarihin ihtiva ettiği yerli-yabancı yüzlerce 
belgenin şehâdetine dayanarak kesinlikle ifade edebilirim ki, Türk, en başta «Nizamcı» bir topluluk olarak görünmektedir. Daima doğruyu arar, hakka hukuka riayetkârdır. Meşrüiyete hürmetkârdır. Suküneti sever, kargaşadan nefret eder. Bu nizamcılığın faal hayatta birçok belirtileri vardır: Verilen sözü namus garantisi sayması (Eski Türklerde devletler arası andlaşmalarda bile söz verilmekle yetinilirdi). Başka milletler yazılı vaadlerinde bile durmazlarken Türklerin binlerce yıllık âmme ve özel hukukla ilgili kanunları bile yazıya geçirilmemiştir -töre, gibi-; yalancılığı âdilik telâkki etmeleri, anarşiyi reddetmeleri, haklı idareya gönülden bağlanmaları; teşkilâtçılığa hayranlıkları; Eski Türk devletlerinde görülen tâli mahiyette türlü kuruluşlar; ordu'da gelişip, sonra sivil idareye de geçen 10'lu sistem ve en belirli şekli ile Türk dilinin cümle tertibinde özne, nesne, fiil hallerinden bir inci dizisi hâlinde sıralanması, ki Türkçe konuşmak için, önce düşünmek gerekliliğini ihtar eden bir zihni disiplin işaretidir. 


Nizamcı olduğu için Türk, bütün işlerini hukuk! esaslara göre düzenlemektedir. Hukuk ise adalet ve eşitliği gerektirir. Bundan dolayı Türk'ün 2. hususiyeti âdil ve eşitlikçi oluşunda toplanmaktadır (faal hayatta belirtileri dünyada ilk «devlet» kurucu olması, toplumda imtiyaz tanımaması, «köleliky»i bilmemesi, «sınıf» fikrine yabancılığı, feodaliteyi reddetmesi, töre karşısında bey ile sıradan bir kimse arasında fark gözetilmemesi, herkesin vicdan hürriyetine sahip olması... Bunlar aynı zamanda, Türklerin her gittikleri yerde niçin kolayca devlet kurduklarını ve halkça sevinçle karşılandıklarını da açıklar). 


Adaletçi ve haktanır Türk, tabiatiyle, dolayısıyle insanları da severdi; onları incitmek istemez, zülme karşı dururdu. Saydığımız hususiyetler milletler, insan kütleleri için Allah'ın lutf ettiği nimetlerden olduğundan «gerçek»in tâ kendisi idi. O hâlde Türk'ün bir özelliği de «gerçekçi» olması idi. Hakikatleri görebilmesi, insanlara nasıl muamele edileceğini hesaplaması, milletleri idarede yabancı diyarlarda kurduğu devletlerde peşin hükümlü, yâni doktrinci olmayıp, halkın genel isteklerine uygun bir usul yürütmesi, bu arada yalnız halkı tedirgin eden uygulamaları -meselâ, kölelik, derebeylik vb... gibi. ilga edip topluluğun alışkın olduğu gelenek ve göreneklere karışmaması, hep «gerçek çilik» vasfının tecellileri idi. 


Türk aynı zamanda «mâneviyetçı idi. İnançları arasında kâinatın tek bir ulu varlık (Gök Tanrı) tarafından yaratıldığı, bu kudretin benzerl olmayan, heryerde hâzırrnâzır bulunan eyi halleri mükâfatlandıran, kaadir-i mutlak bir güç olduğu itikadı başta geliyordu. Hattâ Türklerde hükümdarlık etme yetkisi ile birlikte idare kabiliyeti de (Kut) onun tarafından bağışlanmakta idi. 


Anlaşılıyor ki, kendine has bir düşünce ve onun uygulanmasından ibaret ahlâki davranışları ile Türk, diğer topluluklardan ayrılmakta idi. 
Şimdiye kadar fikir tarihine damgasını vurduğu bilinen ve insanları yö” nettiği iddia olunan, biri eski Grek, diğeri Sâmi kökenli 2 düşünce sistemine 3. olarak bir Türk düşünce tarzı ilâve etmek gerekecektir. Zira aralarında büyük farklar vardır. Sâmi düşünce (ki Islâmi tefekkürün esasını teşkil eder) sebebini, araştırmadan her hâdiseyi kolayca, insanüstü kuvvetlere bağlarken, Grek düşüncesi, tam aksine, hâdiseleri (beşeri, tabii) akıl ölçüsüne vurmakta, mutlaka bir faktör aramakta ve olup biten herşeye insana sağladığı fayda derecesinde kıymet biçmektedir. Biri ne kadar mâneviyata, bilinmezliğin sırrına kapılmış ise, ikincisi de o kadar maddeci, çıkarcı oluşu ile dikkati çekmektedir. Türk düşünce sistemi ise tam ortada yer almıştır. Eski Sâmi ölçüsünde kendini «mucizemlere teslim etmediği gibi, eski Grek derecesinde de materyalist, faydacı olmamış, itidallı bir insaf ve akla yatkın bir mantık tipini temsil etmiştir. Bu Türk tarzının beşeriyete sağladığı muazzam faydayı biraz sonra göreceğiz. Yalnız burada hemen belirtelim ki, Türk düşüncesi, bugünkü Batı medeniyetinin asıl unsurlarını meydana getiren şu üçlü melekeye (akıl, zekâ, muhâkeme) karşılık olarak yine üçlü diğer melekeleri (duygu, idrak, şefkat) getirerek beşeriyete selâmet yolunu açmıştır: Zira ilk üç Batılı husus, neticede menfaatı, kurnazlığı ve hodgâmlığı telkin ederken (günümüz Avrupatı milletleri gibi), diğer üç meleke de, çıkarcılıktan uzak hissi hayatı, kurnazlığa sapma- dan, gerçeğin kavranması hassasını ve nihayet sadece bencilliği aşılamaya elverişli muhakemeye mukabil, yine insanın tabil davranışlarından olan, karşılıksız şefkat ve merhametli olma hasletini aşılamıştır. 
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Bu fevkalâde önemli değişikliğin beşeriyete ne kadar insani faydalar sağladığını aşağıda göreceğiz. 


Türklerin arzettiğimiz özellikleri, onların kadim kültürlerinden ileri geliyordu. Başka milletlerden ayrılışlarının sebebi de milli kültürlerindeki bu farktı: Türkler bozkırlı ve besici yayla çocukları idiler. Geniş otlaklarda başta at olmak üzere hayvan sürülerini tam bir hürriyet havası içinde otlatıp yetiştirirlerken, gerek ormanda veya çölde yaşayan parazit (asalak kültür)'ler gibi sadece tabiattan alıp hiçbir şey verme yen devşirmeci ve balıkçı veya çapulcular (orman kavimleri, bedeviler) gibi, gerek oturdukları arazi parçasından kopamayan çiftçilikle məşgul (köylü kültürü) yerleşik topluluklar (Indo-Germenler : bugünkü Avrupalıların ataları) gibi toprağın esiri idiler. Yine bu iki yabancı kültürde olmayan at yetiştirme ile demir'den âletler imâl usullerini bildikleri için sür'atle yer değiştiriyor ve daima fâtih kütleler teşkil ediyorlardı. 


Burada kısaca söylediklerim, Türklüğü tanımak bakımından 2. ve 
3. safhaların açıklanmasında mühim olacaktır kanaatindeyim. 


2. safha islâmi-Türk devridir ki, bilindiği üzere dünya tarihinin dönüm noktalarından başlıcasıdır. Hasmâni tarzda kendisini gösteren (Hazar hâkanlığı ile ve Orta Asya Asya'da Türgişlerie Arapların mücadeleleri, 7-8. asırlar) Türk-islâm ilişkileri, bu iki kavim birbirini tanıdıkça düzelmiş, hele islâmiyeti yakından tanıdıkça daha islâmiyete sokulan Asya Türk halkının kütleler hâlinde islâmiyete girişleri, durumu büsbütün değiştirmiştir. Önceden Budizm, Maniheizm, hıristiyanlık hattâ musevilik (Karay mezhebi)”e intisap ettikleri bilinen çeşitli gruplardan Türklerin, bu dinlerden pek memnun kalmadıkları, hattâ yer yer milliyetlerini kaybederek yabancılaştıkları hâlde (meselâ Çinde Tabgaç hâkanlığı 494'den sonra Çinlileşmeleri, Batıda Bulgar Türkleri 864'den sonra Ortodoks, yansından fazlası Türk kökenli olan Macarların 1000'den itibaren Katolik hıristiyan olmaları, Orta Asya'da manir heist Uygurların müslüman Türkleri zındık sayıp, savaş açmaları vb..) 
yalnız islâm dininde kendilerini mutlu hissetmeleri sebepsiz değildi. 
Yukarıda söylendiği üzere eski Türk Gök Tanrı inancı ile islâmın ilâhi itikadları arasında şaşırtıcı benzerlikler, hattâ özdeşlik (aynilik)'ler 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mevcuttu. Bu itibarla islâmiyeti, X. asrın ilk yarısında benimseyip resmi din olarak imân sistemi sayan Türk boyları (Kara-Hanlı hâkanlığı), âdeta kendi asli inançlarının, kitaba (Kur'an-ı kerim) dökülmüş, yazı lo tespit edilmiş bir türü içinde görüyorlardı. O sebeple sarılmışlar, onu can ve başla korumuşlar, onun bayrakdarlığını yapmışlardır. Türkler islâmiyetten çok şey kazanmışlar (yukarıda 2. üçlü melekede özetlenmiştir). Fakat kendileri de İslâmiyetin dünyevi taratına çok şeyler kazandırmışlar, bu cepheyi yıkılmaz bir kale gibi takviye etmişlerdir. Gerçoği ifade etmek gerekirse, şunu belirtmek lâzımdır ki, eğer İl. asırda (Selçuklular) Doğu İslâm dünyasına hâkim olmasalardı, belki İslâmiyet, ümmetleriyle birlikte tarihe gömülebilirdi. Fakat o yaşadı. Selçuklu Türkleri İran sahasına inmek suretiyle iki çok mühim iş yaptılar: 


a — Siyasi istikrarsızlığı giderip devlet birliğini kurdular (daha önce aynı bölgede, birbirine rakip 14 hükümetçik vardı), b — Mezhop ayrılıklarını ortadan kaldırarak din birliğini tesis ettiler (evvelce 72'den fazla râfızi - sünnete aykırı mezhep vardı) ve Abbasi halifesini Bağdad'daki şii Buveyhi hükümetinin tasallutundan kurtararak, sünnilik etrafında birleştirdiler. Arkasından hıristiyanlığın müslüman Ülke ler sınırlarındaki ezeli düşmanı Bizans'ı 1071 Malazgirt cenginde mağlûp ve perişan ederek, sürüp çıkardıkları Anadolu kıt'asını halis bir müslüman vatanı hâline getirdiler. 


Bütün bu başarıların sebebi, Büyük Selçuklu İmparatorluğu devresinde (1040-1092) gerçekleşen Türk-islâm kültür terkibi (sentezi) idi. 
İki kültür tipinin kaynaşmasında temel unsuru, yukarıda temas ettiğimiz itikaddaki büyük yakınlık teşkil ediyordu. Kaynaşma, siyasette, orduda, ekonomide, edebiyatta gelişti. Ortaya yeni bir Türk-islâm cemiyeti çıktı. Artık Türk, islâmın tesiri ile biraz yumuşamış, islâm milletleri de Türk'ün gücü ile kudret ve cesaret kazanmışlardı. 


Sentez önce düşünce sahasında vukua geldi. Türk düşüncesi, «mucize»lere bel bağlayan islâmi tefekkür tarzı ile, Antikçağ sistemi (maddeci, faydacı, ölçücü) düşünce arasında bir nevi bağlantı kurma vazitesini görmüştü. Abbasi halifesi El-Me'mun zamanında (813-833) başlayan ve çoğunlukla yahudi, süryâni, hıristiyan okuryazarlarının çalıştığı «Beyt'ül-hikme» adlı müessesede eski Grek felsefe ve fikir adamlarına dair eserlerin Arab diline nakledilmesi hâdisesi, Türklerin islâm 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oluşlarıyla canlandı, mânalandı, başka bir şekil aldı. Onlar birer mütercim olarak kalmışlar iken (Arab Eİ-Kindi /v. 873/7 bile sadece bir ansiklopedist sayılır), Eflâtun ve Aristoteles'in kitapları, ilk defa, Sayhun nehri kenarındaki Karacuk kasabasından Uzluğ oğlu Muhammed Fârâbi (v. 950) ile şerh ve izah edildi. Böylece Grek düşüncesi islâm dünyasına mal edilmiş oluyordu, ancak biraz farklı şekilde: Zira Fârâbi Doğu'daki bu yeni felsefe akımına ilâve ettiği İslâmi Feyz, Sudür, Kuv- ve-i kudsiye teorileri ile orijinal bir islâm-Türk fikir hayatı ortaya koyuyordu (Fârâbi'nin eserleri 160 civarındadır). Fârâbi'nin yaptığı en 'büyük yenilik de felsefe ile dini (yâni akıl ile imânı) uzlaştırması idi. 
Ortaçağın islâm felsefesine teme! olan bu görüş Batıda da tâkip edilmiş, Fârâbi'nin kitap, broşür ve açıklamaları daha o çağlarda (12. 13. 
asırlar) lâtinceye çevrilerek birkaç yüzyıl Avrupa yüksek ilim müesseselerinde okutulmuştur. Bundan dolayı dünya ilim-telsefe tarihinde 2. 
öğretmen (Muallim-i sâni) diye şöhret bulan Fârâbi (Batıda Al-Pharabius)'nin, mânavi öğrencisi ibn. Sina (v. 1037) da, etnik kökeni açıklık kazanmış olmamakla beraber, yine Mâveraünnehir kültür çevresirn de yetişmiş bir filozof-tabib idi (Batıda Avicenna). Başta tıbba ait olanlar olmak üzere sayısı 220'ye yaklaşan eserlerinden çoğu lâtinceye tercüme edilmiş ve 16. asra kadar okunmuştur (Kitap ve risalelerinden en mühimleri: Kitab'üs-Şifâ /felsefe,/ K.'ün-Nefs /psikoloji,/ K.'ülisârât /süfilik,/ K.'ülKaanun /Tıp, burada 760 kadar ilâcın imâl ve târifi vardır/) ve Türk-islâm sentezinin yetiştirdiği en büyüklerden biridir. Sırf ilim sahasında ise E!-Birüni (v. 1051) aynı zümreye mensup olup Gazneli Türk sultanı Mahmud'un sarayında yaşamış, onunla birlikte Hind seferlerine katılmıştır. Yazdığı tarih, coğrafya, fizik, tıp, matematik, astronomiye dair eserleri kendisini «Dünya ilim âleminin dåhilerinden biri» pâyesine yükseltmiştir. 110 kadar kitap ve risalesi vardır ki, bunlar arasında mühimleri: Tahdid'u Nihâyat'il-emâkin, Tahkik mali"l-Hind, Istihrâc'ül-evtâr, Tasdik'us-suver, Kitab'üs-Saydene adlarını taşır. Türk-islâm fikir sentezinde sünni mezheplerin en akli olanı Hanefiliğin kurucusu büyük iman Ebü Hanife'nin izinde ilerleyen Türk asıllı Abdullah Mübarek (v. 790) ve El-Mâturidi (v. 1019) ile Ibn. Türk'ül-Cili (matematikçi), ilk Arapça sözlüğü yazan İsmail Cevheri (Sehâh-ı Cevheri, dilci) vb. gibi ve daha birçok Türk menşeli tarihçi ilim adamlarını da burada anmak lâzımdır. 
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Aynı sentez, tasavvuf sahasında da görülmüştür. Bu alanda en büyük rolü oynayan şüphesiz Gazzali (v. 1111) idi. Kendisi Horasanlı (Tus şehrinden) olup, Selçuklu Alp Arslan tarafından kurulan Bağdad Nizamiyesinde (ki yeryüzünde ilk Üniversite sayılır) hocalık etmiş bir Türk- islâm düşünce adamı olarak, sonradan saptığı tasavvuf dünyasında zekâsı ve derin mantığı ile birinci plâna çıkmıştır. En büyük yeniliği de din ile duygu'yu uzlaştırmaktı, yâni gerçeklerin bilgi yolu ile değil, his vasıtasiyle kavranabileceğini savunuyor, «akılyı üstün tutan filozoflara cophe alıyordu. Bu itibarla Fârâbi'ye ve onu izleyenlere karşı idi, ünlü osori «Tehâfüt'ül-felâsife» (filozofların yıkılışı)'yi bu sebeple yazmıştı. 
Bununla beraber Gazzali, Fârâbi'nin felsefede yaptığını insanın ruh dünyasında yapıyor, biri sıf menfaat için çalışan, diğeri de yalnız Allah yolunda gayret gösteren iki düşünce sistemini Türk-islâm kültür terkibinde eriterek ortaya yepyeni bir tasavvuf anlayışı getiriyordu ki, bu, tefekkür âleminde bir zaferdi. Yeni İslâmi süfilik asırlarca yaşamış yüzlerce tarikata beşiklik etmiş, yetişen 10 binlerce şeyh ve mürid, halk kütlelerine, insanlık yolunda kılavuzluk yapmış, ayrıca edebiyat sahasında yeni çığırlar açmıştır (Tekke edebiyatı). Gazzali'nin diğer mühim oserlerinden ikisi de «El-Munkız min'ed-dalâl» (sapıklıktan. kurtuluş) ila «lhyâ'ul-Ulüm'üd-din» (din bilgilerinin canlandırılması) idi. Bunlarla Gazzali aynı zamanda azametli bir sosyal fonksiyon icra ediyordu. 
Eserlerinin yazıldığı yıllar bilindiği üzere, bir yandan, Büyük Selçuklu sultanı Melikşah'ın vefatı (1092) üzerine siyâsi iktidardaki sarsıntıyı fırsat bilen Batı dünyasının, papaların teşviki ile çapulcu Haçlı sürülerini İslâm-Türk ülkelerine saldırmaları, diğer yanden da Mısır'daki şii FAtımi devletinin desteği ile Doğu İslâm birliğini parçalamayı tasarlayan bir nevi katiller şebekesi Bâtınilerin azgınlaştıkları devirdi. İşte Gazzali eserlerinde (adlarından belli) bu durumda az çok ümidsizliğe düşen sünni müslüman halkı mânen derleyip toplamak, onlara direnç vo ruhi huzur sağlamak, böylece birliği korumak maksadını güdüyordu. 


Fakat Batı islâm ülkesi, İspanya'da diğer büyük bir filozof olan Ibn. Rüşd. (v. 1198'ün itirazları ile karşılanmış ve fikirleri, daima Fârâbi yanında yer alan bu Endülüslü felsefecinin eseri ile (Tehâfüt'üt-Tohâfüt - Tehâfüt'ün çarpılışı) sarsılmaya çalışılmıştır. Ancak İbn. 
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Rüşd de netice itibariyle ünlü kültür terkibinin yetiştirdiği yüksek simalardan biri idi ve o da ötekiler gibi Batıya muazzam etki yapmış, hatta Avrupa'da Rönesans hareketinin başlıca faktörlerinden biri olmuştur. Şunu da dolirtmek gerekir ki, önemli bir sosyal vazife görmüş olan süfikk, başlangıçta çok büyük vasıfta şahsiyetler yetiştirmekle bəraber (Mevlâna, Sultan Veled, Sadr'üd-din Konevi, Hoca Ahmed Yesevi, Muhyid-din Ibn'ül-Arabi, Abd'ul-Kaadir Gilani, Ahmed Rifâi, Hoca Nakşbend, Hacı Bektaş, Ulu Türkmen Yunus Emre, nihayet şeyh Gaalib vb...) sonraları tembel ve fikirsiz dervişlerin oturduğu, muhtevasız keramet göstericiliği yaptığı bir meslek hâline gelerek tamamiyle çığırından çıkmıştır. Aynı zamanda râfızi inanışlara da (sunni akidelere aykırı) kapıldığı için hattâ bazan devlete karşı cephe almaktan (1239 Babat'ler isyanı), ve çok kere de, kitabi öğretim taraftarı medreselilerle kavgalara girişmekten çekinmemiştir. (Osmanlı devrinde Kadızadeliler hâdisesi, 18. asır ilk yarısı). Gazzali münasebetiyle, özeilikle mantık konusunda 16-18. asır Batı filozofları: Descarty Hobbes (+1670), Leibniz (+1716), Hume (-4-1766)'n görüşleri arasındaki paralelliğe (te'sir?) dikkat çekmek isterim. 


Sentez konusunda mutlaka vuzuha kavuşturulması gereken hususlardan biri de hükümdarlık meselesinde görülür. O zamana kadar hatife, islâm dünyasında hem dini, hem dünvevi reis idi. Türkler gelince durum değişti. Selçuklu hükümdarları dünyevi idareyi (eski telâkkiye göre Tanrı tarafından kendilerine bağışlandığı için) halifeye bırakmadılar, onu yalnız şeriat işlerinde yetkili kılıp saltanat meselelerini uhdelerinde muhafaza ettiler. Şeriata pek uygun düşmeyen bu yenilik için gerek vezir Nizâm'ül-mülk, gerek büyük mütefekkir Gazzali, te'vil yollarına saparak durumun yerindeliğini belirtmeye çalışmışlardır. Vâkıa fiilen cereyan etmekte olduğundan ve mevcut siyasi, idari şartlar da gerekli kıldığı için, bu gibi hâllerde te'vile cevaz veren hanefi mezhepli Halife El-Kaaim biemrillah'ın sağ duyusu sayesinde, hâl çaresi bulur du. Hilâfet sarayında özel bir törenle halifenin sultan Tuğrul Bey'e iki altın kılıç kuşatarak, onu «Doğunun ve Batının hükümdarı» (yâni dünya sultanı) ilân etmesi ile, füli vaziyet resmen de tescil edilmiş oldu (Aralık, 1058). 


Bunların dışında da daha birçok alanlarda Türk-islâm kültür sen- 


tozi oluşmakta idi. Ordu (Türk alp'leri «Alp-eren» ve «gazi» olmuşlardı) devlet teşkilâtı, askeri ıkta (dirlik) ve toprak rejimi vb...lerde or tuklık gelişiyordu. Sonraları daha da olgunlaşmak üzere yeni bir ede biyat kendini hissettirmekte idi. Bu, milli-dini vasıfta idi. Eski Türk hece vezni yanında islâmi aruz vezni; şekil bakımından Türk koşuk, tuyuğ, mani, türkü yanında gazel, kaside, rübai birlikte yürümekte idi. 
Sultan Veled Türkçe süfiyane manzümeler yazıyor, ulu Türkmen şairi meşhur «ilâhi»leri ile sade Türkçe tasavvuf edebiyat türünde 700 yıldan beri hâlâ da erişilmeyen doruklarda mevkiini alıyordu. Süleyman Çelebi meşhur «Mevlid»ini (1410). aynı tarihlerde, Yazıcızade Mehmed, «Muhammediyessini hazırlıyordu. Osmanlı devleti, haşmeti ile mütenasip orijinal bir «Divan edebiyatı» ortaya koymuştu vb... 


islâm-Türk kültür terkibi o kadar tutarlı, o kadar sağlam temellere oturtulmuş idi ki, bir yandan 4 islâm süper imparatorluğundan ikisi (Büyük Selçuklu ve Osmanlı) Türkler tarafından kurulmasına yol açtığı gibi, diğer yandan, Haçlı sürülerinin islâm-Türk ülkelerinden çıkarılmalarını ve istilâcı Moğol hâkimiyeti zorbalığının, hattâ Türkleştirme ve islâmlaştırma şeklinde faydalı hâle getirilmesini sağlamıştı. 
Bütün bunlar, gelişen kültür terkibinin ortaya çıkardığı yeni «cemiyet» tipinin terbiye sisteminde mihraklaşıyordu. Bu sistemin esasları şunlardi: 1 — Aile terbiyesi: insan sevmek, büyükleri saymak, 2 — Câmi terbiyesi: Dini telkinlerle günah işlemeye, nifakçılığa, hâinliğe, sahtekârlığa karşı çıkmak, Allah korkusu taşımak, 3 — Kışla terbiyesi: disiplin zihniyetine sahip olmak, vazifenin kutsallığı şuuruna ermek. Bu terbiye Üçgeni, kültür sentezi içinde, eğitim bakımından küçük bir hr ristiyan çocuğunu koyu bir müslümamTürk olarak yuğurabiliyordu : Birçok devlet adamı ve kumandan yetiştiren Yeniçeri ocağı gibi. 


işte bu sentezden uzaklaşma, mânasız bir yabancı taklitçiliği devresine giriş göreceğimiz üzere korkunç felâketlere sebep olmuştur. 


3. Safha : Tanzimat ve sonrası : 


Bu konuya girmeden önce Batıya kısa bir göz atmak yerinde olacaktır. Avrupa'daki Rönesans hareketi bize fazlası ile mübalağalı tanıtılmıştır. Sanıldığı kadar doğduğu ülkelere yarar sağlayamayan bu hareketin bizde de çok menfi etkileri olmuştur. 
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"Rönesans, Antik-çağ hayat ve zihniyetine yeni bir bakışla benim senmek üzere, Batı karanlık ortaçağının, birçok suistimallere yol açmış dini bağnazlığına bir tepki olarak doğmuştu, XVII. yy.'da başlayıp gittikçe kuvvetlenen ve hıristiyan zümrelerin çeşitli mezheplere bölünerek birbirlerini hunharca kesmelerine sebep olurken, bir taraftan da St. Barthalmi fâcialarına (1572), Galile (+1642) ve Bruno (+1600) vb. 
ilim adamların mahkümiyetine ve hattâ yakılmalarına karar veren enkizisyon mahkemelerinin yanında, afarozların da işler hâlde olduğu bu tarihlerde (o devirde Batı henüz ortaçağ derebeylik hayatı yaşıyordu) 1300-1600 arasında muazzam imparatorluğu dahilinde gerçek bir sulh, sükünet çağı (Pax Ottomana) yaşatan Osmanlı imparatorluğu 1600'lerden itibaren sarsılmaya başladı. Bu yalnız devletler için değil, bütün yaratılmışlar için anormal bir hâl değildir. Su bile taşı eritmekte, demir çürümekte, insan yaşlanıp ölmektedir. Ancak Osmanlı devletinin çöküşe doğru gidişinde Rönesans'ın rolünü ayrıca belirtmekte fayda vardır : 


Rönesans, bilindiği üzere Antikçağ fikir mahsüllerinin okunması ile başlamış olmakla birlikte daha M. 4. asırdan beri mezhep mücade leleri içinde yüzen hıristiyan âleminde papaların tehakkümü, basit bir insanın Tanrı adına günahları affetmesi (Kilisenin halk üzerinde sınırsız otoritesi ünlü Katolik ilâhiyatçı St. Augustinus /--430/'un «Tanrı Devleti» adlı kitabi ile kurulmuştu) ve 16. asırda daha da ileri giderek insanlara ahirette saadet te'minatı vermeleri, hattâ cennetteki arsaları parselleyip para karşılığı satışa çıkarmaları (indulgence) vb.. gibi mantık dışı tutumları yüzünden. Alman din adamı Luther (--1546)'in protesto'ları ile kesin olarak din sahasında kendini göstermişti. Dini otorite- nin sarsılması, düşünce hayatında değişiklik meydana getirdi ve artık Tanrı'dan önce insan düşünülmeye başladı. iman geri plâna itildi ve «akılya üstünlük verilir oldu. İngiliz Francis Bacon (-4-1621)'in, Fransa'- da R. Descartes (+1650) ile hareketlenen ve J. Newton (-4-1727)'un câzibe kanununu keşfetmesi (1687) ile de, kâinatın ilâhi ilham ile değil, mekanik yoldan açıklanabileceği tasavvurunun kuvvetlenmes: «akılya daha da bir yüksek değer verilmesini sağladı. Dünya materyalizme doğru gidiyordu. Hele Alman filozofu E. Kant (1804) tarafından «akıl»ın kudretinden dahi şüphelenilerek, hem teorik, hem pratik sahada sıkı 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tenkide uğraması ve bilhassa onu tâkip eden Hegel (--1831)'in «Tanrı» adını bile anmayıp, canlı-cansız bütün mevcudatın «Weltgeist» dediği bir külli kudret tarafından tanzim ve idare edildiği teorisi, dini tefskkürü büsbütün inkârı gerektirecek bir düşünce platformu meydana ge #lirmigti, Diğer taraftan XIX. asırda Avrupa'da buhar gücünün keşfi nəticəsində gerçekleştirilen tezgâhdan fabrikaya geçiş hamlesi (ağır sanayi inkılâbı) Batı'da bir yandan nüfus hareketlerini tahrik ederken, dlğer taraftan insan hakları arayıcısı bir takım filozofların zuhuruna romin hazırlıyordu. Esasen İngiltere'de liberalizm, Fransa'da Büyük ihilg! (1789), ilân ettiği 4 ilke ile (hürriyet, adalet, eşitlik, kardeşlik) kütleleri ayağa kaldırmış 1830 ve Avrupanın çapında (tâ Polonyaya kadar) yayılan 1848 ihtilâlleri bazı, tâbir câizse, dizginsiz fikir adamlarına fırsatlar hazırlamıştı. Fransa'da Au. Comte (--1857) daha 1829'lardan beri sürdürdüğü sosyalizm teorileri ile «pozitif felsefevyi kurup fordi, cemiyet denilen heyulânın tahakkümü altına atarken, insan hakları savunucusu rolü ile ortaya atılan Yahudi kökenli K. Marx (+1883) ia dostu, aslında fabrikatör Fr. Engels meşhur manifesto'yu (komünist beyannamesi) ilân ediyorlardı (1848). Daha sonra da bir Darwin (4-1882) çıkmış, insanın maymundan türediği gibi garip iddialar öne «ürmüş ve tabii seleksiyon kanunu dediği bir teori ile kuvvetlinin zayıfı ozmeye doğuştan hakkı olduğu görüşünün müdâfii kesilmişti. Kısaca Rönesans, Avrupa'yı yalnız mânen değil, maddi'yönden de alt-üst eden bir seyir tâkip etmiş bulunuyordu. Bizdeki sentezde imanın maddi gücü ile mânevi kabiliyet ve istidadını, ruhi muhtevasını bir arada ve ay” mw değerde mutalea eden akıl duygu, zekâ idrak, muhakeme şefkat dengosi bozulmuş, yalnız birinciler en büyük itibarı kazanmıştı. Diğer taraftan birbirini izliyen keşifler, icatlar, açık deniz seferleri, fabrikalarda seri imâlat, ve bu imâlatın gerektirdiği hammadde temini ve kalabalık tüketici kütlelerin emir ve kumanda altında tutulması zaruretleri sömürgeciliği doğurmuş, Batılılar yeryüzünü arslan payını kendilerine ayırmak şartiyle aralarında paylaşmak gayretine düşmüşlerdi. Diğer yandan nihilizm (inkârcılık) yaygınlaşıyor, anarşi revac buluyor, «international» toplantılar birbirini tâkip ediyordu. Neticede Batı düşünce» telsefe de olduğu kadar ekonomi sahasında da, sosyal alanda da tam bir keşmekeş içinde idi ve bütün bu içtimai ve fikri sefalet Rönesans”- ın Avrupaya hediyesinden başka bir şey değildi (Büyük İmparatorluk” 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ların, zayıf, küçük, müsbet ilimde gəri kalmış memleket ve kütleler aleyhine, birbirleriyle kıyasıya mücadele devresi), 


Işte bu hengâme içinde Osmanlı İmparatorluğu «Tanzimanı Hay- J riyə» diyə tarihlere geçen devreye girmekte idi. Gaye devlet bünyesinde köklü değişiklikler yaparak yeni bir idare kurmak, halkı mutluluğa ulaştırmaktı. Fakat bu, nasıl gerçekleşecekti ? j 


Aslında XVII. asrın başından beri devletin islâha ihtiyacı vardi. 
Ordu disiplinini kaybetmiş, bir vakitler kıt'alar fetheden Yeniçeriler âdeta sivilleşmişler, asker değil birer burjuva gibi davranışlara girmişler, savaştan kaçıp, ticaretle uğraşıp para kazanıp «yaşamaya» başlamışlardı. Üstelik edepsizliği padişaha karşı gelecek, hattâ onu öldürecek kadar ileri götürmüşlerdi. (1622 Genç Osman vak'ası). Devletin başındakiler hayatlarından korkar olmuşlardı. Yine önce ordudan başlamak üzere ülkenin idâri, mali alanlarındaki ıslâhat hareketlerine ilk teşebbüsler padişahlardan geliyordu. IV. Murad (v. 1640) ve Köprülüler devri benzer teşebbüslerle geçti. İmparatorluğun genişliği, savaşların sıklaşması, mâli dengeyi bozuyor, para politikasında tâkip edilen yol (züyuf akçe) orduda ve halkta huzursuzluğu arttırıyordu. Islâhat hareketleri 18. yüzyılda hızlandı. Sultan Ili. Ahmed (1703-1730), Batli mânada kuruluşlara girişti. 1716'da Rochefort lâyihasında devlette askeri inşaat işlemeye muktedir uzman matematikçiler ihtiyacı belirtiliyordu ki askeri alanda ilk fiili hareket bu olmalıdır. Mahmut ! zamanında ise Fransız Comte de Bonneval (Ahmed Paşa +1742) Osmanlı hizmetine alınmış, 1734'de Üsküdar'da «Hendesehâne» adlı bir matematik-geometri okulu kurulmuş, bu konuda bazı eserler Türkçeye çev” rilmişti (İlm-i kıyas-ı Müsellesat). Sultan lll. Mustafa da (1757-1774) bir mühendislik okulu tesis etmiş (1773), Macar asıllı Baron de Tott (Macar Osman Paşa)'u topçu öğretmenliğine tâyin etmişti. Vezir Koca Ragıp Paşa, l. Sultan Mahmud zamanında Üsküdar'da, Kapanan Humbaracı Ocağı'nın devamı olarak, öğretim yaptırmakta devam ediyordu. 
Sultan Abdulhamid I| devrinde (1774-1789) mühendis okulu yenilem miş, Vezir Halil Hamid Paşa'nın himmetiyle tanzim edilerek faydalı hale sokulmuş (1781) ve buralarda Türklerle beraber Fransız hocalara da dersler verdirilmiştir. Bunların dışında da ıslahât faaliyetleri görülüyordu. Meselâ Sultan Ahmed 111, Viyana ve Paris gibi Batı kültür 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merkezlerine elçiler göndermiş, kısmen memleketin huzura kavuştuğu l Ale devrinde 25 kişilik bir tercüme heyeti teşkil etmişti ki, Nevşehir-Ilirin nezaretinde bu heyet birçok tarih vb... eserleri Türkçeye çevirmipti. Ayrıca Türkiye'de Türkçe eserler basan ilk matbaa da bu tarihlwde kurulmuştur (Ibrahim Müteferrika) ki, tabedilen eserlerden 6 
tanoni tamamen müsbet ilimlere âittir. 


Yâni ülkede yenileşme faaliyetleri esasen yürümekte idi. Ancak bu, Batıdaki kadar hızlı ilerliyemiyordu. Orada özellikle 18. asrın som larından itibaren kendini gösteren hızlı keşif ve icâtlar, açık denizlern seferler, Avrupayı ağır sanayi inkılâbına doğru bir hamleye hazırlurkon, Osmanlı devleti. bilhassa 1774 Kaynarca Andlaşması ile tam bir dar boğaza girmekte idi. Bir yandan islâhata pek taraftar görünme yan yeniçerilerle ulemâdan bazıların tahrik ettiği kımıldanmalar, bir yundan mâli buhran sebebi ile huzursuzluğa düşen halkın zaman zaman galeyana gelmesi (Patrona Halil ihtilâli, 1730) ilerleme gayretlerini sekteye uğratırken, daima fırsat gözleyen Moskof çarlarının bitmez tükenmez savaş ilânları karşısında âdeta şaşıran Osmanlı imparatorluğu Kaynarca muahedesi ile Karadeniz'deki üstünlüğünü Rusya'ya kaptırarak, oradan doğuya, İç Asya yönündeki ticari faaliyetinden mahrum kaldığı için perişan düşmüş ve artık Kırım'ı elden çıkardığı için Karadeniz'i de kaybetmiş, Asya Türk ülkelerinin Rus istilâsına açık bir hal alması, siyasi durumunu büsbütün zayıflattığı bir sırada 1789 Fransız ihtilâlinin bütün Avrupa'ya yaydığı milliyetçilik fikirleri, Balkanlardaki Türkden gayrı milyonlarca hıristiyanı milli gayeleri peşine takması dolayısiyle çarlar bundan da faydalanmak üzere propagandayı yoğunlaştırmaya çalışmışlar ve nihayet Moskova (İslâv birliği) hükümeti ilk defa bu muahede ile Osmanlı ülkesinde yaşayan ortodoks ahalinin himayesini kendi üzerine alma hakkını elde etmiş bulunuyordu. 


Batıda Büyük İhtilâlin patlak verdiği yıl tahta çıkan Sultan Ill. Ser lim (1789-1807) durumun nazikliğini takdir ediyordu. Bu sebeple o da devlet teşkilâtını yeni bir düzene sokmaya karar verdi (Nizâm-ı codid), Ülkenin her tarafından bir takım zorbalar türemiş, halkı baskı altına almaya (A'yan), idareye hükmetmeye çalışıyordu. Vilâyetlerde- ki sipahiler de dirlik (Timar)'lerindeki çiftçi ve köylüyü istismar et mekte idi. Yeniçeriler gibi, timar sistemi. de bozulduğundan eski «mirt» 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toprak usülü tedricen mâlikane'ye dönmekte idi. Geleneklere ve kanum lara aykırı bu durumu durdurabilmek için önce orduyu kuvvetlendirmek lâzımdı. IIl. Selim işe askeri ıslahattan başladı, yaptırdığı Selimiye kışlasında, yeni elbiseleri, yeni silâhları ile Fransız ve İsveçli öğretmen subaylar nezaretinde modern tarzda eğitime başlayan Nizâm-ı Cedi 

askeri taburları ile birlikte ve bir yandan da Mühendishane-i Berr-i Hü mâyün (kara ordusu mühendishânesi, 1790) kurulmuştu. ei yalnız ilmi eserler basmak kaydı ile 2. bir matbaa te'sis edildi. Fakt memlekette ikilik başvermeye başlamıştı. Çağdaş okullar ve ordu kuruluşu yanında medreseler, yeniçeri askeri ve âyanlar faaliyetlerine der vam ediyorlardı: 


Ve ihtilâl patlak verdi (Kabakçı Mustafa, mayıs 1807) ve 1807'de o zaman çok geniş bir ıslâhat fermanı hazırlamış olan fakat tahttan indirilen Sultan Selim'in taraftarı olarak meydana atılan «Ruscuk yârânı» adiyle tanınmış ve kendisi de «âyan»dan bulunmakla birlikte yenilikçi olan Alemdar Mustafa Paşa'nın ve arkadaşlarının gayretleri, Paşa'nın bir nevi intiharı ve sultanın katli ile son bulmakla beraber, ıslâhat hareketleri, bilhassa I. Mahmud (1808-1839)'un liderliğinde crdürüldü. Alemdar Paşa da, sınır boylarındaki hıristiyanlar (zira, me seiâ Sırpların isyanı 1804'den beri devam ediyordu ve Selim de reformlara bu sahalardan başlamak arzusunda idi) ve zulme uğrayan müslüman halk lehine, devlet ricâli ile âyan arasında uzlaşma girişiminde bulunmuş ve, şüphesiz hatalı olarak bazan İngiliz «Magna» Cartha» (1215)'sı ile mukayese edilen «Sened-i İttifak» (zira İngiliz belgesinde hükümdarlara karşı Lord'lar zümresinin hak talebi bahis konusu olduğu hâlde, Türk vesikası için böyle bir husustan söz edilemez. Magna Cartha'nm ana maddeleri, ondan 200 yıl kadar önce yazılmış Türk Kutadgu-Bilig'inin anayasa hükmündeki 1- adalet /köni'lik/, 2- feydalılık /uzluk/, 3- eşitlik /tüzlük/, 4- insanlık, evrensellik /kişi- lik/ esasları yanında tam bir mânasızlık vesikası durumundadır ve yalnız, insna saygı duymayan kütleleri senyör-köle ikiliği içinde mutalea eden, despotluk ve zayıfa tahakküm vâkıalarının kaynağı Avrupa medeniyetinin iç yüzünü açığa vuran tarihi bir vesikadan ibarettir) imzalamış, böylece zaten milli gelenekçe ve dinen kısıtlı olan padişahlık hukukunu kismen sınırlayan bir andlaşma ortaya çıkmıştı. 
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Buna b'ngen Sultan Il. Mahmud ile bir yandan Rus savaşları, bir yandan onların körüklediği Balkan kavimlerinin dini, ırki mücadelelerino, Bosna-Hersek ayaklanmasına, Garb Ocakları (Cezayir, Tunus eyâetlori)'nın devletle ilgilerini kesmelerine rağmen ıslâhat hareketleri, duha da hızlanarak devam etti ve Osmanlı imparatorluğu, azınlıklara yınl haklar tanımaya eğilimli meşhur Viyana Kongresi (1815)'ne kaşlmadı, Fakat merkeziyetçiliğin yürürlükte tutulması, askeri gücü geroktiriyordu. Mâliye, Fenerli Rum sarrafların elinde gibi idi. Yeniçeri. 
ocagi, artık tanzim ve tensiki imkânsız bir hüviyette idi. Rum Etniki I turia cemiyeti (1810) Moskova'nın desteğinde Yunan 'istiklâli peşinde. 
koşuyor ve Mora'da isyan çıkarıyordu (1821). Mısır vâlisi Kavalalı M. 
Ali Paşa'dan askeri yardım istiyen Sultan Mahmud, âdeta ümidsizlik içinde şeyhülislâm Tâhir Efendinin desteğinde cesurâne bir kararla, muzir bir hâl alan Yeniçeri ocağını kaldırdı (Vak'a-i Hayriye, 15 Haziron 1826). Imparatorlukta «Asâkir-i Mansüre» adlı yeni bir askeri teşkilâta girişildi. Fakat devlet, bu askerin yetişmesi zaman alacağından bir süre vatanı müdafaa edecek bir ordudan mahrum kalmış oldu. Moskova ile savaş şiddetlendi. Edirne andlaşmasında (1829) devlet, Kafkasyanın mühim kalelerini Rusya'ya bıraktığı gibi, Yunanistan'ın istiklAlini de resmen kabül zorunda kaldı. Cezayir, Fransa tarafından işgal edildi (1830). 1834'de Harp okulu açıldı. 1838'de Mâliye Nezareti kuruldu, bir «Mekteb-i tıbb-i Adli» tesis edildi. Yeni askeri teşkilâtın kuruluşuyla birlikte kılık kıyafet değiştirildi (fes o zaman kullanılmaya başlanmıştır). Avrupai tarz ülkeye sokuluyordu. Hastahaneler açıldı. 
«e Mexteb-i Tıbbiye-i Şâhâne» kuruldu (1839). İlk resmi gazete «Takvim-i Vokaayi» yayınlanmaya başladı (1831). Batı müziği, askeri bando (mehter yerine) o tarihte yurda girdi. Sultan Mahmud'un devlete savaş açan Mısır vâlisi M. Ali Paşa'nın oldukça modern ordusu ile baş odemeyip (zira bu ordu birkaç yerde Osmanlı kuvvetlerine karşı üstünlük kazanarak, Anadolu'da tâ Kütahya'ya kadar ilerlemişti) mecburron Rüsva'nın yardımına müracaat durumunda kaldığı sıralarda, Boğaza donanmasını sokup, asker çıkaran ve üstelik ortodoks halkın koruyucu sıfatiyle bir de «Mübarek makamlar» (Kudüs vb.) meselesi ortaya atan Rusya'ya karşı, Fransızlar katoliklerin, İngilizler de protestanların hâmiliklerini üstlenmek durumuna girdiler ki, böylece Moskova'nın imparatorluktaki nüfuzunu kırmak isterlerken az sonraki, Tam 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zimat'ın mimarı M. Reşid Paşa, Paris elçisi bulunuyordu ki, gerek Mısırla ilgili hâdiselerin hallinde, gerek, imparatorluk dış siyâsetini, Rus inhisarından kurtarıp milletler-arası platforma oturtması itibariyle büyük dirayet göstermişti. O, aynı zamanda yeni ve çok geniş muhtevalı bir reform plânı hazırlamakla meşguldü. Sultan Il. Mahmud vefat ettiği, tarihte (1839) plân ana hatları ile geliştirilmiş hâlde idi. 


Ancak, Reşid Paşa'nın başarıları karşılıksız olmamıştı, Imparatorluk, türlü ticaret muahedeleri ile Avrupanın âdeta mâl? vesayeti altına alınmış gibi idi. Ağustos 1838'de Ingiltere ile yapılan andlaşma, Büyük Britanya'ya bazı haklar tanıyor; 1839 baharında imzalanan başka bir muahede ile de Hansa şehirlerine (Hamburg, Bremen, Lubeck) imtiyazlar veriliyordu. Bunu 1840'da İsveç ile Norveç'e, 1841'de Almanya ve diğer Batılı ülkelere yeni imtiyazların teşmili tâkip etmişti ki, hepsi de Osmanlı'nın Rus'a esir olmaması için, teminat olmak üzere, Batıliara yapılan fedakârlıklardı. 


Kısaca, «Tanzimat-ı Hayriye» diye anılan dönem iç-dış politika, iktisadi krizler ve askeri düzensizlikler arasında başlamıştı. Gerçekten devletin baştan başa yeniden modern bir kalıba sokulması gerekli idi, f«kat bu icra edilen şekilde, milletin başına türlü gaileler açacak bir mecrada olmamalı idi. Tanzimat, bizde gerçekçi bir plânda değerlendi. 
rilmemiş ve M. Reşid Paşa, fazlaca mübalağalı bir büyüklük havası içinde tanıtılmıştır. Hakikat daha farklıdır. Ferman'a karşı gelen sadr-ı âzam Koca Hüsrev Paşa, 5 kere sadarette bulunan M. Rauf Paşa, Akif Paşa ve diğerleri gibi devlet adamlarının itiraz sebepleri üzerinde düşünülmemiş, bunlar ve yardımcıları, belki de haksız yere, irtica (tutuculuk) ile suçlanıp bir kenara atılmışlardır. Nitekim birkaç nesil sonra onların da haklı oldukları hususların mevcudiyeti anlaşılmıştır. Tanzimat hareketi, Osmanlı Imparatorluğunu yıkılma tehlikesinden kurtarmak gayesi itibariyle özellikle şaheser seviyedeki «mukaddime» (giriş)'ye rağmen, tebcile değer bir hâdise ise de, tertip ve uygulama bakımından hatalarla doludur, Bunların başında Türk milletini iyi tanıyamamaktan doğan Avrupa taklitçiliği gelir. Batılı gibi müesseselere sahip olduğumuz, hattâ onlar gibi yaşamaya alıştığımız, geleneklerini ve görenekle” rini benimsediğimiz takdirde devletin payidar kalacağı sanılmıştır. 
Hâlbuki, kalmamıştır, kalamamıştır. Türk Avrupalı olmamıştır, olamaz” 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dı da. Zira o zamana kadarki hayatı, terbiyesi (Türk terbiye üçgeni), bir kelime ile Türk-islâm kültür terkibini bir kalemde silkip atmak ve hele yerine tamamen yabancı kültür değerleri ikaame etmek kabil der ğildi, hem de insan tabiatına ve içtimal kanunlara aykırı idi. Fermanlarda bunlar dikkate alınmadığı gibi, birtakım ezbere hükümlere de yer verilmiştir. 


Hattı Hümâyun, yeni Sultan, henüz 17 yaşındaki Abdulmecit'in İmzasını hâvi olarak, Hariciye nazırı Reşit Paşa tarafından Topkapı Sarayı'nın Gülhane bahçesinde yerli devlet ricali ve yabancı temsilciler, kalabalık bir halk huzurunda okunarak ilân edildi (26 Şa'ban 1255—6 Kasım 1839. Asıl metin: Takvim-i Vekaayi, 15 Ramazan 1255—22 Aralık 1839). Gerekli kanunları hazırlamakla görevli bir «Meclis-i Ahkâmr-i Adliye» kurulmasına (ilk ceza kanunu, 1846), askeri hizmet müddetinin 5 yıl olarak tespitine ve evvelden mevcut Maliye nezaretinin islâhına, «Maarif-i Umumiye Nezareti» (1839)'nin tesisinden sonra «Rüş- diye» okullarının açılmasına (1839) rağmen, Hattı Hümâyun'un ihtiva ettiği şu hususlar çok mühim yer tutuyordu: Önce, iki sahife kadar tutan metin içinde belki her paragraf bazı «Ahkâmr-ı Kur'âniyye» ve «Kavânimi Şer'iyye» (şer'i hükümler) tâbirleri tekrarlanmakta idi. Sanılırdı ki, koyu teokratik bir devlet nizamı memlekette hüküm sürmektedir. 
Aslında ise Osmanlı imparatorluğu, asla teokratik (yâni dini esaslar üzerine kurulmuş) bir devlet değildi. Bu zihniyete 800 yıl evvel Sultan Tuğrul Bey'in «dünya hükümdarı» ilân edildiği tarihte (1058) son ver rilmiş ve hükümdarlık bahsindeki bu yeni âmme hukuku anlayışı, meşhur «sentez»in bir cephesi olarak zamanımıza kadar sürüp gelmiştir (yoksa Fâtih, Kanuni, yeni kanunlar yapamaz, adaletnâmeler neşredilemez, hattâ Tanzimat Fermanı bile çıkarılamazdı). Ayrıca çok dikkate değer üç hususu bilhassa hatırlamada fayda vardır: Biri, teb'anın can, ırz ve mal emniyeti meselesidir. Oldukça kısa Hattı Hümâyun'da tam 
6 defa tekrarlanan bu noktada da şüphesiz doz kaçırılmış vaziyettedir. 
O zamana kadar can, ırz, namus emniyeti ortadan kalkmış değildi. Bir yandan teokratik vasıf taşıdığı iddia edilen bir memlekette bunlar da tabiatiyle ahkâm-ı şer'iye ve örfiye'nin garantisi altında idi. Bazı vezirler, askeri hataları yüzünden mağlübiyetleri dolayısıyle idam edilmişlerdi. Bir kısım yüksek devlet ricalinin bazıları daha hayatta iken, bazıları öldükten sonra, mal ve mülkleri «musadere» edilerek devlet hazinesine aktarılmıştı, fakat önceki devlet ve millete ait toprak ve milli haysiyet işlerinde kabiliyetsizliğinin karşılığı; sonuncusu, yetkilerini kötüye kullanıp, hak etmediği servete sahip olanlara verilen cezalardı ki, diğer idare adamlarına ibret dersi mahiyetini taşıyordu. Yoksa ge lişi-güzel herkesin malına mülküne el konulur diye bir hâl mevcut olmamıştır. İkinci nokta, «Teb'a-i saltanat-ı seniyyeden müslim, gayr-imüslim herkesin» eşitliği, aynı haklara sahip olduğunun ilânı hususudur. Bu da ilk böekışta, ülkede halk arasında bir adaletsizliğin mevcut olduğu ve askere bile alınmayan hıristiyan unsurun ezildiği şüphesini uyandırmaktadır ki, hakikate uygun düşmez. Belki de tersine İslâm ahali hakkını alamıyor, fakat gayr-i müslimler, mezheplerine göre, İngiltere, Fransa ve Rusya'nın himayesinde imtiyazlı durumda bulunuyorlardi. Bundan dolayıdır ki, o zamanki kayıtlara göre, başta patrikler ve diğer kilise adamları fermandan memnun olmamışlardı. Hatt-ı Hümâyun'un yine tam 6 kere tekrarlanan bu ibaresi de gerçekleri yansıtmamaktadır (Osmanlı İmparatorluğunda dini meseleler sebebi ile ölüme mahkümiyet hâdisesi sadece üç tanedir: 1- Kanuni zamanında Kaabız Molla -aslen iranlı olup İsa'yı, Peygamberimizden üstün tutmak iddiasında idi,- 2. Sultan IIl. Murad devrinde Hamza adında biri ki, Molla Kaabiz'ın görüşlerini ısrarla tekrarlamakta ve yaymakta idi, 3- Sultan Süleyman Il (1687-1691) döneminde müderris Sarı Abdurrahman ki, âhireti, cennet-cehennemr-i, hata-sevap inançlarını inkâr ediyordu. Bunlar, islâmi akidelere saldırıları dolayısıyle ümmeti sapıklığa sürüklemeye vo karışıklık çıkarmaya vesile olur endişesi ile cezalandırılmışlardı ve görüldüğü üzere daha çok siyâsi vasıftaki tâkibatın hıristiyan teb'a ile ilgisi yoktu). Üçüncü hususa gelince, bu içten ziyâde dış dünyayı ilgilendirdiğinden çok daha mühimdi: 1830'lara doğru «Yed-i vâhid» denilen bir nevi, Devlete belirli bir gelir sağlayan, usülü yürürlüğe konmuştu. Dolayısiyle kesin rakamlarla tespit edilmemekle beraber, devlet bütçesinin önenili bir kesimini karşılayan bu usülün bir «beliyye» (belâ) olarak tanıtılıp ortadan kaldırılması hâdisesinin iftiharla zikredilmesidir ki, işte asıl Batılı sömürgeci devletleri memnun eden nokta, bu idi. 
Böylece kendi iç sanayi mamüllerini himayeden el çeken Osmanlı İm paratorluğu, yaptığı ticari andlaşmalarda, yabancıların muvafakatı ile ithal mallarından aldığı gümrük resmini © 3'den % 5'e çıkarmış ise 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de, ihraç ettiği emtiadan % 12 vergi almak zorunda kalmıştı. Bu, memleketin ucuz fabrikasyon mallarla dolması, tezgâh'ın, fabrika; sabanın makine tarafından boğulması idi. O tarihte ağır sanayi inkılâbını yapmış olan ve hammadde merkezleri ile, kendi mamülleri için kalabalık tüketici kütleler arayan, bunun için yeryüzünü parselleyici bir sömürge politikası güden, hattâ aynı sebeple birbiri ile çatışan, kapitülasyon haklarına sahip Avrupalı büyük devletler için 35 milyon nüfuslu Osmanlı İmparatorluğu adetâ bir açık pazar durumuna girmişti. Mâli darlık içinde iken Moskof ile veya Avusturya ile ardı kesilmez savaşlar çok paraya ihtiyaç gösteriyor, yabancılardan istikraz mecburiyeti hâsıl oluyordu. Durum, ülkeyi iyice dışa bağlamıştı. Üstelik bu devirde israf da artıyordu. Nazırların (bakanların) ve eyâlet vâlilerinin evleri sanki birer küçük saray idi. Maaşlar dengesizdi. Bâb-ı Ali'de bile ayda 80 kuruşla çalışan memur varken, Nazırlar 80 bin - 100 bin kuruş arasında maaş alıyorlardı (o devre göre 75000 lira /altın/). Reşit Paşa'nın teşebbüsü ile başlayan dış istikraz, 1854'de 5 milyon frank civarmda iken, 1862'lerde 200 milyon. 1869'da ise 555 milyon franga çıkmıştı. Bu hâl dış borçlar yekünunun 5,5 milyara yaklaştığı tarihlerde Batılı hükümetlerin Türk mâli kaynaklarına doğrudan el koyması (Düyün-u ümümiye, 1881) neticesini vermiştir. 


Tanzimat, İstanbul dahil ancak birkaç eyâlette uygulanmakta idi. 
Buna rağmen sanayileşme teşebbüsleri olmuş, Lâle devrinin yadigârı kağıt imalâthânesi ihya edilmiş, Paşabahçe züccaciye (cam) fabrikası kurulmuş, hattâ deniz kuvvetleri iyice yenileştirilerek Avrupa'nın İngiltere ve Fransadan sonra 3. büyük donanması hâline getirilmiş, bu arada ilmi faaliyetler için bir «Encümen-i Dâniş» (Akademi, 1853) ve bir Darülfünün açılmış (1862), ülke telgraf tesisleri ile donatılmaya ve demir yolları ile bezenmeye başlamıştı (1855). Ancak yine de beklenen başarıya ulaşılamıyordu. Zira reform kanunlarını yürütmek için gerekli personel ve diğer «alt-yapı» hazırlıkları yapılmamıştı. Rusyanın teşviki ile Ermenilerin karışıklık çıkardıkları, Yunanistan'ın Girit'de isyanı körüklediği (1845), Arnavutluğun ve Irak cephesinin (Musul) kaynadığı, fırsatı ganimet bilen çarların kapitülasyonlardan istifade etmek istedikleri, hattâ Yunanistanın bile aynı gerekçelerle türlü imtiyazlar talep ettiği bu hengâmede yine de bir «Tercüme Cemiyeti» kuran (1864), 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«Mühendis» ve «Sanayi mektebi» açan (1866), «Tıbbiye dershanesi» (1865), «Askeri tıbbiye» (1867), «Mektebi Sultani» (1868), «Öğret men okulu» (1868) vb... gibi kuruluşlar tesis eden Sultan Abdülaziz, Mısırda «Hıdivxliğin (sülâleye dayanan vâlilik) yerleştiği bir devirde, dahili antrikalar ve 1867'lerde gizlice faaliyete geçtiği sanılan «Yeni Osmanlı» cemiyeti üyelerinin propagandaları sonucu tahttan indirildi (Mayıs 1875). Hâlbuki imparatorluk âdeta vesâyet altında idi. 1854- 
1855 Kırım savaşı İngiliz-Fransız işbirliği sayesinde kazanılmış, buna 
karşılık Paris andlaşmasında kabül edilen reformlar «islâhat fermanı» olarak ilân edildiği hâlde (1856) yukarıdaki vâkıa meydana gelmişti. 


Esasen millet, olup bitenlerden pek haberdar edilmiyordu, Memle ketin, başkent ahalisi ve eyâlet vâlileri ve halk tabakası olarak ikiye bölünme hali devam ediyordu. Avrupa elden geldiği kadar taklit ediliyor, özellikle Fransa, dili ile, edebiyatı ile (Fransız romantizm, realizm, sembolizm edebi akımlarının Türkiye'de onlar gibi yazmak isteyen ciddi tâkipçileri vardı, hattâ «Sonnetx», «Akrostiş» tarzında şiir karalamaya girişenler bile görünüyordu), kılık-kıyafeti ile, güzel san'atlardaki (müsıki, resim, mimari) hususiyetleri ile, daha da ileri gidilerek özel aile hayatı ile, Türk halkından ayrı bir hayat şeklini, Avrupa tarzını hararetle yurtta yerleştirmek gayesini -tabii şuursuzca- güden bir tabaka türemişti. İkilik, hem de gelişerek devam etmekte idi. 


Yenileşme gayesine ulaşmak için tahtta değişiklik yapıldı (V. Murad, 1876). Arkasından, Jön (Genç) Türkler adı verilen heyecanlı-mi!lliyetçi (daha doğrusu, Osmanlı-meşrutiyetçi)'ler tarafından Sultan Murad'ın kısa zaman içinde tasfiyeye uğraması üzerine Il. Abdulhamid, Osmanı İmparatorluğunun başına geçirildi (31 Ağustos 1876) ve Kanun-i esâsi (Anayasa) ile «Tanzimat-ı Hayriye» dönemi kapanmış oldu. 


Imparatorluğun dış işleri Bakanlığı ve Başbakanlığını yapmış olan ve uzunca bir müddet Paris ve Londra elçiliklerinde bulunan M. Reşid Paşa tam bir «Avrupalı» idi. Bir vatansever olarak mem'eketin de «Avrupali» olması için cani gönülden çalışıyordu. Şinasi ile başlayan bir akım Türkiyenin gelecek «avrupalın idare, fikir, edebiyat adamlarını hazırlıyordu. Ali ve Fuad Paşaları da, aynı zihniyetle o yetiştirmişti. 
Fakat muazzam bir eksikliği vardı. Maksadını gerçekleştirme metodu bahsinde yanılıyordu, Kalkınmak için başka yolların da mevcut olabileceğine kaani değildi. Önce iyi bir taklit yeterli sanıyordu. Yaptığı re formlar, şüphesiz ihtiyaçtı, fakat ülke şartlarına ters düşüyordu, benimsormiyordu, Hâlbuki ileri görüşlü islâhatçılar ve inkılâpçılar, daima ımiletin nabzını ellerinde tutan, halkın hoşlandığı veya tedirgin olduğu davranışları iyi değerlendiren kimselerdi (Atatürk inkılâpları böylece başarıya ulaşmıştır). 


Jön (Genç) Türklerin meydana getirdiği gruptaki tanınmış kişiler de aynı kafada idiler. Vatan şairi Namık Kemal, arkadaşı büyük şair Ziya Paşa hep aynı fikri besliyorlardı. Bir kere meşrutiyet ilân edilip, yurda hürriyet gelse, Osmanlı kardeşliği gerçekleşir sanıyorlardı. Hepsi Batının tesirinde idiler. Hıdivlik işinden sıkkın olduğu için Paris'te oturan Fazıl Paşanın dâveti üzerine memleketten kaçtıkları zaman, Paris ve Londra'da çıkardıkları birkaç yüz nüshalık gazeteleri ile (Hürriyet, Muhbir, İstiklâl, Ulüm sonra ibret) Türkiye'de Kanun-i Esâsi (Anavasa) ilân edilince herşeyin çözüleceği hayâlinde idiler. Hattâ bu yüzden gayr-i Türk müslümanlarla ve daha ilerisi bilhassa Balkanlı hıristiyon temsilcileri ile işbirliği hâlinde idiler. Onlardan herbirinin kendi «milli» ç'karları için çalıştıklarının farkında değildiler. Teker teker yur- de döndükleri zaman bu Genç Osmanlılar, meşrutiyeti kurmak üzere anayasa hazırlığına geçmişlerdi. En güvendikleri şahsiyet, Tuna ve Bağdad eyâletlerinin başarılı vâlisi Midhat Paşa idi. Ancak hayâlperestlikte o da, diğerlerinden geri kalmıyordu. Abdulhamid tahta geçerken Meşrütiyet ilân edeceğine söz vermişti. Mesele Anayasayı hazırlamaktan İbaret kalmakta idi. Ondan sonra, memleket, hür havanın sağlayacağı sükünet içinde ve birlik hâlinde mutlu ufuklara doğru koşacaktı! 
Yasa hükümlerini hayâ'perest şairlerle yaptığı sofra sohbetlerinde tespit etmeye önem veren Midhat Paşa'ya akıl hocalığı eden asıl şahsın bir Ermeni (Dalyan Efendi) olmasının bile ehemmiyeti yoktu. Osmanlı kardeşliği bâki idi yal Uzağı gören gerçekçi siyaset ve devlet edamı Sultan Hamid, önüne getirilen yasa metinlerinin bir kısmını beğenmemekte idi. Dalyan Efendinin tavsiyesi üzerine, devletteki azınlıkların dillerinin de resmen kullanılmasını âmir maddeyi Sultan derhal reddetmişti. Buna şaşan Midhat Paşa daha çok şeyler peşinde idi, Meselâ doğrudan doğruya şahsına bağlı ve nizami ordudan ayrı, «millet askeri» dediği özel kıt'alar teşkil ediyordu. Hattâ bazı konuşmalarında bir «Al-i 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Midhat» (Midhat hânedanı)'tan bahsettiği söylenir. İşte bu şartlar altında Meşrutiyet ilân edildi (23 Aralık 1876). Seçimler yapılıp «Meclis-i Meb'usan» toplandığı zaman (19 Mart 1877. Meclis, Hey'et-i Meb-usân ve Hey'et-i A'yân /Senato/ olarak iki kuruluştan meydana geliyordu. 
Fakat yasamada merkeziyetçilik hâkimdi. İktidar padişahta idi), üyeler- 
den 2/5'nin hıristiyan olduğu görüldü (Bir celsede 24, üye içinde 40 
tane yabancı mebus bulunuyordu). Hepsi de kendi «milli» çıkarlarının, meclis kürsüsünden müdafaasında birleşiyorlardı. Birlik içinde hürriyeti yeterli görmeyip, kendi toprakları için muhtariyet, hattâ istiklâl talep edenler vardı. Arnavutluk ve Bosna-Hersek, Rus ve Avusturyalı ajanlar vasıtasiyle kaynaşmaya başlamıştı. Moskof hükümeti durumdan faydalandı. Türk Ordularının direncini yendi (Şıpka'da, Plewne'de), İstanbul'un dış mahallelerine kadar sokuldu, (93 harbi - veya 1877 - 
78 savaşları) ve Ermeni patriği Narses Efendi'nin Rus ordusu başkumandanı Grandük Nikola'ya müracaat ederek, Doğu Anadolu vilâyetlerinde bir Ermenistan devleti kurulmasına yardımını istedi. Menfaatlerine uygun düşmeyen İngiltere ve Fransa'nın müdahalesi ile Ruslar çekildiler. (13 Temmuz 1878 Berlin Anlaşması), fakat, Sırbistan-Karadağ Türkiye'den ayrıldı. Romanya'ya istiklâl verildi. Bosna-Hersek Avusturya'ya terkedildi. Bir Bulgaristan Prensliği kuruldu. Yunanistan'a da bir miktar arazi bırakılmış, Doğu Anadolu'da üç vilâyetimiz Rus idareaino terk edilmişti. Memleketin başına bu felâketleri getiren, Meclis-i Meb'üsan süresiz kapatıldı (13 Şubat 1878) ve Midhat Paşa sedaretten azledilip Anayasa'nın bir maddesine uyularak Hicaz'da Tâif'e sürüldü. 


Anayasa bâki kalmakla beraber Abdülhamid, İmparatorluğu 1908'- de ll. Meşrutiyet denilen, hakikatte ilkinin devamından ibaret devreye kadar idare etti. Elinden geldiği ölçüde devlet bütünlüğünü korumaya çalıştı. Bu arada özellikle İslâmiyetçiliği baskın bir siyaset takip ederek eğitime büyük önem verdi. Anadolu'nun bazı yerlerinde sultani (lise)ler açtırdı. İstihbarat teşkilâtını takviye etti. Burada görülen bazı. 
sui istimaller, aleyhine propaganda vesilesi olmuştur. Bilhassa Erme nilerle, Filistinde satılık arazi olmadığını Musevilerin Siyonist üyelerine açıkça ifade etmesi, aleyhinde şiddetli bir kampanya açılmasına sebep oldu. Avrupa'da «Kızıl Sultan» diye tanındı. 
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Yine Batıdaki sosyalist yaygaralarının etkisi altında kalan Türk «aydın»'ları onu iktidardan düşürmek gayretine girdiler. Bunların da zihniyet bakımından öncekilerden farkı yoktu. Osmanlı birliği hayâli Içinde avunuyorlar, Anayasa yürürlüğe konduğu takdirde herşeyin düzuleceğini vehmediyorlar, yine öncekiler gibi bu maksatla azınlık teb'a temsilcileri ile el ele bulunuyorlardı. Ne zaman kurulduğu tespit edilemeyen «Yeni Osmanlı»lar cemiyetinin 1897'de dağıtılması üzerine yine Paris'e kaçan üyeleri (Ahmet Rıza Bey ve arkadaşları) sosyalist görüşlerin etkisi altında Meşrütiyet rejiminin geri gelmesini diliyorlardı. 
Şubat 1902'de Paris'te, Türk (1890'larda teşekkül ettiği sanılan ittihad ve Terakki Cemiyeti mensupları, Jön Türklerden bazıları) ve gayr-i Türk temsilcilerin, aralarında Batılı devletlerin gizli ajanları da olduğu halde yaptıkları «Ahrâr-ı Osmaniye»— (Hür Osmanlı'lar) toplantısında alınan şu kararlar : 

1. Osmanlı İmparatorluğunda o «milliyet»lere (yani azınlıklara) muhtariyetler verilecek, 2. İdare'de «Adem-i merkeziyetçilik uygulanacak (yani her etnik kütle, başına buyruk olacak), durumu aydınlatma” ya yeter. Garip olan cihet «Ademr-i merkeziyetçi»lerin başında, sosyalist ilim adamı geçinen bir sultanzâdenin (Abdülhamid'in yeğeni Prens Sabahaddin) bulunması idi, Davranışlarınm ne kadar temelsiz. olduğu buradan bellidir. İttihad ve Terakki'cilerin de ayakları hakikat tabanına basmıyordu,. Hâlâ da İttihad-ı anasır denilen Osmanlı. birliği hülyasında idiler ve bu yüzden, Avrupa'nın Büyük ihtilâl'den devraldığı ve Sosyalist Enternasyonalin şevklendirdiği fikirlerin öksesinde idiler. Neticede baskı altında kalan Abdülhamid Anayasayı yürürlüğe koydu, İl. 
Meşrütiyet ilân edildi, seçimler yapılarak Meclis-i Meb'üsan açıldı (17 Aralık 1908), Geçici bir şenlik havası ülkeye hâkim oldu. Artık basın serbestti. Hürriyet, kardeşlik, eşitlik vaveylâsı alıp yürümüştü. Fakat bu «balayı» pek kısa sürdü. Türk'den gayrı bütün etnik gruplar ayaklandilar. Önce Ermeniler, bazı bakanlıklara getirilmiş olan ittihadcılara cophe alıp Adena havalisinde karışıklık çıkardılar. Arkasından 31 Mart 
(13 Nisan 1909) bahane edilerek, «hareket ordusu» başında Istanbul üzerine yürüyen Mahmud Şevket Paşa'nın müdahalesi ile Abdülhamid tahttan indirildi (27 Nisan 1909), V. Mehmed Reşâd (1909-1914) padişah oldu. Dirayetli bir şahsiyeti yoktu. Balkanlar artık tamamen kopmuş durumda idiler. Trablus Garb (Libya) savaşında italyanlar karşısında (1911-1912) zəbun düşen ordu, Balkanlı müttefiklerin karşısında da tutunamadı (Ekim 1912-1913). Çünkü ordu siyasete alet olmuş, ittihadcı taraftarları ile aleyhtarları olarak ikiye bölünmüştü. Bab-ı Ali baskını (23 Ocak 1913) ile iktidarı tamamiyle ele geçiren Ittihad ve Terakki idarecileri (Talât, Enver, Cemal Paşalar vb...) de, Türkiye'de ilk milli hükümeti kurmalarına ve bütün vatanseverliklerine rağmen, siyâsi tecrübelerinin noksanlığı, zayıf kültürleri dolayısiyle devlet dizginlerini toplayamadılar ve nihayet mecburiyet altında da |. Dünya Savaşı'na Alman kanadında girdiler, zira karşı taraf zaten belki bir asırdan yâni tâ 1774 Kaynarca muahedesinden beri Osmanlı Imparatorluğu'nu paylaşmak hesabı içinde idiler. Sonunda imparatorluk çöktü, İttihad ve Terakki dağıldı, ancak büyük asker ve devlet adamı, Türk'ü cidden çok yakından tanıdığı kesin Mustafa Kemal Paşa, Anadolu ile, Trakya'- nın bir kısmını kurtarmaya muvaffak oldu. Saltanat kaldırılarak (1922) Osmanlı devleti tarihe intikal ederken yeni bir.Türk devleti, Cumhuriyet doğuyordu. 


Cumhuriyet'in kurucuları da Batıcılık tarafdarı idiler. İlk TBMM” inde marksist-solcular dahil türlü fikirlerde kimseler vardı. Ancak Rus ihtilâlinden (1917) sonra, bolşevik rejimin maskesi yırtılıp komünizm ortaya çıkınca, sosyalistliği bırakıp Milliyetçiliğe döndüler. Bunlar başlangıçta tıpkı İttihad ve Terakki gibi, Selanik'te çiçeklenen Z. Gökalp, Ö. 
Seyfettin ve arkadaşlarının temsi! ettikleri (Osmanlı teb'ası etnik grupların kendi milliyetlerini birinci plâna çıkarma gayretlerine tepki olarak ortaya attıkları) «Türkçülük» anlayışını desteklerken, sonra «milliyetçi» oldular (Türkçülük'de daha çok ırk arandığı hâlde, milliyetçilik de aynt ülkede yaşayanlar arasında kültür birliği bahis konusudur). Atatürk de önce Türkçü idi («Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asi) kanda mevcuttur», 1922), sonra milliyetçi oldu (Ne mutlu Türk'üm diyene, 1933). Fakat, aynı zamanda, özellikle Kurtuluş Savaşı sırasındaki Sovyet te'siriyle yaygınlaşan marksist propaganda hayli yandaş kazanmış durumda idi (Mecliste Yeşil-ordu, İştirakiyun fırkası; basında Aydınlık, Kadro dergileri vb.). Fakat bu sakim cereyan, milletin mânevi eğilim ve özlemlerini yakından tanımak bahsinde hiç yanılmıyan ve kalıcı inkılâpların ancak kökü uzak mâzilere dayalı milli örflere dayanmak şartiyle başarıya ulaşabileceğini takdir eden Büyük Gazi tarafından durduruldu. İstiklâl Savaşı'nda üst mevkileri tutan, hele kurtuluştan sonra Halk Partisi kurulunca, başkan Mustafa Kemal etrafında yer alanlar toptan ülkenin İiderleri olarak her hususta kendilerini milletin öncüleri kabul ediyorlardı. Millete rağmen birçoklarının bu tür davranışları tedirginliklere yol açmakta olmasına rağmen, kendilerine yakış” tırdıkları öncülük rolünü bırakmamakta ısrarlı idiler. Maksadları «İlkel: seviyede kalmış» Türk milletini medenileştirmekti, fakat bu hususta kültür exsikliği ve kabiliyetsizlik içinde idiler, milli kültür prensiplerini yenilik adına tahrip ediyorlardı, ancak kilit makamlar ellerinde olduğundan keyiflerince harekette serbesttiler. Bu ikilik Atatürk'ün vefatr (1938)'ndan sonra bütün çıplaklığı ile ortaya çıktı. Hümanizm (insancıllık) diye başlayan bir akım, sosyalizme dönüştü. Bön «öncünlerin rehberliğinde eşitlikçilerin (sosyalistlerin) omuzuna basa basa Marksizm ülkeye el koymaya hazırlanıyordu ki, zamanın inkılâpçıları ikerr sonra hümanist, şimdi de sosyalist kesilen «öncü» takımı uydurukça konuşmaları ve garip anlayışlariyle «ilericilik» pöhpöhlenmeleri arasında memleketi tehlikeli maceraya sürüklediklerinin farkında değillerdi. 
Halk, bu anlaşılmaz dilli, dine saygısız, aileyi lüzümsuz bir gelenek gibi gören ve Köy Enstitüleri adı ile milletin tiksindiği bir yabancı «eğl-- tim» sistemi uygulayan zümreye sırt çevirmiş bulunuyordu. 1950'de: iktidara gelen yeni hükümet, belirli bir terbiye nizamı fikrine sahip: olmamakla beraber, önceki partinin son yıllarda başlattığı «gerceğe: dönüs» eğilimlerini takviyeye hevesli görünmüş ise de, ömrünün kısalığı, bir sonuç almasını engellediğinden durum karanlık vasfını kaybetmemiştir. Esasen son iki nesil boyunca memlekette kültür ve terbiyeişlerinin ciddiye alındığını söylemek çok güçtür. Ancak inanç, ekonomi üzerinde toplanmakta idi. Dil, tarih, din, örf meseleleri iktidarlarca mühim şeyler sayılmazdı. Kültür Bakanlığı adlı müessesenin bir kapənış, bir açılması, nihayet, bir gezi, bir eğlenceli-piknik konusu, kabül edilerek Turizm Bakanlığının sonuna eklenivermesi bunun delilidir. 
Cumhuriyet İdaresinde, Atatürk çağının destani-romantik milliyetçilik akımı istisna edilirse Türkiye'de maarif meseleleri maalesef daima son plâna terkedilmiştir. İşte bu zayıf noktaya, bize göre, «sol» denilen marksist cephe meharetle el atmış ve en etkili taktiği bu sahada uygulamıştır: Hasmın en dirençsiz cephesine en büyük güç ile saldırmak! 
Taktik muvaffak olmuş, dışı yaldızlı, fakat içi boş bir kavanoz'dan ibaret milli eğitim aşırı sosyalist görüşlerle doldurulmuş, TRT'nin ve eğitim sistem ve programlarının baskısı altında kalan, daima millete ön- 
.cülük ettikleri iddiasındaki bir zamanların inkılâpçı, sonra hümanistleri, şimdi de, ilerici-sosyalistler kesilerek karşı cephede yerlerini almışlardır. 1960" müteakip iyice açığa vurulan bu vahim manzara, 1978”- da başlayan iç-savaş provaları karşısında, cephecileri, milli menfaatler hesabına harekete geçirememiş, belki onları, başta Anayasaya ge çirilmek suretiyle (1937'de) millete mâl edilen Atatürk ilkelerini özel parti amblemi hâline sokarak kendi tekeline alan bir siyasetçiler grubunun güdümünde marksist görüşlerin savunucusu yapmıştır. Bazı sendikalar, menşe'i bilinmez paralarla cüzdanları dolu bir kısım basın -ya- 
'yıncılar, edebiyat alanında sun'i yollarla şişirilmiş, sürü hâlinde sahte şöhretler ilerici-solcu takımın elemanları idiler, Durumun hayli olgunlaştığına kanaat getiren yüksek taktikçiler (1) umumi iç-savaş için artık zamanın geldiğine hükmederek tam faaliyete geçecekleri günlerde ordu yetişti (12 Eylül 1980). 


Fakat 1920'lerden beri Türkiye üzerinde oynanan oyunlar durma” yacak, uzun vâdeli plânlardan vazgeçilmiyecekti. Nitekim bu defa da ‘Doğu Anadolu'daki azınlık ilân ettikleri Türk kökenli bazı kütleleri tahrik ederek, memleket dışında da, anarşist kamplarında yetiştirdikleri bahtsız birtekiım gençlerin yurda gizlice girerek işledikleri cinayetleri Türk askeri idaresi halka işkence yapıyor yâveleri ile dünyaya yayarak, faaliyetlerini sürdürmektedirler. 


Bunlar cümlece mâlum olduğu için, bize göre mikrop teşhis edilmiş ve tedavi artık kolaylaşmıştır. Yürütülmesi gerekli işler kanaatı- 
.mızca şunlar olabilir: 


1 — Türk milli tarihi, coğrafyası ve kültürü gençliğe iyi öğretil- 
'melidir (Dolayısiyle, çocukları eğiten, fakat terbiye edemeyen şimdiki ‘Yunan? pedagoji sistemi derhal terk edilmelidir. Bu geriye dönüş değil, zararı anlaşılmış bir uygulamadan vazgeçilmesinden ibaret ileriye yömelik bir adımdır). 


2 — Türk-islâm kültür sentezi esasları okullarımıza sokulmalı- 
'dır. Böylece akıl + duygu, zekâ -++ idrak, muhakeme + şefkat dengesi Türklük zihniyetinde canlanacak, millet gerçek insanlık haysiyeti ile gelişecektir (unutmayalım ki, bu dengeyi kaybeden çağdaş Avrupa milletleri, tekniğin esiri olmuş maddeci «yarı medeni» kütieler teşkil eder lur). 


3 — Yabancı kaynaklı ... - izm'ler asla ülkeye sokulmamalıdır. 
(Bu, Batı teknik keşif ve icadlarını benimsememize mâni değildir). 


4 — Türk'ün, Türk olarak kalabilmesi için hakiki milliyetçilik akıım şiddetlendirilmeli ve ısrarla takip edilmelidir. (Bu vesile ile size çok Ilgi çekici bir belge sunacağım: Tanzimat'ın ilânından bir ay kadar son-. 
rn, ünlü devlet adamı Avusturya İmparatorluğu başbakanlarından W. 
Motternich'in Bâb-ı Ali'ye gönderdiği, 3 Aralık 1839 tarihli mektubu. 
Bakınız Metternich ne diyor: «Osmanlı devletinin yaşamak ve yükselmok için idari nizam ve usüllerini kendi öz varlığı esaslarında araması goreklidir. Osmanlı hükümeti ordusunu yıkmış, fakat yenisini kurama” mıştır, bu acıklı durumun meydana gelmesine en çok etki yapan husus, yalnız zengin olmayı düşünen ve kendi vatanlarında sağlayamadıkları hayatı başka memleketlerde arayan, ruhsuz, kabiliyetsiz kimselerin yabancılara hizmeti kabül etmeleridir. Kuvvetli olmak istiyen bir devlet horşeyden önce kendinin olmak, kendine benzemek zorundadır. İlkeleri birtakım yabancı müesseselere dayanan kuruluşlar soluk, renksiz biror taklit olarak kalmaya mahkümdurlar, Zira Osmanlı'ya yâni milli kül” türe uymazlar, zarar getirirler, Aslen Türk kalmak zaruri telâkki edilme ildir...» (sadeleştirilmiş özet. Aslı: E. Engelhard, La Turquie et le Tan-- zlmat, Paris, 1884, s. 49 vd... Türk. terc., İstanbul, 1328/1912. Ayrıca bk. IA. mad. Tanzimat). 


5 — Bütün saydığımız cepheleri toplayıcı ve siyâsi iktidarların 
müdahale edemeyeceği bir «milli siyaset» çerçeve programı tespit edilorek, Türkiye resmi, özel her kuruluş (M. E. Bakanlığı, TRT, Milli Savunma, Dış işleri Bakanlığı, diğer Bakanlıklar, Üniversiteler, sendikalar, gazeteler, diğer kitap, dergi yayınları, her çeşit telkin vasıtaları, sinema, tiyatro, gösteri, şenlik, festivaller vb...) bu esaslar içinde davranmaya mecbur tutulmalıdır. 


Dilekler gerçekleştiği takdirde vatan yıkılmayacak, millet yaşayacak, kadim şanlı şerefli yerini alacaktır. Bundan asla şüphe edilmeme" ildir. 

Teşekkür ederim efendim, 
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Tebliğin Tahlili 


«Rahmetli Prof, Dr, İbrahim Kafesoğlu'nun Türkiye'yi Bugünkü Şartlara Getiren Tarihi Gelişme» konulu tebliği üzerine bir tahlil. 


Prof. Dr. TAHSİN BANGUOĞLU 


Rahmetli Kafesoğlu son eseri olarak bize güzel bir tebliğ bıraktı. 
© bunu âdeta bir vasiyetname yazar gibi kaleme almış, burada genç kuşaklara hem bizim milli seciyemiz, manevi varlığımız ve kültür tarihimiz hakkırıdda toplu bir fikir vermek istemiş, hem de mevzuumuz olan «Ülkemizi 12 Eylül'e Getiren Sebepler ?» sorusuna cevap vermiştir. Nereden nereye geldiğimizi anlatarak yakın geçmişimiz ve günümüz hakkında daha aydınlık bir kavrayış sağlamayı düşünmüştür. 

Kafesoğlu bizim enaz 2.300 yıllık tarihimizi belgeleriyle ve bütünüyle ilk defa ortaya koyan tarihçimizdir. Geniş terkip kabiliyeti sebe biyle O, yalnız tarihi yazan adam olmuş değil, aynı zarnanda yorumla” yan, aydınlatan bir tarihçi olmuştur. Bu vasıfları sayesınde kültür tarihimizde belgelere dayanarak ilk defa o ortaya koymuş, hem bizi aydın-Jatmış, hem de Batı tarihçilerinin birkaç yüzyıldan beri hakkımızdaki batıl ve çarpık hükümlerini cevaplandırmıştır. Ben bu konuyu tahlil etmek ve tebliği yorumlamakla vazifeli olarak onun eskı ve yükseliş der virlerimize ait güzel hulâsasına bir şey ilâve edecek değilim. Ancak konumuz bir felâketli devrin tarihi sebepleri olduğuna göre işi o noktaya getiren sebeplerin de sebeplerine gitmek zaruridir. Bu konuda soru soruyu açar. Bundan dolayı ben sadece son devir tarihimize bir de aşağıdan yukarı kısaca göz atmış olacağım. 

İlkin son 25 yılın hadiselerine bakalım. Bu, yaşadığımız bir devirdir. Olup bitenler hep hatırımızdadır. Pek gençlerimiz hariç. Ancak ben hadiselerin içinden gelmiş bir yaşlınız olarak bazı dönüm noxtalarına işaret edeceğim ki bunların bu son devrin aydınlanmasında faydalı olacağını sanıyorum. Bir askeri müdaheleyi (1960) takip eden yıllarda memleketimizde bir «solcu patlama» oldu. Bu hiç hazırlıksız değildi. 
Gerçi Sultan Aziz devrinden beri sosyalizm, milli mücadeleden bu yana da komünizm bizde de bilinen kavramlardı. Ancak o zamana kadar hiçbir devirde bunlar kayda değer bir fikir akımı ve siyasi bir hareket halini alamamıştı. Demokrat Parti devrinde de öyle. Yalnız son harp yillarında bu fikirlerin bazı yetkili çevrelerde müsamaha gördüğünü, harp sonrası da dıştan kışkırtmaların başgösterdiğini, nihayet 1960'a doğru 


muhalefet partisinde bir solcu iktidar için hazırlıklar olduğunu biliyorduk, 


Bu, garip bir patlama oldu. Aydınlar ve daha ziyade refahlı gençler kanadından geliyordu. Fikriyatı belirsizdi. Sosyalizmi romantik bir kav- tam, bir sosyal hizmetler meselesi olarak alanlarla Marksizme inanmış, vuya yabancı hizmetine girmiş olanları aynı safta toplayabiliyor, bir ilwilcilik, devrimcilik modası halinde yayılıyordu. Şimdi artık kısmen uluun iktidarda olan partinin, dolayısıyla hükümetin hoşgörüsünden de kuvvet alıyordu. Geniş ölçüde gençliği ve aydınları şaşırtan cihet de suydu: Bu akım Atatürkçü olmak iddiasındaydı. Oysa Atatürk ciddi bir mllliyetçiydi. Komünizmi lânetlemiş, sosyalizmi reddetmişti. Bu da gayet tabiiydi. Çünkü bu iki ideoloji prensipleri bakımından taban tabana atu: Biri millici, öbürü beynelmilelci, biri mülkiyetçi, öbürü ortakçı, biri dindar, öbürü materyalist. 


«Bâtıl hemişe bâtıl-u beyhudedir veli müşkül budur ki suret-i haktan zuhur ede». 


Der demez muhalefete düşen bir partimiz solcu oldu. Atatürk'ten yolcn tüzük ve program biryana, birtakım sloganlarla bu karma karışık nolcu akımın başına geçip iktidara gelmek istedi. Genel Başkan'a «Yapmuyın Paşam, bu iş pembeden kızıla kadar gidiyor» diye yalvardığımı hutırlıyorum. Faydasızdı, çünkü benimle aynı hizada bulunan arkadaşarım parti içinde «Ben daha solcuyum, ben daha solcuyum» diye yarış ediyorlardı. Ben ayrıldım (1965). Bu davranış solu iktidara getirmedi. 
Ancak büyük bir şöhretin sola katılması ona hem meşruluk getirmiş, hem güç kazandırmış oluyordu. Bundan sonradır ki solcu akım bütün derneklorl, sendikaları, üniversiteleri ve politika dışı çevreleri sardı. 


Her türlü kontroldan çıkan aşırı solun hedefi bir seçim kazanmak değildi. O, romantik solcuların omuzlarına basarak artan yabancı yar dımla ve onun emrinde Türkiye'de devleti tahrip etmek, bir ihtilâl havosı yaratmak ve bir darbeyle komünist idareyi kurmak peşindeydi. Ve 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dört baştan tahribe koyuldu. Sınıf kavgasını, ırk ve mezhep kavgalarını körükledi. Toplu ürkütme ve yıldırma hareketlerine girişti. Nihayet erkenden silâhlı terör savaşını başlattı. Tepki halinde sağcı mukabele yıllarca sonra başgöstermiştir. 


İşte ülkemizi 12 Eylül'e getiren hadiselerin başı ve baş sebebi budur, bu solcu patlamadır. Ondan kopan terör ve anarşi giderek büyümüş, büyük kitle hareketlerine, devleti baltalamaya ve katliâmlara dönüşmüştür. Öyle ki, 12 Eylül artık bir iç savaşı, veya dış müdaheleyi önleme hareketi olmuştur. 


Bu ihtilâl devrinin sonraki safhalarını daha yakından takip etmiş” sinizdir. Teferruatına girmeyeceğim. Siz de «hoca politikaya karıştır. 
demezsiniz. Ancak burada «Nasıl oldu da bu aydın gençliğin büyük bir parçası kısa bir zamanda böylesine bulanık bir sol akıma, hatta bir ucundan anarşi hareketlerine katıldı?» sorusu zihinlere takıldı. Bu soru biz hocalara yöneltildi: 


— Hocalar! siz nasıl bir gençlik yetiştirdiniz ki bu böyle oldu? dendi. Gerçekten biz de bu yıllarda geniş bir gençlik bölümünün yoğun komünist propagandası karşısında mukavemetsiz kaldığını görmekteydik. 
Onun inançlar ve milli şuurca zayıf kalmış zihnine, yabancı fikirleri ya” zıvermek kolay oluyordu. Ve şimdi biz sebebin sebebini: açıklamaya davet ediliyorduk. 

Önce kendimize soralım: 


«Bu son iki kuşak gençliğine biz ne verdik, ne verebildik?» Buna bir ölçüde cevap verebilmek için eğitim sistemimize, onun için de tâ Meşrutiyet devrine dönmemiz lâzım gelir. O kısa ve buhranlı devrin, o çöküntü devrinin aydınları çek sıkıntılı ruhi şartlar içerisinde yetişmişlerdi. Uzun süren bir taklitçilik devri içinden gelinmişti. Ama maddi yönden Avrupa medeniyeti seviyesine varılamamış, manevi yönden ise bir kültür buhranı çıkmazına düşülmüştü. Osmanlı devleti parçalanıyordu. Bir yandan milli şuur uyanıyor, ama öbür yandan Avrupa'nın hakimiyeti altında aşağılık duygusu derinleşiyor, Batı hayranlığı yükseliyordu. Bu hayranlar bize Hıristiyanlığı değil ama, Batı'daki materyalizmi getiriyorlardı. Biryandan Ziya Gökalp, Mehmet Akif kendi. kültürümüze göre çağdaş olma yolunu gösteriyorlardı, ama öbür yandan Abdullah Cevdet dinsizliği, Tevfik Fikret Batı dünyasına teslim olmayı öğütlüyorlardı. Birçok aydınlarda da milliyet ile materyalizmin bağdayabileceği gibi batıl bir zan hasıl olmuştu. Onlar da kurtuluşu kayıtsız şartsız Batılılaşma yolunda görüyorlardı. 


Işte yeni bir devreye böyle bir aydınlar kadrosu ile girdik. Tabii olarak maarifimiz de bu zihniyetle kuruldu. Materyalist bir eğitim manevi değerleri ve milliyetin birçok unsurlarını saf dışı bıraktı, ihmal etti, dini eğitim, milli ahlâk, örf ve âdet, milli sanatlar gibi. Türk dili ve milli tarih de bu ihmalden kurtulmadı. Öyle ki, genç adam milli ve manevi değerler yönünden bir bilgi ve duygu boşluğunda kaldı. Bu nesillerden kendini toparlayamayanlar yabancı inançlar ve fikirler arama yoluna düştüler. Diyebilirim ki her seviyede öğretici, ama aynı zamanda eğitici (mürebbi) olmak vasfını kaybetti, sadece öğretici oldu. Çünkü milli kültür esaslarını benimsetmek, sevdirmek gibi bir vazifeyi hissetmez olmuştu. Demek ki talim var, terbiye yok. 


Ancak yakın zamanlardadır ki bu eksikler daha geniş ölçüde hissedilir olmuştur. Milli şuurda bir kalkınma hareketi şeklinde görülen bu anlayış bir milli kültüre yönelme müjdesini vermektedir. Dini eğitimde, dini hayatta, örf ve âdette, milli sanatlarda kendi inanış ve değerlerimiz giderek yer bulmaktadır. Milli kültürümüzü eğitim sistemimize de gereği gibi yerleştirip hakkıyle değerlendirebilirsek bir kuşak sonra gelen gençlerimiz yabancıya ve yabancılaşmaya karşı gerekli mukavemeti kazanacaktır. 
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Osmanlı İmparatorluğu'nda Devlet, 
Cemiyet ve Fert Telâkkisi 


Prof. Dr. ERCÜMENT KURAN 


Bilindiği gibi, Türkler IX. asırdan itibaren İslâmiyeti benimsemişlulir, Tarihin en eski çağlarından beri dünyanın çeşitli bölgelerine yayılmulurı da, İslâmiyeti kabul ettikten sonra hız kazanmıştır. Anavatanlı Orta Asya'da hüküm süren sert hayat şartlarının kendilerine sağludığı dinamizmi İslâmiyetin iman kuvvetiyle birleştirerek, XI. asır sonlarında Anadolu'yu fethetmişler ve Türkleştirmişlerdir. XIV. asırda Anadolu So'çuklu devletinin yerini alan Osmanlı beyliği, İslâmi «gaza» ruhundin kaynaklanan itici güçle, nispeten kısa zamanda Avrupa, Asya vo Afrika'da yayılmış ve böylece altıyüz yıl devam edecek olan büyük bir İmparatorluk meydana gelmiştir. 


Osmanlı devleti, her imparatorluk gibi, çeşitli kavimleri sınırları içinde topluyordu. İmparatorluğun her ferdi, Müslüman olmak şartiyle, dovlot teşkilâtında vazife görebiliyor ve sadrazamlığa kadar yükselebiliyordu. Devlet hizmetine girenlerden anadili Türkçe olmayanlar da Türkgu öğreniyorlardı. Zaten, Anadolu'dan sonra Rumeli de fethedilmiş ve yeniş ölçüde Türkleştirilmişti. Böylece Anadolu ve Rumeli Türklerin ikinci vatanı olmuştu. 


Osmanlı devleti en yüksek seviyesine XVI. asır ortalarında, Kanun? 
Sultan Süleyman'ın saltanatı zamanında erişmiştir. Avusturya Imparatorunun elçisi olarak 1555'de Türkiye'ye gelen Busbecg, Padişahın ülkonlnde gördüklerini mektuplar halinde kaleme almıştır. Buğbecg Sultnn Süleyman'ın huzuruna kabul edilişini şöyle anlatmaktadır: 


«Biz huzurda iken büyük bir kalabalık vardı. Vilâyet beylerbeyle rindon birçoğu hediyeleriyle gelmişlerdi. Bütün hassa suvarisi, sipahilur, gurebalar, ulüfeciler burada bulunuyordu. Birçok da yeniçeri vardı. 
Bu koca mecliste hiçbir adam yoktur ki, haiz olduğu mevkii ve rütbeyi kondi şahsi liyakat ve cesaretine borçlu bulunmasın. Hiç kimse sırf fitonin neslinden gelmiş olmak dolayısiyle diğerlerinden mümtaz bir movkie çıkmaz. Her adama uhdesindeki vazife ve memuriyete göre 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hürmet edilir. Bundan dolayı, burada merasimde tefevvük kavgası yoktur. Herkesin ifaettiği vazifeye göre tayin edilmiş bir mevkii vardır. 
Herkese bizzat sultan vazife ve memuriyetlerini tevcih eder. Bunu yö” parken ne zenginliğe ehemmiyet verir, ne boş rica ve davalara, Bir ramzedin haiz olabileceği nüfüz ve şöhreti hiç düşünmez. Yalnız liyakato bakar, seciye arar, fitri kabiliyet ve istidadı düşünür. İşte bu suretle her adam istihkakına göre mükâfat görüyor. Memuriyetlerin başında o va” zifeleri görmeye hâdim kimseler bulunuyor. Türkiye'de herkes kendi mevkii ve ikbalinin banisidir. Sultanın hükmü altında en yüksek mevkilere çıkmış olanlar çok kere çobanlıktan yetişmişlerdir. Bunlar böyle küçük mevkiden doğmuş olmaktan utanmak şöyle dursun, bilâkis bunu bir iftihar vesilesi telâkki ederler. Ecdatlarına ne kadar az borçlu bulunurlarsa kendilerini müftehir olmakta o kadar haklı görürler. Türkler insanlarda meziyetin ırs tarikiyle intikal ettiğine, bir miras gibi eldo ed;idiğine inznmazlar. Bunu kısmen Allah'ın bir ihsanı, kısmen de çalışmanın, zahmetin ve gayretin mükâfatı diye telâkki ederler. Nasıl güzel sanatlara, müsıkiye, yahut riyaziye ve hendeseye istidat ırsi bir şey değilse, bir oğul nasıl mutlaka babasına benzemek lâzım gelmezse sociyesinin de ırsi olmadığına, bir oğlun babaya benzemek lâzım gelme diğine, meziyetleri kendisine Cenâb-ı Hak tarafından bahşedildiğine kanidirler. İşte bu suretle, Türklerde şeref ve makam, idari mevkiler liyakat ve maharetin mükğfatıdırlar. Namussuz, tembel ve atıl olanlar hiçbir zaman yükselmezler, ehemmiyetsiz ve hakir bir halde kalırlar. Türklerin neve tesebbüs ederlerse muvaffak olmalarının, hâkim bir ırk hall- ne gelmelerinin ve her gün hükümetlerinin hudutlarını genişletmeleri- nin hikmeti bundadır» (1). 

Busbecg, daha sonra, şunları yazmaktadır: 

«Bu muazzam Kalabalık içinde medhe değer görünen nokta sessizlik ve disiplindir. Hiçbir bağrışma ve uğultu yoktur. Halbuki, alelâ- de kalabalıkta böyle şeyler eksik olmaz. Bir nokta da toplantıda görül“ müyordu. Herkes kendisine tayin edilen noktada rahatça duruyordu. 
Zabitler, yani generaller, miralaylar, yüzbaşılar ve mülazımlar -ki, bunların hepsine Türkler ağa ünvanını verirler- yerlerine oturmuşlardı. Ale iâde neferler ayakta idiler. En çok göze çarpan heyet miktarları birkaç 


(1) Busbecg, Türk mektupları, çev. Hüseyin Cahit Yalçın, İstanbul, 1939, s. 81 - 83. 
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bine varan yeniçerilerdi. Bunlar diğer kuvvetlerden ayrı bir mevkide usun bir saf halinde duruyorlardı. O kadar sessizdiler ki, benden çok uzuk bulunmadıkları halde acaba canlı adamlar mıdır, yoksa birer heykel midirler? diye kendi kendime soruyordum. Onlara mutat ve âdet vindilo selâm vermemi söyledikleri zaman, hepsinin selâmıma mukabalo olmak üzere başlarını salladıklarını gördüm» (2). 


Türk cemiyeti ve ordusunun liyakat ve disipline dayanan muhte pam munzarası karşısında, Busbecg şu düşünceleri açıklamaktan kendinl alamamaktadır: 


«Türk sistemini kendi sistemimizle mukayese ettiğim zaman istiktxilin başımıza getireceği şeyleri düşünerek titriyorum. Bir ordu galip yulucek ve payidar olacak, diğeri de mahvolacaktır. Çünkü, şüphesiz, ihlal de.sağlam surette devam edemezler. Türklerin tarafında kuvvetli bir İmparatorluğun bütün kaynakları mevcut; hiç sarsılmamış bir kuvvet var; harpte tecrübe ve tatbikat var; sefer görmüş askerler, zafer Itiyutları, meşakkatlere tahammül kabiliyeti, vahdet, intizam, disiplin, kanuutkârlık ve uyanıklık var. Bizim tarafta ise umumi fıkaralık, hususi Inraf, sarsılmış kuvvet, bozulmuş maneviyat, tahammülsüzlük ve idmansızlık var. Askerlerimiz serkeştir, zabitlerimiz tamahkârdır, Disiplini İstihkar ediyoruz. Serbazlık, serkeşlik, sarhoşluk, sefahat bizde bol bol mevcuttur. Bütün bunların en kötüsü, düşmanın zafere, bizim de hezimete alışkın bulunmamızdır» (3). Busbecg'in anlattıkları hiç mü-İsıluğalı değildir. Gerçekten, Yakın Doğu memleketleri XV, XVI veXVll. 
anırlarda, Osmanlı Türklerinin idaresi altında, Avrupalı tarihçilerin «Pax Ottomana» adını verdikleri uzun bir barış devri yaşamışlardır. Bu geniş topraklarda meritokrasi esasları tatbik ediliyor, adalet hüküm sürüyordu, Osmanlı İmparatorluğu, pek tabii ki, bir İslâm devletiydi ve Şeriat hükümlerine tabiydi. Ancak, Osmanlı padişahları pratik mülâhazalarla dewloti örfi kanunlarla idare ediyorlar, Ebussuud Efendi gibi, devlet manfaatini gözönünde bulunduran şeyhülislâmlar, verdikleri fetvalarla, »87 konusu kanunları serileştiriyorlardı. 


(2) Busbecg, aynı eser, s. 84. 
(8) Busbecg, aynı eser, s, 141 - 142. 
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Osmanlı cemiyeti, din farkı gözetilmeksizin, askeri ve reaya olarak iki sosyal tabakaya ayrılmıştı. Askerlerden başka Saray erkânı, devlet memurları ve din adamları da askeri tabakaya dahil olup vergiden muaftılar. Geri -kalan müslim ve gayrimüslim bütün tabaa reaya tabakasını teşkil ediyordu. Reaya ziraat, sanat ve ticaretle uğraşıyor, üretici olarak da verdi ödüyordu, Osmanlı cemiyetinde nisbi bir sosyal hareketlilik mevcuttu. Harpte yararlılık göstermek, medrese öğrenimi sonunda ilmiye zümresine katılmak gibi yollarla askeri tabakaya geçmek mümkün olmakla beraber, belirli mükellefiyetleri yerine getirmiyenlerin im“ tiyazarını kaybederek reaya statüsüne dönmesi usüldendi. 


Osmanlı düzeninin diğer bir vasfı «millet» sistemine göre teşkilâtlanmış olmasıdır. Fatih Sultan Mehmed devrinden, yani XV. asır ortalarından beri, Osmanlı cemiyetinde, bütün Müslümanları içine alan «millet-i müslime» nin yanında Rum, Ermeni, Yahudi v.s. «milletlery i meydana getirilmişti. Bu sistem din esasına dayanıyordu. Nitekim Rum milleti, Rumlardan başka Sırp, Bulgar, Ulah soyundan ortodoks tebaayı ihtiva ediyordu. Ermeni milleti de gregoryen Ermenilerden teşekkül ediyor, katolik Ermeniler ise, diğer katolik Hıristiyanlarla birlikte, ayrı bir millet sayılıyordu. Her millet kendi dini reisine tâbi idi. Patrikler ve hahambaşı ibadet, sosyal hayat, eğitim, vergi toplama faaliyetlerin” de, kısmen de yargılamada muhtariyete sahip olup padişaha karşı mesul idiler. 


Osmanlı İmparatorluğu, islâm olduğu kadar da, bir Türk devletiydi. Ne var ki, fütuhat neticesinde sınırlar genişlemiş, Balkanlarda yaşayan gayri Türk ve gayri müslim kavimler Osmanlı camiasına katılmışlardı, Bu kavimlerden Arnavutlar ve Boşnaklar kütle halinde İslâmlaştılar. Devşirme usülü sayesinde de Hıristiyan toplulukların cüzi bir kısmı İslâmiyete ve Türklüğe kazandırıldı. Fekat, Rumeli'nin Türkleşme ve İslâmlaşmasında en kuvvetli âmil Anadolu'dan Rumeli'ye vukubulan Türk boylarının göçüdür. Osmanlı imparatorluğunda Türk göçebelerinin rolünü Profesör Paul Wittek şöyle belirtir: 


«Göçebelerin... bu ülkelere hâkim ve savaşçı unsur olarak vermiş oldukları insan malzemesi, Türk ırkının faziletlerine tamamiyle sahip bulunarak yurtlarda büyüyen gençlik tarafından devamlı bir şekilde 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yenilonmeseydi, çabuk erirdi. Bu cinsten bir etnik ihtiyat haznesinin mevcudiyeti, Oğuz göçü boyunca meydana gelen siyasi teşekküllerin sonuncusu ve en önemlisi olan Osmanlı İmparatorluğunun mukaddetutunda kati âmillerden biridir... Göçebe unsurlar Osmanlı cemiyetine unmokle, bu cemiyette Türk unsurunu devamlı olarak kuvvetlendirip yonilodiler; fakat, köylü olan ve öyle kalanlar müstesna, az veya çok zamanda «Osmanlılaşma»ya mahküm oldular. Köylüler birbirinden ayrı köylerde kendi aralarında yaşadıklârı ve böylece yabancı tesirlerden kurunmuş olduklarından, göçebe hayattan çıktıkları halde, Türk karaktorini bozulmadan muhafaza ettiler» (4). 


Avrupalıların Amerika'yı keşfetmeleri ve deniz yoluyla Hindistan'a ulaşmaları Osmanlı İmparatorluğunun zayıflamasına sebep olmuştur. 
Gerçekten Osmanlı Türkleri, Batılıların XVII. ve XVİN. asırlarda ilim, toknoloji ve iktisat sahalarında yaptıkları ilerlemelere yabancı kalmışlurdır. Gerilemenin açık belirtisi askerlik sahasında görülmüş, Avustur ya ve müttefiklerine karşı 1683'de başlayan savaş mağlubiyetle neticelonorok, 1699'da Karlofça muahedesiyle ilk defa düşmana toprak terk vdilmiştir. Merkezi idarenin güçsüzlüğü, XVIII. asırda, payitahttan uzak uyuletlerdo yarımüstakil hükümetlerin kurulmasına, Anadolu ve Rume da de mahalli âyan ve derebeylerin hakimiyeti ele geçirmesine imkân eağlamıştır. Bu devirde devletin merkez ve taşra müesseselerinde mey” dana gelen değişiklikler Osmanlı sosyal bünyesinde kötü neticeler doğurmuştur. Meselâ, esnaf teşkilâtında «gedik» usülünün yerleşmesi, İlmiye zümresinde «beşik ulemalığınnın ortaya çıkışı, bürokraside «intlsap» ananesinin yaygınlaşması Osmanlı cemiyetinin gerilemesinda başlıca âmil olmuştur. 


Bazı padişahlar ve devlet adamları İmparatorluğu çöküntüden kurtarmanın çaresini Batılılaşmada görmüşlerdir. Savaşlarda yenilmemek İçin düşmanın üstün silahları ve harp stratejisini almak gerekiyordu. 
Böylece askerlik sahasında islahata girişildi. Bir taraftan da, Batı dev 


(4) Paul Wittek, «Osmanlı İmparatorluğunda Türk aşiretlerinin rolü», çev. Ercümend Kuran, İ, Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, C. 
KXXI. (1968), s. 283, 268. 
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tetlerinde olduğu gibi, merkeziyetçi siyaset güdüldü. Hil. Sultan Se im'in başlattığı Âyan ve Derebeyleri ortadan kaldırma hareketi, HI. 
Mahmud'un kararlı tutumu sayesinde başarıyla neticelendi. Yeniçeri ocağının 1826'da yıkılmasından sonra da Padişahın mutlak otoritesi sağlanmış oldu. 


Ancak, bir kısım devlet adamı Osmanlı İmparatorluğunun varlığını korumak için askeri ıslahatı yeterli bulmuyorlardı. Batı hukuk sister minin ana prensipleri de tatbik olunmalıydı. Bu maksatla, Mustafa Re şid Paşa,nın 1839 Kasımında okuduğu Güthane Hattı Hümayunu bütün Osmanlı tebaasının «can, mal ve ırz mahfuziyefİnnin kanunla sağlana- 


cağını ilân etti. XVIII. asır Aydınlanma çağı filozoflarının ortaya atip Fransız ihtilalinden sonra Avrupa ülkelerinin çoğunda gerçekleşen vatandaşların eşitliği düşüncesi Osmanlı Imparatorluğunda da devletçe benimsenmiş temel ilke oldu. Tanzimatçılar, yani Mustafa Reşid, Âli ve Fuad Paşalar, Gülhane Hattında vaadedilen islâhatı Batı'dan tərcüme olunan kanunlarla gerçekleştirmeğe giriştiler. O derecede ki, Os manlı tebaası için bir medeni kanuna ihtiyaç duyulunca, Âli Paşa Fransız Code Civil'inin iktibasını uygun görmüş ve Cevdet Paşa'nın itirazı üzerine bundan vazgeçilmiştir. Cevdet Paşa'nın başkanlığında bir heyet 1870'den 1876'ya kadar çalışarak, İslâm hukukunun ilkelerine dayanan Mecelle'yi hazırlamıştır. 


Tanzimatçı devlet adamlarının iyl niyetinden şüphe edilemez. Fakat, Batı'yı taklit siyasetlerini Müslüman halk epeyce yadırgamıştır. Bu hususta ilgi çekici bir örnek Abdurrahman Şeref'in Tarih musahabeleri başlıklı eserinde verilmiştir: 


Osmanlı tebaası arasında eşitlik yaratma siyaseti gereği, Müslümanların gayrimüslimler hakkında küçük düşürücü tabirler kullanması yasaklanmıştı. Galata karakolu tabur ağasına müracaat eden bir Hıristiyan, kendisine gâvur diyen bir Müslümandan şikâyetçi olması üzerine, tabur ağası Müslümanı karakola çağırtarak onu şu sözlerle azarlamıştır; 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«Ay oğul, anlatamadık mı? Şimdi Tanzimat var, gövura gâvur denmiyecek» (5). 


Tanzimatçılar Imparatorlukta yerleşmiş olan «millet» sistemini ortadan kaldırıp çeşitli etnik unsurları Osmanlılık ideolojisi etrafında birleştirmek istiyorlardı. Gayrimüslimler Müslümanlarla eşit haklara sahip olunca devlete bağlanacaklar ve İmparatorluktan ayrılma emeli besler miyeceklerdi. Âli Paşa'nın 1868'de Galatasaray sultanisini kurmasının bir sebebi de buydu. 


Tanzimatçılara muhalif olarak 1860'larda ortaya çıkan Yeni Osmanlılar da Osmanlılığa bel bağladılar, Yalnız onlar, «millet» terimini eski manasıyla «cemaat» karşılığında kullandılar ve Fransız ihtilâlinin getirdiği «nation» kavramını «ümmet» terimiyle ifade ettiler. Yeni Osmanlı hareketi öncüleri Namık Kemal, Ziya Paşa ve Ali Suavi, Mustafa Reşid Paşa'nın icraatını beğeniyor, lâkin halefleri Âli ve Fuad Paşaların otoriter idaresine şiddetle karşı çıkıyorlardı. Yeni Osmanlılar İslâm tefekkürünün snaneci şekillerini kullanmakla beraber, çağdaş Avrupa kavramlarından ilham alan bir siyaset nazariyesinin tatbikçisi oldular. 
Onlar Osmanlı devletinin kurtuluşunu, temelini islâmi «Meşveret» müessesesine dayadıkları meşrutiyet rejiminin yürürlüğe konmasında görüyorlardı. Padişahın selâhiyetlerini sınırlayan bir anayasa kabul edildiği taktirde, imparatorluğun dağılması önlenmiş olacaktı. Namık Kemal ve arkadaşları halk oyuyla seçilecek temsilcilerden kurulu Mebusan Meclisi faaliyete geçince, bütün Osmanlıların «vatansın imarı ve «üm metin saadeti için elbirliğiyle çalışacaklarına inanıyorlardı. Bunun gerçekle ilgisi bulunmayan bir hayal olduğu, 1876'da Kanuni Esasi ilân edilip ilk Osmanlı Meclisi toplandıktan kısa zaman sonra anlaşıldı, Çünkü, gayrimüslim mebuslar devletin bütünlüğünü korumak ye rine, kendi milli davalarını güttüler. 


Bununla birlikte, Profesör Kemal Karpat'ın dediği gibi, «Yeni Os- 


manlıların, hususiyle Namık Kemal'in, vatan, siyasi hüviyet və Osmanlı-Islâm kültürü çerçevesinde devlete sadakat kavramlarını geliştirdikleri» 


(5) Abdurrahman Şeref, Tarih musahabeleri, İstanbul, 1939, s. 78. 
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inkâr olunamaz (6). Basında yaymladıkları makalelerle de memlekstimizde halk efkârının doğusuna hizmet ettikleri ayrıca kayda değer. 

lt. Sultan Abdülhamid, 1877 Osmanlı-Rus harbi sırasında, gayrimüslim mebusların Mebusan Meclisinde sürdürdükleri milli birliği zədeleyici faaliyetlerini 1878 Şubatında Meclis'i kapatarak sona erdirdi. 
Böylece Abdülhamid'in otuz yıl devam edecek olan otoriter idaresi başladı. O Sırp, Rum, Bulgar ve Ermenilerin ayrılıkçı gayelerini gerçekleş” tirmek için çalışmaktan vazgeçmiyeceklerini anlamıştı. İmparatorluğun bekası Müslümanların devlete bağlılığını pekiştirmekle mümkün olabilirdi. Rus harbinin telâketle neticelenmesi üzerine, Balkanlar ve Kafkasya'dan çok sayıda Müslümanın Anadolu'ya göçetmesi de Padişahı Islâmcı siyasete yöneltti. Abdülhamid'in o İslâmcılık siyaseti gütmesi Anadolu'da ve Rumeli'nin bir kısmında milli birliği güçlendirmiştir. 

Devrin tanınmış sadrazamı Küçük Said Paşa 1880 Ağus'osunda Abdülhamid'e sunduğu bir !'âyihada şunları yazmıştır: 

«Maarif-i umumiye intişar etmedikçe Devlet-i seniyyeleri umür-i dahiliye ve hariciyesini hüsn-i idareye muktedir rical, hukuk-i amme yi hakkıyle hall-ü fasi edecek hükkâm, askeri hüsm-i idare eyleye cek kumandan ve varidatın menbaını fenn-i tedbir-i servete göre imâl-u tevsi esbabını gösterecek mal memuru bulamaz. Ve servet-ü saadeti ammaye hizmet eden kâffe-i tesisat ve ameliyat maarif münteşir olmadıkça vücuda gelemez» (7). 


Abdülhamid Said Paşa'nın tavsiyesine uydu ve lâyihada ileri sürülen islahatı gerçekleştirmeğe gayret sarfetti. Maarif nazırı Safvet Pa şa'nın 1869'da hazırladığı Maarif-i Umumiye Nizamnamesi'nin 1879'da tatbika konulmasıyla orta ve yüksek öğretimde ciddi bir eğitim hamle sine girişildi. Otuz yılda Müslümanlardan asker ve sivil oldukça geniş bir aydın zümresi yetiştirildi. l 

Bu aydınların çoğu XIX. asırda Avrupa'da yayılan fikir cereyanlarının tesirinde kalarak Abdülhamid'in zamanla artan baskı rejimine kar- 


(6) Kemal Karpat, «The Transformation of the Ottoman State, 1789 - 
1908», International Journal of Middle East Studies, C, TI, sayı 8 
(Temmuz 1972). 


(7) Said Paşa'nın hatıratı, İstanbul, 1328, C. I, s, 428. 
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şı cephe aldılar. Namık Kemal'in vatan, hürriyet ve meşrutiyet kavramr larını yücelten şiirleri Abdülhamid'in açtığı veya ıslâh ettiği okullarda gizice okunuyor, gençler isyana hazırlanıyordu. 1889'da Mekteb-i Tibbiye'de teşkilâtlanmaya başlayan Genç Türk hareketi bir taraftan Ahmed Rıza vasıtasıyla Pozitivizm'e, diğer taraftan da Abdullah Cevdet'in tesiriyle Sosyal Darvinizm'e bulaşmıştır. Materyalizm'in ilk olarak Mektebi Tıbbiye'de görülmesini Dr. M. Şükrü Hanioğlu şöyle açıklamaktadır: 


«Bu olgunun ilk olarak Mekteb-i Tıbbiye'de ortaya çıkışının nedeni ise, pozitivizmin Fransa'da aydınlar arasında egemen olduğu bir dönemde bu ülkeden getirilen kitaplar ve eğiticilerin etkisiyle bu okulda biyolojik materyalist ve bundan dolayı da, dinin büyük ölçüde belirliyiciliğe sahip olduğu bir toplumdaki tüm değerler sistemiyle çatışan bir aydın tipinin ortaya çıkmasıdır» (8). 


Yurt içinde ve dışında faaliyete geçen Genç Türkler, 1908 Temmuzunda, Sultan Abdülhamid'i Meşrutiyet'i yeniden yürülüğe koymağa zorladılar. 1!. Meşrutiyet çoğu Rumeli'de vazife gören Harbiye mezunu subayların öncülüğünde gerçekleşti. Devleti kurtarmak gayesiyle ihtilâl yapan bu subaylar İttihad ve Terakki Cemiyeti'ne mensuptular. Başlangıçta iktidarı eski devrin tecrübeli devlet adamlarına bırakarak icraatı dışarıdan takip ettiler; fakat, 1909 Nisanında «Otuzbir Mart Vakası» patlak verince Abdülhamid'i tahttan indirerek hükümete kendilerine taraftar şahısları getirdiler. 1914 Mayısında da devlet idaresine doğru dan doğruya el koydular. 


İttihatçılar önceleri Osmanlılık siyaseti güttüler. Zaten ihtilâli Rum, Bulgar ve Ermeni komitelerinin işbirliğiyle gerçekleştirmişlerdi. Ancak, 
1908 Aralık ayında açılan Mebusan Meclisi'nde gayri Türk mebusların 
Osmanlılığı hiç hesaba katmayarak, mensup oldukları kavmin istiklâlini sağlamağa çalıştıklarını hayretle gördüler. 1912 Ekiminde başlayan Balkan harbinde hemen bütün Rumeli'nin elden çıkması da onları derin- 


(8) M. Şükrü Hanloğlu Bir siyasal düşünür olarak Doktor Abdullah Cevdet ve dönemi, İstanbul, 1981, s, 8. 
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den sarstı. Tekinalp'in belirttiği gibi «Selânik ve Rumeli'nin kaybından sonra Türklerin yüzü Turan'a çevrildi» (9). 


İttihatçılar Türklüğe yabancı değillerdi. Daha askert okulda öğrenci iken, Süleyman Paşa'nın 1876'da basılan Tarih-i Âlem'ini ders kitabi olarak okumuşlar ve Türklerin en eski tarihi hakkında bilgi edinmişlerdi. Mehmed Emin (Yurdakul)'un 1897 Yunan harbi sırasında yazdığı Türklüğü yüceltici şiirleri de heyecanla ezberlemişlerdi. Müslüman Arnavutların 1910 Nisanında ayaklanması,. Arapların da çoğunlukta bulundukları vilayetlere muhtariyet tanınması için çaba göstermeleri onları Türkçülük ideolojisine yaklaştırdı. Böylece, 1912 Martında Istam bul'da kurulan Türk Ocağı'nın çalışmalarına hız verildi. Ziya Gökalp'in Türkçülüğün esaslarını ortaya koyan eserleri lâik bir milliyetçilik anlayışı getiriyordu. Bu anlayış Pantürkizm ülküsünün çekiciliğine kapılarak girişilen hareketin 1917'de Sarıkamış felâketiyle neticelenmesinden sonra, daha gerçekçi bir mahiyet alacak ve kültür milliyetçiliğinde karar kılınacaktır. i 


İttihatçı hükümetin Birinci Dünya Savaşı'na Almanya tarafında katılışı ve savaşın kaybedilişi üzerine, Osmanlı devletinin 1918 Ekiminde Mondros mütarekesini Imzalayışı altıyüz yıllık imparatorluğun sona ermekte olduğunda şüphe bırakmıyordu, Mustafa Kemal'in Türk milletinin esareti kabul etmeyeceği ve istiklâl uğruna her türlü fedakârlığa kat lanacağını sezerek Anadolu'da Milli Mücadele'yi başlatması Türk tarihinde yeni bir çağ açmıştır. 


Türkiye'de ideolojik gelişmeler daha çok aydınlar zümresinde vukubulmuştur. Halk kütlesi ise asırların birikimi olan «din-ü devlet»e bağlılığını sürdürmüştür. Osmanlı devrinde meydana gelen devlet, ce miyet ve fert anlayışlarının kültür mirası olarak Cumhuriyet dönemine intikal etmesi tabiidir. Nitekim Gökalp'in lâik milliyetçilik görüşü ve İktisatta Tesanütçülük doktrini yanında Auguste Comte'un Pozitivizmi va Tevfik Fikret'in Humanizminin izlerini Atatürk inkılâplarında bulmak mümkündür. 


(9) Niyazi Berkes, Türkiye'de çağdaşlaşma, İstanbul, 1978, 8. 413. 
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Tebliğin Tahlili 


«Sayın Prof, Dr, Ercüment Kuran'ın Osmanlı İsparatorluğunda Devlet, Cemiyet ve Fert Telâkkisiş konulu konuşması üzerine bir tahlil, 


Prof. Dr. HİKMET TANYU 


Kısaca önce konunun yorumuyla, tahliline girmekte fayda vardır. 
Türklerde devlet, cemiyet ve fert hayatını etkileyen töre ve başta İslâmiyetle birlikte ahlâki ilkeler oluşmuştur. 


8. Yüzyılın başlarında Türkler Islâm dinine yer yer geçmeğe başlamıştır. 717 yılında Cürcan Beyi Sul-Türk müslüman olarak Cürcan ülkesi müslümanlığa geçmiştir. Esasen 712-713 yıllarında Buhara kentindeki içkaledeki Buda tapınağı cami haline getirilmişti. Zaten Türkler üç dönemde: 1) 650-750, 2) 750-850, ve nihayet 3) 850, 950-1050 yıllarında çoğunlukla İslâmiyeti benimsemişler, böylece Müslüman Türk Devletlerini kurmuşlardır. (1) 


Türklerin diğer yönde 732 yılları arasında (Hazarlardan bir kısım) müslümanlığa girişle (2) yer yer Türklerin tarih boyunca yaşadıkları töre, gelenek, âdet ve inançlarına Müslümanlık hâkim olmaya başlamıştır. 9 ve 10. yüzyıllarda Türkistan yönünün geniş ülkesiyle Müslüman oluşunu görüyoruz. 


Esasen Türkler ne Totemizm ne de Şamanizm diye bu itibari, yakıştırma adlarla bir dine mensup olmadıklarından ve M. Önce l. Binyıl- da bile (Tek Tanrı) dininde idiler. (3) 

Kur-an'ı Kerim'de her topluma bir peygamber, bir uyarıcı elçi göm derildiği ve ancak onların böylece sorumlu olacağı bildirilişini, böyle 


(1) Prof, Dr. Hikmet Tanyu, Türklerin Dini Tarihçesi, Türk Kültürü Ya. 
yını, İstanbul, 1978 - Sh. 84, 85. 


(2) Yukarıdaki Kaynak Sh, 48, 4L 


(3) Prof. Dr. H, Tanyu, İslâmlıktan Önce Türklerde Tek Tann İnancı, Ankara Üni, İl Fak, Yayını, Ankara 1980. (II, Milletlerarası Türkoloji Kongresinde, 4-9 Ekim 19716)'da tarafımızdan verilen ilmi bildiri. 
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bir inanç teyid etmiştir. Bilindiği üzere Hz. Ibrahim de Tah. M.Ö. 2000 
yıllarında yaşamıştır. (4) 


Ahlâki bakımdan tarih boyunca bu inanç, geleneklere, örf ve âdete / girmiş ve Türk Töresi olarak Türk karakterini teşkil etmiştir. Çok muh” temel devlet, cemiyet ve fert bu inançla ilgili ve bağlantılı, değerler den oluşmuştu. Onların tarih boyunca, disiplin, sükünet, az ve öz kp nuşma, sağlam bir karakter, ve ahlâk, özün sözün doğruluğu, yiğitlik, mertlik, ad alma törenlerinde cesaret, yardımlaşma, dayanıklılık, sabır ve kahramanlık, âdeta böyle tutum ve davranış böyle bir karakter tarihi Türk töresinin gereğiydi. Devlet yönetimi danışmaya dayanıyor, beyler ve ileri gelen yaşlılardan kurulu - yani tecrübelilerden - kurulu meclisler, kurultaylara göre hareket ediliyor, Yabgun, Hakan-Kaan, bu danışmanlarla, görüşmelerden sonra kesin tavrı alıyordu. (5) Keza toplumda dayanışma, iktisadi temeller bu töreye dayanıyor, kadın erkek eşitliği, kadının toplumda önemli bir mevkie sahip oluşu, erkekler tarafından saygı görüşü ve iffet, ismet gibi ahlâki değerlere büyük kiymet verişi görülmektedir. Pek çok seyyah (İbn-i Fadlan (X. yüzyıl) XI. Yüzyıl İran müelliflerinden Gardezi, (Eseri: Zeynül Ahbar), Türk kadınları için: «Malümdur ki, Türk kadınları pek iffetli olurlar.» Plan Carpin ve Markopolo da aynı mahiyette söylemektedirler. Türklerde evlilik,aile hayatı kutsal tanınmaktaydı. Bütün Türklerde -o zamanları- olduğu gibi başta misafirperverlik, çok önemliydi. Dede Korkut kitabından: «bir kadın, kocası evde olmadığı halde bile bir konuk gelirse önce yedirmeli, içirmeli, ağırlamalıdırı demektedir. O zamanlar Türk kadınlarında örtünmek yoktu ama, 'iffet ve haya duyguları yüksekti. Kadının cesur olması, ata iyi binmesi, ok atması, ava çıkması gerektiğinde savaşabilmesi makbuldü. Böyle kadınlar daha çok takdir edilirdi. Eski Türk töresinde baba, ailenin reisi olmakla beraber, otoritesi sınırsız değildi. Karı-koca ilişkileri anlayış ve saygı esaslarına dayalıydı. Kadın sözü o zamanki hatun sözünden gelmektedir. Türk ailesinde anaya babaya büyük saygı 


(4) Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman Küçük, İslâmiyetten Önce Türklerde 'Tek Tanrı İnancı, Boğaziçi Dergisi, Nisan 1984, 22. Sayı, Sh, 28-31. 


(5) Hikmet Tanyu, Türk Töresi Üzerinde Yeni Bir Araştırma, İl, Fak. 
Dergisi-Ankara 1978, C. 22, Sh, 97-120, 


gösterilirdi. Kadınlar çalışırlar, kap kacakla uğraşırlar, el işlerinde (başarı gösterirlerdi. (6) 

\ 

\ Kısaca Türk cemiyetinde alan ve fertlerin benimsediği değer, kıymet hükümleri, o günkü şartlar ve imkânlar içinde kurulu devletin de eğitimi ve öğretimi içindeydi. Eğitim ve öğretim ilk sorumluları ve derecâleri, ana-baba ve çocuğun yakınları, yaşlılar ve öğreticiler idi. Cesaret ve çalışkanlık, atalara bağlılık, ile ilgili tutumlar, uzmanlığa, bilgi, deneme ve yaşa, önem veriş, Devlet ve Cemiyet hayatının esaslarıydı. 
Böylece bu yapı ve temel üzerinde Yüce İslâm dini; ahlâkı ve onun manevi ğeğerleri çok uygun yerini bulmuş, onu daha da güçlendirmişti. 
Artık fert, cemiyet ve devlet ruh, manā ve madde bakımından bu esasların etki ve ilnamına göre yücelmekteydi. İşte Osmanlıların 16. yüzyıl ortalarında İslâmi etkilerle kaynaşmış olarak, Kanuni Sultan Süleyman” ın zamanında Avusturya İmparatorunun elçisi olan 1555'de Türkiye'ye gelen Busbecc'in yazdığı mektubunda (7) görüp övdüğü, ordunun sükünet, disiplin, birlik, intizam, kanaatkârlık, ihtisasa, uzmanlığa manevi güçlülüğe yer ve önem dikkati çekmektedir.Askeri eğitim, öğretim, teknik ve ilim sahipliliğini takdir ediş görülüyor. 


Zamanımızda gerek Kore de gerek Kıbrıs savaşlarında aynı disiplinin, aynı cesaret ve birliğin belirişi dikkate şayandır. 


Burada normal bir gelişme ve uygun şartlar içinde (Tarihte sürek- 


lilik (8) tutum ve davranışlarda benzerlik olacağı zaten ilmen sabit olan bir özelliktir. 


(6) Prof. Dr. Faruk Sümer, Eski Türk Kadınları, Türk Yurdu, Yıl I., Eylül 1954, S. 8 (236), Sh, 191-194, 


(7) Busbecg, Türk Mektupları, Türkçeye çeviren Hüseyin Cahit Yalçın, İst, 1939, Sh 81, 82, 83, 84 ve 141-142. 


(8) Prof. Dr. Orhan Türkdoğan, Türk Tarihinin Sosyolojisi-Toplum Yapısı ve Sınıfsal Gelişim, I. Kitap, Ankara Tarihsiz, Sh, 81, 82. 
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«Eski Türklerle Osmanlı toplumu arasındaki bu sürekliliği ilk gören bilim adamımız, yine Ziya Gökalp olmuştur.» (9) 


Gökalp bu süreklilik ve kültür benzerliğini 1925 yılında ölümünden sonra yayınlanmış olan (Türk Medeniyeti Tarihi) adlı eserinde, İslĝmiyetten önceki Türk toplumlarının sosyo-ekonomik ve kültürel hayatlarını, o günkü kaynaklara dayanmış olarak incelerken, Türk ailesi ve Türk iktisadi hayatı üzerinde durmak istemiştir. (10) Esasen eski Türkler hemen hemen, sınıfsız bir toplum yapısı üzerinde görülmektedir. İçtima? adalet, iktisadi kaynakların kullanışında bütün cemiyeti refaha eriştirmeğe uğraşmışlar, aşırı servet farklılığı yerine adaletli bir düzenleme tercih edilmiştir. Bununla beraber yönetici kadro içinde beyler, şölenlerle, mallarını yağma ettirecek cömertlikle vakit vakit denge kurmağa çalışmışlardır. (11) 


Tarih boyunca pekçok gözleyici Osmanlı İmparatorluğu'nun başatih yıllarında yaptıkları gözlemlerde Busbecc'ten önce Leydi Montegü gibi pek fazla övmüşler, Londra'dan Istanbul'un çok, her yönden çok üstün olduğunu belirtmişler, ondaki temizlik, intizam, yardımlaşma ve nezaketi hayretle karşılamışlardır. Şüphesiz bütün bunlar Türk töresinin İslâmiyetle kaynaşmış olmasından kaynaklanmış, İslâmiyetin bariz etkisini göstermiştir. Meselâ Busbecc'in övdüğü v.b. İslâmiyette selâm veriş sünnet selâmı iade farzdır. Böyle örnekler pek çoktur, Hatta Leydi Montegü, cinayet ve hırsızlık olaylarının olmayışı karşısında hayretini gizlememiş, aynı tarihlerde Türk toplumundaki rum azınlığıyla Türkleri mukayese etmiş, rumları en ağır şekilde eleştirmiştir. (12) 


Keza Protestanlığın kurucusu Martin Luther'in bir vaaz şeklindeki, tarafımdan Türkçeye çevrilip yayınlanmış mektubunun muhtevası tama- 


(9) Yukarıdaki Kaynak, Sh. 77. 


(10) Ziya Gökalp, Türk Medeniyeti Tarihi, (Birisi eski harflerle Ikisi yeni harflerle 3 baskısı yapılmıştır.) 


(11) Türk Tarihinin Sosyolojisi, Sh. 146, 147 v.b. 
(12) Leydi Montegü, Birkaç çevirmesi ve yayını yapılmıştır. 
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men Türklerin lehinedir. O derecedeki Almanlara ağır hakaretler dolu Allah'ın sözlerinde, Türklerin yüceliğini, Dini güçlerini övüyor, onları Allah'ın adâlet değneği-kılıcı gibi gösteriyor. Almanlara da: Sizler do muz gibi yiyip içiyor, hayvan gibi pislik içinde yaşıyorsunuz, cezanızı böyle giderse ergeç göreceksiniz, diyor. (13) ve Ahlâk ve iman sahibi «Türkler geliyor» diye onları tehdit ediyor... 


... Osmanlı İmparatorluğu Türk karakterini, Türk töresini, İslâmiyetin ruh, anlam ve gücüyle korudukça ve ilim, teknik, iktisat sahalarında geri kalmadıkça, askeri ve diğer eğitim ve öğretim aynı kudretle tatbik edildikçe, devlet, toplum ve fertler ilerlemeğe devam etmişlerdi. 15. bilhassa 16. yüzyıl Türklerin kıtalarda da üstünlüğünü göstermiştir. Osmanlı Türkleri bilhassa 18. ve 19. yüzyıllarda ilim, teknik ve iktisat yanında, eğitim ve öğretim, ihtisasa yer ve önem verme de zayıflama, ahlâki zaaflar-rüşvet, iltimas, disiplinsizlik... yanında ayrıca iç ve dış düşmanların sinsi-açık çalışmaları ve gaflet ve ihanetlerin artışıyla, hatalı siyasi tutumlarla gerileme artmıştır. 


ilhan Bardakçı: «Tarihimizin yükseliş gurur ve iftihar sayfalarının yanıbaşında, hatalar, gaflet ve hattâ ihanet ve cehalet yüzünden uğradığımız acı yenilgi sayfaları, dağılış ve parçalanış sahneleri de sebepnetice zinciri içinde, scsyal, ekonomik ve diğer eksikleri ile anlatılmalıdır.» derken (14) haklı bir noktayı belirtmektedir. Onun başka bir yazısında bir kaynaktan yaptığı çevirme konumuzla ilgili sayılabilir: «Napolyon'un İstanbul'daki şeytan ruhlu büyükelçisi Sebastiani 1802 yılının 24 Müyıs çarşamba günü imparatoruna bir ncta göndermiş. Aynen tercüme ettiğim satırlarında diyor ki; (Türkler müttefik olarak pek işe yaramazlar. Osmanlı ülkesini teşkil eden çeşitli ırklar birbirlerini sevmedikleri gibi ülkelerinin aleyhindedirler de. Ermeniler, Rumlar ve Ar- 


(18) Hikmet Tanyu, Martin Luther ve Türkler hakkındaki sözleri, İl. Fak. 
Dergisi Yıl 1981, C. XXIV. Ankara 1981, Sh. 151-161, 


(14) İlhan Bardakçı, Tarihten Bugüne, Tarih, Yurt, Vatan, Tercüman 1. 
Eylül 1984, 


nevutlar istiklâl isteyeceklerdir. Sadece Yahudiler devlete, çıkarları zedelenmedikçe sadıktırlar. Tek güçlü kaleleri İşkodra'dır. Yanya, Er zurum ve Tuna boylarındaki ordularında asker vardır. Tâlimden yoksundur ve silâhsızdır. Burada (İstanbul'da) rüşvet ve diğer yollarla devlet adamları ile açık ve gizli pazarlık yapmak mümkündür)...» (15) 


90 yıl kadar sonra Siyonist teşkilâtın başkanı Theodor Herzl de, 
hatıralarında devletin ileri gelenlerine rüşvet, at v.b. verdiğini anlatıyor. Para ile devlet erkânından bazılarına iş yaptırılabileceği belirtiliyor, hattâ adlar sayıyor, Bu arada Abdullah Cevdet'in kendisine eliyle Mason selâmı vererek çok yakınlık gösterdiğini anlatıyor, ona da kıymetli altından kol düğmeleri ve yazdığı kitapları verdiğini zikrediyor, 
(16) Abdullah Cevdet, aracılık ediyor ve kimlere ne miktar nasıl rüşvet verileceğini adlarıyla bildiriyor. 


Batının, azınlıkları sözde bağımsızlığa kavuşturmak ve Hıristiyan mezheplerini bahane ederek Türkiye'ye müdahale ve ağır etkilerini sürdürmek üzere yapılan dış baskılarla 1839 Kasım'ında Mustafa Reşit Paşa'nın Gülhane Hattı Hümâyununu ilân ettiğini görüyoruz. 


Dış etkilerle Tanzimatçılar, Mustafa Reşit, Ali ve Fuat Paşaların, Batı'dan acele çevirme kanunlarla düzenledikleri faaliyetleri ne derece başarılı olabilirdi. Bu devirde Millet varlığı ve bütünlüğü bir kenara itilerek, azınlıklara Osmanlılık şuuruyla birlik ve beraberliğin korunacağı hayali ile tamamen âdeta kozmopolit bir iç politikaya yönelindi. 
1876'da Kanunu Esasi ilân edildi. Osmanlı Meclisi toplandığında azınlıklar hemen art niyetlerini açıkladılar, birlik ve bütünlük bir tarafa bırakıldı. Zaten daha önceleri sinsice çalışmalar, gizlice silâhlanmalarla ellerine geçen fırsattan faydalandılar. Osmanlı devletinin dil hâkimiyeti bile değiştirilmek istenildi. Bu hareketleri dıştan ve içten teşvik ve tahrik eden gizli teşkilâtlar bu yolda nihal başarıyı sağlamak istiyor 


(15) İlhan Eardakçı, Tarihten Bugüne, Dertliyim, Dertli, Tercüman 2. 
Eylül, 1984. 


(16) Doç. Dr. Yaşar Kutluay, Siyonizm ve Türkiye Theodor Herzl'in hatıralarından çevirme, iki basımı yapıldı. 
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lardı. Bu meclislerin zabıtları, kaybedilmeden, saklanmadan tam metin halinde yayınlandığında bu 1. ve sonraki 2. meclis ve Meşrutiyetin üzerinde ne gibi oyunların oynanmak istendiği açıkça ortaya çıkacaktır. 
(17) Devlet, toplum ve fert hayatında Osmanlılık başarı sağlayamamıştı. 1908, 2. Meşrutiyet de Mebusan Meclisinde Türk olmayan kavimlerin, Osmanlı İmparatorluğu'ndan kopup milli istiklâllerini elde etme gayretleriyle doldu. 1910'da Arnavutlar ve Araplar öteden beri. 
mevcut gizli-açık dernekleri ve teşkilâtları aracılığıyla, dış propaganda ve desteklerin yardımlarıyla isyanlara yöneldiler, Devlet, Osmanlı-İslâm şuuru ve eğitimiyle bu hareketi öteden beri birleştirme ve gayretinde idi. Hiçbir suretle Türk İslâm bütünleşmesi ve sentezi, çelik çekirdek hakimiyeti politikası güdülememiş, veya devlete hâkim kılınamamıştı. 
Italyan, Fransız, İngiliz v.b.'nin baskıları ve istilâ plânları fırsat gözlüyor, Ruslar bu parçalanma ve isyanları teşvikte maharet gösteriyorlardı, Aslında Osmanlı Devletini gerçek ve hâlis bir niyetle destekler yen tek bir devlet Avrupa'da görülmemekteydi. Hepsi kendi plânlarını gerçekleştirme peşindeydiler. Bu felâketli durumda Osmanlı cemiyeti çok karışık bir ruhi ve zihni yapıya sürüklenmekteydi. Türk askerine teminat (garanti) vererek usta askeri terhis ettirenler ve silâhları yeniletmek üzere Trablusgarb'ı zayıf düşürenler bir yandan Italyan saldırısı, Balkanların ittifakı neticesinde Osmanlı hâkimiyetini çökertme faaliyeti 1913 yılında felâketle neticelendi. 


1912 yılında Türk Ocağı'nın henüz bir dernek halinde kuruluşu bile 
devlet, cemiyet ve fert halinde nasıl bir gaflet veya bilgisizlik içinde bulunulduğunu gösteriyor. 


Osmanlı cemiyetinde fikir hareketlerine dikkat etmekle, konuyu aydınlatma bakımından fayda vardır. Kendilerini aydın sayan kişilerin o zamanki zihniyetinin bilinmesi gerekir. Fransızlar tarafından Jön Türk denilerek kışkırtılan ve desteklenen, himaye edilenler, Osmanlı İmpara- 


(17) Prof. Dr. Hikmet Tanyu, Tarih Boyunca Yahudiler ve Türkler, 2 
Baskı, Şamil-Bilge Yayınları, İst. 1979, Theodor Herzl ve Siyonizm bahisleri... 


torluğu'nun diğer bir deyişle Türkiye'nin düşmanlarıyla, sözde hürriyet, meşrutiyet lâflarıyla ve mevcut üst kadroyu yıkmak üzere ittifak halinde idiler. (18) 


Osmanlı cemiyetinin son zamanlarda Tıbbiye'den başlayan maddeci eğilimler, Lui Buchner'in (Madde ve Kuvvet) fikirleri, tabiatçı ve ilimcilik iddiası içinde Auguste Comte'nin, Ziya Gökalp'e taban tabana zıt fikirleri, etkilemeye başlamış bir müsbet ilim sözü (pozitif ilim) asıl anlamı anlaşılmadan saha ve yöntem işgaliyle ve adına Türkiye'de bir de kanun denilerek (Üç Hal Teorisi), hem metafiziğe, hem dine karşı cephe almış artık ilim devrinin geldiği iddiasıyla ortada tek görüş olarak bırakılmak istenilmişti. Bugünkü materyalist, hatta sosyalist adı altında komünist faaliyet, din düşmanlığı akımı, Lui Büchner, Auguste Comte, Darwin, Burkheim, Freud ve Fransız sosyalistleri ile yayın ve telkin sahasını kaplamaya başlamıştı. 


1908 İkinci Meşrutiyetinden sonra kanunsuz ve başıbozuk günler 
içinde ve sözde hürriyet ve hür vicdan ve hür irfan namına din aleyhirr deki fikirler, tabiatçı, maddeci felsefe akımları meydanı boş bulmuşlardı. Esasen Tanzimatın ilânıyla beraber sırayla yabancı özel okullar kendi kültürlerini ve Hıristiyanlığı yaymak üzere faaliyetlerini artırmışlardı, Kozmopolit, enternasyonalist ve kaynağı yönetimi ve tesiri yabancı ülkelere dayalı dernekler, patrikhaneler, kiliseler, faaliyetlerini genişletmişlerdi. Böylece yıkıcı ve bölücü pek çok dernek sinsi adlar arkasında Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalamak ve müstakil olmak üzere çalışmalarını güçlendirmişlerdi. Bunların hepsi birer birer hedeflerine ulaşma gayretinde idiler. Hedef Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalamak, bölüşmek ve Avrupa'dan sürüp çıkarmak, imkân bulabilirse İs-Iâmiyet yerine Hıristiyanlığı geçirmekti... (19) 


(18) Hikmet Tanyu, Tarih Boyunca Yahudiler ve Türkler, Şamil Yay, Der- ya Dağıtım 2. baskı, 2. Cilt, İst, 1979, 
Yukarıda adı geçen kaynakta bütün bir tarihçe ve olaylar kronolojik sıra içinde sunulmuştur. 


(19) Prof. Dr. Hikmet Tanyu, Robert Kolejde İslâmiyet ve Türk Düşmanlığı, Milli Eğitim ve Kültür, S. 1, 1, Aralık. 1978. Sh, 114-123. (Daha 


Osmanlı İmparatorluğu en az yüz kadar yıkıcı ve bölücü baskı karşısında iken, Birinci Cihan Savaşı'nın içerisine vakitsiz ve bir emrivaki 


önce Ortadoğu gazetesinde yayınlanmıştır.) 
— Necdet Sevinç, Ajan Okulları, İst. 1975, Dede Korkut Yayınları, 


— T, G. D Juvara (Roman Devlet Adamı, Diplomat) -Emir Şekip (Osmanlı Mebusan Meclisi Azası), Çeviren: Yakup Üstün, Türkiye'yi Parçalama Tasarıları 100 Plan-Haflı Taassubu-Türkiye Düşmanlığı, Ankara Tarihsiz, Muht. 1978, M. Kırşehirlioğlu (Erol Güngör), Türkiye'de Misyoner Faaliyetleri. İst. 19€3. 


— Prof, Dr, Mustafa Halidi-Dr, Phil Ömer Ferruh, İslâm Ülkelerinde Misyonerlik ve Emperyalizm, Hazırlayıp yayınlayan: Osman Şekerci, İst. 1968. 


— Hazırlayan: Kemal Yaman, Millet Dlşmanlarının İhanet Planları (Belgeler) İkinci baskı, İst. 1975, 


— Hikmet Tanyu, Tarih Boyunca Yahudiler ve Türkler, İkinci Baslı 
2. Cilt, İst. 1979, 


— Semiha Ayverdi, Misyonerlik Karşısında 'Türkiye, İst. 


— Yusuf Oralgiray, İslâm Aleminde Misyonerlik Faaliyetleri Ankara 
1977. 


— Yard. Doç, Dr. Osman Cilâcı, Hıristiyanlık Propagandası ve Misyoner Faaliyetleri, Diyanet İşl, Yayınları Ankara 1982. 
Bu sahada yayınlanmış pekçok eserden bunlar sadece birkaçıdır. 
Ayrıca, 


— Yard, Doç, Dr. Süreyya Şahin, Rum-Ortodoks Patrikhanesi, Ötügen Yay. 


— Yard. Doç. Dr. Abdurrahman Küçük, Dönmeler ve Dönmelik Tarihi, Ötügen Yay, 


— Ermeni Komitelerinin İhtilâl Hareketleri ve Besledikleri Emeller, Hazırlayan: İsmet Parmaksızoğlu, Ankara 1981. 
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ile atılmıştı. Bu devirde pek mahdut olan ve meseleyi bilen, ilmi araştırma ve incelemeye vakıf, düşünür ve yazarların sayısı fazla değildi. 
Bunlar içinde Ziya Gökalp'in temayüz ettiğini yukarıda adı geçen devlet, cemiyet ve fertler için zararlı düşünceleri ilmi yollarla göğüsleyecek yetişkin kişilerden mahrum kalındığını söylemek isteriz. Zaten koca Osmanlı İmparatorluğu'nda o da İstanbul'da öğrenci sayısı az bir üniversite (Darülfünun) vardı. 


Bir taraf körükörüne Batıcılık (Maddeci ve tabiatçı inanç içinde), bir taraf sarsılmış ve dağılmaya hazır, çoğu Batılıların denetim ve gözetiminde veya Rusya'nın boyunduruğunda kalanlarla hayali bir islâm Ümmetciliği, bir tarafta ilim ve tekniği de bünyesine &iarak, İslâmlaşmak, Türkleşmek ve Muasırlaşmak (Çağdaşlaşmak) esaslarıyla bir senteze giderek Türkiye'yi fikren kurtarma çabasında idiler. Bu harekete karşı olanlar, Birinci Cihan Savaşında 1917'de olan Sarıkamış felâketini, kış hazırlığı olmadan, günün şartlarını hesaplamadan Rus cephe sine baskı yaparak Rus kuvvetlerini üzerlerine çekmek ve Alman ordularının cephesini rahatlatmak için yaptırılan çok hatâlı, siyasi ve askeri bir hareketti. Bu harekete bir kılıf hazırlamak ister gibi Pantürkizme bağlamak samimi, ciddi ve gerçeğe uygun sayılamaz. Zira bu gibi hareketler o günkü askeri liderlerin sorumluluğu altındadır. Başta Talât, Enver ve Cemal paşalarla, ilgili paşalar ve kurmaylar bu hareketten sorumlu olacakken, bunu sivil birkaç kişiye atıvermek ciddi sayılabilir mi? O zaman Cemal Paşa'nın Kanal Harekâtı hezimeti, ve Türk gençlerinden onbinlercesini bambaşka alâkasız bir cepheye Galiçya'ya sevketmek ve çarpıştırmak neyin telkin ve emriyle olmuştur? 


Bütün bu hareketler Alman taktiğinin eseri ve onlara yardım gayesiyle yapılan telkin ve baskıların mahsulüdür. 
Ziya Gökalp bir fikir adamı olarak sayıca sınırlı gençliğe o günün 


şart ve imkânları içinde demokratik, İslâmcı bir milliyetçilik anlayışını ilmi olarak yapmak istiyordu. O, ölünceye kadar İslâmi eğitim ve öğretimi anlamını bilerek yapılmak üzere, milli terbiye ile birlikte esas almıştı. Nitekim 1922'de yayınlanan (Küçük Dergi)'de ilimlerin tasnifinin 


en üstüne (Din ve Ahlâkı) almış, dinsiz insanın şahsiyetsiz olacağını yazmıştı. (20) Türk-İslâm sentezini, ilim ve teknik çağdaş seviyeye yükselterek kurmak istiyordu. Bunun için Mustafa Kema! Paşa'ya hita- ben yapılacak işleri manzum olarak dilekçe (istida) adıyla yazmış ve dergide yayınlamıştır. (21) 


O tarihlerde bu görüşlere yakın gençler bu düşünceleri elden ele yayıyaordu. İngilizler tarafından ilk defa Türk Ocağı kapatılmadan önce bu fikirler Ocak'ta yankı buluyor... İstiklâl Savaşı içinde Türk Devleti, milleti ve fertleriyle değişik görüşler içinden, nihayet (Kuvayı Milliye) ruh ve şuuruyla (Ya İstiklâl Ya Ölüm) inancıyla varlığını, hayatını, canını ve menfaatlerini ortaya koymuştu. Bu aynı cesaret, aynı imân gücü, aynı sabır ve sebatın ve nihayet aynı disiplin ve fedakârlığın yeniden şahlanışı olmuştur. 


Ziya Gökalp'in daha sonra yayınlanan (Türkçülüğün Esasları) kiteabında Türk birliğine kademeli olarak yer verilmiş, dinde Türkçülük yerini anlama, bilime, Türkçe-Arapça hutbeler ve Kur'an mealleri ve hadislerin anlamını kavrama şekline yönelmiştir. Tatbikatta, İslâm lbadet ve cezan hususunda, bütün İslâm âleminin birliği korunmuş, manânın kavranmasıyla yetinilmiştir. Böyle bir düzenleme Türk-İslâm bütünleşmesi için daha hayırlı o'muştur, denebilir. Ziya Gökalp (Cumhuriyet)in en üstün rejim olduğu yolunda Mustafa Kemal Paşa ile birçok konuşmalar yapmıştır. (22) l 


1. Nisan 1923 (1339) da Birinci Millet Meclisi için Ziya Gökalp” ten faydalanılmak istenildi. O, mevcut parti için (Dokuz ümde) esasını hazırladı. Bu 9 ilkeden ibaretti. Bu ilkeler içinde okullarda Islâmi eğitim yapılması, İslâm dini derslerinin eğitim ve öğretimde yer alması ilkesi 


(20) Ziya Gökalp, Dine Doğru, Küçük Dergi (Diyarbakır'da yayınladığı dergi.) 


(21) Hikmet Tanyu, Ziya Gökalp'in Kronolojisi, Ankara 1981, Kültür Bakanlığı Yay. Sh, 189-143. 


(22) Y. Kaynak, Sh. 147-148 vb. Mustafa Kemal Paşa ile görüşmeleri. 
Sh. 151, 153 vb. 
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de vardı. O zamanki Anayasa'da Türk devletinin dininin İslâmiyet olduğu belirtiliyordu. 1923 yılında Ankara'da yayınlanan (Türkçülüğün Eszsları) demokratik İslâmcı milliyetçilik esaslarma uygun sayılabilir. 
Keza o yıllarda yayınlanan (Doğru Yol), (Altın Işık) ve 1923'de (Yeni Türkiye'nin Hedefleri) adlı yedi makalesi hep demokrasi, İs'âmcı-Milliyetçilik veya Milli kültür anlayışının başında dil ve dinle benimsenişin ilk sıraları aldığını görüyoruz. (Yeni Türkiye'nin Hedefleri) makalelerin- de Darwin, Freud ve Marksizm başta eleştirilmiştir. 


Türk Tefekkür Tarihinde zamanında Ziya Gökalp kadar müessir olmuş bir düşünür, bir bilgin pek az sayılabilir. O, pek çok filozofu, sosyoloğu incelemiş ve onlardan vakit vakit faydalanmıştır. Ziya Gökalp, ateist Durkheim'in sosyolojisini temelinden tamamen sarsmış olan islâm Dini, Allah ve ahlâk inancı ve esaslarını birinci temel olarak en üstte görmüş, ayrıca cemiyeti: Milli Kültür temellerine dayalı dinamik bir yapı ve tesir içinde düşünmüştür. Durkheim'de bunlar ve Türk milliyetçiliği anlayışı ile ilgili elbette hiçbir husus yoktur. Onun sosyolojide yöntem (metod) anlayışı hemen pek çok farklı sosyoloji okullarında da kullanılmış, onları bu İçtimaiyat Usulünün Kaideleri etkilemiş ve aydın denilen pek çok kişilerce benimsenmiştir. (23) 


Ziya Gökalp'in 1924 yılındaki ölümünden sonraki sosyolojiler (başta Necmettin Sadak ve Sosyolojisi) tamamen Emil Durkheim'in sosyolojisinin tatbikatı olmuş, Ziya Gökalp'ten gelen din, ahlâk ve bu gibi bütün manevi ve milli temeller ortadan kaldırılmış, Maarif müfredatı da bu yolu benimsemiştir. Bu sosyoloji ve onun Necmettin Sadak gibi takipçileri tabiatçı, manevi ve milli değerleri inkârcı ve Auguste Comte'a sadık bir yolla Türk cemiyetine, hatta Türk devletine ve dolayısıyle fertlere çok zararlı olmuştur. Felsefede de Mehmet Emin Erişirgil v.b. 
bu yolu aynen takip etmiş ve Türkiye'de felsefenin gerçek anlamı saptırılmıştır. Bu yolun etkisinde kalan gençlerin pek çoğu maddeci, tabiat- 


(28) Emile Durkheim, İçtimaiyat Usulünün Kaynakları, Türkçeye son basımından çeviren: Selmin Evrim, İstanbul 1943, (Gözlem, objektif tutum ve davranış, cemiyetlerin değişme ve gelişme sebeplerinin tesbit ve tahlili, açıklama, ve incelemenin yolları, kaideleri v.b.) 
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çı dar ve yanlış bir anlayıştan kendilerini kurtaramamışlar, bazıları yıllarca sonra da Türkiye'de marksist ve materyalist akımın gelişmesini sağlamışlardır. 


Ziya Gökalp (Malta Mektupları)'nda DA SIK SIK Allah inancına ne derece sadık ve bağlı olduğunu göstermiştir. Türk fikir hayatında onun ilk başlarda kalarak Auguste Comte'u, Darwin'i, Freud'u, Marks'ı, eleştirdiğini ve Türkiye'de din düşmanlığının öncülüğünü yapanlardan Abdullah Cevdet'e de ne kadar karşı olduğuna dair örnekler vardır. O sade komünizmin eleştirisiyle kalmamış, milli iktisat, karma, milli ekonomi anlayışıyla ve işçiye artan değere göre prim verilişi ve sınıf farklılığı ve çatışmasını iktisaden işçinin hakkını, emeğinin karşılığını ödeyerek önlemenin yollarını göstermiştir. (24) Ondaki içtimai sıyaset ve içtimai adalet anlayışı dikkate şayandır. Bir ara İslâmcı, milletçi, hürriyetçi, sonra inkârcı, nihilist bir değişim gösteren tablatçı, tekrar panteist ve kozmopolit, enternasyonalist ve körükörüne Batı hayranlığıyla Batıcı olan ve tarihin, sosyal olayların içyüzüne vuküf peyda edemeyen ve çok duygusal kalan Tevfik Fikret'i hümanizmin mümessili gibi görmek veya onu bir sosyolog, bir filozof gibi düşünmek bizce mümkün değildir. 
Onun bütün tahlilini çok geniş şekilde (Tevfik Fikret ve Din) kitabında gösterdiğimizden burada daha fazla üzerinde duracak değiliz. (25) 


15 Ağustos 1923'te Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara Istasyonun"- 
daki Kalemi Mahsus binası olarak kullanılan mahalde, bir vagon toplantsı yapılmıştı. Toplantının konusu (Türkiye'nin rejimi, doktrini ve inkilâpları) idi. Ziya Gökalp bu toplantıda Cumhuriyeti, çok partili, hür səçimli (demokrasi)yi savundu. Bu görüşleri o zamanlar kabule mazhar oldu. 


Mustafa Kemal Paşa ile yaptığı konuşmalarda ve ölünceye kadar milli iktisat, emeğe ayrıca prim ödenmesi, iş bölümündeki adaleti, savundu ve (Türkleşmek, Islâmlaşmak, Muasırlaşmak [llim ve teknoloji- 


(24) Osman Tolga, Ziya Gökalp'in İktisadi Fikirleri, İst, Üni. Yay. 


(25) Hikmet Tanyu, Tevfik Fikret ve Din, İrfan Yay. İstanbul 1972. Sh. 
355-368, 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de çağdaşlaşmak|) esaslarını benimsedi ve benimsemeğe çalıştı. Aylarca devam eden ve bir türlü kesin şekilde anlaşılamayıp tedavi edilemeyen hastalığı sonunda 25 Ekim 1924 tarihinde Cumartesi sabahı bu hayata gözlerini kapadı. (26) Ziya Gökalp'in ilmi fikirlerinde günümüz” deki ilmi araştırmalar ve yeni verilerle bazı değişmelerin olacağı tabiidir. Fakat O'nun, Türkleşmek İslâmlaşmak, Muasırlaşmak ideali ve Türk-İslâm bütünleşmesini, sentezini sağlamak çabası boşa gitmemiştir. 
Aydınlar Ocağı da bu yolda faaliyet gösteren derneklerdendir. 


Türk cemiyetinin fertleri muhtelif görüşler, düşünceler, çatışmalar içinde görülmektedir. Bu fikri canlılık işareti dışında yüz kadar yıkıcı ve bölücü teşkilâtın tarih boyunca sürüklenip gelen tesirleri devam etmektedir. Pek çok zararlı teşkilâtın yeniden toparlanıp edebiyat, toplum kisvesi altında ve Nazım Hikmet ve Marksist tanınmış şairlerin arkasına gizlenerek muhtelif dergiler içinde hazırlandıkları gözden kaçmamaktadır. Bunların gerçek bir milli ve manevi eğitim, gerçek bir milli kültür ilkelerini güçlendirip benimsetme gayretiyle hızlarının yavaşlayacağı ve zararlarının azalacağı tabiidir. Milli bünye ve manevi temellerin güçlülüğü, milli kültürün milletçe benimsenip milli şuur, tarih şuuru, milli vicdan ve milli ruh haline getirildiği gün Atatürk'ün dilekleri yerini bulacaktır. Bu zaferin Türk milliyetçiliğinde olacağından şüphe etmek mümkün değildir. 9.9.1984 


(26) Ziya Gökalp'in Kronolojisi, Y.K. Sh, 153-154 ve 160, 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Türk Ahlâk Anlayışı ve 
Bu Anlayış İçinde 
İnsan Hakları 
AHMED AYDIN BOLAK 


1000 senedir Batı Türklerinin anayurdu olan Türkiye, 1071'de 
Türkleşmeye başladığı günden bu yana, kaybedenlerin ve yandaşlarının üzerinde hevesleri ve oyunları devam eden mubarek toprağımızdır. 
Türkiye üzerinde bir uçtan bir uca miliî marşlarıyla hür ve kudretli ordularının geçit resmi yaptığı, mehter dövdürdüğü mutlu bir anavatandır. Bu haliyle de dünya Türklüğünün gözbebeği, sılası, ümidi, gururu ve örneğidir. 

Türk milleti, 1958'den 12 Eylül 1980 tarihine kadar ve hâla aklın verdiği sabır ve uzun asırların Devlet tecrübesi ve ahlâkının mânevi gücü ile, anayurdunu bölmek, bütünlüğünü parçalamak ve bayrağım. 
kızıllaştırmak isteyenlerin iç ve dış askerleri olan birtakım bedbahları. 
terbiye ve tasviye ile uğraşmaktadır. 


Aydınlar Ocağı; malüm ve müsellem hassasiyetiyle ve insan hafızasının unutmaya meyyal olduğunu not ederek ve anayurdumuz ve milli bütünlüğümüze müteveccih tehlikenin 12 Eylül'e rağmen hâlâ mevcut olduğuna inanarak mevzuu tekrar hatırlamamıza gayret etmektedir. Aydınlar Ocağı'nı, iyi niyetli gafiller ve münafıkllar hariç tehlikeyi bitmiş sayanları düşünmeye sevk edecek bu toplantıyı tertip ettiği için tebrik ediyorum. 

Ahlâk, kelimesinin aslı Arapçadır. «Hulk» yani «Huy» kökündendir. 


Huy: İnsanın doğuştan veya sonradan kazandığı tutum ve davranışlar demektir. 


Insanın doğuştan veya sonradan irâde ile kazandığı tutum ve davranışlarına istikâmet veren «Akılıdır. 


Akıl, iki veya daha fazla sayıda yaşayan insanın kendi cemiyeti ve kendi cemiyetinin, diğer insan cemiyetleri ile münasebetlerinde, herhangi bir zor olmaksızın, doğru bilindiği için yapılması veya yanlış bilindiği için yapılmaması gereken işleri, insan medeniyetinin ulaştığı fikri seviye ve karar unsurları içinde tespit eder ki buna Ahlâki Vazife diyoruz. 


Biliyoruz ki akla uygun olarak düşünen her insan, yapılmıyacak - şeylerle alâkalı yasaklamalar ve yapılacak şeylerle alâkalı emirleri ihdas veya kabul eder. Böylece insan iyiyi ve kötüyü tefrik edip, iyiyi yapmak, kötüyü yapmamak emirlerini bir manzume haline getirir. Böylece fazilete ulaşmanın yoluna girer. 


Ahlâk ilmi veya felsefe, insan hareketlerinin ve tavırlarının doğru veya yanlış olmasını tetkik eden bir ilim dalıdır. Ahlâki hedeflerimiz we gayelerimiz bu ilim dalında tetkik edilir. 


Bilindiği gibi ahlâkı yaratan sistemin unsurları : Akıl-irade, ilim, 
Çevre, irki karakter, 
Veraset 


gibi temel unsurlardır. 


Bu unsurlar, aynı zamanda insan topluluğunun kültürünü yaratırlar. 
.Bu sebeple ahlâk, ferdi olmanın yanında millidir ve milli kültürün ayrılmaz unsurudur. Milletler değişerek devam ederler, devam ederek dedişirler. Bu değişikliğe rağmen milletlerin temel vasıflarını meydana getiren ahlâkın kaideleri asırlar boyu selâbetle devam eder. Meselâ Türkler köle kelimesini bilmeden, köleliği hükukileştirmeden, hürriyet ve müsavat esasları içinde asırlar boyu yaşamışlardır. Türkler binlerce senedir Semavi bir Tanrı'ya, ruhun ebediyetine ve cismani iktidarın bir imtiyaz olmayıp, Gök Tanrı'nın verdiği KUT'dan neş'et ettiğine inanmaktadırlar. 


Milletlerin yaşadığı coğrafyanın, onların ahlâk ve kültürlerine müssir olduğu inkâr edilemez. Merhum, muhterem hocamız İbrahim Kafesoğlu'nun milli kültürümüz ve ahlâkımızla alâkalı düşünce sistemi mâlumlarınızdır. Asya bozkırlarının at yetiştiricisi Türk çocuklarının at yetiştiriciliğine ve atla kurdukları devlete dayanan kültür ve ahlâkları, kabul ettikleri dinler içinde de yaşamıştır. 

Ahlâk'ın ferdiliği yanında milliliğine biraz önce kısaca temas ettik. 

Islâmiyete kadar uzun asırlar boyunca felsefe, tek veya çok tanrılı dinler, ahlâki bir mevzi olarak ele almışlardır. O sebeple Türklerin ahlâk anlayışını İslâmiyeti kabulden evvel ve sonra diye düşünmekte isabet vardır. 


islâmiyeti Kabulden Evvel Türk Ahlâkı 


Türkler Islâmdan evvel de tek tanrı, semavi tanrı fikrine inanıyorlardı. İsa'dan önceki asırların içinde Budizm, Manizm, Musevilik gibi çeşitli inançlara sahip Türk boyları görülmekte ise de Türkler toteme, puta, heykellere, taşa, toprağa tapmamışlardır. Inandıkları ve ibadet ettikleri Tanrı: 


Ezeli ve Ebedi, 
Hâlik, 
Yaşatan, 
Öldüren, 
Kaadır, irade sahibi, 
Kelâm sahibi, 
Alim, 
Hâkim, 
Rahman ve 
Rahim 

olan bir Tanrıdır. 


Göklerin tanrısı karşısında, hür, müstakil, müsavi haklara sahip insanlardan 'ibaret olan Türk milleti ve bu milleti idare selâhiyetini yani, Kut'u şahsen haiz kişi, yani Hakan var. Kölelik, köle hukuku olmadığı gibi; imtiyazlı ruhban veya asker sınıfı da yok. KUT daima yeni ve teze gücü takib ediyor, eski veya yıpranmış olanla meşgul değil. 
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Millet olarak, Kafesoğlu hocamızın dediği gibi, dayandıkları kül tür, cihan hâkimiyeti, insanları idare, insanları teşkilâtlandırma vazifesi” ni tevlid ediyor. O sebeple âdil, şefik, kudretli, namuslu ve töre'ye bağlı Devletler kuruyorlar. Asaleti, vazife ahlâkı ve iş başarma kabiliyetine bağlı olarak tanıyorlar. Cesur, dürüst ve Devlet ve Allah korkusuna dayalı gösterişten uzak hayat sürdürüyorlar. Ruha inanıyorlar. O sebeple insanı#ra ve yaratılmışlara karşı saygılılar. Harpleri çetin, zaferleri kanlı oluyor. Ama sulh zamanı münis ve sade insanlar oluyorlar. Boz” kırların ve yüksek yaylaların baş eğmez, rüzgâr misali mesafeler aşan çocukları, toteme, hayvana ve insana tapmadıkları için töreleri bütün insanlığı, bildikleri kâinatı ve mahlükatı çepeçevre sarıyor. 


Orhun Kitabelerinde : 
Üstde mavi gök 
Altta yağız yer kılındıkta 
Ikisi arasında insanoğlu kılınmış 
Insanoğlunun üzerine ecdadım 
Bumin Kağan, İstemi Kağan oturmuş 
Oturarak Türk Milletinin ilini, töresini 
Tutuvermiş, düzene sokuvermiş diyen Türk Çocuğu sonra şöyle sesleniyor : 
Türk, Oğuz Beyleri işitin : 
Üstte gök b-smasa, 
Altta yer delinmese, 
Türk milleti, itini, 
Töreni kim bozabilecekti diyor. 
Milletimizin büyük kitaplarından, edebi abidelerinden Kutadgu Bilig de Balasagun'lu Yusuf Hashâcib Töre'yi şöyle tavsif ediyor : 


Töre güneş gibidir, sabittir; bir şeyi eksilmexsizin daima būtünlüğünü muhafzza eder. Cihana hayatiyet verir. Onun için Kumtoğdu denmiştir. Beylik ululuk çok iyidir, fakat daha iyi olan töredir. Törenin tüz-eşit tatbik edilmesi lâzımdır. Töre nin tabiatı âdildir. Adaletin çabuk ve halkın işini uzatmadan tecellisi törenin gereğidir. Töre güneşi bütün cihanı aydınlat malıdır. Kanun, Töre, ne derece insanlığı kuşatmışsa, O nisbette halk mes'ut ve insanlık payidar olur. 
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Töre, siyas? iktidarın ve hâkimiyetin Tanrı tarafından verildiğini talim eder. 


O sebeple : 
Tanrıya benzer, Tanrıda olmuş 


Türk Bilge Kağan iktidar mevkiine çıktım. 
denmektedir. O sebepledir ki : 


Hakan, Töreye uygun olarak vazife yapabildiği müddetçe Hakandır. Aksi halde KUT'u Tanrı tarafından kaldırılmıştır inancı Ile tahtdan indirilir. Zira ülke ve halk Hakan'ın malı değildir. 


Biraz evvel de arz ettiğim gibi Milletimizin İslâm öncesi Ahlâk ve Kültürünün esası, Gök Tanrı'ya iman etmekten neş'et etmektedir. Türk Milleti bu esas imanı ile taşa, toprağa, hayvana veya insana tapmadan, asırlar boyu yaşamıştır. 


Milletimiz İsa'dan sonra 10'cu yüzyılda kitleler halinde müslümanlığı kebul etmiştir. Şimdi kısaca İslâmı kabulden sonraki Türk Ahlâkı üzerinde duralım. 


Islâmdan sonra Türk Ahlâk: 


Hocalarımızın bize söylediği şudur : 


1) Türk ırkı birçok Asya ve Afrika milletleri gibi Müslüman-Arap ordularının istilâ ve esareti altına düşmüş değildir. 


2) Türk ırkı hiçbir maddi mecburiyeti olmadığı hide büyük kütleler halinde adeta toplu ihtida etmiştir. 


3) Türk ırkı İslâmiyeti kabul ile birlikte, onu yayan fakat yorulmuş arap ırkının yerini almış ve İslâm dünyasının başına geçip İslâm âlemini dokuz asır hem müdafaa, hem genişletmiştir. 


Biraz evvel ifade ettiğimiz gibi topyekün ihtida'nın sebebi, Islâm dinini kendi tek tanrı anlayışlarının daha mükemmeli olarak görmüş olmalarıdır. Böylece: 
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«Kat'i bir tereddiye mahküm gibi görünecek kadar köhneleşmiş olan 
Onuncu asır Arap-Acem İslâm Devletler! 
Türk ırkının ortaya çıkması üzerine, 
Dört Halife devrindeki dahili birliği ile 
Genişleme ve yayılma kudretine yeniden 
Ulaşmışlardır.» 


Islâmı kabul ile cihanı idare, Cihan Devleti kurma KUT'una, (Ilây-ı Kelimetullah)"ı ilâve eden Türk ırkının ahlâk anlayışı bu kerre TÖRE-KUR'ANI KERİM - HADİS”'e dayanıyordu. 

İslâmiyet, ahlâkı müstakil bir mevzu olarak ele almamış; onu nefsinde ve dinin bir unsuru olarak mutalâa etmiştir. Sure-i Ali İmran'ın 110'cu âyet-i kerimesinde meâlen : 

«Sizler, insanlar için zâhire çıkarılmış 

hayırlı ümmetsiniz. lyi işi emir, kötü işden 

nehy edersiniz...» 
diye buyuruluyor. Yine Tevbe Suresinin 71 nci âyet-i kerimesinde meâlen : 

«Mümin erkekler ile mümin kadınlar da 

birbirlerinin yar ve muavinidir. 

Onlar iyiliği emir, kötülüğü nehy ederler...» 
diye buyuruluyor, 

Emr edilen iyilik, güzel ahlâk ve sâlih âmeldir. Nitekim «ASR» 

suresinde: 
Iman etmeyen 
Sâlih amel sahibi olmayan, 
Sabrı ve hakkı tavsiye etmeyen 
Insan oğlunun hüsran içinde olduğu beyan ediliyor. 
Alemlerin sahibi, Insanlara : 
Adli, ihsanı, 
Akraba ve yetimleri gözetmeyi ve iyiliği emri 
Kötülüğü nehyi. 
emrediyor. 
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Islâm ahlâkının, Türk ahlâkına ikame ettiği değer, Gök tanrı yerine Alemlerin rabbı olan ve kendisinden başkaca tapılacak ilâh olmayan ALLAH'dır. Allah sevilir ve korkulur. 


Dağıtılan tebliğin ekinde (EK: 1) bâzı âyet-i kerime ve hadis-i şe riflerin meâlleri alınmıştır. Bilhassa bir hadise dikkatinizi rica ederim. 
Peygamberimiz : 
«Sizden hiçbiriniz iman etmedikçe Cennete girmeyeceksiniz Sizden hiçbiriniz insanları sevmedikçe iman etmiş sayılmıyacaksınız» 
diye buyuruyorlar. 
Islâm ahlâkmın temeli, insan oğlunun diğerlerine karşı ve yaşadığı yerde 
Dilde, 
Elde, 
Belde temiz olmasıdır. Temizlik, sevgi, ihsan, adi ve diğer güzel davranışlar sâlih amellerdir. Sabrı ve hakkı takip ve tavsiye etmek de müslümanın vazifesidir. 


Böylece 9. asır İslâmın gücü, kılıcı olan Türk milletinin ahlâki : Allah'ı sevmek, Allah'ın yarattıklarını sevmek, iyiyi emr ve kötüyü men etmek ve sevdiği Allah'dan korkmak esâsına müesses olmuştur. İsmail Hâmi Danişmend beyin «Garp Menbalarına Göre Eski Türk Seciyye ve Ahlâkı» isimli eserden bazı iktibaslar, tebliğin 2'nci eki olarak ve hatırlatma maksadıyla sunulmuştur. (Ek: 2). Güzel ahlâka, adalete, ihsana dayanmayan; yetimin, yoksulun, garibin, âcizin, emeğin hakkı gözetilmeyen Devletin payidar olmıyacağı inancına dayanan Türk-İslâm ahlâkı, tarihinin en güzel maddi ve manevi eserlerini, bu ahlâk içinde ve ona uyarak kurup genişletmiş ve geliştirmiştir. 


GÜNÜMÜZDE AKLÂKIMIZIN MESELELERİ 
Türk ırkı tarihinin en uzun sulh devrini yaşamaktadır. Yıkılan bir cihan devletinin yerine, misâk-ı milli hudutları içinde (Yurtta Sulh-Ci- 


handa Sulh) kaidesine merbut Türkiye Cumhuriyetini kurmuştur. 
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Cumhuriyet, 50 yıldan uzun bir zamanı harpsiz geçiren ilk Türk Devletidir. Harpsiz geçen yıllar süresinde Türk Milleti Cumhuriyetin inkılâplarını yaşamış ve 

Yazısını 

Giyimini 

Dilini 

Günlük hayatını ve hayat mekânını değiştirmiştir. 

Şimdi Cumhuriyet öncesi asırların düşünce mahsulleri, ancak me raklı ilim adamlarının tetkiklerine mevzu olabilmektedir. Irkın tefekkür nizamında devamlılık, sarsıntı geçirmiştir. 


Dilde yapılan tahribat, nesiller arasındaki kültür bağlarını azaltmıştır. Bırakınız Halit Ziya Beyi, Yahya Kemal, A. Haşim, Tanpınar veya N. Sami Banarlı merhumlar genç çocuklarımızca anlaşıtmaz olmuştur. 

Radyo, televizyon ve video dağdaki çobanı bile günlük hayatın içi, ne getirmiştir. 


Tutuma dayanan aile iktisadı fikri yerine, istihlâke dayanan iktisat fikri yaygın hale gelmiş ve neticede, günü gününe bakkal dükkânındaki mevcuda dayanan bir aile şekli doğmuştur. 


Aile fertleri arasındaki kültür ve manevi değerler anlayışı farklılıkları ise bazı ailelerde ana, baba ve çocukları birbirini anlamaz hale getirmiştir. 


Bazı baba ve ana'lar çocuklarına milli ahlâkı, Türk Töresini ve Allah korkusunu öğretmedikleri için, maddi sıkıntılar istismara mevzu olmuş ve bu vasatda evvelâ üniversitelerimize sızan komünizm, terörizm ve bölücülük, ilk okullara kadar yayılabilmiştir. 


Dinini lâyıkıyla öğrenmeyen veya hiç bilmeyenler, dini talim ve terbiyede de mubalâğa ve taassuba maruz kalmışlardır. Insan Sevgisi ve Temizlik olarak hülâsa edilebilecek olan Islâm-Türk inancı, bazı yobazlara kazanç malzemesi olabilmiştir. 

Büyük şehirleşme ile birlikte 

Dolmuş 
Gecekondu 
Apartman 
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Türk hayatına girmiştir. Bir çatı altında, birbirleri He akrabalık bağı olmayan birçok ailenin iç içe yaşama zarureti ciddi meseleleri berabe" rinde getirmiştir. Çok eski olmayan bir tarihte mahalledeki cenaze, düğün gibi acı ve tatlı günlerinde birbirlerine yakın olan insanlar, apart” manlarında öleni, doğanı duymaz olmuştur. Artık yeni bir büyük şehir ahlâkı ve edep anlayışı doğmaktadır. 


Terbiyenin ve cemiyet ahlâkının kaynaklarından olan utanma duygusu, ar ve hayâ hissi, artan nüfusun yarattığı az tanınma ile doğru nisbetde azalmıştır. 


Azalan dini terbiye, yerini bölücü parçalayıcı talim ve tedrise terk edebilmiştir. Aşiretlerin yaşlıları, gençlerin sataşmasına maruz kalır olmuştur. 


Erken başlayan şehirleşme ile birlikte sıtma, tifo gibi salgın hastalıkların önlenmesi ve çocuk ishalinin yenilmesi; milletin nüfus yapısını çok genç hale getirmiştir. Müstahsil olmayan, genç, hareketli, talep arzusu ve seviyesi artırılmış veya her gün tahrik edilmekte olan seyyal milli yapı; telim terbiye kararlarımızda uzun vadeli, ciddi ve vazgeçmez seciyyede milli eğitimi ve milli ahlâk tedrisini zaruri kılmaktadır. 


Bu tedris, gençlerimizin günümüzden ve yaşayışımızdan doğan suallerine cevap teşkil edecek ölçülerle ve dikkat ve vukuf ile hazır“ tanmalıdır. 


Okuma yazma nisbeti çoğalan her türlü sözlü ve resimli neşre açık çocuklarımızı, milli olmayan, tahripkâr, ahlâk, kanun, gelenek ve din dışı neşriyatdan tam korumamız elzemdir. 


Şu noktaya kadar kısaca arz ettiğim esbâb-ı mucibe ile bir neticeyi arz etmek istiyorum. 


Çocuklarımıza kâmil mânâsı ile Türk ahlâkını, Türkün Allah ve devlet korkusuna dayanan Töresinii öğretmek mecburiyetindeğiz. Bunu başardığımız gün insanlık ve millet düşmanlarının, milletimizin geleceği üzerine uzanan emellerini ve ellerini tam olarak kırmış olacağız. Onun İçin de iyi örnekler vermeye, ferâgatlı ve faziletli insanları yüceltmeye, kapkaçcıyı, karaborsacıyı, rüşvetçiyi, fırsatcıyı, görgüsüz ve hâlden anlamaz kötü kazancı kötülemeğe; kısacası helâli yüceltmeye; haramı aşağılamaya; iyiyi emre, kötüyü men'e mecburuz. 


O zaman milletçe asırlardır taşıdığımız insanlık, hürriyet ve adalet sevgisini paylaşılmaz bir güçle savunmaya ebed müddet devâm edepileceğiz ve bizi 12 Eylül'e getiren sebeblere bir daha dönmeyeceğiz. 


Türk Ahlâk Anlayışı Karşısında insan Hakları 


Tebliğimize ekleyerek Ek: 2'de sunduğumuz Türk Seciyye ve Ahlâkı, milletimizin İnsan Haklarına karşı verdiği değerin ve insan sevgisi ve saygısının mahsulüdür. İnsan Hakları mefhumu, Fransız İhtilâli ile birlikte Batı hukuku içinde yer almıştır. (Ek: 3)'de bu beyannamenin tercümesini. sunuyorum (Ek: 3). Senelerin geçmesini takiben insanlık, Birleşmiş Milletler teşkilâtı ile birlikte ekde sunduğum (Ek: 4) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini kabul etti. 


Her iki beyannameyi incelediğimiz zaman, yazılı hükümlerin çoğunun halâ Batı medeniyetinin zevkle ihlâl ettiği hükümler olduğunu rahatça göreceğiz. Mesalâ 14'üncü maddeye rağmen, Nato müttefiki, İnsan Haklarının ilân edildiği meclisin Fransası, Hâkim katili, hapishane kaçkını bir herifin serbestçe dolaşmasına müsaade ettiği yetmiyormuş gibi nişan veriyor. Zira o kimse, Türk devletini bölmek istediğini açıkça ifade etmekte ve onun için Türk düşmanlarınca bakılıp beslenmektedir. 


Beyannameye göre: Eğitim, insan şahsiyetinin tam gelişmesini ve insan haklarıyla ana hürriyetlere saygmın kuvvetlenmesini hedef tutmalıdır. Bu beyannameye imza koymuş devletlerin uşakları, kiralık sir lâhları Türk eğitimini bu hedeften saptırıp kokuşturmak ve milletimizi köle haline getirebilmenin bütün maharetini göstermişlerdir ve halâ göstermektedirler . 


Beyannameye göre: Herkes haklarını kullanmak ve hürriyetlerinden istifade etmek hususunda ancak kanun ile ve sırf başkalarının hak ve hürriyetlerinin tanınmasını ve bunlara saygı gösterilmesini sağlamak maksadıyla ve demokratik bir cemiyette ahlâk, nizam ve aene! reta'ın icaplarını karşılamak için tespit edilmiş kayıtlamalara tabidir. Bu hak 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ve hürriyetler hiçbir vechile Birleşmiş Milletler gaye ve prensiplerine aykırı olarak kullanılamaz. Beyannamenin bu hükmüne imza koyan devletler, Türk Demokrasisini tahrip etmek ve Türk Devletini yıkabilmek için Birleşmiş Milletler yasa ve prensiplerine aykırı olarak davranmakta devam etmektedirler. 


Türk İslâm Ahlâkı, insan sevgisine, ahde vefaya dayanır. 

Bölücü, yıkıcı, komünist olan kişinin seciyyesi ise nankörlük ve ihanettir. Türk milleti asırlar boyu, temiz ahlâkının ihanetini görmüş tür. 

Türk'ün düşmanı, Türk'ün İslâm ahlâkından gelen manevi değerle” rini yıkmadan veya göçertimeden Türk'ü alt etmenin imkânı olmadığını anlamıştır. Türk'ün Töresini Allah korkusunu, devlet korkusunu zayıflatarak Türk devletini bölüp yıkmanın yoluna düşmüş ve böylece 12 
Eylül'e ve sonrasına gelinmiştir. 


Milletçe en büyük tehlike, milli ve manevi değerlerimizin zayıflamasıdır. Milli kültür bağları, sevgi, yardım bağları, milli heyacanlar yaratan tarih bağları kopmuş insan topluluklarının millet olarak yaşamaya hakkı yoktur. 


İnsan haklarına saygıyla bakan Türk ahlâkının, aynı saygıyı başka milletlerden istemeye ve beklemeye hakkı vardır ve bu hakkın sahibi Türk çocukları, azami dikkatle ihanetleri ve safdilleri. gözetlemelidir. 


P. S. Mevzua daha geniş bakmak isteyenler için kısa bir bibliyografya (Ek: 5) de verilmiştir. 
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EK: 1 


Allāhu Teâlâ şöyle buyuruyor : 
«Fənalıklardan sakınan ve özü Allah yanında pâk olur diye malını veren, o ateşten uzak düşecektir. O yaptığı iyiliğe mukabil hiçbir kimseden mükâfat beklemez; ancak Yüce olan Rabbı'nın rizâsını ele geçirmek için böylə yapar. O râzı olacaktır.» 

Süre: 92 (Leyi), âyet: 17-21 


Allâhu Teâlâ şöyle buyuruyor : 
«Siz sevdiğiniz mallardan -Allah yolunda- infâk etmedikçe iyiliğe ulaşamazsınız. Allah şüphesiz onu bilir.» 

Süre: 3 (Âl-i imrân), âyet 92 


Allāhu Teâlâ şövle buyuruyor : 
«Hiddetini yenenlere ve insanların kusurlarını bağışlayanlara Cem net hazırlanmıştır. Allah iyilik edenleri sever.» 

Süre: 3 (Âl-i imrân), âyet: 134 


Ebu'd Derdâ radiya'llâhu anh'den, Resül-i Ekrem sallallâhu aleyhi ve sellem: 
«Kıvâmet gününde mü'minin mizânında güzel ahlâktan daha ağır bir şey bulunmaz ve her halde Allâhu Teâlâ çirkin ve kötü sözlü kimseyi sevmez.» buyurdu. 
(Hadisi, Tirmizi rivâyet etmiş ve 
«Hadis, sahihtir,» demiştir.) 


Ebü Hüreyre radiya'llâhu anh'den, Resül-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem: 


«İmânı en olgun olan kimseler, en güzel ahlâklılardır. En hayırlılarınız, kadınlarına hayırlı olanlardır.» buyurmuştur. 

(Hadisi, Tirmizi rivâyet etmiş ve 

«Hadis hasendir, sahihtir.» demiştir.) 


Aişe radiya'llâhu anhâ'dan, Resül-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem: 
«Bir mü'min, güzel ahlâkıyle, gece ibadet eden, gündüz oruç tutan kimselerin derecelerine erişir» buyurmuştur. 

(Hadisi, Ebü Dâvud rivâyet etmiştir.) 


Tirmizi rahimehu'llâh, Abdullâh b. Mübârek radiya'llâhu anh'den hüsn-i ahlâkın tefsiri hakkında şöyle dediğini rivâyet ediyor: «Güzel ahlâk, güler yüz, hayırlı işlerde el açıklığı, bir de kimseye eziyet etmemektir.» demiştir, 


Allâhu Teâlâ şöyle buyuruyor : 
«Hiddetini yenenlere ve insanların suçunu bağışlayanlara Cennet hazırlanmıştır; Allah iyilik yapanları sever.» 

Süre: 3 (Âl-i imr8n), âyet: 134 


Allâhu Teâlâ şöyle buyuruyor : 
«Afve sarıl, iyi olan şeyleri emret ve câhillerden yüz çevir.» 
Süre: 7 (A'râf), &yet: 199 


Allâhu Teâlâ şöyle buyuruyor : 
«İyilik ve kötülük bir olamaz. Kötülüğü iyilikle karşıla. Böyle yaparsan, aranızda düşmanlık bulunan kimse, candan bir dost gibi olur. Bu hal ancak sıkıntılara katlananların kârıdır; bu, yalnız iyi bir amelden büyük bir pay alanların kârıdır.» 


Süre: 41 (Fussilet), âyet: 34-35 


Allâhu Teâlâ şöyle buyuruyor : 
«Herkim sabreder, öç almayıp bağışlarsa, işte:'bu hareket büyüklerin kârıdır.» 


Süre: 42 (Şürâ), âyet: 43 


Allâhu Teâlâ şöyle buyuruyor : 
«Muhakkak Allah adâlet ve iyilikle ve hısımları görüp gözetmekle emir, aklın ve dinin kabül etmiyeceği çirkin işlerden ve haksızlık- 


lardan da nehyeder, (Bu hususta) size öğüt verir.» 


Süre: 16 (Nahl), âyet: 90 


Allāhu Teâlâ şöyle buyuruyor : 
«Muhakkak ki, adâlet ve ihsânı emreder.» 


Süre: 16 (Nahl), âyet: 90 


Allāhu Teâlâ şöyle buyuruyor : 
«Adâletle hükmediniz, Allah âdilleri sever.» 


Süre: 49 (Hucurât), âyet: 9 


Allâhu Teâlâ şöyle buyuruyor : 
«Ey imân edenler! Allâh'a Resülüne ve sizden olan Ülü'l-Emr'e itâat ediniz.» 

Süre: 4 (Nisâ'), âyet: 59 


Allâhu Teâlâ şöyle buyuruyor : 
«Sözünüzü yerine getiriniz; zirâ verdiğiniz sözden mes'ulsünüz.» 
Süre: 17 (İsrâ”), âyet: 34 


Allâhu Teâlâ şöyle buyuruyor : 
«Ahdinizi yerine getiriniz. Çünkü ahdinizden mes'ulsünüz.x 
Süre: 17 (İsrâ”), âyet: 34 


Allâhu Teâlâ şöyle buyuruyor : 
«Ey İmân edenler, bağlandığınız ahidleri yerine getirin.» 
Süre: 5 (Mâide), âyet: 1 


Ebü Hüreyre radiya"llâhu anh'den: Resüf-i Ekrem salla'llâhu aleyhi 

ve sellem Efendimiz: 

«Siz mü'min olmadıkça Cennet'e giremezsiniz. Birbirinizi sevme 

dikçe de mü'min olamazsınız. Yaptığınız takdirde sevineceğiniz bir 

şeyi size söyleyeyim mi? Aranızda Selâm'ı yayınız.» buyurmuştur. 
(Hadisi, Müslim rivâyet etmiştir.) 


Allâhu Teâlâ şöyle buyuruyor : 
«Ey iman edenler! Allah'tan korkunuz ve doğrularla berâber olunuzl» 

Süre: 9 (Tevbe), âyet: 119 
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Allâhu Teâlâ şöyle buyuruyor : 
«Allâhu Teğlâ, gözlerin hiyânetini ve kalblerin gizlediği şeyleri bilir.» 

Süre: 40 (Mü'min), âyet: 19 


Allâhu Teâlâ şöyle buyuruyor : 
«Ey imân edenleri Allah'dan, gereği gibi korkun, kötülük yapmaktan sakının.» 

Süre: 3 (Âl-i imân), âyet: 102 


Allâhu Teâlâ şöyle buyuruyor : 
«Allah'dan, gücünüz yettiği kadar korkun, kötülük yapmaktan sakının.» 

Süre: 64 (Teğâbun), âyet: 16 


Allâhu Teâlâ şöyle buyuruyor : 
«Ey imân edenleri Allah'dan korkun, kötülük yapmaktan sakının; doğru söyleyiniz.» 

Süre: 33 (Ahzâb), âyet: 70 


Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor : 
«Emrolunduğu gibi doğru ol.» 
Süre: 11 (Hüd), âyet: 112 


Dİ 


Allāhu Teâlâ şöyle buyuruyor : 
«Hayırlı işlere acele ediniz, iyilik husüsunda yarış ediniz.» 
Süre: 2 (Bakare), âyet: 148 


565 — Câbir radiyallâhu anh'den rivâyete göre, Resülullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 


Zulümden kaçınınız! Çünkü zulüm, kıyâmetde karanlıklara sebeptir. Cimrilikten de korununuz! Çünkü cimrilik sizden evvel geçen” leri helâk etmiş, onları kan dökmeye, haramı helâl görmeye sevketmiştir. 

(Hadisi, Müslim rivâyet etmiştir.) 
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EK: 2 


Onyedinci asrın ortalarından Ondokuzuncu asrın sonlarına kadar ikibuçuk asırlık uzun bir devrin muhtelif yıllarında Türkiye'yi tedkik eden Garp müellifleri o kadar çoktur ki, bunların hepsini gözden geçirmek için birçok ciltler doldurmak lazım gelir: Onun ıçin burada ancak bazılarının şgehadetlerini iktibas etmekle iktifayı zaruri görüyoruz. Bu müellifler Içinde bitaraf olanlar da, düşman olanlarda netice itibariyle hep ayni hakikatleri tesbit ve İ'tiraf ederek birbirlerini te'yid ediyorlar demektir. Üzerlerinde ittifak edilen noktalar şöyle sıralanabilir: 


1 — Eski Türkiye'de zabıta vak'alarına tesadüf edilmemesi ve ender olan bazı vak'alarında Türk olmayan unsurlara aidiyetinin tesbiti, o zamanki Türk milletinin ahlâki seviye itibariyle en ileri millet olduğunu gösterir. 

2 — Eski Türkiye'de vukua gelen ender zabıta vak'alarının başlıca 
amilleri Rumlar, Bulgarlar ve Devşirmelerdir. 


3 — Türkler arasında yankesicilik, dolandırıcılık, hırsızlık, ihtikar ve sahtekârlık tamamiyle meçhul şeylerdir. 


4 — Eski Türkiye'de evlerin kapıları her zaman ardına kadar açık 
bırakılabilir veyahut tahta bir mandalla mandallanırdı; dükkânlar da ayni vaziyetteydi. 


5 — Ayni emniyete köylerle Türkmen aşiretleri arasında da tesadüf edilmesi hayretlerle karşılanmıştır. 


6 — Eski Türkiye'de düello ve intihar gibi hareketler de tamamiyle meçhul şeylerdir. 


7 — Işte bütün bunlardan dolayı eski Türk zabıtası işsiz bir zabıta 
şeklinde gösterilmiştir. 


8 — Netice itibariyle eski Türkiye'ye emniyet ve asayiş, Garp 
memleketlerinin hepsinden üstündür. 


9 — Avrupa müelliflerini asırlarca hayretler içinde bırakan bu ulvi 
ahlâk seviyesinin başlıca amili Kur'an-ı Kerim'dir. 
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10 — Bu vaziyet karşısında Garp hıristiyanlığı (Daily News) ga- 
#olesindo neşredilen bir mektupla ikaz edilerek ibret almaya ve intibaha davot edilmiştir. 


11 — Eski Türk edeb ve hayasiyle mahviyet ve tevazuunun menbaı 
İnlâmiyettir. l 
12 — Vücudun bakılmayacak noktalarından yüz çevrilmesi, dini 


ve vicdani bir hissin neticesi demektir. 


13 — Kadına daima ve her yerde, hatta gezinti yerlerinde bile 
hürmet edildiği için sarkıntılık ve tecavüz gibi cürümler eski Türkiye'de tamamiyle meçhuldür. 


14 — Iffet ve haya gibi mahviyet ve tevazu'da a'zami nisbeti bulmuş eski Türk faziletlerindendir. 


15 — Haya hissi gibi tevazuun da menşei islam ahkamıdır. 


16 — İslâmiyet kin ve garazı mern'ettiği için, eski Türkler cuma 
ve bayram günlerini birbirlerinin kusurlarını affedip barışmaya vesile ittihâz etmişlerdir: Barışmayan adeta kâfir telakki edilir. 


17 Avrupa halkının küstahlıklarıyla taşkınlıklarından Türklerde eser yoktu. 


18 — Sokaklarda gürültü ve kavga olmaz. 
19 — Avrupa'da olduğu gibi yerlere tükürülmez. 


20 — Dalkavukluk da, azamet ve istihfaf da menfur ve merduddur. 


21 — İslam terbiyesine mugayir olduğu için, konuşanın sözü ke 
silmez. 


22 — Konuşulurken bağırılmaz ve heyecanlı el ve kol hareketleri 
yapılmaz. 


23 — Yaşlılara hürmet edilir. 
24 — Eski Türk nazik olduğu kadar vekar adamdır ve bu vekarı 
yürüyüşünden bile bellidir. 
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25 — Türkün konuşma zerafeti bütün milletlere ömek olacak dere 
cadedir. 

26 — Kadınlara karşı hürmet, bütün Türklerin riayet ettikleri umumi bir an'anedir. 


27 — Avrupalılar arasında nezaket iç-yüzü örten bir perdeden ibaret olduğu halde, Türkler arasında son derece samimi bir teamüldür. 


28 — Eski Türk cem'iyyetindeki terbiye ve nezaket gözle görülen 
umumi bir manzara derecesine yükselmiştir. 


29 — Eski Türkiye'de terbiye ve nezaket bakımından sınıf far 
yoktur: Halk terbiyesiyle aristokrat terbiyesi ayni şeylerdir; işte bunda dolayı İstanbul'a gelen Garp müdekkikleri kayıkçıların terbiye ve nezâketine bile hayran olmuşlardır. 


30 — Natice itibariyle eski Türkler kâinatın. en kibar milleti Ve 
Avrupa'nın en nazik ve en terbiyeli cemaati sayılmıştır. 


31 — «Büyüğe hürmet ve küçüğe şefkat» esası yalnız çocuklâra 
ve çocukluk çağına münhasır değildir. Büyüyüp hayata atılan evlatlar da ana-babaya daima hürmet ve itaatle mükelleftir ve hatta bu mükellefiyet «Sıla» mecburiyetine bilə dayanacak kadar kuvvetlidir. 


32 — Eski Türklerde «Sıla» vatanla ana-babaya münhasır olmak 
itibariyle, Alle Ile Vatan ayni kudsiyyeti haiz demektir. 


33 — Çocuğun hayatı iki devre ayrılabilir: Küçük yaşlarda mutlak 
bir şefkat gördükten sonra, gençlik çağına girince mutlak bir baba nüfuz ve hakimiyyeti altına girmektedir: Bu vaziyet, ilk resuller devrini hatırlatır. 


34 — Bu terbiye tarzı, bütün ihtiyarlara ve ihtiyarlığa hürmet şuu” 
riyle neticelenmiştir: İşte bundan dolayı eski Türklerde 'ihtiyarlık adeta bir rütbe ve imtiyaz vaziyetindedir. 


35 — Eski Türk gençliği arasında yüz kızartıcı hareketler görülmemesi işte bundandır. 


36 — Büyüklerin küçüklere karşı gösterdikleri sevgi ve şefkat de 
adeta bir hürmet derecesindedir. 
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37 — Avrupada ana-baba ile evlat münasebetlerinin duzgunluk 
dovri çocuğun hayata atılışına kadar devam edip ondan sonra bozul- 


mukta olduğu için, Garp aile müessesesi eski Türk ailesi kadar sağlam değildir. 


38 — İslâmın beş şartından biri zekâttır ve misafirperverlikle hay- 


rat ve hasenat telkininde islamiyyet bütün dinlerden üstündür. Eski Türk hayrat ve hasenatçılığının menbaı işte budur. 


39 — Eski Türkler yeryüzünün en insaniyetperver milletidir. 


40 — Eski Türk hayrat eserlerinin başlıcaları hastahaneler, tımarhaneler, camiler, medreseler, hanlar, kervansaraylar, bentler, çeşme 


ler, sebiller, sarnıçlar, kuyular, köprüler, yollar, kaldırımlar ve imaret hanelerdir. 


42 — Yaz sıcaklarında çeşmelerle sebillerde karla soğutulmuş sular 
verilir. 

43 — Bozuk yollarda kaldırımlar fi-sebil-illah tamir edilir. 

44 — Hanlarda, kervansaraylarda yolcular üç gün parasız iaşe ve 
iskân edilir. 


45 — Şehirlerdeki 


imarethanelerde ihtiyacı olanlara her öğün ek verilir. 
46 — Hastahanelerde hastaların maneviyatını takviye için müsıkl 
sılları tertip edilir. 


47 — Borç yüzünden hapsedilmiş olanların kurtarılması en mühim 
asenattan addedildiği için, hapishanelere gidip bu gibilerin borçları 


-sebil-illah tesviye edilerek tahliyeleri te'min olunur. Bu ulvi hareket illi bir en'ane halini almıştır. 


48 — ihtiyaçlarını ifadeden sıkılıp utanan muhtaçların kim oldukrı hiç belli edilmeden tahkik olunarak kendilerine gizlice yardım edilir. 


49 — İslâmın sadaka ve zekât esaslarına tamamiyle ve hatta fazasıyla riayet edildiği için, eski Türkiye'de dilenci yoktur. 


50 — Muhtelif münasebetlerle köle ve cariye azad edilmesi bir 
n'ane halini almıştır. 
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51 — Selatın camilerinin hastahane ve imarethane gibi hayrat ve 
hasenat müesseseleri vardır. 


52 — Yersiz yurtsuz fukaranın iskân ve iaşeleri için yatakhaneler 
te'sis edilmiştir. 

53 — Hem dini hem dünyevi ilimlerin tedris edildiği medreselerde 
talebenin iaşesi de te'min edilir. 


54 — Her cami kendi sahasında hastalarla muhtaçlara bakmak vazifesiyle mükelleftir. 


55 — Yangınlarda yanan evlerin sahipleri mali kudretten mahrum 
oldukları takdirde, bu evler hayrat sahipleriyle müesseseleri tarafından bedelsiz olarak inşa ettirilir. 


56 — Ölülerin borçları hayrat ve hasenat erbabı tarafından ödenir. 


57 — Yol boylarındaki hanlarda her akşam yolculara ziyafet çekilir. 
58 — Köy kulübelerine varıncaya kadar bütün Türk evlerinde sof- 


ralar herkese açıktır: Hatta köylüler yol boylarına inerek misafir edecek yolcu ararlar ve fi-sabil-illah ayran dağıtırlar, 


59 — Yalnız Istanbul şehrinde hayrat eseri olarak 417 kervansaray, 5935 çeşme ve 515 halk mektebi kurulmuştur. Kervansaraylarda mescitlerle hamamlar da vardır. 


60 — Yalnız zenginler değil, fakirler de dehil olmak şartiyle bütü 
eski Türkler hayrat ve hasenat düşkünüdür. İşte bundan dolayı fukar takımı her sene muayyen günlerde yol ve kaldırım inşaatı vesair gib menafi-i umummiyyeye ait işlerde parasız çalışmak suretiyle hasena borcunu eda etmiş olur. 


61 — Çocuk terbiyesinin en mühim esaslarından biri de hayrat v 
hasenat telkinatıdır. İşte bundan dolayı eski Türk farkında bile olma' sızın hayratçı yetişmiştir. 


62 — Eski Türk hayrat ve hasenatı yalnız insanlara değil, hayvi 
larla nebatlara bile şamildir: Mesela kuşçulardan kafes içinde kuş 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satın olınıp derhal azad edilir hiçbir hayvan ta'zib edilmiyeceği için, öldürülmesi lazım zararlı hayvanlar bile işkencesiz itlaf edilirler; &irliliklorinden dolayı evlere sokulmayan sokak köpekleri mahallelere göre toukllata tabi tutulup kedilerle beraber iaşeleri te'min olunur, et ve ciğer dağıtılır, geceleri barınacakları yerler yapılır, bunları yapacak adamlar istihdam edilir ve ayrıca kasaplar da kedi ve köpek hisseleri ayırır. 
Muhtelif şehirlerde ve mesela Şam'da Türk eserleri olan hayvan hastahaneleri kurulmuştur; ağaçlara da fevkalade hürmet edilir, kesilme lori vo yakılmaları caiz ve kabil değildir, fazla olarak bunlara su vermok için de vakıflar te'sis olunup adamlar tayin edilir. 


63 — İslamiyyet eski Şark tevekkülcülüğünü telkin etmemiştir; 
İslam tevekkülü, vukua gelen bir felaket karşısında sebat ve metanetten ibarettir ve bu da «Kazaya rıza» şeklinde ifade edilir. 


64 — Kaza ve kadere, yani mukadderata iman islam esaslarından” 
dır; Bu ulvi iman eski Türke her türlü felaket ve musibet ve hatta ölüm karşısında bile sükünet ve metanet telkin etmiştir. 


65 — İşte bundan dolayı bir çok Garp müellifleri talihin aksiliklorine mukavemette Türk milletinin hiçbir misli olmadığına hükmetmişlerdir. 


66 — Takdir-i-ilahiye imanın bir neticesi de tehlikeye karşı cesaret 
ve metanettir. 


67 — Hal'edilen padişahların bile akıbetlerini sükünetle kabul etmeleri işte bu kazaya rıza akidesinin neticesidir. 


68 — Ayni akide eski Türkün ruhundan matem ızdırabını tamamiyle silmiştir. Çünkü ağlayıp sızlamak, mukadderata karşı isyan de” mektir. 


69 — Bu halet-i ruhiyyenin bir neticesi de atiden korkmamak, yani 
istikbal endişesi duymamaktır. Huzur içinde bir insan her halde sükünetle çalışabilir. 


70 — Eski Türk askerinin ve celadetinde başlıca amil mukadderata 
imandır. Türk ordusunun şayan-ı hayret yiğitlikleriyle kahramanlıkların- 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da Kaza ve Kader akidesinin te'siri bütün müellifleri meşgul eden bir mevzu olmuştur. 


71 — Bütün bunlara rağmen Tevekkülcülüğün inhitat Türklerini 
atalato sevketmiş olduğu da inkâr edilemez. Fakat bu Tevekkülcülüğün islamiyetteki Tevekkül esasiyle hiçbir alakası yoktur. 


72 — Tanzimatın yetiştirdiği gençlik ne Müslüman, ne Hıristiyan 
sayılmasına imkân olmayan bir zümredir. 


73 — Şanlar ve zaferler peşinde koşan ve bütün dünyayı fethedip 
tek bir devlet haline getirmek istiyen eskiTürklük kalmamış, onun o ulvi idealini temsil eden Kızıl-elma çürüyüp gitmiş, hareketsiz ve atil bir cem'iyyet yetişmiştir. 

74 — Bu hareketsizlikle atalet yeni Türkün bünyesini bile bozup değiştirdiği için, eski Türkün muhteşem manzarası artık efsanelere intikal etmiştir. 


75 — Yeni Türk Garp mukallididir: Fakat bu taklit kıyafete ve 
kötü adetlere münhasırdır, ilim ve fikirlerle alakadar değildir. 


76 — Tanzimatın vücuda getirdiği bu yarım-yamalak istihale eski 
Türk seciyye ve ahlâkının bütün iyiliklerini ortadan kaldırmıştır. 


77 — Yeni Türk işte bundan dolayı milli an'anelerin düşmanıdır. 
78 — Tanzimat nesilleri! «Atalarmın pabuçları olamayacak» bir 
(züppe gençlik) halini almıştır. 


79 — Eski Türklerden bu feci istihaleye şahid olanlar, (Medeniler) 
denilen yeni Türkleri doğru yoldan sapmış mütereddi bir nesil saymışlardır. 


80 — O zaman hükümet inkılapçı, fakat milletin ekseriyeti muha 
fazakâr olduğu için, Islahat ismi altımda yapılan ve şekliyyata inhisa eden şeyler sathı bir mahiyyette kalmış, inhitat fenalıklarının isimleri de ğişmiş, fakat müsemmaları devam edip gitmiştir. 


81 — Eski Türkün canlı ve cansız bütün mahlukata karşı göste 
diği şefkat ve merhamet o dereceleri bulmuştur ki, bu hali Garp hıri 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tiyarliğiniın haşin ve merhametsiz zihniyetiyle te'lif edemiyen birçok müellifler bir istihza mevzuu ittihaz etmişlerdir. 


82 — Bununla beraber, alay eden müellifler bile hayvanlarla ağaçlara da şamil olan eski Türk iyiliğinin bütün milletlerinkinden üstün olduğunu tasdik etmişlerdir. 


83 — Hayvanlara karşı gösterilen şefkat ve merhamet tezahürleri 
şöyle sıralanabilir: At, ester, merkep vesaireye haddinden fazla yük taşıtmak kanunen memnu’ olduğu için, zabıta kuvvetleri o gibi hareketlerde bulunanları takib edip hayvanı dinlendirmek ve sahibine de ceza olarak ayni yükü taşıtmakla mükelleftir. 


84 — Pazarlardan canlı kuşları kafesleriyle satın alıp azad etmek 
milli bir an'ane haline gelmiştir: Bu gibi kuşlara (Azad kuşları) denilir. Madrabaz Rumlar bu Türk şefkatini istismar için bir çare bile bulmuşlar, evlerinde yetiştirip alıştırdıkları kuşları Türklere satıp salıverdirdikten sonra eve dönen aynı kuşları birçok defalar muhtelif Türklere satarak mütemadiyen para kazanmışlardır. 


85 — Evlere sokulmayan sokak köpeklerini beslemek için vasiyetnamelere maddeler konulduktan başka vakfiyyeler de yapılmıştır: Bu vasiyetnamelerle vakfiyyeler mucibince köpeklere her gün muayyen saatlerde ücretli adamlar tarafından et ve ekmek dağıtılması umumi bir adet hükmünü almıştır. 


86 — Fırıncılarla kasaplara her hafta veyahut her ay köpekler için 
muayyen bir para verip et ve ekmek dağıttırmak adeti de vardır. 

87 — Yavrulayan köpekler 'için sokaklarda küçük kulübeler yaptırilir. 


88 — Kasaplar her gün köpeklere birer miktar et dağıtmakla mükellef tutulur. 


89 — Bütün sokaklarda köpekler için su kovaları vardır. 


90 — Kedilere karşı da ayni şefkat ve merhamet tezahürleri gösterilir: Bunlar için hususi binalar yapılmış, bakım memurları tayin edilmiş ve gıda vakıfları te'sis olunmuştur. 
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91 — Leyleklerle kırlangıçların yuvalarına hürmet edilir ve evlerin 
damlarında barınmaları hayra alamet sayılır. 


92 — Büyük binalar yapılırken kuşlar için tezyinatlı yuvalar da inşa edilir. 


93 — Hububat nakledilirken üstüne üşüşüp yiyen kuş sürülerine 
kat'iyyen dokunulmaz. 


94 — Eski Türkler nazarında avcılık menfurdur; (Avcı) lakabiyle 
meşhur Dördüncü Mehmet'le oğlu İkinci Mustafa'nın hal'inde bu padişahların av merakından dolayı halkın kendilerinden nefret etmesi başlıca amil sayılır. 


95 — Etleri yenilen hayvanların ızdırap çekmemeleri için sür'atle 
boğazlanmaları şarttır. 


96 — Kervansaraylarda yolcu hayvanları için ahırlar ve ayrı yerler 
vardır. 


97 — Himaye-i hayvanat kanunları tedvin edilmiştir. 


98 — Ağaçların ve hatta verimsiz ağaçların bile sulanması için 
vakıflar te'sis olunmuştur. 


99 — Ev yapılan arsalarda ağaçlar varsa, onlar için damlarda açıklık bırakılır ve bu suretle yıkılmalarının önüne geçilmiş olur. 


100 — Bütün bunlar eski Türklerin tabiat aşkından mütevellittir. 


101 — Netice itibariyle eski Türk iyiliği, diğer milletlere kıyas edilince mehtaba nisbetle gündüz aydınlığına benzetilmiştir. 
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EK: 3 


Başlangıç : Milli meclis halinde toplanan Fransız halkının temsilcileri, halkı mutsuz kılan ve hükümetlerin bozulmasına yolaçan nedenlerin, insan haklarını bilmeme, unutma ve hor görme olduğu göz önünde tutularak, insanın tabii ve vaz geçilmez haklarını resmi bir Bildiri ile açıklamağa karar verdiler: tâ ki toplumsal bedenin bütün üyelerine her zaman açık olan bu Bildiri onlara hak ve ödevlerini durdurmadan hatırlatsın; yasama ve yürütme erkinin eylemleri her an her siyasi kurumun amacıyla karşılaştırılarak, daha da saygı görsün; bundan böyle, yurttaşlar tarafından ileri sürülecek ve bundan sonra tartışma götürmez basit ilkelere dayanacak istek ve şikâyetler her zaman Anayasanın korunmasına ve herkesin mutluluğuna yönelsin. 


Sonuç olarak Milli Meclis, Yüce Varlığın önünde ve himayesi altmda aşağıdaki Insan ve Yurttaş Haklarını tanır ve ilân eder: 


Madde 1 — İnsanlar hukuk bakımından özgür ve eşit doğar ve öyle kalırlar; toplumsal ayrılıklar ancak ortak yarara dayanabilir. 


Madde 2 — Her siyasi topluluğun amacı insanın tabii ve zamanaşımına uğramaz haklarının korunmasıdır. Bunlar özgürlük, mülkiyet, güvenlik ve baskıya direnme haklarıdır. 


Madde 3 — Her türlü egemenlik ilkesi her şeyden önce milletin kendisindedir; hiçbir kurul, hiçbir birey açıkça milletten gelmeyen otoriteyi kullanamaz. 


Madde 4 — özgürlük, başkasına zarar vermeyen her şeyi yapabilmeye dayanır. Onun için her insanın tabii haklarının sınırı, toplumun başka üyelerine aynı hakları sağlayan sınırlardır. Bu sınırlar ancak kanun iile belirlenebilir. 


Madde 5 — Topluma zarar veren eylemleri ancak kanun yasaklayabilir. Kanunun yasaklamadığı hiçbir şeye engel olunamaz ve hiç kimse kanunun emretmediğini yapmağa zorlanamaz. 


Madde 6 — Kanun genel iradenin ifadesidir; bütün yurttaşlar, şahsen veya temsilcileri kanalıyle kanunun meydana gelmesine katılmak hakkına sahiptirler. Kanun, korurken de cezalandırırken de herkes için aynı olmak zorundadır. Bütün yurttaşlar kanun önünde eşit olduklarından her türlü rütbe, mevki ve işe alınma hakkına eşit olarak sahiptirler; aralarında erdem ve yeteneklerinden başka hiçbir ayrım yapılmaz. 


Madde 7 — Hiç kimse kanunda belirtilen haller ve kanunun öngördüğü biçimler dışında suçlanamaz, tutuklanamaz ve alıkonamaz. Keyfi emirler verilmesini isteyen, bu emirleri veren, uygulayan veya uygulattıran kimseler cezalandırılırlar; ama kanuna uygun olarak çağrılan veya yakalanan her yurttaş hemen boyun eğmek zorundadır. Direnirse suç işlemiş olur. 


Madde 8 — Kanun ancak açık ve kesin surette gerekli olan cezalar koyar ve ilân edilerek usulüne göre uygulanan bir kanun uyarınca cezalandırılabilir. 


Madde 9 — Her insan suçlu olduğu açıklanıncaya kadar suçsuz sayılır. Tutuklanması gerekiyorsa, kaçmamasını sağlamak için yapılması zorunlu olmayan her türlü şiddet eylemi kanun tarafından ağır şekilde cezalandırılır. 


Madde 10 — Hiç kimse, dini bile olsa, kanılarından ötürü rahatsız edilmemelidir; elverir ki onların açığa vurulması kanunca sağlanan kamu düzenini sarsmasın. 


Madde 11 — Düşünce ve kanıların başkalarına serbestçe aktarılması insanın en değerli haklarındandır. Her yurttaş serbestçe konuşabilir, yazabilir ve bunları bastırabilir. Yalnız kanun tarafım 


dan belirlenen hallerde, bu özgürlüğün kötüye kullanılmasından sorumludur. 


Madde 12 — insan ve Yurttaş Haklarının güvenek altına almması bir kamu gücünün varlığını zorunlu kılar; bu güç, onu elle rinde tutanların özel çıkarları için değil, genel yarar için kurulmuştur. 


Madde 13 — Kamu gücünün devamı ve idarenin giderleri için 


ortak bir vergi kaçınılmazdır; bu vergi, yurttaşlardan yetenekler ri ile orantılı olarak eşitçe alınmalıdır. 


Madde 14 — Bütün yurttaşlar, gerek kendileri gerek temsilcileri kanalıyla genel vergilerin gerekliliğini ortaya koymak, bunlara serbestçe rıza göstermek, nasıl kullanıldığını izlemek, miktarını, mat rahını, toplanışını ve süresini belirlemek hakkına sahiptirler. 


Madde 15 — Toplum, idare teşkilâtının her üyesinden hesap sormak hakkına sahiptir. 


Madde 16 — Hakların güvenek altına alınması sağlanmamış, kuvvetlerin ayrılığı belirlenmemiş olan toplumların anayasaları yok demektir. 


Madde 17 — Mülkiyet dokunulmaz ve kutsal bir hak olduğu için, kanun tarafından belirlenen kamu hizmetleri açıkça gerektirmedikçe, adaletli ve peşin bir tazminat ödenmedikçe, hiç kimse bu haktan yoksun bırakılamaz. 
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EK: 4 


İnsanlık ailesinin bütün üyelerinde bulunan haysiyetin ve bunların eşit ve devir kabul etmez haklarının tanınması hususunun, hürriyetin, adaletin ve dünya barışının temeli olmasına, 


İnsan haklarının tanınması ve hor görülmesinin isanlık vicdanını isyana sevkeden vahşiliklere sebebolmuş bulunmasına, dehşetten ve yoksulluktan kurtulmuş insanların içinde söz ve inanma hürriyetlerine sahip olacakları bir dünyanın kurulması en yüksek amaçları olarak ilân edilmiş bulunmasına, 


Insanın istibdat ve baskıya karşı son çare olarak ayaklanmaya mecbur kalmaması için insan haklarının bir hukuk rejimi ile korunması esaslı bir zaruret olmasına, 


Birleşmiş Milletler haklarının, antlaşmada, insanın ana haklarına, insan şahsının haysiyet ve değerine, erkek ve kadıların eşitliğine olan imanlarını bir kere daha ilân etmiş olmalarına ve sosyal ilerlemeyi kofaylaştırmağa, daha geniş bir hürriyet içerisinde daha iyi hayat şartları kurmağa karar verdiklerini beyan etmiş bulunmalarına, 


Uye Devletlerin, Birleşmiş Milletler teşkilâtı ile işbirliği ederek insan haklarına ve ana hürriyetlerine bütün dünyaca gerçekten saygı gösterilmesinin teminini taahhüt etmiş olmalarına, 


Bu hakların ve hürriyetlerin herkesçe aynı şekilde anlaşılmasının yukarıdaki taahhüdün yerine getirilmesi için son derece önemli bulunmasma göre, 


Birleşmiş Milletler Geneli Kurulu 


İnsan topluluğunun bütün fertleriyle uzuvlarının bu beyannameyi daima göz önünde tutarak öğretim ve eğitim yoluyla bu haklara ve hür riyetlere saygıyı geliştirmeğe, gittikçe artan milli ve milletlerarası tedbirlerle gerek bizzat üye devletler ahalisi gerekse bu devletlerin idaresi altındaki ülkeler ahalisi arasında bu hakların dünyaca fiilen tanınmasını ve tatbik edilmesini saglamaya gayret etmeleri için işbu insan Hakları Evrensel Beyannamesini ilân eder. 
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Medde 1 — Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler. 


Medde 2 — a) Herkes, ırk, renk, cins, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir akide, milli veya içtimai, menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin işbu beyannamede ilân olunan bütün haklardan ve bütün hürriyetlerden istifade edebilir. 


b) Bundan başka, bağımsız memleket uyruğu olsun, vesayet altında bulunan, gayrımuhtar veya sair bir egemenlik kayıtlamasına tabi ülke uyruğu olsun, bir şahıs hakkında, uyruğu bulunduğu memleket veya ülkenin siyasi, hukuki veya milletlerarası statüsü bakımından hiçbir ayrılık gözetilmiyecektir. 


Medde 3 — Yaşamak, hürriyet ve kişi emniyeti her ferdin hakkıdır. 


Madde 4 — Hiçbir kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz; kölelik ve köle ticareti, her türlü şekliyle yasaktır. 


Madde 5 — Hiç kimse işkenceye, zalimane, gayrıinsani, haysiyet kırıcı cezalara veya muamelelere tabi tutulamaz. 


Madde 6 — Herkes her nerede olursa olsun hukuki kişiliğinin tanınması hakkını haizdir. 


Madde 7 — Kanun önünde herkes eşittir ve farksız olarak kanunun eşit korumasından istifade hakkını haizdir. Herkesin işbu beyannameye aykırı her türlü ayırdedici muameleye karşı ve böyle bir ayırdedici muamele için yapılacak her türlü kışkırtmaya karşı eşit korunma hakkı vardır. 


Madde 8 — Her şahsın kendisine Anayasa veya kanun ile tanınan ana haklara aykırı muamelelere karşı fiili netice verecek şe kilde milli mahkemelere müracaat hakkı vardır. 


Madde 9 — Hiç kimse keyfi olarak tutulamaz, alıkonulamaz veya sürülemez. 
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Madde 10 — Herkes haklarının, vecibelerinin veya kendisine karşı cezai mahiyette herhangi bir isnadın tespitinde, tam bir eşitlikle, dâvasının bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından nasfetle ve açık olarak görülmesi hakkına sahiptir. 


Madde 11 — a) Bir suç işlemekten sanık herkes, savunması için kendisine gerekli bütün tertibatın sağlanmış bulunduğu açık bir yargılama ile kanunen suçlu olduğu tespit edilmedikçe masum sayılır. 


b) Hiç kimse, işlendikleri sırada milli veya milletlerarası hukuka göre suç teşkil etmeyen fiillerden veya ihmaller- den ötürü mahküm edilemez. Bunun gibi, suçun işlendiği sıra” da uygulanan cezadan daha şiddetli bir ceza verilemez. 


Modde 12 — Hiç kimse özel hayatı, ailesi, meskeni veya yazışması hususunda, keyfi karışmalara, şeref ve şöhretine karşı tecavüzlere maruz kalamaz. Herkesin bu karışma ve tecavüzlere karşı kanun ile korunmağa hakkı vardır. 


Madde 13 — a) Herkes herhangi bir devletin arazisi dahilinde serbestçe seyrüsefer ve ikâmet eylemek hakkını haizdir. 


b) Herkes kendi, memleketi de dahil olduğu halde herhangi bir memleketi terketmek ve memleketine tekrar dönmek hakkını haizdir. 


Medde 14 — a) Herkes zulüm karşısında başka memleketlere il. 
tica etmek ve bu memleket tarafından mülteci muamelesi görmek hakkını haizdir. 


b) Bu hak, âdi bir cürme veya Birleşmiş Milletler prensip ve amaçlarına aykırı faaliyetlere gerçekten müstenit kovuşturmalar halinde ileri sürülemez. 


Madde 15 — a) Her ferdin bir vatandaşlığa hakkı vardır. 


b) Hiç kimse keyfi olarak vatandaşlığından veya vatandaşlığını değiştirmek hakkından mahrum edilemez. 


Madde 16 — a) Evlilik çağına varan her erkek ve kadın, ırk, va- 


teandaşlık veya din bakımından hiçbir kayıtlamaya tabi olmaksızın evlenme ve aile kurma hakkını haizdir. 

b) Evlenme akdi ancak müstakbel eşlerin serbest ve tam rızasıyla yapılır. 


c) Aile, cemiyetin tabii ve temel unsurudur; cemiyet ve devlet tarafından korunmak hakkını haizdir. 


Madde 17 — a) Her şahıs tek başına veya başkalarıyla birlikte mal ve mülk sahibi olmak hakkını haizdir. 


b) Hiç kimse keyfi olarak mal ve mülkünden mahrum edilemez. 
Madde 18 — Her şahsın fikir, vicdan ve din hürriyetine hakkı vardır; bu hak, din veya kanaat değiştirmek hürriyetini, dinini veya kanaatini tek başına veya topluca, açık olarak veya özel suret te, öğretim, tatbikat, ibadet ve âyinlerle açıklama hürriyetini gerektirir. 
Madde 19 — Her ferdin fikir ve ifade hürriyetine hakkı vardır. 
Bu hak fikirlerinden ötürü rahatsız edilmemek, memleket sınırları. 
mevzuubahis olmaksızın malümat ve fikirleri her vasıta ile aramak, elde etmek ve yaymak hakkını gerektirir. 


Maddə 20 — a) Her şahıs silâhsız ve saldırısız toplanma ve dernek kurma ve derneğe katılma serbestins maliktir. 

b) Hiç kimse bir derneğe mensup olmağa zorlanamaz. 
Madde 21 — a) Her şahıs, doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasıyla, memleketinin kamu işleri yönetimine katılmak hakkını haizdir. 

b) Her şahıs, memleketinin kamu hizmetlerinden eşitlikle faydalanmak hakkını haizdir. 


c) Halkın iradesi hükümet otoritesinin esasıdır; bu. 
irade, gizli şekilde veya serbestliği sağlayacak benzeri bir usul 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ile cereyan edecek genel ve eşit oy verme yönüyle yapılacak olan periyodik ve dürüst seçimlerle ifade edilir. 


Madde 22 — Her şahsın, cemiyetin bir üyesi olmak itibarıyla sosyal güvenliğe hakkı vardır; haysiyeti için ve şahsiyetinin ser- 
'bestçe gelişmesi için zaruri olan ekonomik, sosyal ve kültürel hakların milli gayret ve milletlerarası işbirliği yoluyla ve her devletin teşkilâtı ve kaynaklarıyla mütenasip olarak gerçekleştirilmesine hakkı vardır. 


Madde 23 — a) Her şahsın çalışmağa, işini serbestçe seçmeğe âdil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmağa hakkı vardır. 


b) Herkesin, hiçbir fark gözetilmeksizin, eşit çalışma karşılığında eşit ücrete hakkı vardır. 


c} Çalışan her kimsenin kendisine ve ailesine in sanlık haysiyetine uygun bir yaşayış sağlayan ve gerekirse her türlü sosyal koruma vasıtasıyla da tamamlanan âdil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır. 


Madde 24 — Her şahsın dinlenmeğe, eğlenmeğe, bilhassa çalışma müddetinin makül surette tahdidine ve muayyen devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır. 


Madde 25 — a) Her şahsın, gerek kendisi gerekse ailesi için, yiyecek, giyim, mesken, tıbbi bakım, gerekli sosyal hizmetler dahil olmak üzere, sağlığını ve refahını temin edecek uygun bir hayat seviyesine, işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, ihtiyarlık veya geçim imkânlarından iradesi dışında mahrum bırakacak diğer hallerde güvenliğe hakkı vardır. 


b) Analık ve çocukluk özel ihtimam ve yardım görmek 'hakkını haizdir. Bütün çocuklar, evlilik içinde veya dışında doğsunlar, aynı sosyal korunmadan faydalanırlar. 


Madde 26 — a) Her şahsın eğitime hakkı vardır. Eğitim, parasızdır, hiç olmazsa ilk ve temel eğitim safhalarında bövle olmalıdır. İlk eğitim mecburidir. Teknik ve mesleki öğretimden herkes 


istifade edebilmelidir. Yüksek öğretim liyakatlerine göre herkese tam eşitlikle açık olmalıdır. 


b) Eğitim insan şahsiyetinin tam gelişmesini ve insan haklarıyla ana hürriyetlere saygının kuvvetlenmesini hedef tutmalıdır. Bütün milletler, ırk ve din grupları arasında anlayış, hoşgörürlük ve dostluğu teşvik etmeli ve Birleşmiş Milletlerin barışın sürdürülmesi yolundaki çalışmalarını geliştirmelidir. 


c) Ana baba çocuklarına verilecek eğitim nev'ini: tercihan seçmek hakkını haizdirler. 


Madde 27 — a) Herkes, topluluğun kültürel faaliyetine serbestçe katılmak, güzel sanatları tatmak, ilim sahasındaki ilerleyişe iş-- tirak etmek ve bundan faydalanmak hakkını haizdir. 

b) Herkes, sahibi bulunduğu her türlü ilim, edebi-- yat veya sanat eserlerinden doğan manevi ve maddi menfaatlerin korunmasını isteme hakkı varaır. 


Madde 28 — Herkesin işbu beyannamede derpiş edilen hak ve hürriyetlerin tam tatbikini sağlayacak bir sosyal ve milletlerarası nizama hakkı vardır. 


Medde 29 — a) Her şahsın, şahsiyetinin serbest ve tam gelişmesi ancak içinde yaşamasıyla mümkün olan topluluğa karşı ve cibeleri vardır. i 

b) Herkes, haklarını kullanmak ve hürriyetlərinden istifade etmek hususunda, ancak kanun ve sırf başkalarının hak ve hürriyetlerinin tanınmasını ve bunlara saygı gösterilmesini sağlamak maksadıyla ve demokratik bir cemiyette ahlâk, nizam ve ge nel refahın haklı icaplarını karşılamak için tespit edilmiş kayıtla- - malara tabidir. 

c) Bu hak ve hürriyetler hiçbir vechile Birleşmiş Milletlerin gaye ve prensiplerine aykırı olarak kullanılamaz. 


Madde 30 — İşbu Beyannamenin hiçbir hükmü, içinde ilân olunan hak ve hürriyetlerin bir devlet, zümre veya fert tarafından yok edilmesini güden bir faaliyete girişmeğe veya bilfiil bunu işletmeğe herhangi bir hakkı gerektirir mahiyette yorumlanamaz. 
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EK: 5 


Akansel, Dr, Mustafa Hakkı, Türkün Kitabı, İstanbul 1943, (Türk ırkı hakkında tetkikler). 


Ayni, Prof, Mehmed Ali, Türk Ahlâkçıları, İstanbul 1939, (Hacı Hüseyin oğlu Musa, Eşref oğlu Abdullah, Kınalızâde Ali Çelebi, Birgivi Mehmed, Koca Nişancı Mustafa Paşa, Durmuş oğlu Abdüllatip, Bitlisli İdris oğlu Defterdar Mehmed, Hasan Canlardan Abdulaziz ve Sururi Çelebi gibi Türk ahlâkçılarının hayatları). 


Balaban, M. Rahmi, Tarih Boyunca Ahlâk, İstanbul 1949, 


Baltacıoğlu, İsmail Hakkı, Türke Doğru, I-1I-1MI, İstanbul 1943, (Mület, Gelenek, Milli Ahlâk Problemi, Ahlâkta Türke Doğru, Türk Ahlâk Ge- 


lenekleri gibi başlıklar altında Türk ahlâk eğitiminin nasıl olması gerektiği anlatılıyor). 


Binark, İsmet, Yabancı Gözü ile Eski Türk Fazilet ve Ahlâkı, Milli Kültür, cilt I, İstanbul 1977. (Osmanlı dönemi). 


Câhız (Ebu Osman Amr. b. Bahr), Fezdâilu'l-Etrâk: Hilafet Ordusunun Menkıbeleri ve Türklerin Faziletleri (trc. Ramazan Şeşen) Ankara 1967, 


(Eski Arablardan meşhur kimselerin Türklerin Faziletleri hakkındaki sözleri). 


Danişmend, İsmail Hami, Garb Menba'larına Göre Eski Türk Seciyye ve Ahlâkı, İstanbul. (XVI.-XIX, asır arası), 


ME Pe , Türk Irkı Niçin Müslüman Olmuştur? (Türklük ve Müslümanlık), Konya 1978. ('Türklerin İslâmiyetten önceki yaşantısı ve İslâmiyeti kabul etmelerinin sebepleri anlatılıyor). 


Konuk, Abdülkadir, Eski Türklerde Aile, Tarih Dergisi, Sayı 33, İstanbul 
1980. 


Bernard, W., Şato Türklerinin Kültür Tarihine dair notlar, Belleten, sayı 41, Ankara 1947, 


Dora ......, Çin Kaynaklarına göre Orta ve Garbi Asya halklarının medeniyeti, Türkiyat Mecmuası, VIL-VOI, 1942. 
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Eren, Ahmed Cevad, Milli bir güç olarak Türk Kültür Sosyolojisi, Tarih Enstitüsü Dergisi, sayı 7-8, 1976-77. 
, Yabancılara Göre Eski Türkler, İstanbul 1969, 


Fındıkoğlu, Ziyaettin Fahri, Ahlâk Tarihi, İstanbul 1945, (Türk Ahlâk Tarihine bir Bakış başlığı altında bilgi verilmiş). 

dillerini XI, asırda bir Türk mütefekkiri ve ahlâki düşünceleri, İstanbul 
1938. 


Peet EEEa a , Türk Alile Sosyolojisi, Hukuk Fakültesi Dergisi, İstanbul 1941. 
Gökalp, Ziya, Türkçülüğün Esasları, İstanbul 1976. 


sreimsbekiek , Türk Medeniyeti Tarihi, Haz, Fikret Şahoğlu, İstanbul 1974. (İslâmiyetten evvel Türk Medeniyeti ve Türk Dini, Eski Türklerde Mantık, Felsefe ve İlim, İslâmiyetten evvel Türk İktisadı, Türklerde Aile ve Nikâh). 


Baki zaya , Türk Töresi, Haz, H., Dizdaroğlu, İstanbul 1976. (Türklerin dini anlatılmış). 


SN , Eski Türklerde İctimai Teşkilât, Mili Tetebbular Mecmuası, sayı 3, 1331, 


İnan, Afet, Dede Korkut Kitabında Eski İnanç ve Gelenekler, Türk Kültürü Araştırmaları, VI, 1969, 


İslâm Ansiklopedisi, Türkler maddesi, İstanbul 1984, 


Kafesoğlu, Prof. Dr. İbrahim, Türk Milli Kültürü, Ankara 1977. (Bu eserde Bozkır Kültürü başlığı altında Sosyal Yapı, Türk İlinde Teşkilât, Din, İktisadi Hayat, Edebi Kültür ve Sanat, Düşünce ve Ahlâk konuları genişce anlatılmış). 


PT , Eski Türk Dini, Ankara 1980. 


ESENE , Kutad-Gu Bilig ve Kültür Tarihimizdeki Yeri, Istanbul 1980. 

Kandemir, M. Yaşar, Örneklerle İslâm Ahlâkı, İstanbul 1980, (Müslüman olmadan önceki Türklerde Ahlâk Değerleri, Türk büyüklerinin ahlâk eğitimi gibi başlıklar altında ahlâk konusu işlenmiş.) 
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Kınalızâde Ali Efendi, Ahlâk-i alâ'i (Ahlâk İlmi) Haz, Hüseyin Algül, Tercüman 1001 Temel Eser, İstanbul. 


Nemeth, J. Türklüğün Eski Çağı, trc. Şerif Baştav, Ülkü, Sayı 88-20, 1940. 


Orkun, Hüseyin Namık, Türk Tarihi, Ankara 1946. (Hunların, Kumanların, Göktürklerin, Uygurların, Peçeneklerin Ahlâk, Adet ve Gelenekleri anlatılmakta). 


dasaeraesanızes , Yeryüzünde Türkler, İstanbul 1944, (22. sahifeden itibaren Orta Asya Türklerinin Ahlâk ve adetlerinden bahsediliyor). 


ER , Türk Dünyası, Budapeşte 1928. (Orta Asya Türklerinin Ahlâk ve adeti). 


adi deler , Türkçülüğün Tarihi, İstanbul 1944, (Türk karakteri, Türk ahlâkı anlatılmakta). 


Ogel, Bahaddin, İslâmiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, Ank, 1962. 


miyiz ea , Türk Kültür Tarihine Giriş, Ankara 1978. (I, cilt: Türklerde köy ve şehir hayatı, II. cilt: Türklerde ziraat kültürü, IT. cilt; Türklerde ev kültürü, IV, cilt: Türklerde yemek kültürü ve V. cilt: Türklerde Giyecek ve süslenme gibi konuları anlatıyor) (Göktürklerden Osmanlılara kadar). 


Marian di , Türk Mitolojisi, İstanbu! 1971, (Eski 'Türk hayat düzeni, Türklerin feza ve dünya anlayışları). 


Özerdim, M. N., Bazı Çin kaynaklarına göre bugün Çin Türkistanında yaşayan halklardan Moğolların örf ve âdetleri DTCF Dergisi, sayı IX, 1951. 


Pazarlı, Osman, İslâmda Ahlâk, İstanbul 1972. (Bu eserde Türk Ahlâkçıları ve eserleri de anlatılmaktadır). 


Rasonyı, Prof. Dr, Laszlo, Tarihte Türklük, Ank. 1971, (Türk Irkı, Türklerle ilgilt has isimler, Ölü gömme adeti, Eski din, Eski takvim, iktisadi hayat, göçebelik, aile, Cemiyet, Devlet v.s, gibi konular genişce anlatılıyor). 


Sancar, Necdet, Türk Karakteri, Türk Yurdu, III, Ankara 1963. 
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Sümer, Prof, Sr Faruk, Oğuzlar (Türkmenler), İstanbul 1980. (Bu eserde Oğuzların tarihleri, boy teşkilâtı ve destanları anlatılmakta, Ayrıca Oğuzların yaşayış tarzı, İktisadi hayatları, dini ınanışları, gelenek ve görenekleri de anlatılmaktadır). 


Şeşen, Ramazan, Eski Araplara göre Türkler, Türkiyat Mecmuası, XV. İstanbul 1968. 


Tan, M. Turhan, Tarihte Türkler için Söylenmiş Büyük Sözler, İstankul 1950, 


Tan, Nâfi, Eski Türk Seciyye ve Ahlâkı, Milli Kültür, Mart 1977, (İslâmiyetten sonra). 


Taneri, Aydın, Türk Devlet Geleneği (Dün ve Bugün), Ank. 1975. 
Tanyu, Hikmet, İslâmiyetten önce Türklerde tek tanrı inancı, Ankara 1980, 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Tebliğin Tahlili 


«Sayın A, Aydın Bolak'ın Türk Ahlâk Anlayışı ve bu Anlayış İçinde İnsan Hakları» konulu konuşması üzerine bir tahlil. 


Prof. Dr. SALIH TUĞ 


Sayın Bolak, hazırlamış olduğu tebliğ metni dolayısıyle ne kadar övülse az sayılmalıdır. Konunun tarihi perspektiften görünüşü, dayandığı temeller ve asırlar boyu gelişmesi, bir tebliğ çerçevesine başarı ile sığdırarak açık ve anlaşılır biçimde ele alınmıştır. Açıklamalarını yaparken Sayın Bolak'ın kullandığı kaynaklar onu, ilmi sonuçlara götürecek ve yeterli malzemeyi sağlayabilecek niteliktedir. Ayrıca tebliğ metninin sonunda verdiği beş ayrı «ek», konunun özellikle insan hakları yönünden takibinde ve mukayesesinde kolaylık sağlar niteliktedir. 

Görmüş olduğu hukuk tahsili sebebiyle kendisi ile meslektaş sayılmam lâzım gelen Sayın Bolak, milli meselelerimizi sadece bir hukukçu sıfatıyla değil aynı zamanda tarihi ve sosyal açılardan da yeterli biçimde ele alabileceğini bu tebliği ile isbat etmiş bulunuyor. 

Bu önemli konunun gün ışığına çıkarılmasında yardımcı olabileceğini düşünerek tebliğ ile ilgili şu mütalâalarımı arzetmeyi faydalı bulmaktayım: ' 

1. Türklerin İslâm dinine geçmeye başlamaları Onurcu Milâdi asırdan çok öncelere rastlamaktadır. 1071'den itibaren ise Anadolu içlerine doğru girişilen kesif göçler ve İslâm dininin, attan inip yerleşik hayat sürmeye başlayan «Alp»ler aracılığıyla daha geniş kitlelere takdimi ve onların İslâm'a kazandırılması ile Anadolu, tarihinde hiç görmediği İslâmi bir sosyal hayata yönelmişti. Islâm dininin ve hukuki yapısının bir gereği, ehli kitap dinler ve milliyet'er yek edilmeye çalışı!- mamış, bunlar büyük bir müsamaha ile karşılanarak onlara sosyal yapida, bugün «insan hakları beyannâmeleriylen varılmaya çalışılan, yaşama ve kültürlerini, dinlerini sürdürme hakları tanınmıştı. Selçuklu ve Osmanlı cemiyetinde İslâm dışı unsurların: 


1. Dinleri 

2. Dilleri 

3. Hukuki yapıları 

4. Sosyal yaşayışları 
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Tarihte görülmedik ve hattâ günümüzde insan hakları konusunda şam” piyanluk iddiası taşıyan pek az ülkede rastlanan hukuki ve siyasi teminatlar altına alınmıştı. Selçuklular tarafından temelleri atılan ve Osmarlılarca daha da genişletilerek sürdürülen Anadolu sosyal yapısında ortaya konun bu dengeli ve idoal anlayış iktidarı elinde bulunduranlara ve sonuç olarak da İslâm-Türk sosyal yapısına karşı, yabancı mihrakların başlattığı mücadelelere acaba tamamen son verebilmiş midir? 
Bu suâli maalesef «evet» şeklinde cevaplandıramıyoruz. 


1071'den beri Anadolu'da tesisine çalışılan İslâm-Türk SosyorKültürel yapısına Devlet içinde veya dışında karşı olanlar, mücadelelerini gizli veya aleni sürdüregelmişlerdir diyebiliriz. Tez-antitez niteliğindeki bu mücadele, durmamıştır ve anlaşılan da durmayacaktır. 


Bu mücsde'e devam edeceğine göre, hor nesil sürmekte olan yeni nesillere bu idealin mantıki yapısını aktarma ve yerini alacak insanını kendi ideallerine inandırma durumundadır. Bu tamamen bir eğitim meselesidir ve dayandığı mantalite temelleri Selçuklularla atılmıştır. 


Ülkemizi 12 Eylül öncesi sosyal şartlarına getiren durumlar, Türk-İslâm tarihinde ne ilktir ne de sondur. Hatta diyebiliriz ki, diğer bütün milletlerin sosyal bünyelerinde de bu ve buna benzer sosyo-kültürel buhranlar zaman zaman ortaya: çıkar. Mühim olan alınacak gerekli bütün tedbirlerle karşı mücadeleyi sürdürmektir. 


2. Toplumumuzda «ideal insan» ve «örnek Müslüman-Türk tipiy- nin ortaya çıkarılmasının işaret ettiğimiz mücadelenin başarıya. ulaştırılmasında rolü büyük c'acaktır. Acaka bu tip, ssdece bunun tarifinin yapılması ve esaslarının nazari olarak gençlere öğretilmesiyle mi mümkün olacaktır? Belki önce bu nazari esasların tesbiti ve öğretimi gerekir. Fakat bu esosları kuru ve nazari bilgiler olmaktan çıkaracak ne gibi tedbirler alınmak suretiyle yeni nesiller ,İslâm-Türk idealizmine yönlendirilebilirler ? 

Şurası muhakkaktır ki, insandan gayrı diğer canlılar büyüme, ger lişme ve yaşamalarında önlerinde kendi cinslerinden «örneklere» ihtiyeç duymazlar; Cenab-ı Hak tarafından ve doğuştan kendilerinde mevcut içgüdüleri ile hareket ederler. Buna mukabil insanoğlu ferdi veya sosyal yetişmesinde, büyümesinde ve davranışlarında nazari bilgiler 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yanında etrafında bir takim örneklere de muhtaçtır ve bunlara bakıp onları idealize ederek ferdi ve sosyal şahsiyeilinde kemâle erer. 


Yetişen nesiller için ilk örnekler, anne-baba ikilisinin ortaya koyacağı ve kız olsun, erkek olsun onların şahsiyetlerinde çocukların bulacağı idealler, örnek davranış ve yaşayışlardır; özümseme ve nihayet onlarda bütünleşme (identification) insanoğlunun tekâmülünde büyük roller oynamaktadır. Daha sonra hayatta, toplumda genç, ana-babasınm dışındaki örneklere yönelecektir. İşte bu noktada yeni, nesillerin, ship o'malarını istediğimiz İslâm-Türk ideallerine bağlı, kendine, aile sine ve toplumuna maddi ve manevi faydalı ufuklar açacak olan kimsele:e, aynı ideallere bağlı, yaşayışında müstakim, sadece bilen değil bildiğini yaşayan ideal tipler, en iyi örnekler takdim eime mecburiyetindayiz. Bu örneklerin çoğalmasına çalışmak bunları gençlere en iyi bir biçimde idealize ederek tanıtmak ve himâye ve munafaza emek, İslâm-Türk toplumunun sağlam temellere oturtulmasında eğitimcilerimize büyük kolaylıklar sağlayacaktır. 


3. Sayın Bolak'ın tebliğinde işaret ettiği «İlâyı Kelimetullah» ve bunun içinde «cihan daovletirne yönelme meselesinde, Türklerin tek bagına bu yükün altına kendilerini atmaları eğilimi yerine, bütün İslâm milletlerine açık ve onları ayrı ayrı bu mükellefiyette pay ve sorumluluk sahibi kılan bir yola girmenin daha gerçekçi olduğu düşünülebilir. Bütün islâm milletlerinin kendi istek ve arzuları ile serbest irade'eriyle yönelecekleri bu müşterek yol, ayrı ayrı bütün Müslüman milletlerin günümüzü sarsan sosyal, siyasi ve iktisadi krizlerden uzak durmalarında belki en kısa ve en tesirli bir çaredir. Milletimiz Müslüman bir toplumu temsil ettiğine göre, Sosyo-Kültürel meselelerini, diğer İs'âm ülkelerinden ayrı ve onlara ilgisiz kalarak çözemeyeceği aşikârdır. İslâm milletlerinin bir araya ge'ip «İlâyı kelimetullah» idealine sahip çıkmalarında, ve bu ideal etrafında toplaşıp organize olmalarında Türkler muhakkak ki eski tecrübe'erinden ve yeni geliştirdikleri fikir ve metodlardan istifade edeceklerdir. 


İdeal bir İslâm toplumunu ortaya çıkarmada veya bunu yaşatmada Müslüman-Arap milleti tebliğ metninde işaret edildiği gibi nasıl vaktiyle (s. 4) «yorulmuş» idi ise Müslüman Türkler de bugün yorgun sayılmealıdırlar. Ancak aynı ideal, kardeşlik-eşitlik ve hukuka bağlılık prensipleri dahilinde bütün Müslüman milletlerin külfeiten pay almaları sayes.nde kimsenin tek başına «yorulmayacağı» ve «imtiyaz sahibi olma” yacağı» bir vasatta ebediyen, gerçekleşebilecektir. Bundan da istifade edecek sadece bir tek Müslüman millet değil, bütün Müslüman milletler olacaktır. Sonuç ise bütün insanlık camiası bakımından sayısız faydalarla doludur. 


Günümüzde bazı kimselerin clinde fener «mehdi» peşinde koştukları görülmektedir. Bu, yücelerden irade edildi ise bizler bunu görürüz. 
Ancak kıyamet günü her tarafın kara bulutlarla kaplandığını görsek bile, elimizdeki fidanı sanki kıyamet kopmayacakmış gibi dikmemiz ve bakımını üstlenmemiz bize emredilmek&tedir. 


4. Tebliğ metninin 4. sahifesinde Türklerde Islâm öncesi ve sonrası «töreye bağlılık» izah edilmektedir. «Cihan hâkimiyetiy mefhumunu yakından tanıyan Türklerde, bunun devlet idaresinde «hukuka bağılık» olarak anlaşılması gerektiği kanaatindeyim. 


Bir tek milletin töresini (örf ve âdetini) bütün milletlere ve bütün coğrafi bölgelere hüküm ferman etmenin zorluklarını düşünerek, bunun İslâm öncesinde «yasaya bağlılık» islâm sonrasında da «İslâm hukukuna bağlılık», onun emir ve hükümleri dahilinde milletlerin yönetilmesi şeklinde anlaşılmasının isabetli olacağı kanaatimi belirtmek isterim. 


5. Umumiyetle Kur'an ve Hadis metinleri kaynaklık vazifesi görse de, İslâm açısından insan haklarının önde gelen kaynak motinlerin- den başta gelen biri olarak «Veda hutbesi» gösterilmektedir. Sayın Bolak'ın mukayeseye medar olacak metinler arasına bu mücmel hutbe metni de katması herhalde mukayese bakımından isabetli olacaktır. 
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Türkiye Cumhuriyeti'nin Vatandaşlar 
Karşısındaki Tavrı, Suç ve Ceza 


Anlayışı, Aflar ve Sonuçları 


Ord. Prof. Dr. SULHI DÖNMEZER 


1. «Türkiye'yi 12 Eylül'e sürükleyen olaylar zinciri ve Türkiye Üzerindeki Oyunlar konusunda tertiplenen Seminerde bize verilen görevin oldukça karmaşık konuları ihtiva eylemekte bulunduğu meydandadır; Konuyu üç ayrı kısma bölmek suretiyle fikirlerimizi özetlemeyi uygun mütalâa ediyoruz : 


1) Türkiye Cumhuriyeti'nin Vatandaşlar karşısındaki tavrı, 
2) Türkiye Cumhuriyeti'nin suç ve ceza anlayışı, 


3) Türkiye Cumhuriyeti'nde aflar ve sonuçları. 


il 2. Osmanlı İmparatorluğunun çöküşünü müteakip teşekkül eden Cumhuriyet ile, takaddüm eden İmparatorluk döneminin vatandaş kar şısındaki tavırları arasında, bizce, esaslı farkların mevcut bulunduğunu söylemek gerekir: Dine dayalı bir Devlet olan Imparatorlukta 20. yüz yıla kadar Halife-Padihaşın mutlak otoritesi mevcut bulunmuştur. 


islâm dininin koymuş bulunduğu sınırlar içinde Padişah, tab'a, kullar hakkında her türlü yetkinin sahibi olmuş mal, can üzerinde istediği gibi tasarruf edebilmiştir. Padişah aynı zamanda en yüksek dini reis olduğu içni otoritesi ayrıca muhkem bulunmuştur. Tanzimatı müteakip, kanunlarla emniyeti canı mal ve mahfuziyeti ırzi namus kaziye” lerini teminat altıma alma ve Hukuk Devleti hareketi belirli bir şekilde meydana çıkarak çeşitli kanunlar ve özellikle 1876 Kanunu Esasi ve 
1908 Tâdilleri ortaya çıkmış ve 2. Meşrutiyet Padişahın otoritesini 
esaslı şekilde tahdit etmiş ise de Savaşlar ve özellikle 1I, Dünya Savaşı devletin vatandaşa karşı «mutlak itaate taleb eden tavrını değiştirebilmiş değildir. Özetle ifade edecek olursak, Imparatorluk, vatandaşa karşı olan tavrı itibariyle «mutlak itaat talebeden devlet» idi. 


3. Türkiye Cumhuriyeti, esas fikir olarak «vatandaş iradesini âmil ve hâkim kılmak» ilkesine dayalı demokratik bir Devlet olarak teşkil edilmiş, hiç değilse Devletin teşkilinde hedef bu olmuştur. Devleti kuran ve idare edenlerin ideali, aynı zamanda Türk toplumunun, Batı top” lumlarının temsil ettiği medeni seviyeye en kısa zamanda ulaşması, bu maksatla cihazlanması ve kalkınması, binnetice her şeyden önce bir yetişkinlik kazanması olduğundan Devletin vatandaşa karşı olan ana tavrı eğitici olmasından ibaret bulunmuştur. Atatürk inkılâblarının tümü «eğitici Devletin» uygulamalarını ortaya koymaktadır. Aslında vatamdaş iradesini âmil ve hâkim kılmak ilkesi ile Devletin vatandaşları karşısında, onlardan başka tavır, hareket, tutum ve zihniyet biçimlerinin yerleşmesini sağlamak amacı ile eğitici olması, belki birbiri ile çelişkilidir. Iktidar halkın serbest iradesi ile kurulunca, iradeyi izhar edenin kendi seçtiği tarafından eğitilmesi garip karşılanabilir. Fakat Cumhuriyetin başlangıcında halkın serbest iradesini âmil ve hâkim kılma ilkesi, sadece hukuk kuralları ile ifade olunan ve tahakkuku zamana muhtaç clan bir yüksek idealden ibaret idi. Dikkat edilmelidir ki, Demokrasi yer kazandıkça, serbest seçimlerle iktidarların gelmesi ve gitmesi, çok partili hayat, temel ve hak ve hürriyetlerden gerçekten yararlanmanın yoğunluğu giderek arttıkça ve gerçekleştikçe, devletin vatandaşta başka türlü davranışları, tavır ve hareketleri, tutumları tesis amacını güden eğitici tavrı kaybo'maktadır: 1950'lerden sonra bu durumu muhte lif bakımlardan kolaylıkla tespit mümkün olmuştur; halkevlerinin ilgası, köy enstitülerinin kapatılması bizce bu gerçeği belirleyen olgulardır. 


1950'lerden sonra halkın iradesini devlet idaresinde gerçekten âmil ve hâkim kılıcı Devlet tavrı kendisini ortaya koyar ve Demokratik rejimin uygulanmasına ve yerleşmesine girişilir. Dikkat edilmelidir ki, burada tahliline girişmek istemediğimiz bir takım sebeplerle demokrasinin askıya alındığı yâni Devlet idaresinde halkın iradesini hâkim ve &mil kılma ilkesinin bir kenara bırakıldığı veya tâlik olunduğu hallerde yeniden eğitici tavrın ortaya çıktığı görülmektedir. 
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Devletin, vatandaşın iradesini hâkim ve âmil kılma tavrını yansıtmasının ise elbetteki pek çok sonuçları görülmektedir. 
ll. 4. Türkiye Cumhuriyeti'nin suç ve ceza anlayışı: Suç, ceza hukuku tekniği bakımından, kanunun ihlâli karşılığı ceza müeyyidesi koyduğu ve kanun koyucu tarafından vazedilmiş bulunan emir ve nehiylerdir. Kanun koyucunun bu husustaki iradesi belirli bir şeyin yapılması veya yapılmaması emrini ihtiva eder. Kanun koyucu bu emir veya nehiylori hukuki menfaatleri korumak üzere vazeder. Bu sebeple her suçun bir hukuki konusu vardır. Suç ile korunacak hukuki menfaatleri devletin takip ettiği suç siyaseti tayin eder; yoksa suçlar gelişi güzel vazedilemez. 


Medeni devletlerin hemen hepsi, çok geniş ölçüde olmak üzere, ihdas ettikleri suçlarla, aynı hukuki menfaatleri korumak amacını güderler; hatta bu bakımdan devletlerin rejimlerindeki farklar dahi farklılaşmayı gerektirmez. Meselâ Sovyetler ve Sosyalist blokun ceza kanunları ile Batı demokrasisini uygulayan devletlerin ceza kanunlarında yer almış bulunan suçların pek çoğu ve bunların korumak amacını güttükleri hukuki yararlar aynıdır. Ancak bu suçların cezaları tespit olunurken, Devletin temel siyasi ve ideolojik rejimi, görüş ve felsefesi müessir olur. Mese'â özel mülkiyeti prensip olarak red eden bir ülkede, hırsızlık karşılığı konulan cezalar daha hafif olabileceği gibi cezanın miktarı çalınan şeyin değerine göre de arttırılmayabilir. 


Diğer yandan devletin siyasi rejimi ile yakından ilgili olan ve bu rejimi korumak amacını güden suçlar, elbetteki, devletten devlete farklı olacaktır: Batı demokrasisini uygulayan bir devlette, devlet memurlarnıın kişilere keyfi müdahaleleri, sert muameleleri, vatandaşların meskerlerirn airme'eri aðr suçlardır; aynı fiiller diktatoryal rejimle idare olunan ülkelerde ise, fiilen suç teşkil etmez. 

5. Suç karşılığı ceza ise, çağımızın medeni ülkelerinde tretman — suçluyu islah etme, yeniden sosyalleştirme, suçlunun' toplum hayatına uyumlu olarak avdet etmesini sağlama. genel ve öze! önleme ve cyirma amacını güden müeyyidedir. Günümüzde cezalar sistemi, güven'ik tedbirleri ile ikmal olunmuştur. Ceza olarak ölüm cezası ise, medeni ülkelerde gittikçe ortadan kalkmaktadır. Ceza artık münhasıran kefaret teşkil etmesi maksadı ile konulmuş hedefi ancak mahküma 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azap ve ızdırap vermek olan ödetici bir müeyyide değildir ve fakat mahkumu bazı yoksunluklara tâbi kılmak suretiyle yeniden sosyalleştirme onda, sosyal nitelikte davranış biçimleri tesis etme maksadını güden eğitici, insancıl esaslara mutabık müeyyidedir. 


6. Türkiye Cumhuriyetinin suç ve ceza anlayışı yukarıda kısaca özetlediğimiz esaslara ve Batı modeline uygundur. 

Ancak Cumhuriyetin vatandaşa karşı eğitici tavrı suçlar bakımından ortaya inkılâp kanunlarını ve bunları koruyan suç ve cezaları çıkarmıştır. 


Devletin demokratik ve lâik karakterini tesis bakımından da, Batı ülkelerinde mevcut bulunmayan bir kısım suçlar ihdas edilmiştir. Söz konusu suçların unsurları, kısmen fikir suçlarını da ihtiva etmeleri itibariyle tam kesin olamadığı için, bunların fiilen uygulanmaları ve içtihadlar, dönemden döneme hatta iktidarlara göre değişik olabilmiştir. Söz gelimi, bir sıkıyönetim mahkemesi 142 ve 163. maddelerin 
1961 Anayasasına aykırı olduğunu beyan ile ihtilâfı Anayasa Mahkemesine gönderebilmiş ve kararında 142. maddeyi olağanüstü biçimde itham edebilmiştir; oysa sıkıyönetimin ihdası sebebi Marksist ihtilâl girişimleri idi; böylece sıkıyönetim mahkemesi bu kararı ile sıkıyönetim ihdasında âmil olan eylemlerle mücadele için vazedilmiş yegâne huku-KI aracın Anayasaya aykırılığını iddia ediyordu! 


7. Türkiye Cumhuriyeti'nin ceza anlayışı daima, döneminin modem ceza anlayışına mutabık bulunmuş ve mevzuat bu modeli yansıt mıştır. Ancak uygulamada bu, çoklukla bir ideal olarak ve gerek ceza infaz kurumları, gerek maddi şartlar ve gerekse personel bakımından daima geride kalmıştır. Geçen on yıl zarfında bu bakımdan büyük çaboler gösterilmiş olmasına rağmen, durum hala tatminkâr olmaktan uzaktır. 


IM. Türkiye Cumhuriyetinde aflar ve sonuçları: 
i 
8. Konuşmamızın sonuncu bölümünü «Af ve etkileri» oluşturmaktadır. Bu kısımda sizlere Ceza ve İnfaz İlişkisini Düşüren sebeplerden birisi olarak affın hukuki nite'iğinden söz etmek istemiyorum. Bu konuda Prof. Sahir Erman ile müştereken kaleme almış bulunduğumuz Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku adlı eserimizin 3. cildinin 9. baskısında 
267 ve son $ahifelerde oldukça geniş bilgiler verilmiştir, Burada vere 
ceğim izahların amacı, konuyu suç ve ceza politikası bakımından ve kriminoloji açısından gözden geçirmek ve bu plânda bazı tartışmalara bilimsel yönden ışık tutmağa çalışmaktır. Ülkemizde, geçen yılların uygulamaları bakımından bu konuyu şimdiye kadar bilimsel ciddiyetle değinilmemiş bulunulması, bir sohbet havası içinde olsa da, bu mevzuu kısaca tartışmada yarar sağlayabilir. Kaldı ki, affın her yönü ile bir süreden beri Türkiye'nin gündemindeki önemli konulardan birisini oluşturduğu da bilinmektedir. 


Hemen şu hususa bu vesile ile işaret edelim ki, af konusunun güncel hale getirilmesi, kitle haberleşme araçlarında hemen her gün aftan söz edilmesi, siyaset adamlarının konu üzerinde kesin bir tutum almadan tereddütlü bazı yuvarlak kelimeler kullanarak bir takım demeçler vermeleri, cezaevlerini dolduran bahtsız insanları ruhi bunalımlara, hayâl kırıklığına sevk etmekte, insanların kaderlerine rıza göstererek hapis hayatına katlanmaları için, sahibi bulunmaları gerekli ruhi güçlerini yavaş yavaş çökertmekte ve disiplinsizliklere sebep olmaktadır. Bu nedenle, af konusunda dikkatli bulunmak, her şeyden önce insani bakımdan zorunludur. Uzun süreli hapis cezalarına mahküm olan kişi için, geleceğe yönelik tek umut aftır; bununla siyasi yarar sağlamak amacı ile oynamak çok yanlış bir tutumdur. 


9. Af, yalnız ülkemizde değil, ve fakat dünyanın hemen bütün diğer memleketlerinde de, çeşitli vesilelerle sık sık başvurulan bir müessese olduğu halde, af uygulamasının kriminojenik bakımdan olan etkileri konusunda yapılmış, ciddi bilimsel araştırmalara başka ülkelerde de rastlanmıyor. Aslında af çok eeki bir kurumdur: 


Bazı yazarlara göre, insanlık tarihinde ilk katil fiilini işleyerek kar deşini öldüren Kabil'in bir yerde yerleşerek hayatını sürdürmesini bir af uygulaması saymak lâzımdır. Hamurabi Kanununda 129. bölümde, bir koca zina eden karısını affederse, kadınla zina edeni de kralın affedeceğine dair bir hüküm yer almış bulunmaktadır. Babilde yeni bir krahn tahta geçtiği yıl özgürlük (Misharum) senesi olarak ilân edilir; esirler ve mahkümlar serbest bırakılırlardı. Bu uygulamanın maksadı, yeni 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hükümdarın dönemine bir zafer ve şefkat görünümü altında başlamasını sağlamak idi. 


Öyle sanırız ki, yeni kralın veya sultanın dönemine huzur, sükün, şefkat ve lütüf görünümünü daha baştan itibaren vermek amacı ile saltanatın bir hükümdardan diğerine intikalinde hemen daima af yoluna başvurulmuş, hapis cezasının esasen mevcut bulunmadığı dönemlerde, esir olarak satilmiş bulunan siyasi mahkümları yeni hükümdarın lütüf ve merhametinden faydalandırmak istenilmiştir. Bugün de, demokratik düzenle idare olunan ve herhangi bir siyasi kargaşa döneminden geçmemiş bulunan ülkelerde bile, mütad genel seçimlerden sonra, ber lirli bir ölçüde af uygulamasına gidilmesi, yeni iktidarın dönemine, daha eski dönemlerde olduğu gibi, bir lütüf, merhamet, iyiniyet görünü” münü verme geleneğinin sürüp gitmekte bulunduğuna delâlet etsə ge rektir. Egemenlik, krallar yerine millete intikal edince haklar ve imtiyazlar da, tabii olarak egemenliği fiilen kullanan milletin temsilcilerine geçmiş olacaktır. 


10. Devlet hayatında, her zaman mevcut bulunduğuna işaret ettemiz nf vetkisinin tartışılmasına girişilmesi de esasen, krallıkların yı” kılarak halkın egemenliğine dayalı demokratik hukuk devleti düzeninin kabulünden sonra başlamıştır. Yoksa yukarıda belirtilen gelenek çerçevesinde kralın, sultanın af yetkisinden hiç kimse şüphe etmemiş ve bu yetki tartışılmamıştır. 


Demokratik düzenlerin yerleşmesinden ve egemenliğin bütünü ile millete intikalinden sonra, af yetkisini hukuki bir çerçeve içersinde müdahale etmek güçleşince, bu yetki affın ağır ve kamu yararına aykırı kanunların verdiği sonuçların düzeltilmesini sağlayabileceği. adli hataların tashihine imkân verebileceği gibi sebeplere dayandırılmak istenilmietir. Ovsa; adli hataların düzeltilmesini sağlamak üzere yargılamanın iadesi yolu mevcut bulununca ve kanunların mahiyetinden doğan sakıncaları ortadan kaldırmanın tek çaresinin de bu tür kanunlar yapma” mak, vam!m's ice bunları tashih etmek, düzeltmekten ibzret bulunduğu kabul edilince, demokratik bir hukuk devletinde söz konusu sebeplere dayanmak suretiyle af yetkisini müdafaa etmenin mümkün bulunmadığı anlaşılmıştır. Bugün af çoklukla, toplum hayatında icabında başvurulması gerekli bir sosyal politika aracı olarak savunulmaktadır. 
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Affın, suçluya yeni, taze bir hayat yolunu açması, ona yapıcı bir heyata yeniden başlamak imkânını vermesi böyle bir sosyal aracın fonksiyonu olarak ifade edilmiştir. Ancak, kişiyi bir kere mahküm ettikten sonra, yapıcı maksatlarla da olsa, affetmek yerine baştan ceza- ya mahküm etmemenin çok daha yerinde olacağı idrâk edilmiş ve böylece adli af, koğuşturmanın ertelenmesi, hükmün tecili gibi birtakım müessose'erin bu maksadı daha isabetle karşılayabilecekleri de ifade edilmiştir. Gerçekten de bu kurumların uygulanması halinde suç işleyen kimse, mahkümiyetin zorunlu bir neticesi olan damgalama (stigmatizasyon) sürecine tâbi tutulmamış bulunacağından,'hayata yeniden başlama bakımından söz konusu müesseselerin aftan daha yararti olacakları açıklanmıştır. Mahkümiyetin neticelerini, ssbep olduğu ehliyetsizlikleri bertaraf etmek bakımından ise, memnu hakların iadesi müessesesi gerekli hizmeti verebilmektedir. 


11. Aslında demokratik bir ülkede de af yetkisinin kabulüne ve bazı hallerde uygulanmasına Ihtiyaç, hatta zaruret vardır. Özellikle siyas? kargaşa içersine düşen, siyasi iktidarların hukuk dışı araçlarla el değiştirebildiği ülkelerde, af yetkisi sosyal barışın tesisi bakımından faydalı araçlardan birisi olabilir ve temeli de, saltan:zt dönemlerinde yeni bir devrin açılmasında ortaya çıkan ihtiyaç çerçevesinde mütalâa edilebilir. Bu sebeple biz eserimizde, af yetkisi konusundaki tartışmaları naklettikten sonra «suistimale kaçmamak, af yetkisini ceza adaletinin dışında kalacak amaçlarla kullanmamak, özellikle affı zorunlu kılan ciddi sebepler bulunmıdan bu yetkiye başvurmamak ve prensip olarak adl? suçların affından kaçınmak şartı ile af yetkisinin saklı tutulmasının yerinde olacağı» görüşünü öne sürmüş bulunmaktayız. Rejimi ne olursa olsun, siyasi kargaşa, bunalım içine düşen, ağır derecede yırtıcı sivasi mücadelelere sahne olan ülkelerde, barış ve sükünu yeniden kuran, Iç barışı sağlayan güçler, bir bakıma bir savaşın galibi sayılabilecekleri için, idarelerine yukarıda sözü edilen imajı vermek, kinleri, husumetleri bertaraf ederek süküneti sağlamak üzere af ilân edebilirler. Demek oluyor ki, af yerinde kullanıldığı takdirde yarar sağlayan bir araç olabilmektedir. 


12. Toplum hayatında af, toplumsal hayattaki bozuklukları, çarpıklıkları düzeltici bir sosyal politika tedbiri olabilir mi? 
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Bu sorunun anlamı şudur ki, toplum hayatının belirli dönemlerin de af toplumun rahatını sağlayıp pekiştirmek hususunda uygun bir sosyal politika tedbiri teşkil edebilir mi, edebilirse ne gibi şartlarla? 


Herşeyden önce şu hususa işaret edelim ki, toplumsal bünye, yapı, adalet, eşitlik, hürriyet esaslarına deyanmıyorsa; herkesin bu nimetlerden yararlanmasını mümkün kılacak biçimde işlemiyorsa, meseleler uygun ekonomik ve sosyal tedbirleris ortadan kaldırılmamış ise, aflar marifetiyle sosyal problemlerin çözümlenebileceğini, vatandaşlar arasında barışın egemen kılınabileceğini sanmak hatadır. Af bizce, barışı, sükünu sağlayacak bir tedbir değildir ve fakat sükün sağlandıktan sonra, mazinin üzerine bir sünger çekerek insanların yeniden umumi hayata barış içinde katılmalarını, kurulan barış ve sükünun sürekli olmasını sağlayan bir hukuki araçtır. Bu sebeple, ceza ve suç siyaseti âdil, mantıki ve gerçekleri karşılayan biçimde işlemekte ise, o ülkede olaganüstü af tedbirine başvurmak ihtiyacı sık sık kendisini göstermez. 


Huzursuzluk sebepleri, sosyal tedbirlerle bertaraf edilmedikçe aflarla bir sonuca ulaşılamayacağını gösteren belirgin bir misali, bizdeki son 1974 Af Kanunu vermiştir. 


Ancak şu husus ayrıca işaret edilmelidir ki, bir ülke büyük karışıklıklar içerisine düşmüş, toplumda sosyal kontrolü sağlayan mekanizmalar kendilerinden beklenen görevleri yerine getirmemiş ve bunun sonucu olarak suç işlemiş bulunan ve fiilleri en ağır cezalarla karşılanması gereken kişiler ümitsizlik içine düşerek vahşi hayvanlar misali etrafa saldırır hale gelmişler ise, bunların cezalarını bir miktar azaltarak, adı geçenlere hayatta kalabilme umudunu veren kısmi bir af, psikolojik bakımdan uygun bir tedbir teşkil edebilir. Ölüm cezasına mahküm edilecek bir kişinin cezasının müebbed hapse çevrilmesi imkânını ve ren bir af, elbetteki, bir ümit kapısı açmış olacak ve gözü kararmış olarak her türlü suçu işlemeğe müheyya halde bulunan genç adamı belki de yolundan çevirebilecektir. Osmanlı dönemi dağa çıkan haydutların önemli bir kısmını bu yolla düze indirmiştir. 


Affın yalnız başına, sosyal barışı sağlamak bakımından bir tedbir olarak mütalâa edilmesi ve sık sık bu yola başvurulması, bir fayda sağlamadıktan başka tenkilin ciddiyeti konusundaki inancı yok ederek, toplum hayatında ceza uygulamasının fonksiyonunu bütünü ile tahrip edebilir; ayrıca siyasi seçimlerde affın oy toplama makszdı ile bir propaganda aracı haline gelmesine de sebep olabilir. 


13. Dünyanın birçok ülkesinde affa gerekli gereksiz başvurulmaktadır. Ülkemiz de af uygulaması bakımından bu gruba dahildir. 


Cumhuriyet dönemi, birbirini takip eden aflarla doludur. Bu husustaki listeyi görmek Isteyenler Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku adlı eserimizin 3. cildine bakabilirler. 


Ülkemizin, çok geniş ölçüde af uygulamasına sahne olmasının sebeplerinin, sosyal psikolojinin verileri de gözönüne alınarak, özetle şöylece tespit edilebileceği görüşündeyiz: 

19. Bir Islâm-Türk sentezinden oluşan kültürümüz, nedamete büyük değer vermektedir; İnsanları günahlarından dolayı nedametleri halinde affetmeyi üstün bir sosyal değer telâkki etmektedir. Geçerli sosyal değerlerimiz, insanları tövbekâr olmaya sevkedici güdülenmeleri vurgulamaktadır. Kötülük yapanı affetmek ve ona kendisini ıslâh ve bir ümit yolunu açmak kültürümüzün vurguladığı bir politikadır. Peygamberimiz, kendisine eza ve cefa edenleri, bizzat kendi amcasını öldürüp ciğerini sökenleri dahi affetmiştir. 


29. Türk insanı aileye olağanüstü bağlıdır; Devlet Ise, ana ve baba gibidir. Böyle olunca insanlarımız Devletten her zaman şefkat talep etmekte ve kendilerini ve çocuklarını affetmesini istemektedirler. 


39. Cezaevlerimiz, son 20-30 senedir gösterilen çabalara rağmen, halâ o durumdadır Ki, insanlarımız buralarda muhafaza edilen kisilere belirli bir süre sonra acımaya başlamaktadırlar. 


49, Cezaların süresi dünyanın ancak nadir birkaç ülkesinde rastlanabilecek şekilde uzun ve ağırdır. Bu sebeple cezaevlerine konulan mahkümlar, halkın nazarında bir müddet sonra mağdur durumuna girmektedirler. 


Bu vesile ile ilk nazarda çelişkili gözükebilecek bir duruma da işaret edelim: bazıları cezaevlerindeki rejimin yumuşamasının, insanileşmesinin cezanın caydırıcı gücünü azaltacağını sanmaktadırlar. Oysa, 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Insanf şartlara uygun olmadan çektirilen hapis cezaları merhamet, acıma duygularını tahrik ederek, haksızlık yapıldığı düşüncesini uyandıra” rak, cezaevindeki mahkümun «makamı Yusuf»daki zavallı olduğu imajini tesis etmektedir. Bütün bu sebepler kanaatımızca, toplumun daima aftan yana olmasına sebebiyet vermektedir. 


Ülkeyi büyük bir kargaşa içine sürüklemiş bulunan çeşitli olay ve fartöler arasında 1974 affının büyük etkisi bulunduğu toplumumuzun dağişik katlarında yaygın bir inançtır. Ancak bilimsel usullere başvurularak 1974 affının, sonraki olayların kriminojenik sebeplerinden biricini oluşturduğunu tespit için herhangi bir araştırma yapılmış değildir. 


14. Aslında af topluma hem yarar sağlamakta ve hem de toplum affın mağduru olmaktadır; teorik olarak düşünüldüğünde af toplum bakımından hem bir kısım yarar ve hem de yeni bir kısım zarar husule getirmektedir. Affa karar verirken her şeyden önce söz konusu denklernin yarar kısmının baskın çıkacağına inanmak lâzımdır. Aslında afdolayısıyla bütün topluma tesir etmektedir. 


Yukarıda da belirlediğimiz gibi, toplum, affın hem mağduru ve hem de yararlananı olmaktadır: Toplum, aftan sonra suçların sayısının artması ve affedilen suçluların yeniden suç işlemeleri nedeni ile, affın mağduru olmaktadır. Af toplumda yaşayan ve suç işlemek, özellikle şiddet suçlarını ika etmek potansiyelini taşıyan kişiler sayısını arttıracak, ideolejik yöndeki tedhiş suçlarını işlemek istidadında bulunanların, suç tecrübelerini arttırmak suretiyle, suç işleme güçlerini çoğaltacaktır. Örgüt suçluları, aleni yargılamanın sağladığı durum sayesinde ve mahkümiyetleri sonuçlayan delillerin ne suretle meydana çıkarıldığım, bunların nasıl ele geçirildiğini öğrenmiş olarak yeniden eylem larına çıkeabilecekler, böylece hatalarından ders alarak ilersi icin daha tecrübeli ve bilgi ile mücehhez biçimde faaliyete geçmek imkânını o'de cdecek'erdir. 


Siyasi ve ideolojik güdülenmelerle cürümlerinl ika eden suçlular, genel olarak, kısa hatta orta süreli hapis cezalarından korkmazlar. Onlar için cezaevi, adetâ bir düşünme, toparlanma, kendi yönteminde olanlarla cezaevinin sakin ortamında toplanabilme ve düşünebilme imkânını sağlayan ve başkalarını da etkileyebilecekleri bir okul gibidir. Bu tür 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suçlular uzun süreli cezalardan ve en başta ölüm cezasından korkarlar. 
Af ise, genel olarak muhkümiyet sürelerini kısalitığı için, birez evvel açıklanan sürecin işlemesini bir hayli kolaylaştırır. Bu sebeple, ideolofis güdülenmeli (movitasyonlu) suçlular hakkında cezaevlerinde uygulanacak rejimlerin çok daha dikkat ve hzssasiyetle tespiti zorunu var dır; daha doğrusu ideolojik güdülenmeli suçlular hakkında özel bir infaz rejimi mevcut bulunmalıdır. \ 


15. Ancak bu söylenenler, özellikle lider durumunda olan ideolojik suçlular bakımından deha ziyade geçelidir. Türkiye'nin yakın tarihinde binlerce genç ve çocuk bu tür liderlerin etkisi altına girerek suç işlemişlerdir. Bunların hepsini Devletin rejimini yıkmak amacını gütmüş olan ve bu! yolda ısrar eden inatçı ideolojik suçlular olarak görmek, büyük yanılgıdır ve bizce, ülkemizin önündeki önemli problemler- den boşta geleni bu çocuk ve gençlerin, bir yeniden sosvyalteştirmeden sonra toplum ile bütünleştirilmelerini sağlamak, yabancılaşmaları sonucunu bertaraf etmektir. Bunları sistem içine alarak, sistemin yürüyebilmezi "çin katkı sağlayan kişilikler haline getirmek için gösterilecek her çaba hem yararlıdır ve hem de böyle bir tutum toplumdaki ezgin küskün yebancılaşmış geniş bir kitlenin yani bunların ailelerin mutluluğa kavuşturulması için bir araç olacaktır. İşte arzedilen ve bem zeri sebepler dolayısıyla da, toplum, aftan yararlanmaktadır. 


1982 Anayasasının açık hükümleri muvacehesinde ideolojik suçluların büyük bir kısmını aftan yararlandırmak imkânı bulunmadığına hemen işaret ede'im: 

Gerçekten 1982 Anayasasının 87. maddesinde «.... Anayasasının 14'üncü maddesindeki fiillerden dolayı hüküm giyenler hariç olmak üzere aenel ve özel af ilânı «—/.» TBMM'nin yetkileri içindedir. 
Bu hükme nazaran 14. maddenin tayini üzere «Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin, bir kişi veya zümre tarafından yöneti'mesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosya! sınıflar üzerinde egemenliğini sağlamak veya dil, din ve mezhep ayırımı yaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere dayanan bir devlet düzenini kurmak» niteliğindeki suçlar affın şümulü içine sokulamayacaktır. Böylece 125, 141, 142, 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146, 149, 163, 311, 312 gibi suçlar affın çerçevesi içine sokulamayacaktır. 


16. Affın teorik mülâhazalar dışında kriminolojik etkisini tayin bakımından vazedilecek sorular şunlardır;af sonucu olarak cezaevim den tahliye edilen kişiye neler oluyor? Affedilenler hemen dürüst, sadakatli, kendi halinde üretken, vatandaşlar haline geliyorlar mı? Yoxsa- af sebebi ie salıverilince bu kere Devlet otoritesini, kanunu alaya mı almaya başlıyorlar? Hapis cezasının caydırıcı tehdidini hissetmeyen ve herhangi bir ayırım yapmaksızın suç işlemeye müheyya kişiler haline mi geliyorlar? 


Bu sorulara ciddiyetle cevap verilebilmesi, biraz aşağıda ayrıntılarına gireceğimiz tipteki araştırmaların yapılmasına bağlıdır ama, yılların verdiği tecrübeye de dayanmak suretiyle biz, bu konuda diyeceğiz ki, gerçek, bu iki zıt ihtimalin ortasındadır, yani aftan yararlananların bir kısmı dürüst vatandaşlar haline gelebilmekte, bir kısmı ise, hapis cezasının caydırıcı tehdidini hissetmez duruma gelmektedirler. 
Gerçeği bulmak için tutulması gerekli yol, ceza sürelerini kanuna göre tamamladıktan sonra çıkanlarla, aftan yararlanarak cezaevinden çıkanların arzettikleri suç riskinin, tehlikesinin birbirinden ne derece farklı olduğunun tayinine bağlıdır. Ceza sürelerini tamamlayarak çıkmış olantar da, af ile tahliye olunanlar derecesinde suç işleme riski taşıyorlarsa, affın zararından artık söz edilemeyeceğinden sadece yararından bahsetmek mümkün olur. 


17. Aslında, yukarıda açıkladığımız soruların cevabını bulmak için yapılacak araştırmalarda tutulması mümkün iki yol vardır: 


1) Aftan yararlanmak suretiyle cezaevlerinden tahliye edilmiş bulunan suçlulardan ne kadarının, belirli bir süre sonra cezaevlerine döndükleri veya affa dahil bir suç işlemiş oldukları halde, haklarında takibat yapılmamış veya yapılan takibat düşürülmüş olan suçlulardan ne kadarının yine belirli bir süre içersinde cezaevlerine girdiklerini tespit etmek, 


2) İkinci araştırma yaklaşımı ise, problemin değişik yönlerini tespite çalışmak, konuya daha bilimsel açıdan yaklaşmak, bulguları bir takım hipotezlere bağlamak və sonuçları analiz etmektir, 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Tabii olarak, aslında bu ikinci yaklaşımın tercih edilmesi gerekir. 
Ancak, bu ikinci tipteki araştırmalara, bir takım kolaylıklara, mali kaynaklara ve yetişkin araştırma personeline sahip bulunulmadan girişilemez. 


Biz bu yönde yapılabilecek bir araştırmanın plânını şu suretle düşünüyor ve özetliyoruz : Araştırma, esas itibariyle affın etkisi ile cezaevlerinden tahliye edilen grubu ele alacaktır. Bu suçluların, tahliyeden sonraki davranışlarını mümkün olduğu kadar sağlıklı biçimde tesbit etmelidir. Bu kişileri bir kısım gruplara ayırmalı ve işledikleri suçlar, içtima ve tekerrür durumları, hapis cezalarının süresi, tahliye olunma- dan önce haklarında verilmiş olan hapis süresinin ne kadarını çekmiş bulundukları, yaş, evlilik durumu, etnik köken ve tabii mümkünse, suçlunun kişilik özellikleri itibariyle grupları teşkil edildikten sonra mukayeseler yapmalıdır. 


Aftan yararlanan eski suçlular üzerinde yapılacak böyle bir araştırma, aftan yararlanan suçlular arasında tekrar suç işleme oranını ortaya koyarsa da, cezasını tamamiyle çekerek tahliye olunanların bu bakımazın daha iyi durumda olup olmadıkları tesbit edilmeden, sonuçlara ulaşilabilmesini yani affın etkisini belirleme imkânını vermez. O halde yapılması gerekli olan şey, cezasını tamamiyle çekerek tahliye olunanlardan çeşitli özellikleri itibariyle aftan yararlanmış bulunan gruplarla aynı durumda veya bunlara benzeyen hususiyetleri taşıyanlardan birer kontrol grubu teşkil etmektir. Ancak bu yolladır ki, affa tâbi tutulmuş olanların diğerlerine nazaran daha az veya daha çok suç işlemiş bulunup bulunmadıklarını tesbit etmek mümkün olabilr. 


18. Böylece yapılacak bir araştırma, ne gibi yararlar sağlar? 


19. Bir kere ülkede uygulanacak suç ve ceza politikasının tesbiti bakımından yararlı olur. Bu yolla çeşitli suç tiplerinden hangilerinin toplum bakımından daha tehlikeli olduklarının tayini mümkün hale girər ve politika. ona göre tesbit edilebilir. Ayrıca, ilerdeki yıllarda yapılabilecek aflar bakımından yararlı bilgilerin elde edilmesi imkân altına girer. Buna ilâve olarak böyle bir araştırmanın sonuçlarının erteleme, şartla salıverilme gibi müesseselerin uygulanmasında da isabet sağlamak bakımından yararlar sağlayacağını eklemeliyiz. 
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29. Böyle bir araştırmanın suç mesleğinin unsurlarının isabetli olarak teşhisi imkânını da vereceğinden, teorik krimonoloji bakımından da büyük yararları olacaktır. Böylece kriminoloji bakımından hangi tip suçluların daha çok suç işleme riski gösterdikleri tesbit edilmiş olabilecektir. 


39. Penoloji bakımından da faydalar vardır: Sözgelimi, «suçlu cer zaevinde ne süre ile kaldıktan sonra, suç işleme potansiyeli azalmakta veya çoğalmaktadır?» sorusuna bu araştırma marifetiyle cevap verebilmek mümkün olacaktır. Yine bu suretle hapis veya para cezalarının karşılıklı etkinliklerini ve caydırıcı güçlerini tesbit ve mukayese etmek mümkün olabilecektir. 


Hemen açıklayalım ki, böyle bir araştırma, af kanunlarının toplum üzerindeki etkilerinin tümü ile tesbiti imkânını vermez. Zira, aftan yararlananlar sadece cezaevlerinde bulunan kişiler değildir: Af dolayısıyla para cezalarını ödeyemeyecek olanlar, haklarında hüküm verilmeyenler, takibata başlandığı takdirde, koğuşturmaları sona erdirilmiş olanlar da aftan yararlanmaktadırlar. 


Böyle bir araştırmanın sağlayacağı birçok yarara rağmen, bu konuda yapılmış araştırmalara diğer ülkelerde de rastlanmıyor. Sadece şartla salıverilmeye ilişkin olarak yapılmış bazı araştırmalar vardır. Bu tür araştırmaların, tüm devlet idaresinin ve özellikle Adalet Bakanlığının tam bir işbirliği olmaksızın yürütülemeyeceği de aşikârdır. 


19. Ü'kemizde, yukarıda da açıkladığımız gibi, 1974 affınm, som radan büyük bir yoğunlukla içine düştüğümüz anarşi ve kaosun başta gelen sebeplerinden birisini oluşturduğu hususunda yaygın bir düşünce vardır. Oysa, yukarıda belirttiğimiz tarzda bilimsel bir araştırma yapılmadığı sürece bu husustaki beyanlar tahmin mertebesinden öteye geçemez. Kriminolojide Ise, idrâk metodunun belirli bir yeri bulunmakla beraber, bu metodla kesin sonuçlara ulaşılabileceği söylenemez. 


Gerçekten de, 1974 affının topluma zarar verici etkilerini olduğu kadar yararlı olan etkilerini de, ilmi esaslara sadık kaldığımız takdirde, tam olarak bilmediğimizi ifade etmek zorundayız. 

Şimdi sizlere Adalet Bakanlığında görevli meslekdaşlarımızdan, resmi olmamak kaydı ile, aldığımız bazı sayıları arzedeceğim; 
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1974 affından önce ceza ve tutukevlerinde bulunan hükümlü-tutuklu sayısı : 


Hükümlü Tutuklu Toplam m e e 
33.635 25.497 59.152 


1974 affından istifade ile tahliye edilen hükümlü-tutuklu sayısı : 


Hükümlü Tutuklu Toplam 
29.612 11.122 40.734. 
1974 affından sonra cezaevlerinde kalan hükümlü-tutuklu sayısı : 
Hükümlü Tutuklu 
4.043 14.375 


Cezaevlerinde kalan genel mevcut: 18.418 


Rakkamlar aftan sonra, 30 Haziran 1974 tarihinden itibaren şöyle bir seyir göstermiştir : 


Tarih Mevcut 
30 Nisan 1974 59.152 (aftan önceki miktar) 


31 Mayıs 1974 18.418 
30 Haziran 1974 19.540 
31 Temmuz 1974 19.116 
31 Ağustos 1974 21.588 
30 Eylül 1974 22.362 
31 Ekim 1974 23.974 
30 Kasım 1974 24.860 
31 Aralık 1974 24.397 
31 Arelık 1975 37.237 
31 Aralık 1976 43.759 
31 Arılık 1977 49.842 
31 Aralık 1978 54.671 
31 Aralık 1979 52.937 
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31 Ağustos 1980 60.185 (aftan önceki miktara ulaşan rakkam) 
Ri 


30 Eylül 1980 63.547 
31 Aralık 1980 6$.266 


Dikkat edelim ki, bu rakkamlar sadece cezaevlerinde hükümlü ve tutuklu olarak bulunup da, af sebebiyle tahliye edilmiş olanlara ilişkindir. Haklarında takibat yapılırken af sebebi ile takibata son verilmiş olanları veya yine bu sebeple haklarında hiçbir takibata girişilmemiş bulunanları yahut para cezaları yine bu sebeple infaz edilmemiş olam ların miktarı belli değildir. Bununla beraber, ceza ve tutukevlerine sevkedilmiş mahküm ve tutuklulara ait rakkamlar bir tür suçluluğu belirleyici index olarak kabul edilirse, 1974 affının Türk toplumu bakımından sadece büyük zararlar meydana getirdiği hakkındaki yaygın düşünce tarzı üzerinde o kadar emin olmamak gerekecektir. Gerçekten 1974 affı (Cezaevlerinde mahküm ve tutuklu olarak toplam 59.152 kişi bulmuş, affın uygulanması ile 30 Haziran 1974 tarihinde bu miktar 18.418'e inmiştir. 


Ceza ve tutukevlerinde miktar, aradan tam 6 yıl geçtikten sonra Türkiye'nin nüfusu, ortalama yılda bir milyondan altı milyon arttıktan sonra, 1974'deki miktara yani 60.185'e ulaşmıştır. Rakkam, nüfus miktarı ile orantılı olarak gözönüne alınacak olursa, denilecektir ki, 1980 yılında dahi Ceza ve tutukevlerinde bulunan mahküm ve tutuklu sayısı aftan önceki miktara ulaşmış değildir. Bundan şu sonuç çıkarılabilir ki, 1974 affı ile tahliye edilmiş bulunan eski mahküm veya tutuklulardan çok büyük bir kısmı hemen yeniden suç yoluna girmiş değillerdir. 6 yıl sonra rakkamın aftan önceki miktarına gelmesinin, hiç olmazsa, önemli bir kısmı itibariyle, 6 yıl içinde suç işleme çağına gelmiş yeni insanlar sebebiyle gerçekleştiği söylenebilecektir. 

1974 affı ile, Türkiye'de yürütülen dıştan müteharrik fesatçı 
eylemlerde lider rolü oynamış bulunan bazı kişilerin affın umumiyeti dolayısıyla, tahliye edildikleri ve bunlarm sonradan daha da tecrübeli liderler olarak, memleketin anarşiye sürüklenmesinde başlıca rolü oynadıkları doğrudur. Ancak bu tesbit, affın diğer yandan da, binlerce gencin akıllarını başlarına almaları ve toplumla uyum yapmış vatandaşlar haline gelmelerine yol açtığı olgusunu gözden urak tutmağa sebebiyet vermemelidir. 
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20. Affa karar verip vermemek, hiç şüphesiz, siyasi bir tercih veya kararı gerektirir. Her iktidar, kendi sosyal politikası çerçevesinde ve Ülkenin genel durumunu da gözönüne almak suretiyle, toplumun affın hem mağduru ve hem de yararlanıcısı olduğu gerçeğinden hareketle, belirli şartlar içinde toplum yararının daha ağır bastığını müşunade eylediği takdirde, af ilân edebilir. Şu kadarını söyleyelim ki, göreksiz affa başvurmak toplum bakımından ne kadar zararlı ise, sosyal şartların zorunlu kılmasına rağmen affa başvurmamakta . ısrar da aynı derecede hatalı olabilir. 

Affın ilânı bir siyasi tercih ve karar meselesi teskil etmekle beraber bilim, elbetteki, siyasete yol gösterebilir ve göstermelidir. Biraz evvel değindiğimiz şartları takdir ile bilim adamı tavsiyede bulunmak durumundadır. 

Bugün için Türkiye'de bir affa başvurulmasını engelleyen önemli unsur, ülkemizi fesatçı emelleri yönteminde karıştırmak isteyen ve lider durumunda bulunan kişilerden önemli bir kısmın yurt dışına kaçmış olmaları ve yurt içinde de fesatçı hareketlerine devam eden yine bir kısım kişilerin yeraltı faaliyetlerini sürdürmekte bulunmalarıdır. 
Bugün Türkiye'de affı engelleyenler aslında bu hıyanet erbabıdır. 

Bu hal meselenin bir yüzünü oluşturmaktadır. Meselenin diğer yüzünde ise, şu vakıa vardır; elebaşıların hile ve hud'aları, baskıları sonucu binlerce aldatılmış genç, değişik suçlar işlemişlerdir. Bunların mühim bir kısmı hiç şüphesiz söz konusu gençlik hatalarından dolayı nedamet duymaktadırlar ve aileleri de en büyük ızdırap ve Ürünü'er içinde kıvranmaktadırlar. İyi bir politika. bu binlerce gencin cezaevlerinde hergün biraz daha topluma yabancılaşarak helâk o'ran'arı karsısında hareketsiz kalamaz. Biz, özellikle bu sebeple yapici ve ayıklayıcı bir aftan yana olmuşuzdur. Herhalde affı bir tecil kanunu şeklinde gerceklestirmek ve belirli bir süre içinde suç işler nirse, eski ceza ile birlikte yeni cezayı tekerrür sebebi ile arttırarak uyguleam:k yerinde olacaktır. 

Bizim bu konudaki sözümüz şudur: Belki hemen bugün değil ve fal st önümüzdeki yıllarda Türkiye'de mutlaka bir af tatbikatına geçilecektir; bunun zorunlu olduğu anlaşılacaktır. Bu hükmümüz aynı 

wd memleketimizin geleceği bakımından ne derecede nikbin ve ümitli olduğumuz da ifade etmektedir. 
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Tebliğin Tahlili 


«Sayın Ord, Prof. Dr. Sulhi Dönmezer'in Türkiye Cumhuriyetinin Vatandaşlar Karşısındaki Tavrı, Suç ve Ceza Anlayışı, Aflar ve Sonuçları» konulu konuşması üzerine bir tahlil 


Prof. Dr. EROL CİHAN 


I. Ceza Muhakemesinin Gayesi. 

Dünyada, ceza muhakemesi hukuku, üç safhalık bir gelişme göstermiştir. Önce toplum karışıklıklardan bıkıp, düzen ihtiyacını göstermiştir. Düzene kavuştuktan sonra da hürriyet kavramı kendisini ihtiyaç olarak hissettirmiştir. En sonunda hem düzeni, hem hürriyeti korumuk zorunlu hale geimiştir. Böylece Ceza Muhakemesi, gaye bakımından, üç safhadan geçmiştir: 


1) Suçlunun cezalandırılması safhası, 
2) Sanığın korunması safhası, 

3) Hkikatin araştırılması s:fnası. 

1) Suçlunun cezalandırılması safhası. 


Suçluyu cezalandırmanın gaye olduğu ilk safha, Batı Avrupa'da 
18. yüzyılın yarısına kadar sürmüştür. Bu gayenin kabul edildiği zamanlarda ceza muhakemesi, suçlunun cezalandırılması için bir vasıta sayılıyordu. Sanığın suçlu olduğu önceden kabul ediliyor, sanık ile suçlu birbirine karıştırılıyordu. Snığın suçlu olup olmadığının tesbiti ve beraati ihtimali, ceza muhakemesinin gayesine aykırı sayılıyordu. Bugün de, bir düzene kavuşmamış toplumlarda bu zihniyet sürüp gelmektedir. Sanığa suçlu denilmesi, muhakeme hukukunu ilgilendirmeyen se beplerle tevkif yoluna gidilmesi, bunu göstermektedir. 


Bu dönemde, ceza muhakemesi demek, mahkümiyeti haklı gösterecek deliller demektir. 18. yüzyılda ceza muhakemesi ile ilgili neşriyatta, sadece deliller sözkonusudur. İşkenceye rağmen ikrar etmeyen sanığa, ayrıca ceza uygulanıyordu. 


2) Sanığın korunması safhası, 


18. yüzyılın ikinci yarısında, zamanın felsefi ve liberal akımının etkisi ile, Devlet kudretinin kötüye kullanılmasını önleyen ferdi koruyan bir muhakeme sistemi: olarak ortaya çıkmıştır. Sanık, suçlu olduğu henüz sabit olmadığı için, masum sayılmış ve korunmuştur. Böylece ceza muhakemesinin gayesi, sanığın korunması olmuştur. 


Hâkimlerin keyfiliğine ve sanıkları muhakkak suçlu görmek ve cezalundırmak temayüllerine karşı bir tepki olan bu ikinci safhanın sem” bolü, «sanık, suçlu olduğu sabit oluncaya kadar, masum sayılır» prensibidir. İlk defa 1789 tarihli Insan ve Yurttaşlık Hakları Beyannamesim de yer alan bu prensip, bugün de değerini kaybetmemiş ve Birleşmiş Milletlerin «insan Hakları Evrensol Beyannamesinde ve Avrupa Kom sey'inin «İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi»nde yeralmıştır. 

İnsan Hakları Sözleşmesine, Türkiye de katılmıştır. 

3) Hakikatin araştırılması safhası. 

Hukukun gayesi, toplum hayatının en iyi şekilde düzenlenmesidir. 
Insanlar, barış içinde, korku duymadan ve insanca yaşamak ve daha iyi hayat sağlamak için, haklarından ve hürriyetlerinden bazı fedakârlıklar bahæsına da olsa, toplum halinde yaşarlar. Toplum hayatında düzen olmadıkça, ne fertlerin hakları sağlanabilir ne de toplumun menfaati korunabilir, Sanığı haklarını koruyan ceza muhakemesi, suçluları cezalandırirken, toplumun menfaatlerini korumaktadır. Böylece hem toplumun merfaatlerini korumak, hemde fertlerin haklarını korumak, gerçeğe uygunluk demek olan hakikati araştırmakla mümkün olur. Burada maddi hakikat aranır, şekli değil. 


Görülüyor ki, ceza muhakemesinin gayesi, ne sadece suçluyu cezalandırmak, ne sadece masumu korumaktır. Sanık, suçlu ise cezalan-' dırılacak, masum ise beraat ettirilecektir. Bu neticeye varıncaya kadar sanık hakkında, icabında tevkife kadar varan tedbirler alınabilecektir. 
Sanık, ne masumdur, ne de suçlu. Sanık, sanıktır. 


4) Ceza Muhakemesi ile Devletin siyasi rejimleri arasında ilişki. 

Demokratik rejimlerde fertlere değer verildiğinden, şahsiyete saygı gösterildiğinden, fertlerin hakkı daha fazla himaye edilir. Totaliter rejimlerde ise, fertlere değer verilmeyip sadece toplumun menfaati nazara alınır. 


Ceza Muhakemesi Hukuku, bir ülkede oranın siyasi rejiminin bir sismografıdır. 
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li. Toplumsal değişme ve hukuk ilişkileri. 


Hukuk ile toplumsal değişme arasında sıkı bir ilişki vardır. Şöy le ki: Hukuk düzeni, bir milletin geçmişin ürünü olduğu görüşü klâsik görüştür. Yeni görüşler, hukukun «toplumsal mühendislik» aracı olduğunu savunmaktadır; hukuk daha özel deyişle, toplumsal gelişmenin motoru sayılmaktadır. Böylesi bir eğilime, Osrnanlı imparatorluğunun. 
son dönemlerinde ve Yeni Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşu, oluşumu dönemlerinde rastlanmaktadır. Atatürk daha genel bir deyimle Büyük Türk inkılabı, içinde «Hukuk İnktlâbı» ayrı bir önem ve yer 


tutar. 


l. Toplumsal değişme ile hukuk arasındaki ilişkilerin çeşitli tezahürleri. 


Hukuku, toplumun gelişim süresi içinde 3 değişik durumda gör-- mek mümkündür; Şöyle ki: 

1) Değişmenin gerisinde hukuk. 

Yürürlükteki hukuk düzeninin, toplumdaki temel değişmelere ihtiyaçlara cevap veremez duruma düşmesi hali gibi. 

2) Değişmenin yanında hukuk. 

Hukuk, kendini sürekli bir gelişim içinde olan sosyal yapıya uydurmak zorundadır. Hukuk kuralları, toplumsal gelişime ayak uydurdukça, değişmenin yanında bir hukuk düzeni var demektir. 


3) Değişmenin ilerisinde hukuk. 

Toplumdaki sosyal ve iktisadi gelişim yanında hukuk kurallarının. 
daha hızlı bir gelişim ve değişim gösterdiği hallerde, Hukuk, toplumsal gerçeklerin daha ilerisine ulaşmış olur. 

il. Toplumsal değişme aracı olarak hukuk. 

Çağdaş toplumlarda hukukun sosyalleştiği, fertlerin hak ve hürriyetlerini koruyucu özelliğinin yanında topluma yeni bir yön vermek için kullanılan bir araç durumuna dönüştüğü görülmektedir. Toplumsal değişme bir ölçüde, kanunlarla, hukuk düzeni ile gerçekleştirilmek. istenmektedir. 
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Ancak hemen belirtmek gerekir ki, kanunlarla toplumsal değişmeyi amaçlayan faaliyetlerin her zaman başarılı olduğu söylenemez. Çünkü kanunların uygulanacağı, toplumsal ortam ve çevre, pasif bir insan grubu değildir. O, seçim yapar, bazını asimile eder, buzısını reddeder. 
Toplumun şuuruna girmeyen, hiçbir müessese, onun öz malı olmaz. Bu tercihi ve ayıklamayı, elbette toplumun kendisi yapacaktır. Devlet bu konuda eğitici, gösterici, bilgili kılıcı olabilecektir. 


Ii. Türkiye Cumhuriyetinin suç ve ceza anlayışı. 


l. Suçların tesbiti, tamamiyle o ülkenin suç siyasetinin tezahürü olark değerlendiriledilir. Her ülkede, devletin belirli bir devlet siyaseti vardır. Bu siyasetin bir parçəsını da, o devletin hukuk siyaseti oluşturur. Devlet, kendisine uygun nimetleri, değerleri ceza himayesinin konusu içine alır. Bu, o devletin tercihine kalmış bir tesbit işlemidir. 


Bu siyasette, ülkenin demokratik veya totaliter olup olmamasının büyük önemi vardır. Demokratik bir devlette, fert hak ve hürriyetleri, cezai himsye konusunun kapsamına sokulur. Buna karşılık, otoriter ve totaliter siyasi rejimlerde, Devletin kamusal! menfaatleri himaye konusu yanılır, Hear sev devlet, kamu, top'um içindir, hiçbir şey bunu bertaraf edemez. Bu sebepler, devlet memurlarının keyfi işlemleri, ser muamele'eri, özel mesken'ere girerek mesken masuniyetlerini ihlâl etme'eri önemsiz müdahale'erdir. Buna karşılık bu fiiller, demokratik rejimli ülkelerde, temel hak ve özgürlüklere karşı işlenmiş suçlardır. 


l. Ölüm cezası. 


Bu ceza, ülkelerin, devletlerin, toplumların spesifik şartlarına tabidir. Zamana, mexâna göre değişik tutum ve davranışları gerektirici nitelikte, çok değişken etkilere tabi bir konudur. Değer yargıları değişik olduğundan, bu ceza konusunda da tutumlar değişik olabilir. 


MI. Türk İnkılâp Kanunları. 


1. Türkiye Cumhuriyetinin suç ve ceza anlayışı, büyük ölçüde batı medeniyetinin suç ve ceza anlayışına mutabıktır. Öz yapımız sebebiyle Cumhuriyet, özellikle kuruluşu sırasında bazı inkılap kanunlarını, 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cezai müeyyidelerle birlikte ihdas etmiştir. Daha sonra da ceza himayesi altına ölınması ge-eken fiiller o'muştur. Bunlar ozellikle TCK m. 
142. 163 de düzenlenmiş olan suçlardır. 


a) Fikir suçu kavramı. 


Ya kavramı bilmemezlikten ya da ard niyetle, bazı suçların fikir suçu olduğu, bunlara çağdaş ceza hukukunda yer olmadığı iddiaları, özellikle aşırı solcular tarafından ileri sürülür, Bu 'iddialar, ciddi bir iddiayı ileri sürmekten çok, belirli çıkarları sahte bir meşruluk kisvesi altmda sunma çabalarından başka bir şekilde anlaşılamaz. Anayasa düzenini korumak isteyen her devlet, belirli bazı tedbirler alacaktır. Bu onun meşru müdafaa hakkının en tabii şekilde kullanılmasından ibaret bir hereket biçimidir. 


Hiçbir devletten yıkıcı akımları cezalandırmaması istenemez. İstenirse, o düşüncede büyük ölçüde, ard niyetin olduğu ya da kendi nefsini korumaya acz gösterdiği kanaatine varılır. 


a") Çağdaş devletin varlık temelinde, milli menfaat ile sınırlanmış bir hürriyet anlayışı yatar. Bilgisiz olan ya da ard niyetli siyasetçiler, başkaca bir düşüncenin sahibi olabilirler. 


b5) Hürriyetin de meşru müdafaa hakkı vardır. Ceza Hukukunda menu müdafaa hakkının temeli olarak «tabiatta mevcut olan kendini koruma sevkitabiisi» gösterilir. Bu, isabetli bir görüştür. Hatta daha da ileri giderek denebilir, Devletin Ceza Kanunu, haksız bir tecavüze karşı meşru müdaf&a hekkinı tanımasa da, tabiatta mevcut clan bu hak, haksız bir tecevüz karşısında kalın fert'erce, ne bahasına olursa olsun kullanılacaktır. Çünkü bu, bir tabiat kanunudur. Devletin hukuk kanunları, tabiat kanunundan önce gelemez. Nasıl ki iktisat kanunları da hukuk kanunlarının üstündedir. 


b) Anayasanın kapalı bulunduğu politik rejimler. 
1) Faşizmin yasaklanması. 
Irkçı, otoriter ve totaliter bir siyasi akım, Anayasaca yasaklanmıştır. 
2) Teokrasinin yasaklanması. 
Dire dayalı bir devlet düzeni propagandası yasaklanmıştır. 
3) Rejiyonelist akımların yasaklanması. 
Bunun çeşitli haklı olan gerekçeleri vardır. Şöyle ki: 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aa) Bu, bir gerekliliktir. Milli duyguların zayıflatılması veya yokedilmesi suçu, bir bakıma bölgeci akımların cezalandırılması anlamını taşımaktadır. Burada azınlıkların kültür hürriyeti gibi mazik, ince bir milletlerarası bir sorun da vardır. Ancak belirtmek gerekir ki, «azınlık» kavramı ile «etnik bakımdan ayrı yurttaş» kavramı, ayrı şeylerdir. Bir ülkede mavcut toplumun bir bölümü, başka ırktan da olabilir. Bunlar heterojan-gayrimütecanis toplumlarda görülür. Ancak gayrimütecanis bu kişiler, o ülkenin siyasal ülke bütünlüğü içinde o ülkenin «yurttaşı»- dırlar. Bunların, ileri sürülen «ayrı ırktan» gelmeleri iddialarına dayanarak «azınlık» sayılan topluluklara, Lozanda tanınan, kendi dilində öğrenim yapma vb. haklarının tanınmasını istemeleri «siyasal birlik ve beraberlik» ilkesiyle bağdaşmaz. 


bb) Çatışən değerlerin karşılaştırılması ve dengelenmesi. 


Bir yanda, ülkenin milli birlik-beraberliğinin korunması muhafaza edilmesi gibi hayati bir değer sözkonusudur. Öbür yanda gerek azınlıkların, gerek başka ırktan olduğu ileri sürülen ve bir ülkenin siyasal, sosyal hayatı içinde bulunan toplulukların hürriyeti iddiası sözkonusudur. Bu iki değer, bir açıdan birbiriyle çatışan bir özellik taşımaktadır, Burada çatışan bu iki değerin birbiriyle en uygun yolda dengelenmesi zorunludur. Bu dengelenme gereği, problemin azınlık ya da başka ırk topluluklarına, kültürlerine, milli birliği sarsmayacak, millet yararına aykırı düşmeyecek ölçüde hürriyet tanınması yolunda gerçekleşmelidir. Şöven bir düşünce ile bunların milli pota içinde eritilmeleri biçimindeki hareket bir çeşit jenosid sayılabilir: Uygar devletler böylesi bir hareketi tasvip etmezler. 


cc) Fiilin cezalandırılmasının genel olarak gerekçesi. 


Çatışan değerlerin dengelenmesi hususu, gerçekte güçtür. Çünkü varlığını sürdürme amacında olan her ırk topluluğu, azınlık milli birliğe yönelik bizatihi bir tehlikeyi oluşturacaktır: şöyle ki, etnik orijini itibariyle bağlı bulunduğu yabancı bir ülke, devlet varsa; doğal olarak onun çıkarlarını savunacak, ona öncelik tanıyacak böyle bir devlet yoksa, bu kez, kendisi yeni bir bağımsız devlet kurma imkân ve yollarını araştıracaktır. «Bunun tebii bir eğilimi yansıttığını kabullenmek zorunda” yız. Fakat gene kabullenmek zorunda olduğumuz bir gerçek de, doğal 


160 


eğilimlerin, sosyal düzeni sarsmadıkları oranda özgür bırakılabilecekleridir. Örneğin, bir kimsenin Rum yurttaşlarda Türk değil, Yunanlı, ya da Kürt yurttaşlarda Türk deği! de, kürt oldukları bilincini: uyandırma yollu çabalarına, özgürlük adına gözyumma, hiçbir biçimde düşünülemaz. Azınlıkların, uyruğu bulundukları devlete karşı hakları, ancak imha ya da eritme suretiyle yoketme ve ayrı işlem uygulama yönünden söz” konusudur. Bütün bu hakların önşartı ise, azınlığın o devlet yurttaşlığını kabullenmiş olması; özelliklerini, milli birliği korumak, bir devletin en başta gelen ödevidir ve bu ödev, gereği halinde azınlıklara dayalı ayrılıkçı tutumları, her çeşidinden yaptırımlarla yoketmeyi de içerir. 
Kötü olan ayrılıkçı tutumların yokedilmesi değil, insanların inançların- dan zorla ayrılmasıdır, Milli birliğe ihanet teşkil eden inançların ise, hiçbir biçimde varolmaya hakları yoktur». 


4) Komünizmin yasaklanması. 


Hürriyet ve milli menfaatlerin korunması, bu yasağı hukuka uygun kılmaktadır. Ayrıca Anayasal düzenin korunması bakımından da zorunludur, Çünkü, komünizm, ilk olarak hürriyetin kendisine karşı öldürücü, haksız, ve kaçınılmaz bir saldırı özelliğini taşımaktadır. Böylesi bir akıma, karşı meşru müdafaa hakkı vardır. Ayrıca proleteryanın milletten koparılırcasına bir dış merkeze bağlanması, milletin varlığına yönelmiş bir ihanettir. 

aa) Komünizmin hürriyet düşmanı özelliği. 

bb) Komünizmin milli menfaat düşmanı özelliği. 

cc) Komünizmin sosyal düzen düşmanı özelliği. 


Ihtilâli metod olarak kabul etmesi, uygarlık dışıdır. 
2. Hukuk Düzeni ve yaşayan hukuk. 


Türk hukuk düzeni, niteliği itibariyle Batı ülkeleri modellerine uygundur. Ancak uygulamada, gerek personel, gerek maddi şartlar itibariyle Batı ölçülerinden geride kalınmıştır. Özellikle ceza infaz kurumları bu açıdan tatminkâr olamamışlardır. Başka bir deyişle hukuki gerçekler. 
le, yaşayan gerçekler arasında, çeşitli sebeplerden kaynaklanan farklılıklar sözkonusudur. Bunların giderilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. 
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IV. Teröristlere işkence Yapıldığı İddiaları. 


i. Genel olarak. 


Türkiye'de, teröristlere karşı işkence yapıldığı iddiaları oldukça yaygındır. Bu iddialar, hem NATO içinde ittifak üyelerinin bazı devlet ve siyaset adamları, hem de basının özellikle taraflı basının bir kısmı tarafından ileri sürülmektedir (Orkunt, s. 6). 


Bu iddialar, 12 Mart 1971 döneminde yapıldığı gibi, 12 Eylül 
1980 döneminde de yoğunluk kazanmıştır. Demek oluyor ki, işkence 
iddiaları, bu iki olayda da görüldüğü gibi, teröristlerin sıkı bir devlet takibine tabi tutulduğu dönemlerde olmaktadır. Bu düşüncenin diğer bir kanıtını da, 27 Mayıs 1960 hareketinden sonra, önce terörizm hareketi söz konusu olmadığından böyle bir işkence iddiasına da rastlar mamaktadır. g 


li, İşkence kavramı. 


Devletin adli makamlarının eli ve altında bulunan, bir suç işleme ithamı altında bulunan kişilere, kanunların tecavüz etmediği, hatta ya” sakladığı, ceza müeyyidesi uyguladığı vahim acılar veren her türlü tazyik hareketleri işkence kavramı kapsamı içindedir. 


Bu kavram çarpıcı bir şekilde ve somut olarak şu belgede görebir liriz; Almanya'da, Hitler'in bir emirnamesinde şunlar vardı: 


— Marksistlere, Yehova şehitlerine, sabotajcılara, tedhişçilere, mukavemetçilere, paraşütle indirilen ajanlara, antisosyal unsurlara, Rus ve Polonyalı serserilere işkence uygulanabilir. İşkence, duruma, göre şunları kapsar: 


— Gıdayı (ekmek ve suyu) azaltma, 

— Sert yatak, 

— Işıksız hücre, 

— Uyutmamak, 

— Yorucu bedeni hareketler, 

— Kırbaçlama. Yirmibeş kırbaçtan fazlası için hekimden mütalâ& alınacaktır. g 
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HI İşkence ve Hukuk. 


Bu iki kavram, birbirine taban tabana zıttır. Hukuk, işkenceyi reddeder, zah sayar, yasaklar. Ceza Kanunları, Anayasalar da bu doğrultudadır. Demokratik hukuk devletinde işkence, devletin itibarını sarsıcı bir özellik taşır. Ancak işkence iddialarının Devletin sorumluluğuna giren özelliğine çok dikkat etmelidir. Yoksa, görevli olan kişiler münferir den, kendi hesabına suç teşkilen hareketlere teşebbüs edebilir. 


IV. Teröristlere işkence yapıldığı iddiaları. 


1. İddia şudur; güvenlik kuvvetlerinin elinde bulunan teröristlere, istenilen ifadeyi vermeleri. Kendilerinin suçlu olduklarının itiraf edilmesi Konusunda hukuk dışı ağır tazyik hareketleri yapılmaktadır. 


Bu iddialar, NATO üyesi. bazı demokratik devlet mensuplarının, siyaset adamları, kitle haberleşme araçları, özellikle taraflı basın mem supları tarafından ısrarlı ve sürekli bir biçimde yapılmaktadır. 


2. İddiaların tahkiki. 


Sıkıyönetim, Adli makamlarca açılan soruşturma dosyası, 605 
adettir. (1982'ye kadar). 


Bunun 117'si propaganda niteliğinden ileri gitmemiş ve kovuşturma dışı bırakılmıştır. 368 dosyanın. soruşturması sürmektedir. 13 dosya sonuçlanmıştır. 


işkence ile öldükleri iddia edilenlerin miktarı 110'dur, 

Bu iddiaların tahkiki sonucunda: 

— 25 teröristin tabii ölümle, 

— 15 teröristin, intihar suretiyle, 

— 30 teröristin firar ederken veya güvenlik kuvvetleriyle çatışma sonunda. 


Sadece 4 iddia sabit olmuş ve bunların 12 müsebbibi, muhtelif cezalara çarptırılmıştır. 
— Diğerlerinin tahkikatı sürmektedir (1982). 
3. İddiaların tahkiki, görüşümüz. 
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a) İddialar, gerçeklere tamamiyle dayanmaktan uzaktır. Gerçeklere dayananlar da, olağandışı biçimde abartmalıdır. 


b) İddialar, «İnsan hakları» gibi demokratik ülkelerde çok önem verilen, kutsal sayılan bir kavramı ileri sürerek: yapılmaktadır. İnsan hakları, sadece teröristler için değil, teröristlerce öldürülen masum insanler içindir de. İddiaları ileri sürenler, terör furyası içinde öldürülenlere hiç atf-ı nigâh eylememişlerdir. O halde bu «insan hakları» kamuflaji ve yaldızı, münhasıran teröristler için çalışan, işleyen bir nalıncı keseri midir? Böyle ise -ki öyle olduğu anlaşılıyor- o takdirde, iddiaların gerçekliğine inanılabilir mi? 


c) İddialar, Türkiye ile ilgili olunca, kitle haberleşme araçlarının her gün gündeminde oluyor. Oysa aynı olay Almanya, Fransa, İtalya'da. 
v.s. ise, tabii bir olay, âdi bir olay izlenimi içinde sunuluyor. 


Bader-Meinhof çetesinin 14 kadar üyesi cezaevinde tabanca ile intihar etti. Kuş uçurtulmayan cezaevine bu tabancalar nası! sokuldu? 
Batılı devletler bu olayın üzerinde -bildiğim kadarıyla- bizdeki kadar durmadılar. Türkiye'de böylesi bir olay, uzun süre kitle haberleşme araçlarının gündeminde kalır, Sakız üstüne sakız çiğnenir. 


d) İddialar, terörün Türkiye'deki tahribatıyla, doğurduğu acılarla, dehşetle birlikte ileri sürülmüyor. Sadece işkence yapıldığı iddiası ile yetinmekte; terörün yaptıklarını lânetlememekte; öldürülenlerin insan haklarını dile getirmemektedir. Böylece, maalesef terör destekçiliği yapılmış olmaktadır. 


4. Üzülerek ifade etmelidir ki, Avrupa parlamentosunun bazı üyeleri, teröristler için «insan hakları» savunuculuğu yaparken, teröristlerin halk mahkemelerinde uyguladıkları işkenceleri, öldürdükleri yüzlerce: masum İnsanın geride bıraktıkları acılı insanların haklarını da düşünmek zorundadır. 


Türkiye'de 12 Eylül 1980 öncesinde her gün ortalama 22 kişinin öldürüldüğü, alacakaranlıktan sonra şehirlerin, köylerin boş bir manzaraya dönüştüğü yıllar yaşanmıştır. 

5. Batı dünyasının bazı taraflı kesimlerinin abartmalı düşünen üyeleri, Türkiye'yi uçurumun kenarından, komünist blokun uğursuz bataklığına yuvarlamaktan kurtaran Türk Silâhlı Kuvvetlerinin milli görevini halâ anlamamış görünmektedir. Batı blokunda herhangi bir ülke, Türkiye'nin şartlarına benzer bir durum yaşayıp da, siyasilerin ve sivil güvenlik güçlerinin aczi ile bütün değerlerini kaybedip Doğu ülkeleri gibi komünizme teslim olmaya niyetli iseler, onlara Türkiye'nin acıma- dan başka söyleyecek hiçbir sözü yoktur. 
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Seminerin Birinci Gün Tebliğlerin'n 
Genel Değerlendirmesi 


Seminerin Birinci Gün Tebliğ ve Tahlillerinin 
Bir Genel Değerlendirmesi 


Prof Dr. SABAHADDİN ZAİM 


Ülkemizin bir iç harbe sürüklenip, yıkılmaktan kurtuluşunu ifade 
eden 12 Eylül 1980 tarihinden bu yana dört yıl geçmiş bulunuyor. 12 
Eylül'e tekaddüm eden son iki yılda anarşi ve terör neticesinde 5241 
kişi öldürülmüş, 14.152 kişi yaralanmış veya sakat kalmıştır. 12 Eylül günü Sayın Kenan Evren 6 No.lu bildirisinde bu rakkamın Sakarya savaşındaki şehit sayısından fazla olduğunu bildirmiştir. 


Aradan geçen 4 yıl sonunda ülkemiz huzura kavuşmuş, demokratik müesseseler yeniden kurulmuş, iktisadi durumun düzeltilme gayretleri içinde ihracatımız 3 katından fazla artmış, büyüme hızı gelişmiştir. 
Fakat ülkemizi 12 Eylül'e getiren şartlar tamamen ortadan kalkmıştır denemez. Siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel şartların dikkatle incele” nerek bu sahalardaki arızaların dikkatle giderilmesi çalışmalarının soğukkanlı ve ilmi ölçülerle yapılması gerekmektedir. 


Bu sebeple uzun ve kısa vadeli çalışmalar gerekmektedir. Sosyal ve Kültürel konular uzun vadeli çalışmaları gerektirmektedir. Siyasi ve iktisadi konular esasen hükümetlerin icraatı içinde gün begün geliştirilmektedir. 


Seminerimizin ilk gününde söz alan tebliğ ve yorum sahipleri daha ziyade uzun vadeli kültürel ve sosyal konular üzerinde durmuşlardır. 
İkinci gün, aktüel konular incelenecektir. 


Konumuzun genel yapısını şöyle özetleyebiliriz: 


Her yönüyle kuvvetli bir sarsıntı geçirmiş olan Devletimiz yeniden toparlanma döneminde bulunmaktadır. Bir cemiyetin siyasi, iktisadi ve içtimai hayatının her safhası birbiriyle münasebet halinde bulunduğu için, düzeltmelerin de Kül'den cüz'e, bütün'den parçalara doğru ele alınması gerekmektedir. Önce Anayasa ile Devlet teşkilâtının bütünüyle tâbi olacağı temel görüşler ve bu devleti meydana getiren milletin siyasi, 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iktisadi, sosyal ve kültürel tercihleri ve fertlerin birbiriyle ve devletle olan münasebetlerinde tâbi olacakları temel prensipler tesbit edilmiş bulunmaktadır. 


Türkiye, devlet teşkilâtına hâkim olan dünya görüşleri ve ideolojiler arasında tercihlerini yeniden düzenlemiştir. Bu temel tercihlerde bir değişme yoktur. Türkiye, 1923'ten beri Cumhuriyet sistemini benimsemiştir. Bu sistemin esasını da Batırdemokrasi modeli, denen dünya görüşü teşkil etmiştir. Bu görüş şu temel esasa dayanmaktadır: Bir cemiyette siyasi ve iktisadi kudret bir merkezde, bir grup veya şahısta temerküz etmeyip, muhtelif, gruplar arasında dengeli ve ahenkli olarak dağılmalıdır. Böylece hiçbir grup diğerlerine tahakküm edememelidir. 
Siyasi kudretin dağılımı siyasi partiler yoluyla, iktisadi kudretin dağılımı ise üretimde ferdi mülkiyetin mevcudiyeti ve gelir dağılımında işçiişveren, devlet arasında müzakere ve anlaşma yani toplu pazarlık yoluyla sağlanacak ve çalışma hayatı adalet ve barış içinde ahenk ve dengeye kavuşturulacaktır: 


Cumhuriyet tarihimizde bu safhaların birincisi, yani siyasi hayatta çok partili rejim 1945'te, ikincisi, yani iktisadi hayatta toplu pazarlık sistemi 1963'te gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyetin temel tercihleri ve hedefleri 1923'ten beri değişmemiş, sadece, müesseselerde metodlar- da ve ölçülerde zamanın ve şartların icap ettirdiği değişiklikler yapılmıştır. 


1921 ve 1924 Anayasası, Osmanlı devletinden müdevver, yeni 
bir Türk devleti kurma gayesine yöneldiği için, devleti yönetim. metodlarında otoriter ve merkeziyetçidir. Bu husus Atatürk tarafından «evet ben diktatörlük yapacağım. Benden sonra diktatör gelmemesi için» sözüyle, demokrasiye-gidiş metodu olarak ifade edilmiştir. 1950'den sonra yapılan tâdillerle siyasi demokrasinin müessese ve metodları geliştirilmiş, iktisadi demokrasiye doğru tedrici bir yaklaşım içine girilmiştir. Bu devrede, köylü-millet ve devlet bürokrasisi arasında denge sağlanmaya çalışılmıştır. 1961 Anayasası, bir yandan Batı demokrasi modelinin siyasi ve iktisadi sahadaki bütün müesseselerini kurar ve grupların teşkilâtlanma, siyasi ve iktisadi baskı gücü kurabilme imkân ve hürriyetlerini sonuna kadar sağlarken, bir yandan da siyasi iktidarlar 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karşısında teşkilâtlı devlet bürokrasisini güçlendirmiş, merkez hükümet otoritesini zayıflatmıştır. 


1963-1980 devresinde, bu sebeplerle siyasi, iktisadi ve sosyal sahada kudretlerin dağılması yoluyla adalet içinde dengeli ve ahenkli bir birliğin sağlanması esasına dayalı demokrasinin kudretlerin dağılması ile ilgili birinci kısmı giderek kuvvetlenirken, adalet içinde dengeli ve ahenkli birliğin sağlanması hedefi gittikçe zayıflamış, sonucunda demokrasi anarşiye dönüşmüştür. 1971 Anayasası tâdiliyle yapılan kısmi tâdilat bu gidişi durdurmaya yetmemiştir. 1982 Anayasası, bu durumu yeniden düzenlemek üzere tedvin edilmiştir. Cumhuriyetin temel prensipleri ile Batı Demcekrasisinin çok partili ve toplu pazarlığa dayalı siyasi ve iktisadi demokrasi unsurları aynen muhafaza edilmiştir, Fakat siyasi, iktisadi ve sosyal baskı gruplarının anarşiye dönüşen dağınıklığı zaptürapt altına alınmış, siyasi iktidar teşkilâtlı devlet bürokrasisi karşısında güçlendirilmiş, böylece, demokrasinin kudreti dağıtan fonksiyonlarına karşı, devletin adalet içinde birlik ve ahengini sağlama hedefine ulasması için, tecrübeyle görülen eksiklerin tamamlanması oihetine gidilmiştir. 


1963-1980 yılları arasında iktisadi sahada enflâsyonun hızla yükselişi, dış ticaret açıklarının büyümesi, üretim ve istihdamın azalması, işçi-işveren münasebetlerinin adetâ çığrından çıkması iktisadi ve sosyal yapıyı iyice zedelemiş siyasi tansiyonun yükselmesine ve anarşiya zemin hazırlamıştır. 


Bilhassa işletmelerde sendika-işverem münasebetlerinin zedelenmesi adetâ üretim faaliyetini durdurmuştur. 


1963-1980 yılları arasında işçi-işveren münasebetlerinde görülen aksaklıkları şöyle özetleyebiliriz: 


1. Sendikalar bu dönemde tedricen siyasete çekilmiş ve itilmiştir. 1963'ten sonra ideolojik partilerin teşekkül etmesi neticesinde, partiler sendikalara sahip çıkarak onları kendi ideolojik istikâmetlerine çekmeğe çalışmışlardır. Sendikaların siyasi ideolojik görüş farkları, iktisadi fonksiyonlarına tesir etmiştir. 1947'den itibaren kurulan sendikalar Türk-İş'in önderliğinde partilerüstü bir politika takip ederek, sendikacılığı partilerarası-rekâbet unsuru olmaktan çıkarmağa çalışmışlardır. Fakat 1963'ten sonra bu tutum tedricen değişmiştir. Sendikalar, sayıları 900'e varan bir şekilde parçalanmış, hem de ideolojik sapmalara maruz kalmıştır. 


2. Siyasi ve iktisadi istikrarın bozuluşu, enflâsyonun hızlanışı, paranın dış değerinin düşüşü, dış ödemeler dengesindeki bozukluklar neticesinde durgun ve gerileyen bir ekonomik bünyenin ortaya çıkması, hammadde, yedek parça ve enerji kıtlığı neticesinde senayiin atıl kapasite içine düşmesi, istihdam güvenliğinin bozulması, işsizliğin artması, ideolojik sendikalara zemin hazırlamış, rekâbet endişesi diğer sendikaları da sertliğe itmiştir. Bu durum grevlerin çoğalmasına, işyeri kapanmalarına ve işsizliğin artmasına sebep olmuştur. 


3. Grevlerin yaygmlaşması, kanuni ve meşrü iş mücadeleleri! dişında, gayri kanuni direniş ve işi yavaşlatma hareketleri, çalışma hayatina hukuki düzen yerine kaba kuvvetin ve anarşik hareketlerin sızmasına yol açmıştır. Grev uygulanan işyerlerinde çalışmak isteyenlerin içeriye sokulmadığı, hammadde giriş-çıkışının engellendiği, grev ve lokavt halinde işçilerin başka işyerlerinde çalıştığı ve bu yüzden iş mücadelelerinin uzadığı ve amacından saptırıldığı görülmüştür. 


4. Aynı işyerinde mükerrer akit sisteminin uygulanışı hem işyeri, hem işkolu esasına dayanan ve fakat şumülü itibariyle her ikisi de işyeri sözleşmesi durumunda olan birden fazla sözleşme yapılması işyerinde çalışma barışını bozmuştur. 


5. Sendikalar arası rekâbet, işletmede toplu sözleşmeye yetkili sendikanın tesbitinde ihtilâflara yol açmış, râkip sendikaların kendile rini haklı göstermek amacıyla işi yavaşlatma veya kanunsuz direniş hareketlerine geçmeleri, râkip sendikaların işçi üyelik belgeleri üzerinde gayri kanuni tahrifat yapmaları, demokratik sendika ahlâkını zedelemiştir. 


6. Sendika aidatını toplamada kaynakta tevkif sisteminin uygu lanması, bir yandan sendikaları güçlendirirken, diğer yandan da sendikacılığı câzip hale getirdiğinden, hem sendikaların parçalanmasına, hem de yetki ihtilâflarının artmasına sebep olmuştur. 
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7. Toplu sözleşmelerle artan ücretler karşısında, personel kanır nuna ve katsayı uygulamasına rağmen, memur maaşlarının aynı oranda artamayışı, memur-işçi arasında memur aleyhine farkı büyütmüş, bu durum bir yandan işçi-memur ayırımının halledilemeyişine sebep olurken, diğer yandan devlet düzenini menfi yolda etkilemiştir. 


8. işletmelerde çalışma barışının bozulması, işletmelerin sun'i olarak parçalanarak küçük atelyeler halinde dağıtılmasına ve işçi yerine makine kullanılmasına yol açmıştır. 


9. Kıdem tazminatı konusu işverenlerin mal varlığını tehlikeye koymuş, kıdem tazminatı fon tasarısı gerçekleştirilememiş, işsizlik sigortası kurulamamıştır. 


Işte bu durum karşısında Türk Silâhlı Kuvvetleri ülkemizin «bölücü ve yıkıcı kanlı bir iç savaşın gerçekleşme noktasına» gelmesi sebebiyle 
12 Eylül 1980 tarihinde devlet yönetimine el koyar koymaz ilk iş olarak aynı gün bir kısım sendikaların (DISK ve MİSK) faaliyetlerini durdurmuş, faaliyette kalanlarının da (2 gün sonra) bütün grev ve lokavt haklarını ertelemiştir. Diğer yandan bütün siyasi partiler de kapatılmıştır. Böylece iyi kullanılmadığı için demokrasiyi anarşiye dönüştüren, çok partili siyasi sistemle, toplu pazarlık düzeninin fonksiyonları durdurulmuştur. 


Son yıldaki çalışmalar neticesinde Türk devletini yeniden sıhhatli bir şekilde demokratik düzene koyabilmek için önce devletin anayasası, 7.12.1982 tarihinde çıkarılmış, arkadan siyasi partiler kanunu, sem dikalar kanunu; toplu iş sözleşmeleri grev ve lokavt ve iş kanunları çıkarılmış ve çıkarılacak olan bütün bu mevzuat sonunda, ülkemiz yeni bir düzenlemeye tâbi tutulmuş olacaktır. Edinilen tecrübelerden yararlamlarak güzel sistemler ve müesseseler kurulmaktadır. Fakat unutulmaması gereken husus şudur. Demokratik düzenlemelerde, Demokratik düzende geniş yönetici kadrolarına ihtiyaç vardır. İşçi-İşveren münasebetlerinde de iki taraf yöneticilerinin davranışları çalışma barışını etkileyen nihai unsurlar olacaktır. Taraflar, gereğinde toplumun yararı için, şahıs ve grup menfaatlerini sınırlamak olgunluğunu gösterebildikleri takdirde, sistemin başarı ihtimali artacaktır, Diğer yandan çalışma hayatında huzur ve istikrarın devamı, iktisadi ve siyasi hayattaki istikrara bağlı bulunacaktır. 
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Neticede siyasi partiler kurularak seçimler yapılmış, siyasi iktidar sivil kadrolara devredilmiş ve ülkemizde Batı demokrasi modeli yeniden işler hale getirilmiştir. 


Fakat burada çok önemli bir husus mevcuttur. Kurulan güzel müesseseler, rejimler ve sistemler ancak güzel insanlar elinde başarıya uleşabilir. İnsan unsuru, cemiyeti ve devleti yöneten insan kadroları gü“ zel yetiştirilmemişse en iyi sistemler bile başarısız kalabilir ve dejenere olabilir. 


Demokrasi modelinde siyasi --iktisadi kudret çeşitli gruplar arasında dağıldığı için devlet yönetiminde geniş kadrolar yer alır. Bunların iyi yetiştirilmesi çok önemlidir. Bu da, o ülkenin eğitim ve kültür siyasetine dayanan uygulamaların bir sonucu olarak ortaya çıkar. 


Bir milletin ve devletin eğitim ve kültür stratejisi, siyaseti ve uyguiamaları uzun ve kısa vadeli çalışmalarla gerçekleştirilebilir ve bu çalışmaların tarihi seyri içinde birbirini tamamlayıcı, yenileştirici ve bütüm leyici olması gereklidir. İşte ülkemizi 1980, 12 Eylül ortamına getiren olaylarm gerisinde yatan temel kültürel faktörler içinde, ülkemizdeki insan unsurunun, eğitim, kültür ve inanç yapısındaki değişmelerin ve bu değişmeler arasında meyd:na gelen bazı boşluklar, tutarsızlıklar veya intizamsızlığın rolü olmuştur. 


İste seminerimizin ilk gününde ele alınan tebliğler bu konulara ışık tutmağa çalışmıştır. Takdim edilen dört tebliğ ve yorumlarında, Türkiye'yi bugünkü şartlara getiren Tarihi gelişmeler tahlil edilerek Türk Milletinin karakter ve kültür yapısını oluşturan özellikler belirtilmiştir. Tarih içinde gelişen ve oluşan bu özellikler şunlardır: 

Türk Milletinin; 


1. Nizamcı topluluk vasfı; 

e) Verilen sözü namus saymak, söze sadakat prensibi, b) Yalancılığı adilik sayması, 

2. Âdil ve eşitlikçi olması, 

a) Kölelik ve sınıf fikrine yabancı oluşu, 

b) İnsansever ve 

c) Gerçekçi oluşu, 
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3. İnsan haklarına saygılı olmak prensibi; 


4. Maneviyatçı hasleti: (Grek ve Sami kökenli düşünce sisteminden farklı oluşu) 


a) Sami düşüncede insanüstü kuvvetlere fazla bağlılık, 


Grek düşüncesinde ve akıl'a ve faydaya ağırlık verilmiş olmasına mukabil Türk düşünce sisteminde orta yolun seçilmiş olması, 

b) Batının; akıl, zekâ, muhakeme üçlüsüne duygu, idrak, şefkat üçlüsünün eklenmiş olması. 

5. Tarihi gelişim içinde; 

Islâmi Türk devrinde bu senteze varılmıştır. İslâm ahlâk prensipleri terbiye sisteminin esası olmuştur. 


6. Farabi: Feyz, Sudur, kuvvei kudsiye teorileriyle, orijinal Türk-Islâm bilim yapısını oluşturmuş, felsefe ile dini (akıl ile iman"ı) uzlaştırmıştır. 


El Maturidi: İman prensiplerinin şerh ve tahlilinde öncülük yapmış, Gazzali: Din ile duyguyu uzlaştırmıştır. 


7. Devlet teşkilâtında, sultanın dünyevi iktidarı ile halifelik Nizamülmülk ile Gazzali tarafından uygun bir senteze ulaştırılmıştır. 


8. Terfi ve tayinlerde ehliyet ve liyakâte yer verilmiştir. Sosyal ve mesleki seyyaliyet tam işlemiş. Müslüman olmak şartıyla bir fert sadrazamlığa kadar yükselebilmiştir. 

9. Devlet vatandaştan mutlak itaat talep eden devlet olarak görev yapmıştır. 

10. Tanzimat safhasındaki yenileşme ve gelişme gayretleri sade 


ca İstanbul ve birkaç şehre münhasır kalmış olup, bu hareket ana hatlarıyla halktan kopuktur. 


Tanzimatın yenileşme gayesi doğru, metodu yanlış olup, hayalci kalmış, gerçeklere inememiştir. 


Cumhuriyet döneminde Batı demokrasi rejimi ve kültürü benim” 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senmek istenmiştir. Bu dönemde, halkın hâkimiyeti fikri ile birlikte vatandaşı eğitici devlet fikri hâkim kılınmak istenmiştir. 


Cumhuriyet de Batıcıdır. Atatürk milliyetçidir. 


Fakat, sonra hümanizm ve sosyalizm fikirleri gelmiş, yine halktan kopmuştur. Halk bu anlaşılmaz dilli, dine saygısız, aileyi lüzumsuz bir gelenek gibi gören bu zümreye sırt çevirmiştir. 


Cumhuriyet dönemindeki hatalara gelince; 


a) İnanç ekonomi üzerinde toplanmıştır. Dil, tarih, din, örf meseleleri iktidarlarca mühim şeyler sayılmamıştır. 


b) Yenileşme lâzımdı. Her canlı varlık gibi Osmanlı da eskimiş ti. Yenileşmeyi, kendi içinde şahsiyetini ve benliğini kaybetmeden kendini yenileyerek yapmak yerine, kişiliğini bırakarak başka birinin kılığında yenilenmek istemiştir. Kişiliğimizi kaybederken özlediğimiz o yabancı kişi de olamadığımız için, kişiliğimiz zedelenmştir; Kültür hercümerci burdan doğmuştur. 


Çare: 


1. Türk milli tarihi, coğrafya ve kültürü gençliğe iyi öğretilmeli, çocukları eğiten, fakat terbiye edemeyen Yunani pedagoji sistemi derhal terk edilmelidir. 


2. Türk-İslâm kültür sentezi esasları okullarımıza sokulmalıdır. 
3. Yabancı kaynaklı izmler ülkeye sokulmamalıdır. 

4. Hakiki milliyetçilik akımı hızlandırılmalıdır. 

5. Bir Milli siyaset çerçeve programı tesbit edilmelidir. 


Bu uzun vadeli çalışmalarla gençliğimiz yeniden Türk ve Müslüman olmanın idraki ve şuuru içinde, müsbet bilgilerle mücehhez sıhhatli, bilgili ve inançlı bir nesil halinde yetiştirilirse, demokrasi modeli, bu nesil tarafından çok güzel gerçekleştirilebilir. Sağlanacak siyasi istikrar içinde sıhhatli, sosyal adalete dayalı bir iktisadi kalkınma ile milletimizin refah seviyesi yükseltilebilir. 


Maddi ve manevi ihtiyaçları iyi karşılanan milletimizin istikrarlı bir devlet yönetiminde anarşiye kapılma yolları tıkanmış olur. 
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Seminerin İkinci Gün Çalışmaları 


15 Eylül 1984, Cumartesi 


14,00-15,30 Tebliğ konusu 
Tebliğ konusu : 


Sunan 
Konunun tahlili : 
10,30-11,30 Tebliğ konusu : 


Sunan : 
Konunun tahlili : 
11,30-12,30 Tebliğ konusu 


Sunan : 
Konunun tahlili : 


12,30-14,00 


14,00-15,30 Oturum Başkanı : 
Tebliğ konusu 


Sunan : 
15,80-16,30 Tebliğ konusu : 


Sunan : 


16,30-17,00 


17,00-17,30 


«Anarşinin Stratejik hedefleri ve 12 Eylül harekâtı» 


: Doç. Dr. Hasan Koni 


Em, Tug. Hasan Sağlam 
«12 Eylül sonrasında alınan hukuki tedbirler, hukuki gelişmeler ve yeni 
Anayasa 

Prof. Dr. Kemal Dal 
Prof. Dr, Şener Akyol 


: «Türkiye'yi 12 üylül'a 


sürükleyen olaylar xjnciri ve Türkiye üzerindeki oyunlar» 

İlhan Bardakçı 

Cevdet Akçalı 


ÖĞLE YEMEĞİ 


Prof. Dr. Sabahaddin Zaim 
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Türkiye, 12 Eylül 1980 harekâtına kadar Cumhuriyet tarihinin en trajik günlerini yaşamıştır. Bu noktaya gelinmesi gerçekte uzun süren bir olaylar zincirinin sonucudur. Bu incelememizde anarşinin stratejik hedeflerinin tarihi süreç içinde nasıl meydana çıktığını ele almıya çalışacağız. Anarşik olayları doğuran çeşitli faktörleri incelememiz dışında tutmayı tercih ettik. İki bölümden oluşan incelemede 12 Eylül harekâtını ikinci bölümde ele alıp belirli bir model içinde ele alacağız. 


I — SOLUN ORTAYA ÇIKMASI 


Cumhuriyet döneminin başlangıcından beri Türkiye'de sol bir eğilimin varlığı biliniyor ancak, burada konu edilen soldan anlaşılması gereken 1960'lı yıllarda Avrupa'nın sosyalist ve komünist hareketlerinden esinlenen ve daha sonraları Troçkist, Maoist ve Üçüncü Dünya ülkelerinde ortaya çıkan hareketlere kendini adapte eden akımdır. Şimdi bu akımın gelişmesini inceleyelim; 1960 askeri müdahalesinde İktidar- da olan partiye karşı yapılan en önemli tenkidlerden biri, bu partinin sosyal adalete gereken önemi vermemesi idi. Bu düşüncenin sonucu hazırlanan anayasanın 1'nci maddesinde Türkiye Cumhuriye tinin sosyal devlet olduğu ibaresinin yer almasıdır. Devrin Cumhurbaşkanı sosyal devlet ilkesini açıklarken Türkiye'nin sola açık olduğunu da belirtmiştir (1). Sola karşı değişen bu bakış açısı Avrupa'da Sovyetler'e karşı yumuşamanın başladığı bir devreye rastlamaktadır. İşte bu devre solun hızla yükselişine şahit olunan devre olacaktır. 1960'larda bu hareket bazı sendikacıların kurduğu Türkiye İşçi Partisi etrafında oluşacaktır. Hareketin ideolojik yönü 1961'de yayın hayatına atılan Yön dergisi tarafından oluşturulacaktır. İlk başlarda yal- 


(1) İsmet Giritli, «Some Aspecst of The New Turkish Constitution» Middle East Journal, Winter 1962, s. 7. 
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nizca Türkiye'nin iç sorunları üzerine yönelik olan yayın ve tartışmalar daha sonra Türkiye'nin dış ilişkileri üzerine yansıyacak, NATO'dan ayrılma, Amerika ile ikili ilişkileri kesme gibi: konulara deyinilmeye başlanacaktır. 1964'de Kıbrıs'ta vuku bulan olaylar ve Jonhson mektubu sola dış politika alanında istediği gücü verecektir (2). Bu temaları işleyerek, 
1965 seçimlerine katılan İşçi Partisi Halk Partisinin de sola kaymasında 
ve Ortanın Soluna yerleşmesinde önemli bir rol oynayacaktır. 1965 Seçimleri Halk Partisi için başarılı olmamakla birlikte, İşçi Partisi 450 kişi. 
tik Millet Meclisinde 15 kişilik bir yer işgaline muvaffak olacaktır. İşçi Partisinin oyları şehirlerin yüksek tabakasından gelmektedir ve Üniversite çevrelerinde ise desteği artmaktadır. Oysa dayandığını iddia ettiği köylü ve işçilerden çok az rey alabilmiştir. İşçi Partisi, işçilerin desteğini ancak 1967'lerde Türk-iş'ten ayrılan DİSK ile sağlamaya çalışacaktır. Ancak 1965 yılı sol içinde parçalanmaların olduğu veya başladığı yıldır. Türk Solu adlı dergiylo ortaya çıkan grup scsyalizme ge çilmesi için «milli demokratik ihtilâl»in gerektiğini ileri sürmekte, halkın anarşi içine çekilerek hükümetin güçsüz bırakılması öne sürülmekteydi (3). 1969 seçimlerinde partinin 15 sandalyesinden 13'ünü kaybet mesinden, daha ılımlı olanlar sorumlu tutulacaktır (4). 1970'lerden itibaren İşçi Partisi'nin şehir proletaryası ve bazı kırsal azınlık gruplar üzerin- 


(2) 1968-1970 seneleri arasında o Türkiye'de önemli çevrelere sızdırılan bilgiler arasında Amerika'nın Yunan Cuntasına yardım ederek Kıbrısın Yunanistan tarafından ilhak edilmesine göz yumacağı ve daha sonra NATO'ya dahil edeceğine dair bilgiler vardı, Bu bilgi zamanın Sovyetler Birliği Büyükelçisi Grusyakevta tarafından Dışişleri Bakanlığına verildiği belirtilmektedir Bkz: Claire Sterling, The Terror Netw ork, New York, 1981, s. 236. 


(3) Bu fikirler daha aşırı uçta olan Mihri Belli grubunun fikirleridir. 


(4) Daha sonraları İşçi Partisinde Mehmet Ali Aybar'ın yerine geçecek olan Behice Boran grubu, Partinin Sovyetlerin 1968 Çekoslovakya'yı işgalini kınamasına bile karşı çıkarak, Aybar'ın fikirlerini bilim dışı bulmuşlardı. 
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de propagandasını yoğunlaştırdığı görülmektedir. Öte yandan bütün dün” yada başlayan, öğrencileri ve Üniversiteleri kapsamına alan ve önceleri masum İstekler olarak öğrenci hareketleri (1970'lerde siyasal are nalar haline gelerek iki kampa ayrılan öğrencilerin çatışma alanı haline gelmiştir. Bir yazarın dediği gibi; «geleceği Üniversite mezunlarının kalitesine ve felsefesine dayalı can her ülke gibi Türkiye'nin geleceğine el konulmuştur» (5). işçi kuruluşlarından sonra 'ikinci stratejik hedefi böylece Üniversiteler oluşturmaktadır. Fikir Dernekleri Federasyonlarında ve Dev-Genç'te ve diğer partizan kuruluşlarda yer alen Üniversite gençliği dış ideolojilerin etkisi altında yeni yeni çatışmalara girmektedir. O zamana kadar Türkiye'de bilinmeyen bir suç olan banka soygunları artık olağan olmuştur, Birtakım anarşistler (Mehir Çayanlar, Deniz Gezmişler) rahatlıkla Devlete karşı çıkabilmekte, Carlos Marigella, Che Guevera gibi Latin Amerikalı teröristlerin tektiklerini uygulamaktadırlar (6). Nihayet adam kaçırmalar 12 Mart 1971 Askeri müdahalesine yol açmıştır. Kurulan partilerüstü hükümet önemli şehirlerde ve ayrılıkçı teröristlerin bulunduğu alanlarda sıkı yönetim ilan ederek çok kısa bir zamanda olayları kontrol altına almıştır. Teröristlerin sorgulanmalarında direkt Bulgar, Suriye ve Filistin desteğinin bulunduğu ve dolaylı olarak diğer Doğu Bloku ülkelerinin rolü olduğu sergilenmiştir (7). Gayelerii ise şöyle belirlenmektedir: Köylü kitlelerini ayaklandırmak, mahalli feodal 


(5) W. Scott Thomson ve Brett Silvers. «The Challenges to Atatürk's Revolution: State, Region and World Politics, NATO Derneğinin «NATO After three Decades» Sempozyumuna sunulan tebliğ, 25 Haziran 1982, s. 8. 


(6) Bu konuda geniş bilgi için bkz: THKO Davası, Mahkeme Dosyası, Yöntem yayınları, İstanbul, 1974, passim, 


(7) Paul B. Henze., The Long effort to Destabilize Turkey, «The Atlantıc Community Quarterly, Winter 1981-82 s. 470. 1977'de Güvenlik güçleri tarafından durdurulan ve Varna'dan gelen Vasoula adlı şilebi de Kıbrsl Rumlar ve bir kısmıda Türkiye'deki teröristlere verilmek üzere 
67 ton silah ele geçirmişlerdir, Bulgarlara çekilen protesto her zaman 
kı gibi cevapsız kalmıştır. Bkz: Claire Sterling, a. g e., 8, 241. 
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kalıntılara vurmak ve daha sonra Askeri güçler ile yabancı emperyalist güçlerin beraberce müdahalesini sağlamak. Daha sonra ise halk savaşı başlatılarak, kırsal bölgelerdeki düşmanı denize doğru süzmek, şehir gerillesı ile şehirleri temizlemek (8). Ancak, 1971'deki müdahale gayelerinin gelişmesini genellikle önlemiştir. 


IV — TERÖRÜN YENİDEN DOĞUŞU 


1973 seçimlerinden sonra oluşturulan koalisyon hükümetinin 1974 
yılında çıkardığı genel af binlerce suçlunun serbest bırakılmalarına yot açmıştır. Bunların büyük bir kısmı kendi işlerine dönerken diğer bir kısmı da gene eski profesyonel görevlerine dönmüşlerdir (9) 1975 - 
1980 yıllarını kapsayan ikinci terörist saldırılar, 1968-1972 dönemine 
göre daha geniş kapsamlı ve derin olmuştur. Türkiye ekonomisi için en güç dönemin yaşandığı bu devrede, kitleler arasında gittikçe artan kutuplaşma Türkiye'nin. dengesini geniş ölçüde sarsacaktır. Bu sırada ikinci terör saldırısında ayrılıkçı güçlerin yanında, Türkiye dışında yaşayan azınlıkların sistematik olarak kullanıldığı görülmektedir. Ermenilerin Türk diplomatlarına karşı giriştikleri eylemlerin etkin ve profesyonel bir düzeye ulaştığı dikkati çekmektedir. Bu saldırılar ilk başlarda açık bir siyasi İsteğe dönüşmemiş ancak terörün son iki yılında Türkiye'nin doğusundaki Ermeni topraklarının geri alınması konusunda istekler belir tilmeye başlanmıştır (10). 


«1978 yılının ilk ayının bilançosu», 51 ölü, 444 yaralama, 129 
bombalama ve 20 soygun olarak belirlenmişti (11). Bu durum ileri için tehlike çanlarının çalmasına neden olmuştur. 


Bütün girişilen çabalara rağmen Türkiye'nin milit birlik ve bütünlüğünü bozmak ve vatanı parçalamak için dış mihrakların gayretleri devam etmekteydi. Yurtdışında üslenmiş bulunan iki gizli radyo, herhangi 


(8) Bkz.: Claire Sterling a g. e., s. 240, 

(9) 12 Eylvl Öncesi ve Sonrası, Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği, Aralık 1981, Ankara, s. 13. 

(10) Paul B. Henze, a g. e., s. 471, 

(11) (12 Eylül...) a, g. e, 8. 33. 
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bir terörist eylemi desteklememeye dikkat ederek, Türk halkına, hükümetlerinin NATO'nun ve Amerika'nın aleti olduğunu ve halkın kendisini desteklemediğini bildiriyordu, Bu devrede tamamen hür olan Türk basınında kimlerce desteklendikleri belli olmıyan aşırı uçlarda birçok yayının ortaya çıktığı izlenmektedir. Ülke terörü teşvik edici her türlü yayınla dolup taşmaktadır ve bunların fiyatı tarafsız olarak yayınlanan diğer kitaplara göre çok daha ucuz olmaktadır. 1973 yılında el değiştiren Türkiye dışındaki Komünist Partisi hedef olarak dışardaki Türk işçilerini seçiyordu. Özellikle «şafak grubu» tarafından yöneltilen bu propaganda Türk işçi ve köylülerine hitap ederek hükümeti devirmeyi amaçlıyordu. 1978 sonlarına doğru Türkiye'de politik bölünmeye uğramamış hiçbir kamu kuruluşunun kalmadığı dikkati çekmektedir. Meselâ, mesleki ihtiyaçlarını karşılamak ve scsyal dayanışmalarını sağlamak için kurulmuş bulunan öğretmen dernekleri amaçları dışına çıkarak tama” men siyasi faaliyetlerin içine girmişler ve rejim düşmanlarıyla işbirliği yapan «isyan» karargâhlarına dönüşmüşlerdir (12). Asayiş ve huzuru seğlamakla görevli: Polis teşkilâtı içinde bile bölünmeler ortaya çıkmaya başlamıştır. Silahlı Kuvvetler gününde yaptığı konuşmada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren: «Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyeti yıkmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. İç ve dış düşmanlar Ordu'yu bölmeye çalışmaktadırlar. Ancak, Türk Silahlı Kuvvetleri bu gafillerin oyuncağı olmayacaktır...» demektedir (13). Böylece Türkiye'yi dengesizleştirme hareketi kamu yönetiminin her alanına girmiş olmaktadır. Teröristler bir adım daha atarak o zamana kadar bir arada barış içinde yaşayan vatandaşlar arasında Mezhep kavgalarını desteklemişler ve bu olayın acı sonuçları 23-24 Aralık 1978 Kahramanmaraş olaylarının çıkışına sebep olmuş ve olayların sonunda 109 kişi hayatını kaybetmiş 176 kişi ağır yaralanmıştır. Yunan radyo ve televizyonu. «Türkiye kardeş kavgası- 


(12) Bkz: (12 Eylül...) a. g. e., s. 48. Adı geçen kuruluşlardan Töb-Der, bünyesinde bütün marksist fraksiyonları bulunduran bir kuruluş hali, ne gelmiştir. 150.000 üyesiyle Türkiye'nin en ücra köşelerine dağılmış olan bu kuruluş çalışan sınıf adına militan protesto gösterileri düzen-Jemekte idi. 


(13) (12 Eņplül...) a. g. e., s. 50. 
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nın eşiğinde» diye yayın yapmaktadır (14). 1980'lerde ise teröristler hedefleri olan iç savaşın eşiğine Türkiye'yi getirmişlerdir. Parlamento ise işlemez bir duruma girmiştir. 6 ay içinde yapılan 136 oylamada Cumhurbaşkanı bir türlü seçilememiş, acilen çıkarılması gereken kanunlar çıkarılamamıştır. Hükümetler koalisyonlara dayalı oldukları için kısa zamanda inip çıkmakta idiler. Bu durum sistemi daha dengesiz bir hale getirmiştir (15). 1960 Anayasasının 1971'lerden sonra getirilen değişikliklerde ya tam olarak uygulanamamış yada yeterli olamamıştır. 1980"lerde ise öldürülenlerin sayısı günde 28'e ulaşıyordu. 


12 Eylül 1980'de Ordu bu gidişe dur dediği zaman kısa zamanda 
toplanan silah miktarı 710.066 kadardı. Yakalanan insan sayısı ise 30.000 civarında. Silahlarla birlikte teröristlerin masrafları, banka soy” gunları, esrar kaçakçılığı ve kanun dışı diğer faaliyetlerden edinilen fonları defalarca aşmaktaydı. Resmi makamlar 1977-1980 döneminde terörizmin toplam maliyetini 1 milyar dolar olarak hesaplamaktalar, Bu aynı devrede Amerika'nın ve diğer NATO devletlerinin Türkiye'ye yaptıkları askeri yardımla eşdeğerdedir (16). Bu mali ve logistik desteğin dışardan taşınan diplomatik çantalarda getirildiğini dolaylı olarak ortaya koymaktadır (17). 


Devlet Başkanı, Genelkurmay ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı olarak 12 Eylülde radyo ve televizyondan yaptıkları konuşmasında durumu açıkça ortaya koyarak şöyle demektedir: «...Bugüne kadar iktidara gelen çeşitli hükümetlerin, her yıl artan bir hız ile yaygınlaşan ve dünya tarihinde örnekleri: görülen özel harbin sızma ve çökərtme harekâtına karşı iç güvenliği sağlayacak ve tedbirleri birinci öncelikle alacaklarını vaadedmelerine rağmen; sonuç olarak teşebbüsleri, siyasi 


(14) (12 Eylul...) a. g. e., s 52. 


(15) Nicholas S. Ludington and James W. Spain, Dateline Turkey: The Case For Patience»., Forelgn Policy, Spring 1983, s, 155. 


(16) Bkz.: Paul B. Henze, a. g. m., S, 473. 
(17) İdem., 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çikar çatışmaları ve basit parti hesapları, kaprisler, hayaller, gerçek dışı talepler ve Türk Devletinin niteliklerine ters düşen gizli ve açık emeller arasında kaybolup gitmiştir...» (18). 


12 Eylül sabahında ise radyodan verilen bildirisinde terörün stratejik hedefleri. açıkça belirtiliyordu: 


«Atatürkçülük yerine irticai ve sapık ideolojik fikirler üretilerek sistemli bir şekilde ve haince Ilkokullardan üniversitelere kadar eğitim kuruluşları, idari sistemi, yargı organları, iç güvenlik teşkilâtı, işçi kuruluşları, siyasi partiler ve nihayet yurdumuzun en mahsur köşelerindeki yurttaşlarımız dahi saldırı ve baskı altında tutularak bölünme ve iç harbin eşiğine getirilmişlerdir. 


Türkiye Cumhuriyeti Devleti son yıllarda izlediğiniz gibi dış ve iç düşmanların tahriki ile varlığına, rejimine ve bağımsızlığına yönelik fikri ve fiziki saldırılar içindedir...» (19). 


(18) (12 Eylül...) a. ge, s. 197, 


(19) İdem., Birçok Batılı ve Türk yönetici ve bilim adamlarının düşüncesi Terörizmin arkasında dolaylı olarak Sovyetlerin bulunduğudur, Bir yazar şöyle demektedir: ...Sovyetler Birliği genişlemesinin silahla olamıyacağını bilmektedir. Onun için Sovyetleri destekleyen rejimler daha ucuz bir yayılma yoludur, Sovyetlerin bütün dünyada: a) Varo. 
lan rejimlere karşı olan siyasal örgütleri desteklediği ve Kanuni Komünist partileri iş başına getirmeğe çalıştığı; b) Soldaki partilere, kanun dışı Marksist ve yıkıcı gruplara sızdığı; c) Azınlıkların «Milli Kurtuluş hareketlerine yardım ettiği bilinmektedir, Bunları bilmek için ispat gerekmez. Bu gelenek Çar Büyük Petro zamanından gelmektedir, bu nedenle yaptıkları siyasal bir alışkanlık olmayıp geopolitik ihtiyaçların neticesidir. Bkz.: Sezai Orkunt, The Effects of International Terrorism on NATO», NATO in the 1980s, İstanbul 1982, s. 162-163. Bir başka yazar o devdeki stratejik duruma dikkati çek-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Halk bu olayı memnuniyetle karşılarken, Berlin'den yayın yapan «Bizim Radyox adlı yayın organı kitlelere bu harekete karşı koymaları İçin yayın yapmaya devam ediyordu. 


li — 12 EYLÜL 


Yabancıların genellikle Türkiye siyasetinde iyi kavrayamadıkları konulardan biri askeriyenin rolüdür. Latin Amerika modellerini iyi bilen Batı dünyası Türk askerini iktidarda olan zengin oligarşinin aracı görmekte her nedense ısrar eder. Oysa, Türk demokrasisinin en önemli özelliği, Cumhuriyetin ilk kurulduğu günden beri, liberal ve demokratik prensiplerin anânevi bekçisi olan Türk ordusu olmuştur. Diğer demokrasilerden farklı olarak kendisini demokrasinin bekçisi ve garantörü olarak kabul etmiş ve halk tarafından da öyle kabul edilmiştir (20). Ordu bu görevini hem tarihi gelişiminden hem de Atatürk'ün ortaya koyduğu çizgiden almaktadır. Bir yazarın belirttiği gibi ordu, Osmanlı Imparatorluğunda ve Cumhuriyet tarihinde 600 senelik kesintiye uğramamış bir tarihe sahip bulunmaktadır. Kimse ordusuz devleti veya tersini düşünmemektedir. Ordu gerek Osmanlı İmparatorluğu'nda gerexse Cumhuriyet tarihinde reformları ve gelişmeleri yapan bir kuruluş olarak ortaya çıkmaktadır. Türk subayları toplumun orta ve ortanın altındaki katmanlardan gelmekte, hiçbir sınıf oligarşi veya aristokrasiyle ideolojik bir 


mektedir, Ortadoğu'nun hemen üstündeki alan 1979'larda çökmek üze redir. Afganistan Marksist rejim altındadır. Türkiye ekonomik ve politik uçurumun kenarında ve İran ise sonucunun ne olacağını kimgenin bilmediği ihtilâl sürecinin içindedir. Güney Yemen ve Afrika'nın burnu Küba ve Doğu Almanya'nın denetimi altına girmiştir. Doğu bloku bütün ağırlığıyla Ortadoğu üzerindedir, George Len:zewski, «The Arc of Crisis: Its Central Secter>, Foreign Affairs Spring 1979, s. 816. 


(20) Bernard Lewis, «Democrasi and Commitment to the West», Atatürk Centennial Conference on Turkey, September 1981, s, 12. 
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bağlılıkları olmamaktadır. Bu nedenle Türk ordusu, Latin Amerika, hatta Balkan Devletlerinin ordusuyla kıyaslanamamaktadır. Çünkü ordu kendisini Devletle bütünleştirmiştir (21). 


Atatürk'ün etkisine gelince, ordunun kendisi Devletle özdeşleştirmesi 1920-1922 yıllarında yapılan Kurtuluş Savaşıyla güç kazanmıştır. 
Askerlerin arasından çıkarak yeni Devletin kuruluşunun sembolü halina gelen Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti. korumak askerin başlıca sorumluluğu olmuştur. Asker yeni Devleti ve onu modemnleştirme reformlarını Atatürk'ün mirası olarak kabul etmiştir. Aynı zamanda asker ordudaki görevini ifa ederken siyasi işlere karışmayacaktır. Çünkü Atatürk 1919'da milli siyasetle ordudan istifa ettikten sonra uğraşmaya başlamıştır (22). 


IV — ASKERİ MÜDAHALE DÖNEMLERİ 


Siyaset bilimcileri üç çeşit askeri müdahale yöntemi olduğunu ileri sürmekteler (23). Bunlardan birincisi askerin «düzenleyici olarak hareket etmesidir. Bu modelle direkt olarak hükümetin dizginleri ele geçirilmemekte, ordu veto gücünü kullanmaktadır. Sivil yönetim istenileni yerine getirmezse yerine yeni bir sivil yönetim getirilmektedir. İkinci tip askeri rejimde ordu rejimin bekçisidir. Sivil yönetim değiştirilerek askeri yönetimle istenilen gayelere varmaya çalışılır ve daha önceki yönetimlerde görülen kötü uygulamalar ve eksiklikler giderilmeye uğyaşılır. Nihayet üçüncü tip rejim, «yönetici» rejim tipidir. Diğer ikisine 


(21) Kemal H. Karpat, Turkish Democracy at Impasse: Ideology, Party Politics and the Third Military Intervention,» International Journal of Turkish Studies, Spring, Summer 1981, s, 9-10, 


(22) Kemal H. Karpat., İdem, 

(23) Bu modellere dayanılarak yapılan araştırma için bkz.: Frank Tachau and Metin Heper, The State, Politics and the Military in Turkey», Comparative Politics, October 1988, s. 17-18. 
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göre daha geniş gayeleri olan bu yönetim şeklinde, mevcut durumun korunması yanında siyasi, ekonomik ve hatta sosyal sistemde bazi önemli değişiklikler yapılması istenir. Meselâ, bir yazar 1960 askeri müdahalesini bekçi ve yönetici rejim arasında yer alan bir yapıya sahip olduğunu belirtmektedir (24). Bazı yazarlar ise yapılan askeri müdahaslenin yalnız status-gue'yu korumakla kalmayıp ekonomik ve sosyal alanlarda bazı reformlara gitmiş olduğunu belirtiyorlar. Ancak, hazırlanan 1961 Anayasası kendi içinde bazı zayıflıkları da taşımaktaydı. Parlamento yürütmenin üstünde yer almış ancak herhangi bir partinin 'çoğunluğu kazanması bir dönem öncesi tecrübelere dayanılarak zorlaştırılmıştı. Bu durum büyük partilerin sık sık koalisyonlara gitmesine yol açmıştır. Gene 1980'deki Cumhurbaş&anlığı seçimlerinin yapılamaması gene 1961 Anayasası rejimine bağlanılmaktadır (25). 1961-1971 devresi çoğunluk partileri arasında ideolojik tartışmalarla geçmiştir. Parlamentonun içindeki ve dışındaki güçler hükümetleri anayasaya uymadıklarını söyleyerek rahatça tenkid edebilmektedirler. 1971 müdahalesi «düzenleyici bir müdahale olarak görülebilir. Rejime dokunulmadan ılımlı değişikliklerle soldan gelebilecek müdahalelere karşı tedbir almak amacıyla gerekli girişimler yapılmış ve ordu en kısa zamanda yönetimi sivillere terk etmiştir. 


12 Eylül harekâtı ise çok yönlü sebeplere dayanmaktadır. Kendilerinin de belirttikleri gibi harekât rejimin bekçiliği için yapılmıştır. Bunun içinde görevini yapamayan politikacılar değişecek, hükümet mekaniz” ması yeniden işler duruma getirilecek ve siyasal iktidar ve ekonomi yeniden düzenlemeye tâbi tutulacaktır (26). 


(24) Frank Tachau and Metin Heper, a. g. sn, s., 21. 


(25) Ellen B. Laipson, <U.S. Interest in Eastern Mediterranean: Turkey, Greece and Cyprus, Report No, 83-73 F. Congressional Research Ser vice, April 1983, s. 10, 


(26) Bir yabancı yazar Güvenlik Konseyi'nin ilk işinin yeni bir siyasal sistemi geliştirmek, ekonomik reformlara devâm etmek ve terörizm odaklarını doğuran alanları sürekli denetim altında tutmak olduğunu yazmaktadır.: Bkz.: James Brown, Turkey's Policy in Flux>, Current History, Juin 1982, s. 28. 
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12 Eylül Harekâtının en önemli noktalarından biri hükümet otoritesinin tamamen kaybolmasına karşı yapılmış olmasıdır. 1971 yılında 
1961 Anayasasına getirilen değişiklikler hükümet otoritesinin sağlanmasına yetmemektedir. Öte yandan siyasal partiler güçlü bir koalisyon kuramamaktadırlar. Dağılan ve görevi devletin sürekliliğini sağlamak clan bürokrasi ise Devlet otoritesinin. yerleşmesine yardım edememektedir. Oysa Türk kültürü hükümet otoritesine çok önem vermektedir ve bir yazarın belirttiği gibi Devlet içinde bunu en ciddiye alan kesimde ordudur (27). Zaten görüldüğü gibi 6 Kasım'da kabul edilen 1982 Anayasasında oluşturulan Milli Güvenlik Konseyi'nin kararları Bakanlar Kurulu tarafından zorunlu olarak gözönünde tutulmakta, Devletin bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği ve toplumun barış ve güvenliği ile ilgili konular Konsey'in denetiminde kalmakta böylece Devlet otoritesinin sarsılması önlenilmektedir. Bu nedenle tüm dernek ve kuruluşlar partizan siyasal çekişmelerin dışında, tutulmuş ve rejimin bekçiliği anayasa ile sağlamlaştırılmıştır. 


Sonuç: Atatürk'ün 60 yıl önce kurduğu egemen Türkiye Cumhuriyetinin devamını sağlamak için getirilen rejim, yeni devlet kurumlarıyla, sistemini sürdürecek güçte yeniden ortaya çıkmıştır. 


(27) Frank Tachau and Metin Heper., a. g4 m., 8. 26. 
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Tebliğin Tahlili 


«Sayın Doç. Dr, Hasan Koni'nin Anarşinin stratejik Hedefleri ve 12 Eylül Harekâtı> konulu konuşması Üzerine bir tahlil, 


Em. Tuğgeneral HASAN SAĞLAM 


Doçent Dr. Sayın Hasan Kani'nin, Türkiye Cumhuriyetinde, 1960- lardan itibaren zuhur eden anarşi ve terör üzerindeki, kronolojik bir detayla hazırlanan, değerli etüdünü dinlemiş bulunuyoruz. 

Ben de, konuyu, bakış açısını biraz daha değiştirerek ele almak. 
suretiyle, sizlere takdim etmeye, tahli! etmeye çalışağım. 


Anarşinin Stratejik Hedefleri, bu anarşiyi doğuran ve besleyen mih-: rakların hedefleri olduğu cihetle; kısaca bu mihrakların ve hedeflerinim neler olduğunu belirtmek yeterli olacaktır kanaatindeyim. Esasen bu: konuda pekçok kitap yazılmış, değerli ilim adamlarımız kültürel, politik, ekonomik ve sosyolojik açılardan anarşi konusunu yeterince incelemişlerdir. 

Burada, konuyu tahlil ederken, anarşi mihraklarını «Dış Mihraklar» ve «lç Mihraklar» olmak üzere ikiye ayırmanın uygun olacağını düşü-- nüyorum: 


1 — DIŞ MİHRAKLAR: 


Anadolu; gerek Osmanlı İmparatorluğu devrinde, gerekse Türkiye Cumhuriyeti olarak bugün, dünyanın en önemli yerlerinden birini teşkil etmektedir. Avrupa ile Asya'yı birleştiren karayoluna ve Karadeniz'i Ege ve Akdeniz gibi sıcak denizlere birleştiren boğazlara sahip ol-- duğu ve dünyanın zengin petrol kaynaklarına ve Rusyanın hassas bölgelerine yakınlığı sebebiyle jeopolitik ve jeostratejik önem taşımaktadır. Ayrıca zengin yerüstü ve yeraltı kaynakları mevcuttur. 


Bu kadar önemli olan bu bölge üzerinde, tarih boyunca, bütün büyük devletlerin menfaatleri ve emelleri olmuştur. Osmanlı İmparator”: luğu döneminde bu büyük devletler Rusya, İngiltere, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleridir. Bu devletler 18'nci asırdan itibaren ve bilhassa 19'ncu asırda, Osmanlı İmparatorluğu «Hasta Adam» olunca;: 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onu yıkıp parçalamak ve kendi menfaatlerine uygun hale getirmek için her çareye başvurmuşlardır. Anarşi, bu çarelerden bir tanesi, belki de 


en önemlisidir. Şimdi bu konuyu her büyük devlete göre kısaca tehlil edelim: 


a. RUSYA: 


Rusyanın, sıcak denizlere Türkiye ve Türk Boğazları üzerinden açılma politikası uzun vadeli olarak planlanmış, 3 asra yakın bir zamandan beri değişmeden uygulanagelmiştir. Bu rüyanın gerçekleşmesi, 18'- nci ve 19'ncu asırlarda Osmanlı Imparatorluğunun yıkılmasına bağlıydı. 
20'nci asırda da, Türkiye Cumhuriyetinin. Bu maksatla, Rusya, her türlü vasıtayı denemiştir. Harpler konumuz dışında kaldığı için, önemli gördüğüm diğer vasıtaları belirtmeye çalışacağım. 


1) İlk vasıta, Rum Ortodoks Kilisesidir. Osmanlı Imparatorluğunda Rum anarşisinin doğmasında, Rus ve Rum Ortodoks Kiliselerinin işbirliği, hepimizin malümudur, Rum anarşisi, 1820'lerden itibaren, birçok vatan parçasının Imparatorluktan koparılmasına, Yunan devletinin kurulmasına, 1'nci Cihan Harbini müteakip, bir ölüm kalım mücadelesi vermek mecburiyetinde kalışımıza müncel olmuştur. Bu anarşi, bugün de, Birleşmiş Milletlerde, Kıbrısta, Ege Denizinde ve hatta içimizde, kapalı kapılar ardında, devam etmektedir. (1) 


2) İkinci vasıta Ermenilerdir, Osmanlı Imparatorluğu'nda Ermeni anarşisi Fransa'da 1850'lerde açılan ilk Ermeni okulu Muhtarian-Maradian mensupları vasıtası ile başlamakla beraber, Ermenilerin fiili istismarı 1877-78 Osmanlı-Rus savaşı dolayısıyle ilk defa Ruslar tarafından olmuştur diyebiliriz. Bu anarşide de kiliseler elebaşıdır. Harp esnasında ve sonrasında, bilhassa Doğu Anadolu Bölgesinde kesafet kazanan Ermeni terörü, 1915'teki tehcirle neticelenmiş, derin yaralar açarak ve izler bırakarak bugünlere kadar gelmiştir. Çeşitli Ermeni komite lelerinin büyük devletlerle ve bilhassa Rusya ile içli-dışlı faaliyetlerini 


(1) N. Nazif Tepedelenlioğlu, Sultan II'nci Abdülhamid ve Osmanlı İmparatorluğunda komitacılar, Sahife: 28, 31. 
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burada uzun uzadıya anlatmanın yeri yoktur. Fakat bilinmelidir ki, dün, nasıl Rus konsolosları, büyükelçileri, hatta çar Nikola bu konu ile ilgileniyor idiyseler; bugün de, aynı seviyelerdeki görevliler ilgilenmekte” dirler. (2) 


3) Üçüncü vasıta, illegal, Türkiye Komünist Partisidir (TKP). 
TKP'nin 1920'lerden beri sabırla uyguladığı sızma harekâtının, alınan bütün tedbirlere rağmen, nerelere ulaştığı Sıkıyönetim Mahkemelerinde görülen davalarda ortaya çıkmıştır. Rusya, bu vasıta ile ve 1961 Anayasasının verdiği rahatlıkla Türkiye içindeki iç mihrakları kurmuş, yönetmiş ve desteklemiştir. Bunlara birer misal olmak üzere; işçi kesimin- de bir konfederasyonu, Üniversitede DEV-GENÇ'i ve enteilektüel kesimde de BARIŞ esprisi ile kurulmuş bir derneği gösterebiliriz. 


4) Bölücülük teşebbüsleri de önemli diğer bir vasıta olup, hepimizin bildiği gibi, Türkiye'yi çok sıkıntılı durumlara sokmuştur. 


Buraya kadar, kısaca ifade etmeye çalıştığımız faaliyetleriyle, Rusyanın, Türkiye'ye karşı yaptığı, mükemmel bir «örtülü harp», bir «örtülü istilâ» hareketidir. Bu gerçek ortada iken; Türkiye'nin, yutulmak üzere uygun hale gelmesini bekleyen sinsi ve sabırlı bir canavarın tehdidi altında olduğu apaçık belli olmuşken; Rusya'yı «artık Türkiye'ye karşı ciddi bir tehdit teşkil etmemektedir» diye milletimize takdim etmek doğru olmasa gerektir. 


Osmanlı İmparatorluğu zamanındaki, saldırı vasıtalarına, Cumhurriyet döneminde Komünizm ideolojisini de ekleyen Rusyanın, aramız” daki müşterek geniş hudutlar sebebi ile, en tehlikeli devlet haline geldiği şüphesizdir. Hedef; Türkiye'yi kendi içinde yıpratmak, kardeşi kardeşe düşman ederek birbirine kırdırmak ve sonunda zayıf düşen ülkeyi ya temellük etmek veya kendi maksadına hizmet eden kukla hükümetlerle idare edilen bir tampon devlet olarak, kendi kampına ilhak etmektir. 


(2) Pierre A. Moser, Arméniens, où est'la réalité. Sahife; 21, 42, 66, 67. 
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Rusyanın bu konuda ne kadar mahir olduğunu bir misal ile ortaya koymak isterim: 


Bizim Deli Petro dediğimiz fakat rusların ve Hıristiyan âleminin Büyük Petro dediği rus çarı -ki, 300 yıldan beri sadakatle takip edilen vasiyetnâme o'nundur- ile çariçe ll'nci Katerina'nın akıllarına kendileri için dâhiyane bir fikir gelir, «Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Hıristiyanları, bilhassa Rumları ayaklandırmak.» 


Zaman, 1774 Küçük Kaynarca Muahedesini takip eden yıllardır. 


Başlangıçta bu işin çok kolay olacağını, birkaç ton altın, birkaç ajan ve 'iki-üçyüz papazın, Rumları mukaddes bir cihada tahrik edebileceklerini sanırlar. Fakat umdukları, gibi olmaz. Reaya durumundaki Hıristiyanlar, hallerinden şikâyetçi değillerdir. 


Petrograd bu görüşe ulaşınca, uzun vâdeli bir plan tasarlar: 

Osmanı İmparatorluğu'ndaki Hıristiyanların kafalarına ihtilâl tohumu serpebilmek iiçin, önce o kafaları, böyle tohumların yeşerebileceği birer tarla haline sokmak gerektir. Bunun için Rusya'daki Rumlarla, Osmanlı Rumlarının istidatlı çocuklarını Rus okullarında oxutturmağa karar verirler ve bu kararı tatbik ederler, Eflâk ve Buğdan'daki Rum kolonileri Rusyanın burnu dibinde oldukları için, buralardaki genç Rumların çoğu Rus okullarını boylar. Bunlara ayrıca, gerilla ve sabotaj usulleri de öğretilir. 


Bu cehennemi plân kısa zamanda meyvasını verir. 1785 yılında Eflâk ve Buğdan'da, hatırı sayılır, kalabalık bir ihtilâlci münevver hizip belirir ve böylece iki gizli Rus karargâhı kurulmuş olur. (3) 


Görülüyor ki, 1789 Fransız İhtilâli'nden önce, zihinlere, ihtilâl, hürriyet ve milliyet fikirlerini ilk defa Rus Çarlığı ekmiş olmaktadır. 

Rusya, bugün de, ayni mahareti, komünizm ideolojisini aşılamakta göstermektedir. 


Türkiye gerçeğinde, ekilmek istenen tohumların yeşermesine müsait bir tarla haline getiren sosyal değişikliklerin; ahlâk, dini terbiye, 


(8) N. Nazif Tepedelenlioğlu, a. g. e., Sahife: 31, 32, 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Allah ve devlet korkusuna dayanan milli terbiye gibi mefhumların sarsıntıya uğradığı dönem de, maalesef, Rusya'da komünizmin teessūs ettiği ve geliştiği döneme rastlamaktadır. 


b. İNGİLTERE: 


İngiltere, bir zamanlar güneş batmayan İmparatorluğunun ticaret yolları üzerindeki stratejik noktaları Osmanlı Imparatorluğundan alabilmek için onun «Hasta Adam» olmasını beklemiş ve fırsat buldukça da değerlendirmesini bilmiştir. Mısırın, Kıbrısın, Arap Yarımadasının elden çıkışında, 1'nci Cihan Harbi ve Kurtuluş Savaşımızda, Lozanda, İngiltere hep karşımızda hasmımızdır. Aslında Osmanlı İmparatorluğu nun yağmalanmasında aslan payını İngiltere almıştır diyebiliriz. Bu neticeyi sağlayabilmek için, İmparatorluğu içinden çökertecek her harekette, diğer devletlerin yanında İngiltere de vardır. 1'nci Cihan Harbinde, Arap anarşisi, ingiliz altınları ve Lawrence gibi ajanlar vasıtasiyle gerçekleştirilmiştir. 

Bugün, bir ittifak sistemi içinde bir arada sayılırsak ta; Kıbrıs, Ege Denizi, Yunanistan ve Ermeniler gündeme geldiğinde daima karşımızda olacağı inancındayım. 


c. FRANSA: 


«Hasta Adamın mirasından pay koparabilmek için en çok uğraşanlardan biridir. Bize zararı dokunacak her faaliyetin içinde Fransa vardır. Ermeni hareketi, 1850'lerde, Pariste başlamış, destek görmüş, sonra İstanbul'a ve Anadolu'ya sıçramıştır. Bugünde, Ermeni terörün- de, Fransanın parmağı ve desteği vardır. Lübnan ile Fransa arasındaki terihi sıcak ilişki daha ziyade, her iki ülkedeki Ermeniler sebebi iledir. 
Bu ilişki dolayısı iledir ki, Ermeni terörü, Lübnandaki ve Suriyedeki Filistin Kurtuluş Teşkilâtıyle işbirliğine girebilmiş, oradan da, yurdumuzdaki komünizan ve bölücü anarşiyi desteklemiştir. 

Fransa, vaktiyle Rum anarşisini desteklediği gibi, (4) bugünde çe- 


(4) N. Nazif Tepedelenlioğlu, Sultan Inci Abdülhamid ve Osmanlı İmparatorluğunda komitacılar, Sahife: 34, 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şitli sahalarda anlaşmazlığa düşen Türkiye ile Yunanistan karşısında, tercihini daima Yunanistan İçin yapmıştır. Bazı ilim adamları da gele ceğin bütün Avrupa politikacılarına istikamet çizmek gayretine düşmüşlerdir. 


Bir nüfus uzmanı, «Revue de Defense Nationale»in bir sayısında, Akdeniz çevresindeki ülkelerin nüfus durumlarını incelerken, 2000'li yıllarda yüz milyonu geçecek bir Türkiye karşısında, hâlâ 15 milyonlarda kalacak «bir küçük sevgili Yunanistan»ın maruz kalacağı sıkıntıyı dile getirmekte ve politikacıları tedbirli. olmaya davet etmektedir. 


Fransa, aynı zamanda, Türkiye'den kaçan ve vatandaşlıktan çıkarılan her türlü anarşist ve teröristin kolayca sığınabileceği bir ülkedir. 


d. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ: 


Bugün, Türkiyenin de içinde bulunduğu ve Rus yayılmasına karşr kurulmuş olan Savunma Teşkilâtının lideri durumunda olan bu ülke, devlet olarak kuruluşundan takriben bir asır sonra, Eski Dünya ile ve özellikle Osmanlı İmparatorluğu ile ilgisini arttırmıştır. Daha 1850-60 yıllarında, Amerikan Misyonerleri Anadolu'da gezmekte ve Ermeni milliyetçiliğini körüklemektedirler.(5) O zamanlarda Amerikadaki ermeni nüfusu 80.000 civarındadır ve kuvvetli bir azınlıktır. Amerikanın ermenilere sempatisi bir devlet tutumu olarak sürekliliğini korumuş. 
1'nci Cihan Harbi sonunda Wilson prensiplerinde de görülmüştür. Son. 
devirde, kanlı olaylar evvelâ San Fransiskodan başlamış ve ermeni azınlığı bu olayları vesile ederek konuyu daima sıcak tutmuştur. 


Amerikanın, Kıbrıs, Ege Denizi ve Rumlar konusundaki tutumu da diğer devletlerinkinden farklı değildir. Meşhur Johnson Mektubu, ambargo, 10/7 dengesi ve Ege Denizinin çözülmeyen sorumluluk meselesi küçük birer örnektirler. 


Amerikanın bu tutumunda; kendi içindeki Ermeni ve Rum azınlık. 
gruplarının büyük tesiri olmakla beraber, lider devlet olarak, Türkiye'yi. 


(5) Pierre A. Moser, Arméniens, où est la réalité, Sahife: 22. 
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kendi menfaat bölgesinde tutmak isteyişinin de payı vardır. Türkiye «çok kuvvetli ve büyük» veya «çok zayıf» olmamalıdır. 


Dış mihrakları böylece kısa bir değerlendirmeye aldığımızda görülüyorki, anarşinin yurdumuza girişi planlı bir harekettir. Bir Haçlı Seferidir. (6) Maalesef yurt içindeki irtibat noktalari mevcuttur. Osmanlı İmparatorluğunda, dini azınlıklar kapitülasyonlar çerçevesinde, bütün problemlerini kendi kiliseleri vasıtası ile hallettikleri için adeta devlet içinde devlet idiler. İmparatorluğu yıkmak için ellerinden ne geldiyse yapmışlardır. Bugün bu kiliseler eski durumlarında değildirler. Dünyanın jecpelitik ve stratejik bakımından en hayati bölgelerinden birini teşkil eden Türkiye üzerindeki oyunlar ve menfaat çatışmaları yüzyıl evvel nesil idiyse bugün de öyledir. Sadece kaideler ve oyuncular değişmekte, hedefler değişmemektedir. 


2 — IÇ MIHRAKLAR: 


Bu mihrakların neler olduğunu, geçmişte ve günümüzde neler yaptıklarını tekrarlamayı lüzumsuz sayıyorum. Yıllardan beri her gün iç içe 


yaşadık. 


Gerek dış mihrakların gerekse iç mihrakların hedefi Türkiye'ye sahip olmak, kontrol etmek veya bölmektir. Türkiye içinde onlar için önemli olan husus; bu hedefe ulaşmada lüzumlu vasıtaları ele geçirmektir. Bu vasıtalar bir işçi konfederasyonu için işçilerimiz, DEV-GENÇ için Üniversitelerimiz, DERNEKLER için de entellektüel gruplarımız olmuştur. 


12 Eylül Harekâtı ile, bu yurtiçi grupların muzır olarak tarif edilen 
faaliyetleri büyük ölçüde son bulmuştur. Bugün dış mihrakların çoğu içerdeki irtibat noktalarını kaybetmiştir. Bu sebeple, Demokratik hayata dönüşümüz ve sivil idarenin tekrar yerine oturması, büyük hadiseler olmaksızın, gerçekleşecektir, Ancak, komünizme ve diğer aşırı cereyan“ lara karşı olan ordumuzun gözü de, Cumhuriyetimizin bekçisi olarak, 


(6) Plerre A, Moser, Arméniens, où est la réalité. Sahife: 36, 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daima üzerimizde olacaktır. Buna ihtiyacımız olduğu da, hâlâ tezahür eden günlük olaylarda görülmektedir. 


Terör olaylarının artık tamamen bittiği kanaatine kapılmak, Si-Iğhlı Kuvvetlerin başarısı, sıkıyönetimin devamı ve sıkı takip ve kont rolu karşısında sinmiş olanların ileride tekrar ayni teröre dönmeyeceği düşüncesini yaymak; kamuoyunu tekrar sapık ideolojilerin tahriklerine açık, bir rahatlık: ve gaflet içine sokmak tehlikesini taşımaktadır. (7) 


Teşekkür eder, saygılar sunarım. 


(7) Gn. Kur, Bşk.lığı yayınları Türkiye'deki Anarşi ve Terörün Durumu, Sahife: gi. 
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12 Eylül 1980 Harekâtı Sonrası 
Hukuki Gelişmeler ve 


1982 Anayasası 


Prof. Dr. KEMAL DAL 
Iı — GİRİŞ 


Bugün çok hızlı cereyan eden, çok karmaşık ve çok yönlü prob lemler doğuran tüm çözümleri sonuçsuz kalan olayların sürüp gittiği bir dünyada yaşıyoruz. 


Bir taraftan iki büyük düşünce sistemine göre yapılan hızlı yarışma maddeyi insanın dayanamayacağı ölçüde geliştirmiştir. Insanlar zengin ülkelerin bilim ve tekniği maddöye sağladığı hakimiyetle insan hizme tine verdiği kullanma ve yararlanma hızını takip edemez olmuştur. 


İki büyük düşünce sisteminden başka, yeni ortaya atılan karmaşık fikir ve düşünceler insanları bunalıma itmektedir. 

Geçmişin uzun yıllar uğraşı ile yaratılmış düşünce sistemleri, hayat tarzları müşterek değer ve kıymetler bir anda kötüleniyor, mahküm ediliyor ve ona inananlar açıkça kötüleniyor kınanıyor. 


Bu gidiş öyle bir gelişme gösteriyorki herkes geleceğe korku ile bakıyor. Hiç kimsede bugüne güvenme yok. Büyüklü küçüklü bütün milletlerin bulunduğu zamandan endişesi var. Hepsi geleceği güvenceye alacak yeni bir çözüm gelmesini bekler gibi. 

Dünyanın içinde bulunduğu bu genel durumdan Türkiye'yi istisna vimek mümkün değil. 

1569'lardan bu yana Türkiye de bu genel kargaşa ve güvensizlik ortamının içine girmiş ve hatta onun en yoğun merkezlerinden biri olmuştur. 

12 Eylül 1980'de yapılan Türk Silahlı Kuvvetlerinin Koruma ve 
Kollama harekatı Türkiye'yi bu olaylar ortamından çıkarmaya çalışmıştır. 
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin müdahalesi ile Türkiye bir Terör ve Sistem. Kargaşasından çıkarılmıştır. 

Kurulan Kurucu Meclisle yeni bir Anayasa yapılmış ve Halk oylaması ile kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. 

Bu Anayasa 'ile beraber çeşitli alanlarda yeni birtakım düzenlemeler getirilmiştir. Yeni kanunlar çıkarılmıştır. 

Biz burada kısaca 12 Mart sonrası getirilen bu yeni mevzuat ve bunların dayanağını teşkil eden 1982 Anayasası üzerinde duracağız. 


Il — EVVELA 12 EYLÜL HAREKÂTI VE GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLERİN KAREKTERİNİ BELİRTMEYE ÇALIŞALIM 


12 Eylül 1980 Harekâtı hiç şüphesiz bir ihtilâldir. 


Kime karşı yapılmıştır? Hiç kimseye karşı değildir. Ama, Türk Milli egemenliğini hiçe saymaya kalkan, teşebbüs eden herkese karşı olmuştur. Yani anarşiye, teröre karşıdır. 


Türk milletinin kaderini yanlış fikir ve düşünceye dayandırarak onu maceralı bir geleceğe yöneltmek isteyen ve bunu terör ve anarşiyi Vasıta ederek gerçekleştirmeye çalışan herkese karşı olmuştur. 


— Bu harekât terör ve anarşiyi durdurmuştur. 

— Lime lime bölünmüş Türk Milli Hakimiyetini yeniden kurmuştur. 

— Bunların ayakta durmasını sağlayacak yeni düzenlemeler getirmiştir. 

— Yeni bir Anayasayı millet oyu ile yürürlüğe koymuştur. 

— Türk Toplumunda huzur ve güveni getirmiştir. Kargaşa ve gü vensizliğe son vermiştir. 


— Bu harekât bir yönden de toplumun bir beklenti halinde özlediği bazı temel fikir ve düşünceyi de getirmiştir. Toplumun genel düşüncesi olupta bir türlü açıkça kanunlarda zikredilemeyen düşünceleri açıkça Anayasasında ve kanunlarında görmüştür. 

— Dünyada gelip geçmiş birçok ihtilallerin karekterleri içində 
1789 Fransız ihtilali kadar köklü ve bütün dünya toplumlarını topyekün 
etkileyeni pek azdır. 
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1919'da Türkiye'deki milli kurtuluş savaşı da az gelişmiş ülkeler için etkileyici olmuştur. 


12 Eylül Harekâtının da dünyaya vereceği etkileyici yönü olmuştur. Bir millet nasıl meşru müdafa yapar? Değişik fikir ve düşünce kargaşası içinde terör ve anarşinin üstüne nasıl gidilir? Bozulan düzen nasıl kurulur? Bunu göstermek olmuştur. 

12 Eylül'ün getirdiği Hukuk düzeninin demokratik kuralları açısından gayet tabi tartışması yapılıyor. Bu tartışılacaktır da, Ancak bu tartışmayı yaparken şu hususları gözden uzak tutmamak gerekir. 


— Türk milletinin uzun geçmiş yıllardan beri yarattığı milli der gerlerini, 

— Türkiye'nin ekonomik durumunu, 

— Türkiye'nin coğrafyada ki yerini, 


— Demokrasiye karşı savaşan rejimlerin, demokrasinin prensipr lerinden ve zaaflarından yararlanmayı demokrasiyi sonradan benimse yen ülkelerde daha yoğun bir şekilde sürdürüyor. 


NI — 12 EYLÜL 1980'DEN SONRA GETİRİLEN HUKUKİ DÜZENLEMELER : 


12 Eylül 1980 Harekâtı Askeri güçlerin topyekün idareye elkoymasıdır. Bu bir ihtilaldir. Gayet tabi kendisini güvenceye almak ve bütün Türkiye'de duruma hakim olmak için tedbirler alacaktır. 


Ayrıca her ihtilal olayında normal düzene dönme sözkonusudur. 
Türk Silahlı Kuvvetleri her harekâtında Demokratik düzene döneceğini vadediyor ve bunu gerçekleştirerek ayrılıyor. 


Normal demokratik düzene geçilirken de bazı Temel Kanunları yaparak gitmektedirler. 

Bu durumu dikkate alarak 12 Eylül 1980 harekâtından sonra yapılan hukuki düzenlemeleri iki büyük gruba ayırmak mümkündür. 

Birinci gruba girenler 12 Eylül'e gelinceye kadar meydana gelen anarşi, terör ve diğer olayları durdurmak için getirilen hükümlerdir. 
Bunların özelliği geçici olmalarıdır. Normal döneme girince birçoğu yürürlükten kalkmıştır. 
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12 Eylülden sonra getirilen bir kısım hukuki düzenlemelerde normal demokratik dönemde uygulanmak için çıkarılmışlardır. Bunların özelliği daha değişiktir. 


Evvela kısaca birinciler üzerinde duralım. 


A— 12 Eylül 1980 Tarihinden Sonra 
Geçici Nitelikteki Kanun Karar ve 
Bildiriler: 


1 — Bunların Özellikleri : 


Yeni demokratik düzene geçinceye kadar uygulanır niteliktedirler. 

Bunlar üzerinde fazla bir değerlendirme yapılmamalıdır. O zamanın gereği olarak görülmüş ve çıkarılmıştır. Sayıları bir hayli fazladır. Askeri idareyi yerleştirmek, Türkiye'de terör ve anarşiye son vermek ve normal demokratik düzene geçmeyi sağlamak için çıkarılmışlardır. 


Bunların çeşitleri şu şekilde gruplandırılabilir : 


2 — Müdahale edilen idareyi tasfiye amacıyla çıkarılmış olen 
Karar, Bildiri ve Kanunlerdır : 


a — Bildiriler ve Kararlar : 


Mili Güvenlik Konseyi bildirileri ve kararları bir hayli vardır. 
Bildiri ve kararlar mahiyet itibarı ile bazen kanun bazan Anayasa hatta bazen de mahkeme kararları gibi kullanıtmışlardır. 


Bildiriler ilk zamanlar daha fazla idi. Sonralar bildirilerin yerini kararlar almaya başlamıştır. Bu bildiri ve kararlar içerisinde en önem” ileri şunlardır. 


Ülke yönetimine el koyma ile ilgili 1 numaralı bildiri; Milli Güvenlik Konseyi'nin Teşekkülüne dair 4 numaralı bildiri; siyasi parti, sen 
dika, dernek ve geçici olarak spor ve banka faaliyetlerini durduran 7 
numaralı bildiri; Bunlar dört siyasi parti liderlerinin geçici bir süre belirli yerlerde ikâmete dair 13 numaralı bildiri; 

Grev ve lokavtları durduran 15 numaralı bildiri; 
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Her kademede her türlü siyasi parti faaliyetleri ile partilerin ko“ nuşma, yorum yapmalarını yasaklayan 52 sayılı karar, bunlar içinde önemli olanlardır. 


3 — Kanunlar : 


12 Eylül 1980 tarihinden sonra çıkarılan en önemli kanunlar yeni 
gelen idareyi yerleştirme, kurulacak Demokratik düzene hazırlık ve diğer çeşitli kanunlardır. 

Bunlar içinde zikredilmeye değer olan önemlileri şunlardır : 


a — 27 Ekim 1980 Tarih ve 2324 sayılı Anayasa Düzeni hakkında Kanun, 


b — 12 Kasım 1980 tarih ve 2356 sayılı Milli Güvenlik Konseyi Hakkında Kanun, 


c — 29 Haziran 1981 gün ve 2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkım da Kanun. 
Bu kanunlar uygulanmış ve şimdi yürürlükten kalkmışlardır. 


B — NORMAL DÜZEN IÇIN UYGULANACAK OLAN HUKUKİ DÜZENLEMELER : 


Bu şekildeki hukuki düzenlemelerin. başında Anayasa gelmektedir. 
Bunu daha sonra ele alacağız. 

Anayasanın dışında çıkarılan kuralların bazı özellikleri üzerinde durmak yararlı olur. 


1 — Bu Kura“tarın Çoğu Kanun veya Kanun Kuvvetinde Kararname Şwledir : 


M G K Bildirisi ve Kararı şeklinde olan yok gibidir. Var ise de uygulanıp geçmiştir. 
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2 — Yapılma Usulü : 


Kendi zamanlarında Kanunların yapılmasiyle ilgili usullere uyularak yapılmışlardır. Birçoğu Danışma Meclisi kurulduktan sonra çıkarıldığı için hem Danışma Meclisi Komisyonlarında hem genel Kurulunda görüşülmüş ayrıca MGK'inde incelenerek çıkarılmışlardır. 


3 — Anayasaya Uygunluğu : 


Anayasanın yürürlüğe girmesinden önce yürürlüğe girenler 1961 
Anayasa'sına göre incelenmiştir. 


1982 Anayasasının yürürlüğe girmesinden sonra çıkarılanlar 1982 
Anayasasına uygunluk bakımından DM'de itiraz olduğu zaman ince lenmiştir. 

Ama içlerinde Anayasaya uygun olmayanlar varsa bugün böyle bir itiraz ileri sürülüpte Anayasa Mahkemesinde inceletilemez. 


TBMM bunları isterse yeniden ele alabilir değiştirebilir. 


4 — Hedef ve Amaç Bakımından : 


Bu dönemde çıkarılan ve normal olarak uygulanacak kanunların hemen hepsinde görülen bir başka özellik şudur. Milli birlik ve beraberliği bozacak fiil, hareket ve olayları önlemeye çalışan hükümler sevkedilmiştir. 


a — Resmi kuruluşlarla ilgili kanunlarda kuruluşların politika dışında tutulmasına dikkat edilmiştir. 


b — Kamu Kurumu niteliğinde mesleki kuruluşların da gerek kendi organları ile gerek yöneticilerinin siyasi faaliyetlerden ve Siyasi partilerden ayrılmalarına ve faaliyetlerini ve mensuparwmu nötr hale ger tirmeye özen gösterilmiştir. 
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Derneklerin, sendikaların da siyasi partilerle işbirliği yapması kendi amaçları dışında başka konularla ilgilenmemelerine özen gösteril miştir. 

Aynı şekilde toplantı ve gösteri yürüyüşü bakımından da aynı şey ler gözönünde tutulmuştur. 


5 — Çeşitleri Yönünden : 


12 Eylül 1980'den itibaren TBMM'nin başkanlık divanının teşkili'ne kadar çeşitli alanlarda 600'den fazla kanun çıkmıştır. 


Bunların bir kısmı eski kanunlarda değişiklik yapan kanunlar şeklindedir. Bir kısmı da yeni baştan düzenleme kanunlarıdır. 


Bu kanunlar birçok alanlarda yeni reform niteliği taşıyan düzenlesmeler getirmişlerdir. Çeşitleri ve düzenlediği alanlar itibariyle birkaç gruba ayırmak mümkündür. 


a — Asayişle ilgili Olanlar : 


Bu alanda çıkarılan kanunların mahiyeti ceza hukukunu, infaz hukukunu, Temel hak ve hürriyetleri ayrıca ilgilendirdiği şüphesizdir. 


Bunlardan bazılarının isimlerini zikretmekle yetineceğiz. 


1 — Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında Kanun 
ila TCK'da yer alan ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, bıçaklar ve benzeri aletlerin teslimi hakkında kanunda değişiklik ve bir Ek geçici madde eklenmesine dair Kanun (2466). 


Bu konu ile ilgili birkaç defa ek ve değişiklik yapan kanunlar çıkarılmıştır (2478). 


2 — Sıkıyönetim Kanunu 1402, 

3 — Olağanüstü hal Kanunu (2935) 

4 — Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu (2941 say. k.) 

Bu son kanunlar Anayasanın 15. maddesine ve 119, 120, 121, 


122. maddeleri gereğince yeniden düzenlemesi göreken kanunlardır. 
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1961 Anayasasının uygulandığı dönemde olağanüstü hal durumunu düzenleyen 123. madde ile ilgili düzenleme pek uygulanamamıştır. 


Bu kanunlar Anayasadaki hürriyetlerin ya tamamen veya kısmen durdurulmasına Anayasaya göre müsaittir. 

Burada getirilen yenilik olağanüstü hal, savaş hali, sıkıyönetim hali gibi durumlarda Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanarak Kanun Kuvvetinde kararname çıkarabilir. 


Bu durumlarda hak ve hürriyetler de Kanun Kuvvetinde Karama” me ile sınırlanabilecektir. Normalde K.H.K. ile Temel hak ve hürriyet ler sınırlanamaz. Burada en çok üzerinde durulan, eleştirilen noktalar dan biri Kanun Kuvwvetinde Karamame ile neden hürriyetler sınırlanıyor şeklindedir. 


b — İdare ile İlgili Alanda Düzenleme : 


İdari alanda çıkarılan kanunlar da birhayli vardır. Bu alanda çıkarılan kanunların birçoğunun düzenlemeleri tam bir retorm niteliğindedir. 


Bu meyanda, 

1 — Yüksek Öğretim Kanunu, 

2 — Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu, 

3 — Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Hakkında, 
4 — Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Kanunu, 


5 — Kamu Kurum ve Kuruluşlarının görev ve yetkilerinin düzenlenmesi ile ilgili yetki Kanunu (2680) 17.6.1982, 


6 — Kamulaştırma Kanunu (2944), 

7 — Kamu Konutları Kanunu, 

8 — Çevre Kanunu (2872), 

Burada sadece önemlilerinden bahsettik, Bu kanunlar idari teş- 


kitâtın düzenlenmesinde epeyca yenilikler getirmiştir. 
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c — Yargı Alanında Yapılan Hukuki Düzenlemeler : 


Yargı alanında da yeni düzenlemeler ve büyük gelişmeler olmuştur. 


idari yargıda Danıştay yeni baştan düzenlenmiştir. 6.1.1982 tarih ve 2575 sayılı Danıştay Kanunu, 


Bölge İdare Mahkemeleri kurulmuştur. 

Idari Yargılama Kanunu çıkarılmıştır. 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yeni baştan düzenlenmiştir. 
Yargıtay için de aynı şeyler söylenebilir. 

Anayasa Mahkemesi de yeni baştan düzenlenmiştir. 


Yargı alanında yüksek mahkemelere hâkim tayin ve seçimleri yeni baştan düzenlenmiştir. Bütün mahkemelerde meslekten hâkim olanlarda çoğunluk sağlamıştır. 


Devlet Güvenlik Mahkemesinin yeniden kuruluşunu sağlayan Kanun çıkarılmıştır. 


Bütün bu düzenlemeler de yargı bağımsızlığına özen gösterilmeye çalışılmıştır. 


d — Siyasi Alanda Getirilen Yeni Düzenlemeler : 


1980 12 Eylülünden önceki siyasi kargaşa ve çekişme üç yıllık bir 
aradan sonra biraz yumuşamıştır. 

Bilindiği gibi 12 Eylül harekâtı bütün siyasi ve parti faaliyetlerini durdurmuştur. 

2 Haziran 1981 tarihinde çıkan 52 sayılı Karardan sonra 16 Ekim 
1981 tarihinde çıkan 2533 sayılı siyasi partilerin feshine dair kanunla 
bütün siyasi partiler kapatılmıştı. 

Bundan sonra yeni Anayasa yürürlüğe girmiş, onun hükümlerine göre 22 Nisan 1983 gün ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 10 Haziran 1983 tarih ve 2839 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu sırası ile yürürlüğe girmiştir. 
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16 Mayıs 1983 gününden itibaren siyasi partilerin kurulmasına 
rnüsade edilmiş ve bir kısım siyasi faaliyetler bu tarihten itibaren peyr derpey gelmiştir. 


Yeni siyasi düzenlemelerde şu özellikler görülmektedir. 


1 — Kamu personeli mümkün olduğu kadar politika dışında tutulmaya çalışılmıştır. 


2 — Siyasi partilere giren aday olan Kamu personelinin. yeniden 
Kamu Kurumlarında görev alması zorlaştırılmıştır. 


3 — Derneklerin, sendikaların, Kamu Kurum niteliğindeki mesleki kuruluşların, kooperatiflerin siyasi partilere destek olması veya siyasi partilerin bu kuruluşlara yakınlık göstermesi, getirilen. hükümterle önlenmiştir. 

1980 yıllarından önce siyasi alan yavaş yavaş siyasi partilerin elinden çeşitli dernek ve sendikaların ve mesleki kuruluşların eline geç meyə doğru bir yöne gidiyordu. Bu gidiş devam etse idi politika kişilerin ve siyasi partilerin işi olmaktan çıkıp bu kuruluşların işi haline gelecekti. 

Hatta bu Kuruluşlarda ikiye ayrılıyordu. Bir kısmı sol düşünceyi benimsemiş kuruluş ve dernekler kendilerini demokratik kuruluşlar olarak niteliyerek bir nevi bir siyasi holdingleşme meydana getirmeye başlamışlardı. Bu suretle kişiler ve siyasi partiler politika yapamayan gerçek ve tüzel kişiler olarak ortada kalıyordu. 


Yeni getirilen düzenlemeler çoğulcu demokrasi esaslarına aykırı mıdır? Bizce aykırı değildir. Derneklerin ve sendikaların politika yapamayacakları kanunları 1980'den öncede vardı. 


e — Hürriyetlerle İlgili Kanunlarda Getirilen Düzenlemelere Gelince : 


Hiürriyetlerle ilgili önemli düzenlemeler : 


1 — Basın hürriyeti ile ilgili olarak 10 Kasım 1983 gün ve 2950 
aayılı Kanunla getirilen hükümlerdir. Bu düzenlemelerde yeni Anayasa esasları gözönünde bulundurulmuştur. 
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2 — Haberleşme hürriyeti ile ilgili 11 Kasım 1983 tarih ve 2954 
sayılı Kanunla çıkarılan Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu. 

3 — 4 Ekim 1983 tarih ve 2908 sayılı Dernekler Kanunu, 

4 — 5 Mayıs 1983 tarih ve 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 

5 — 6 Ekim 1983 tarih ve 2911 sayılı Teplantı ve gösteri yürüyüşü Kanunu, 

6 — 5 Mayıs 1983 tarih ve 2822 sayılı Toplu İş sözleşmesi grev 
ve lokavt Kanunu, 


Temel hak ve hürriyetlerle sosyal haklar alanında Anayasa hükümleri ışığında yeni düzenlemeler getirmişlerdir. 


Bunlarda görülen özellikler de şöyle özetlenebilir. 


1 — Bu gibi kuruluşların politikadan uzak olması partilerle polltik ilişki kurmaması, 

2 — Ülke ve Millet bütünlüğünü bozacak faaliyetlerden kaçın 
ması, 

3 — Kendi konuları dışına çıkmamaları, 

4 — Bu gibi kuruluşlar üzerindeki denetimlerin daha ciddi yapılması, 

5 — İdarece faaliyetten alıkoyma kararının yeniden düzenlen 
mesi, 

86 — Yasak faaliyetlerin yeniden düzenlenmesi, 

7 — Sendikal haklarda da grev ve lokavta üretim faaliyetlerini 
artıracak, çalışma barışını kuracak yeni esaslar getirilmeye çalışılmıştır. 


IV — 1982 CUMHURİYET ANAYASASI 


1982 Anayasa'sı tasarı olarak Anayasa Komisyonu tarafından Kamuoyuna açıklandığından itibaren çok ağır tenkitlere uğradı. 

Yürürlüğe girdikten sonra da tenkitler devam etti. Hala da devam ediyor ve edecektir. 
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Ama şurası da açıktır ki şimdiye kadar millet iradesi ile bu kadar büyük bir tasvip gören Anayasa pek olmamıştır. 


A — Yapılışı: 


4982 Anayasa'sı yapılma usulleri bakımından demokratik bir 
Anayasadır. 

Yeni bir Anayasa yapmak için kurulan bir Kurucu Meclis tarafından yapılmış ve Halkoylaması ila ve büyük bir çoğunlukla kabul edilmiştir. 

Bu Anayasayı yapan Kurucu Meclis, seçim yolu ile kurulmuş de ğildi. Ancak Danışma Meclisi üyeleri bütün milleti ve ülkeyi temsli edecek şekilde illerden elenerek çıkarılmıştı. 

Kurucu Meclise önceden hazırlanmış bir taslak verilmiş değildir. 
Anayasa Tasarısını DM üyeleri arasından seçilmiş 15 üyeden oluşan Anayasa Komisyonu hazırlamıştır. 


Komisyonun elinde de önceden verilmiş bir metin yoktur. 


Komisyon tasarıyı milli mücadeleden bu yana Anayasaları, uygulamaları ve olayları süzgeçten geçirerek hazırlamıştır. Tabii bu durumları belirleyen bütün kaynaklardan yararlanmıştır. Ana düşünce daima Türk Milletinin birlik beraberlik milli bütünlüğünü, milli değer leri ve toplu halde yaşamak için neye ihtiyacı vardır? Neden fədakarlık yapabilir ve riski nedir? Bunlar ön planda tutulmuştur. Bunlar yapılırken bazı aşırılıklara gidilmiş denebilir; bazı noksanlıkları da boşlukları da vardır denebilir. Ama hep Türk milletinin milli düşüncesini, ihtiyaçlarını ve güvenini ön planda tutmuştur. 


B — 1982 Anayasa'sının Temel Düşüncesi: 


1961 Anayasa'sı muhayyel bir düşünceden hareket etmiş, onu 
Türk Toplumuna empoze etmek istemişti. Bu nedenle ideal bir siyasi ve sosyal organizasyon ve bu düzen içerisinde yaşayan insanları, ideal Temel hak ve hürriyetlerle mücehhes kılmaya çalışmıştır. 
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Bu nedenle 1961 Anayasası Türk milletinin Anayasası olmaktan ziyade bir aydın zümre anayasasıdır. 

1982 Anayasası Türk milletinin gerçeklerini onun içinde yaşayan 
insanlarını ve bunların ihtiyaçlarını düşünerek hazırlanmıştır. Bu ne denle bu Anayasa ile milletin arasında bir mesafe yoktur. 

1961 An“yusasına göre daha milli'dir. Türk milletinin birlik, beraberlik ve bütünlüğüne daha büyük önem vermiştir. 


Bunlar ; 
— Atatürk ilke ve inkılaplarını ön plana almıştır. 
— Milli iradenin üstünlüğü ve hürriyetçi demokrasi her şeyin 


üstünde tutulmuştur. 
— Kuvvetler ayrılığının amacının milletin işlerini görmek için gösterilen bir işbölümünden başka bir şey olmadığı vurgulanmıştır. 
— Türk milli varlığı milli bütünlüğü ve Türk milli menfaatleri karşısında hiçbir fikir ve düşüncenin savunulacak değerde olmadığı temel düşüncesine gerek başlangıcında, gerek madde metinlerinde 


yer vererek benimsenmiştir. 


C — 1982 Anayasa'sının Temel 
Prensipleri: 


1982 Anayasa'sı Temel Prensiplerde öteden beri Türk milletinin 
vazgeçilmez değerleri haline gelen Cumhuriyet, milli egemenlik gibi prensipleri aynen kabul etmiştir. Bunlarda 1924 ve 1961 anayasalarından temelde ayrılmamıştır. 


Genel prensiplerde getirilen bazı yenilikler şöyle belirtilebilir. 


1 — Cumhuriyetin Nitelikleri : 


1982 Cumhuriyet Anayasa'sının oluşturduğu Cumhuriyetin şekli, 
nitelikleri Ölkə ve Millet bütünlüğü ile ilgili kavramlar 1961 Anayasa'sına göre yeni unsurlarla yeniden düzenlenmiştir, Bu suretle Türk Toplumuna olaylar karşısında da, daha kendini kontrol eder, daha 


kendisine dönük yeni unsurlar kazandırmıştır. 


211 


Hem başlangıçta hem 2. madde de görüldüğü gibi Türk Milliyetçiliği yerine Atatürk Milliyetçiliği kavramında birleşme sağlanmıştır. 
1961 Anayasa'sının başlangıcında yer alıp 2. madde «milli şeklinde yer alan milliyetçilik kavramı yüzünden farklı düşünceler ortaya atılır olmuştur. 

1982 Anayasa'sı bütün Türkleri Atatürk Milliyetçiliğinde birleştirmiştir. 

Atatürk Milliyetçiliği bir Türk Milliyetçiliğidir. Daha obejktif, daha birleştiricidir. Cumhuriyet prensiplerine en uygun olanıdır. 


Atatürk Milliyetçiliğinde din, dil, ırk ve mezhep farkı yoktur. 
Türkiye'de yaşayan ve Türküm diyen herkesi Türk kabul ederek Türk milletini oluşturmada eşit olarak rol alan unsur kabul eder. Türk milleti böyle bir oluşumun meydana getirdiği bölünmez bir bütündür. 


Türk birlik ve bütünlüğünün kurulmasında, Türk medeniyet ve kültür değerlerinin oluşmasında, Tarihi ve müşterek değerlerin ortaya çıkmasında din, dil, ırk ve mezhep farkı olmadan Türkiye'de yaşayan bütün Türklerin katkısı olmuştur. Bu devleti işte böyle bir beraberliğin oluşturduğu millet kurmuştur. 


Cumhuriyetin nitelikleri bu Atatürk Milliyetçiliği ile getirilen yenilik dışında 1961 Anayasasının 2. maddesindeki: niteliklerin aynıdır. 


2 — Devletin Bütünlüğü, Resmi Dili, Bayrağı ve Milli Marşı : 
1982 Cumhuriyeti Anayasa'sı 3. maddesinde, 1961 Anayasasının 

3. maddesindeki bölünmez bütünlüğünü Resmi dilin Türkçe olduğunu, — Başkentin Ankara olduğunu aynen benimsemiştir. 


Bunlara ilaveten «Ayyıldızlı albayrak» bu maddeye girmiş «milli Marşınıda burada yer alması uygun görülmüştür. 


12 Eylülden önceki olaylar da Türk bayrağına ve Türk milli Marşına karşı gösterilen saygısızlık zaman zaman bütün bir milleti üzmüştür. Bu nedenlerle diğer müşterek değerler gibi milli marş ve Türk Bayrağı da Anayasa ile Teminat altına alınmıştır. 
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3 — Devletin Amaç ve Görevleri : 


“eni Anayasa 5. maddesi ile Türk devletinin amaç ve görevleri nelerdir? Bunları tesbit eden bir hüküm sevketmiştir. 


Burada düzenlenen amaç ve görevler, 1961 Anayasasının 10. maddesinin 2. fıkrasında yer alan hükmün devletin amaç ve görevi olarak yeniden düzenlenmesi olmuştur. 


1961 Anayasasında 10. maddedeki bu hüküm devlete erişilmesi 
güç hatta imkansız bir hedef göstermekte idi ve ağır bir yük yüklemekte idi. Temel hak ve hürriyetler bakımından Devlet kişilerin hak ve hürriyetlerden yararlanmasını önleyen siyasi, ekonomik ve sosyal bütün engelleri kaldırır diyordu. 


Devlet tabii buna erişemedi. Sonra engel kavramı nedir? Objektif bir kriter de tesbit etmek zordu. 


1982 Anayasası bunu temel amaç ve görevler arasına aldı. Devletin temel amaç ve görevi; Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülke bölünmezliğini, Cumhuriyet ve demokrasiyi korumak, kişllerin refah ve huzurunu sağlamaya, kişi hak ve hürriyetleri için siyasi sosyal ve ekoncmik engelleri: kaldırmaya ve insanın. maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak. 


4 — Milli Egemenlik : 


Milli Mücadelenin hakimiyeti milliyet prensibi; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Temel güç ve yetki kaynağı olmuştur. İlk büyük millet meclisi; 1921, 1924, 1961 Anayasalarında Milli Egemenlik devamlı olarak Devlet gücü ve kullanılan yetkilerin meşruyetinin kaynağı olmuştur. 

1982 Anayasa'sı da aynı prensibi aynen benimsemiştir. Bilindiği 
üzere Egemenlik Millet egemenliğidir. Halk egemenliği değildir. 

Egemenliğin kullanılması 1921, 1924, Anayasalarında TBMM'ne ait idi. 
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1961 Anayasa'sı bu prensipten ayrılmıştır. 
1982 Anayasa'sı da 1961 Anayasa'sının kabul ettiği gibi Türk 
milleti adına egemenliği kullanan crganlarda çoğaltma yapmıştır. 


Millet Egemenliğini Anayasada koyduğu esaslara göre yetkili organlar eliyle kullanır (Mad. 6/2). 


Egemenliğin kullanılması hiçbir kişiye, zümreye, veya sınıfa birakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz (Mad. 6/3). 


Burada öremli bir nokta; Anayasa'da yer alan bütün kuruluş ve organların, millet egemenliğini kullanma yetkisine sahip olup olmedığıdır. 

Millet egemenliğini ancak millet adına Devletin temel organları kullanabilir. Millet egemenliği ancak üç şekilde kullanılabilir. Yasama TBMM, yürütme, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu, yargı bağımsız mahkemeler tarafından kullanılır. 


1961 Anayasa'sı döneminde yürütme alanında kurulan tali derecedeki Anayasa kuruluşları da millet egemenliğinden yetki kullanıyor havası içine girdiler. 


D — Yasama ve Yürütme Güçleri ve 
Bunları Kullanan Organların 
Durumu: 


12 Eylül 1980 öncesi olaylarda Devletin devlet olarak etkin olması gerekirken bu etkinlik görülmemiştir. Bunda Devletin asli siyasi organları olan yasama ve yürütme organları içinde bulundukları durum ortada idi. TBMM yasama fonksiyonunu tam yapamıyordu. Uzun oylamalara rağmen Cumhurbaşkanı seçilemiyor, Kanunlar engellemeler dolayısı ile tam yapılamıyordu. Yürütme organı güçsüz, sözünü geçiremiyor, olaylar üzerine gidemiyor, Bakanlıklar, çeşitli kuruluş və partilerin hakimiyeti altına girmişti. Hizmetler tam görülemiyordu. 

Bu nedenlerle yasama ve yürütme parlamenter sisteme bağlı kalıharak yeniden düzenlenmiştir. 
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a. TBMM Yasama : 


TBMM tek meclisli gir yasama organı olarak kurulmuştur. 

TBMM üye sayısı 400 milletvekiline indirilmiştir. 

Milletvekili adaylığı için yeni şartlar getirilmiştir. 

Devlet memurlarının aday olmaları daha zorlaştırılmıştır. 

Seçmen yaşı anayasaya konmuştur. 

TBMM üyeliği ile bağdaşmayan işler de yeniden düzenlenmiş, bazı meslek ve işler milletvekilliği ile bağdaşmaz işlerden sayılmıştır. 

TBMM görev ve yetkileri yeniden gözden geçirilmiştir. TBMM'nin Kanunları yapması basitleştirilmiştir. TBMM toplantı ve karar nisabı değiştirilmiştir. TBMM Anayasada belirtilen özel hüküm yoksa üye tam sayısının 1/3 ile toplanabilir. Karar yeter sayısı ise üye tam sayısının 1/4 ünün bir fazlasıdır.. 


b — Yürütme : 


1961 Anayasa'sının zayıf yürütmesi, 1982 Anayasası ile güçler“ 
dirilmiştir. 

1982 Anayasası'nın kuvvetler ayrılığı, yasamanın yürütmeye yürütmenin yasamaya üstünlük sağlaması düşüncesinden değil, organlar arasında bir işbölümü ve işlerin yürütülmesi esasına göre düzenler” miştir. 

Bu düzenlemede yürütme organına gereken yetki sağlanmıştır. 


1982 Anayasası da yürütmeyi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulundan oluşturmuştur. Cumhurbaşkanının seçimini yine meclis yapmaktadır. Ancak 1982 Anayasasında en geç 30 günde Cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuç alınacak şekilde düzenlenmiştir. 


Cumhurbaşkanının yetkileri artırılmıştır. Tam manası ile devlete sahip bir Cumhurbaşkanlığı müessesesi kurulmak istenmiştir. 


Cumhurbaşkanının yetkileri; yasama, yürütme ve yargı olmak üzer re üçe ayrılmıştır. 


215 


Cumhurbaşkanına fevkalade haller dolayısı ile Kanun kuvvetinde kararname çıkarma yetkisi verilmiştir. 


Bakanlar Kuruluna gelince : 


Parlamenter sistemdeki güçlü bakanlar kurulu ve özellikle Başbakana rolü verilmeye çalışılmıştır. Kuruluş ve sorumluluk 1961'de olduğu gibi kalmakla beraber Bakanların Başbakana sorumlu hale gelmeleri, Başbakanın bakanlarda değişiklik yapması halinde Cumhurbaş kanından Bakanın görevine son vermesini istemesi getirilen yenilikler olmuştur. 


Cumhurbaşkanının; hükümet krizleri zamanında, en fazla 40 gün içinde hükümet güven oyu alacak şekilde kurulamazsa, TBMM seçim lerinin yenilenmesi için karar alması kolaylaştırılmıştır. 


E — 1982 ANAYASA'SININ TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERLE 
ILGILI HÜKÜMLERİ : 


1) Genel olarak : 


1982 Anayasasına yöneltilen tenkitler daha çok hak ve hürriyetlerle ilgili hükümlerine olmaktadır. 


1961 Anayasasında Temel hak ve hürriyetler alabildiğine geniş 
tutulmuştur. Bu bir bakıma iyi bir şeydir. Fakat hak ve hürriyetin tabii bir sınırı olur. 1961 Anayasasında bu sınır yoktur. 


1961 Anayasası 10. maddesi şu hükmü sevkediyor: «Herkes kişiliğine bağlı, dokunulmaz devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. 


Devlet kişinin temel hak ve hürriyetlerini, fert huzuru, sosyal adalet ve hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasi, iktisadi ve sosyal bütün engelleri kaldırır, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlar.» 


Bu maddede birinci fıkrada yer alan hüküm, hak ve hürriyeti içe rix olarak belirtiyor. Fakat ona bir sınır getirmiyor. 
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İkinci fıkra hak ve hürriyetle ilgili olarak Devlete görev yüklüdür. 
1982 Anayasa'sı bu 10. maddenin 1. fıkrasındaki hükmü almış 
ve bunun tabii sınırlarını da buna ilâve etmiştir. 


Bu suretle 12. madde «Herkes kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Temel hak ve hürriyetler kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumtuluklarını da ihtiva eder», şeklinde düzenlenmiştir. 


Mahiyet itibariyle bu düzenleme 1789 Fransız insan ve vatandaş hakları beyannamesinde ki gibi anlaşılır. Bu beyannamenin 4. maddesi «Hürriyet başkasına zarar vermeden her şeyi yapabilmektir» der. 


Osmanlı Devleti Kanun-u Esasi'nin 9. maddesi de aynı şekilde «Osmanlıların, başkalarının hürriyetleri ile sınırlı olmak üzere hürriyete sahip olduğunuz belirtir. 


Hatta 1924 Anayasa'sı daha teferruatlı olarak 68. maddesinde «Her Türk hür doğar hür yaşar. Hürriyet başkasına muzır olmayacak her türlü tasarrufta bulunmaktır. Hukuku tabiiyeden olan hürriyetin herkes için hududu başkasının hududu hürriyetidir. Bu hudut ancak Kanun marifetiyle tespit ve tayin edilir» der. 


Görülüyorki hürriyetin bir sınırı vardır. Bu sınır, insan olarak bir arada beraber yaşayarak bir toplum olmanın gereğidir. Ve' başkasının hak ve hürriyetleri ile sınırlıdır. 


Bu durum başka devletlerin anayasalarında da kabul edilmiştir. 


F. Alman Anayasasının 2. maddesi 1. bentinde 1958 Anayasasının başlangıcı hükümleri de aynı istikamettedir. Şu halde 1982 Anayasası 1961'de sınırsız olan hürriyetlere evvela tabii bir sınır getirmiştir. 


Hürriyetlerin sınırlanmasında da 1982 Anayasası yeni bir düzem ləmə yoluna gitmiştir. 

Bu düzenlemede hürriyetler için 12. maddede ki tabili sımrlama dışında genel sınırlara özel sınırlama olarak sınırlamaları ikiye ayır mıştır. Genel sınırlamalar Anayasanın 13. maddesinde gösterilmiştir. 
Özel sınırlamada sebepleri de Anayasanın ayrı ayrı hürriyetleri düzenleyen her maddesinde gösterilmiştir. 
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Genel sınırlama sebepleri anayasada mevcut bütün hak ve hürriyetler için geçerlidir. 

Bu genel sınırlamalar 13. maddede aşağıdaki şekilde belirtilmiştir. 

1 — T.C. Devletinin ülke ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, 

2 — Milli eğemenliği, 

3 — Cumhuriveti, 

4 — Milli Güvenliği, 


5 — Kamu Düzenini, 
8 — Kamu Yararını, 
7 — Genel Ahlakı, 
8 — Genel Sağlığı, 


Korumak amacı ile sınırlamalar getirilebilir. 


Bu smırlamalar ancak kanunla yapılabilir. 1982 Anayasası temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasındaki ölçüyü de değiştirmiştir. 


1961 Anayasasının 11. maddesindeki sınırlamalar bir takım özüne 
dokunamaz şeklindeki kriteri 1982 Anayasası kabul etmemiştir. 


Çünkü hak ve hürriyetin özü elle tutulur maddi bir ölçü niteliğinde değildir. 1961 Anayasasında bu F. Alman Anayasasının 19/2 maddesinden mülhem olarak girmişti. 


1982 Anayasası sınırlamada ölçü olarak 13/2 maddesinde «Temel 
hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özal sınırlamalar demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olamaz ve öngörüldükleri amaç dışında kullanılamaz» ifadesini kabul etmiştir. 


Demokratik bir toplum düzeninin gereklerine aykırı olmayacak bir sınırlarna ölçüsü Avrupa insan hakları sözleşmesinin 9/2, 10/2, 11/2 maddelerinde benimsenmiş bir ölçüdür. 


Şu halde özel ve genel sınırlamalar demokratik bir toplum düzeninin gereklerine aykırı olmamak şartı ile kanunla yapılabilir. 


Hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılmaması sorunu da 1982 Anayasa'sı tarafından yeniden düzenlenmiştir. 
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Anayasanın 14. maddesinde belirtildiğine göre temel hak ve hürriyetler aşağıda belirtilen maksat ve amaçlarla kullanılamaz. 


1 — Devletin ülke ve milletiyle bölünmez bütünlüğününü bozmak, 

2 — Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek. 


3 — Temel hak ve hürriyetleri yok etmek, 

4 —- Devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya 
sosyal bir sınıfın bir diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağlamak veya dil, ırk, din, mezhep ayırımı yaratmak, 

5 — Herhangi bir yoldan bu görüş ve kavramlara dayanan bir 
devlet düzeni kurmak, 

amacı ile, 


1982 Anayasasının hürriyetler sisteminde, bir de hürriyetlerin durdurulması ile ilgili bir madde kabul edilmiştir. 

Anayasanın 15. maddesinde belirtildiği bazı esaslara bağlı kalmak şartı ile anayasada öngörülen hürriyetler aşağıdaki hallerde kısmen veya tamamen durdurulabilir: 


— Savaş hall, 
— Seferberlik hali, 
— Sıkıyönetim hali, 


AUN” 


— Olağanüstü hali, 


2. Siyasi Haklarla İlgili Düzenlemesi : 


Sivasi haklarla ilgili yeniliklerde seçme ve seçilme hürriyeti, slyasi parti kurma ve siyasi partilere girme ve diğer siyasi haklar düzenlenmiştir. 

Seçme ve seçilmenin yanında, tek başına siyasi faaliyette bulunmada önem kazandırılmıştır. 

Sadece milletvekilleri seçimleri değil bütün seçimlerin yargı, yönetim ve denetimi altında yapılması esası getirilmiştir. 
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Daha önce seçmen yaşı Anayasa'da yer almıyordu. Seçmen yaşı 
21 olarak Anayasa'ya girmiştir. Öğrencilerin, ceza ve tevkif evinde bulunanların oy kullanamayacakları kabul edilmiştir. 

Siyasi pertilerin kurulması ve partiye girme yeni esaslara bağlanmıştır. 

Kurulan partilerin tüzük ve programları; insan haklarına, millet egemenliğine ve laik cumhuriyet esaslarına aykırı olamayacağı gibi, sınıf, zümre egemenliğine dayanan herhangi bir tür diktatörlüğü yerleştirmeyi amaçlayan siyasi parti kurulamaz. 

Siyasi partiler yurt dışında teşkilat kuramaz, Kadın kolu, gençlik kolu gibi ayrıcalık yaratan yan kuruluşlar kuramaz. Vakıf kuramazlar. 

Hakim, savcı vs. memurlarla, yaptıkları hizmet bakımından işçi nlteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, öğrenciler ve silahlı kuvvetler mensupları siyasi partilere giremezler. 

Siyasi partiler kendi siyasetlerini yürütmek için dernekler, sendikalar, vakıflar, kooperatifler, kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlar ve bunların üst kuruluşları ile siyasi ilişki kuramazlar. Yabancı kaynak ve kuruluşlardan da yardım ve destek alamazlar, 


FE— YARGI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 


12 Eylül öncesi yargı az çok politikanın içine doğru itilmişti. Getirilen kurallarla yargı politika dışında tutulmaya çalışılmıştır. 

Yüksek yargı organlarının kuruluş ve işleyişleri yeniden düzenlenmiş, yargı organlarının birbirine üye seçmeleri ortadan kaldırılmış” tır. Üyelerin seçiminde cumhurbaşkanı daha etkili hale getirilmiştir. 

Özellikle Anayasa Mahkemesinin, kanunları denetlemesinde TBMM'nin yerini alacak şekilde kararlar vermesini önleyici tedbirler getirmiştir. 

Iptal davası açma yetkisi sadece cumhurbaşkanı, iktidar partisi ile muhalefet partisi grupları, TBMM üye sayısının 1/5'ine tanım mıştır. 1961 Anayasa'sında mevcut kuruluşların iptal davası açma yət kisi kaldırılmıştır. 

Anayasa Mahkemesinin Anayasa değişikliklerini sadece şekil bakımından denetlemesi esası ve şeklin ne olduğu, kavram olarak açıklığa kavuşturmuştur. 
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Tebliğin Tahlili 


«Sayın Prof Dr. Kemal Dal'ın 12 Eylül 1980 Harekâtı Sonrası Hukuki Gelişmeler ve 1982 Anayasası» konulu konuşması üzerine bir tahiit, 


Prof. Dr. ŞENER AKYOL i. GİRİŞ 


Sayın Prof. Dr. Kemal Dal, «12 Eylül 1980 Harekâtı sonrası hukuki gelişmeler ve 1982 Anayasası» konulu tebliğinde ayrıntılı biçimde askeri müdahale sonrası hukuki metinleri belirtmiştir. 

Sayın Dal, Anayasa Komisyonu içinde müsmir çalışmaları her zaman yadedilecek değerli ve dürüst bilim adamı hüviyeti ile bir devrin önemli tanıklarından biridir. 

Bu itibarla, tebliğleri konusunda bir değerlendirme yapma yerine, birkaç 'satırda bu döneme ait birkaç noktanın altını çizmekle iktifa. 
edeceğim, 


ll. 12 EYLÜL 1980 IHTİLAL BEYANNAMESİ 
| 


12 Eylül 1980 günü, Genelkurmay Başkanı ve Türk Silâhlı Kuvvetleri Başkomutanı Orgeneral Kenan Evren tarafından okunan «ihtilâl: Beyarnmesin hiçbir zaman unutulmaması gereken müşahedeler ve tesbitler ihtiva etmektedir. 

Kanaatimizce, 12 Eylül Harekâtımın ilk sabahında Millete duyurulan bu Beyanname içinde yer alan ve Ülkemizin durumunu anlatan ve müesseselerin sorumluluğunu belirten değer yargılarının, ilerisi için, özellikle olağan ve demokratik döneme geçildiği zaman, daha dikkatle okunması ve dersler alınması gereklidir. 

Or«da anlatılan vahim tabloyu hep beraber yaşamış olduğumuz için Beyanname metnini tekrar etmeyeceğim. Teker teker olaylara bskmak yerine, bu Beyanname içinde yer alan ve hepimize hitap eden sorumluluk payının hatırlatılması ile ilgili satırları anmak istiyorum. Bir anda şaşkınlıkla müesseselerimizin nasıl dağılıp akıntıya kapıldıklarını tesbit eden bu Beyanname, uzun süre gelecekteki nesiller için bir ibret 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Bu Beyanname karşısında şimdi ortalık durulduktan sonra meşru müdafaa mahiyetinde mazeretler ileri sürülebilir veya oradaki tesbitler biraz ağır bulunabilir. 


Bu Beyanname, 12 Eylül 1980 Harekâtının milletçe benimsenmesinde büyük rol oynamış, açık tesbitleri ile tasvip görmüş ve ilerisi için de o an için isabeti tartışılmaz hedefler tesbit etmiştir. 


12 Eylül 1980 sonrasının hukuki gelişmelerinin çerçevesini bu 
Beyanname çizmiş ve oluşturmustur. 


Ni. BAZI GENEL ÇİZGİLER 


12 Eylül 1980 sonrasının hukuki düzenlemeleri bir askeri yönetim 
düzenlemeleri karakterindedir. 

Bu düzenleme'er ile gereksiz sertlikten kaçınılmıştır. 

Siyasi hayat için alınan tedbir ve kararların, siyaset dışı olanlar için ahnan tedbir ve kararlardan daha sert görünmesi olağandır, çünkü bir ihtilâl yönetiminin birinci hedefi ülkeyi içine düştüğü girdaptan kurtarmak olsa da, iktidardan düşürdüğü kadroları gözaltı edemez, onları diledikleri şekilde davranmakta serbest bırakamaz. Bu ihtilâlin man- 


tığında vardır, şu halde bu anlayış çerçevesinde bakılarak değerlendirilmelidir. 


Düzenlemeler geneldir, memleket idaresine topyekün elkoymanın açık ifadesidir. 

Hukuki düzenlemelerin kalıcı olmasına önem verilmiş, daha sonra da, hatta seçimlerle bir sivil hükümet göreve başladıktan sonra da o tarihteki bazı düzenlemeler için kalıcılık vasfının aranmakta olduğu görülmüştür. 


Uzun süredir parlamentonun çalışmaması sebebiyle çıkarılamayan kanunlar hızla çıkarılmıştır. Böylece mevzuatta kilitlenme diyebileceğimiz bir durum ortadan kalkmış, özellikle içtihatla çare bulunması imkânsız olan ceza hukuku, askeri ceza hukuku, vergi hukuku alanlarında meydana gelen birikim giderilmiştir. 

12 Eylül yönetimi liderinin ağzından «Hata yaparsak düzeltiriz» 
diyerek hem hata yapabileceğimi hem de bunun farkına vardığında 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düzeltebileceğini açıklamıştır. Bu bir fazilettir. Özellikle bir askeri yönetim için hata yapabileceğini, farkına vardığında hatadan döneceğini açıklamak öğülecek bir durumdur. Pek tabii aynı durum, olağan dönemde hukuk emniyet ve istikrarını sarstığı için de bir güvensizlik kaynağıdır. 


IV. HUKUKİ DÜZENLEMELERİN İSABET DERECESİ 


Bir askeri yönetimin arkasından aldığı kararların isabeti, yaptığı. 
hukuki düzenlemelerin şu ya da bu açıdan tenkidi yapılabilir. 


Kanaatimizce, şu anda yapılması gereken değerlendirme 12 Eylül yönetiminin temel amacına ulaşıp ulaşmadığını tesbitten ve alınan hukuki tedbirlerin de bu temel amaca ulaşmakta yararlı olup olmadıklarını belirlsmekten ibarettir. 


Bu açıdan bakılırsa, 12 Eylül yönetimi hem ülkemizi bilinen noktadan bugünkü huzur ortamına getirebilmekle ve sonunda demokratik yolu açmakla temel hedefine ulaşmış, hem de alınan tedbirler bu temel amaçla sınırlı sertlikte olmuştur. 


Bu noktedan ve açıdan bakmayıp da askeri yönetimin mutlak bir başarısızlık ile sonuçlanmasını isteyen bir açıdan bakılırsa, yahut şartlar ne olursa olsun askeri yönetimi gerekli saymayan bir noktai nazardan hareket edilirse, belki başka bir sonuca varmak, başka bir değer yargısını ileri sürmek mümkündür. 


V. 1982 ANAYASASI 


1980 sonrasının en önemli hukuki olayının 1982 Anayasası oldugu şüphe dışıdır. Burada 1982 Anayasasının değerlendirmesini yapacak, onu savunacak, bazı hükümlerinin ülkemiz bakımından nasıl bir dönüm noktası teşkil ettiğini göstermeye çalışacak değilim. Sadece 
1982 Anayasası'nın 1980 Askeri müdahalesinin ilk gün açıkladığı vahim teblonun bir daha yaşanmaması için milli yapımıza uygun bir metin olarak modelleştirilmeye çalışıldığına işaret etmekle yetineceğim. 


1982 Anayasası'nın hazırlık çalışmaları bir gün bütün gerçekleri 
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ile ortaya çıkınca görülecektir ki, bu Anayasa MİLLET ANAYASASI'dır, MİLLET İÇİN HAZIRLANMIŞTIR, bilinen çeşitli engellemelere rağmen MİLLET TARAFINDAN TASVİP GÖRMÜŞ BİR ANAYASA'dır. 


Bu Anayasa'nın bugünkü şekli hazırlanıp yürürlüğe girmesinde pekçok ekibin katkısı vardır. 


Ancak unutulmamalıdır ki, en büyük katkı Türk Silâhlı Kuvvetleri adına yapılan 12 Eylül 1980 Harekâtının ve onun yönetiminindir. 


Zamanla daha iyi anlaşılacağı üzere, 12 Eylül 1980 günü milletin mâküs talihi bir defa daha ve bu sefer topyekün bütün yurtta yenilmiştir. 


12 Eylül sonrasını değerlendirirken, bu gerçek asla dikkatlerden 
uzak tutulmamalıdır. 


Türkiye'yi 12 Eylül'e Sürükleyen 
Olaylar Zinciri ve 


Türkiye Üzerindeki Oyunlar 


ILHAN BARDAKÇI 


Şu geçirdiğimiz dört sene içindeki değerlendirmelere bakıyorum da, Türkiye'yi 12 Eylüle getiren sebepler ve Türkiye üzerine oynanan oyunlar dendiği zaman, çokluk bu son derece vahim tarihi devrenin incelenmesinde 12 Eylül öncesi çalkantıları ve sonuçlarının geçmişteki olaylardan kopuk ve tek başına ele alındıklarını görüyoruz. Kanaatimce yanlıştır. Bu yanlışın tatbikatı olarak yapılan çalışmalarda da, belli bir tarih bezginlik, küskünlük ve tembelliğinin neticesi olarak, münhasıran, 12 Eylül'e tekaddüm eden son on yıllık olayların sahnelendiklerini ve hedef aldıklarına şahit oluyoruz. Teşhiste böyle bir hataya düştüğümüz için, elbette 12 Eylülün manası ve tedavi çareleri üzerinde de, ileriye uzanabilecek güçten yoksun bir takım reçeteleri benimsemek zorunda kalmaktayız. 


Evvelâ bir noktayı isabetle teşhiste yarar vardır: Türkiyemizi 12 
Eylüle sürükleyen olaylar zincirinin ilk ve son halkaları hangi tarih ve devirde biribirlerine çengelenmiştir? Uzun Anadolu hakimiyet ve hükümranlık devremizde, 12 Eylül'e kadar mutlak bir sükünet ve saadetin hakim olduğu bir hayatı yaşamakta idik de 12 Eylül öncesi çalkantıları, Türk devlet, millet ve cemiyetine birdenbire mi musallat olmuştur? Mesele bu tefriki yapabilmektedir. Eğer biz 12 Eylül hare katını, münhasıran 1960 anayasasının yürürlüğe girmesinden hemen sonra peydahlanmış olaylar zinciri olarak kabul edersek, affedilmez bir teşhis ve tedavi hatâ ve iimkansızlığına düçâr oluruz. Bana göre gerçek budur. Zira inanıyorum ki, 12 Eylül harekatı son on yıllık bir ihanet ve gafleti değil, fakat aslında asırlardır süregelen, üzerimizde acımasızca tatbik edilmek istenen meş'um oyunların zirveye tırmam dığı ve hedefine varacağı sanıldığı bir noktada, sadece bu günümüzü değil dünümüzü de istilâ etmek gibi habis bir niyeti besleyenleri o nice asırlık niyetleri ile birlikte teşhis ve imha etmek isteyen bir teda” 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vi çaresinin ifadesidir. Ve bütün mazimize uzanan bu niyetleri ortadan kaldıracak gücü temsil! ettiği içindir ki, tarihimiz Içinde mübarek pir misyon olarak vasıflandırılmaya hak kazanmıştır. 


Devlet denilen mefhum ortaya çıktığı günden bu tarafa, kıtalar arasındaki hakimiyet yarışı, teknolojik zaruri gelişmeler dışında, aslında değişmeyen stratejilerin varlığını isbatlamaktadır. Bir zamanlar Asya'nın Avrupa üzerindeki hâkimiyeti, hâtıraları Avrupa şuurunda halâ canlı tutulan istilâlar, daha sonra kütlevi ırk ve kültür değişimlerinin canlı örneklerini teşkil eden Haçlı seferleri, Avrupa üzerindeki Türk/İs- lam ve Asya soyu hâkimiyet devresi, Amerika'nın keşif ve yerleşme merkezi olarak seçilmesinden sonra Avrupa kıt'ası ile arasında. patlak veren iç ve dış hükümranlık ve istiklâl kavgaları ve nihayet büyük sömürgecilik ve emperyalizm çağı... Bunların hepsinde, zamanın icabı olarak farklı teknolojik uygulamalar fakat değişmeyen strateji ve niyetler, peş peşe sıralanır. 


Bu bakımdan diyorum ki, elbette Türkiyemizi 12 Eylüle getiren sebepler ve olaylar, Türkiye üzerinde oynanan oyunların neticeleridir. 
Amma, bu çıkış noktasını 1960 yılı veya nihayet biraz daha eskiye dönerek İstiklâl mücadelemizdeki Batı planlarının harekete geçirildiği devirlerde dondurmaya kalkarsak, ileride yeni sancılarla kıvranmağa müstehak olmamız son derece kolaylaşacaktır. 


Zira kanaatim odur ki, Türkiyemizi 12 Eylüle getiren olaylar, aslında asırlardan bu tarafa Anadolumuz, Anadolumuzdaki Türk varlığı, Türk devleti ve Milleti ve Millet şuuru üzerinde planlı, akıllı ve kasıtlı bir sekilde tezgâhlanan son halkası clarak telâkki edilmek icabeder. İzin lütfederseniz, biraz sonra zamanın çapı içinde açıklamağa çalışacağım. 
1071 yılındaki Malazgirt zaferi ve manasını takip eden asırlar içinde 
Batının niyet vs stratejisi hiçbir zaman değişmemiştir. Katı acı ve acımasız tek gerçeği burada aramak doğru olur inancındayım. 


Sayın Cumhurbaşkanımız birçok konuşmalarında «12 Eylül öncesine dönmek isteyenlerin çabalarından ve niyetlerinden vazgeçmeye ceklerini ve fırsat buldukça aynı eylemi: uygulamakta tereddüte düş meyeceklerini» söylerken hem tarihi bir teşhisi yerinde tekrarlamaktadır, aynı zamanda kurmaylara has bir durum muhakemesinin mantıkiikâz görevini yerine getirmektedir. Zira gerçek odur ki, biz Türklerin Anadolu hakimiyetimizin ilk gününden itibaren ve daha sonra bu top raklar üzerinde kurulan ve üç kıt'ada emsalsiz güzellikteki bir imparatorluk tahtına yerleşen devlet varlığımızı ortadan kaldırabilmek için bugüne kadar sarfedilen gayretler sürekli, planlı, akılı, ama daima habis bir strateji çerçevesinde sürdürülebilmiştir. Yani hedef açıktır : Türkleri son vatanları Anadolu'dan atabilmek için evvelâ parçalamak... İç bünyeyi karıştırıp milli tesanüdü zayıflatarak Anadolu üzerinde hayallendikleri çözülme stratejisine bizi de katabilmek, Anadolu tarihinde, gelip geçen nice asırlar ve devletler arasında tek millet birliğini ilk def'a tesis edebilen Devleti içeriden yıkabilmek... Hiç şüphe etmeyiniz. ll. yüzyıldaki Haçlı seferlerinden, 12 Eylül öncesi olaylarına kadar, ısrorli bir sekilde devam eden emellerin, iç ve dış mihrakların ve habasetlerin temelinde öncelikle bu hedef belirmektedir. 


O çınar İmparatorluğumuzun kudret ve satvet devirlerinde Batıda yeşeren niyet aynıdır da strateji ayrıdır. Duraklama ve çökme, ya da daha yerinde bir tabirle yağmalanış devirlerinde ise niyetlerin gizlenmesine artık sebeb kalmamış gibidir. İmparatorluk içindeki gayri müslim ve gayri Türk unsurlar, hele hele 19. yüzyılda Avrupa'ya hakim olan milliyetçilik cereyanları bahane edilerek kışkırtılmakta, Devlet dış gaileler karşısında bunalırken, içeride devlet adamını satın almak, halkı iktidar gücüne karşı ayaklanmaya sevketmek, başta rüşvet olmak üzere bir devleti yıkabilecek en kudretli silâhları başımıza dert etmek, Devlet ve milleti alabildiğine borçlandırmak suretiyle mahküm kılabilmek, münhasıran Tanzimat sonrası eğitim ve sosyal hayat sahalarında milli hars ve hasleti inkâr yolu ile, Batının bünyemize intibak sağlamayacak içtimai hayat felsefe ve şekillerini benimsemek, Devleti təslim alacak ve ileriye götürecek nesilleri ortak eğitim, ortak anlayış, or tak zevk ve milli şuur bakımından yoksunluk ve Batı hayranlığına sürüklemek, Türk / Islâm Devlet felsefesinin ana temel ve karakterlerin den biri olan ulülemre itaat anlayışını yok ederek, halkla idare edenler ve halkla tek beka şartımız olan ordu arasındaki münâsebetleri pe rişan etmek, ve hele hele nesiller arasındaki değer ortaklığını yok ederek, ebediyete akışın en büyük sırrı olan dilimizi yağmalayarak, nesillerin varolabilme şansını yaratan değerleri ve tarihi hiçe sayarak emellerine kavuşmak. Hedef budur, niyet budur, strateji budur. 
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Bu sebeple, seminerin adının aslında Türkiyeyi 12 Eylüle sürükleyen zincirin son halkası olarak anlaşılmasından yana bulunduğumu anlatmak istedim. Zira Batılı için Selçuklu, Osmanlı ve son aziz varlığımz clan Cumhuriyet Devletimiz arasında farklılık yoktur. İstedikleri şu veya bu Devletin değil, ama Türk varlığının, ve soyunun, son ve çəkir dek vatanından, geldiği yerlere sürülmesidir. 


Bana göre manâlı, bir misâl vermeme izin lütfediniz: Haçlı sefer leri sırasında zahiri sebep Hazreti: İsa'nın müslümanların elinde kalan markadini kurtarmaktır. Yanlıştır. Bizans ve o zamanki Batı dünyası Türklerin Anadolu'ya yerleşmelerino mütehammil değildir. Bizansın Malazgirt'te maddi manâda yeniliş tarihi 1071'dir İlk Haçlı seferleri ise 1096 yılı damgasını taşır. Aradaki fark 25 senedir. O zamanın teknolojisi ve 25 yıl gibi akıl almayacak kadar kısa bir süre içinde yolakoyulan 1 milyon kişilik bir Haçlı ordusunun hedefi Kudüs'tür: Peki amma, zamanın Avrupa ülkelerinin ellerinde gemileri varolduğuna, Kudüs ve bugünkü Lübnan bölgesi ile ticâret yaptıklarına ve o halde bu yolları bildiklerine göre, niçin en kısa yolu seçmemişlerdir de, uzun, dikenli ve Türklerin müdafaa edeceklerini bildikleri Anadolu-Suriye üzer rinden geçen meşakkatli ve tehlikeli bir yolu tercih etmişlerdir? Neden? 
Hedef ve sebeplerden en başlıcası Türk varlığıdır da ondan. Zira, bana kalırsa biz bazı gerçekleri çokluk yanlış beltemişizdir. Malazgirt, iki ordudan birisinin yenik, diğerinin galip çıktığı bir savaş alanı değildir. 
Malazgirt, sadece Bizansın kaybettiği bir silâhlı çatışmanın ismi de değildir. Biz, kuru, tatsız ve geometri dersi esprisi içindeki tarih anlayışımıza mağlüp olunca pek meraklanıp tahkik etmemişizdir ama, Malazgirt faciasını haber aldıktan iki yıl sonra, 1073 yılında, Papa VII Gregoire, Avrupa ülkelerine yayınladığı mesajda gerçeği görebilmiştir. Görebildiği içindir ki kendisine ölümünden bir hafta evvel, hasta yatağında «Saint» yani «Aziz» sıfatı da verilmiştir. Ona göre, «Batının hayat sahası olmak icap eden Anadolu kaybedilmek üzeredir. Asya” dan gelen yeni kavim burada bir devlet kurar ve temelini sağlama bağlarsa Avrupa kendisini hiç değilse üç yüzyıl tehlikenin içinde bulacaktır. O halde cihad şarttır.» 

Az evvel yukarıda sözü geçen şu hayat sahası anlayışına lütfen dikkat ediniz. O günden bu yana söyleniş şeklini ve de manâsını kaybetmiş değildir. 12 Eylülün fikri ve maddi tohumu daha o zaman orada 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filizlenmeye bırakılmıştır. Ama Papa'nın söyleyemedikleri de vardır. 
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeleri katolik kilisesinin maddi servet ve manevi otorite bakımından çöküşü anlamına da. gelecektir. Üstelik Edouard Halevy'nin söylediği gibi «Papa aslında Türklerin benimsedikleri İslâmiyet anlayışındaki hümanizma gücünden ürkmektedir.» İnsan sömürüsüne yer vermeyen, ırk, dil, din ve mezhep ayırımını tanıma” yan bir sistemin, Papalığın hakimiyet sahasında yerleşmesi, Hıristiyan halkın kendisine ihanet ve isyanı demek olacaktır. Olmuştur da, O canım fütuhatımızın ihtişamlı sıçrayışında ve kolayca yerleşmesindeki ana sebeplerden birisi, Avrupa'da inim inim inletilen, feodal beylik, şövalye egemenliği ve din adamlarının soygunculuğundan gına getirmiş halkın Türk/islâm adaletini seve seve seçmesidir. 


Böyle olduğu içindir ki, başlangıçtan Mohaç'a kadar Anadoluya yönelmiş her Batı saldırısının ardnda mutlaka bir papalık ittifak çağırısı belgesi sırıtır. Zira Malazgirt Feth-i Mübin'in müjdecisidir. Feth-i Mübin ise Türkün Devlet koltuğundan İmparatorluk tahtına sıçramasıdır. Malazgirt noktası ile, ilk Haçlı seferi arasındaki 25 yıllık kısa mesafe, hiç şüpheniz olmasın Batıdaki bu şuurlu telâşın işaretlerini taşır. 
Taşır ama bu telâştan kaynaklanan niyet hiç bir zaman son bulmaz. 
12 Eylül öncesine ve günümüze kadar uzanır. Uzanır da, bu habis niyetlere karşı, sadece ve sadece, milli tarih, milli şuur, milli birlik silâhları ile techiz edildiğimiz sürece, zaferin, neşvenin, kahkahanın bizim olacağını da bellemekte sayısız yararlar vardır. Biz zira, 12 Eylüle bu silahlardan mahrum kılınacak bir millet çalkantısı içinde sürüklenmek istenmişizdir. 


Şimdi izin verirseniz, sizleri sıkmayacak isem, 12 Eylüle sürüklenişimizi, aslında nice zamandır Türkiyemiz üzerinde oynanmakta olan oyunları belgesel delilleri ile açıklamak istiyorum. 


Sayın Başkan, değerli misafirler, dostlar, 


Osmanlı Devletinin kuruluş tarihi 1299. 1300 deyiniz. Viyana muhasarasının yılı 1529'dur. Başka bir söyleyişle 229 sene sonra. Başka dil, başka ırk, başka örf ve gelenek ve başka bir dine mensup olanların yaşadıkları yabancı topraklar ve ülkeler üzerinde, tarih bu kadar kısa bir zamanda bu kadar uzun menzilli bir fütuhat örneğine şahit olmuş değil. Bu hakimiyet kudretinin elbette maddi ve manevi sebepleri olmak gerekir. Vardır da. Lâkin öğünmeye değil, düşünmeye muhtacızdır. Yıldırım gibi gittiğimiz yerlerden yine yıldırım hızı ile geri atılmışızdır. Bu dönüşün sebeplerini, gidişin sebepleri ile karşılaştırırsak, Türkiye üzerinde oynanan oyunlara, bizim milli gaflet olarak ne ölçüde katıldığımızın delileri ortaya çıkar. Demek ki, Sakarya'nın gerisinde uykumuzdan uyanıncaya kadar, dışarıdaki habaset gayretlerine, içeride biz bir bakıma adeta yardımcı olmuşuzdur. Kal'alalar vardır. Kur tarılacak iken, kal'a kumandanına hasım ve rakip bir beylerbeyi yar dıma kasden gitmemiştir. İstanbul'da sadrazamlar vardır. Devletin akıbetinden mes'ul iken, Devletli olarak kendi kaderinin çıkış noktası olarak telakki etmiştir buna benzer azaplı günlerde pasif kalmayı veya aha açık deyimi 'ile ihanet lâkaydisine düşmeyi. 


Eğer değiş yerinde ise biz Devlet idaresinde zaman zaman ihmali suç işlemekte emsalsiz meharetin de sahibi olmuşuzdur. 


Bakınız Anadoluya ilk geliş günlerimize, Akın akın, avaz avaz, hat ta Malazgirt'ten evvel Anadolu'ya gelip yerleşen Türk beylerinin yerleşim merkezlerini seçimlerinde akıllara durgunluk veren bir iskân ve devlet dehası ışığı parıldar. Sık sık dolaştığım Anadoluda, ücra bir köyün niçin bir tepenin eteğine konmuş olmasını düşündüğüm zaman, bugünün stratejisinde uygun bir izah tarzı bulmak daima mümkündür. 
Daha sonra; biz bu stratejik dehayı adeta reddeylemişizdir. Ah, daha sonra neleri reddetmemişsizdir ki, bu bir istisna olsun. 


Bakınız eğitim ihtişamımıza. Geçen yıl Anadolu ve Trakya topraklarındaki uzun inceleme gezimiz daha batıda henüz eğitim hiyerarşisi mevcut bile değilken bizim tesis ettiğimiz üniversiteler, yani medreseler ve Batılı âlimlerin önünde saygı duruşu yaptıkları hastahanelerimizi hayıria seyrettik. Sonra... Sonrası, bu ihmali suç dediğim gaflet gayyasının içinde mevcut. Biz kendi kültürümüzü, biz kendi değerlerimizi öylesine inkâr etmişizdir ki, zaman içinde Batılı Üniversitelerin sıradan isimlerini başımıza tac etmek hatasına müptelâ olmuşuzdur. Neleri ve kimleri tac etmemişizdir ki, onları baş tâcı etmeyelim. 


Bakınız sosyal bünyemize... Toplum çekirdeğinde ismine Harem dediğimiz bir müessesemiz vardır. Bugün yabancı gazeteci, tarihçi ve 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sosyal bilim uzmanları Harem müessesesi üzerinde ciddi. incelemeler için Türkiyemize gelmekte ve araştırmalar yapmaktadırlar. Ellerindeki belgeler yine kendi insanlarına aittir. Affınızı ricâ ediyorum ama, ortaya çıkan gerçek tek kelime ile acıdır. Bizim bugünkü neslimiz Harem müesesesini bir insan harası olarak kabul etmekte, sakınca bulmaktadır. Oysa harem, şimdi anlaşılmaktadır ki, cemiyetin çekirdek noktasıdır. Erkek hayat mücadelesinde yaşadığı yükün sıkıntılarını selâmlıkta bıraktıktan sonra hareme geçer, Yani kadını muztarip etmemenin. işareti. Kadın Haremde ailenin mutlak reisidir. Çocuğu onun kontrolü altında, geleneklerine, yani örf ve adetlerine göre yetiştirilir. Henri Troyat'ın dediği gibi Batı saraylarında ve evlerinde kadın yanında yetişen çocuk, çokluk efemine olurken, Türk hareminde filizlenen çocuk eğer erkek ise devletinin ve ordusunun bir yiğidi olarak hayata atlar. Kız evlât ise kocasına, çocuğuna ve ailesine sahip çıkan bir manâ olarak mühürlenir. inkâr etmişizdir. 


Bakınız ferdi münasebetlerimize. Eski saygı yerini yine beni affediniz ama saygısızlığa bırakmıştır. Büyüklerden birisi mahalleden ge çerken kahve önünde sigarasını içen delikanlı, oturduğu yerden fırlayıp, önünü ilikler ve sigarasının dumanını saklamak için elinden ne gelirse yaparmış. Bugün artık, elbette o mahalleler yok. Olamaz da. Ama o saygı, halâ mevcut olabilirdi sanıyorum. Nelerimiz artık var ki, şimdi bunlar için hayıflanalım. 

Bütün bunları niçin anlatıyorum ve söylediklerimin Türkiye üzerinda oynanan ve nasıl oynandığını anlatacağım oyunlarla ne alâkası vardır, bilinmek icap eder. 


Sosyal bünye olarak, aileden başlayan ve cemiyetin geniş sathına yayılan kendi öz benliğimize ait değerleri kaybetmeğe başladıktan sonra, üzerimizde oynanan oyunlara kapanan kapıları adetâ biz ardına kadar açmışızdır. Bunu demek istiyorum. Başka bir deyimle Türkiye üzerinde oynanan oyunların zeminini bir bakıma biz hazırlamışızdır, Ve bir zaman sonra bakılmıştır ki, ismine Türk denen insan ve millet, bu oyunlara gele gele, o eski hüviyetinden çok uzaklara düşmüştür. Bir devirde üç kıt'a üzerinde taht ve taç dağıtıp alan, ordusunun disiplini, adaletinin tartışılmazlığı örnek diye kabul edilen varlık, kendi yazdığı eseri kendi aktörleri ile oynayan kudret, hele hele 19. yüzyılın sonunda 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dünya sahnesinde zaman zaman figüranlık görevi yüklenebilecek bir noktaya getirilmiştir. Değersizliğinden değil elbette. O değer ve cevher mevcut olmamış olsa idi, bugünkü varlığımızdan söz edilmemek ge rekirdi. Oysa bugün alabildiğine varız. Hem de Papa VII. Gregoire'dan bu tarafa Batının beslediği korku ve niyet karmaşasını ayakta tutabilen ve asırlık oyunların karşısında hâlâ tezgâhlandığı aynı güç olarak varız. 

Bugün kendimizi inkâr furyasının kumandanlarının Iâfazanlıklarına kulak verirseniz, biz milletler sıralamasında bilmem kaçıncı sırada yer alan bir Afrika kabilesinden farksısızdır. Türkiye üzerinde oynanan oyun rejisörlerinin peydahladıkları bu bahtsız kafalara bakarsanız fütuhat bir emparyalizm, Devlet despot 'bir varlık ve nihayet o asır üstü deha Aziz Mustafa Kemal, Lenin ustanın ve Castro çırağının yanıbaşında bir çıraktır. Herşeyi inkâr edeceklerdir. İç ve dış mihraklar arasında bu bekımdan farklılık yoktur. Herşeyi reddecekler, inkâr edecekler ve yok sayacaklardır ki, ortadan kaldırılan milli ve manevi değerlerin yerine, kendi tanrılarını, kendi prenslerini ve kendi düşüncelerini yerleştirebilsinler. Biraz şonra açıklayacağım. Eğitimde bir kör ve sağır nesil yetiştirilmesine öylesine bir hırsla sarılmışlardır ki, dzha 12 Eylülde, e'imiz- de son kalan vatan parçasını federatif şuralar halinde dağıtmak cür” etini, bilmem hangi marksist teoriye göre ısrarla savunabilmek ihanetini işlemekten geri kalmamışlardır. Acımaları yoktur. Amma lütfen söyler misiniz, bizim boş bıraktığımız beyin teyplerine kaydedilen bu inkârcı marşları yazdırtmaya, biraz da bizim ihmalimiz sebep olmamış mıdır? 


Aziz dostlar, 


Devlet 1453 de Imparatorluğa hamiledir. Feth-i Mübin ki tahakkuk eder, artık Söğüt'teki beylik imparatorluktur. Her İmparatorluk kendi varlık müdafaası için meşru sahalar arar. Biz de aramışızdır. 
Anadoludan atılmamız için ellerinden gelen melâneti işleyenlere karşı, Anadolumuz önünde bir tampon bölgeye ihtiyaç hissedilmiştir. Batılılar Güney Afrikayı dolanmışlar ve Hint denizine ve Çin sularına uzam mak imkânını bulmuşlardır. Osmanlı Türk/islâm Devletinin güney sınırları da tehdid altındadır. Ticaret yolları ki Mısır/İIskenderiye üzerinde. Avrupaya uzanmaktadır. Batılı istilâ eme'lerini cezbeder. 

Türkün devlet ve askeri strateji dehası çareyi bulur. Önce Yavuz 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ve ardından oğlu Kanuni güneye inerler. Yemene, ve oradan Habeşistan beylerbeyliğine ve Fas'a kadar kırbaçlanan fütühat bir taraftan Akdenizi diğer yandan Hint Okyanusunu stratejik bir denge içinde tutar. 

Bu noktada bizim çokluk hatırımıza gelmeyen, ama Batılı oyun sahibi müstemlekecinin hatırından hiçbir zaman çıkmamış olan bir suali sormakta yarar vardır. 12 Eylül öncesi inkârcıların sık sık söyleyegeldikleri ve emperyalizm olarak isimlendirdikleri fütühat devremize temas etmek isterim bu sualle... İmparatorluğun duruş, gerileyiş ve çör küş devresindeki dönüş sür'atimizi hesap ediniz... O devre içinde Budin'den Sakaryanın gerisine kadar çekilmişizdir. Ya çekirdek vatanımız Anadolumuzun önünde tesis ettiğimiz bu geniş tampon bölge lere sahip olmamış olsa idik. Sınırımız batıda Edime, güneyde bugünkü hudutlarımızla çerçevelenmiş olarak 'kalmış olsa idi, o geri itiliş hızı ile bugün nerelere sürülmüş olacaktık? Düşünülmesi bile acıdır bu sualin amma, içinde fütühat felsefemizin verdiği tarih mantığına uygun cevap kadar Türkiye üzerinde oynanan oyun sahiplerinin niyet leri de vardır. İlk kapitülasyonlar işte bu devirde akdedilen ikili anlaşmalar olarak tarihe geçer, Daha sonra amansız ve acımasız bir soygun çetesi olarak başımıza dert olan kapitülasyonlar, o zaman için, bazılarinin söylediğine göre sadece bir lütuf olarak mı verilmiştir? Hiç sanmıyorum. Bu kapitülasyon andlaşmalarının metinleri ki, birer diplomatik yazışma şaheserleridirler ve bugün daha hâlâ yirminci yüzyıl diplomasisinin erişemediği bir siyasal denge muhtevasının ihtişamını taşırlar, Şimdi düşününüz. Bir taraftan Budin'den Yemen'e, diğer yanân Diryezer kıyılarından Fas'a kadar uzanan çeşitli ırklar, milletler, dinler, mezhepler üzerinde adilâne hükümranlık tesis etmiş olan İmparatorluğun o muhteşem dehası, kapitülasyonların ileride vereceği zararı idrakten hiç mahrum olabilr mi idi? Dünya dengesi üzerinde son derece titiz bir dikkatin sahibi olan Devlet ve başındaki insan, bu gafletin szhibi idi ise şayet, bugün yabancıların hayranlıkla teyid ettikleri devlet dehasının sahibi olmamak gerekirdi. Denge derken, karşılıklı çıkarları anlamamakta yarar vardır. Birinci Françols ve daha sonra II. Henri, Kanuni ve oğlu Il. Selim'den bu imtiyazları alırken Osmanlı ülkesinin doğusunda kalan ülkelere rahatlıkla ulaşabilmek imkânını da kazanmışlardır. 

Deniyor ki onlar Uzakdoğu'ya uzanırken biz uyumuşuzdur. İnkâr 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cıların iddiasıdır bu. Milyen kere yalandır. 19. yüzyılda Uzakdoğu'da artık insaf kelimesinden yoksun bir sömürgeciliğe sahip olanlar, bu bölgelere o devirlerde uzanmışlardır, doğrudur. Amma 1569 da, bugüm kü Sumatra adasının başkenti Açem'deki Sultan Alüidin Han, ll. Selim'e elçisi Hüseyin'i gönderir ki, yardım istemekiodir. Siz uyuduğu söylenen devlete bakınız. Sumatra Sultanı «Pek bunalmışız bize âcele top, topçu ve silâh gönderin» diye niyaz eder, Mısır Kapdanu, Kurdoğlu Hayrüddin Hızır Reise görev verilir. Donatılmış 22 parça kadırga ile yola çıkar. Çıkar da, hedefine varır. Uyuyan Devlete bakınız dedim haklıyımdır. Uzakdoğu'ya uzanan Portekiz, İspanyol ve İngilizlere karşı, Türk Devleti ordadır. Tesis edilen şeyin adına bugünkü diplomaside siyasi denge derler. Devletler tarihinde ilk defa biz kurmuşuzdur. 


Aziz misafirler, değerli başkan, 


Ama tarihin ve Devletin de ayrı ayrı mantıkları vardır. Ebedi bir devlet ve rejim yok. O devleti teşkil eden milletin ebedi devlet olma şuuru vardır. Zaaf devremiz bu tarih mantığının bir icabıdır. Başlayacaktır ki başlamıştır. 


Ve bu noktada lütfedip izm veriniz, Türkiye üzerinde oynanan oyum ları sahnelemek isteyenlerin bize zorla unutturmak istedikleri alabildiğine muhteşem bir sıfatımız ile ilgili iki belgeyi de sizlere sunabileyim. 
Az evvel asıl mes'ele ebedi Devlet olabilme konusundaki millet şuurunun varlığıdır dedim ki, haklıyımdır. Oysa 12 Eylül öncesinde, oynanan oyunların neticesinde, bırakınız Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi Aziz varlığımızı hiçe saymak cüretini gösterenleri ama, aslında Anadolumuz üzerinde devletçikler kurmak isteyen ihanet sahipleri kendilerine teslim olmamızı istemişlerdir. Bereket milli devlet şuurumuza,ve be reket bu şuurun ebedi müdafii aziz ordumuza, 


Evet 1664 yılında IV. Mehmet ile Avusturya İmparatoru IV. Leopold arasında Vaşvar barış andlaşması yapılır. 1664 yılının 10 Ağustos pazar günü. Ayrıca daha önce 1649 yılı haziran ayının 28 pazartesi günü yine IV. Mehmet ve XIV. Louis bir başka andlaşma imzalarlar. 
Her ikisinin de giriş maddesinde frenk dilinde şu aynı ibare var: «Louis XIV. Roi de France et Mahomed IV. Sultan de l'Empire Ottoman Eterrei»... Yani Fransa kralı XIV. Louis ile Ebedi Osmanlı Imparatorluğu Sultanı IV. Mehmet...» Bize bir azizlik yapmışlar. Andlaşmanın imzaya gelen ilk metninde «Etat Eterne» denmiş. Yani ebedi devlet anlamına. Hem bu «Etat» yani «Devlet» deyimini «Empire» yani «İmparatorluk» olarak tashih ettirmişiz, aynı zamanda andlaşmada ismi daha önce zikredilen Fransız kralının adını IV, Mehmetin altına yazdırmışız. 
Kudrete bakınız. Amma avunarak değil, sonra ne hale geldiğimizi düşünerek ibret dersleri alarak bakınız ve düşününüz bu kudreti. Hâlâ Türkiye üzerindeki oyunları hayal eden inkarcılarımız, gaflet ve ihanet sahiplerimiz isterlerse Meclis Kitaplığındaki Muahedat, Nora ve Martens gibi andlaşma metnini ihya eden eserlere bakabilirler. 


Ame bitmiyor. Napolyon Mısır'a saldırınca Rusya ile de bir andlaşma imzalarız. 1798 yılının aralık ayının 23 pazar günü imzaladığımız bu andlaşmanın resmi adı «Osmanlı Devleti ile Rusya arasındaki se kiz senelik ittifak andlaşmasındır. lll, Selim adına Sudur'dan Ibrahim İsmet bey Reisülküttap Ahmet Atıf Efendi ve Rus Çarı 1. Pol adına tevkal'ade murahhas Vasili Tamara'nın imza koydukları andlaşma şöyle başlar ilk maddesine: «Biz ki Devlet-i Aliye-i ebedüyyül devam...» 
Yani «Ebedi müddetli Osmanlı Devletinin yetkilileri olan bizlerle...» 
anlamına gelir bu ifade. Bu siyasi mukavele daha önce imzalanmış olan Yaş andlaşmasının da teyid edildiğini de ifade eder ki, aynı tâbir o andlaşmada da taraflarca benimsenmiş demek olur... Amma o der virde Türkiyemiz, Devletimiz ve Anadolumuz üzerindeki oyunlar artık gemi azıya almak üzeredirler. 


Devlete ön kapıdan rüşvet girer. Tahta kemiren kurt gibidir. Ardından iltimas, post kavgası ve iktidar hırsı bünyemize alabildiğine musallat olur. Devlet ordu üzerinde bile çokluk, artık hakimiyet hakkına sahip değildir. Kâinatın en büyük ahlâk ve hukuk manzumesi olan İslâmi harikulâdeliği de, bu genel yozlaşma içinde ihmal etmişizdir. Ve elbette sosyal hayatımız üzerinde de bu duralayışların, gerileyişlerin tesirleri görülür. Kapımızı çalan çöküş habercisidir. Topraklarımızın gidişi bir tarafa, manevi değerlerimizde, bir sarsıntı devresi başlar. 


Şimdi bazı olayları kıyaslamanın zamanıdır. 1502 yılının 14 Aralık çarşamba günü Venediklilerle bir andlaşma imzalamışızdır. Vene dikliler yeminle teyid ettikleri bu andlaşmayı hiçe sayıp iki yeniçerimizi esir almışlardır. Birisini satmış, diğerini işkenceye tâbi tutmuşlardır. Sultan Il. Bayezıd bugün elimizde bulunan namei hümayununda der ki : 

«Haber aldım ki, nihayet iki yeniçerimi esir alıp birini satmış ve diğerine işkence eylemişsin. Bu name-i-hümayunumu sana getiren Turahan oğlu Ömer beyin yanındaki kulum Aliye vakit geçirmeden sattığin o askerimi nerede ise bulup teslim edesin. İşkence edilene ise 
150 bin gümüş akçe tazminat ödeyip kendisine veresin. Ve de sarayında duvarına astığın bizim aleyhimizdeki ol tasviri yerinden söküp yakasın ve küllerini bana verilmek üzere kendisine hemen teslim edesin. Yoksa bilesün ki, sonu senin için nice ve nasıl azaplarla dolu olacağını tahmin edemeyeceğin bir sefer açarım ki sefil-ü rezil olursun.» bu kadardır name-i hümayun. 


Öpülüp başa konulan ve elbette icra edilen bu name-i hümayun- dan dört asır sonra bir gün... Evet günlerden bir gün işgal altındaki Istanbul'da Sadrazam Tevfik Paşa Hazretlerinin makamına bir İngiliz çavuşu girer: «Haydi der kalk bakalım, seni kumandanımız general Milne istiyor. Oraya gideceğiz...» 


Değerli Başkan, aziz misafirler, 

Bu iki ibret dolu sahne arasındaki tek köprü, hiç şüpheniz olma” s:n sadeco Türkiye değil fekat Türk varlığı üzerinde oynanan oyunlar karşısındaki milli gatfletimizin bizatihi kendisidir. 


Eğer sizleri üzmeyecek ise bir örnek daha vermek isterim. 

Elimizde bulunan yazılı ve resmi bir andlaşmaya göre Fransa Kralı II. Henri Osmanlı hükümdarından istediği yardıma karşılık teminat olmak üzere donanmasını rehnederken aynen şöyle der : 


«Osmanlı hükümdarının bu yardımına karşılık Fransa Kralı ödemeyi teahhüt ettiği 300 bin düka altının son akçesi de Osmanlı hazinesine tediye edilinceye kadar Osmanlı Padişahının Amiraline rehnetmeyi kabul eder...» 

Şimdi bir başka belgeye bakınız. 16 Temmuz 1835 tarihli ve İstanbul'daki Fransız elçilik müşteşarı Françols Gallehi imzası ile ve orijinal e! yazılı metni arşivimizde bulunan bu belgede aynen şöyle deniyor : 
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«Mora adasındaki Yunan âsilerinin harekete geçecekleri ve istikiâllerinin de ötesinde bazı haklar talep edecekleri muhakkaktır. Bu konuda kendilerine yardım da vaad ettik. Fakat Çanakkale istihkâmları ila Limni adasındaki Türk askeri tedbirlerinin tesirsiz hale getirilebilmeleri için İstanbul'daki Rauf Paşa ve taraftarlarının izâlesi gerekir. Bu kalelerin lehimize isyan ettirilebilmeleri mümkün olabilir mi? Çalışılirsa belki mümkündür. Önceki hükümdar, Selim'in devrilmesinde büyük payı olan Yeniçeri Ocağı üzerinde o zamanki selefimiz Sebastianın kullandığı usül, şimdi bugünlerde ne derecede uygulanabilir? Karadeniz Boğazı muhafızlığından sadrazamlığa gelen Said Paşanın (Said Galip Paşa) nasıl bir direniş gösterdiği hatırlanmalıdır...» 


Hemen ilâve etmeme müsaadenizi rica ediyorum. Bizim bugünkü neslin sadece şair bir bestekâr olarak ancak tanıyabildiği 11). Selimin, Fransız ve İngiliz belgelerinde görüldüğü gibi, perişan olmuş bir donanmayı yeniden hayata döndürdüğü ve sekiz yıl içinde birinci sınıf 97 
gemilik bir donanmayı hizmete soktuğu ve o devre göre dünyanın ikinci deniz kuvvetini meydana getirdiği donanması ihya edilmiş bir Türkiyenin Batının sömürüsüne rest çekeceği bilindiği için Hi. Selimin nice oyunlarla tahtından edildiği açıkça ifade edilmektedir. i 


Veyl mağluba değil, veyl gafile demenin zamanıdır. 
Muhterem Baskan, muhterem misafirler, 


Buraya kadar, oldukça uzak bir tarih kesimi içinde yaptığımız cevelân, sanıyorum ki yeterince ibret dersini içinde barındırır. Şimdi geliniz, çoğumuzun berraklıkla hatırlayacağı yakın devirlere göz atalm. Vereceğimiz birkaç örmek sanıyorum ki, hafızalarımızda sahifeferde tutacak izahlardan daha tesirli bir şekilde yeşerecektir. 


Bir devleti yıkan bazı unsurlar vardır... İsterseniz evvelâ birer cümle ile bu unsurların bizimle râbıtalarına eğilelim.. Meselâ daha bu yüzyılın yarısında dünyaya hakim olan ırkçılık. Biz üç kıt'a ve yedi iklim üzerinde, ve öz çekirdek vatanımız Anadolumuzda, bu illete, tarihimizin hiçbir devresinde müptelâ olmuş değilizdir.Şaşm2z hükümlü bir örneği burada da bir kere daha tekrarlamak isterim. Son Imparatorluğumuzun 623 yıllık ömrü içinde hükümdarın mutlak vekili olarak görev alan 215 sadrazamın, sadec 78'i Türk asıllıdır. Diğerleri Imparatorluğu teşkil eden çeşitli ırkların çocuklarıdırlar... Fransız ihtilâlin- dan scnra yıkıldığı sanılan, oysa Avrupa'da daha İkinci Dünya Savaşı'na kadar yüksek "idareciler zümresini teşkil eden aristokratik hastalığa da tutulmuş değilizdir. Ünlü Hintli filozof Sami Vivekananda'nın dediği gibi, «Rütbesiz bir zencinin Osmanlı hükümdarının sofrasında yer alması olağan hallerdendir...» Hele hele satvet devirlerimizde, İslami Adalet Avrupanın adaletsiz bünyesinin bizden alacağı örneklerle tezyin edilmiş gibidir. ingiltere Kraliçesinin adalet heyeti, Amasya'da Kanuni'yi bir hafta bekledikten scnra kazandığı görüşme imkânından ya” rarlanarak; Devlet ve soyal hayat konularında örneklere muhtaç olduklarını alenen söyler. Dünyanın başka hicbir memleketinde halk, idare edenlerle yani hükümet kuvvetine bizdeki kadar saygılı olma” mıştır. Ulülemre itaat denen mefhum budur. Ve nihayet bugün dahi, dünyanın birçok memleketlerinde, sadece bir saldırı veya müdafaa veya bir rejimin halka zorla benimsetilmesindeki vazgeçilmez güç olarak kullanılan ordu Türk bünyesinde, ahlâkiyatında, geleneğinde ve tarihinde hepsinin ötesinde bir milli bekâ şartıdır... 


Peki ama, o halde, şimdi bir başka suali sormanın yeridir, Bütün bunlara rağmen, parçalayıcı, bölücü ve dağıtıcı hastalıklara tutulmayan bizler nasıl olup da hangi sebeplerin tesiri ile 12 Eylül öncesine kadar uzanmışız. Az evvel yukarıda çok yakın tarihimizden örnekler vereceğim derken, kasdım bu idi. 


Muhterem dostlar, 


Nihayet 3 Kasım 1839 pazar günü Tanzimatı ilân etmişizdir. Elbette gerekliydi. Batının teknolojisine başvurmak bakımından, gerekliydi demek isterim. Oysa biz, zaman içinde anlaşılmıştır ki, Tanzimatı kendi milli hars, haslet ve gelenek ve göreneklerimizi terk ve inkâr edip, Batı maneviyatına kapılanmak şeklinde anlamışızdır. Batının ebedi niyetine bu suretle en büyük yardımı da yapmışızdır. Türkiyemiz üzerinde oynanan oyunlar o noktadan itibaren zirveye tırmanma gayreti içine girmişlerdir. Her inkâr, inkâr edilenin yerine yenisi konmadığı sürece, bir boşluk yaratır. O boşluğu ise yabancılar doldurmak sevdasındadır. Tabiatın icabı budur. Biz Tanzimatla gayri müslim ve gayri Türk unsurlara adalet vereceğimizi vaadetmişizdir. Verilen çay bir kere daha nasıl verilir anlamak zordur. Anadolu'ya ilk geliş günlerimizden itibaren bizlerle aynı hakları paylaşan azınlıklara verilmemiş hangi haklar vardı ki, yeniden vermiş olalım, kapitülasyonların himaye şemsiyesi altında üzerimizde oyun oynama hakkını vermişizdir. Milli eğitim hayatımızda, elbette reformlara ihtiyaç vardı. Yapılmak gerekirdi. Ama biz eğitim sahasında Uganda'dan gelmiş bir kabile değildik. Geçen yılki gezimizde görmüştük. Batılı, 15, yüzyılın ortalarından sonra akıl hastalarının tedavisi için bu bahtsızların cinsiyet uzuvlarını dağlamayı benimsediği çağda, Il: Sultan Bayezıd adına açılan Edirne şifahanesinde, hastalar Batı biliminin bugün ancak deneyebildiği toplu teraputi sistemi ile ve su sesi, müsiki ve çiçek renklerinden yararlanılarak hastaların şifasına çoktan başlamıştı. Kayseri'deki Gevher Nesibe şifahanesi tam 500 yıl modern tıbbın ancak şimdi benimseyebildiği beşeri şefkatin temsilcisidir. İyi ama, biz bu ve buna benzer değerlerimizi bir kenara atarak, kalkmışızdır, Batının eğitim sistemini aynen benimsemişizdir. Bir. yabancı dili öğrenmek ne güzel şeydir. Ama yabancı dilin yanında kendi dilimizi inkâr çirkinliği ne ola? O zamanın Batılılaşma telâşı içinde anlayamadığımız bu kayıpların manâlarını, şimdi 1980'li yıllarda ikiyüz kelimelik bir Türkçe ile bilimde, san'atta ve edebiyatta hüner göstermek isteyenlerin perişanlıklarına bakarak idrâk ediyoruz. Lutfedip dinlediğiniz konuşmamın başında da söylədim. Dil, darmadağın edilince habis niyetlerin kültür ve eğitim olarak üzerimizde baskı kurması kolaylaşmıştır. 


Ve sonra, artık o satvet ve kudret devrini yaşamadığımız için topraklarımız ve devlet siyasetimiz üzerindeki müdahaleler de aleniyete vurulmuştur. Dediğim gibi, o eski, eser sahibi, o eski rejisör ve o eski aktör, Batılılarca açık şekilde bir figüran addedilmek istenmiştir. Naeciyon'un Rus Çarı ile Tiflis'te yaptığı mül&katta «Hasta Adam» diye adlandırılan Türkler, büyük devletlerin birbirleri aleyhindeki çatışmalarda adeta bir dayanak tahtası olarak benimsenmiştir. Misal mi istersiniz? Kırım Harbi. Zahiri sebepleri kaldırınız, kendimizi savaşm ortasında bulmuşuzdur. Ve o savaşın hemen ardından ilk def'a dışarıya borçlanarak İngiltere ve Fransa'dan beş milyon İngiliz altını borç almışızdır. Düyunu Umumiyenin meşum habercisi Kont Ostronogoff «Türkler borçlanmadıkları için borçlanmanın şartlarını ve neticelerini de bilmezler» diyecektir. Elhak haklıdır. Mısır, İzmir ve Beyrut limanlarımızdaki gelirleri kendilerine karşılık olarak göstereceğimiz bu borçlanmadan sonra, tâ yıkılışa kadar ibret dolu derslerin öğrencisi olmak, ertik kaderimizdir. Devletler tarihi hocalığından öğrenciliğe uzanan bu yol dikkatle izlenmelidir ki, ileride bir kere daha aynı azaplı günlere düçar olmayalım. 


1830'da Batı ile andlaşma yapmış ve yardım istemişizdir. Ambargo koyar Batılılar. Cezayir gider. 1882'de mühimmat ve gemi sipariş etmişizdir. Ambargo korlar. Tunus gider. Ordumuzu ve ekonomimizi güçlendirmek için beklediğimiz yardım yerine yeni bir ambargo gelir: Mısır artık bizim değildir. 1876'da 'ilk meşrutiyeti ilân ederiz. 
Dikkat ediniz Meclisin sadece yüzde 38'i Türktür. 1897'de Yunan harbi ile Atinanın burnunun dibine kadar uzanırız. O aziz Gazi Müşir Ethem Paşa Rahmetlisinn kazandığı savaşta daha sonra kaybedeceğimiz Girit'i, fiilen kaybederiz. 1911'de, Türkiye üzerinde oynanan oyunlar diyorduk ya, Batıdan yardım isteriz. Vermezler, Ambargo koyarlar. Üstelik İtalya, bizim Düyunu Umumiyeye ödediğimiz alacaklarından beş milyon altın lira istikraz eder ve bu para ile savaş masraflarını karşılar ve bize savaş açar. Trablus yani Libya gider. Bu arada Sırbistan ve Bulgaristan, Batıdan silah istemişlerdir de, memleketlerine sokacak kapıları yoktur. Bize başvururlar, Selanik limanımızı kendilerine açariz. Ve tam iki ay beş gün sonra, o, bizim Selaniğimizden sokulan toplar, Balkan savaşında karşımıza ölüm makinaları olarak dizilir. Tarihimizin en haksız yenilgisine müstehak oluruz, Artık sınırımız Edirne'dir. 
Elveda Avrupa, elveda Makedonyamız, elveda Rumelimiz... Ve bu savaşın tam ortasında, Batılı oyunların neticesinde birbirimize düştüğümüz için farkedemediğimiz İttihatçılar ve İtilafçılar kavgası alabildiğine sürer, Ama artık kötürüm bir Devlet haline gelmişizdir. 


Türkiye üzerinde oynanan oyunlar diyorduk, muhterem misafirler. Öyledir. 1908'de açılan ikinci Meclisi Mebusan'da ermeni, rum ve arap milletvekilleri, Devletin resmi dili yanında ermenice, rumca ve arzpçanın da resmi dil olarak kabul edilmesini isteyen önergeler 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verirler... Aynen 1980 öncesinde Cumhuriyet Devletimizden istedikleri gibi... Rusya'da kurulan ve ilk oturumunu 1859 da Paris'te yapan Ermeni Kongresinde Türkiyede kurulması düşünülen sahte vatanlardan birisi olarak, Ermenistan da sıraya girer. Bu habis kuyruk bugün daha hâlâ koparılmış değilse, o takdirde; Türkiyemiz, vatanımız, devletimiz ve milletimiz aleyhinde cynanan bu oyunları her gün artan bir ibretle izlemenin tam zamanıdır. 


Bu noktadan sonra artık ihanet aleni ve şaşkınlığımız büyüktür. 
Prizrin şehri bizimdir ama, Debreli İlyas Paşa, «Ligue Nationale Albanaiseyini burada kurar, Yani Arnavut Milli Birliği, Rusya Sırbistanı destekler. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Saray Bosna ve Hersek üzerinde niyet sahibidir. 1878 Berlin andlaşmasından sonra Romanya ve Bulgaristan dünya haritasında hayatlarında ilk def'a Devlet olarak yerlerini almışlardır. 1908'de, İstanbul'a bağlı Prens Ferdinand, bağımsızlığını ilân eder. Ama bir süre evvel o meş'um ve tarihlerimizin 
1293 savaşı dedikleri 1877 Türk-Rus Savaşında yenildiğimiz vakit, 
Yeşilköy'e kadar gelen Rus Başkumandanı Grandük Nikola bir ziyaretçi kabul eder. Ermeni Patriği Narses Efendi. Türkiye Ermenileri adına Grandük'ün elini öpen vatandaşımız Narses efendi aynen şunları der: «Size bir harita talep listesi sunuyorum. Türkiye'deki ermeniler, çoğunlukta oldukları halde bir vatan kuramamışlardır. Bu vatanı isterseniz siz kurunuz ve bize bırakınız, isterseniz himayenize alınız.» Vatan ve yurt sahibi olmanın tekniğini 11. yüzyılın başından bu tarafa dünyaya öğretmiş olan biz Türklerin hazin akıbetine bakınız. 


Evet, bir süre şaşmaktır kaderimiz. Nitekim ilk dünya savaşında yenildiğimiz zaman da, hem eski dışişleri bakanımız Narodunkiyan efendi, hem ermeni ve rum Patrikleri, Paris'te kendi devletlerini yenen gzliplerin önünde, bir üst lige terfi edebilmek için sıra bekleyen takımlar misali, yurt edinme kuyruğundadırlar. Kimin vatanını kimden almak istemektedirler, sorulacak sualdir. Ama sormamışızdır. 


Muhterem başkan, değerli misafirler, 


Türkiye üzerindeki oyunlar, gerçekten artık, aleni oynanmaktadır. 
Avrupa Devletleri arasında andlaşmalar imzalanmaktadır. Meselâ, şimdi hazin hikâyesini çok kısa olarak anlatmağa çalışacağım ilk Dünya Savaşının tarafları birbirlerini yemek kararındadırlar, şüphe yok. Ama, garabete bakınız biribirlerinin kanlarına susamış olan o düşmanların ortak niyetleri Osmanlıyı parçalayıp yok edebilmektir. Hattâ hattâ, şimdi elimizde olan açık ve kesin belgeler göstermektedir ki, müttefikimiz Almanya bilo, savaşı kazandığı taktirde en sadık müttefiki Türkiye'yi, Mezopotamye'daki petrol bölgesinden atabilmenin hesaplarını daha o zaman yapmaktadır. 


Bitmez Türkiyemiz üzerindeki oyunlar, bitmez. Aslında ilk Dünya Savaşına girmek niyetimiz yoktur. Ama, galiba üzerimizdeki oyunlara, mukavemet gücümüz de yoktur. 


1 Ağustos 1914 günü Almanya Rusya'ya savaş ilân eder. Yani Birinci Dünya Savaşı başlar. 2 Ağustos, yani ertesi günü, biz Almanlarla o ünlü gizli anlaşmamızı yaparız. İkinci ve dördüncü maddeleri unutulmsmak gerekir. Bu maddelerin ilki «Eğer der Almanya Rusya ile savaşa başlarsa Türkler de harbe gireceklerdir.» Oysa savaş bir gün evvel başlamıştır. Berlin Büyükelçimiz Muhtar Paşa anılarında «Bu andlaşmayı Almanlar gibi kendi hükümetim de benden sakladı diye konuşacaktır. 


Savaş içinde Sykes- Picot andlaşması yapılır. Türkiye mahalle mahalle paylaştırılır. Hisse olarak Ayasofya'yı isteyen Papa'ya da şimdiki Kariye camii, kiliseye tahvil edileceği vaadiyle hediye edilir. 


Ve dostlar, sayın başkan ve misafirler. Günü gününe tam dört yıl süren bu cihan savaşının ortasında buluruz kendimizi, Savaşa niçin airdik diye sormanın artık manâsı yoktur. Savaşa bizi Türkiyemiz üzerinde oynanan oyunun sahipleri ve bu melanetler karşısında milli birliğimizi tesis edemeyişimiz gibi bir gafletimiz sokmuştur. Gerçek budur. 


12 Eylül harekâtı Devlet ve milletin imdadına yetişmemiş olsa idineler kaybedecektik. Hayal edilmesi bile korkunçtur. 


30 Ekim 1914'den, 30 Ekim 1918'e kadar süren bu çatışmanın 
başımda Osmanlı Türk imparatorluğu fiilen 3 milyon 175 bin kilomet re karedir. Savaş sonunda o eski vatan topraklarımızın yüzde 76'sını 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kaybetmişizdir... Bitmedi. Silah altına aldığımız 2 milyon 80 bin delikanlıdan terhis olunanların sayısı 560 bindir. Resmi kayıtlarımıza göre fiili kaybımız 984.975'dir. Terhis edilenleri hesaba alırsanız kayıp miktarımız yüzde 86'dır. Geliniz acı da olsa bir başka hesap daha yapalm. Elimizden çıkan topraklarımızı, kaybettiğimiz evlatlarımıza oranlarsanız, bugün o eski vatan topraklarımızın her kilometrekaresinde 3 
evladımız fatiha bekliyorlar demektir. Kayıp oranımız yüzde 64'dür. 
Sadık ve bize haber vermeden teslim olan müttefikimiz Almanyanın kayıp oranı ise yüzde 11. Meselâ Kafkas cephesinde 40 bin mevcutlu 
1. Kolordumuzun mevcudu on günlük bir savaş sonunda sadece... 
Evet sadece 80 erden ibaret kalır. Yani 40 bin aziz evladımızın 39 bin 920'sinl: yani yüzde 99.20'sini Allahüekber dağlarının buzulları içinde birakmışızdır. Hiç şüpeniz olmasın dünya dünya olalı tarihin hiçbir devresinde, ve hiçbir coğrafya parçasında bir imparatorluk; Devlet ve Millet namusu adına böylesine müdafaa edilmemiştir. Ve elbette başka hiçbir asker, böyle bir macera savaşta aziz Mehmetlerimiz kadar böylesine hovardaca harcanmamıştır, 


Rahmetli Cemal Paşa, Suriye - Filistin cephesinden dönerken artık hayalciliği bırakıp gerçeği görecektir. Görecektir ve «Keşke diyecektir bütün gücümüzü Anadolumuz için harcamış olsa idik...» 


Vakit çok geçtir, geç... 


Biz, bir çınar İmparatorluğu, Mehmetlerimizi ve hayallerimizi bir «Keşke» uğruna zaten nicedir harcamıştık... 


Muhterem Başkan, değer dolu misafirler... 


Artık, 383 yıl 3 ay 2 gün Türk hakimiyetinde yaşamış olan bır günkü dost ve kardeş komşumuz irak, 402 yıl, 2 gün ortak hayatımız olan Suriye, 389 yıl 4 ay 7 gün bir adamız olan Rodos, 401 yıl 6 ay 
3 gün islâm Türk şerefi ile mesud nefes almış olan Kudüs ve diğer 
vatan topraklarımız yoktur. 


Ve bu noktada teferruatı bir kenara bırakırsanız Millet/ Ordu mucizesi ufukta müjdelenir bizlere. Konuşmamın başında söylemiştim ya, Viyana'dan dönmüş, Aden ve yemen sahillerinden yola çıkmış ve Sakaryanın doğusunda ancak kendimize gelebilmişizdir. Türk Milleti ve Mustafa Kemal Mucizesi, burada infilâk eder. 


Ama 'izin verirseniz, bir benzetişe yer vereyim. 1980 öncesinin iç Devlet yağmacıları ve bölücüleri, çokluk ekonomik durumun kötülüğünü gerekçe olarak göstermekteydiler. İmparatorluğun son devrinde ekoncmik durum, 1980'lerle mukayase edilmeyecek kadar kötüdür. 
Ama bir mübarek kurmaylar ve genç nesiller vardır ki, ihaneti deği! 
vatana fedâ oluşu hayallenmişlerdir. 


1902/1905 yılları arasındaki Erkan-ı Harbiye mektebi mezunlarına bir bakınız. Karabekirler, Hafız Hakkılar, Enverler, ismetler, Ali Fuatlar ve Mustafa Kemaller hep bu dört yılın mezunlarıdırlar. Yirmi iki yirmi üç yaşlarında kurmay çıkmışlardır. Mahmuz takmışlar, kılıç kuşanmışlar ve göğüslerini kordonlarla süslemişlerdir. Hər genç kurmayin, hele hele o çocuk yaştaki kurmayların, kimbilir, belki o sihirli istanbu! mahallelerinde, Vefa'da, Fatih'te, Kıztaşı'nda, Kanlıca'da kendilerini bekleyen sevdicekleri de vardır. Iki taraf da ümit içindedir. Bir kafes önünde kılıncının kabzasına yapışmış bir delikanlı kurmayın ki fiyâke hüyelidir bu. Ama nasip olmamıştır. Mektepten çıktıkları gün kendilerini bekleyen vatan cephelerine gitmişlerdir. Makedonya'da onfar vardır, Yemen isyanında onlar tekbir verirler. Bulgar, Sırp çetecilerinin tuzaklarında bu çocuklarımız namus müdafaasını yüklenmişlerdir. İlk stajlarından sonra kalfalık dönemlerini Libya'da yaşarlar. Ve Osmanlı Devleti yıkılıp, Allahın Türke vaadettiği Devletsiz kalmama lütfünun şartlarını yerine getirebilmek için, son bağımsız Türk Dev tetinin yaratılışında vazife alırlar. 


Şimdi anlaşılmaktadır ki, Yunanistanın arkasındaki Batılılar kadar Bolşevik ihtilalinin en sancılı devirlerini yaşayan kuzey komşumuz da vaad üzerine vaadde bulunmaktadırlar. Batılıların teklifleri ve pazarlık sondajları aynıdır. Türkiyemiz üzerindeki ekonomik hegemonyalarını kabul etmemiz, okullarını ve işletme ruhsatlarını çoğaltmamız istenir bizden. Öbürüsü ise bolşevikleşmiş bir Şuralar Devletçikleri hayâllenir Anedolumuzda. Yani Çarlık Rusyası ile Batılı sömürgecilerin iki yüzyıldır süregelen isteklerini kabuletmemizdir talepleri. 


244 


Oysa, hele hele 1980lerin bahtsız çocukları ve inkârcıları, o günlerden ders almalıdırlar. Cengiz Han çoban kabilelerinden Devlet kuran cihangirdir, Doğrudur. Timur bütün çağların en büyük teşkilatçısıdır. Doğrudur. Napolyon Fransayı tarihi boyunca ilk ve son defabinlerce kilometre ötede sefere götürüp şan alan kumandandır. 
Doğrudur. Ama dikkat ediniz yola çıkışlarında hepsinin üzerine dayanacakları bir şeyleri vardır. Sadece Mustafa Kemal ve Türk Milletidir ki, yok olan enkaz üzerine Devlet kurabilmenin şerefini taşımaktadırlar. Ama Türklük hars, haslet, kültür ve medeniyetinden hiç tâviz vermeden. Dünya tarihinde başka emsalini gösteremezsiniz ama, son müstakil hür Türk Devletinin kuruluşundan elli yıl geçmeden, Türkiyemizi federatif devletçikler haline getirmek, şuralara bölerek başka şuralardan meydana gelen devletlere peşkeş çekmek, kendi kültürünü ve arz kabuğu üzerindeki dillerin en harikuladelerinden birisine sahip iken, dilini yok etmek sağdaki ve soldaki doktrinleri din gibi bellemek gibi sapıklıkları da, göremezsiniz. İki orduyu donatacak silâh kendilerine ihtilalci fiyakasını madalya gibi yakıştıranların dağdaki bayırdaki kırdaki kentteki ve mağaradaki işleri nedir? 


Türk eğitim kurumlarında Türkçe'den başka bir dili okutmak isteyenlerin emelleri, hangi noktada düğümlenmektedir? Ve içimizdeki bu gafillerin ve bu hainlerin ipleri kimlerin elindedir ve niçin onların ellerindedir? 


12 Eylül 1980'den bu tarafa bu suallerin cevapları verilmek istenmektedir. Hiç değilse bir daha bu suallerin sorulup cevaplarının aranmayacağı bir devri Yaratabilmek için. 


Peki ya çare?... Çare tek... Tarihini, milli mefâhirini sentez edebilecek güçte Türk kafalar yaratmak... Çare tektir. Binlerce seneden bu tarafa ve merhum aziz hocamız İbrahim Kafesoğlu'nun göremediği Türk kültüründeki son yazısında söylediği gibi, tarih seyyaresi içindeki cevelan sırasında Türklerin kurduğu 80 Devletin müktesebat ve mayasının sahibi olarak ne olduğumuzu tespit edebilmek. Başkalarına özenmeden kendimizi bulabilmek. Atatürk'ün kurduğu Azizler azizi Cumhuriyetimize yine onun tarafından vedia olarak bırakılan prensiplerin istikamer 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tinde, milliyetçi, yani ailesine, milletine, tarihine saygılı ve arz kabuğu üzerindeki en kabiliyetli insanlardan meydana gelen tek çekirdekli, tek hedefli, ortak çıkar imanı ile müzeyyen, bir millet ve devlet olabilmek hırsı. 


Muhterem Başkan ve değerli misafirler, 


Konuşmamın başından bu tarafa sizlere karanlık bir tablo mu çiz” dim dersiniz? Doğrusunu söylememi isterseniz açıklıyayım. Biz çokluk itilâ ve ışıklı günleri öğrenmeye meraklıyızdır, İnsanın tabiatında, bu meyli ifade eder. Ama karanlık günleri ve sebeplerini bilmeden güzel, müreffeh ve muvaffak ve muzaffer bir geleceğe uzanabilmek de imkânsız. 

12 Eylül üzerinden dört yıl geçmiş. Ya ordu imdada yetişmemiş 
olsa idi. Mümkün değil, yetişecekti. Zira Tanrı bu millete ebedi bir hayat vaadetmiş. Alev alev inanırım. Yabancıların dediği gibi, «Ölürken bile güzel o çınar İmparatorluk» tarihe intikal etmeden kurulmuştur son Devletimiz. O perişan günlerde, bir de bakılmıştır ki az evvel hikâye ettiğim bir başka mübârek kurmay nesli, bir imdat treni gibi avaz avaz feryat feryat Devlet ve milletin yardımına gelmiştir. 


Ve sonra Aziz Cumhuriyetimiz kurulmuş. Bir haysiyet, bir ebediyet və güzellik Abidesi misâli. Asırlardan bu tarafa oynanan oyunların sahipleri, içimizden buldukları ihanet mihrakları Ile Devleti parçalama- ya yeltendikleri vakit yine millet ve onun bağrından çıkan ordu, bir başka imdat katarı gibi kurtuluş çarelerini beraberlerinde getirmişlerdir. Şimdi hem yaralar temizlenmekte hem çare olarak huzur dolu yarmlara açılacak kapıların anahtarları aranmaktadır. Mutlaka bulunacaktır. Bulunacaktır zira bize edebi devlet ve millet hayatı vaadedilmiştir ve zira biz parçalanmaya ve ölmeye değil yaşamaya lâyık va alışkanızdır. 


Ve alışkanızdır. 


Bu sebeple size anlatageldiğim tabloların, verdiğim örneklerin ve kendime göre yaptığım sentezin sonunda, üzülmenin, ümitsizlenmenin ve dertlenmenin değil, ışıklı bir geleceğe inanmanın ve neşvelenmenin zamanıdır diyorum. İnanarak diyorum. 
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Tebliğin Tahlili 


«Sayın İlhan Bardakçı'nın Türkiye'yi 12 Eylül'e Sürükleyen Olaylar Zinciri ve Türkiye Üzerindeki Oyunlar» konulu konugması üzerine bir tahlii. 


CEVDET AKÇALI 


Sayın İlhan Bardakçı'nın, «Türkiye'yi 12 Eylül'e sürükleyen olayla zinciri ve Türkiye üzerindeki oyunlar» konusunda yapmış olduğu konuşmaya, bu konuşmada ortaya attığı tezlere tamamiyle katılmaktayım. 
Bu sebeple ben, Sayın Bardakçı tarafından bahis konusu edilen noktaları tekrarlamak istemiyorum. Ancak zamanın ölçüsü nisbetinde, Sayın Bardakçı'nın konuşması içerisinde çok önemli bulduğum iki noktaya işaret edeceğim. Bu noktaları, sadece farklı kelimelerle izah etmeye çalışacağım. Diğer taraftan, Sayın Bardakçı'nın ifadelerinde, yanlış anlamaya sebep olabilecek bir noktayı tavzih etmeye çalışacağım. En sonunda, Sayın Bardakçı tarafından temas edilmesi unutulan, fakat bu tabloya yerleştirilmesi gerekli bir noktaya işaret edeceğim. 


Önemi dolayısıyla tekrar edeceğim noktalar 


Sayın Bardakçı'nın konuşması içerisinde, önemine işaret etmek istediğim birinci nokta şudur: 

Sayın Bardakçı, «12 Eylül hadiseleri tek başına ele alınamaz... 
Devlet denilen mefhum ortaya çıktığından beri, uygulanan, tekrarlanan stratejiler vardır. Bu bakış açısından Türkiye'yi 12 Eylül'e getiren olaylar, aslında, asırlardanberi, Anadolu'daki Türk varlığı üzerine plânlı, akıllı ve kasıtlı bir şekilde tezgâhlanan bir oyunun son halkasıdır.» demiştir. 

Sayın Bardakçı'nın bu teşhisine katılmamak mümkün değildir. Biz de aynı gerçeği tekrar ederek diyoruz ki: 

Türkiye üzerine tezgâhlanan oyunların içerisinde, Anadolu'nun coğrafyasının, yeryüzünde hiçbir zaman istiklâlini kaybetmemiş Türklüğün ve yeryüzünün en mütekâmil dini olan İslâmiyet'in büyük rolü mevcuttur. 

Şu bir gerçektir ki, kıymetli şeylere sahip olanlar, bir takım husumetleri üzerlerine çekerler. Değerli şeylere sahip olmanın bir takım 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riskleri mevcuttur. Ona sahip olanlar, sahip olmanın yarattığı güçlükleri göğüslemek zorundadırlar. Sayın Bardakçı'yı teyit etmek için şunu söylemek isterim: 


12 Eylül'e tekaddüm eden hadiselerin içerisinde, Anadolu gbi bir 
coğrafya parçasını ele geçirmek, Türk gibi güçlü bir milletin istiklâline son vermek, İslâmiyet gibi manevi bir gücün üzerine bir darbe indirmek plân ve hedefi vardır. 


Anadolu, tarihin ilk günündenberi, bütün cihangirlerin fethetmeyi hayal ettiği bir coğrafya parçasıdır. Onun içindir ki, Anadolu toprakları üzerinde 10'dan fazla büyük medeniyet gelip geçmiştir. 


Antik dünyanın, önemli yerleşim merkezleri olan, Mısır'da, Yunanistan'da, İtalya'da, Mezopotamya'da, sadece bir veya iki tane medeniyetin ezerlerini görürüz. Anadolu'da ise, taş devrinden başlayıp, günümüze kader uzayıp gelen, birbirinden tamamen farklı en az 10 medeniyetin izlerini görmek mümkündür. 


Sadece bu görüntü bile, Anadolu coğrafyasının ne kadar önemli olduğunu ifade eder. Böyle bir bölgenin bin yıla yakın hakimi olan bir millet, elbette bir takım tertiplerin muhatabı olacaktır. Türkiye'ye yönelik tertiplerin altındaki sebeplerin bir tanesi budur. 


Türklük, tarihin hiçbir döneminde: istiklâlini kaybetmemiş, üç kıta üzerinde İmparatorluklar kurmuş bir kavim. Devlet kurma dehasına sahip, yılmayan korkmayan bir kavim. Büyük kavimlere karşı, elbette bir takım tertipler, planlar olacaktır. Türkiye'ye yönelik tertiplerin arka” sında, Türk olmamızın rolünü unutmamak gerekir. 


Nihayet, Müslümanlık, Arabistan çöllerinde çıkıp, dünyanın dört bucağına yayılmış bir din. Hiçbir zaman gerilememiş. Yayılmış ve halâ yayılmaya devam etmekte. Elbette bu büyük güce karşı bir takım tertipler olacaktır. 


Kıs~ca diyebilir ki, 12 Eylül öncesi Türkiye'ye yönelik tertipler, bu üç faktörün birlikte mütalâasıyla anlaşılabilir. 


« Sayın Bardakçı'nın konuşmasında, önemine işaret etmek istediğimiz ikinci nokta şudur: 
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Sayın Bardakçı, konuşmasında, «Haçlı seferleri sırasında zahiri sebep, Hazreti İsanın Müslümanların elinde kalan merkadini kurtarmaktır... Fakat hedef ve sebeplerden en başlıcası Anadolu'daki Türk varlığıdır» demektedir. Bu doğru teşhisin üzerinde bilhassa durmak yərinde olacaktır. 


Haçlı seferlerini, tarih boyunca şekil ve isim değiştirerek Anadolu". 
ya yönelmiş tertipleri, sadece bir din ayrılığına dayandırarak izaha çalusmak, bizleri hatalı sonuçlara götürebilir. Anadolu Türkleri, bir an için İslâmiyeti bırakıp, Hıristiyan olsa, acaba bu tertiplerin sonu gelecek midir? Kansatimizce, tertiplerin bu şekilde biteceğine inanmak, konuyu yanlış anlamak olur. 


Kanaatimiz şudur ki, «İsa'nın mezarını müslümanlardan kurtarma iddiası, Anadolu'ya açılan bir seferin, sadece zahiri bir gerekçesinden başka bir şey değildir.» 


20. asrın şartları içerisinde dahi, dini kardeşliğin küçümsenemiyecek etkileri olduğu muhakkaktır. Ancak bu etkileri, hakikatte olabileceğinden daha büyük göstermek, politikaları sadece bu faktörün üze rine inşa etmek bizleri yanılgılara götürebilir. 


Milletlerarası politikalarda, haçlı seferlerinin başladığı dönemlerde bile, ekonomik ve politik çıkarlar, dini çıkarların üstünde tutulmuştur. Bu günün politikaları, Il. asrın politikalarına oranla çok daha çeşitli unsurların etkisiyle oluşmaktadır. Bu sebeple, dini ayrılık ve yakınlıkların, daha doğrusu Hıristiyan-Müslüman ayrılığının Türkiye'yi 12 Eylüle getiren sebepler arasındaki rolü zannedildiği kadar büyük değildir. 


Müslüman. olmasına rağmen: ayrılıkçı güçleri, Ermeni teröristleri, 
kendi topraklarında eğitip, Türkiye üzerine gönderen devletlerin, 12 
Eylül öncesi şartların oluşmasındaki rollerinin iyice bilinmesi lâzımdır. 
Onlarla aynı dine sahip olmamız, onların Anadolu ve Türk varlığına karşı tezgâhladıkları tertipleri önliyememiştir. 


Türkiye'mizde Batı devletleriyle olan anlaşmazlıkların temelinde dini ayrılıkların bulunduğu iddiaları ortaya atılmaktadır. Kanaatimizce bu iddialar, haçlı seferlerinin başladığı zamanlarda bile fantazi idi, Bu 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sebeple deriz ki, bugün, «Türkiye'nin Müslüman olması sebebiyle Hıristiyan âlemi 12 Eylül öncesi şartlarını hazırlamıştır, gibi bir iddiaya fazla önem vermemek gerekir. (*) / 

Sayın Bardakçı'nın konuşmasında, açıklanması gerekli bir nokta vardır. 

Sayın Bardakçı konuşmasının birçok yerlerinde, «BATI» deyimini kullanır. Sanırım ki Sayın Bardakçı, «BATI» kelimesini, «Türkiye üzerina oyun oynayan. mihrakların tamamı» karşılığı olarak kullanmıştır. Sayın konuşmacının bu kasıt ve niyeti iyice açıklanmazsa, konuşmadan yanlış manalar çıkabilir. 


Sayın Bardakçı'nın çok yerinde olarak işaret ettiği gibi, Türkiye Üzerine oynanan ilk oyunlar, Haçlı Seferleriyle başlamışur. Ve bu oyunlar devamlı olarak Osmanlı İmparatorluğunun yıkılmasına kadar devam etmiştir. Ancak, eskiden Batının yani Avrupa Devletlerinin tezgâhladığı oyunlar, bugün sahip değiştirmiştir. 


Bugün, «BATI» deyiminden, bir coğrafi yön, o yönde oturan devletler anlaşılmamalıdır. Dünün «BATI»sı olan Avrupa Devletleri ile, bugünün Türkiye Cumhuriyeti arasında &detâ bir kader benzerliği vardır. Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı İmparatorluğunun kaderi üzerinde ne rol oynamışsa, İkinci Dünya Savaşı da, Avrupa Devletlerinin kaderleri üzerinde aynı rolü oynamıştır. 


Avrupa, İkinci Dünya Savaşı ile, bütün müstemlekelerini kaybetmiş, kendi milli hudutları gerisine çekilmiş, yeni müstemlekeler, yeni koloniler düşünmek yerine, milli sınırları içerisinde kendi ekonomisini, kendi rejimini ayakta tutabilmenin çabası içerisindedir. 

Bu zaruret dolayısıyledir ki, dünün emperyalist Avrupası, doğusunda ve batısında ortaya çıkan iki süper güç arasında, kendi ekonomisini, kendi kültürünü, demokratik rejimini korumak için bloklar kurmak zorunda kalmıştır. 


Avrupanın, ekonomisini, kurtarmak için kurduğu organizasyon Ortak Pazar'dır. Kendi savunması için kurduğu teşekkül Nato'dur. Av- 


(*) Avrupa konseyindeki hadise. 
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rupa Demokrasisini korumak için kurduğu teşekkül Avrupa Konseyi'- dir. 


Türkiye de Avrupa ile aynı kader çizgisinde olduğundan, bu kuruluşlardan Nato'nun ve Avrupa Konseyi'nin tam, Ortak Pazar'ın yarım üyesidir. 


Şurası dikkate değer ki, dünün Avrupa Devletlerinin Osmanlı imparatorluğu için düşündüğü oyunlar, bugün başka güçler tarafından içinde Türkiye'nin de bulunduğu Avrupa'ya karşı oynanmaktadır. 


Bugünün Avrupası belki, Anadolu ve Türkiye üzerindeki planlarından vazgeçmiş değildir. Fakat, bu planları tatbik etmek, bir yönüyle, bugürün Avrupa 'Devletlerinin. çıkarlarına ters düşmektedir. Diğer yönüyle de, bugünün Avrupa'sının bu tip oyunları tezgahlamaya gücü de yetmemektedir. 


Burada kısaca demek istediğimiz şudur: Sayın Bardakçı'nın konuşmasını yanlış anlamamak için, «BATI» deyimi yerine, başka bir der yim bulmak gereği vardır. 


Dünün Haclı Seferlerinde Hıristiyan âlemiyle, Müslüman Türkler arasında yürütülen savaş, bugün aynı şiddetiyle, Allah'a inananlarla, inanmıyanlır erasında cereyan etmektedir. Dünün «Osmanlı Adaleti, İslâmın yüce kültürü» ile «Avrupa Ortaçağının yobazlığı» arasında yapılan mücadele, bugün «demokratik, parlamenter rejimlerle yönetilen, insan haklarına saygılı olanlarla, insanları esaret altında, kırbaç altında çalıştıran rejimlerin», çatışması şeklinde devam etmektedir. Bu mücadelelerde Türkiye Cumhuriyeti, dünün emperyalisti Batı Avrupa'nın satında yer almıştır. 


Bugün için, Anadolu üzerine, Türklük üzerine, Müslümanlık üzerine oyun oynayanların ilk hedefi, Türkiye'yi Batı dünyasından koparabilmektir. Bu yapılabildiği gün, Anadolu'nun daha kolay yutulabileceği, Türklüğün daha kolay eritilebileceği bilinmektedir. 


«Nato'ya hayır... Avrupa Konseyine hayır, sloganları ile, 1073 
yılında Papa VII Gregoire'in, çığlıkları arasındaki benzerlik gözden kaçmamalıdır. 
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Burada bilhassa işaret etmek istediğim nokta şudur: Zaman zaman Avrupa'da Avrupa Konseyinde, Ortak Pazar'da, Türkiye aleyhine bazı çalışmalar olduğu görülmektedir. Bu faaliyetleri gören, milliyetçi, muhafazakâr, yüzde yüz vatanperver bazı kimselerin, Avrupa'nın bu şekilde tutumuna tepki gösterdiklerine şahit olmaktayız. Bu kimselerden pek çoğu, Avrupa ile ilişkilerimizin kesilmesinin gerektiği kanaatını taşımaktacdırlar. İşte kanaatımca bu bir yanılmadır. Sayın Bardakçı'nın yaptığı konuşmada, «BATI» deyimi iyice açıklanmazsa milliyetperverler arasındak! bu yanılma, daha geniş boyutlara ulaşabilir. 


Türkiye'nin, Nato'dan, Avrupa Konseyinden çıkması, en azından Türkiye'nin yalnızlığa itilmesi anlamına gelir. Yapayalnız Türkiye'nin yıkılması, yutulması daha kolay olacaktır. Avrupa parlamentosunda, Avrupa Konseyi'nde, Avrupa basınında Türkiye aleyhine sözler söylenip, yazılar yazılabilir. Bunlara karşı aşırı bir hassasiyet gösterip, Avrupa'yı terketmek, Türkiye'yi parçalayıp yutmak isteyeceklerin gayesine hizmetten başka bir işe yaramaz. 


Sayın İlhan Bardakçı'nın konuşmasına ilave etmek istediğim nokta şudur: Sayın Bardakçı, Batı Emperyalizmini: bütün yönleriyle anlatmış, fakat 20. asrın en büyük Emperyalisti Komünizm'den kafi derecede söz etmemiştir. Halbuki, bizim de içinde bulunduğumuz ittifakların maksadı, Rus Komünist Emperyalizminin tasalludundan topraklarını, kültürlerini demokratik müesseselerini korumaktır. Komünist Rusya bugün, Demckratik Avrupa memleketlerinin tamamına terörizmi, ayrılıkçı fikirleri, devlet cteritesini yıkmaya yönelik hareketleri aynı şiddetle yaymaya çalışmaktadır. Ancak, bu faaliyetler Avrupc'nın ekonomisi, sosyal yapısı ve demokratik müesseseleri güçlü memleketlerde fazla etkili clmsmakta, fekat Türkiye, Yunanistan, Italya ve İspanya gibi gücü nisbeten zayıf memleketlerde daha çok semere vermektedir. 

12 Eylül öncesi, Türkiye üzerinde oynanan oyunların bir envan- 


terini yapar veya bunların bir şablonunu çıkarırsak, görürüz ki, Avrupa” nın demokratik her ülkesine karşı yöneltilen tertiplere bu şablon uyar. 


Türkiye'nin ayrılıkçı güçlerinin arkasında kim varsa, Yunanistan” ın Girit, İtalya'nın Sicilya, Fransa'nın Korsika, Ispanya'nın Bask, ingiltere'nin İrlanda ayrılıkçı güçlerinin arkasında aynı güçler vardır. 
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Bütün Avrupa'da yürütülen terör hareketlerinin metodu, sloganları, duvarlara yazılan yazılar, Türkiye'dekilerin kopyasıdır. 


Türkiye'yi 12 Eylül'e getiren sebepler incelenirken, bu faktörü iyice anlamak lâzımdır. 


Sayın Bardakçı'nın izah ettiği gibi, Türkiye'ye yöneltilen hareket lerin hedefi, Anadolu'dur, Anadolu üzerindeki Türk varlığıdır, Türk vartığının elinde tuttuğu İslâm bayrağıdır. 


Bugün Anadolu, komünizm Ortadoğu ve Afrika'ya akmasına mani olan biu baraj gibidir. Başlıca hedef, bu toprakları ele geçirip bu bazajı yıkmaktır. 


Bu barajın üzerinde bulunan Türk Milleti'dir, Burada bulunan bağımsız bir Türk Devleti, yeryüzündeki Türklüğün istiklâl ümitlerini beslemektedir. 1955 yılında toplanan Komünist kongresinde alınan. kararlardan bir tanesi, bağımsız Türk Devleti'nin ortadan kaldırılmasıdır. Bu kararın gerekçesinde, «Anadolu'da, müstakil bir Türk Devleti bulundukça, Komünizmin Türkler arasında yayılması mümkün olmamaktadır,» denilmektedir. 


Türk Milletinin elinde bulundurduğu İslâm Bayrağı, Komünizm akınina bir set çekmektedir. Rusya Müslümanları üzerinde son senelerde yapılan incelemeler bütün dünyayı şaşırtıcı sonuçlar vermiştir. Rusye'da, Komünist rejimin bütün yasaklamalarına, baskılarına rağmen, Islâmiyet akımı önlenememiştir. İngiltere'de çıkan bir tetkik yazısından öğrendiğimize göre; «Rusya'da en yaygın olan, İslâmiyet'in Nakşi Bendi tarikatıdır. Orada ifade edildiğine göre, nakşibendilikte, ibadetler imkânların e'verdiği ölçüde aleni clarak yapılır. Açık ibadet mümkün almazsa, batıni ibadet edilebilir. Bunun için Rusya'daki Müslümanlar, imkân buldukları durumlarda, namaz, oruç gibi ibadetlerini alenen yerine getirmektedirler. Buna imkân bulamazlarsa, sadece ağızlarıyla ibadet ederler. Ve hâttâ dudaklarıyla dua etmek kendileri için büyük bir tehlike teşkil ediyorsa sadece içlerinden ibadetlerini yaparlar. Fakat Rusya'da bulunan hiçbir Müslüman, ibadet yapmaktan geri kalmaz» denmektedir. 
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Ruslar, daha doğrusu onun temsil ettiği beynelmilel komünizm hareketinin taraftarları, bu realiteyi bildikleri içindir ki, Türklükle birlikte, İslâm'ın Türklerin elinde bulunan bayrağını almak için 12 Eylül öncesi tertiplerin arkasındadır. 


Sayın İlhan Bardakçı'nın çizdiği tabloya, 20. asrın en büyük emperyalizmi olan, beynelmilel Komünizmi ilave etmezsek, konunun tam anamıyla izah edilemiyeceği kanısındayım. 
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Bir Gazetecinin Cezaevleri ve 
Mazlumlar Arasındaki Tesbitleri 


TOKAY GÖZÜTOK 


Türkiye; jeopolitik özelliği sebebiyle tarihin her döneminde çeşitli saldırılara maruz kalmıştır. 


Dünya güç dengesinde çok hassas ve kritik bir yere sahip olan ülkemizi, direkt saldırılarla ele geçirmenin mümkün olamayacağını anlayan millet ve insanlık düşmanı örgüt ve devletler, tarihi gerçekleri de tehrif ederek 12 Eylül öncesi yurdumuzda karanlık ve ibret verici bir tablo sergilediler. 


Barış, kardeşlik, birlik ve bağımsızlık sloganları altında yürütülen bu faaliyetler, ülkemizi adeta bir kangölü ve barut fıçısı halina getirdi. 
Mezhep ve aşiret davaları körüklenerek yaratılan suni çelişkilerle milli birlik ve bütünlüğümüz yok edilmek istendi. Kardeş kardeşe vurduruldu. 
İnsanlar topraklarından sürüldü. Halk haraca bağlandı. Çocuklar yetim, kadınlar dul bırakıldı. 


l Kısacası; Ülke bölünme, millet parçalanma ve devlet yıkım eşiğine getirildi. 


Atalarımızdan aldığı tarihli miras ile Türk Silahlı Kuvvetleri 12 Eylül 1980'de bu kötü gidişin önüne geçti. Devlet otoritesi yeniden hakim kıhndi. Milli birlik ve bütünlük sağlandı. Barış, huzur ve güven ortamı yaratıldı. Sayıları elliyi bulan ve herbiri başta komşumuz Sovyetler Birliği, Suriye, Yunanistan, Fransa olmak üzere Türkiye'ye dost görünen bazı devletlerin güdüm ve himayesinde olan yıkıcı, bölücü ve komünist örgütlere karşı amansız bir mücadele yürütüldü. Vatan hainleri ile dev let düşmanları ve mensup oldukları örgütler hüsrana uğratıldı. 


Aslında ülkemize yönelik tehditler çok yönlüdür. Dış ülkelerden: yönlendirilen; kaçakçılık, uluslararası terörizm, bazı ülkelerin emelleri, ermeni terörü, İç ve dış yıkıcı unsurların müşterek ve münferit çabaları, casusluk eylemleri ila dost ve müttefik ülkelerdeki. Türk yıkıcı unsurları 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iç içe ve el ele olarak Türkiye için dış tehdit çemberini oluşturmaktadır. 


Insanlık ve millet düşmanlarının sergilemiş oldukları bu karanlık oyunların ne kadar yıkıcı ve hazin olduğunu açıkça belirleyebilmek için Genelkurmay Başkanlığı ile ilgili Sıkıyönetim Komutanlıklarından izin alarak METRİS (İstanbul'da) ve DİYARBAKIR Özel Askeri Ceza ve Tutukevleri'ne girdik. Burada bölücü, yıkıcı ve komünist örgütlerin militanları ile görüştük. ...Ve geleceğe ibret olması için bu diziyi hazır ladık. 


Tutuklu ve hükümlülerin kendi el yazıları və mahkemelerde verdikleri ifadelerden derlediğimiz, görüntülerle sizlere aktarmaya çalışacağımız bu dizide, millet ve insanlık düşmanı örgütlerin büyük bir bölümünün Moskova'dan yönetilip yönlendirildiğini, ülkemizin; dost görünen bazı ülkelerin de dahil olduğu bir ihanet çemberi içinde yok edilmek istendiğini göreceğiz. İbret vesikalarına geçmeden önce bu tutuklu ve hükümlülerin; Gazetem TERCÜMAN aracılığı ile, en yetkiliden en yet kisize kadar Tüm Türk milletine gönderdikleri mesaja kulak verelim. 


«— Bizler geçmişte yaptığımız eylemleri toplumda, birliği değil bölünmeyi, barışı değil kavga ve kargaşayı, dostluğu değil düşmanlığı, sevgiyi değil kin ve nefreti, mutluluğu ve refahı değil mutsuzluğu ve sefaleti, bağımsızlığı değil yabancı devletlere uşaklığı geliştirdiği inancına vardık. Söndürülen ocaklar, dağıtılan yuvalar, kıyılan canlar, akıtılan göz yaşları insani ve'milli duygularını tümden yitirmeyen bizlerde vicdan azabı yarattı. 


Millete, devlete ve insanlığa karşı suç işledik. Bugün bedeli ne olursa olsun, işlediğimiz suçun hesabını vereceğiz. Türk milleti adına yargılama yapan mahkemeler nezdinde, millete hesap vermenin gerekliliğine inanıyoruz. 


Bizler, geçmişte savunduğumuz düşünceleri reddetmekle yetinme- nin yararlı olmadığı inancındayız, Bunun için, bundan sonraki yaşantımızda vatan hainlerine, millet düşmanlarına, kısaca insanlığa ve top” lumumuza zarar veren güç ve örgütlerle mücadele etmek ve devletin yanında olmak amacındayız. 
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Tutuklu bulunduğumuz cezaevlerinde devletin komünizme, bölücülüğe ve yıkıcılığa karşı yürütmek istediği mücadelede pişmanlık göstermekle yetinmeyip, devletin yanında mücadele etme doğrultusunda tercihini yapan kişileriz. ...Ve cezaevlerinde bizler gibi devletin yanında olmayı tercih eden kişilerin bulunduğunu da belirtmek isteriz. 

Sonuç olarak bugünkü tavrımızı şöyle izah edebiliriz. 


Bu tavır, komünist ihanete vurulan bir darbedir. 


Bu tavır, Türklük şuurunun yeni bir şahlanışı, damarlarımızdaki soylu kanın ihanete isyanıdır. 


Bu tavır, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Kocatepe'de vatan uğruna kanlarını akıtan şehitlerin ruhlarına okunan Fatiha'dır. 


Bu tavır, Türklüğün yeni zaferidir. 
Bizi Jütfen dinleyin... Sesimize kulak verin. 


Af değil, ilgi bekliyoruz.» 


Evet... 


Bu tutuklu ve hükümlüler, kendilerinin de açıkladıkları gibi geçmişto devlete ve insanlığa karşı suç işlediler... Ve bugün bağımsız Türk Mahkemelerinde işledikleri suçun tek tek hesabını veriyorlar. 


Ve bugün hepimizden bir tek şey bekliyorlar... 

İlgi... 

Simdi hep birlikte ibret vesikalarına göz atacağız. Ve ilk olarak da bu vesikalar içinde, bir insanın nasıl anarşist olduğunu kendi el yazısı ile görüp dinleyeceğiz. Ancak bu vesikaların daha iyi değerlendirilebil- 


mesi için kısa bir süre 12 Eylül öncesine dönelim ve o karanlık günleri hafızamıza bir kere daha nakşedelim. 


— VİDEO'DAN GÖRÜNTÜLER — 


257 


METRIS 


ilk konuğumuz, anarşi ve terörün doruk noktasına çıktığı zamanlarda özellikle İstanbul ve çevresinde komünist örgütlerin en gaddarı olarak bilinen MLSPB (Marksist-Leninist Silahlı Propaganda Birliği) adlı illegal örgütün beyni Şemsi ÖZKAN... 


117'si öldürme olmak üzere 184 eylem yapan MLSPB'nin merkez komitesi üyesi olan Şemsi Özkan bugün çeşitli suçlarından ötürü İdam Talebi ile Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde yargılanmakta. 


Şemsi Özkan ile tutuklu bulunduğu Metris Özel askeri cezaevinde görüştük. İlk olarak 1976 yılı haziran ayında Şişli Tekel Deposunu soymak için gaspettikleri otomobilin içinde yakalanan Özkan «Biz hata ve sevaplarımızla bu ülkenin evlatlarıyız, Şimdi çok önemli yanlışlıklardan geri dönebilmenin mücadelesini veriyor ve bu durumumuzu açıkça savunuycruz» diyor. Özkan bir gencin devlete ve topluma yerleşmiş bütün ilişkilere ve değerlere karşı çıkıp bunları değiştirme uğruna karar alabilmesi için belirli bir hazırlık süreci geçirmesi gerektiğini bildiriyor ve bu psikolojik dönemin herşeyden önce araştırılması lazım gelen bir nokta olduğunu belirterek şöyle devam ediyor: 


«— Hiçbirimiz şu anda sanığı olarak yargılandığımız eylemler ve teori ile doğmadık. Ve hiçbirimizde bu örgütlere girmek gibi bir düşünce yoktu. Hangi sebepler bizi örgütlerin kapısına kadar getirdi? Bu kapiya kadar geldikten sonra birinden birini seçmek hiç zor değil, herhangi bir örgütte yer alan bir arkadaşınız, akrabanız varsa kendinizi bir anda o örgütün içinde buluyorsunuz. İşin ilginç tarafı da hiç kimse Marksizmi önceden öğrenip, onun diğer felsefe akımlarından daha üstün olduğunu bulmuş değil. Önce Marksizmin doğruluğu tartışmasız kabul ediliyor. Ve içinde bulunulan örgütün yorumlaması bağnazca sa” vunuluyor. Yani örgüt seçilirken bile ideolojisinin diğerlerine nazaran doğruluğu aranmıyor. Yakın bir arkadaş veya arkadaşın yanısıra örgütün yaptığı bir-iki flaş eylem de tercih sebebi oluyor. 
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Artık tüm olaylara ve ilişkilere mensup olunan örgütün gözlükleri ile bakıyorsunuz. Öyle ki aynı ideolojiyi savunduğunu söyleyen diğer örgütlerin görüşlerine bile tahammül edilemiyor. Asıl bağnazlık da yetersizlikten ve cehaletten doğuyor. Teorik yanın yetersizliği keskinlikle ve eylemle örtülmeye çalışılıyor.» 


Şemsi Özkan gençlerin beyinlerinin örgütlerin çağrı mesajlarına bu kadar açık olmalarının sebeplerini 5 ana bölümde topluyor ve bunları şöyle sıralıyor. 


1 — Eğitim Sistemi 


«— Ülkemizde eğitim sistemi team anlamı ile miadını doldurmuş ve toplumumuzun gereklerine cevap vermekten uzak hale gelmiştir. 


Eğitim sistemimiz yaratıcı, araştırıcı insanlar yetiştirmekten çok uzaktır. Bir defa bile laboratuvara gitmeden fen kolundan mezun olan birçok öğrenci vardır. Öğrenci ve öğretmen ilişkilerinde ise karşılıklı tartışma ve bu ilişkiyi daha sağlıklı kılmaya yönelik bir yaklaşım yoktur. Öğrencilerin kendi aralarında bile sağlıklı bir diyalog oluşmamıştır. 


“Eğitim sistemimizde temel çizgiyi ezbercilik ve koşullama oluşturmaktadır. Bunun sonucunda öğrenci birçok şeyi bölük pörçük bilen, ama yaşem kavgasında kendine yararlı olabilecek bilgileri edinemeyen biri olarak mezun olur. Geniş ve çek yönlü düşünmeyi öğrenememiştir. 
Herhcngi bir araştırma yapmaksızın, verilen hap bilgileri yutacak hale gelmiştir. Ve tabiidir ki böyle bir kafayla dünyada, ülkede ve çevresinde neler olduğunu anlayabilecek, çözümleyebilecek durumda değildir. 
En önemlisi bugünkü eğitim sistemi ona, toplumu ayakta tutan değerlere karşı yapılan saldırıya göğüs gerebilecek ideolojik bir silah! verilmemiştir. Karşısındaki güç ise bu konuda alabildiğine uzmanlaşmış ve geniş tecrübelere dayanmaktadır. 


Bu eğitim sisteminde Atatürk'ün doğum ve ölüm tarihini öğrenir” siniz. Ama Atatürkçülüğün ne olduğunu öğrenemezsiniz. Her toplunr s1 grubun bir yana çektiği Atatürkçülüğü sonunda Sovyet yazarların” dan okuyup öğrenmek kısmet olur. Sonrası ise malum... 
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2 — Hoşgörüsüzlük 


Toplumumuzda geniş bir hoşgörüsüzlük hakim. Önümüze çıkan meseleleri çözümlerken en kestirme ve acelesini tercih ediyoruz, Karşılıklı ilişkilerde esneklikten hiç eser yok. Ve herkes kendi görüşünü, kabul ettirebilme çabası içinde. Bir konuda anlaşabilmek için karşılıklı tavizler vermekten çok uzağız. Meselelerin çözümünde şiddet öğesi te mel unsur olarak geçerli. Öyleki ülkemizde yeni doğan erkek çocuklar. 
rina hediye olarak silah verilir. Silah taşımak, cezaevinde yatmak insan. 
öldürmek nedense özenilen ve toplumda saygı gören davranışlar olarak yaşamakta. 


Anarşinin doruk noktasına çıktığı günlerde sıradan eşkiyclar efsane. 
kahramanları gibi anılırdı. Bu toplumsal anlayışın insanı etkilememesi mümkün değil. Sanmıyorum ki bu tesbitime karşı çıkılsın. Çünkü yakın. 
zamana kadar hemen tüm yayın organlarında karşılıklı hoşgörüsüzlükten vazgeçilmesi ve milli birliğin karşılıklı bazı tavizler ile yeniden kurulması ve toplumsal barışın devəm ettirilip sağlamlaştırılması gerek-: tiği yazılıyordu. En önemli tehlike de bu hoşgörüsüzlüğün gelecek kuşaklara miras kalması. 


Bugün 40 yaşlarında olanlar ülkemizde, köylerin, mahallelerin ve. 
hatta kahvelerin bile siyasi görüşlere göre ikiye ayrıldığını ve farklı görüşteki kişilerin birarada bulunmadığı bir dönemi çok iyi hatırlarlar. 
Öyleki bu hoşgörüsüzlük muhalif parti liderine saldırıya kadar ilerlemiştir. İşte biz kökü o zamandan atılan olumsuzluğu vatandaşlarımızı: öldürmeye kadar götürdük. Korkum bizden sonraki insanların daha da ileriye götürmesinde. Çünkü böylesine aceleci, kolay ve radikal çözüm. 
kendine en fazla ve en oteşli yeri GENÇLİK arasında bulur. İşte sağlıklı çözümü bulabilecek yeterlilikten uzak olan bir gencin kendine bazı ra-- dikal çözümler sunan örgütlerle ilişkiye geçmeye karar vermesi daha, kelay olacaktır. Hele içinde bulunduğu toplumun «Erkekçe Ölmek-Çatışarak Ölmele gibi kavramlara değer verdiği gözönünde bulundurulursa 1970-72 döneminde güvenlik güçleriyle çatışarak ölen kişilerin görüşlerini savunan örgütleri daha fazla tercih edecektir.» 
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3 — Kültürel Yapı 


Şemsi Özkan açıklamalarında kargaşa ile beslenen beyinlerin dünyayı doğru yorumlamalarmın mümkün olmadığını, insan istese de sağlıklı bir hayat görüşünü tek başına oluşturamayacağını bildirerek «Eğitim sistemini değerlendirirken Türk gençliğinin savunabileceği bir ideolojinin verilmediğini söylemiştik. Bu gerçekten yoktur ve ülkenin kültürel yapısı aynı boşluğun, aynı kargaşalığın içindedir. Yararlı toplum sal değerleri savunup daha ileri götürmenin yolu ise kültürel yeterlilikten geçer. Ülkemizdeki kültürel yapıda ise bir oturmuşluktan ve belirli bir çizgiden sözedilemez» dedi. 


4 — Gençlik ve Aile İlişkisi 


Şemsi Özkan kendisi gidi bügün cezaevlerini dolduran binlerce kişinin anarşist olmasındaki önemli diğer faktörleri şöyle sıraladı: 


«— Gençliği çeşitli bunalımlara iten en önemli etkenlerin başında ailesi ile olan iletişim eksikliği hztta yokluğudur. Bizde nedense (Yada benim tanıdığım çevrelerde) anne ve baba ile çecukler birbirlerine olan sevgilerini pek belirtemezler. Bu aşırı bir davranışmış gibi gelir. Çocuğu tam olarak tehlil edemeyip, ilginin hangi alanlarda ve ne äzzda ole cuğının tesbit edilememesi, gencin çevresini anlayışsızlık ve ilgisizlik ile suçlamasına yol açacak; bu boşluk arkadaş çevresi ile doldurulmak istenecektir. Arkadaş grubu da kişiliğin gelişme derecesine göre insanı farklı, farklı ama mutlaka etkileyecektir. 


Eğer ciddi bir araştırma yapılırsa, özellikle MLSPB'nin eylemci ve yönetici kesimini c'uşturenlerın böylesi bir uyumsuzluk ve ailesel probiemle karşı karşıya oldukları hemen göze çarpacaktır. Örgütün üst düzeyinde yer alan Kişilerden ilk anda aklıma gelen 4 kişinin babalarının alkolik olması ve iki kişinin de ana-baba'larının ayrı bulunması herhalde basit bir tesadüf değildir. Benim problemlerim ise çok küçük yaşta başladı. 
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5 — Gençlik ve Toplum İlişkileri 


Aileleri ve yakın çevreleri ile sağlıklı ilişkiler kuramayan gençler ihtiyaçları olen ilgi ve yakınlığı dışarda arıyacaklardır. Eğer bu ilgiyi ideolojik bir ortamda buluyorsa işte dertler bu anda başlayacaktır. Artık yalnız değildir. Aynı dili kullandığı ve ciddiye alındığı bir ortamdadır, Ve ilk zamanlarda psikolojik doyumu yitirmemek için herşeye katlanacaktır. 


Şemsi Özkan'a göre ilgisizlik, uyumsuzluk ve aradığımı bulamama” nın oluşturduğu topluma yabancılık giderek ilk önce düzene karşı daha sonra da ideolojik ortam içinde devlete karşı kin ve nefrete dönüşüyor. 
Ve bu dönemde sıkılan kurşunlar için Şemsi Özkan «Bu kurşunlar aslım da çelişkilere, komplekslere ve bunalımlaradır.» diyor. Özkan her eylemden sonra mutlak yeni bunalımların, yeni çözümsüzlüklerin başladığını bildirerek toplumsal kurumların gençlere yaklaşımı ilə basının anarşi ve terördeki rolünü şöyle açıklıyor: 


«— 12 Eylül öncesi ortam içinde insanların en büyük güvencesi olması gereken devlet ve ona işlerlik kazandıran siyasal partilerin tavrı da kargaşalığa neredeyse hizmet eder biçimde idi. Siyasi hesaplar sebebiyle aşırı uçların yasal partiler içinde örgütlenip onların imkânlarındim yararlanmalarına göz yumuldu. Ayrıca direkt olarak yapılan yardımların yanısıra özellikle partilerin geniş destek arayışları içinde örgütlere yarattığı hoşgörü ortamı boyutların bu dereceye varmasında en büyük etkendir. 


Basın, meydana gelen olayları sansasyon yanıyla aldı. Ve halka yansıttı. Böylece istediğimiz herşeyi istediğimiz biçimde halka duyurduk ve etkili propaganda yapma imkânlarına sahip olduk. Yapılan eylemler ise basında iyice abartılıyordu. Türkiye'deki ilk çapraz ateş ey Teminden, yapanların çok profesyonel olduğu yazılıyor ve eylemcilerde bulunmayan özellikler onlara atfediliyordu. 


Haberlerde örgüt liderlerinin yakışıklılığından, şehir gerilla uzmanı olduğundan, nazik, kibar ve çok iyi giyindiklerinden bahsediliyordu. 
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Bu basının yeni tavrı değildi. Anarşinin olmadığı ortamda bile tek tük kalmış eşkiyaların göz yaşartıcı hikâyeleri ile; yasadışı işler çevirenlerin bir efsane kahramanı gibi anlatıldığını herkes biliyor. 


Böyle bir ortamda MLSPB'lerin, DEV-SOL'ların TiKKO'ların çıkıp yaşaması çok doğal bir şeydi. Eğer bu örgütler kurulmasaydı başka isimlerde ama aynı türden komünist örgütler kurulacaktı.» 


ILK ÇOCUK 


Şemsi ÖZKAN yargılandığı Askeri Mahkemenin isteği üzerine mensup olduğu MLSPB örgütünün amacı ve faaliyetleriyle ilgili olarak yaptığı ve açık duruşmada okunan yazılı açıklamasında kendi yaşantısını da şöyle anlattı: 


«İLKOKUL ÖĞRETMENİ İDİLER» 


«— Annem ve Babam ikisi de ilkokul öğretmeni idi. Ve oldukça iyi talebeler yetiştirmişlerdi. Buna karşılık beni iyi niyetli ama yetersiz bir öğretmene verdiler. Evdeki huzursuzluk ortamı ve öğretmenimin: biraz dalgacı mizaçlı olması sebebiyle ilkokuldan orta seviyede ve dikkati dağınık bir öğrenci olarak mezun oldum. Sonra ÇORLU'ya tayin olduk ve ortaokulu burada ckudum. İki yıl üst üste annem ve babamın ağır hastalık geçirmesi sonucu yaşamım evokul ve hastane üçgeni içinde geçti. İlk sene sınıfta kaldım. O sırada benim için yeni bir problem daha çıktı. Sen böylesin, sen şöylesin diye aşağılayıcı ve kırıcı bir kıyaslama yöntemi... Ve birçok problemlerle birlikte, annemin kısa da olsa bazı destekleriyle ite kaka ortaokulu bitirdim. Bazı öğretmenlerimin de benden gerçekten hoşlanmamaları sonucu ilk kez aileme kaba davrandım. ÇORLU'da okumayacağımı bildirdim. Bu isteğimi zorda olsa kabullendiler.» 


Şemsi ÖZKAN problemlerinin İSTANBUL'da daha da arttığını, anne ve babasının çalışması sebebiyle kardeşine bakıcılık yaptığını, içine düştüğü bunalım sonucu bir ara okulu bıraktığını ve daha sonra tekrar 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derslerine devam ettiğini bildirdi. Lise son sınıfta spora başladığını MLSPB'nin askeri kanat sorumlusu, Hasan Şensoy'u bu sıralarda tanrdığını ilave eden Şemsi Özkan Askeri Mahkemeye verdiği yazılı açıklamada özetle şöyle devam etti: 


«— Hasan Şensoy iyi bir sporcu ve arkadaştı. Samimiyetimiz sporun dışına taşmıyordu. Onun devrimci olduğunu bildiğim halde, bu konuları çok seyrek konuşuyorduk. Üniversiteye giremeyince problemler yeniden başladı. Üstelik artık çalışmak zorunda idim. Ve toplumun etkileri aileminkilerden daha ağır basmağa başladı. İş arama sırasında ne iş yapabileceğim sorulduğunda, her şeyi yapabileceğimi bildiriyor ve ne kadar saklarsam saklıyayım lise mezunu olduğum ortaya çıkıyordu. Yani yarım yamalak gereksiz çok şey bilen ama aslında çok az şey bilen işsiz bir genç. 


Aramalarımın boşa çıkması yanında şöyle bir ortak tavır görüyordum. Liseyi bitirmek için harcadığım yıllara ve harcadığım çabaya acıyordum. Niye bu ülkenin güçlükle oluşturduğu birikim böylesine amaçsız ve sonuçsuz bir çaba uğruna sarfediliyordu. Amerikanın en yüksek tepesini, Don nehrinin uzunluğunu, Hamburabi Kanunlarını, modem mantığın denklemini bilmeyen insanr nasıl oluyor da bize, bu bilgileri ezberlemiş kişilere verecek iş bulamıyorlardı. Topluma bir türlü uyum sağlıyamıyordum. Konuşmaya zorlandığım konular ise cumartesi gidilen diskotek, pazar günkü bilmem hangi maç ve Orhan Gencebay'ın büyüleyici müziği idi. 

Ailemle başlayıp süren uyumsuzluğum toplumda da sürdü. Artık kendimi değerli, yetenekli, toplumun haksızlığına uğramış, her yönüyle gelişmesine engel olunmuş bir insan olarak görüyordum. Bu atmosfer içinde üniversiteye girdim. Ülkedeki siyasi ortam da giderek kızışıyordu. Mitingler ardı arkasına tertipleniyor, keskin sloganları bir ağızdan söyleyen binlerce kişi beni etkiliyordu. İnsanlar çatışmalara, tutuklamalara, dövülmelere ve vurulmalara karşı yine biraraya geliyorlardı. 
Üstelik bir çıkar beklemeden ve birbirleri için fedakârlık yaparak. 


Benim gibi desteğe, ilgiye susayan bini için bu olaylar dış görünü” mü ile adeta rüya idi. İdeal insanlar vardı orada. Neticede daha önce 


döğüşerek öldüğü için siyasi olmayan bir sempati duyduğum M. Çayan 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gibi kişiler o zamanlar gözümde daha fazla değer kazanmaya başladılar. Çünkü beni ezen, bunalıma sürükleyen toplumsal ilişkilere kafa tutmuşlar, toplumun en üst düzey organı olan devletle bile çatışmaya girmişlerdi. Yoksa ne stratejilerini ne de teorik yapılarını en kaba şekli ile bile bilmiyordum. 


Bu arada H. Şensoy ile buluşuyor, politika ve ülkenin durumuna yönelik konuları konuşuyorduk. Benim aradığım içten, sıcak ve samimi kişilerin ilişkilerinin var olduğu bir ortam idi. Eğer bu ortamda başka bir siyaset bulsa idim bugün belki o başka siyasetin üyesi olarak yargılanacaktım. işte bu şartlarda Mahir Çayan'ın ideolojik yönünü tanıdım. Silah bulundurmaya başladım. Beni esas memnun eden şey bir çevrenin ve daha önce belirttiğim sebeplerle sempati duyduğum, saygı duyduğum bir çevrenin bana güvenmesi ve kabul etmesi idi. İşin siyasi yanı benim için ikinci faktördü. Önemli olan hangi örgütte olduğum değil, bir örgüte kabul edilmemdi. ...Ve ilk eylemimde yakalandım. 


Toptaşı cezaevinde oldukça rahat şartlar altında 1.5 yıla yakın yattım. Bizim davamız o dönemin en önemli davası idi. Gene TCK. 
146/1 ile (İdam talebiyle) yargılanıyordum. Cezaevindeki normal mahkümlar saygı duyuyarlardı. Ve sözlerim dinleniyor, anlaşmazlıkların çözümünde danışılan kişi oluyordum. Örgütün meseleleri üstü kapalı da olsa bana soruluyordu. Etrafımda toplanan kişilere ideolojik eğitim verdim. Sonra kaçtık. Artık işin romantik yanı gidiyor gerçek yanı ortaya çıkıyordu. Bu o kadar yavaş oluyordu ki düşlediğim ideal ilişkiler yoktu. 


...Ve yavaş yavaş insan doğasının pislikleri bencillikleri sırıtmaya başladı. Kariyer kavgası, bıktırıcı kalıplaşmış sözler herşeyin ve hatta. 
idealin bile üstüne çıkıyordu, Bu arada örgüt üyesi olarak birçok ey lemlere katıldım. İlk eylemlerin meydana getirdiği sansasyon bir zafer sarhoşluğu yaratmıştı bende. Polise sıktığım kurşunlar aslında kendi çelişkilerime, toplumla olan uyumsuzluklarıma idi. Bu da geçici bir rahatlık yaratıyordu. Ama bu rahatlık kısa sürede yerini rahatsızlığa, yeni sıkıntılara, çelişkilere bıraktı. Ne aradığımı bulabiliyor ne de çe lişkilerimi çözebiliyordum. 


Bu duygular içinde iken 1980 Şubat darbesi geldi. Örgütün yaşatılması zorunluluğu kaçınılmaz olarak birkaç kişi ile birlikte benim 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omuzlarıma kaldı. Bu işin yürümeyeceği gerçeği kafamda şekillenirken şu soru ile karşı karşıya kaldım. «Bunu da mı yarım birakmalıyım? Bıraksam ne yaparım?» Hakkımda vur emri çıktığı için teslim olmak akıllıca bir çözüm gelmiyordu. Yeni doğan oğlum ve karım ne yapacaktı. 
Bizler olumsuzluğa itilirken geri dönebilmek için niye hiçbir açık kapı yoktu. O halde bu işi gittiği kadar götürmekten öte bir seçeneğim yoktu. Bu arada örgüt ilişkilerinde birçok pislik, ikiyüzlülük gördüm. Ve güvenim tamamı ile kayıp olmuştu. Örgütün yaşamını, dolayısiyle benim yaşamımı uzatacak uzun vadeli konularda görüş belirttim. Ve bu konudaki görüşleri de destekledim. Neticede örgütün yurtdışı ilişkileri sorumluluğuna getirildim. Bu benim için ümit ışığı olmuştu. Belki önüme fırsatlar çıkabilirdi. Ancak tam bu sırada yakalandım.» 


Şemsi Özkan'ın sözlerine burada bir nokta koyalım ve ikinci konuğgumuz Orhan Özay'a geçelim. 


Orhan Özay bugün 25 yaşında. 8 yıl önce daha lise öğrencisiyken başlayan sol sempati, çevrenin de etkisiyle onu kısa zamanda komünist örgütlerin içine itivermiş. İdsolojik amaçlı birçok soygunlara karışmış. 


Özay, MLSPB adlı komünist örgütün Devrimci Kurtuluş fraksiyo nuna Üye olmak ve çeşitli eylemlerde bulunmak suçu ile Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde yargılanıyor. Hakkında istenen ceza ise İDAM. 


Orhan Özay'a göre 1871 de Paris Komünü ile gelişmeye başlayan komünist hareket, uzun ve çeşitli çalışmalardan sonra ilk defa 1917'de Rus devrimi ile somut ifadesini bulmuş ve bu dönemden sonra da ele geçirilen bu asa ile Marksist-leninist faaliyetler hızla yaygınlaşmaya başlamış. Özay bu yaygınlaşma sırasında terörün ülkemizi nasıl ve neden hedef aldığını şöyle anlatıyor: 


«— Bu yaygınlaşmada en büyük etken, ülkeler içerisindeki toplumların şu yada bu türdeki kendi öz yönetimlerine karşı olan muhalif tutumlarının, Marksist-Leninist akım tarafından örgütlendirilişi ve bu akımın göstermiş olduğu lafta; refah, huzur ve gerçek adalet manşetleri ile ortaya koyduğu geniş sahte bilim hazinesidir. 


Bizim ülkemiz de, dünya konjonktürü içerisinden ayrı tutulamayacağı için, bu akımın içine girecekti. Ve nitekim çok geçmeden 1920'de 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tüm milletimiz adına kendisinde konuşma hakkını gören TKP (Türkiye Komünist Partisi) hareketi, Rusya'da teşekkül eden merkezi yapısı ile ülkemizi bu çember içersine soktu. 

Marksizm-Leninizm, zaman içersinde gelişimi ile beraber kendi içinde çeşitli keskin fraksiyonlara ayrıldı. Dünya ülkeleri arasında değişik yapısal özelliklere uyarlanan bu sahte bilim dalı yeni yeni tezler ortaya çıkardı. Ve bu tezlerin doğrultusunda, yeni ustaları (1) peydahlandı, Çin, bir dönem Mao Çe Tung'un peşinde sürüklenirken, Arnavutluk Enver Hoca'nın ardındaydı. 


GENÇLİK KESİMİ 


Bu fraksiyonların da ülkemize girmesi gecikmedi. Bu sırada TKP kendi dışındaki örgütlenmelerin faaliyetlerinden türlü şekillerde yararlanarak gelişimini sürdürmekteydi. Ülkemiz içersinde Marksist-Leninist hareketin ideolojik olarak suni bir potansiyelini yaratan TKP faaliyetleri arasında, fraksiyonel bir ayırım olarak varlığını ortaya koyan ve 1970'de ülkemizde ilk silahlı sol hareketleri başlatan THKP-C, THKO örgütleri komünizmin gerçek yüzü olarak kendisini hissettirdi. Ve savunmuş oldukları çizgi ile, toplumun ekonomik yönden varolan devlet. 
sistemi arasındaki çelişkilerden yararlanmak ve bu çelişkileri kullanarak kendine aktif bir taban yaratmak istedi. 


Silahlı sol faaliyetlerin 1972 yılında devletimiz tarafından başarıyla yenilgiye uğratılması komünist için bir deney olmuş ve kitlenin ayaklanmaya hazır olmadığı kanaatine varılarak yoğun bir ideolojik çalışma içine girilmiştir. İşçi ve öğrenci gençlik içersinde faaliyetlerini yaygınlaştıran TKP, hızla devlet kademeleri içine kendi çizgisi doğrultusunda kişiler yerleştirme yoluna gitmiş, bu arada da 1972'lerin özlemini duyan silahlı sol örgütlerin gelişimine meyil verilmiş, beslenmiş, desteklenmiş ve bu gibi faaliyetlerden de yararlanmayı bilmiştir. 


1974'den sonra tekrar canlanan silahlı sol terörün karşısında yeterli güvenlik tedbirleri alamayan iktidarlar da belli dönemlerde büyük hatalara düşmüş ve gelecekteki 1980 ortamının gelişimini göremeyerek bu gibi örgütlerin gelişmesine de meyil vermiştir. 
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Durum böyle iken gençlik içersinde komünizme karşı tutarlı tedbirler alınmadığını gören aşırı sağ kesim, bu görevi kendine hak görmüştür. Ve bu safhadan sonra da Marksist-Leninistlerin silahlı sol örgütleri Devletle olan savaşını yüzeysel olarak ikinci plâna atmak durumunda kalmış ve kendisine çelme takan silahlı sağ kesim ilə mücadeleye girişmiştir. 


Ancak; ülkemizin ekonomik, sosyal, kültürel bozukluklarının muhalif uçları, scl mihrakların cazip teorilerine daha bir ilgi duyarak Marksist-Leninist örgütlenmeler içersindeki en ılımlı yapıdan en saldırgan yapısına kadar her türlü grup içinde saflaşmışlardır. Bu saflaşma hernekadar dağınık gruplar içersinde de olsa, genel anlamda Marksist-lLeninist isteklerin ortak noktada toplandığı TKP yararına bir olaydı. 


Ülkemiz; Dünya konjonktürü içerisinde stratejik öneme haiz ve hem siyasal, hem ekonomik alanda kıtasal bir dengenin varlığıdır. Türkiye'nin siyasi yönetiminde Marksist-Leninist türden herhangi bir değişiklik yıllardanberi özellikle Rus emperyalizminin özlemini çektiği bir olaydır. 


Uluslararası siyasal ve ekonomik sistemin, Türkiye'de bir ikinci Afganistan yaratmasını engellediği, Rusya'nın ülkemiz üzerinde özellikle TKP eliyle oynadığı oyun, basiretsiz devlet adamlarının varlığı ve gittikçe yaygınlaşan Marksist-Leninist olmasa bile onun öğreticisi doğrultusundaki bir demokratik anlayışı ve yerleşmeye yüz tutan sol bakış açısı ve de çoğaldıkça çoğalan silahlı sol hareketler, ülkemizde yaşamı felce uğratmış ve memleketimizi uçurumun eşiğine getirmiştir. Ancak yıkıcı bu hareketler burada noktalanmıştır. Bu noktayı koyan ise yine milletimizin irade gücü ve birleşmiş ifadesi olarak Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatımızdır.» 


Orhan Özay, anarşi terör ve komünizmin Türkiye'yi hedef alış se beplerini kısaca özetledikten sonra anarşist oluşunun psikolojik sebepterini de şöyle sıraladı: 


«— Sol gruplar içersine 17 yaşlarında lise çağlarında katıldım. 
Çünkü çevrem öyleydi ve okuduğum okulda belli bir saflaşma vardı. 
Ve ben bu saflaşma içersinde yer almak zorunda bırakıldım Süre içersinde toplum yapısında gördüğüm aksaklıkların düzeltiliş yönteminin Marksist-Leninist öğretilerde olduğu gibi, proletarya iktidarı denilen ve direkt devleti hedef alan devrim safsatasının sonucunda olduğuna inandım. Bu inancın pekişmesi hiç de zor değildi. Ailevi ilişkilerim, ekonomik sıkıntılarımız, gençlik enerjimiz, bana cazip gelen gizli tehlikeler, toplumun içersinde söz sahibi olma arzusu, bu arzunun elde editişinin en kolay yoluyla ucuz kahramanlık gösterileri ve herkesin yapamadığını yapabilme duygusu.Ayrıca en ufak bir sorunda dahi çevre min bana gösterdiği çıkış yolu, bakış açımın Marksist-Leninist ideoloji üzerinde sabitleşmesi, herkesin karşı çıktığı bir şeyde Donkişot'ça inat etme ve tüm arkadaşlarımın en az sol sempatizanı oluşu. 


Bu saydıklarımdan başka çevrem de yoktu. Ve bundan dolayı şuna inanıyorum ki kişinin çevresi, yaşam şartları ne ise düşünceleri de ona göre belirlenir. Ya da nasıl demeli? Üzüm üzüme baka baka kararır. 
Veya şöyle bir örnek de versem sanırım yerinde olur. Aile içinde ufak bir çocuğa bir şeyi yapma dediğiniz an o çocuk nasıl yapma denilen şeyi ısrarla yapıyorsa, onu azarlamak nasıl daha da kamçılıyorsa, giz liliğe karşı nasıl dayanılmaz bir içgüdü ile yapmasının yanlış olabileceği bir şeyi aslında istemiyerek de clsa yapıyorsa, işte öyle bir şey. 
Yani demek istediğim kişinin düsünce ve davranışlarında, yaşı ne olur sa olsun, çevresinin büyük ve temel bir önemi vardır.» 


Orhan Özay Metris Özel Askeri Cezaevindeki görüşmelerimizde komünizmin bugün ne büyük tehlike olduğu bilincine çoğu kişiden çok daha iyi vardıklarını söyledi. Türk Milleti'nin kendi öz ideolojisinin ATATÜRKÇÜLÜK olduğunu, geçmişte kendilerine düşman diye empoze edilen Türk Askerini gerçek anlamda cezaevinde tanıdığını bildirdi ve şöyle devam etti: 


«— Hepimiz milletimiz için çalışıyoruz diye milliyetsizliği savunursak işte bu ihanettir. Bizim kendi öz idealimiz var, ATATÜRKÇÜLÜK. 
Bizler daha bu ideali öğrenmeden denenmiştir mantığı ile karşı çıkarak yabancı ideolojilerin peşine düştük. Ve bu ideolojiler de bizi öz benfiğimizden, Türklüğümüzden uzaklaştırdı. Ülkemizin bekçilerine dahi düşman gözü ile baktırdı. Türkü, Türk'e kırdırmaya çalıştı. 
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Zararın neresinden dönülürse kârdır. Bugüne kadar ne olduğumuz unutturuluyordu. Bizler sabit bakış açısı çemberini kırmayı başararak gerçekleri görebildik ve öz benliğimize dönebildik. Komünizmin. (Marksizm-Leninizm) ne büyük bir tehlike olduğu bilincine de çoğu kişiden çok daha iyi varmışızdır. 


Marksist-Leninist görüşe sahip her kişide ön yargı hakimdir. Derin rraştırmalar yapılır. Fekat bu araştırmaların tümü belli bir perspektifin dışına çıkamaz. Ikinci ve üçüncü bir bakış açısıyla değerlendirilemez. 


Bugün belki de birçok kişi sol gruplar içersinden gerçekten ayrılmak ve kendini bulmak istemektedir. Fakat bunu başaramamaktadır. 
Çünkü Marksizm-Leninizm ona belli bir kişilik çizmiş, belli bir bakış açısı yaratmıştır. Ve o bu sınırları aşamamaktadır. Çevresindeki perde- yi aralıyamamaktadır. 


Kişisel isteğim, cezaevlerinde terör olaylarından sanık durumunda bulunan tüm iyi niyetli kişilerin medeni cesaretlerini toplamaları ve düşüncelerinin, ülkemize gerçekten yararlı mı olduğunu tek taraflı bakmaksızın ve kendi iradeleriyle bir kez daha iyice düşünmeleri ve sabit fikirli şahıslara bir tokat da onların atmasıdır. 


Bugüne kadar Cumhuriyetimizin aleyhine belli bir dönem içinde çeşitli çalışmalar yapmıştım. Bunu yaparken ülkemiz toplumunun huzurunu düşünmüştüm. Yüzeysel çarpıklıkları devlet yapımıza bağlamıştım ve onun yıkılması için faaliyet göstermiştim. Ancak bundan sonra ise milletimin huzuru ve refahını sağlamak için devletimize karşı savaşanlarla savaşmak ve bu yolda mücadele etmek istiyorum. Bunu yaparken de devletten beklenilen ilginin gösterilmesiyle, yasa! ölçüler içərsinde kanuni yollardan, duygusallığa kapılmadan ve akılcı bir şekilde yapmak istiyorum. inancım odur ki bugüne kadar (1980'e kadar) tam manasıyla uygulanmayan Atatürkçülük, uzun yıllardan bu yana hayata geçirilmeyen bu ışık, hakkıyla ele alınıp uygulanırsa ne komünizm Kalır ne de faşizm.» 


Orhan Özay idam talebiyle yargılandığı İstanbu! Sıkıyönetim Komutanlığı 3 nolu Askeri Mahkemesine verdiği ve açık duruşmalarda 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okunarak dosyasına konulan 6.1.1983 ve 27.1.1983 tarihli dilekçelerda komünizmin bir afyon olduğunu belirterek; 

«— ...Tek çözüm yolu canavarı kedi gibi görmeyerek düşmanı küçümsememektir. 20. yüzyılın kaşbelası kornünizmdir. Bu ideoloji bir afyondur. Halkın hoşnutsuz olduğu bazı durumları, kendi lehine çevirmeye çalışarak, duyguların sömürülmesinde enjektöre kan çeker gibi işlev görür. Bu ideolojiye karşı hoşgörü ve yumuşama yeni yeni Vietnamları doğurur. Ve işte Nikaragua. Gelecek neslin aynı hastalıklara tutulmaması ameliyatın sonuna kadar başarı ile tam olarak gerçekleştirilimesine bağlıdır. Dokudaki tüm kanserli hücreler alınmalıdır.» dedi. 
Özay açıklamalarını şöyle noktaladı. 

«— 1975-76 öğretim yılında Haydarpaşa Lisesi'nin birinci sınıfında ikinci seneyi okuyordum. Aynı okulda başka sınıfın talebesi olan, soyadını bilmediğim Mehmet isimli Halkın Kurtuluşu fraksiyonuna dahil bir şahsın aracılığı ile Kadıköy Yeşilsaray işhanının üçüncü katında bulunan derneklerine gitmeğe başladım. Kısa bir süre sonra da aynı bina- nın alt katında bulunan Kadıköy Kültür ve Dayanışma Derneği'ne (K.K.D.D.) üye yaptırıldım. Artık Halkın Kurtuluşu'ndan olan şahısların hiçbiri ile ilişkim olmuyor, Mahir Çayan'ın ideolojisini benimseyen KKDD içersindeki şahıslar ile arkadaşlığımı devam ettiriyordum. 

© Okumakta olduğum Haydarpaşa Lisesi'nden belge almamak için ilk yarıda ayrıldım. Bir yıl sonra da Göztepe'deki Mehmet Beyazıd Lisesi'ne aynı sınıfta üçüncü senem olarak kaydımı yaptırdım. Fakat ders kitaplarımı elime dahi aldığım yoktu, Sürekli olarak dernekte bulunmam isteniyordu. Geceleri yazı yazmağa, afiş asmağa veya ikisini birden aynı anda uygulamaya çıkarılıyordum. Bu yüzden ailemle de aram açılmıştı. 
Hutta bazı geceler geç vakitlere kadar dernekte bulunan. birtakım kişiik vin hitmek tükenmek bilmeyen siyasi tartışmalarına katılıyor ve onları dinliyordum. Bu bana bir yerde çekici geliyordu. Çünkü gizlilik vardı ve herkesin yapamadığını yapabilme duygusu hakimdi. 


DERNEKTE EĞİTİM ÇALIŞMALARI 


O tarihte dernek yönetim kurulunda bulunan başkan Uğur, Mehmet Maraş, Mustafa Demirkıran, Ramazan, Abdullah, Düzgün, Hulusi, Burhan, Volkan, Işık ve Anadolu Yakası Dev-Genç sorumlusu Hüseyin Duranay'ın dernekte vermiş oldukları haftalık seminerleri ufacık bir oda- nın içinde çeşitli okullardan gelen onlarca kişi dinlemeğe çalışıyorduk. 
Mehmet Beyazıd Lisesinde iken Özcan Uslu ile tanıştım. Aynı sınıftaydık ve aynı derneğe gidiyorduk. Daha sonra ben bu okuldan da belge almayayım diye ayrıldım.» 


THKP-C DEV-YOL bu defa CEPHE YOLU örgütüne üye olmak ve ideolojik amaçla çeşitli eylemlere karışmaktan İDAM talebiyle mahke mede yargılanan İsmail Salgın ile konuşuyoruz. 


Ismail Salgın da halen bulunduğu Metris Özel Askeri Cezaevinde kömünizme ve terör örgütlerine karşı savaş veren tutuklular arasında yer alıyor. 


Kendisiyle yaptığımız görüşmelerde gerçeği gördüğünü, geçmişte saplandığı bataklıktan kurtulmak için mücadele ettiğini ve sadece gerçekleri anlatıp söyleyeceğini bildirdi. ...Ve biz de onun «Gerçek İşte bu» dediği konuları olduğu gibi aktarabilmek için; yargılandığı İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 3 nolu Askeri Mahkemesine verdiği. ve açık duruşmada okunup dosyasına konulan 16.12.1982 tarihli dilekçesini aynen aktarıyoruz. 


«— Kişilerin, yani gelecek kuşakların, kendi içindeki ihtilalci duyguyu tatlı sözlerle ve vaadlerle bir çıkmaza değil, kendileri, aileleri, sevenleri ve vatanı için kanalize etmesi amacıyla bu ifadem ibret verici olması gerekir. 


Ben; yakın zamana kadar bu çıkmaz içinde yuvarlanan, kendini ispatlamak için başkalarının telkinleriyle mahkemede siyasi savunma yapacak kadar ileri giden İsmail SALGIN. Savaşalım ve direnelim diyen bir avuç kişinin peşinde bir satranç piyonu gibi oradan oraya ittirilerek, bazen de bizzat bu kişilerin fikirlerini benimseyerek, ideoloji bezirganlığı yapan ve kariyerinin sevdasını hala birinci planda tutan, dediğim dedik, çaldığım düdük misali yukardan bir emirle kişileri parmağının ucunda oynatmak isteyen ve oynatan, oynatamadıklarını tecrit durumuna getirip haklarında ölüm kararları verebilen zavallılar. 
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Kendini devrimci deyip de, kişisel çıkarlarını birinci planda tutup masum kişileri de kendi oyunlarına alet edip kör tutkularını tatmin eden şefler... Ve onların kemik savunucusu piyonlarına sesleniyorum. 
Şu yazılar okunurken hain, namussuz, benliğini yitirmiş kişi olarak nitelendirileceğim. Nitekim bunun örnekleri geçmişte yaşanmış ve söylenmiştir. Varsın söylesin, varsın hakkımda yüz tane ölüm kararı verilsin. Eğer doğruları konuşmak hainlikse ben hainim. Eğer doğruları söyleyenler için örgütlerce ölüm kararı çıkarılıyorsa ben bunun için de ölmeye hazırım. 


Halkın kurtuluşu için silaha, silah için paraya ihtiyaç var deyip soygunlara girişen... Halkın cebindeki 5-10 bin liraya göz diken... Bu paraları ıda kahve köşelerinde, tatlıcılarda birahanelerde yiyen... Halk için halktan gaspedilen parayı fütursuzca harcayan kişiler... Halk için savaştığını söyleyen ve bizi ancak halk yargılayabilir diyen kişiler, halk eline düşseydi acaba ne olurdu? Cevabı çok basit. Yağlı İngiliz ipiyle asıp, indirip tekrar asarlardı. Veya lime lime doğrarlardı. Son Anayasa oylaması da bunun en basit bir göstergesidir. 


Elbette her toplumda olduğu gibi, iyi niyetli kişilerin olmadığını söylemek safdillik olur. Fakat kendisine karşı koyacak gücü bulamadığı veya kendisini onların ekseninden koparamadığı için, her bataklıkta kulaç atan kişiler mevcuttur. Bu kişilerin eninde sonunda doğruyu görmesi ve üstlerinde söz hakkına sahip c'duğunu söylsyen despot şeflere, ideoloji bezirganlığını yapan saplantı içindeki kişilere gerekli cevabı vermesi dileğimdir. Eğer bir kişi sömürüden bahsediyorsa, en iyi şekilde savunuyorsa, sırf okumakla değil, bizzat işçi olup çalışıp, bu işin içyüzünü öğrendikten sonra, sömürünün nasıl olduğunu söylemesi lazım. Hatta bürokratik işlemden başka şeye kafalarının basmadıklarını, ağır işin onlara göre olmadığını ve hiç çalışmadıklarını söyleyen kişiler işçinin hakkını savunacakmış... Herkes güler buna... Hergün sömürülüyoruz diye bağıran bu kişiler, cezaevinde yaptıkları sömürünün farkında değiller herhalde, Ailelerinin durumlarına bakılmak” sızın sen şunu getirteceksin diyerek ziyaretlerde sayfa dolusu yiyecek listesi veren kişilerin yaptığına sömürü denmez mi? Toplumsal parazit denmez de ne denir?» 
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«— 1978 yılları başlarında elim bir kaza sonucu babam cezaevine girdi, annem ise rahmetli oldu. Bu durum benim içimde onarılması zor bir boşluk yarattı. Artık arkadaşlarımı seçmemi, sağlıklı bir ortamda yaşamamı isteyen yoktu. Daha doğrusu baba otoritesinin yokluğunu düzensiz ve başıboş bir şekilde gezerek hissetmeğe başladım. Bu arada satış elemanı olarak bir firmada 4 yıl çalıştım. Gelirimi artırmak için de anbarlara yük taşıyordum. Her gün 10 saat çalışmama rağmen haftada 700-800 lira geçiyordu. O zaman bir pantolonun fiatı ise 800-900 lira idi. Bu ekonomik işleyiş cebimdeki parayı da alıp götürdüğünden berçlanıyordum. İşte bu ortam içinde ve birçok etki altında kendimi Artvin KültürDayanışma derneğinde buldum. 


Bu dernekteki faaliyetler Dev-Yol ideolojisi doğrultusunda yürütülmekte idi. 7 kişilik yönetim kurulu aslında siyasal hiçbir faaliyette bulunmuyordu. Burası paravan bir dernekti. Bölge sorumluluğunu ise Cemal Ateş yapıyordu. Esenler Lisesinde okuyan bir kişi de okul birimlerinden ve bölge koordinat işlerinden sorumluydu. Ve devamlı seminerler verilirdi. Bu seminerlere okullardan toplam 25-30 kişi gelirdi, Ve bu surette benim eğitimim 1979 yılı Mart sonlarına kadar devam etti. 
Bu arada ayağımdan yaralandığım için 3.5 ay yattım. Bu zaman içinde bol bol ideolojik kitap okudum. Dernekte bulunduğum zamanlarda da yazılama, afiş asma gibi eylemlere katıldım. Sıkıyönetim ilanından sorra demek kapanınca CHP'nin Kocamustafapaşa'daki lokaline devam ettik. Ancak 1979 yazında kişisel çekişmelerden ötürü Dev-Yol'dan ayrıldım.» 


BAKKAL SOYDUK 


Ismail Salgın Dev-Yol'dan ayrıldıktan bir müddet sonra Cephe Yolu örgütüne geçtiklerini, örgüt evi kiralarını ödeyebilmek için de bakkal bile soyduklarını belirterek, açıklamalarını şöyle noktaladı. 


«— Ne kadar tatlı sözlerle, iyi niyetli bir şekilde bu işler içinde kalmışsam da yaptığım eylemlerden suçluyum ve suçumu çekeceğim. 
Kendilerinin namuslu olduğunu söyleyen kişilerin gerçekle yüz yüze geldikleri zaman zararın neresinden dönülse kârdır diyerek doğru yola 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gelmelerini isterim. Onlar da doğruları anlatsınlar. Ben devrimciler arasında yaşadığım 5 sene içinde yaşantımda görmediğim, hayatta aklıma bile getiremeyeceğim düşmanlıklar ve pislikler ile karşılaştım. 
Bunların sözde halkı savunurken bakkala küçük esnafa saldırdıklarını gözlerimle gördüm.» 


Metin Budak'a göre; Türkiye'de, en gaddar, en kanlı ve en sinsi komünist örgüt DEVRİMCİ-YOL (DEV-YOL)dur. ...Ve bu örgüt, her şey apaçık olmasına rağmen kanlı ve çirkef yüzünü bir ölçüde de olsa şu ana kadar gizlemeyi başarabilmiş. 


Metin Budak, Dev-Yol örgütünün, Devrimci Savaş Birlikleri biriminde aktif rol almış bir elemanı, Çeşitli eylemlerinden ötürü Sıkıyöretim Komutanlığı Askeri Mahkemesinde yargılanıyor. Hakkında istenen ceza da İDAM: 


Metin Budak ile de Metris de görüştük. Budak geçmişteki eylemle- 
“mx ötürü pişmanlık duyduğunu bildirdi ve bu hislerini şöyle noktaladı. 


«— Pişmanlığımın sebebi, ölümü göze alarak kendimin de katkıleri ile savunduğum ideolojinin ve bunun gereği olarak yaptığım eylemlerin Türk Milletine karşı olduğunu farkına varmamdır.» 


Metin Budak, Dev-Yol örgütünün, Merkezi Doğu Berlin'de bulunan İsmail Bilen yönetimindeki Türkiye Komünist Partisinin denetiminde clduğunu söylüyor ve şöyle devam ediyor: 


«— Dev-Yel görülmeyen bir TKP'dir. Dizginler ise Sovyet emperyalizminin elinde bulunmaktadır. 12 Eylül öncesi devletin üst kademelerine kadar sızmağa muvaffak olan bu örgüt ne tuhaftır ki güvenlikle ilgili gizli toplantılarda kendisine karşı alınan bütün kararlardan haberi olmuştur. 


Bugün en kanlı örgüt olarak MLSPB gösterilmektedir. Oysa bunu rakamlarla ifade etmek gerekirse, Dev-Yol'un sadece Maraş olaylarının yıldönümünü bahane ederek gerçekleştirdiği katliam tüyler ürperticidir. 


Dev-Yol örgütü, genel merkezden gelen «Bu yıldönümde karşı görüşlü kişileri öldürmek serbesttim şeklindeki emirden sonra sadece 6 
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günde Türkiye genelinde 50'den fazla insan öldürdü. Katledilenler arasında Örnektepe'de iki Jandarma eri de vardı. 


Yine Çorum olayları ile Fatsa Operasyonunu bahane eden örgüt tamamen merkezi bir emirle Ankara ve İstanbul'da karakollara bombalı saldırılar düzenleyerek birçok emniyet görevlisinin ölümüne sebep oldu. 


Bugün Türkiye'de Dev-Yol adıyla açılan davalarda ortaya çıkmış öldürme olayların toplarsak, karşımıza çıkacak rakkamların beşyüz ve deha fazlası ile ifade edileceğini görürüz. 


Kamuoyunu, basını ve tüm yetkilileri yanlış bir saplantıdan kurtarmak için, bugüne kadar perde arkasında kalmayı başaran Dev-Yol ör :gütünü saklandığı yerden çıkarıp bütün çıplaklığı ile afişe etmek ve kanlı örgütlerin en başına koymak gerekir.» 


DevYol Devrimci Savaş Birlikleri faal üyesi Metin Budak, Türkiye'deki bölücü ve komünist terör örgütlerinin büyük bir kısmının Türkiye Komünist Partisi (TKP) - DevYol ve ...... İşçi Sendikaları Konfederesyonu (Bu kuruluş hakkında açılan dava henüz sonuçlanmadığı için adı açık olarak yazılamıyor) üçgeni tarafından yönlendirilip yönetildiğini: söylüyor. 


Üçgenin kenarlarını oluşturan kuruluşların birbirleriyle tağları olduğunu, bu ilişkinin birçok duruşmalarda sanıklar tarafından açık olarak anlatıldığını bildiren Metin Budak konuşmasını şöyle sürdürdü: 


PARTİ KURULACAKTI 


W— seen İşçi Sendikaları Konfederasyonunun. bazı temsilcileri ile bizim örgütün üst düzeydeki yöneticileri 12 Eylül'den önce biraraya geldiler. Bu toplantıda bir parti kurulması kararı verildi. Prensip olarak partinin kurulmasında anlaşıldı. Ancak seçimlerde çıkarılacak milletvekili sayısında ihtilafa düşüldü. Eğer 12 Eylül olmasaydı bugün Dev-Yol örgütünün en az 13 milletvekili Meclis'te olacaktı. Benim bu ifadem bugün gülünç gelebilir. iddia ediyorum. Hazırlanan plan ve stratejiye göre eğer 12 Eylül olmasaydı yapılacak ilk seçimlerde Dev-Yol örgütünün desteklediği 13 milletvekili mecliste olacaktı.» 


KGB AJANININ İSTEKLERİ 


Metin Budak Metris Özel Askeri Cezaevindeki konuşmamızın: son bölümünde Demokrat gazetesinin Dev-Yol örgütüne geçişini anlattı (Bu konuda soruşturma yapıldığı için tafsilat verilemiyor) ve Afganistan'ın Sovyetler Birliği tarafından işgalinden sonra KGB Ajanının bu gazeteye gelişini ve isteklerini şöyle özetledi: 

«— DevyYol'un İstanbul örgütü çeşitli eylemlerin yanısıra örgütün tüm mali problemlerini çözmekle sorumlu idi. Işte bunun için aslım da örgüte ait olan ancak şahısların adı ile çeşitli dükkânlar açtık. Tabii bizim bu durumumuz birçok kişi tarafından biliniyordu. 

işte bu sıralarda örgütün Harbiye'deki merkezine bir gün bir KGB (Sovyet Gizli Servisi) Ajanı geldi. Afganistan'ın işgalinden sonra Tür kiye'de Anti-Sovyet eğilimin ağır bastığını bildirdi. Demokrat gazete sinin yapacağı yoğun bir propaganda ile bu ağırlığın Sovyetler Birliği lehine çevirmenin mümkün olabileceğini söyleyen KGB Ajanı «Eğer bu isteğimizi gerçekleştirirseniz sizleri aklınıza dahi gelemeyecek şekilde ihya ederiz.» dedi. KGB Ajanının gelişinden sonraki olayları anlatmaya gerek yok. Durumun ne olduğunu ve yapılan propagandayı herkes biliyor.» 

Metin Budak ile cezaevindeki görüşmemiz burada noktalanıyor. 
Ancak Metris'teki Sosyal ve Kültürel faaliyetler ile sağlık hizmetlerine geçmeden önce, Budak'ın yargılandığı askeri mahkemeye verdiği ve okunarak dosyasına konulan dilekçesine bir göz atalım. 


BEYİN KANAMASI 
«— ...12 Eylüle gelinmesine sebep teşkil eden suçlar Türk Devletinin manevi ve fiziki varlığına yönelik suçlardır. Bu suçları da beyin kanaması geçirtilen Türk Gençliğine işlettirmişlerdir. 
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Türk Devletine karşı olan bu trajedik oyunun senaryosunu kim yazmıştır. Elbette ki Rus emperyalizmi. Oyuncular ise Türk gençliğinden seçilmiştir. Trajedik oluş sebebi de senaryoyu oynayanların Türk oluşfarıdır. Rus emperyalizminin anarşi ve terördeki başarısı işte buradan kaynaklanmaktadır. 


ANA BEHİCE BABA HİKMET 


Üniversitede okumak için Anadolu'dan gelen bir genç karşısına çıkan meseleleri dahi çözmek için ana-babayı arar duruma düşer. Bunları bulamayınca kendine yeni analar-babalar aramaya başlar. Oysa onun aramasına gerek kalmamıştır. Stratejiyi çizenler anayı da babayı da önceden hazırlamışlar. Ana olarak Behice Boran, baba olarak da Hikmet Kıvılcımlı'dır. 


Şimdi suç kimdedir? Yetişen genç manevi inanç olarak yeterince doyurulmamıştır. Tarihi hakkında gerekli gıda verilmemiştir. Devlet geçmişte yeterli babalık yapamamıştır. Bugün ise ilgilenen bir devlet ve yöneticileri var. Geçmişte geçirdiğimiz beyin kanamasını bugün tedavi etmeye çalışanlara niçin yardımcı olmak istemiyoruz. 


ÇIKMAZ YOL DEĞİL 


Ben terörizmin bir çıkmaz yol olduğu kanaatinde değilim. Çünkü; Komünizm hiçbir ülkede halkın çoğunluğuna dayanarak devlet yıkamamıştır. Hele Türk milletinin çoğunluğunu yanlarına alarak ihtilal yapabileceklerini düşünmek saflık olur. Türkiye bir Afganistan değil ki Karmal bulabilsinler. Geriye tek yol kalıyor. Terörist mücadele yöntemi. 
Demekki terörizm Türkiye'ye komünizmi getirmek Için tek çıkar yoldur. 
Ve ağababalar vurulacak hedefler göstermelidir. Göstermişlerdir de. 
işte gösterilen en önemli hedefler. Ordumuz... Milli İstihbarat Teşkilatımız ve Emniyetimiz... Bu hedeflere yapılan saldırılar ise hepimizin malumudur. 
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DİYARBAKIR CEZAEVİ 


Diyarbakır cezaevindeki ilk misafirimiz, Tunceli'li Hıdır AKBALIK. 
Kendisi 29 yaşında. Karayollarında işçi. Ve PKK örgütü Diyarbakır Yer rel Sekreteri... 


Duruşması sonunda askeri mahkeme tarafından ölüme mahküm edilmiş... Şimdi ise hakkında verilen kararın temyiz tarafından tasdik edilmesini bekliyor... 

Akbalık'ın ağzından çıkan ilk sözler; 


«— Kardeş kanına susamış, bütün dini, ahlaki ve milli değerlerini kaybetmiş bir insan olarak ölmeyeceğim için mutluyum» oldu. 
Ve idam mahkümu şöyle devam etti: 


«— Ülkemizi parçalamak ve milletimizi esir etmek isteyen emperyalist ve sömürgeci devletler, son yıllarda bu haince emellerine ulaşmak için yeni bir oyun tezgâhladılar. Bu son oyun geçmiştekileri mumla aratacak cinsten daha tehlikeli, daha sinsi ve daha acımasız oldu. 
Bu çirkin oyunun bütün kuralları, kardeşin kardeşe düşmanlığı üzerine kurulmuş olup kardeş kanı ile beslenmiştir. Ne yazıkki bu vatanın öz evlatları olen gençlerimiz de bu vatanın kurtarılması için dökülen şehit Ata kanlarını unutmuş, kendilerine emanet edilen Türkiye Cumhuriyetini korumak ve onun nimetlerinden faydalanmak yerine, bu kutsal emanete ihanet edercesine yabancı ideolojiler uğruna kamplara bölünmüşlerdir. Netice olarak binlerce insan canını yitirsi, bir o kadarı sakatlandı, genç kadınlar dul bırakıldı, çocuklar yetim kaldı. 


Gözü yaşlı anne ve babalar. Yıkılan yuvalar... Söndürülen ocaklar... Bu acı tablonun yaratılmasında benim de rolüm oldu. Böyle bir ihanet bataklığına sürüklenmemin sebep ve biçimi ne olursa clsun ben topluma ve devlete karşı suç işlediğimin bilincindeyim. Ancak benim kadar bu işte sorumlu clan ve suç işleyenler de var. Bunlar o dönemde ülkeyi yönetenler. Bakanlık koltuğuna oturup DEV . ile başlayan dernek ve örgütlere özel kadrolar ayırdıkları herkesce bilinenler...» 


Akbalık, kendisi dahil, gençlerin durup dururken bu hale gelmediğini, bundan sonra da yeni nesillerin ihanet çemberine alınmak isteneceğini bildirdi. 
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Akbalık sözlerini şöyle sürdürdü: 

«— Her nekadar bu duruma gelişimizde çeşitli, ekonomik, sosyal, siyasal meselelerin etkisi küçümsenecek değilse de bizi o ihanet bataklığına sürükleyen komünist ideolojidir ve bu ideolojinin patronluğunu Sovyetler Birliği yapmaktadır, Geçmişteki bazı siyasi iktidarlar da kendi siyasi çıkarları uğruna, sadece gençliği değil ülkemizi insanları ile birlikte feda ettiler, ihanet şebekesi komünist örgütlerin işlerini kolaylaştırdılar. Bu ihanet çemberinin gelişmesi ve yaygınlaşmasında sözümona bazı aydınlarımızın da katkıları az olmamıştır. 


Ben komünist örgütlerin kirli emellerine alet olarak topluma ve devlete karşı suç işlediğimin idraki içinde, geçmişte yaptıklarımı mahkemeler önünde bütün açıklığıyla ortaya koyup milletime ve devletime hesap vermeyi görev kabul ettim. Bu hesaplaşmanın sonunda yargılandım ve ölüme mahküm edildim. Mahkemenin hakkımda verdiği karara içtenlikle saygı duyuyorum. Mahkeme önünde hesap vermek ve bizleri bu duruma getiren ihanetçi komünist örgütleri teşhir etmekle kısmen de olsa vicdanen kendimi rahat hissetmekteyim. Amacım ülkemizin kan gölüne döndüğü o günlerde evlatlarmı, babalarını, yakınlarını ve akrabalarını kaybetmenin acısını çeken insanların gerçekleri görüp te selli olmalarıdır. Açıklamalarım aynı zamanda komünist örgütlerin yarattığı ihanet bataklığına bu veya şu şekilde bulaşmış gençlerimize tavsiye ve bir çağrıdır.» 


Hıdır Akbalık, açıklamalarının bundan sonraki bölümünde Türkiye'deki Terör'ün Sovyetler'in yayılma politikasından kaynaklandığını, gelişmekte olan ülkelerde; ajan durumuna getirilen ideoloji bezirganları kanalı ile komünizmin yayılmaya çalışıldığını, bu tür faaliyetlerin özellikle 1960 yılından sonra Türkiye'de hızlandırıldığını ve önemli gelişmeler sağlandığını bildirdi. «Bazı ülkelerin de kısa vadeli çıkarları uğruna komünistlere kucak açmaları ve onları himaye etmelerinin Marksist-Leninist faaliyetlerin yayılmasında çok önemli rolü vardır» dedi. 
Akbalık sözlerine şöyle devam etti: 


«— Ülkemizde çocukluğumuzdan beri ailemizde ve çevremizde öğrendiğimiz, bir ülkede yaşayan insanlar olarak bizi bir araya getirdiğine inandığımız iki temel unsur vardı. Bunlardan biri dini inançlarımıza olan bağlılık, diğeri ise Türklük bilincinin yarattığı milli duygulardı. 


Çocukluk dönemini geride bırakıp gençliğe adım attığımız yıllar da, artık toplumsal meselelere de ilgi duymağa başladık. Ailemizde ve çevremizde öğrendiğimiz şeyler bizi tatmin etmiyordu. Okullarda da aradığımızı bulamıyorduk. 


Gençliğin bu dönemini çok iyi değerlendiren komünistler, gençterin tecrübesizlikleri ve heyecanından istifade ederek, gelişmelerin önünde engel olarak gördükleri dini ve milli duyguları zayıflatmak ve giderek yok etmek suretiyle düşünce alanında bir boşluk yarattılar. Dini inançlar yerine materyalizmi, milliyetçi düşünceler yerine enternasyonalizmi, milli ahlak yerine proleter ahlak dedikleri komünist ahlakı yerleştirmeye çalıştılar. Bütün bunların yanısıra ekonomik, sosyal ve siyasal meseleleri de istismar edip tek çıkar yolun komünist ideoloji olduğunu kabul ettirdiler. Komünistlerin hareket noktalarından biri de insanların zaaflarını kullanmakta usta olmalarıdır. 


Komünistler, milliyetçiliği faşistlik, dini inançlara bağlılığı gericilik ve yobazlık, ideolojik kutuplaşmaların dışında kalan insanlara ot gibi veya sev-genç gibi yakıştırmaların yanısıra, küçük burjuva, burjuva, “gjun-pravakâtör gibi ithamlarla genç insanların çevrelerini kuşatırlar. 
Öyle bir hava yaratırlar ki bu sıfatlardan biriyle itham edilmek yerine ilericilik ve yurtseverlik olarak gösterilen komünist ideolojiyi tek kurtuluş yolu olarak kabullendirildi... Ve bu gençler birer robot gibi ideolojinin gereklerini yapmaya zorlandı. Tabii bütün bunlara kahramanlık gibi parlak sözler de eklenince genç insanlar birbiriyle yarışırcasına komünist ideolojiye hizmet etmeye çalıştılar. 


Dini inançlarını ve milli duygularını kaybetmiş bu kişiler zamanı gelince de komünist ideolojiye zarar veriyor diye göz kırpmadan, babalarını, öz kardeşlerini veya hiç tanımadıkları kişileri vururlar. İnsan sevgisi yoktur onlar için. Radyo veya gazetelerde ölüm haberleri verildiğinde şayet yandaşlarından biriyse «Vay be falan kişi de ölmüş» deyip geçildi. Komünist olmayan biri ise kahkahalar patlatıldı. İşte komünist ideolojinin yarattığı kişi budur. ...Ve bizim de dün komünist ideolojiyi savunurken yaptığımız bu idi. 
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Bir süre öncesine kadar ben de emperyalist sömürgeci devletlerin hain emellerine alet oldum. Öylesine sinsi, çirkin ve utanç verici. bir oyura alet oldum ki; emperyalist Sovyetler Birliği'nin piyonu durumundaki ihanet şebekeleri, komünist, anarşist ve bölücü örgütler içinde yer aldım. Çeşitli kademelerde sorumluluklar alarak faaliyet yürüttüm. Bu faaliyetlerin yarattığı acı sonu başta birey olarak kendim olmak üzere ailem ve millet olarak hep beraber yaşadık. Sonunda milyonlarca insanın acı çekmesine sebep olan örgüt liderleri umduklarını bulamadılar. 
Hüsrana uğradılar. Canlarını kurtarmak telaşıyla yurt dışına kaçtılar. 
Oysa çeşitli vaadlerle kandırıp emellerine alet ettikleri binlerce insan ya öldü, ya sakat kaldı veya şimdi cezaevlerinde bulunuyor... 


Örgütlerin en acımasız ve en kanlısı olan PKK (APOCULAR) örgütünün Diyarbakır sorumluluğunu yaptım. Örgüt merkez komitesinin aldığı kararlar sonucu birçok eylem yaptırdım. Bu eylemlerin içinde öldürülen polis memurları ve sivil insanlar da var. Öldürülen insanların hiçbirini ne ben ne de eylemi doğrudan yapan kişiler tanımıyor öldürmeler sadece örgütün kararı. Ve bizler örgütün kararlarını uygulamak için tanımadığımız insanların ölümüne sebep olduk.» 


İdam mahkümu Hıdır Akbalık kcmünist ve bölücü örgütlere karşı cephe aldıktan sonra, duruşmalarda bunu açıkça dile getirdiğini bu örgütlerin gerçek yüzlerini teşhir etmeğe,vatan ve millet düşmanlarının ihanetlerini yüzlerine karşı haykırmaya çalıştığını söyledi. Akbalık, ve bu vatan üzerinde yaşayan herkesin Türklük gururunun mutluluğuna erişmesini candan istediğini bildirerek «Bir idam mahkümunun son çağrısı» diye nitelendirdiği sözlerini şöyle sürdürdü: 


«— Ben Hıdır Akbalık... 
ldam mahkümuyum... 


Diyarbakır Özel Askeri Ceza ve Tutukevinden; gençlere, özellikle komünist ideolojiye bulaşarak terör bataklığına düşen insanlara seslenmek istiyorum. 


Geçmişteki koşullandırmalardan, tek yanlı düşüncelerden sıyrılarak, tekrar düşünün ve kendi yaşamınızla ilgili kararı verin. Başkaları istediği için değil, kendinizin ve milletinizin mutluluğu için düşünün. 
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Bütün ısrarlarına ve feryatlarına rağmen dinlemediğiniz, hatta hakaretle karşı koyduğunuz halde, bugün sizlere sahip çıkan, bütün zorluklara ve maddi imkânsızlıklara rağmen sizleri yalnız bırakmayan, kar, kış demeden, yağmur dolu dinlemeden, kilometrelerce yolu katedip gelerek, bir defa olsun sizlerin yüzünü görmek için cezaevi kapısında gözyaşı dökerek sıra bekleyen analarınızı, babalarınızı, kardeşlerinizi, eş ve çocuklarınızı düşünün. 


Gerçekten sizleri düşünen, dar gününüzde size dost olan, mutlu olmanızı isteyen onlardır. 


Komünist örgütlerin yarattığı ihanet bataklığına düşen bizler, en büyük kötülüğü ailemize ve yakınlarımıza yaptığımız halde onlar bize Karşı olan sevgilerinden hiçbir şey kaybetmemişlerdir. Oysa bizleri hergün ölümle burun buruna getirenler çoktan kaçıp gittiler. Bir daha işleri düşene kadar akıllarına bile getirmezler. Halbuki bizler bütün sevdik- 


lerimizi kaybettik. 


İnsanların mutluluğu için mücadele ettiklerini söyleyen komünist ve bölücüler aslında onları sadece bir araç olarak kullanmaktadırlar. 
İşlerine yaradıkları sürece kullanırlar, ondan sonra çesitli iftira ve karalemalurla saf dışı eder hatta öldürürler. Komünist ideolojinin savunduğu mutluluk ise, başkalarının mutluluğunu yıkmak, kan ve gözyaşı dökülerek milyonlarca insanı parti şeflerinin mutluluğuna feda etmektir. Komünistlere göre kutsal olan tek şey vardır, Komünist ideolojinin gelişmesi. 


Benim faaliyette bulunduğum PKK örgütü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan insanların Kürt olduğunu, bu bölgenin adının da Kürdistan olduğunu iddia eder. Kendilerine amaç olarak bu bölgede bağımsız bir devlet kurmak istediklerini söylerler. Kendi yayın organlarında ise Kürdistan'da kendisine ihanet etmeyen kişi kalmamıştır demektedirler. Buna gerekçe olarak da halkın kendisini Türk olarak kabul ettiğini ve devlete bağlı olduğunu göstermektedirler. Bölücü emellerine alet edemedikleri bölge halkını, ihanet eden insanlar olarak göstererek, kendi kanlı eylemlerine zemin yaratmağa çalışmaktadırlar. Bu şekilde kendilerinden olmayan herkesi düşman gösterecek, einayetlerini meşrulaştırmaya çalışacaklar. Diğer taraftan bugünkü nesilleri yok etmek ve kendi düşünceleri doğrultusunda yeni bir nesil yaratmak istemektedirler. 


PKK'cılar Kürdistan diye adlandırılan bölgenin lran, irak, Suriye ve Türkiye tarafından parçalanarak sömürgeleştirildiğini, ve amaçlarının bu dört parçayı birleştirerek tek bir devlet kurmak olduğunu savunmaktadırlar. Oysa düşman olarak gösterdikleri bu dört devletten birinde, yani Suriye'de üslenmişlerdir, Bu kişiler doğrudan Suriye'nin yardım ve desteğini görürler. Hatta kamplar kurarak kadrolarını yetiştirmekte” dirler. Bu yakınlaşmanın ve dostluğun temelinde yatan tek olgu Suriye yöneticilerinin Sovyetler ile olan yakınlaşmasından başka bir şey de ğildir. 


Yine doğu Anadolu bölgesinde devlet kurma hayali peşinde olup Türk temsilciliklerine kanlı eylemler planlayan ermeni örgütlerinden ASALA, PKK ile eylembirliği içindedir. Gerek ermeniler gerek PKK aynı toprakları istemektedirler. Düşmanımın düşmanı benim dostumdur ilkesinden hareketle Türkiye Cumhuriyetine düşman olan herkesle PKK ilişki içindedir, Hatta Beyrut'ta PKK yöneticileri ile ASALA yöneticileri arasında yapılan toplantıda kendilerine yardım edilirse doğuda bazı vilayetlerin ermenilere verilebileceği vaadinde bulunanlarda gene PKK yöneticileridir. PKK-ASALA işbirliği böyle başlamıştır. 


Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin geri kalmışlığı hep istismar konusu olur. Oysa bu bölgede bir okul, bir yol, bir fabrika yapılmak istenirse hemen yaygara basılır. Kürt halkı Türkleştirilmek isteniyor diye. Karşı koymalarının tek sebebi propaganda malzemelerinin ellerinden alınmış olmasıdır.» 


Şimdi de 12 Eylül öncesi özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadoluda kan kusturan bir örgütün en yetkili kişilerinden biri ile konuşalım. 
Bu şahsın adı Şahin Dönmez. 


DÖNMEZ, PKK adlı illegal örgütün lideri Abdullah Öcalan'ın (APO) sağ kolu. Kurulduğu günden beri örgütün çeşitli kademelerinde görev yapan Dönmez, en son Merkez Komitesi üyesi iken 1979 yılı Mayıs 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ayında güvenlik kuvvetleri tarafından yakalanmış... Halen Diyarbakır Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri mahkemesinde idam talebiyle yargılanıyor. 


Dönmez, «Ben liseyi bitirdiğim zaman ailemden aldığım terbiye ile dini inançlarına ve Türk örf, adetlerine bağlı biri idim» diyor. Ve ilave ediyor «Ne oldu ise Üniversite tahsili için gittiğim Ankara'da oldu.» 


1972-1973 ders döneminde Tunceli Lisesi Edebiyat bölümünü bitiren Şahin Dönmez, okul birincileri için ayrılan kontenjandan yararlanarak Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümüne kaydolmuş. Liseyi bitirdikten sonraki tek düşüncesi de hayatını. 
kazanıp ailesine yardım etmek imiş. 


Şahin Dönmez Üniversiteye kaydolduktan sonraki gelişmeleri şöyle anlatıyor: 


«— Tunceli'den sonra Ankara bana çok büyük bir şehir geldi. Etratımda geniş bir çevre oluştu. Ancak bu çevre içinde gençliğin etkisi: ve bazı problemlerim yüzünden bunalıma girdim ve çıkış yolu aramaya: başladım. Beraber kaldığım Tunceli'li hemşerilerim sol görüşlü idi, Onların etkisiyle hep sol görüşlü kitaplar okudum. Ve 1973-74 ders dönemi böyle bir arayış içinde geçti. Tabii o yıl sınıfta kaldım. Bir sonraki yılda: ise 1971 yılından beri yargılanıp mahküm olan ancak af kanunundan istifade ederek çıkan kişilerin özellikle Üniversite gençliğini etkileme çabaları bariz bir şekilde gelişti. Bu kişiler Üniversitede çeşitli dernekler kurdular ve seminerler verdiler.» 


Şahin Dönmez 1974-75 dönemi, ikinci sömestirde üniversitede. 
«Milli mesele . Kürt sorunu» adı altında bazı yeni konuların tartışılmaya: buşlandığını ve bir ulustan söz edildiğini bildirdi. Dönmez, şöyle de vam etti: 


«— Ben Kürtlerin bir ulus olarak kabul edilip edilmeyeceği konu: sunda yabancı idim. Türk kültürü ile yetişmiş, ailemden böyle bir terbiye almış olduğumdan önce Kürtlerin bir ulus olarak varlığını kabul edemedim. Ancak daha sonra benimsediğim Marksist düşüncenin etkisi ile Kürtlerin bir ulus olarak kabul edilmeleri gerektiği görüşünü kabul 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ettim. Zaten birçok arkadaşım benim gibi önce komünizmi benimsedi ve sonra Kürt meselesini kabul etti. Bu strateji PKK'nın en büyük silahıdır. PKK bünyesine alınan insanların beyinlerine Marksizm ışığında tarihi gerçekler saptırılarak Kürtçülük meselesi şırınga edilir. 


PKK stratejisinin başarı kazandığı en önemli yer de Tunceli'dir. 
Çünkü o tarihlerde Tunceli'de Kürtçülüğe karşı büyük bir allerji vardı. 
Ve gençlerde Kemalist düşünce hakimdi. Bu sebeple fikirlerimizi anlatirken çok zorluk çektik, Sonunda, bize uygulanan sistem burada da neticeye gitmemizi sağladı. Tunceli gençliğine ilk önce Marksizmi öğrettik. Marksist düşünceyi benimseyen Tunceli'liler daha sonra Kürtlerin bir ulus olduklarını ve bağımsız yaşamaları gerektiğini kabul ettiler. 


Sağ-Sol çatışmaları, silahlı mücadeleler Üniversiteyi sarınca okulu bıraktım ve Tunceli'ye yerleştim. Ve Abdullah Öcalan'dan öğrendiğim fikirleri burada yaymağa çalıştım. Bu sırada Öcalan ve arkadaşları da diğer şehirlerde propaganda çalışmaları yaparak örgütü oluşturdular. 
İşte bu sıralarda devlete olan güvenim sarsılmıştı. Babam ise okulu bırakmama tepki gösterdi ve Üniversiteyi mutlak bitirmemi istedi. Okulu bırakmamda ise iki ana sebep vardı. Birinci sebep silahlı çatışmalarin Üniversiteye sıçraması. İkinci sebep ise Kürt ulusunun kurtuluşunun bu fikre inananlarca yapılacak çalışmalar sonucu gerçekleşebileceğini «abullenmem idi.» 


Şahin Dönmez daha sonraki çalışmaların örgütü geliştirmek ve güçlendirmek amacını taşıdığını bildirdi ve «Gelişmeler yeterli görü” lünce Abdullah Öcalan Merkez Komitesinin bir toplantısında örgütün parti haline dönüştürülmesini istedi. Öcalan'ın bu isteği üzerine örgüt, onun bulduğu isimle PARTİYE KARKERAN KÜRDİSTAN (PKK) yani Kürdistan İşçi Partisi'ne dönüştürüldü. Partinin kuruluş bildirgesini hazırlama görevini de Abdullah Öcalan üstlendi» dedi. 


Şahin Dönmez geçmişin pisliklerinden ne zaman ve nasıl arınma- ya karar verdiğini ve örgüte nasıl cephe aldığını şöyle özetledi: 

«— Örgüt saflarına katılmadan önce toplumumuzun değer yargılarından belli ölçülerde de olsa nasibimizi almıştık. Bunun yanısıra okul yaşımımızdan, sosyal çevremizden ve ailemizden kazandığımız bilgiler de vardı. 
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Kişi clarak ben örgütle bağlarımı yakalandığım gün koparmağa karar verdim. Bu kararıma uygun olarak da kendim ve örgütle ilgili bütün bilgileri açıklayarak pişmanlığımı dile getirdim. Örgütle bağlarımı koparmayı gerçek kişiliğime dönüş olarak kabul ediyorum. 


Bilindiği gibi terörist ve bölücü örgütlerin esas gücünü gençlik teşkil etmektedir. Toplumun çeşitli katmanlarından oluşan gençlik örgüt saflarına katıldığında geldiği çevrenin kültür ve özelliklerini üzerinde yaşatır. Örgütün üst düzeyinde sorumluluk ve faaliyetlerim oldu. 
Bu sürede toplumun her kesiminden insanlarla ilişki kurdum. Şüphesiz bu ilişkiler ağı içinde olumlu ve olumsuz bilgiler edindim. 


Çok acıdır. Bütün tahsilim boyunca Atatürkçülüğü Marksist-Leninist ideolojinin mantığı içinde öğrendim. Türk milleti gerçeğini, Kurtuluş savaşlarımızı ve gerçek Atatürkçülüğü ise şimdi bulunduğum Diyarbakır Özel Askeri Ceza ve Tutukevinde gördüm. 


Girdiğimiz bu tavrı Türk milleti ve Türkiye gerçeğine ve kendi gerçek kişiliğimize dönüş olarak kabul ediyoruz. Bunun içindir ki bugünkü ve gelecekteki yaşamımızı bu temelden alıyor, cna göre davranmaya çulişiyoruz. Devletimizin ve milletimizin bizi yeniden kabul etmesi ve bağrına basması için, devletin yanında mücadele etmeyi bir görsv olarak kabullenmekteyiz. Şu andaki bilgilerimizin de yeterli seviyede olduğunu iddia etmemiz mümkün değil. Bu sebeple Milli örf, adet, gelenek, görenek vs inançlarımızı köklü bir şekilde kavrama ihtiyacını duymakta ve bunun kavgasını vermekteyiz.» 


Şahin Dönmez komünizmin ilk olarak ortaya çıktığı ve uygulamaya konulduğu Avrupa'da bile yenilgiye uğradığını, ancak Sovyetlerin dünyayı istila planlarından vazgeçmediklerini bildirdi ve bu konuda şöyle dedi. 

«— Türkiye'deki terör uluslararasıdır. Bu da Sovyetler Birliği'nin dünyayı istila planından kaynaklanmaktadır. 


Ülkemizde PKK dahil diğer aşırı sol ve bölücü örgütlerin ortaya çıkışında, Marksist-Leninist ideoloji ve sosyalist blokun varlığı maddi ve manevi unsurları oluşturmaktadır. Gerek sosyalist blok ülkelerinin, 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ve gerekse bir kısım Batılı ülkelerin ve ayrıca Batı dahil, sosyalist ve komünist eğilimli parti ve kişilerin Türkiye'ye karşı kirli ve karanlık emelleri de örgütler açısından manevi destek olduğu gibi cesaret kaynağıdır da. Ayrıca bu ülkelerin, parti ve şahısların Türkiye'de ayrı etnik toplulukların varlığını savunmaları bölücü hareket için bir destek teşkil etmektedir. 


Bugün yurt içinde hezimete uğramış bu örgütlerin yurt dışında bir güç oluşturması ve varlığını korumaya çalışması bu gibi tavır ve düşüncelerden ileri gelmektedir. 


Dış güçlerin Türkiye üzerindeki emelleri devam ettikçe, yurdumuz daima terörle burun buruna gelecektir. Bu dış güçlerin başında Sovyet ler Birliği gelmektedir. Fransa, Yunanistan ve Suriye de ön planda rol oynayan ülkeler arasındadır. Fransa'nın Marksist örgütlere bağrını açmasının, Ermeni terörünü desteklemesinin tek sebebi Türkiye üzerindeki emelleridir. Bu devletlerin dışında bazı Avrupa ülkeleri ile komşu devletleri de saymak mümkün. 


Bu arada dikkat edilecek en büyük husus ta PKK örgütünün uyguladığı strateji ve programdır.» 


PKK örgütünün tek hakimi halen firarda olan ve Suriye Gizli Serwisi'nin emrinde çalıştığı tesbit edilen Abdullah Öcalan (APO) Apo ne derse kayıtsız ve şartsız yerine getiriliyormuş. Bakın bu konuda «sağ kol» Şahin Dönmez ne diyor: 


«— Merkez komitesine rağmen örgütün bir tek lideri vardı. O da Apo idi. Bizler ise yani Merkez Komitesi üyeleri Apo'nun emir ve dü- 
:şüncelerini uygulayan yardımcılarıydık.» 


PKK örgütü ile Sovyetler Birliği bağlantısını yapan, ASALA örgütü temsilcileri ile bir masaya oturup pazarlık eden de gene Abdullah Öcalan. Şahin Dönmez, Abdullah Öcalan'ın ASALA ile yapılan toplantıya giderken yanında sonradan evlendiği Kesire Yıldırım'ı da götürdüğünü bildirdi ve şöyle devam etti: 


«— ASALA ile yapılan toplantı zamanında ben cezaevinde tutuklu İdim. Ancak dışarı ile irtibatımız devam ettiği için olayları günü gününe 


288 


öğreniyordum. PKK örgütü ile ASALA 1979 yılında Beyrut'ta bir toplantı yapmış. Bu toplantıda PKK'yı APO, ASALA'yı ise kod adı MÜCA-HİT olan birisi temsil etmiş. Toplantı sonunda ASALA'nın PKK'yı desteklemesine, Kürdistan'ın kurtuluşundan sonra birlikte Ermenistan'ın kurtuluşu için savaşılmasına karar verilmiş. Bu arada Kürdistan içindeki bazı vilayetlerinde Ermenistan'a bırakılması kararı alınmış. Ne gariptir ki PKK'nın Sovyetler Birliği Komünist Partisi emrine girdiği yıl ile ASALA ile anlaştığı yıl aynı. Yani Sovyetler Birliği Komünist Partisi aynı topraklar için bir taraftan ASALA örgütünü beynelmilel are” naya salıyor, öbür taraftan PKK'yı Türk devletini bölmek için kullanıyor. İşte gerçek bu. Bu gerçeği kimse unutmasın ve daima aklında bujundursun.» 


Şimdi de, PKK örgütünde görev alan ve duruşmaları sonunda ikisi müebbed hapse biri 14 yıla mahküm olan 3 kişinin feryatlarına kulak verelim. Bunlar PKK Diyarbakır Askeri Kanat Sorumlusu Selahattin EFE ve Osman GÜLTEKÇİ ile Diyarbakır Gençlik Sorumlusu Teoman DÜZ-GÜNER. Efe ile Gültekçi askeri mahkemedeki duruşmaları sonunda ilkönce idam cezasına mahküm edilmiş ancak ceza sonradan müebbed hapse çevrilmiş. Düzgüner ise 14 yıla mahküm olmuş. 


«— Bizler de geçmişte terör örgütleri içersinde yer alan süslü vaadlerin, çeşitli propagandaların, bilgisizliğimizin, cehaletin, ilgisizliğin, kültür ve eğitimsizliğin kurbanı olan kişileriz» diyorlar Düzgüner, Efe ve Gültekçi. Ve şöyle devam ediyorlar. 


«— O güne kadar bulamadığımız mutluluğu örgütün bize empoze ettiği sistem içinde bulacağımızı zannettik. Oysa kısa bir süre sonra kendi öz benliğimizden ve milli. kültürümüzden koparak yabancı ideolejilerin tutsağı olduk. Atatürk'ü Atatürk'ten deği! Stalin'den öğrendik. 
Kafa bağlılığı sonunda pratikte de bağlılık getirdi. Enerjimizi örgütün çıkarları doğrultusunda kullandık. 


Örgütsel yapının işleyiş tarzına bağlı kalarak bize üst düzeyden verilen talimatları tartışmasız ve karşı çıkmaksızın yerine getirmek zorundaydık. Böylece örgüt ideolojisi ve gereği olarak mutluluk, özgürlük, kardeşlik ve insanlık adına birçok eylemlerde bulunduk. Soygunlar 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yaptık. Insanları göçe zorladık. Adam öldürdük. Neticede ise yakalanıp cezaevine düştük. 


12 Eylül öncesi cezaevlerinin durumu hepimizce malumdur. Türkiye'yi bir kan gölüne çeviren terörizm cezaevlerini de kendisi için bir okul durumuna sokmuştu. Yani içinde bulunduğumuz cezaevi de 12 Eylül öncesi diğerlerinden farksızdı. Hapise düşen militanlar, sempatizanlar cezaevlerinde eğitiliyor, örgüt için profesyonel terörist haline getiriliyordu. Kısacası cezaevleri örgütlerin kalesi durumundaydı. 


12 Eylül harekâtından sonra her yerde olduğu gibi cezaevlerinde de 
örgütlerin baskı ve tahakkümleri kaldırıldı. Insanların bağımsızca düşünebileceği ve düşünceleri doğrultusunda özgür iradeleri ile hareket edebileceği bir ortam sağlandı. İşte böyle bir ortamda yaptıklarımızı ve durumumuzu yeniden değerlendirdik. Tek taraflı değil, gerçekçi bir şekilde her türlü ön yargılardan ve koşullanmalardan uzak durumumuzu ve geçmişimizi objektif olarak tahlil ettik. Ve gördük ki geçmişte savun” duklarımız yaşam pratiğimizle çelişki arzediyor. ; 


Halkımıza, milletimize mutluluk, özgürlük, kardeşlik, barış ve refah yerine, mutsuzluğu, kin ve nefreti, düşmanlığı ve bölünmeyi vermişiz. Peşimizde gözü yaşlı anneler, dullar ve yetim çocuklar ordusu bırakmışız. İnsanları acılar içinde boğmuşuz. 


Eylemlerimizin yarattığı pratik sonuçlar toplumu bir kaos ortamına sürükleyerek ülkeyi uçurumun kenarına getirdi. Kısaca söylemek lazım gelirse ülkemize ve vatanımıza karşı suç işlediğimizin bilincine vardık, 


Millet ve vatana ihanet en büyük insanlık suçudur. Insanın yaşam koşulları ne oranda kötü olursa olsun satılmış ve tutsak edilmiş beyinlere sahip olanların dışında hiç kimse bu suçu bile bile işleyemez. Kötülük ve iğrençliklerin hakim olduğu bu bataklığa düşenlerin kurtulma mücadeleleri, fedakarlığı, dürüstlüğü, medeni cesareti, insani ve milli değerlere bağlılığı gerektirdiği gibi, sağduyu sahibi kişi ve kurumlarla, devletin yardımlarına ihtiyaçları vardır. 


Biz aydınlığa çıkmak için kirli geçmişimize karşı tavır aldık. Yüce Türk milleti adına yargılama görevini yürüten mahkemelerde bu tavrımızı açık yüreklikle ortaya koyduk. Mahkemeleri milletimiz nezdinde hesap verme yeri olarak gördüğümüz için, geçmişte yaptıklarımızı ve örgütsel ilişkilerimizi, geleceğe ilişkin düşüncelerimizi samimi bir şekilde açıkladık. 


Devletten yana takındığımız tavır ve yaptığımız tercihi bir yaşam biçimi olarak benimsedik. Yaptıklarımızın bedelini ödüyoruz. Gerekirse de daha fazlasıyla ödemeye hazırız.» 


Vedat Gönenç'in komünist ve bölücü örgütlerle ilk teması 14 yaşında iken olmuş. İlk günlerini afiş asarak, propaganda yaparak geçiren Gönenç, iki yıl sonra yani 16 yaşında silahla tanışmış. Ve o günden sonra da silah onun en yakın arkadaşı olmuş. 


Gönenç, şimdi 20 yaşında. KAVA adlı örgütün Diyarbakır Askeri Sorumlusu olarak Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde idam talebiyle yargılanıyor. 


Ortaokul çağında başlayan örgüt hayatı onu kısa zamanda değişik yerlere itivermiş. Suriye ve İran'da özel eğitimler görmüş. Günlerinin büyük bölümünü kendi ifadesi ile Celal Talabani'nin yanında uşaklık yaparak geçirmiş. 


İsterseniz şimdi sözü Vedat Gönenç'e verelim ve hep birliktə onun hayatını öğrenelim. 


«— İlk olarak bana 1978 yılında Devrimci Demokrat İşçi Köylü Derneği tarafından bildiri dağıtma görevi verildi. Ancak görevliler tarafından yakalanarak adliyeye sevkedildik, Mahkemede bildiri dağıtmadığımı diğer yakalanan dört kişiyi de tanımadığımı söyledim. Hepimiz serbest kaldık. İşte o an birden bire popüler oldum. Çünkü suçlu olma” ma rağmen kabul etmemiş, hem kendimi hem de arkadaşlarımı kurtarmıştım. Şimdi herkez bana değişik gözle bakıyordu. Yani arkadaşlarıma göre ben bir kahramandım. 


İçinde bulunduğum KAVA örgütü birkaç kere bölündü. Ben de çeşitli örgütlere geçtim. Sonunda tekrar KAVA'ya döndüm. Örgüt üyeleri benim durumumu çok iyi bildikleri için yurt dışına götürdüler. İlkönce Suriye'ye geçtik. 
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Kaçak olarak geçtiğimiz Suriye'de Suriye hükümetinin himayesine girdik. Daha doğrusu onlar bizi himayelerine aldılar. Bize kimlik kartı ve silah verdiler. Oysa Suriye'ye geçene kadar KAVA örgütüne hep Celal Talabani'nin yardım ettiğini, Suriye ile ilişkileri olmadığını söylüyorlardı bize. 


Suriye'ye geçişimizden 3-4 ay sonra Şam yakınlarındaki Filistin kampına gittik. Burada bir ay kaldık ve çok sıkı eğitime tabi tutulduk. 
Daha sonra İran Kürdistanı'na gitmemiz gerektiği söylendi. Çünkü orada. 
bizim bir parçamız olan Kürt halkı İran yönetimine karşı savaşıyordu. 
Bizim de onlarla beraber savaşmamız gerekiyordu. İran'da da KAVA Merkez Komitesinden bir şahıs vardı. Bu şahıs aynı zamanda İran ve Irak'taki ayrılıkçı gruplarla ilişkilere girmiş birlikte hareket ediyorlardı. 
İran'daki grup Iran Kürdistan Demokrat Partisi, Irak'taki grup ise Celal Talabani yönetiminde Cesu Leşkere Kürdistan adı altında faaliyette bulunuyorlardı. Irak'taki örgütlerin birer kanadı da Suriye'de vardı ve bu örgütlerle yönetim ilişki halinde idi. 


Tahran'da bir ay kaldıktan sonra Celal Talabani'nin peşmergeleriyle Irak Kürdistan'ı denilen bölgeye geldik. Bu bölge Celal Talabani'nin askeri üssü durumunda idi. Bundan sonra faaliyetlerimizi bir Irak'ta bir İran'da sürdürdük. 


Bu zaman içersinde kendime çeşitli sorular sordum. Durumumu: değerlendirmeye çalıştım. Gerçekten şu kanaate vardım. Bizim piyon” dan farkımız yoktu. Kukla idik biz. Ve bizi istedikleri şekilde kullanma yetkilerine sahip idiler, Bir yandan sömürgeci dediğimiz ülkenin sayəsinde barınıyoruz, bir yandan da sömürgeci diyoruz, onlara uşaklık ediyoruz. Bir yandan Sovyet emperyalizmine saldırıyoruz, kahrolsun emperyalizm ve uşakları diycruz. Öbür yandan KGB'nin (Sovyet Gizli Ser visi) kuklası olan örgütlerle her alanda ilişkiye giriyoruz. Ve hatta Sovyet emperyalizmine uşaklık eden ülkenin himayesinde biz de uşaklık ediyoruz. İşte bu gerçeği gördükten sonra esas benliğime kavuştum.» 


Hasan Hüseyin Karakuş ve Yıldırım Melkit PKK örgütünün önemli bölümlerinde görev yapan ve kendi ifadelerine göre de Türkiye'yi içten bölmek, parçalamak için geçmişte varlarını yoklarını ortaya koyan kişiler. Bugün ikisi de gerçeği görüp örgütlerine karşı tavır alan ve devler 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tin yanında kcmünist örgütlere karşı mücadele veren şahıslar. Ancak ikisi de geçmişte yaptıklarının hesabını bugün Türk mahkemelerinde veriyorlar. 


Hasan Hüseyin Karakuş bu hesaplaşma neticelerinden birinde müebbed hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca idam talebiyle de yargılanıyor. 
Karakuş PKK örgütünün Hilvan Yerel Komite Sekreterliğini yapmış... 


Karakuş'a göre Türkiye'nin önemi daima yabancı çıkar çevreleri- nin iştahını kabartmış... 1920 lerden bu yana da Sovyetler Birliği desteğindeki komünist düşünce ve örgütler Türkiye için ciddi tehlikeler doğurmuş. Hele 1974 affı ile birlikte cezaevlerinden çıkan Marksist kadro yeniden toparlanarak yıkıcı faaliyetlerine hızla devam etmiş... 


Karakuş 1976 yılında Ankara Abidinpaşa Lisesinde iken yıkıcı ve bölücü örgütlerle teması olduğunu bildirdi ve «Hem okuduğum Lise hem de oturduğum semt anarşi ve terörün yuvası idi» dedi. PKK örgütü hakkında birçok açıklamalarda bulunan Hasan Hüseyin Karakuş aşiret kav galarının ideolojik çekişme içine nasıl sokulduğunu şöyle anlattı: 


Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aşiretçi yapısı kan davaları, ekonomik ve kültürel gerilik gibi özelliklerini bariz örnekleriyle Hilvan'da görmek mümkündür. Ayrıca Hilvan Urfa ilçeleri arasında en yoksul olanıdır. Süleymanlar ve Paydaş'lar ilçenin en etkin iki aşiretidir. İlçe halkı geçimini ya zengin toprak sahiplerinin topraklarmdan, ya da Çukurova'ya giderek pamuk çapalama ve toplamadan sağlarlar. 


Süleymanlar ile Paydaşlar arasında ötedenberi süregelen kan davaları, anlaşmazlıklar ve ilçede etkin olma mücadelesi vardır. PKK ör gütü Hilvan'da hakimiyet kurmadan önce Süleymanlar, Paydaşlar da dahil kendilerine karşı olan çevreleri etkisizleştirerek ilçede söz sahibi olmuşlardı. Hilvan'da bir yandan aşiret çatışmaları ve kan davaları, diger yandan iktidarların haikın dertleriyle ilgilenmemeleri hoşnutsuzluk yaratmıştı. İşte PKK bu ortam 'içinde Hilvan'a el attı ve orayı kendi kalesi haline getirdi. 


Bölge halkı komünist ve bölücü, düşünce ve akımları tasvip etme diği halde zaman zaman aşiretçi çıkarlar sebebiyle PKK'yı destekler görünmeye çalıştı. Bu arada örgüt de güçlü aşiretlere karşı güçsüzleri 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destekleyerek onları kendi saflarına çekme amacını güttü. PKK bu tür çelişkilerden yararlanmayı bilen bir örgüttür. Hatta zaman zaman aşiret kavgalarını dahi körükledi. Faaliyet yürüttüğü bölgelerde güçlü olan aşiretlere karşı güçsüz aşiretleri destekliyerek onları kendi ideolojileri doğrultusunda kullandı. Hilvan'da Paydaş'ları, Siverek'te Kırvarlar'ı yanına almayı başarmışsa bunun sebebi biraz önce izah etmeğe çalıştığım hususlardır.» 


Yıldırım Melkit PKK örgütünün Tunceli sorumluluğunu ve kısa bir süre de Merkez Komitesi Üyeliğini yapmış. Halen idam talebiyle yargılanıyor. 


Melkit'in de Marksizm'le tanışması Lise çağlarında olmuş, Bakın bu konuda Melkit ne diyor. 


«— 12 Eylül öncesi Türkiye genelinde olduğu gibi Tunceli'de de okullarda verilen eğitim, gençliği geleceğe hazırlamaktan çok uzaktı. 
Derslerin tümü ezberciliğe dayanmaktaydı. En önemlisi derslerden önce öğrencilere Marksist felsefe öğretilmekteydi. Liseden mezun olan öğrenci harita üzerinde Türkiye'nin bir akarsuyunu bile gösteremiyordu. 
Kısacası Tunceli Lisesi o zamanlar bir eğitim kurumu değil, Marksist felsefeye hizmet eden, komünist ve bölücü örgütlere militan yetiştiren bir enstitü haline gelmişti. 


Diğer orta dereceli okullar, hatta ilk okullar bile Tunceli Lisesin- den farksızdı. 


Öğretmenlerin büyük bir kısmı çocuklara alfabeden önce, bağlı olduğu örgütün sloganlarını öğretmekteydi. Bir toplumun kalkınması için mutlaka kavranılması gereken dersler, burjuva kültürü, burjuvaya hizmet eder gibi gülünç iddialarla öğrencilere verilmekteydi. Bu anlayışa karşı çıkan ve sayıları çok az olan öğretmenler de faşist olarak niteler dirilir ve dövülerek uzaklaştırılırdı. 


Bana göre Tunceli gençliğinin önemli bir kesiminin anarşiye bulaşmış olması, eğitimdeki bozukluğun yanısıra bölgede sosyal faaliyetlerin bulunmamasından ileri gelmektedir. Çalışmak için is sahaları yoktur. 
Gençlerin büyük bir kısmı yoksul aile çocuğudur. Ve gençlik vaktini kahve köşelerinde geçirmiştir. 
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Okuryazar olan ve günlük yaşantılarında herhangi bir uğraşı bulunmayan bu insanları, kendi kirli emellerine alet etmek yasadışı örgütler için hiç de zor olmasa gerek. Bu durumdaki gençlik çekici ve parlak üç-beş lafa kolaylıkla inanır. Ayrıca başkalarının kendilerine değer verdiklerini de görünce mutlu olurlar. İlkönceleri meşguliyet olsun diye gidip geldikleri derneklerde aldıkları tek yanlı çarpık eğitim sonucu krsa bir süre sonra eli silahlı, gözü dönmüş birer militan olarak çıkarlar. 
Ayrıca böyle kişiler örgütlere duygusal olarak bağlandıkları için liderler onların her şeyidir. Bu kişiler için de ölmeye, öldürmeye hazır bir robot durumuna gelirler.» 


Metris ve Diyarbakır'daki tutuklu ve hükümlülerin elyazıları ve mahkemedeki ifadelerden derlediğimiz bu ibret vesikalarına şimdilik bir nokta koyalım. ...Ve özellikle yurt dışından yönetilip yönlendirilen işkence, kötü muamele, cezaevlerinin durumu gibi iddiaların gerçek yü. 
zünü ortaya koyalım. Ancak daha önce yurt dışında Türkiye aleyhindeki yoğun propagandayı yürüten kuruluşlara ve bunların arkasındaki devletlere bir göz atalım. 


12 Eylül öncesi yurt içinde beş ayrı odak etrafında kümelenen ve 
sayıları elliyi bulan bu yıkıcı, bölücü ve komünist örgütlerin bugün yurt dışındaki sayıları 250'den fazladır. Şöyle ki; 

TKP (Türkiye Komünist Partisi) ve TKP doğrultusunda faaliyet gösteren örgütlerin sayısı Federal Almanya'da 114, Ingiltere'de 21, Belçika'da 13, Hollanda'da 9, İsveç'te 4 ve Danimarka'da 1 olmak üzere toplam 162 dir. 


TKP/M-L (Türkiye Komünist Partisi Marksist-Leninist) paralelinde 
Federal Almanya'da 43, Avusturya'da 5, Fransa'da 3 ve Ingiltere'de 2 
olmak üzere 53 örgüt yoğun bir faaliyet içindedir. 

THKP-C (Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi) paralelinde olmak 
Üzere Fzdcral Almanya'da 16, Fransa'da 3, İsviçre'de 1 olmak üzere 20 
örgüt vardır. 

THKO (Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu) 'nun devamı durumunda olan 


ve Türkiye Devrimci Komünist Partisi ile başka Isimler altında faaliyet gösteren örgütler ise Federal Almanya'da 10, Hollanda'da 1 olmak 


üzere 11 dir. 
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Sonradan Türkiye Işçi Köylü Partisi adıyla legal hale gelen Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi'nin Federal Almanya'da 14, isveç'te 3 
Hollanda ve Avusturya'da iki, Fransa, Belçika, Danimarka ve İsveç'te birer olmak üzere toplam 23 örgüt dernek, federasyon, konfederasyon gibi adlarla faaliyette bulunmaktadır. 


Bunlara ilaveten Batı Avrupa ülkelerinde Anayasa Mahkemesince kapatılan Türkiye Emekçi Partisi ve yandaşlarının 9, Türkiye Birlik Partisi yandaşlarının 3, Türkiye Işçi Partisi yandaşlarının da iki derneği mevcuttur. 


Bu ülkelerde Türkler arasında yürütülen komünist faaliyetlerin ağırlığını Türkiye Komünist Partisi ve yanlısı gruplar çekmektedir. TKP'den sonra TKP/M-L, THKP-C ve DEV-YOL yurt dışında etkin örgütlerdir. 


Ayrıca 80 üye derneği ile Federal Almanya İşçi Dernekleri Federasyonu (FİDEF) Türkiye Komünist Partisi paralelinde, 30 üye derneği ile Almanya Türkiye'li İşçiler Federasyonu TKP/M-L paralelinde, 16 üye derneği ile Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DIDF) Türkiye Devrimci Komünist Partisi paralelinde faaliyet gösteren kuruluşlardır. 
Bunların yanısıra Avrupa Türkiye Halk Birlikleri Federasyonu. (ATHBF) Türkiye İşçi Köylü Partisi, Avrupa Türkiye Sosyalistler Birliği (ATSB) ve Avrupa Türkiyeli Emekçiler Birliği (ATEB) Anayasa Mahkemesince kapatılan Türkiye Emekçi Partisi paralelinde faaliyet gösterdikleri açıkça belirtilmiştir. Avrupa Türkiye'li Yurtseverler Birliği Federasyonu'nun (ATYBF) Türkiye Birlik Partisi'nin, Demokrasi için Birlik-Avrupa Komitesi (DİB-AK) ın da TİP'in yandaşı oldukları bilinmektedir. 


Bunların yanısıra faaliyet gösteren komünist ve bölücü örgütler şunlardır: 


Kürdistan işçi Dernekleri Federasyonu (KOMKAR), Devrimci Demokretik İşçi Dernekleri (KKDK), Devrimci Demokratik Kültür Dernekleri (DDKD) Dayanışma Komitesi, Kürdistan İşçi Partisi (PKK) Avrupa Temsilciliği, Hollanda Kürt İşçileri Birliği, Norveç Kürt İşçileri Derneği, Federal Almanya Kürt Halkevi ve Danimarka Türk işçileri Birliği, 


Işte saymakla bitiremediğimiz bu yıkıcı, bölücü ve komünist örgütler biraz önce saydığımız kuruluşlarla işbirliği yaparak gözaltına alınan 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ve cezaevlerinde tutuklu bulunan veya hükümlü olan yandaşlarına kötü muamele yapıldığını, işkence edildiğini iddia ederek çeşitli provakasyonlara giriştiler. Neticeleri hepimiz biliyoruz. Demokratik ve Uluslararası adları altında Türkiye'ye birçok kuruluşun temsilcileri geldi. Gerçeği gözleri ile görüp yaşadılar. Bazıları iddiaların ne kadar geçersiz olduğunu anladı, bazıları ise ön fikirli ve kesin hükümlü olarak geldiklerinden gene bildiklerini okudular. 


Şimdi; cezaevlerindeki. kötü muamele ve işkence iddiaları ile açlık grevlerinin içyüzünü hep beraber biz de görüp, tutukluların kendilerinden dinleyeceğiz. R 


ilkönce yıkıcı, bölücü ve komünist örgüt mensuplarının tutuklu bulunduğu Elazığ Askeri Ceza ve Tutukevini gezelim. 


VİDEO'DAN GÖRÜNTÜLER 


Askeri Cezaevlerindeki yaşantı böyle devam edip gidiyor... 
Şimdi de Metris'teki tutuklu ve hükümlülere kulak verelim. 


Metris"te ilk karşılaştığımız tutuklular kadınlar oldu. Havalandırmada volta atıyorlardı. Bizi görünce merak edip pencerenin kenarına geldiler. Kendilerine geçmiş olsun diyerek sohbete basladık. 


Nedense sorularımızı sadece Nazlı Yirik cevaplandırdı. Diğerleri ise onu tasdik ederek başlarını sallamakla yetindiler. «Biz Devrimciyiz.» 
diye başladı. Nazlı Yirik Kendi ideolojisi paralelinde birçok suçlama” larda bulundu. 


«— 6 ay önce neredeydiniz? Burada birçok açlık grevleri oldu. 
Bize baskılar yapıldı. Ailelerimizle görüşemedik. O zaman neredeydiniz?» 


Eşi Ibrahim Yirik ile birlikte MLSPB adlı örgüte üye olmak ve eylemlerine katılmaktan idam talebiyle yargılanan Nazlı Yirik kısa bir süre 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sonra ideolojik suçlamalarından arzu ettiği neticeyi alamamış olacak ki birden bire sertleşiverdi. «Erkeklerle görüştünüz mü?» dedi. «Hayır» cevabını alınca da «Biz devrimciyiz. Bağımsız hareket edemeyiz» şeklinde konuştu. Yirik diğer kadın tutukluları da etkisi altına alarak «Hadi burdan gidelim.» dedi ve hepsini pencereden uzaklaştırdı. 


Nazlı Yirik'in kendi ideolojisi doğrultusunda sürdürdüğü bütün suçlamaların cevabını Marksist-Leninist bir örgüte üye olmak, bu örgütün eylemlerine katılmaktan idam talebiyle yargılanan Mehmet Altıntaş'a bırakalım. Mehmet Altıntaş'ın TKP-ML TIKKO örgütü üyesi olduğunu, bugün ise gerçeği görüp geçmişin pisliklerinden arındığını hemen ilave edelim. Bakın Mehmet Altıntaş Nazlı Yirik'in bahsettiği açlık grevlerinin içyüzünü ve amacını nasıl anlatıyor. Kelimesi kelimesine hepsini dinleyelim... 


«— Türkiye Curnhuriyeti Devletini yıkma mücadelemizden yenik olarak çıkmış olmakla birlikte, bu amacımızı değişik yöntemlerle de olsa cezaevlerinde devam ettirdik. Esas olarak yurt dışında ve ülkemizde sansasyon yapılan açlık grevlerimizin öz amacı 12 Eylül ile birlikte işbaşına gelen Milli Güvenlik Konseyi ile askeri yönetimin ve devletin 


temsilcisi durumunda bulunan cezaevi idarecilerinin biz tutuklular başta olmak üzere genelde baskılı ve 'işkenceli bir politika izleyip hepimizi yoketmeyi amaçladığı görüntüsünü vermek, bu durumu yurtiçindeki, yurtdışındaki yandaşlarımız vasıtasıyla Türkiye ve dünya kamuoyuna lanse etmekti. Bu amacımız doğrultusunda propaganda aracı olarak kullandığımız 17-18-28 günlük (büyükler) ile 1-3 günlük (küçükler) protesto niteliğinde açlık grevleri yaptık. Bu açlık grevlerinin 19 günlük olanı hariç (o tarihte cezaevinde değildim) hepsine katıldım. Bütün açlık grevlerimizdeki amacımız farksızdı. Bu grevleri Türkiye ya Avrupa gündeminde iken ya da İnsan Hakları Komisyonu Temsilcilerinin burada bulunduğu zaman yapıyorduk. 


Açlık grevlerimiz içinde en büyüğü ve en önemlisi 28 günlük olanı idi. Bu grevi, eskiden aynı düşünceyi paylaşıp beraber hareket ettiğim arkadaşlarıma herhangi bir iftira atmak ya da yalan söylemek amacıyla değil, olayları abartmadan ve kişi yada kurumların baskısı altında kalmaksızın madalyonun arka yüzünü göstermek için anlatacğım. 
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12 Eylül 1980 tarihine kadar ülkemizde tırmanan anarşi, terör ve 
yasadışı örgütlerin gelişimi, 12 Eylül ile birlikte çöküşü ve kısa bir süre içinde lider kadroları da dahil büyük bir kesimin yakalanmış olmasıyla ceza ve tutukevleri dolup taşmağa başladı. 

Eski saltanatları yıkılan örgüt şefleri bu sefer tutukevlerinde saltanat sürdürmek için daha keskin görünme yolunu seçtiler. Yakalanıp toplu davalarda örgütün liderleri ve merkez komitesi üyeleri olarak yargılanan bu şahısların hemen hemen hepsi emniyet ifadelerinde pişmantıklarını dile getirmiş verdikleri en az 50 sayfalık ifadelerle örgütün büyük kesiminin yakalanmasını sağlamışlardı. Ancak bu kişiler durumlarını gizleyip hasır altı etmek ve yine etraflarında yüzlerce kişiyi toplayabilmek için mahkemelerde ve cezaevlerinde daha aktif görünmeye başladılar. Kısmen de başarı sağladılar. 

15 Mart 1982 tarihinde başlayan Dev-Sol davasının akabinde tutukevinde yöneticilerle olan ilişkilerimizi tek yanlı olarak bozmaya başladık. İlk anda mahkemelere gidiş-gelişimizde kilodumuzun içersinde taşıdığımız çeşitli dökümanları, diğer cezaevlerinden gelen arkadaşlarımıza ulaştırıyor, onların da bize getirdiklerini alarak koğuşlarımıza dönüyorduk. 


Daha önceden yapılan aramalarda bazı arkadaşlarımız kilodu içindeki dökümanı yakalatmış. Buna mukabil eskiden de var olan ancak yetersiz kalan aramalar yetkililerce daha sıkı ve pantolon indirmek suretiyle yapılmaya başlandı. Biz bu aramaları bahane edip mahkemelere çıkmama kararı aldık. Somut olarak haberleşmemizin engellenmesi işimize gelmedi. Bir süre fiili olarak mahkemelerin işleyişini engellemeyi az da olsa başardık. 


Neticede yetkililerin aldığı karar sonucu aralarında benim de olduğum 31 kişi (Bu kişiler kendi örgütlerine nüfüz edebilenlerdi) hiçbir baskı görmeksizin 8 Nisan 1982 tarihinde koğuşlarımızdan alınarak 8-1 ve B-2 koğuşlarına götürüldük. Biz bu koğuşlara tecrit adını verdik. 
Benim olduğum B-2 koğuşunda Dursun Karataş, Hüseyin Solgun, ibrahim Yirik, Muzaffer Başer, Sadık Öge, Yusuf Ziya Sülekoğlu, İsmail Çalıkıran, Abdürrahim Bingöl, Erdoğan Tatlav, Hasan Yavuzkara, Samim Erdoğan, Hakkı Ortaköy, İbrahim Ünal, S dık Varel ve M. Fatih Öktülmüş. 
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Bu koğuşlarda mahkemenin dışında diğer tutuklularla haberleşme imkânımız yoktu. Alınan karar sonucu, her mahkemeye sırf haberleşme açısından havalandırmaya bakan koğuşlardan bir veya iki kişi çıkacaktı. 
Böylece bizle haberleşme sağlanacaktı. Bunlar 72'si erkek 6'sı kadın tutuklu. Koğuşlar arasındaki haberleşme ise ya mors alfabesi ile ya da parmakla yapılacak harflerle olacaktı. 


Koğuşa yerleştikten sonra koğuş işleyişini konu olan bir toplantı yaptık. «Komün» diye adlandırdığımız bu toplantıda her kişiye gelen paranın bir kişide toplanmasına karar verildi. Harcamalar ortak yapılacaktı. Bu görev bana verildi. Bu arada Dursun Karataş tek tek örgüt temsilcileriyle konuşup hemen açlık grevine başlamamızı önerdi. Ancek örgüt temsilcileri bu teklifi reddettiler. Aynı zamanda cezaevindeki 
500 civarındaki tutuklu adına konuşan (Diğer örgüt temsilcileri değişen 
sayılardaki kişileri temsil ediyordu) Dursun Karataş bu teklifinden vaz- 


geçmedi.» 


TKP-ML TIKKO örgütü üyesi Mehmet Altıntaş cezaevlerindeki aç lık grevlerinin tali ve esas olmak üzere iki amaç taşıdığını bildirdi. Tali amaçların cezaevi talimatlarına uymamak ve tutukluların keyfince hareket edilmesini sağlamak olduğunu ilave eden Altıntaş esas amacı şöyle noktaladı. 


«— Esas gayemiz başta devlet olmak üzere yöneticileri ve temsilcileri durumundaki tutukevi yöneticilerini yıpratmaya yönelik idi. Tamamiyle yalan, iftira ve işkence safsataları ile oluşuyordu. Kaldıki yönetim işkence olaylarını tasvip etmeyip, böylebir olay vuku bulduğunda sorumluları hakkında bağımsız mahkemelerde dava açıyordu. Bunu bütün gazetelerde okuyorduk.» 


Mehmet Altıntaş Metris Özel Askeri Cezaevinde bir yıl önce açlık grevi kararı alındığını bildirdi ve sonraki gelişmeleri şöyle anlattı: 

«— Açlık grevi kararı alındıktan sonra diğer koğuşlardaki arkadaşlarımıza haber gönderdik ve herkesin hazır olmasını istedik. Bu arada koğuşlara bol miktarda şekerli maddeleri stok etmeleri bildirildi. Bu sırada kantin alışverişine ben baktığımdan 6 kilo helva ile 10 kilo reçel aldım. Yan koğuşumuz da 6 kilo helva 15 kilo reçel alıp stokladı. Aslında daha fazla alacaktık. Ancak bütün koğuşlar aynı şeyleri alınca 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kantinde mal kalmadı. Kaldıki açlık grevine bir hafta sonra başlamamızın yegane sebebi şekerli maddelerin koğuşlarda stoklanmasına imkan vermek idi. 


Nihayet 18 Mayıs 1982 günü mahkemeye giden Abdürrahim Bingöl vasıtası ile benim olan saatin içersinde aynı günün akşamı açlık grevine başlanacağı talimatı diğer tutuklulara ulaştırıldı. ...Ve saat 21.00'de sabahtan itibaren karavana, ekmek alınmayacağı idareye duyuruldu. 
Alınan karar gereği açlık grevi başladıktan sonra istenilen şekilde arama yaptırılacak, mahkemelere çıkılacak ve her mahkemeye çıkan şahıs tutukevinde gerçekle alakası olmayan, tamamiyle kamuoyunu yanıltmak için uydurduğumuz hayali dayak, baskı ve işkence iddialarını ortaya atacaktı. Ayrıca eskiden de yaptığımız gibi avukat ve aile görüşmele rine çıkmayacaktık. 


Öyle bir hal aldı ki idare ak dese, biz kara diyor, tamamiyle sağduyu ve hoşgörüden uzaklaşmış bir takım gerçekleşmesi mümkün olamayacak ütopyalarımız peşinden koşuyorduk. 

Biz hernekadar lafta sömürüsüz bir düzen, eşitlik istiyorsak da sonuçta halk için çalıştığımızı söylememize rağmen halka acı çektirip zulüm etmekten öteye gidemedik. Bunun en güzel cevabı da Anayasa oylamasıdır. 


Başta ailelerimiz olmak üzere kamuoyunu açlık grevlerinde hiçbirşey yemediğimizi söyleyip aldattık. İşin perde arkası ise söyledikleri” mizin tam tersiydi. 


Açlık grevine başladığımız günden itibaren sabah-öğle ve akşam olmak üzere günde üç defa kişi başına 1.5 su bardağı normalin. üstünde şekerli su içiyorduk. Keza bunun yanında daha önceden almış olduğumuz vitamin haplarını da kullanıyorduk. Bunların yararı kuşkusuz çok büyüktü. 


Açlık grevinin 5. günü yetkililerce yapılan bir aramada stoklarımizin bir kısmı alındı, geri kalanla ise aynı düzende devam etmeğe başladık. 


Cezaevine girdiğimden kısa bir süre sonra dünyaya gelen çocuğu” mu 1.5 yaşını geçmesine rağmen görememiştim. Ailemin İstanbul'da 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olmayışından daha önce iki defa ziyaretime geldiklerinde kendimizin yaratmış elduğu meseleler yüzünden ve isteğimle ziyarete çıkmadım. 
Üçüncü gelişleri ise açlık grevinin 11. gününe rastladı. Bu bende bardağı taşıran son damla oldu. Bir zamanlar terör örgütlerinin aktif bir üyesi olarak milletimize çektirdiklerimi şimdi de aileme çektiriyordum. 
Vicdan azabı son haddini bulmuştu. Dolayısiyle ziyarete çıkma ve açlık grevini birakma kararı aldım. Durumu da koğuştaki diğer arkadaşlara bildirdim. 


Aynı günün akşamı durumu ilgililere bildirdim. Bu arada bir kilo süt ve 1.5 kilo bisküvi aldım. Bunların az bir kısmını ben yedim geri kalanını ise sözde açlık grevi yapan arkadaşlara dağıttım. Akabinde sabahtan başlamak üzere karavanayı koğuşa aldım. Ve bu karavanadan da açlık grevindeki arkadaşlarım yeterince faydalandı. 


Açlık grevini bıraktığımın üçüncü günü, toplum psikolojisinin etkisiyle tekrar yemek yememeğe başladım. Ancak akşama kadar süren tartışma ve konuşmamızın neticesinde tekrar karavanayı içeri alıp yer memin doğru olabileceği kanısına vardık. Bu kararın 'birinci sebebi stoklarımızın bitmiş oluşudur, Benim de yememem durumunda açlık grevi daha uzun müddet süreceği için karavana koğuşa girmeyecek, dolayısiyle bazı yiyecekleri almamız imkânsızlaşacaktı. 


Ben her gün devamlı olarak karavanaları içeri alıyordum. 16 kişi için hazırlanan bu karavanalardan benim yiyebileceğimden. çok fazla, 4-5 kişilik yemek ayırıyordum. Bunun az miktarını ben yiyor geri kalanini ise ısıttığımız su ile karıştırıp arkadaşlara dağıtıyordum. Ben bunları yaparken de Dev-Sol'dan Hüseyin Solgun, MLSPB'den İbrahim Yirik yemeklerin azlığı veya çokluğu ile yanımızdaki B-1 koğuşuna vere ceğimiz miktarı organize ediyordu. Yemeklerin fazla alındığının anlaşılmaması için de karavanaya su katıyorduk. 


Açlık grevimizin 20. gününde koğuşta toplantı yaptık. Herkezin ayakta oluşu ve özel hastalığının etkisiyle İbrahim Yirik'in birkaç kere bayılması dışında kimsede birşey yoktu. İdarenin bu durumdan şüphelenmemesi için takviye olarak günde üç defa alınan şekerli suyun sabah ve akşam olmak üzere ikiye indirilmesine karar verdik. 
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Yanılmıyorsam açlık grevinin 23 yada 24. günü benim koğuşumdan ilk olarak İsmail Hakkı Ortaköy, yandaki B-1 koğuşundan ise Hasan Şensoy, Yusuf Köse, Hakan Karakuş, Sedat Kesim, İbrahim Yakut Davutpaşa tutukevine nakledildiler. Biriki gün sonra da Dursun Karataş, Hüseyin Solgun, İbrahim Yirik, Yusuf Ziya Sülekoğlu, İbrahim Ünal, Abdürrahim Bingöl ve Yusuf Yavuzkara Sultanahmet cezaevine gönderildiler. Bunların gidişinden 2-3 gün sonra da açlık grevi son buldu. 
Bizler de geldiğimiz koğuşlara geri götürüldük. 


Koğuşa geri dönüşümüzde. Çayan sempatizanları adlı örgütten olan Erdoğan Tatlav arkadaşımızın notları fazla idi. Ağızda veya saat içinde taşıma imkânı yoktu, Bu notları Kelebek romanındaki gibi tüp şeklinde makatına yerleştirdi ve gideceği koğuşa götürdü. 


Metris Özel Askeri Cezaevinde de diğer cezaevlerinde olduğu gibi tutuklular arasında yoğun bir ideolojik mücadele var. 


Geçmişteki komünist faaliyetlerin ve silahlı eylemlerin ülke çapında meydana getirdiği zararlara dikkati çeken bazı tutuklular bundan böyle gerçekleri gördüklerini belirterek Marksist örgütlere karşı büyük bir kampanya başlatmışlar. 


«Biz geçmişteki pisliklerden arındık. Bundan sonra vatanımız için gerekirse canımızı bile vermekten çekinmeyeceğiz.» Şeklinde konuşan bu tutukluların hemen hemen hepsi komünist örgütlere üye olmak ve eylemlerine katılmaktan idam talebiyle yargılanıyorlar. 


Cezaevinde en büyük grubu ise kendilerine devrimci adını veren ve geçmişteki yıkıcı ve bölücü faaliyetleri ile övünen tutuklular oluşturuyor. ...Ve bu tutuklular kalorifer borularından tuvalet kağıtlarına kadar her türlü imkânı kendi ideolojik amaçları için kullanarak örgüt sel faaliyetlere devam etmeye çalışıyorlar. 


Üçüncü grupta ise geçmişteki Marksłst faaliyetlerinden arındıklarını bildiren ve «Pişmanız» diyen «Bağımsızlar» bulunuyor. Bu grup” taki tutuklular cezaevindeki tüm sosyal faaliyetlere iştirak etmeğe çalışiyor ve yargılandıkları suçlar hakkında «Geri dönmek istemiyoruz.» 
diyerek konuşmak istemiyorlar. 
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Cezaevinde komünist faaliyetlere karşı mücadele verenlerin başını, C-22 koğuşunda kalan ve kendilerine «Gerçekçiler» denilen kişiler çekiyor. Şemsi Özkan, Orhan Özay, Ismail Salgın, Vecdi Tapşın, Mehmet Altıntaş, önder Arda, Şahin Malkoç, Mustafa Taral, Erdinç Yeşilbağ, Adil Özbek, Mustafa Sefer, Hüseyin Kumaş, Metin Budek vs... 


Koğuşlarını, Türk bayrakları ve Atatürk resimleri ile donatan bu tutuklular birçok kişinin de kendi saflarına katılacaklarını ancak bazı şeylerden korktukları için istemelerine rağmen mensup oldukları örgütten, yani geçmişteki pisliklerden arınamadıklarını bildiriyorlar. 


Metris Özel Askeri Cezaevinde sosyal faaliyetlerden en çok istifade edenler Bağımsızlar. Bu kişiler komünizme karşı mücadele veren Gerçek'çiler'le aynı fikirde olduklarını, söylüyor ve «Eğer sıfırdan baş lama imkânı olsaydı, değil bu örgütlere girmek yanlarına bile yanaşmazdık.» diyorlar. 


Metris'teki tutukluların büyük bir kısmı kendi aralarında örgütsel faaliyetlere devam etmeye çalışıyorlar... ... Ve bu tutuklular Metris'i de 
12 Eylül öncesi sivil cezaevlerinde olduğu gibi, bir «İdeolojik Eğitim 
Merkezi» yapmak istiyorlar. Ancak cezaevi idaresi geçmişin pisliklerinden kurtulamayan bu tutukluların faaliyetlerine imkân vermiyor. Belirsiz zamanlarda ve sık sık yapılan aramalar tutukluların ideolojik çalışmalarda arzu ettikleri sonucu engelliyor. Aramalar sırasında ele geçiriler belgeler de cezaevi yönetiminin insancıl, ancak aman vermeyen. tutumunu açıkça ortaya koyuyor. 


Cezaevi idaresinin yaptığı açıklama ve ele geçirilen belgelere göre tutuklular haberleşmeler sırasında şifre kullanıyorlar. Bu şifreler ya Ingilizce veya başka bir yabancı lisandan alınmış kelimeler ya da rakkamlar. Bu rakkamlar kümesi kelimeleri ihtiva ediyor... 


Kalorifer boruları da tutukluların haberleşmede kullanmaya çalıştıkları diğer bir araç. Tutuklular filmlerde görüldüğü gibi mors altabesi veya diğer şifreler yardımıyla kalorifer borularına vurarak kaberleşmeye çalışıyorlar. Ancak cezaevi yönetimi, tutuklular arasındaki ideolojik çalışmaları önlemek için bütün tedbirleri almış durumda. Her türlü çalışmayı anında haber alarak önlüyor. 
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İdarenin, cezaevindeki ideolojik çalışmayı ve haberleşmeyi önle mek için aldığı tedbirleri sakıncalı olduğu için açıklamayacağız. Ancak biz cezaevine girmeden bir süre önce idare tarafından meydana çıkarılan ve tutukluların haberleşmede başvurduğu yollardan biri olan bir clayı kişilerin isimlerini vermeden anlatacağız. 


? 

Metris aleyhine özellikle yurt dışında kampanya başlatmak isteyen ve bunun için de içerden dışarıya haber iletmeyi ön plânda tutan tutuklulardan biri, tuvalet kağıtlarına yazdığı talimatları paltosunun astarını sökerek güzelce yerleştirmiş. Sonra da astarı dikmiş ve temizlettirmek amacıyla paltosunun ailesine verilmesi için cezaevi idaresine başvurmuş. Ancak tutuklunun hareketlerini takib eden cezaevi görevlisi paltoyu aldıktan sonra astarının bir kısmını sökmüş ve yazılı kağıtları bulmuş. Tutuklu, foyasının meydana çıktığını anlayınca görevlinin üzerine atılıp yazılı kağıtları almak İstemiş, Fakat emeline nail olamamış. ...Ve yazılı kağıtlar incelenmesi için Sıkıyönetim Komutanlığına gönderil-MİŞ. 


SIGARA IÇINDEKİ TALİMAT 


Tutukluların örgütsel faaliyet ve haberleşmelerde en çok itibar ettikleri yollardan biri de sigara. Üzerine haber veya talimat yazılan kağıt, bir sigaranın içine girebilecek gibi kıvrılıyor. Daha sonra sigara içindeki tütün çıkarılıyor. Talimat veya haber yazılı olan kağıt sigara içine sokuluyor. Ve geri kalan kısım tekrar tütün ile dolduruluyor. 


Biz açıklamalarla ilgili bölümü burada noktalıyoruz. Ancak gerçekleri görerek, önümüzdeki yıllarda arkadaşları tarafından öldürülmeyi bile göze alarak, bugün bir yandan Marksist eylemlerinden ötürü yargılanırken diğer yandan da tutuklu bulundukları cezaevlerinde ko münizme ve terör örgütlerine karşı mücadele eden kişilerin devletten ne beklediklerine kulak verelim. 
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MLSPB'nin geçmişteki beyni Şemsi ÖZKAN ile arkadaşlarının bu konudaki görüşleri şöyle: 


«— Bizler günahlarımızla ve sevaplarımızla bu ülkenin gençleriyiz. Çok önemli yanlışlıklardan geri dönebilmenin mücadelesini veriyor ve durumumuzu açıkça savunuyoruz. Bugüne, kadar Metris cezaevi ve bazı askeri cezaevi yöneticilerinin dışında toplumda bir ilgi görmedik. 
Cezaevlerinde gayet rahat yaşayan kişiler seslerini ta Avrupa'ya kadar duyurdukları halde ve basın da bu olayı izlediği halde biz bu imkândan yoksun kaldık. Bir şeyin unutulmamasını istiyoruz. Bizim bugünkü temel problemimiz pişmanlık duymanın ötesinde devletin yanında yer alabilme meselesidir. Bugün devletin yanında yer alan her toplumsal kurumun desteğini istemek de hakkımızdır, yeniden 12 Eylül ortamına dönülmemesi çabasında elbette bizim de bir yerimiz olacaktır. insanların yeniden kazanılma çabasının yoğunlaştığı bu dönemde bizim yalnız bırakılmamız pek doğru clmasa gerek. 


Geriye dönüş kapıları açılmalıdır, Mesela; Kısa dönemde örgütleri deşifre edecek, uzun dönemde ise örgütlere güven mekanizmasının önemli ölçüde zedeleyecek olan bizle ilgili kanunun bir an önce çıkmasını isliyoruz. Bu kanun bize güven ve geri dönebilme imkânı verecektir. ... Ve bizim gibi birçok kişi, birçok tutuklu bu kanunu bekliyor. 


Cezaevlerindeki “üvenlik ortamı (Ki bazılarında yok) devamlılık sağlanmalı ve arttırılmalıdır. Bizlerle ilgili değerlendiri.melerde iss devletten yana tavır almanın daha özendirici yanları olmalı ve devlet bu insanların yanında olduğunu açıkça belirtmelidir. Birçok insan dışardaki örgütlerin hala kuvvetli olduğunu sanıyor. Yakalanan liderlerin ifadeleri açıklanmalı ortaya çıkan pislikler anlatılmalıdır. 


Cezaevlerinde siyasi mahkümlara yaklaşım merkezi biçimde olmalı, esneklik ve ikna edicilik ağır basmalıdır.» 


Tutuklulardan Orhan Özay daha önce açıklanan görüşlerin yanısıra Marksist-Leninist ideolojinin bundan sonra fikirsel olarak dahi yaygınlaşmasına izin verilmemesini istiyor ve şöyle diyor: 
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«— Yüzyıllardır yokedilemeyen Türk toplumu sonuçta içten bir düşmanlıkla yokedilmek istenmiştir. Ancak bir Türk kalana kadar komünizmin gölgesine dahi izin verilmeyecektir. Gerekirse Marksist-Leninist ideolojinin ne olduğu ve bütün çirkeflikleri, deı'et tarafından öğretilmelidir. Kendi öz kültürümüz ve fikirlerimiz toplumun her ferdine iletilmesi ve bunu yaparken de Atatürkçülüğün ne olduğunun tam manasıyla açıklanması şarttır. ...Ve bundan sonra meydana gelebilme ihtimali olan herhangi bir terör olayı ani ve etkili bir şekilde bastırılmalı, ibret malzemeleri halka gösterilmelidir.» 
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Türkiye'de Terör Olaylarının Arkasında 
Yatan Gerçekler 


Sosyo - Psikolojik Araştırma ve Değerlendirme 


Prof. Dr. AYHAN SONGAR 


Geçtiğimiz yirmi yıl içinde Türkiyede giderek şiddetini arttıran, Devlete karşı tecâvüz mahiyetini alan terör hareketleri, milli varlığımızı, belki "de başka hiçbir milletin tarihinde emsâli görülmeyecek derecede bir tehlike ve tehditle karşı karşıya bırakmıştı. 


Çalışkan ve sadık Türk işçisi, tahsilini tamamlamaktan başka derdi olmayan Türk öğrencisi, Devletine saygılı, ailesine bağlı, ahlâki ölçülere riayetkâr Türk vatandaşı birdenbire kendini müesses nizama ve Devlete karşı organize ve sistemli bir hareketin içinde bulmuştu. 


Bu harekete aktif clerak katılmayan ve büyük çoğunluğu teşkil eden halk ise bir çeşit «korku hipnozu» içine girmiş, kapısının önünde komşusu katledilirken kapısını kapatıp evinde kalmayı tercih eder olmuştu. 
O günlerin büyük meydanlarında anarşistler kol gezer, mitingler, Devlete karşı haykıran seslerle inlerken birkaç Lise öğrencisinin tehdidiyle dükkânların kapatıldığı, sade vatandaşın belirli günlerde şehri terketmeye çalıştığı günlerin hâtırası daha taptaze yaşamaktadır. 


12 Eylül 1980'e tekaddüm eden iki yıl içinde 5242 ölü ve 14.852 
yaralı olmak üzere 20.000'in üstünde vatandaşımız hayatını kaybetmiş veya sakat kalmıştı. Gazete sütunları kurşunlanmış evlâtlarının cesetleri başında gözyaşı döken baba resimleri ile doluydu. Millet, «sol» ve «sağ» diye iki cepheye ayrılmış ve fiilen iç harp başlamış durumdaydı. Devlet Dairelerine bile anarşist, bölücü derneklerin takvimlerini asmaktan çekinmeyenler vardı. Aslında Devlet adetâ ortada görünmüyor, otorite buhranı her yerde, her teşekkülde kendini hissettiriyordu. 


Devlete başkaldırma o dereceyi bulmuş, isyancılar o mertebe pervâsız hale gelmişti ki, bazı vilâyetlerimize girip çıkanlardan pasaport sorma, birtakım liselerin ismini değiştirerek anarşi liderlerinin isimlerinin konması, İstiklâl Marşına, Devlet varlığına, milli ve tarihi büyüklerimize, Cumhuriyetimizin bânisi Atatürk'e, her türlü Devlet gücüne tecâvüz, hakaret ve saygısızlık artık günlük clağan hadiselerden olmuştu. 


Türk Devletinin ve Milletinin. varlığı böyle bir tehlike, memleket bu derecede kesif bir kargaşa ve kaos içindeyken birdenbire bir silkinişle, her zaman güvendiği, öğündüğü, gözbebeği Silâhlı Kuvvetlerinin vazifeyi devralması ile uçurumun kenarından dönmüş, belki birkaç gün, belki birkaç saat yaklaştığı son'dan kurtulmuştur. 


Böylesine bir kargaşalık ve dağılmanın, Devlete, Millete bu derecede şiddetli tecâvüzün belki de milletlerin tarihinde görülmemiş bir şey olduğuna işâret etmiştik. Bu noktada hemen şunu da belirtelim ki, başka hiçbir toplum, hiçbir millet ve devlet, bu şekildeki bir tecâvüz- den bizde olduğu gibi kurtulamamış, netice mutlaka dağılma, yıkılma olmuştur. Mucizeler devrinde yaşamıyoruz. Ama, 12 Eylül 1980'e kadar olup bitenler ve 12 Eylül harekâtı ve neticeleri cidden bir mucizedir, Türk milletinin 4000 yıllık tarihinde zaman zaman emsâli görülen mucizelerdendir. Milli hasletlerimizin bir hususiyeti ve Allah'ın bu büyük Millete lütfudur. 


Tarihimize göz atarsak, 4000 yıllık Devlet'i ebed-müddet'in zaman zaman dağıldığını, çöktüğünü, göçtüğünü görürüz. Bunu bir «yeniden diriliş», «yeniden canlanma» takibetmiş ve her yıkılışın arkası bir gençleşme olmuştur. 


4000 yıllık tarihimiz, dünyanın ilk medeni milleti ve ilk gerçek 
devleti olma vasıf ve şerefini bize verir. İnsanlık tarihi kültürünü Türklere borçludur. Demiri biz elde ettik, atı biz ehlileştirdik ve musikiyi biz icadettik. Bu suretle kuvvetle hızı ve san'atı birleştirme şerefi Türklere nasib olmuştur. Yeryüzünün ilk devleti Türkler tarafından kurulmuş, Türkler «amme hukukuynu Vvaz'eden ilk insan topluluğu olmuştur. 
Cumhurbaşkanlığı forsunu süsleyen 16 yıldızın temsil ettiği 16 Türk devleti insanlık tarihinin semalarında da birer yıldız gibi parlamaktadır. 
Bunlar, Cumhurbaşkanımızın yüce makamını süsleyen bayraklarda da görüleceği şekilde «Ebedi Türk Devletivnin birer timsalidirler. 
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Şurasr ibretle müşahede edilmelidir ki, ne zaman tarih sahnesinde bir Türk devleti yükselmeye, parlamaya beşlasa daima düşmanlarının husumetini, şimşeklerini, hainane hırslarını üzerine çekmiştir. Tarihe göz atın, hiçbir Türk Devletinin harp sahasında yenilerek tarihten silinmediğini, ebedi Türk devletinin ayni zamanda yenilemez, nâmağlüp Türk devleti de olduğunu görürsünüz. Mertçe bize karşı çıkamıyan düşmanlarımız daima fitne yolunu tercih etmişler, bizi içten çökertmeye, birbirimize düşürmeye çalışmışlar ve bunda da zaman zaman, geçici de olsa, başarıya erişmişlerdir. Tahrik edilen iktidar kavgası, insanların hırslarmnın birbirine karşı düşmanlık haline getirilmesi, propaganda, beyin yıkama metodlarının usta bir şekilde kullanılması, muhtelif dönemlerde tesirini göstermiş, 12 Eylül öncesine benzer günleri yaşamak Türk milletinin kaderinin bir parçası olmuştur. 


Burada, 12 Eylül öncesinin bir sosyal-psikolojik değerlendirme sini yaparken gelecek nesillere olduğu kadar, bugün sorumluluk mevkiini işgal eden kişilere de bir ibret levhası çizmek istiyoruz. Şunu unutnayalım ki, tehlike, hiçbir zaman bitmeyecek, bizi gafil avlamayı, münâsip fırsatı bekliyen ve kollayan iç ve dış düşmanlarımız uyumayacaklardır. 

Pe 

insanlık tarihine bir göz atarsanız, dünyamızın belli peryodlar içinde umumi savaş çalkantıları geçirdiğini, her savaşın sonunda siyasi ve sosyal manzarasının yeniden düzenlendiğini, bir durgunluk dönemini gene yeni bir savaşın takibettiğini görürsünüz. Fertlerin hayatlarındaki tabi'i dalgalanmalar, devir devir gelen ruhi bunalımlar gibi bu savaşlar da toplum üzerinde şok tesiri yapmakta, her karışıklığı bir sürə düzen ve sükün takibetmekte idi. Bunu bir bakıma, zaman zaman hâd hecmeler yapan bir hastalığa da benzetebiliriz. 


Klâsik silâhların yerini topyekün imha vasıtalarının alması, bugün için bir genel savaşı hemen hemen imkânsız hâle getirmiştir. Artık böyle bir «şok dalgası» insanlığı ortadan kaldırma tehlikesini de beraberin- de getirmektedir. Dolayısiyle, zaman zaman hâd hecmeler yapan hastalık yerini kronik, müzmin bir rahatsızlığa terketmiş bulunuyor. İşte bunun adına «soğuk harp» veya «terör» diyoruz, anarşi diyoruz. 
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İnsanlar arasında sürüp giden kavganın kazandığı bu yeni görünüm, eskidenberi kullanageldiğimiz terimlere, tâbirlere de yeni yeni manâlar getirmiştir. Meselâ, orijinal manâsı ile «anarşi», eski Yunanca «hükümetsizlik» anlamına gelen «anarchos» kelimesinden türemiştir. BU der yimın tarihi bakımdan iki ayrı manâsı vardır: 


1 — Devletin otoriteyi temine muvaffak olamadığı kanunsuzluk 
peryodu; 
2 — Belirli bir felsefi ve politik sistem. 


Bilindiği gibi, bir politik sistem olarak «anarşi», 19. yüzyılın mahsülüdür. Esasen, bundan çok eski dönemlerde de, ingiltere'de, 1135- 
1154 seneleri arasında «anarşi» veya «feodal anarşi» adını alan ve Kral 
Stephan'ın devrine rastlıyan bir dönem görmekteyiz. Bu devre de, tesirli bir hükümet bulunmadığı için bu adla &dlandırılmıştı. Bir politik sistem olarak anarşi veya anarşizm, devletin gittikçe daha kuvvetli ve merkezi bir karakter kazanması, bu suretle fertlerin hürriyetlerini kaybetmelerine karşılık bir reaksiyon olarak gelişir. Anarşi'nin felsefesini yapan, bunu bir doktrin olarak işleyen yazarlardan Willam Godwin, 1973'de «fertlerin kendi vazifelerini gene kendi düşüncelerine göre yerine getirmelerinde mutlak hürriyet sahibi olmalarından bahsederken Pierre Joseph Prudbon (1809-1865) da «kurulu düzenin ve mülkiyet hakkının ortadan kalkması» fikrini işlemekte idi. Ayni yıllarda Max Stirner, ister dini, isterse devlet, siyasi parti veya cemiyet tarafından olsun, herçeşit hiyerarşiyi, otoriteyi reddetmekte idi. Bu görüşler, anlaşılacağı gibi, ferdin hürriyetlerini toplumun menfaatleri karşısında ileri derecede kısıtlayan sosyalizm ile zıt ve ters düşen bir görüştür. 


Bu zıtlaşma, 1872 Lahaye Konferansında komünistlerle anarşistlerin birbirinden ayrılmalarına sebep olmuştur, Anarşizm bir politik sistem ve hareket olarak kesin ve gerçek şekliyle tarif eden Michail Bakunin'dir (1814-1876). Bakunin bütün otorite fikrinin ortadan kaldırılmasını, insanlar arasında kesin eşitliği, arazi mülkiyetinin ortaklığını ve üretim vasıtalarının kişiler arasında eşit surette taksimini müdafaa etmekte idi. Daha sonra 19. yüzyıl boyunca, Amerika Birleşik Devletlerinde anarşi kongrelerin toplandığını, Rusya'da Prens Peter Kropotkin, 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Kort Leo Tolstoi gibi anarşizm teorisyenlerinin ortaya çıktığını görüyo” ruz. Anarşist partiler Marksist partilerin kurulması ve anarşi sempatizanlarının arasında Marksizmin yayılması ile en büyük darbeyi yemiş ve dağılmaya başlamışlardır. 


Bir zamanların romantik anarşizmi günümüzde artık bir gaye değil, devletleri yıkmak, milletleri içinden kemirmek için bir vasıta, bir soğuk harp silâhı olarak kullanılmaktadır. Bu görünüşü ile «anarşi» ve «terör» ayni çizgiye gelmişler, birbirlerinin sinonimi olarak kullanılmışlardır. 
Bu görüş içinde anarşi ve terörün iki maksadı vardır: 


1) Devamlı tedhiş, cinayet, korku ve sabotajlar ile toplumu «korku hipnozu» denen duruma sokmak, sadece söyleneni yapan, hiç itiraz etmiyen ve cevap vermiyen bir hale getirmek ve günü gelip devlete el koydukları zaman karşılarında suskun, itaatkâr bir toplum, adetâ hipnotize edilmiş bir kitle bulmak. 


2) Bilhessa kültür, dil, inanç din, ahlâk, aile ile ilgili kavramlar- da kurgaşalık yaratarak toplumu ve onu teşkil eden fertleri «neyin doğru, neyin yanlış olduğunu» bilemiyecek bir duruma getirmek, böylece kendi sundukları «reçete'»yi itirazsız kabul etmelerini sağlamak. 


Artık devletler sıcak harplerle yıkılamıyor, memleketler bu yolla ele geçirilemiyor. Fakat dünyanın heryerinde süregelen ve zaman zaman parlayıp söner gibi görülen ama dalga dalga ilerliyen anarşi ve terör olayları sıcak harplerden belki de daha tehlikeli, daha yıkıcı bir savaş şekli olarak gözümüzün önünde duruyor. 


Anarşinin bir diğer görünümü, başka bir soğuk harp silâhı da «beyin yıkama, şartlandırma ve propaşandamdır. Günümüzde politik pro- 
'paganda vasıtası olarak kullanılan «beyin yıkama» metodları son derecede ilmi ve ince, esaslı birtakım teknikler halinde geliştirilmiştir. 
Fertler, o fertlerin meydana getirdiği toplum, korkutularak, sindirilerek, kandırılarak adetâ kendi korkuları ile hipnotize edilmeye çalışılmaktadır ki, buna sosyal psikolojide «korku hipnozu» diyoruz. Gene beyin yıkama sonucu insanlarda «neyin doğru, neyin yanlış olduğu» hükmünün, değer yargısının kaybı, teşevvüşü ve mefhum anarşinin doğması, beklenen, kaçınılmaz bir neticedir. Mütemadiyen değişen düşman hedefler, 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ard arda verilen «slogan»lar ile kitlelerde şaşkınlık yaratılmakta, insanlar birbirine düşürülmekte ve neticede pasif, aldırmaz, reaksiyon vermez hale getirilmektedir. Toplum, içine girdiği kaos durumunda, telkin edilmek istenen yeni fikirleri, zararlı da olsa, evvelden tamamen reddettiği şeylerde ibâret de bulunsa, pasif bir itaatkârlık içinde kabul etmektedir. 


Menticide (ruhunu öldürme), beyin yıkamanın daha ileri bir şeklidir. Bunu, insanlara kendi fikrini telkin etmek suretiyle onları kullanma ve tahribetme maksadına yönelik psikolojik müdahale metodu olarak tarif edebiliriz. 


Bir diğer metod da Pavlov'un «şartlı refleks» teorisinden kaynaklanan «şartlandırma» hadisesidir. Pavlov, insanın bütün reaksiyonlarının «şartlı refleksler» halinde geliştiğini, herkesin belli şartlandırmalarla belli davranış içine sokulabileceğini iddia eder ve «serbest irâdeyyi reddeder. Şartlandırma suretiyle insanlar cinayet makineleri haline getirilebilmekte, gerekli «tetik kelime»yi, «slogan»ı duydukları zaman mekanik bir tarzda cinayet işleyebilmektedirler. 


Pavlov psikolojisine göre «konuşma», «dil» de bir çeşit şartlı refleks hadisesidir, Insan kelimeler vasıtasiyle düşünmeyi öğrenir və düşünerek «dil»i imâl eder. Demek oluyor ki «dil», «lisan», düşüncenin hem sebebi, hem de neticesi, mahsülüdür. Kelimelerin tonları, sesleri, manâları ayrı ayrı şartlandırıcı değer taşımaktadır. Kullandığımız kelimelere ve dilimize hakim olan düşüncemize de hakim olacak, onu istediği gibi yönlendirebilecektir. Dilde tasfiyecilik, giderek birtakım mefhumların karşılığının kalmaması, zıt manâların ayni kelimeye yüklenmesi, sinonimlerin dilden atılması, mefhumlarm mücerretten müşahhasa doğru gerilemesi ve kelimelerin sadece ifa edilen fonksiyon ile ilgili vasıf kazanması gibi manâ ve muhteva değişiklikleri yanında moncton konuşma, uzun ve ince hecelerin kaldırılması gibi ton değişiklikleri de insan düşüncesini fakirleştirmekte, mekanik bir şekilde düşünmeye, daha doğrusu düşünmemeye yol açmaktadır. Birkaç kelimenin bazı hece veya kelimelerinin birleştirilmesi. ile meydana getirilen deyimler de ayni mekanik düşünce vasıtalarından sayılabilir. Hem «iddia» ve hem de «müdafaa»ya «savunma» diyen, «teklif» ve «tavsiye» 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için kafasında «öneri» kelimesi bulunan, «şerefli», «haysiyetli», «dbhi li», «gururlu», «kendini beğenmiş» kişilerin hepsi için «onurluydan buy ka verecek sıfatı olmayan kimsenin düşünce kabiliyetinin ne hale qol diğin: tahmin ve tasavvur etmek hiç de güç değildir. Bu stratejiyi plân lyan «komuoyu mühendisleri» de son yılların soğuk harp uzmünlurı arasında yer almışlardır. 


«Güdümlü kamuoyu», Pavlov'cu teknisyenlere göre iyi bir propaganda çalışmasının sonucudur. «Faraziyelerinizi ve telkinlerinizi mekanik bir şekilde tekrarlayın. Sizinle ayni fikirde olmayanların ve muhaliflerin haberleşme imkânını elinizden geldiği kadar azaltın» prensibi şartlandırma metodunun ana unsurunu teşkil eder. Böylece, totaliter rejimlerle idare edilen toplumlarda kendi kendilerine düşünen ve değer yargıları, kıymet hükümleri olan şahıslar kaybolmuşlardır. Her türlü tartışma ve itiraz yasaktır ve reddedilir. Şahsın kendi fikirlerini ifade etmesi, hattâ şahsi duygu ve teessürler bile yasaklanmıştır. Yurt dışındaki bir toplantı sırasında tanıştığım, totaliter rejimlerle idare edilen ülkelerden birinden gelen bir gazeteci ile görüşüyordum. Kendi memleketlerinde «basın hürriyetinin sonsuz, sınırsız olduğunu» söylüyor ve samimiyetle ilâve ediyordu: «Biz, hükümeti desteklemekte sonuna kadar hürüz»... 


Uyuşturucu madde trafiğinin yoğunlaşması, gençlerin birtakım zehirlere alıştırılması da soğuk harp silâhlarının önde gelenlerinden olmuştur. Dünya üzerindeki uyuşturucu trafiğinin yolları ve bu maddelerin tarihi gözden geçirilirse, bunların önce beyaz kadın ticareti yapan kişiler ve teşekküllerce, sermayelerini kendilerine bağlamak için, daha sonra da birtakım insan topluluklarını reaksiyon veremez duruma getirip esir etmek maksadiyle kullanıldığı, kolay yoldan para kazanmak için hertürlü tehlikeyi göze alıp psikopat yapılı kimselerin de bu ticaretin köşe başlarını işgal ettikleri açıkça görülür. Bugün uyuşturucu madde yayılmasının yolları anarşinin yolları ile çok dikkati çekici bir uygunluk göstermekte, kargaşalıklar, huzursuzluklar ile toksik madde iptilâlarının aynı çizgiyi takibetmektedir. 


Bütün bunlarla yapılması istenen, varılması umulan netice nedir? 
Meseleyi bir sibernetik modelle izaha çalışalım. Kendi kendini düzenliyen, oto-kontrollü, kapalı sistem denen sistemlerde sonuç sebebi ters yönden kontrol etmektedir. Yani, neticenin artması sebebin azalmasına, aksine, neticedeki bir düşüş onu meydana getiren sebebin tesirini arttırmasına yol açmaktadır. Meselâ, bir buz dolabı soğudukça onu ısıtan, ısındıkça soğutan termoregülâtör sisteme sahiptir. Buhar makinesinde mizin artması buhar girişini azaltırken, yavaşlama buhar girişini arttıracaktır. Bu iki oto-kontrollü kapalı sistemde de böylece hız ve sür'at belli sınırlar içinde kontrol altında tutulur. İnsan vücudunda buna benzer sayısız kontrol mekanizmaları vardır; kan şekeri, kan basıncı, vücut harareti gibi parametrler, değerler, belli sınırlar içinde dengelenmekte, sâbit tutulmaktadır. Sebebin sonuca ters yönden bağlanması, birbirini aksi istikemette tesir altında tutmaları dikkate alınarak buna «negatif geri bağlantı» veya ilmi tâbiriyle «negatif feed-back» adı verilir. Çeşitli negztif geri bağlantı şekillerini Devlet idaresinde ve toplum düzeninde de görürüz. Bunlar da ayni sibernetik kaideye göre işlerler, Hukuk, adalet, zabıta, ordu, hep bu düzeni koruyucu, dengeyi muhafaza edici sistemin, negatif geri bağlantının organlarıdır. 


Düzeni muhafaza eden negatif geri bağlantının bu sibernstik kaide içinde sıhhatli bir şekilde çalışabilmesi için iki şeye ihtiyaç vardır: ne ticedeki değişiklikleri sebeb'e sağlam bir şekilde haber veren haberleşme yelları ve bu değişiklikleri ortadan kaldırmaya yeterli, güçü bir «sebep» sistemi. Eğer «neticevdeki değişiklikler zamanında ve doğru bir şekilde hater &lınamazsa, yani istihbarat yolları, kanalları sıhhatli çalışmazsa veya «netice» deki sapmaları, denge bozukluklarını gidermeye yeterli güce sahip bir «sebep» unsuru, yani «otorite» mevcut değilse sistem çalışmaz ve her an denge kaçabilir. Bu buz dolabı için de böyledir, insan vücudu için de, toplum düzeni veya bir fabrika için de aynidir. 


Eğer herhangi bir suretle netice-sebep geri bağlantısı negatif değil de pozitif istikamette çalışacak tarzda ters dönerse, yani, neticedeki değişiklikler sebebe de ayni istikamette tesir yaparsa o zaman «pozitif geri bağlanma» (pozitif feed-back)'dan bahsedilir. Bu durumda meselâ buz dolabının kontrol mekanizması, dolap soğudukça daha da soğu-” tacak şekilde, buhar makinesi, lokomotif ise hızlandıkça daha da hız” lanacak tarzda çalışacak, sonunda sistemin tahribi ise kaçınılmaz bir 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kader olacaktır. Toplum hadiselerinde de «pozitif feed-back», yer yer çıkan olayların bastırılamaması ve huzursuzluğun gittikçe artarak ayaklanmalarla toplumun çökertilmesi şeklinde kendini gösterir. İstihbarat kanallarının bozulması ve yalan haberler, yanlış istihbaratla sistemin şaşkınlığa düşürülmesi, giderek sinirliliğin, huzursuzluğun artması, pozitif feed-back alâmetleridir. Eğer idâre mekanizması, bu ister devleti idare edenler, hükümet, isterse buz dolabının termoregülâtör sistemi, isterse buhar makinesinin hızını ayarlıyan otomatik valv'ler olsun, yeterli düzenleyici gücü sağlayamıyorlarsa, yani «otorite buhrni» varsa gene sistem pozitif geri bağlantıya gider. Ateşi yükseldikçe metabolizması artarak vücut araretini daha da yükselten bir hararet düzenlemesinin insanı neticede ölüme götürür. 


Kamucyu mühendisleri, ararşi mimarları, toplum içinde ayni şeyi yapmak isterler. Toplumu önce huzursuzluk içine sokarlar. Yalan haber yayar, değişik sloganlarla mefhum kargaşalığı meydana getirirler.. 
Kullandıkları en tesirli silâh «dil»'dir. Dili bozmakla düşüncenin istikametini değiştirir, teşevvüşe uğratırlar. Daha önce de belirttiğimiz gibi, insanlar birbirine zıt birçek manânın yüxlendiği kelimeleri kullanmakla neyin doğru, neyin yanlış olduğunu tarkedemez hale gelirler. Düşünce. 
birtakım «tetik kelimeler» ye «sloganlar»la mekanikleşmiş, kentrcl altına alınmıştır. Daima değişen bir düşman hedef gösterilir. Dün «kuyruk», bugün «gerici», yarn «kompradory'dur düşman. Bugün methet tiklerini yarın yerer, kötülsrler. Milli değerler ayaklar altına alınır. Devlet büyüklerine iftiralar 3dilmeye, dedikodular kulaktan kulağa yayılmaya başlar. Toplum bu huzursuzluk içine düştüğü sırada haberleşme, istihbarat da bozulmuştur. Hem kulaktan kulağa yayılan haberlerin insanları şaşkın hale düşirmesi, hem de mekanizması içindeki istihbarat: yollarının kopması, diin insanların birbirini anlayamaz hale gelmesi sistemi yıkılmaya, tah'ibe doğru, çığın büyümesi gibi giderek artan bir hızla götürür. Artık fâsid daire kurulmuş, her tenbih yıkılış hızını biraz daha arttırarak başlamıştır. Bu arada informasyon eksikliği idare mekanizmasını da felceder. Sokaklarda kan gövdeyi götürürken idâreden, milletin bekasından sorumlu olanlann «yürümekle yollar aşınmaz» dedikleri günler pek de o kadar uzakta değildir. Böylece, bu gidişe «dur». 
diyecek kişilerin, toplumu idare etmekle vazifeli şahısların nereye gidildiğinden haberdar olmamaları oyunu dışardan seyredenlerce hayretle karşılanmakta, endişe ile takibedilmektedir. 


İşte, dünyanın birçok yerlerinde, bir zamanlar, yakın bir geçmişte, memleketimizde de sergilenen oyun budur. Eski Yunan tragedia'larındaki «deus ex-machina», «sistem dışındaki kuvvet» gelip Gordion'un dügümünü bir kılıç darbesiyle çözünceye kadar cemiyeti sarsmak, silkelemek ve kendi istedikleri potaya döküp diledikleri düzeni kurmak!.., 


Türkiyede bu oyun 1960'lı yıllarda da, bilmem kaçıncı defa, safha safha ortaya kondu. Oyunun seyircileri zaman zaman «biz bu filmi daha evvel de görmüştük» diyorlar, fakat kısa bir süre sonra onlar da sahneye çıkıp oyunculara katılmaya başlıyorlardı. 


Anarşi dalga dalga yayıldı. Sadık ve çalışkan Türk işçisi, okulunu bir an önce bitirmekten başka gayesi omayan Türk öğrencisi, Devletine, Hükümetine itaatkâr Türk vatandaşı, an'anelerine, âdetlerine bağlı Türk halkı birdenbire kendini Devlete karşı organize hareketlerin içinde buluverdi. Korku hipnozu o derece yayılmıştı ki, hava kararmadan herkes evine çekiliyor, birkaç lise öğrencisinin tehdidi ile İstanbulda dükkârlar kapatılabiliyordu. Halk o derece pasif hale gelmişti ki, bugün güneş batmadan onu eve girmeye zorlayan'eşkiyanın yarın kapısını kırarak içeri de gireceğini düşünemiyordu bile,.. Sokaklarda insanlar öl- 


dürülüyor, bombalar patlıyor, insanların en tabi'i hürriyetleri ellerinden alınıyordu. 


Türk Cumhuriyetin banisi Aziz Atatürk br taraftan dine karşı gibi -gösterilmeye çalışılırken diğer taraftan da «bırjuva ihtilâlcisi» diye tantılmaya gayret gösteriliyordu. İstiklâl Madalyası vesikalarında adı «Milli Mücâhede» diye geçen tarihimizin en şerefli savaşlarından biri mukaddes milli mücâdelemiz yanlış tanıtılıyor, tarihi büyüklerimize, kahramanlarımıza açıkça hakaret ediliyor, milli, manevi değerler ayaklar altında çiğneniyordu. Millet, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu artık anlıyamaz duruma gelmiş, memleket tam manöâsiyle bir «kaos» içine düşmüştü. 

Bu hale memleket kendiliğinden, tesadüfen gelmemişti, gelemez- 
.di. Bu oyun, senaryosu senelerce önce yazılmış, provası ufak çapta da olsa yer yer yapılmış ve plânlannfış bir trajedi idi. 


/ 
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Türkiye, bugünkü hudutları içindeki Türkiye Cumhuriyeti, çok enteresan ve önemli bir coğrafi yerleşme göstermektedir. Türkiye, kendisi ile ayni blokta olmayan devletlerce kuşatılmış bir NATO müttefikidir. Süper güçlerin en önemli kavga konusu olan petrol bölgelerine çok yakındır hattâ bir kısmını da kendi toprakları, hudutları içine alır. 
Kuzey ülkelerinin sıcak denizlere inen yolu üzerinde bir kilit noktası teşkil etmektedir. 


Bu memleket, komşularımızın rejimleri, ideolojisi ve inançları ne olursa olsun, tarihin her döneminde iştihasını celbetmiş bertaraf edilmesi, ortadan kaldırılması için çeşitli oyunlara sahne olmuştur. Sövre muahedesi ile parçalanmak istenen aziz yurdumuzun haritası ile Türkiye Komünist Partisinin görmek istediği Anadolu Sosyalist Cumhuriyetleri haritası birbirine çok dikkate değer bir tarzda benzemektedir. 
Hele Türkiye dışında yapılmış buna benzer bir haritada ayni bölümde plânının gösterilmesi ve daha yıllar önce Fatsa ve Adzra-İskendarun bölgelerinin birer daire ile işaretlenmesi, oyunun kimler tarafından ve: ne zamandanberi sahneye konmak üzere hazırlandığının delilleri değil midir? 


Yakın geçmişte birçok dış müdahaleler dünyanın suskunluğu ile. 
karşılanmış, itirazlar birkaç cılız protesto beyanı ve mitingini aşama” miş, birçok devlet böylece oldu-bitti ile tarih sahnesinden fiilen çekilmiş, esir edilmiştir. Ayni oyunun perdesinin açılmasına belki birkaç gün kale, aziz Silâhlı Kuvvetlerimiz, canımızdan daha çok sevdiğimiz Ordumuz duruma müdahale etmiş, Türk Devletini, Türk Milletini uçurumun kenarından çekip almıştır. Sokaktaki anarşi, getirdiği kargaşalığa «ikinci kurtuluş savaşı» adını takmıştı. Haşâ, neden, kimden kurtuluyorlardı? Asıl yaptıkları gerçekten «Milli Mücâdele» ile bizi yıkıntı-: dan 12 Eylül harekâtı kurtarmıştır ve böyle bir sıfat ancak ona, onu yapanlara lâyıktır. Tarih meseleyi daha soğukkanlılıkla değerlendire-- cek, gelecek nesiller bile 12 Eylül öncesini ürpertiler geçirerek hatırlayacak, anacak ve her nefeste bunu yapanlara dua etseler gene de haklarını ödiyemiyeceklerdir. 


Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 35'inci maddesi esasen bu vazifeyi Silâhlı Kuvvetlerimize vermektedir: 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Medde 35 — Silâhlı Kuvvetler'in vazifesi Türk yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş olen Türkiye Cumhuriyetini kollamak ve korumaktır. 


Bu kanun, emrini yerine getiren Silâhlı Kuvvetlerimizin, Orgeneral Kenan Evren'in ifade ettiği gibi, «Iç Hizmet Kanunu'nun verdiği Türkiye Cumhuriyeti'ni kolluma ve koruma görevini yüce Türk Milleti adına emir ve komuta zinciri içinde ve emirie yerine getirme kararını almış ve ülke yönetimine bütünüyle el koymuştur. 


TERÖRİSTİN PROFİLİ 
(Psikososyal Araştırma) 


Terör eylemleri sebebiyle, 31 Mart 1983 tarihine kadar 12.307 
terörist tutuklanmış, 650 kişi de göz altına alınmış bulunuyordu. Tutuklananların 1187'si «sağcı», 6503'ü «solcu» ve 3832'si «bölücüy gruplara mensup olup 785 tutuklu teröristin durumu kesin olarak açıklığa kavuşturulamamıştı. Bunlardan 7200 kişisinin mahkemeleri o tarihe 


kadar sonuçlandırılmış ve ölüm cezası ile çeşitli hapis cezalarına çarp” tırılmışlardı. 


Bu tutuklu veya mahküm teröristler arasından 3279'unda, ayrıca 
185 terörist olmayan adi suçtan tutuklu veya mahküm ve kontrol gru- 


bu clarak da 1643 normal lise ve yüksek öğrenim öğrencisinde bir araştırma yaptık. 


Araştırmanın plânlanması ve yürütülmesi sırasında temel insan haklarına tam bir şekilde riayet edildiğini özellikle belirtmek isteriz. 
Araştırmaya katılan dernekler kendi arzuları ile araştırma içine alınmışler, direkt veya endirekt herhangi bir baskı veya telkin yapılmamıştır. 
Araştırma neticelerinin leyhde veya aleyhde kullanılmasını önlemek için gerek test formlarında ve gerekse müşahede varakalarında hiçbir isim kaydedilmemiştir. Alınan sonuçların kime ait olduğunu testi tatbik edenler dahi bilmemektedirler. Test sonuçları hiçbir Devlet otoritesine açıklanmamış, verilmemiştir. Herhangi bir resmi makamın bu işle 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uzaktan veya yakından bir alâkası olmamıştır. Sonuçlar milletler arası eksperlerden meydana gelen bir grupta, tamamen ilmi çizgiler içinde və serbestçe tartışılmış, daha sonra safha safha kamuoyuna açıklanmıştır. 


Araştırmaya dahil 5107 şahsa 46 test «itemmx'i üzerine 401 soruluk testler tatbik edilmiştir. Her bir testin tatbiki için şahıs başına dört saatlik bir mesai sarfedilmiş olup, böylece bu araştırma, ekip halinde, 20.000 saatlik bir çalışmayı gerektirmiştir. 


Terör olaylarına katılanların yaş dağılımı 18-26 arasındadır. Daha çok tahsilsiz aileden gelme, ekonomik bakımdan zayıf ve talebe ve işçi grubundan oluşmaktadır. Şunu hemen belirtmeliyim. ki, eylemci terörist ile lider sınıfı arasında demografik profil bakımından büyük farklar mevcut olup araştırmamızda sadece eylemci teröristler konu olarak ahndığı için bu profil ortaya çıkmaktadır. Özel partilerinde viskilerini yudumlayarak rahat koltuklarında terörist gençleri ölüme sevkeden lider sınıfını, ne yazık ki, araştırma konusu edemedik. Onları tarihin takdiri- ne havale ediyoruz. 


Şahsiyet profili itibariyle terörist, tatminsiz, kötümser, liberal, saygısız ve inançsız, depressif bir kişilik yapısına sahiptir. Karakter özellikleri bakımından ise korkusuz, katı düşünceli, kritik düşünce kabiliyetinden mahrum və hatalı muhakeme sahibi kimselerdir. 

Bu araştırmadan eldə ettiğimiz sonuçlara göre, 

1 — Sağ ve Sol teröristler benzer demografik özellikler göster“ 
mektedir. 

2 — Sağ veya Sol tarafa yönelmesinde en büyük tesir içinde yaşadığı çevreden gelmektedir. i 

3 — Yukarda da belirttiğimiz gibi, liderler ve onu takibeden, ona 
tabi olan eylemciler arasında önemli farklar mevcuttur. 


4 — Terörizmin sebepleri de şu şekilde ortaya çıkmaktadır: 
Ekonomik güçlükler ve eşitsizlikler, 
Eğitim noksanı, 
Çevrenin kötü tesiri, 
Hükümetteki za'f, iktidar yetersizliği, 
Ailede ve okulda otorite eksikliği, 
Dış tesirler. 
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Şunu hemen belirtelim ki, bunların en başta geleni, en önemli faktör, terörizmin dışardan yönlendirilmesi ve yönetilmesidir. Diğerleri, buna katılan fertlerin bu yolu seçmeleri için gerekli hususiyetleri oluşturmxıktadır. Nesil ki bir insanın pnömoni hastalığına yakalanması için pnömoni, zatürrie mikrobunu alması temel şarttır ve onun üstüne eklenen «soğuk alma» kolaylaştırıcı sebebi teşkil ederse, burada da «dış tesir» ana sebebi, diğerleri ise teröre katılmadaki «kolaylaştırıcı faktörler»i temsil etmektedir. 


Elbette ki bu insanlar «tesadüfen» bu hale gelmemişlerdir. Onları bu yola götüren birtakım sosyo-ekonomik ve psikolojik sebep ve kişilik özelliklerini daima hesaba katmak lâzımdır. Nasıl her aç kalanın hırsızlık yapması şart değilse, her bunalım geçirenin de terörist olması gerekmez. 


Sağ ve Sol denilen kesimden teröristlerin karakter çizgileri bakımından benzer tarafları bulunmaktadır. Solcuların, kişilik itibariyle, sosyalizasyon temayülleri baskın çıkmıştır. Tatminsizlik içinde ve çevresine bağımlı kişilerdir. Daha çok kitapların tesiri altında kaldıkları görülmektedir. Buna karşılık sağcı denen teröristler sulh taraftarı, aileye dönük ve cinayeti ahlâk dışı kabul eden tipler olarak ortaya çıkmıştır. Bunların daha ziyade radyo ve televizyonun tesiri altında kaldıkları dikkati çekmektedir. 


Soğ teröristler memleketteki krizin eğitim sistemindeki sakatlıktan kaynaklandığına inanmakta ve sonunun iyi olacağı kanaatini beslemektedirler. Memleketi idare edenlerin yetersizliğinden ve beceriksiz” liğinden şikâyetçidirler. 


Solcular ise anarşiye kuvvetler arasındaki çatışmanın yol açtığını, anerşinin, işçinin gerekli güce sahip olmamasından kaynaklandığını belirtmişler, gelecek hakkında kötümser olduklarını ifade etmişlerdir. 
Solcular siyasi rejimden şikâyetçidirler. 


Tekrar belirtelim, sağ tarafın şikâyeti Devleti idare edenlerin beceriksizliğinden, sol tarafın ise doğrudan doğruya rejim'dendir. 


Sağ ve Sol kesimden eylemlere karışanların temel müesseseler hakkındaki görüşleri de farklıdır. Meselâ sağcılar Devlet hizmetlerinin 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yetersiz olduğu fikrindedirler. Buna karşılık solcuların Devlet hizmetlerine temelden itirazları vardır. Onlar, «Devlet, hizmetleri, bütün Devlet müesseseleri değiştirilmelidir» iddia ve kanaatindedirler, Bu görüş farkı, iki kesimin Anayasa karşısındaki tutum ve davranışını da açıklar, Sağ kesim Anayasaya karşı bir eylem içine hiçbir zaman girmemiştir. 
Belki kendi görüşleri istikametinde bazı değişiklikler istemektedirler. 
Ancak, sol kesim doğrudan doğruya «Anayasanın cebren tağyir, tebdil ve ilgâsınna yönelik faaliyet göstermiştir. Diğer Devlet mücssese'eri hakkındaki fikirleri ve görüşleri iki kesimin tavırlarını ve temelde yatan felsefeyi açıkça ortaya koyar mahiyettedir. 


iki kesimin çıkış noktalarındaki ve temel müesseselere bakışlarındaki farklılık, teklif ettikleri çözüm yollarıma da aynen yansımaktadır. 
Meselâ sağcılar dini otorite tavsiye ederken solcular «halk iktidarı» dedikleri komünist düzeni savunmakta, sosyalist politik sistemi uygun görmektedirler. Sağcılar muhafazakâr ekonomiden yanadırlar, solcular işçinin kuvvetlenmesi, istihsalin artması sloganlarını tekrarlamaktadırlar. 

Sağcılar çözüm için «güçlü lider» arayışı içinde, solcular ise «genç. 
liğin güçlenmesi» istikametinde görülmektedir. Sağcılar disiplinli yüksek tahsile taraftardır. Solcular daha çok «pratik eğitim» istemektedirler. 


En önemli noktalardan biri, iki kesimin terör eylemine katılmalarındaki «sebep», «motiv» farkıdır, Sağcıları bu eylemler içine iten ya «memleket hizmeti düşüncesi» veya «farkında olmadan başkaları tarefından kullanılmaoydır. Gerçekten de, sağ kesim çok zaman Devlete yardımcı olmak fikrinden yola çıkmış, bir metod hatası veya kandırılma sonucu terörist eyleme katılmıştır. Buna mukabil, sol tarafta bu düşünce tarzının temel unsurlarından olan ve psikiyatride «ambivalansı dediğimiz zıt fikirler hemen dikkati çeker. Adam öldürmektedirler, «halkın mutluluğu için», cinayet işlemektedirler, «dostluk uğruna» ve yakıp yıkmaktadırlar, adını «idealizm»'e çıkararak (1)... 

Araştırmamızdan elde ettiğimiz neticelere toplu halde bakarsak, önemli olan noktanın, politik görüş farkı gözetmeksizin, Türk teröristinin, normal kontrol grubundan önemli derecede farklı demografik ve psikolojik özelliklere sahip olduğu gerçeğidir. Şöyle ki, 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a) Terörist şahsiyet bakımından daha az nörotiktir. içe dönük bir kişilik yapısına sahiptir. Umumi kanaate bağlı olarak çalışmaya başlerken terörist kimsenin «dışa dönük» ve «sinirli» bir ruh yapısına sahip olacağını düşünüyorduk. Bu sebeple, elde ettiğimiz bu netice bizim için bir sürpriz olmuştur. 


b) Teröristlerin cinsi alâka bakımından normal şahıslardan daha soğuk ve zayıf oldukları görülmüştür. 


c) Beklenilenin tamamen aksine, teröristler eziyet etmekten ve edilmekten hoşlanmıyan, sadistik ve mazohistik karakter çizgilerini normal kontrollere göre çok daha az taşıyan kimselerdir. 


d) Terör eylemlerine katılanların zekâ seviyeleri, normal kişilerden daha düşük bulunmuştur. 


Bu bulguları toplarsak, terörist kimsenin donuk, pek reaksiyon vermiyen, cinsi alâkaları zayıf, çevresi ile az ilgilenen, içe dönük ve zekâca pek de parlak olmayan bir ruhi yapıya sahip olduklarını görürüz. 
Tabiatiyle, zekâ seviyesinin ve davranış şeklinin «lider» sınıfını teşkil eden ufak bir azınlıkta bunun tamamen tersi olması gerektiğini de dikkatten uzak tutmamak icabeder. 


l Gene araştırmalarımız göstermiştir ki, ağır suçlu teröristlerle adi suçlular arasında karakter ve zekâ özellikleri bakımından büyük benzerlikler bulunmaktadır ve teröristler, politik görüş farkına tabi olmamek üzere, ayni karakter çizgilerini taşıyan kimselerdir. 

Diğer mühim bir nokta ailelerdeki suçlu oranıdır. Terörist olmayan ağır suçluların. ailelerindeki suçlu nisbeti %24 gibi büyük bir rakkama ulaşmaktadır. Terörist suçluların ailelerindeki suçlu oranı da buna yakın bir seviyeye ulaşmakta, 9615'i bulmaktadır. Normal kişilerin aileleri incelendiğinde ise suçlu nisbetinin 960,1 ilâ %0,2 arasında oluşu me selenin en dikkate değer taraflarından birini teşkil etmektedir. 

Teröristlerde uyuşturucu madde kullanımının diğer gruplara göre önemli derecede fazla olduğunu da son olarak belirtmemiz gerekmektedir. 

Milletlerarası terörizmin haritası ile dünya üzerindekii uyuşturucu madde trafiğinin yolları mukayeseli bir şekilde incelenirse ikisi arasında önemli sebepmnetice bağlantılarını bulmak kabil olur. Uyuşturucu madde trafiği hem teröristlerin siyasi amaçları için bir vasıta, hem de terör, uyuşturucu madde piyasasının bir dağıtım ve ticaret aracıdır. 

Bir zamanlar milletlerarası uyuşturucu madde tâciri çetelerin bir ölçüye kadar kaynak ve daha çok transit yolu olarak kullandıkları ülkemiz, scn zamarlarde «hedef ülkelerden biri haline gelmiştir. Bu, bir taraftan terörün hortlatılması için lüzumlu zemini, temin etme gayesini güderken, diğer taraftan da, 'silâh kaçakçılığının önlenmesi sebebiyle yeraltı ticaretinin başka bir kanala kayması şeklinde de yorumlanabilir. 

** 

Nasıl memleket bu duruma «tesadüfen» düşmemişse,. bunu belirleyen ve hazırlayan önemli, sebepler varsa ve bu sebepler uzun seneler boyu işlene. işlene bu güne varılmışsa, terörist de bu duruma «tesadüfen» gelmemiştir. Müsait kişilerin, müsait zeminde, çevre telkinleri ve arkadaş kandırmaları, liderlerin eğitmeleri, beyin yıkama ve propaganda faaliyetleri ile bu hale kondukları açık ve aşikârdır. 

Yaptığımız araştırma sırasında, test uygulamalarından başka, birçokları ile uzun mülâkatlar da yaptık. Sol taraftan eyleme girişen anarşistlerin hepsi ayni ortak amaçta birleşiyordu: Anayasayı ortadan' kaldırmak, rejimi değiştirmek, Devleti imha' etmek ve kendileri devlet olmak. Gene araştırmamızın sonuçları açikça örtöya koymuştur ki, eylem için sokağa dökülen bu kişiler yapı itibariyle olduğu kadar içinde bulurıdukları şartlar bakımından da bu işe uygun, müssit kimselerdir. 
Çox mümkündür ki lider sınıfı, anarşi mimarı dediğimiz kimseler, mem” leketimizde bu işleri plânlarken, bizim yaptığımız araştırmanın çok daha çerişini ve geniş bir eksper grubu ile gerçekleştirmiş, bir çeşit «saha araştırması» ile elde ettiği neticeleri değerlendirerek «kime çengel atacağını» önceden belirlemiştir. Gene çok mümkündür ki, bir defa «mum yıkılınca cna koşan pervaneler de kendiliklerinden anarşi mihraklarınır etrafında toplanmışlardır». 

Buna mukabil, sağ teröristlerde tek bir gaye yerine değişik amaçlar dikkati çekmektedir. Şurası muhakkaktır ki, sağ taraftan teröre katılanlar hiçbir zaman Devlet'e karşı eyleme girişmemiş, kendisi Devlet olmak veya Anayasayı ortadan kaldırmak'maksadını gütmemiştir. Bir kısmı komünizme karşı savaşmakla Allahın rızasını kazanacağına, inan- 


t 


325 


makta, bir kısmı Devletin güvenlik kuvvetlerini yetersiz bulmakta, kendini onun yerine koyarak eyleme girmektedir. Bu insanların dini inançları zaman zaman kötüye kullanılmış ve cinayete, suça, gerçek bir dindarın hiçbir zaman kabul ve tasvib edemiyeceği eylemlere itilmişlerdir. 
Gene bu tarafta intikam kastiyle, öç almak için cinayetler de görülmüştür. 


Araştırmamız ortaya koymuştur ki, sol kanadın katı ve sert disiplini, organizasyonu, sağ tarafta mevcut değildir. 


Solda Devletin polisi, jandarması, ordusu hedef alınmakta, silâhlı ithilâlle gayelerine ulaşma çabası görülmektedir. Sağda ise «bizzat Devlet olma» iddiası yoktur. Ancak, şurasını da hemen belirtelim ki, motiv ve metod ne olursa olsun, terörün, anarşinin her şeklinden, her cinsinden neticede gene Devleti yıkmak, isteyenlerin faydalanacağı, ne taraftan gelirse gelsin kanunsuz eylemlerin neticesinin hep ayni krpıya çıkacağı bir gerçektir ve bu gerçek asla gözden uzak tutulmamalı, hadiseler değerlendirilirken daima tek ölçü olarak ele alınmalıdır. 


Milletlerarası terörizmin gelişmeleri Türkiyedeki teröristleri cesaretlendirmiştir. İlk olayların Fransada başladığını, talebe boykotu, işgal ve yaygın grev şeklindeki hareketlerin Türkiyeye de sıçrayıp sonunda hadisenin sokaklarda adam öldürmeye kadar gittiğini göze alırsak bu terhi gerçeği daha iyi anlayabiliriz. Bu, terörizmin mevzii bir hadisa olmadığını, teröre karşı savaşmakta milletlerarası işbirliğinin lüzumunu da bize açıkça gösterir. 


İkinci Dünya Savaşı'nın başlarında İngiltere Başbakanı Churchill bir radyo konuşması yapmıştı. Diyordu ki, «komşumda yangın çıkarsa ben komşuma yardım edip yangını birlikte söndürmeliyim. Yoksa yengın er veya geç, benim de damıma sıçrayacaktır. Bugün terörizme göz yuman, teröristi siyasi mülteci olarak kabul eden, hattâ meseleye biraz da hoşgörü ile bakanlar, rejim ve sistemleri ne olursa olsun, unutmamalıdırlar ki, birgün ayni belâ onların başlarına da musallat olacaktır. 


12 Eylül 1980'den sonra Zürich Üniversitesi Rektörünün bir konuşmasını dinliyordum. O sıralarda Zürich şehrinde talebeler ayaklanmış, konser biletlerinin pahalı oluşunu ve yurtlarının konforsuz bulunuşunu bahane ederek dükkânların camlarını kırmış, talanlar yapmışiardı. Sayın Rektör bunlara çare araştıran bir konuşma yapıyordu, Kendis `: şöyle dediğimi hatırlıyorum: «Bizde de bu işler basit talebe is“ tekleri şeklinde başladı ve sonra bildiğiniz seviyeye ulaştı. Bu filmi bizde daha önce çevirdiler, seyrettik. Görülüyor ki şimdi provaları burada yapılmakta. Bakalım sizi kurtaracak bizdeki gibi bir ordunuz var mı?»... 


Mazisi 3000 seneyi bulan Türk tarihi içinde Ordu-Devlet-Millet ilişkileri gözden geçirilirse görülür ki, Türklerde Ordu'nun durumu, bütün dünyadaki örneklerinden çok farklıdır. Bizde ordu, savaşmakla vazifeli, gerektiğinde hudutları koruyacak bir profesyonel, teknisyen sınıfından ibâret değildir. Ordu Milletin en önemli parçası ve hattâ bizzat Devlet'dir. Siyasi iktidarlara karşı tarafsızlığını korumuş, fakat daima Milletin yanında ve Devlete sahip, hattâ Devletin tâ kendisi olarak görülmektedir. Askerlik an'anesi milletin kollektif şuur altının öylesine bir parçası olmuştur ki, çocuğunu beşikte sallıyan Türk annesinin onun için en içten dileği, yavrusunun büyüyüp «paşa» olmasıdır. Askerliğini yapmıyana kız vermezler. Bir subayın ayakta durduğu yerde sivillerin oturdukları görülmemiştir. Şehit anzları teselli edilmez. Aksine, oğlun- dan bahsederken «Allah onun şefaatine bizi nail etsin» diye duada bu” lunulur. 


12 Eylül 1980 günü sabaha karşı konan sokağa çıkma yasağına hiç 
de gerek olmadığı kısa zamanda görülmüştü. Bir zamanlar korkudan evlerine kapanan halk bu defa sevinçten sokağa fırlıyor, adetâ bu yasağı dinlemiyordu. Meseleyi bu görüş açısından ele almak lâzımdır. 


Tarihinin hiçbir devrinde, hiçbir milletin, içten-dıştan böylesine bir tecâvüze, bir tesaddiye uğramadığını, gene hiçbir milletin bu derece de ağır bir anarşi baskısından sadece kendi imkânları ile kurtulmayı beşaramadığını söylersek hiç de mubalâğa etmiş olmayız. Başta takdim ettiğimiz «sibernetik model» sadece «Türkiye olayında işleme” miş «pozitif geri bağlanma», sistem tahribolmadan, dış müdahaleye ge“ rek kalmadan, kendi öz kaynaklarımızla, kendi öz kontrol mekanizmalarımızla durdurulabilmiştir. Bu, bir tek kelime ile bir «sosyal mucizex'dir. 
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Cumhurbaşkanımızın yüce makamlarının arkasında 16 Türk Devletinin bayrakları sıralı. Biz «Devlet-i ebed-müddet»'iz, tarihin öncesin- den geliyoruz ve İnşallah ebediyede kadar da gideceğiz. Demiri biz işledik, atı biz ehlileştirdik, musikiyi, edebiyatı biz icadettik. 3000 seneyi aşan bir tarihimiz var. Kuvvetle san'atı ve hızı bir araya getirerek tarihin en eski medeniyetini kurduk. «Devlet» mefhumunu insanlığa: biz hediye ettik. Dilimiz dünyanın en zengin dillerinden biridir. 


Gün geldi, bu değerlerimize, tarihimize, dilimize, edebiyatımıza, musikimize, aile ve an'anemize, tarihi şahsiyetlerimize, milli kahramanlarımıza saldırıldı. Gençlerin beyinlerini yıkamak, birbirine düşman kamplara bölüp Devletine saldırtmak, bu büyük milleti yok etmek maksadiyle sistemli bir faaliyet içine girildi. Fakat bu çalışmaların tam meyvalarını toplayacaklarını umdukları anda milletin akl-ı selimi galebe çaldı. Ordu-Millet, hiçbir toplumun tarihinde emsâine rastlanmıyan bir işbirliği ve bütünleşme ile, bundan önce de nice misâlleri olduğu gibi, bu felâketin üstesinden geldi. Dünü görenler bugünümüze adetâ inanamıyorlar, Anayasa oylamasına çoluk-çocuk, hasta-sağ nasıl katılıp rey verdiğimizi gözleriyle görüyorlar da halâ «acaba işin içine hiyle karıştı mı?» demek cür'etini gösterebiliyorlar. 


Buradan bütün dünyaya sesleniyorum, dostdüşman hepsine hitabediyorum. Türk Milleti çok büyüktür, birçoklarının akıllarının alamıyacağı kadar büyüktür. Mehmet Akif merhuma son günlerinde «Bir İstik- 
131 Marşı daha yazsanız» demişler. Hasta yatağından doğrulmuş vė 
«Allah bu Millete bir daha istiklâl Marşı yazdırmasın» diye cevap vermiş, 


Herkes iyi bilmelidir ki, bu Millet bir daha İstiklâl Marşı yazmıyacak ama icabettiği zaman daha nise destanlar besteliyecektir. 
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Seminerin Genel Değerlendirmesi, 
Kapanış Konuşması ve 
SONUÇ BİLDİRİSİ 


Aydınlar Ocağı'nın 14-15 Eylül 1984 tarihlerinde Istanbul Sheraton Oteli salonlarında yaptığı «Ülkemizi 12 Eylül'e Getiren Sebepler ve Türkiye Üzerindeki Oyunlem isimli iki günlük ilmi seminerin 


SONUÇ BİLDİRİSİ 


12 Eylül 1980 hadisesi Türk tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Bu kaçınılmaz bir netice olup ona gelişteki olaylar zinciri tarihimizden tecrid edilemez. Zira tarih, milletlerin devamlılığının hikâyesi” dir. Bu akışta hadiseler birbiri ile yakın bir bağlantı gösterir. Bundan do layı 12 Eylül'e getiren sebepler araştırılırken Türkün insan, cemiyet ve devlet olarak tarih içindeki geliş çizgisini iyi takip etmek icab eder. 


Tarihimize bakınca Türkün en az 3000 yıllık malüm bir soy ve millet oluş vakıası ile karşılaşıyoruz. Türk, Asya'nın göbeğinde ve uzak doğu bölgesinde bozkır kültürü geliştiren ve bu şartlarda Tek Tanrı inancına bağlı, dürüst, ahlâklı, savaşçı fakat kölelik ve sınıf fikrine yabancı, nizamı seven ve getiren, gerçekçi ve pratik yönü olan bir kavim olarak tarih sahnesine girer. Bu ırki hasletleri dolayısı ile İslâm dini ile temasa gelince, adetâ öz bünyesinin ilâhi inancını bulmuş gibi bu imana kütleler halinde intisap eder. Böylece Türk İslâm'la müşerref olunca, ahlâki yapısı ve şahsiyet çizgileri daha belirli ve yumuşak bir insan tipini, devlet yapısı itibariyle de âleme nizam verici ebedi devleti temsil etmeye başlar. 


Müslüman Türk, iyiyi emreden, kötüden kaçan ve uzaklaştıran, Hak'kı yaymak, helâl ve haramı ayırmak, imanı, devleti ve vatanı için şehid veya gaziliği en üstün rütbe bilen inançla tarihin ve soyunun en büyük devletlerinden ve en büyük medeniyetlerinden birini geliştirir. 
Bu devleti merkezi Anadolu olan geniş bir coğrafyada oturmuş ve soyundan Hun Türklerinin yıktığı Batı Roma'ya mukabil, o da asırlar sonra Doğu Roma, yani Bizansı tarih sahnesinden kaldırmıştır. 


Materyalist Grek düşünce zemininde gelişen ve uzun asırlar cehâletin ve geriliğin çukurunda feodal bir nizam yaşayan, sonra Hıristiyanlığın aslını kaybetmiş iman çemberine girerek kölelik, sınıflar, zulüm ve sömürü fikri ve hayatı içinde uzun süre yaşayıp yavaş yavaş toparlanmaya çalışan Avrupa kavimleri sade, düzensiz ve nizamsız yaşadıkları topraklardan gelen ve onların çürümüş iki büyük imparatorluğunu yıktığı için değil ve fakat Hıristiyanlığın ötesinde İslâm inancına sahip olduğu için de Türke hiçbir zaman dost ve insan gözü ile bakma” mıştır. Beraber, aynı coğrafyada yaşadığı insanları bile engizisyon mahkemeleri ile ağır işkencelere tabi tutarak veya arslanlara parçalatarak eğlenmeyi, ilmi ve gerçek olsa da farklı düşünceyi ölümle veya değişik inanç sahiplerine jenositle yahut yurtlarından kütle halinde sürerek mukäbele eden Batı Dünyası, zaman zaman Türkün insanlığını ve ahlâkını takdir etmiş, Osmanlıların sulh ve sükünuna gıpta veya ona iltica et” miş ise de, Türkü sevmemiş ve onu geldiği yere itmenin, medeniyet, huzur ve insanlık getirdiği topraklardaki maddi ve manevi varlığını ortadan kaldırmanın özlemini çekmiştir. 


Yüksek ahlâki ve insani meziyetleri ile asırlar boyu farklı ırk ve din sahipli, bugün Batının ileri ve medeni milletlerinin bile henüz gösteremediklerii olgunluk ve müsamahayı göstererek aynı devlet nizamı içinde yaşayan Türk, onların varlığını korumuş ve böylece XIX ve XX. Asırlarda ayrı millet ve devletler olarak ortaya çıkmalarını temin etmiştir. 


Bu tarihî geliş içinde Türk, Batı'nın akılcı ve faydacı gelişmesi muvacehesinde, kâinet nizamı ve tarihi determinizm sonucu, gerileme durumuna düşmüş Hıristiyan Batıya kaptırdığı üstünlük sonunda şaşıran ve kendi şahsiyet ve ahlâkına ters düşen zaafları ile aradaki açığın daha da artmasına sebep olmuştur. Bu şaşkınlık, nefis muhasebesi ile zeafını doğru ve zamanında tesbit edemeyiş, Batı'yı sathi taklitten ona tam teslim olma ve öz şahsiyetini unutma yahut inkâr noktasına kadar varmıştır. 

Böylece kudretli Osmanlı İmparatorluğundan, Avrupa'nın mirası paylaşılacak hasta adamı ortaya çıkmıştır. Batının cldum olası, kendinden olmayan, kendinden olması mümkün görülmeyen Türkü, tarih sahnesinden silme ve vatanını da taksim etme hesabı, Türkün soy ve İslâm imanının inanılmaz gayreti ve Mustafa Kemal Paşa gibi nadir bir askerin liderliği ile boşa çıkarılmış; Türk, ikinci ve edebi vatanı Anadolu'da çizdiği miski milli hudutlar içinde devletini, Türkiye Cumhuriyeti olarak tescil ettirmiştir. 
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Bu mucizevi kuruluş ve kurtuluşa rağmen, tarihi kaderimiz olarak, Şimâl ve Batı'da Türke dost olamayan kavim ve inanışlar, o kadim niyetlerinden vazgeçmemişlerdir. islâmi hayat ve devlet nizamı olarak bilen ve yaşayan, herşeyden, önce Allah ve Devlet korkusu tanıyan, Allah ve kanun huzurunda mes'uliyet duygusu taşıyan, insanı insana ezdirmeyen Türk insanı, yüzünü yeni devlet rejiminde Batı'nın materyalist, pozitivist dünya görüşü ve ahlâk telâkkilerine çevirmiştir. Takriben Tanzimatla başlayan bu olay Cumhuriyetin ilk yıllarında, büyük kültür değişimi ve inanç boşluğu yaratmasına rağmen, materyalist zeminli de olsa milliyetçi bir görüş ve telkinle kapatılmıştır. Fakat bir taraftan Atatürk Milliyetçiliğinin zayıflaması, bir taraftan da Hümanist, insancıl görünmə hevesleri, sadece ekmekle yaşaması mümkün olmayan insanoğlunu değişik telkinlere müsait kılmıştır. Il. Dünya Harbi ve onu takip eden yıllarda dünya konjonktüründeki değişmeler, teknik ilerleme, haberleşme ve ulaşımdaki şaşırtıcı gelişmeler, milli şahsiyet bünyesi zayıflamış Türk gencinin Batıdan ve Kuzeyden üflenen fikir ve talimatlara kolay teslim olabilmesi ile neticelenmiştir. Burada Türk Maarifinin çok büyük hataları dikkate çarpmaktadır. Bunu bilhassa kolaylaştıran bir başka ve önemli unsur da Türkiye'nin devlet varlığını ve otoritesini sersmada, ona baş kaldırmada aracı olan çok partili De mokratik rejimin yanlış tatbikatı olmuştur. 


Bu gidişin bir çıkmaza sürüklediği Türkiye; 27 Mayıs 1960 harekâtı ile devleti tahribe açık tutan yeni bir Anayasa dönemine geçmiştir. 
Sür'atle artan ve gençleşen nüfus, iktisadi sıkıntı ve dengesizlikler, Allah ve Devletten korkan, hayrı arayan ve şerden kaçan, mes'uliyet duygusunu kaybetme istidadı taşıyan Türk insanını, milli kültür ve şuur zaafı yüzünden, devletini tahrip ve onun ezeli düşmanlarına maşa olma noktasına getirmiştir. 


Bu kader çizgisine geliş Türk çocuğunu, Padişahına bomba atan ermeniden daha aşağı bir seviyeye itmiştir. Anarşi akıl almaz boyutlara, siyasi teşekküller anlaşılmaz bir sorumsuzluğa, Anayasa kuruluşları şaşırtıcı bir gaflet ve süküta dalmış; buna mukabil bu iç harbi körekleyen, her türlü tecrübe, plân ve maddi yardımla yıkılışın daha da çabuklaşmasını isteyerek müdahale edeceği anı gözleyen, varlığımızın ebedi hasımlarının bu rüyasını, Milletin özü olan Türk Ordusu 12 Eylül 1989'de bozmuştur. 
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Şimdi 12 Eylül'ün karşısında olan iç ve dış çevreler, adetâ 12 Eylül'ün hesabını sormaktadır. Bu hesapta Sevr'de parçalayamadıkları vatanın hesabı, Lozan'da tescil ettiremedikleri Ermenilerin uydurma iddiaları, aynı soy ve kandan geldiği ve asırlarca aynı imanla aynı toprakları savunmuş, müşterek bir hayat nizamını yaşamış olmamıza rağmen, değişik kavim ve milletmiş gibi Türkten ayırmaya çalıştıkları doğulu kardeşlerimizin ayrılıkçı hayâlleri, bu milletin tarihinde bulunmayan sınıf ve feodalite görüşünün iftiraları, sosyal adalet diye insanı insana esir eden Marksist ütcpinin varmak istediği hudutların ele geçirilmesi ve nihayet Türkün üzerindeki İslâm imanının soyulması gibil pek çok niyetler yatmaktadır. 


Halbuki Türk Tarihi hesap sorulacak bir tarih değildir. Zira o, me deniyet, adâlet, cihana nizam getiren yüksek bir beşer kültürünün insanlığın mazisinde rol alması demektir. Bu rolde Türk Milleti alan de ğil, daima fedakârlıkta bulunan, veren olmuştur. Şu halde Türk Tarihinin son temsilcisi olan Türkiye Cumhuriyetinin 3000 yıllık tarihi için veromiyeceği bir hesabı yoktur, Bu hesabın içinde insan haklarına aykırı ve işkenceye kaçan zulüm ve adaletsizlik dolu bir devlet anlayışı da, asla mevcut değildir. 


Bu keyfiyet Türkün İslâm'dan evvelki tarihinde olduğu gibi İslâm'- la müşerref olduktan sonra da, bu ahlâkla taçlanarak, daha da güçlenmek suretiyle devem etmiştir. Bil'akis insana zulüm yapan, onu köleleştiren diğer devlet yapılarından çok farklı, ilahi ve insani bir manzara arzetmiştir. 


Ancak Türk Milletinin tarihi varlığını kendi dini ve emperyalist emelleri için engel olarak gören diğer milletler, yani Hint-Avrupa kavimleri, Türkün fazilet ve fedakârlığını ters istikâmette değerlendirerek onu tarih sahnesinden silmenin yollarını aramıştır, aramaktadır. Türke barbar diyerek onu geldiği yere itmenin, gizli ve açık, ebedi kavgasına tutuşmuşlardır. 

Türk Milletinin, kuzeyli ve Batılı Haçlı zihniyet ve niyetini boşa çıkararok kurulan, ve bütün dünya Türklüğünün ve İslâm âleminin son ve en büyük kalesi olan Türkiye Cumhuriyetini içten çökertmenin hesap ve hamleleri durmamıştır. 
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Türkiye'nin hasımları iç ve dış, yani dahili ve harici mihraklar olmak üzere iki grupta toplanır. Dış düşmanlar Türkten, tarihinin intikamını alma peşindedir. İç düşmanlar ise yanlış bir milli eğitim politikasıyla milli kültürden yani Türkün kökünden kopan sözde aydınların 
oluşturduğu camiadır. Bu küçük azınlık, Türk Ordusunun kurtarıcı 12 
Eylül Harekâtına karşı dururken milletin kâhir bir ekseriyeti ordusunun yanında yer almıştır. 


Bu, Türkiye'yi yıkmak isteyen ardı arkası kesilmez hamle ve oyum lar karşısında ortaya çıkan gerçek ve tek kurtuluş yolu, Türkün devlet ve millet olarak kuvvetli bulunmasıdır. Bu, askeri ve ekonomik güç olduğu kadar aynı zamanda sosyo-kültürel kuvvettir. Yani Türk insanı fert ve aile olarak tıpkı geçmiş parlak devirlerindeki gibi, Türk-islâm ahlâkı ve vatanperver faziletlerle donatılmadıkça askeri ve ekonomik güç ve 12 Eylül hareketleri yeterli olamayacaktır. Türk insanının tarihi soy ve manevi dünyasında insanı insana köle yapmayan, örnek faziletler taşıyan bir cemiyeti oluşturarak cevher ve kudret vardır. Dolayısıyla terihi Türk Devleti yapısında olduğu gibi, kötü yerine iyiyi, haram yerine helâli, şer yerine hayrı tercih eden Türk insanı, bugün de zulüm ve işkenceden çok uzak bir varlığı temsil etmektedir. 


Esasen modern hukuk devleti halinde kurulan Türkiye Cumhutiyeti'nin fertler karşısındaki tavrı da tamamiyle adâletsizlik, zulüm ve işkenceden uzak, hür bir vatandaşlık hukukudur. 


12 Eylül, Türkün ezeli düşmanlarının ebedi niyetleri olan son arzularını elde edeceklerini zannettikleri bir anda Türkün öz varlığını teşkil cden Türk Ordusunun bu hayale dur dediği günün adıdır. Bundan dolayı bu ham hayalin içte ve dıştaki sahipleri hedeflerine ulaşamayınca bu sefer de insan hakları çiğneniyor, işkence yapılıyor gibi yaygaralarla ortalığı bulandırma, Türk Devleti üzerine gölge düşürme çabası içine girmiş bulunmaktadır. 


Şüphesiz Türkiye'de hiçbir işkence olayı olmadığı iddiasında değiliz. Ancak bunlar, dünyanın her yerinde, bu arada Batı ülkelerinde de görülenden farklı değildir. Ne devleti ne de milleti mes'ul tutmaya yeter. Bunlar yapıldığında suç telâkki edilen, devletçe takibata uğrayan ferdi ve münferit hadiselerdir. 
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Türkiye'yi gittikçe yalnızlaştırmak gayesini güden bu dünya çapındaki kampanyanın bir hedefi de Türkiyeyi önce içten zayıflatmak sonra da düşman tarafından ortadan kaldırılmak üzere tatbik edilecek olan stratejinin yollarını açık tutmaktır. Türkiye bütün bu düşmanca oyunlar ve yutulma stratejisini boşa çıkaran 12 Eylül Harekâtını yürürlüğe koyarken iç ve dış düşmanların müracaat ettikleri anarşi, terör, zor ve zulüm ycllarına taş vurmamış, problemi çözmek üzere, hereket askeri olmakla beraber hukuk yolunu tercih etmek gibi emsalsiz ve örnek bir medeni tutuma baş vurmuştur. Bu yolda kanuni mahkemelerden başka fevkalâde mahkemeler kurmamış, sivil idare kansız bir şekilde iş başındun uzaklaştırılmış ve hemen Anayasa düzenli demokratik hukuk devletini kurma teşebbüslerine başlanmıştır. Bunun için bir danışma meclisi teşkil olunmuş ve milletin %92 oyu ile kabul edilen yeni bir Anayasa ortaya konmuştur. Bu yeni devlet düzeni ve bu yeni Anayasa da yalnız devlet ve milletin bir daha böyle hadiselerle karşılaşmasının yolları tıkanmamış, aynı zamanda Batılı hukuk devletinin icap ettirdiği insan hakları da teminat altına alınmıştır. 


Buna rağmen yurt dışına kaçan suçluların faaliyetleri ve başta Avrupa Konseyi olmak üzere çeşitli yabancı mihraklarda geliştirilen ithamlardan 12 Eylül harekâtı ve Türkiye kurtulamamış ve bu haksız ithamler insaf ve adalet hudutlarını çoktan aşan ve yukarıda sebepleri izah edilen kan davasına dönüştürülmüştür. Bu dış ithamların ipe sapa gelmez beyanları ve yazıları ciltler tutacak hacimlere ulaşmış, bunlar arasında dünyadaki baş komünist merkezin talimatı da ibretle yer almıştır. 


Bu haksız kampanyada bizim mukabil tedbirleri milletler arası fo rumlarda iyi kullanamamış olmamızın rolü olmakla beraber hiç şüphesiz esas sebep Türkü anlamayan Hıristiyan Batının ve Dünya komünizminin katı ve ısrarlı anlayışsızlığıdır. Bu yaygın davranış karşısında Türk Milletinin tek çaresi Devlet ve Millet olarak kuvvetli olmaktır. 


Bilmeliyiz ki, Türkiye kuvvetlendikçe üzerinden. tehlikeler uzaklaşacak, zayıfladıkça yaklaşacaktır. Kuvvetli olmanın ilk şartı da güçlü 


devlet ile milletin birlik ve bütünlüğüdür. 
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Elbetteki başka hesapları olan dış güçlere ulaşmak ve meram anlatmak Türk Milleti için zordur. Ama bu dış güçlerin elinde oyuncak clan içerdeki zümreler ayrıca üzerinde durulması lâzım gelen bir ihanet ve perişanlık ifade etmektedirler. Anarşistlerin ruh yapıları üzerinde yapılan ilmi araştırmalar, bunların dış güçler tarafından adetâ sistemli bir şekilde seçildikleri intibaını crtaya koymuştur. 


Gerek bunların yaptıkları faaliyetler, gerek psikolojik durumları üzerinde ibretle durulmaya ve bundan sonra yetişecek nesilleri eğitirken bunu göz önüne almak zaruretini ortaya koymaktadır. Gerçekten 12 
Eyizi'ü arkada bırakırken, Türk Devletinin dikkati bundan sonra yeni nesillerin yetişmesine daha çek çevrilmeli ve milli kültüre bağlı, Atatürk inkılâpları çerçevesinde yetiştirilecek genç nesiller Türk Milli Eğitim ve Kültür Bakanlıkları gündeminde sür'atle yer almalıdır. Kuvvetli Türkiyenin ve istikbalimizin başlıca teminatı budur. 


Bu arada 12 Eylül'ü bir bitiş noktası kabul etmemek lâzımdır. Türkiye'nin kuvvetlenmesini istemeyen, kuvvetli Türkiye'yi kendi menfaatlerine daima engel gören sayısız dış mihraklar mevcuttur. Türkiye bu tarihe ve bu jeopolitiğe sahip oldukça böyle hasmane tutum ve saldırılar devam edecektir. Bize düşen şey 12 Eylül'de başlatılan mücadeleyi bundan sonra da kesintisiz devam ettirmektir. Eğer bunu yapar, ve düşmanın bizi iki kampa bölme taktiğine kapılmazsak kudretli devlet ile milli birlik ve bütünlük içinde Türkün varlığının ebed müddet saadet içinde devam etmemesi için hiçbir sebep kalmayacaktır. Çok şükür bugün Türkiye, devleti ile, hükümeti ile, Anayasası ile, maddi ve manevi yapısı ile bu yoldadır. 


İbret Vesikaları 


Türkiye Komünist Partisi 1984 Yılı Eylem Plânı 
Genelge Tüm Üyelere 
GENEL AFI TÜM POLİTİK TUTUKLULARA ÖZGÜRLÜK 


MK 1, Plenumu, tüm parti örgütlerinin aktif biçimde yer alacağı, «Genel af! Tüm politik tutuklulara özgürlük» Lelgesi altında ülke çapında ve yurt dışında politik bir kampanya açma kararı almıştır. Aksine bir karar kendisine iletilmedikçe tüm parti üyeleri, tüm parti örgütleri, tüm yayın organları bu kampanyanın yürütümünde organların vereceği direktiflere göre yer alacaklardır. 

Politik kampanya bu genelgenin dağıtımıyla birlikte başlayacak, aşağıda belirtilen yön ek eylemlerin ilk belirtileri, mayıs ayındaki Avrupa Konseyi Toplantısı öncesinde ortaya çıkacaktır. MK Sekreterliği, kampanyanın daha yüksek noktaya, tırmandırılacağı dönemi, atılan ilk adımların sonuçlarına ve somut duruma göre parti örgütlerine bildirilecektir. 

Parti örgütlerinin kampanyanın politik, ideolojik içeriğini, MK yayın orgam Atılım'dan, TKP'nin Sesi radyosundan, yığınsal ajitasyon için ise, Bizim Radyo'dan alacaklardır. 

Burada işaret edilmesi gereken iki nokta şudur: Birincisi genel af talebi rropagandamızda, demokrasiye geçişin gerçekten başladı, o nedenle bu geçişin hir sonucu olarak yerine getirilmesi gereken görevlerden biri olarak değil, hal. 
kın bugünkü rejime karşı ulusal çapta direnişini hazırlamaya yönelik bir savaşın hedefi olarak işlenecektir. İkincisi, özellikle TKP davası etkili bir şekilde öne çıkarılacaktır. 

Genel af için geniş bir hareket yaratırken, parti kendisini öne çıkarmayacak buna karşılık örgütlerimiz, genel af talebinin yükselen, ve bu yönde eyleme geçen her hareketini, TKP adına açıkça desteklediklerini duyuracaklar, bir ilde gerçekleştirilen eylemi, öteki ildeki komünistler kendi çevrelerinde, bu eylem doğrudan parti eylemi bile olsa, parti damgası basmaksızın yayacak aynı yönde harekete geçilmesi için yol göstereceklerdir. 

1) Her parti örgütü bu genelgeyle birlikte kendi çalışmalarını planlayacaktır, 

a. Kampanya için olanaklar nedir? (tutuklu aileleri ile teması olan yoldaşlar var mı? dışımızda ortaya çıkan af yanlısı hareket var mı?, temas olanağı ne? tutukluların o ildeki iskânı, yakınlarının adresleri, tutuklu avukatları ile bağı olan var mı? v.s.) 

b. Kampanyayı tüm örgüt yönetecek olmakla birlikte, kampanyadan parti örgütüne karşı kim, yada kimler sorumludur? 

c. O ilde öne çıkarılacak konu nedir? Partinin öne çıkardığı isimler dişında özel olarak kimin ismi öne çıkarılmalıdır? Hangi işkence, ölüm olayları. 
na işaret edilmeli? Hangi sıkıyönetim mahkemesinin içyüzü v.s. sergilenmeli? 
Hangi tutuklu ailesinin sefaleti kamu oyuna duyurulmalıdır? 
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d. Hangi tür eylem biçimleri mümkündür? Bildiri dağıtmak, hapishane ziyaretlerinde gösteri düzenlemek, imza kampanyası açmak, yerel basında yazı yayınlamak. 


e. Hangi tür eylem biçimleri mümkündür? Genel af komitesi mi? Tutuk. 
lu yakınlarının komitesi mi? İllegal sol eylem birliği komitesi mi? 

f. Kampanya için mali kaynak nasıl sağlanacak? 

g. Kampanyadan önce hangi işler yapılacak”? Ne zamana kadar? 

h. Mayıs ayı başından parti tarafından Avrupa Konseyinde kullanılmak üzere hangi tür eylem amaçlanacak? Ve parti'ye en hızlı bir biçimde nasıl iletilecek. 

Parti örgütü en üst düzeyden enalt düzeye kadar bu ve benzeri sorulara yanıt vermelidir. Bu kampanyanın planıdır. 


2) Genel af kampanyasında her parti örgütü için dayanılacak temel güç, tutuklu yakınlarıdır, Kampanyanın amacı, mümkün olduğu kadar ilk iş olarak, tutuklu yakınlarını hareketlendirmek olmalıdır, ve diğer güçleri bu hareketi desteklemeye yönelterek güçlü bir harekete dönüştürmeye çalışmalıdır, Kampanyanın örgütlenmesinde, özellikle tutuklu yakınlarıyla ilişkilerin kurulmasında görevlendirilecek yoldaşlar, mümkün olduğu kadar yakınlarından birisi tutuklu olan yoldaşlar arasından seçilmelidir. 


8) Parti örgütleri, partide gizli iş yapmayan kampanyaya aktif katıldığı zaman tehlike yaratacak olan tüm kadın yoldaşları, özellikle partiye doğrudan bağlı olmadan İKD üye ve sempatizanlarını bu kampanya için seferber edecek, onların tutuklu yakınları arasında anlaşmalarını sağlamak için yardımları sağlanacaktır. Aynı şekilde tutuklanıp serbest bırakılan ve partiye doğrudan örgütsel bağı bugün için tehlikeli olan parti üyesi kadın ve erkek yoldaşlarda bu kampanya için görevlendirileceklerdir. 


4) Parti örgütleri, yukarıda sayılan partili ve sempatizanların pratikte nasıl çalışmaları gerektiğini saptayacak, onlara yol gösterecektir. 

5) Tutuklu yakınlarının çevresindeki örgütlenme, ilk önce hapishane esa. 
sına göre, yani aynı hapishanedeki tutukluların yakınlarının örgütlenmesi biçiminde olmalıdır. Giderek oluşacak kümeler arasında koordinasyon sağlanmalı ve sonuçta bunlar birleştirilmeye çalışmalıdır. 


€) Gerek bağlaşıklık, gerek kanspirasyon açısından, tutuklu aileleri saptanırken, kural önce, TKP davası dışındaki tutukluların aileleri seçilmeli, ve eğer mümkünse bu ailelerin TKP davasından tutuklu ailelerle bağ kurması yoluna gidilmelidir. 


7) İşyerlerindeki parti komitelerimiz, özellikle DİSK'e bağlı sendikaların tabanında, tutuklu sendikacıların özgürlüğü için eyleme geçme yönünde propaganda yapmalıdır. Şimdilik bu alanda en basit yöntemler kullanılmalı, topluca gazetelere, partilere mektup yazmak, eğer mümkünse genel af talebini 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iletmek için siyasal partileri, gazeteleri ziyaret etmek, Türk-İş'e bu yönde mümkün olabilen biçimlerde başvurmak gibi... 

8) Öğretmenlerin arasında, teknik elemanlar v.s. arasında benzer mesleki danışma. (o meslekteki tutukluları kurtarmak) amaçlı girişimler yapılma. 
lıdır, Bu çalışmaları, bu alanda örgütlenmiş komünistler yukarıdaki esaslara göre yürütülmelidir. 


9) Yurtiçi parti örgütleri, genel af ile ilgili tüm gelişmeleri anında özellikle tutuklu yakınlarından başlayarak çevrelerinde duyurmalıdırlar, 

10) Yukarıdaki belirtilenleri, kendi özgül durumlarını gözönüne alarak kendi koşullarına uyarlayarak yurt dışı parti örgütleri de uygulayacaklardır. 

11) Yurtdışında genel af ile ilgili çalışmaların tepe noktası Mayıs ayında yapılacak olan Avrupa Konseyi toplantısının yapılacağı günlerdir. Amaç o günlerde Strasburg'da güçlü bir gösteri yapmaktır. 


Mart ayından başlayarak, her ülkedeki Avrupa parlamentosu Ulusal gru. 
buna yönelik genel af talebini içeren imza kampanyaları açılacaktır. İmzalar etkin isimlerden oluşmalıdır. Kampanya ile ilgili diğer somur çalışma hedefleri örgütlerimize ayrıca her aşamada, iletilecektir. 

TKP MK SEKRETERLİĞİ 


Almanya'nın Sesi radyosundan alınmıştır. (1 Mayıs 1984) 


Avrupa Konseyinin siyasi ve hukuk komisyonlarından oluşan heyetin Türk hapishaneleri hakkındaki görüşleri, 


Belçika'nın Sosyalist Parlamenteri de Jarden ve Danlmarkalı Liberal, aynı zamanda hukuk komisyonu raportörü Elmguıst, Türk hükümetinin tutumuna özellikle dikkat çektiler. Bu ziyaretin önemini vurguladılar ve 'Türkiye'nin Avrupa Konseyi ile ilişkilerini sürdürme isteğinin işareti olduğunu belirttiler. 
de Jarden'e göre; Konuştukları 60 kişinin işkence görmüş hali yoktu, İşkence var veya yok diyemem, şeklinde konuşan de Jarden, şüphe payını da hesaba katarak, kendilerinin anormal bir durumla karşılaşmadıklarını söyledi. 

Danimarkalı Elmguıst ise, biraz daha net konuştu ve «bana göre Diyarbakır hapishanesinde işkence yapılmıyor, eğer varsa polis karakollarında işkenceden kuşkulanabilir» dedi. 


Mamak hapishanesini gezen Avrupa Konseyinin Fransız parlamenteri Baumel ise, Mamak'daki durumun Dünyadaki başka hapishanelerden, daha kötü olmadığını, mahkümların temiz giyimli ve işkence görmemiş izlenimi bıraktıklarını söyledi. Aile ve avukatlarının haftada bir ziyaret edebildiklerini de belirten Baumel'e göre, Türkiye'de gerçek bir demokrasiye geçiş için büyük bir istek var. 
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Fransız parlamenter, ortada bir vicdan sorunu olmasına rağmen, Avrupa Konseyinin Türkiye'yi bu aşamada çıkartmasının, hem 'Türkiye ile ilişkiler, hem de Türkiye'de kurulmaya çalışılan demokrasi açısından tehlikeler yaratacağını ileri sürdü ve konuşmasını «tüm olup bitenleri tasvıp etmemekle birlikte, Türkiye ile ilişkilerin sürdürülmesinden yanayız» diyerek bitirdi. 


dpa: «Avrupa Konseyinden bir heyet Türk cezaevlerini gezdi,» 


Avrupa Konseyi heyeti üyelerinin bugün Paris'te yaptıkları açıklamada, Strasbourg'daki Avrupa Konseyinde bir heyetin, Türk askeri cezaevlerini ziyaret ettiği ve on tutuklu ile konuştuğu belirtildi. 

Heyet üyeleri Türkiye'nin konseyden muhtemel ihraç konusunu tartışacak olan Avrupa Konseyinin görüşmesinden birkaç gün önce, geçen cuma Diyarbakır, Türk Kürdistanı ve Ankara yakınındaki Mamak cezaevlerinin ziyaret edildiğini söylediler, 

Bazı Konsey üyeleri, cezaevlerindeki tutuklulara işkence yapılmasına izin vermesi nedeniyle Türkiye'nin Konseyden ihraç edilmesi konusunda ısrar etmişlerdi. 

Heyet üyeleri, biri kadın olan iki tutuklunun cezaevinde çok fazla kalaba. 
lık olan bölümlerdeki ölüm ve işkence konularında konuştuklarını belirttiler. 

Heyet üyeleri, yetkililer tarafından «eylemci» veya «terörist» olarak listesi yapılmış 1500 tutuklu Mamak cezaevinde bulunurken, 1979'dan bu yana Diyarbakır'da, çoğu 20-25 yaşları arasında 7100 ayrılıkçı kürt tutuklunun bu-Tunduğunu söylediler, 


Amerikanm Sesi radyosu: (12 Mayıs 1984) 


«Avrupa Konseyi siyasi işler komisyonu üyesi Claude de Jarden Brüksel'de düzenlediği kasın toplantısında Türkiye'de demokrasinin kurulması ve insan haklarına saygı gösterilmesi konularına değindi.» 


«Claude de Jarden, 25 ile 28 Nisan tarihleri arasında Türkiyede bir dizi temasta, bulunup, Diyarbakır ve Mamak askeri cezaevlerini ziyaret ederek tu. 
tuklu ve mahkümlarla görüşen Avrupa Konseyi heyetinde yer almıştı, İzlenimleri ile ilgili olarak Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'de demokrasi, insan hakları işkence kötü muamele uygulamaları ve hapishanelerdeki yaşam koşulları konularında açıklamalarda bulundu. de Jarden, «eğer Türk yetkililer, hapishaneleri gezmemize izin vermeselerdi, bu gizlenen bazı şeylerin mevcut bulunduğu yolundaki iddiaları doğrulayacaktı» diyerek başladığı konuşmasında, «Türkiye'de hangi ideolojiden olursa olsun, temas ettiği kişilerin Avrupa Konseyi ile Türkiye ilişkilerinin devamını istediklerine» dikkat çekti. Belçike'lı parlamenter, «hapishanelerde bile mahkümlar, Avrupa 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Konseyi'nin insan hakları sözleşmesini bildiklerini belirttiler.» de Jarden, «Bel çika'da veya başka bir Avrupa ülkesinde Avrupa Konseyini kaç kişl tanıyor» şeklinde Konuştu. 


Türk yetkililerin de Avrupa Konseyi ile ilişkilerin devamına önem verdiklerini kaydeden de Jarden, «eğer Türkiye'de özgürlüklerin demokrasinin ve insan haklarının iyileşip geliştirilmesi yolunda mevcut şansı güçlendirmek istiyorsak, bir militan gibi değil, adım adım gelişmeye katkıda bulunacak bir kişi olarak hareket edip, Türkiye üzerindeki baskının ölçüsünü kaçırmamamız gerekir» dedi, 


Öte yandan Belçika senatosunun beş siyasi grubu adına sunulan ortak karar taslağında, Türkiye'de insan haklarına riayet edilinceye 1şkence ve kötü muamele uygulamalarına son verilinceye, siyasi nahkümlara af çıkartılıncaya kadar Eelçika hükümeti'nin Türkiye'ye karşı politik, diptomatik ve ekonomik tedbirler alması istendi. Bu ortak karar taslağına senatonun Liberal parti ve Flaman sosyal hıristiyanlar siyasi grupları imza koymadılar Karar tasarısı Türkiyede insan hakları görüşmesi yapıldıktan sonra oylamaya sunulacak, An. 
cak iktidar ortakları olan ve taslağı imzalayan iki parti nedeni ile, kabul edilse bile yürürlüğe konulması şansı az görünüyor. 


Strasbourg, İki hafta önce Türkiye'deki askeri hapishaneleri ziyaret eden ve tutuklulara karşı sistematik bir işkence olmadığı konusunda intiba edinen Avrupa Kanseyinden parlamenterler bugün, müşahedeleri konusunda tereddütlerini ifade ettiler. 


Heyet başkanı Danimarkalı Liberal Eimguıst, kendisinin, bulguların bazıları konusunda şüpheleri bulunduğunu ve gerçekte belirli aldatma örnekleri farkettiğini belirtti. 


Elmguıst parlamenterler meclisine, heyet üyelerinin hiçbirinin niçin yanlarında Türk yatkililer tarafından yapılan tercümelerin doğruluğunu. kontrol etmek için teyp ve görüştükleri tutukluların resmini çekmek için kamera götürmediklerini açıklarken «biz herhangi bir meslek mensubu değiliz, politikacıyız » dedi. 


Elmguıst, raporunda malum aldatma ifadesinin dışarda yer almaması konusunda politik bir amaç olduğunu hiddetle reddederek, ziyaretin amacı «hapishane şartları konusunda genel bir izlenim edinmek» ve uzmanca bir değerlendirme yapmamaktı dedi. 


Elmguıst heyetin görüştüğü sekiz tutuklunun çoğunun «içten» olduğunu, ancak kimliklerinin şu anda yeniden kontrol edildiğini de ekledi. 


Ayrıca, rehber olarak görev yapan Türk yetkilisinin, Diyarbakırdaki askeri eğitim merkezini merkez, hapishanenin bitişiğinde beş katlı bir binayı 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teşkil ettiği halde küçük bir idare odası olarak tanımlarken, yalan söylediğin! 
belirtti. 

Elmguıst ziyaretten önce Danimarka'daki Türk sürgünler tarafından tutuklulara yapılan işkencenin çoğunun bu merkezde yapıldığı Konusunda bilgi verildiğini söyledi. 


Türk sürgünlerin kendisine «hapishaneyi boşver, merkeze git» dediklerini belirtti. Delegasyona merkezin sekreterlerle dolu olduğu ve içeriye kabul edil. 
mediklerini belirtti. 

Elmguıst'e göre daha ayrıntılı bir rapor Avrupa Konseyi insan hakları komisyonuna sunulacak, 


Tirajı günde 265 bin olan Liberal-Sosyal Demokrat eğilimli Kölner Stadt-Anzşıger gazetesinin 8 Mayıs 1984 tarihli sayısında yayımlanan hannover çıkışlı dpa/ddp haberinin tercümesi şöyledir: 


Anayasa Mahkemesi eski oyargıçlarından Hırschile Hamburg'lu yargıç Stallbaum, Türk makamlarını, ortak-pazar heyetinin Nisan sonunda Türkiye'ye yaptıkları gezi sırasında, cezaevlerindeki mevcut hakiki şartlar konusunda aldatmakla, suçladı, Hannover'de yayınlanan neue presse gazetesinde iki yargıç, ortak-pazar parlamenterlerini de. «gerekli ttizliği göstermemekle» suçladılar. 
İki yargıç, parlamenterlerin kendilerine verilen tercüman ile «sözde tutuklular. 
la» konuşmalarına izin verildiğini naklettiler Hukukçular, Türkiye'ye yaptıkları geziden hafta sonunda dönmüşlerdi. Türkiye, ortak-pazar parlamenterle, rinin ilkbahar toplantısında ele alacakları bir konudur. 


TKP'nin eylem plânı ve Batılı dostların (!) belli davranışları sürüp giderken Gen, Kur. Bşk.'lığının 2 Nisan 
1984 tarihinde basına ve TRT'a açıkladığı «Askeri Ceza 
ve Tutukevleri İnceleme Sonuç Raporu» şöyledir. 


GENELKURMAY BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR 


Son günlerde, Sıkıyönetim Askeri Ceza ve Tutukevlerinde tutuklu bulunan sanıklara işkence yapıldığı, insanlık onuruna aykırı ve yakışıksız muamelelere maruz bırakıldıkları, çok kötü yaşam koşulları içinde bulundukları şeklindeki benzer iddiaların yer aldığı bir propagandanın yeniden yaygın bir şekilde gün. 
deme getirilmeye çalışıldığı izlenmektedir. 


Güvenlik kuvvetlerimizin ve türk adaletinin pençesinden kurtulabilmiş olan bir kısım yasadışı yıkıcı ve bölücü örgüt mensuplarının, yurt dışında ve içinde belirli mihrakların da teşvik ve tahriki ile sürdürdükleri bu kasıtlı ve mesnetsiz propaganda ile, öncelikle Türkiye'yi uluslararası ilişkilerde müşkül va. 
ziyette bırakmak ve tutuklu yandaşları hakkında yürütülen adli işlemleri etki 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altına alabilmek için uluslararası baskı grupları oluşturma ve dış basin yayın organları ile yabancı ülkeler kamuoyunu etkileme hedefini güttükleri açıkça görülmektedir. 


Diğer yandan çete kurarak devleti ve cumhuriyeti yok etmeye kadar varan suçlardan tutuklu evlat ve yakınlarının acısı lle kalpleri kanayan ana, baba, eş ve diğer yakınlarının bu söylentilerle büsbütün tahrik edilerek Cevlete, yönetime ve silahlı kuvvetlere karşı, bir cephe oluşturmanın amaçlandığı açık bir gerçektir. 


Bu sonuçlara ulaşmak için Marksist ideolojiye bağlı anarşist, terörist ve bölücü ihanet mihraklarınca askeri ceza ve tutukevlerindekı yandaşlarına gönderilen ve ele geçen belgeler; 


— Ceza ve tutukevlerinin, disiplin ve yaşam kurallarına uymamaları, ceza ve tutukevlerindeki güvenlik unsurları ile çatışmaya sebep olacak olaylar yaratmaları, 

— Çeşitli direnme hareketlerinde bulunmaları, 

— Kademeli bir şekilde açlık grevi yapmaları, aralarında gönüllüler seçilerek bunların yiyecek ve tedavi kabul etmemeleri, ölüme kadar bu direnişe devam etmeleri, 


— Aileleri ve gerektiğinde avukatları ile görüşmeyi kasten red etmeleri, 


— Kendilerine yiyecek verilmiyormuş, tıbbi bakım yapılmıyormuş propagandası yapmaları, 


Direktifleri verildiği tespit edilmiştir. 


Nitekim, bugün bazı sıkıyönetim askeri ceza ve tutukevlerinde tutuklulardan belli bir kısmı, bu direktifler doğrultusunda hareket ederek bir takım olaylara neden olmaktadırlar. Buna mukabil, tutukluların büyük çoğunluğunun ceza ve tutukevleri nizamlarına uydukları ve olumsuz olaylara katılmadıkları müşahade edilmektedir. 


Dünyanın her tarafında olduğu gibi, sıkıyönetim askeri ceza ve tutukevlerimizde de görevli güvenlik personelinin, yasalara aykırı munferit davranışları olabilmektedir, Ancak, bu gibiler hakkında adli takibat yapıldığı ve suçlu görülenlerin çeşitli cezalara çarptırıldıkları kamuoyunun malumudur, Nitekim sıkıyönetim ilan edildiği 26 Aralık 1978 tarihinden bu yana işkence ve kötü muamelede bulunma suçlarından dolayı toplam 80 güvenlik görevlisi muhtelif cezalara çarptırılmıştır. 


Bütün bu gerçeklere rağmen durumu bir kerede tüm ayrıntıları ile yerinde görüp incelemek ve hakikatı kamuoyunun gözleri önüne sermek için Genelkurmay Başkanlığı'ndan, içinde Genelkurmay adli müşaviri'nin de bulunduğu üçü General beş subay ile, Adalet ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarından 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Müsteşar yardımcısı düzeyindeki kişiler ve Gülhane Askeri Tıp Akademisinden biri Profesör, diğeri Doçent olmak üzere iki tabipten oluşan dokuz kişilik bir heyet teşkil edilerek, özellikle şikayetlere hedef olan Sıkıyönetim Askeri ceza ve tutukevlerinde, 19-29 Mart 1984 tarihleri arasında idari bir inceleme yaptırılmıştır. 


Bu heyetin yaptığı incelemede de, bir kısım tutukluların yukarıda bahsedilen kasıtlı ve plânlı davranışları aynen tesbit edilmiş ve verilen raporda; 


«Marksist-Leninist ideolojiye bağlı bir kısım tutuklunun sistematik bir şekilde ceza ve tutukevleri nizamlarına aykırı davranışlarda ısrar ettikleri ve ezcümle; 


— Arama ve sayım yapılmasına karşı geldikleri, 


— Ceza ve tutukevi içerisinde bütün ikazlara rağmen ideolojilerini yansıtan slogan atmaya devam ettikleri, 


— Ceza ve tutukevi çalışma düzenini her fırsatta bozmaya çalıştıkları, 


— Ceza ve tutukevlerine kesici-delici aletler ile patlayıcı madde sokma gayreti içinde oldukları, bir örnek olarak, bir tutuklunun terliğinin topuklarına saniyeli fitil ve yüksek güçte patlayıcı madde sakladığının zikredilebileceği, 


— Mevzuat gereği tutuklu ve hükümlülerin giymeleri gereken, ceket ve pantolondan ibaret clan özel elbiseleri, bazı tutukluların giymemekte direndikleri, duruşmalara gitmek için giyenlerin ise, duruşma salonunda ve nahkeme huzurunda elbiselerini çıkararak yırttıkları ve iç çamaşırları ile kaldıkları, 


— Bu tür olumsuz davranışların incelenmesi ve cezaevi disiplinin sağlanmau için alınan önlemler sırasında cezaevi personeli ile tutuklular arasında bazı sürtüşmelerin meydana geldiği, bu arada her iki tarafında müessir flile maruz kaldıkları, ancak bu olaylara sebebiyet verenler kim olursa olsun haklarında adli işlem yapıldığı, 


— Bütün bu eylemleri önlemek üzere alınan yasal tedbirleri, işkence ve insanlık dışı muamele olarak nitelendiren bazı tutukluların açlık grevi gösterisine giriştikleri, bu eylemleri, aralarında gruplara bölünerek nöbetleşe bir şekilde sürdürdükleri, böylece açlık grevi olayının devamlı olarak kamuoyunda canlı tutulmaya çalışıldığı, bir kısmının ise aralıksız olarak greve devam ettiği, açlık grevi sırasında ceza ve tutukevleri idarelerince tutuklulara yemeklerinin her öğün muntazam verildiği, ancak bu yemeklerin yenmediği, greve devam edenlerin, sağlık durumlarının daha yakından takibi için ayrılan ayrı koğuşlarda yatırıldığı, grev devamınca hergün sağlık kontrollarının yapıldığı, durumu ciddi görülenlerin hastahaneye sevkedildiği, burada durumlarının kendilerine anlatılarak tedavilerinin yapılması gerektiğinin belirtildiği, ancak tüm ısrarlara rağmen bazı tutukluların tedavi kabul etmeyerek serum dahil 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her türlü tıbbi müdaheleyi reddettikleri, hatta bu hususu yazılı olarak belgeledikleri, bu davranışlarından vaz geçmeleri için kendi aile yakınlarının, tabip. 
lerin, psikologların, din adamlarının ve cezaevi görevlilerinin her türlü fırsatı kullanarak nasihat ve telkinde bulundukları ifade edilmektedir. 


Raporda ayrıca! Halen sadece, Mamak askeri ceza ve tutukevlerinde, Şubat 1984 tarihinde başlatılan açlık grevinin, zaman zaman gıda alan 200 tutuklu tarafından devam ettirildiği, söz konusu tutuklulardan bazısının durum. 
larının yakinen takip ve kontrolu için hastaneye kaldırılmış olduğu, hallerinde hayati bir tehlike mevcut bulunmadığı ve söz konusu ceza ve tutukevinde açhk grevi nedeniyle meydana gelmiş herhangi bir ölüm olayının da vuku bulmadığı belirtilmiştir. 


İnceleme heyeti, özellikle işkence sonucu veya kasten ölüme sebebiyet verme söylentileri üzerinde de titizlikle durmuştur, Eldeki resmi ve adli kayıtlara göre 26 Aralık 1978 tarihinden bugüne kadar askeri ceza ve tutukevlerine girmiş bulunan 63.092 tutukludan 53'ü ölmüştür, Bu ölüm olaylarında; 


14'ü kendisini asma, yakma, bileklerini kesme gibi, muhtelif şekillerde intihar, 


, 


23'ü çeşitli hastalık sonucu tedaviye rağmen ölüm, 

Tsi açlık grevi sonunda ölüm, 

2'sl işkence ve kötü muamele sonucu ölüm, 

“si ise adli soruşturması devam eden ölüm, belirlenmiştir. 

Nitekim inceleme heyetinin bulgularına güre, son kir kaç ay içinde Dİ. 
yarbakır askeri ceza ve tutukevlerindeki dikkate çarpan ölüm olaylarında; 


— Bütün insani ve tıbbi müdahalelere rağmen, Cemal Arat ve Orhan Keskin adındaki tutukluların açlık grevi, 


, Yılmaz Demir ile Remzi Aytüri'ün kendilerini asarak intihar, 


— İsmet Karak'ın Pankreas kanseri, Necmettin Eüyükkaya'nın da beyin kanaması, sonucu öldükleri ve bütün ölüm olaylarına askeri savcılıklarca el konulduğu anlaşılmıştır, 

Ayrıca raporda; 

— Belirli bir grup tutuklunun dışında, aynı ideolojik görüşe veya karşıt görüşe sahip diğer terör tutukluluları ile kaçakçılık suçundan tutuklu olanların, herhangi bir şikayet ve iddialarının mevcut olmadı, 


— İlgili mevzuata ve ceza ve tutukevi kurallarına uyan tutukluların, mev. 
zuatın bahsettiği tüm olanaklardan serbest ve eşit bir şekilde yararlandını!- 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âıkları, örneğin bazı cezaevlerinde, tutukluların tiyatro, resim, el sanatları gibi çalışmalara katıldıkları, cezaevi kütüphanesinden yararlandıkları, 


— Tutukluların mevzuat gereği beslendikleri, ceza ve tutukevinde görevli erbaş ve erler gibi er kazanından iaşe edildikleri, ayrıca mevcut kantinlerden de ihtiyaçlarını karşılayabildikleri, 


— Her ceza ve tutukevinde yeterli sağlık personeli bulunduğu ve tutukluların muayene ve tedavilerinin aksatılmadan yapıldığı, gerekli görülenlerin süratle hastanelere sevkedildiği, 


— Tüm tutukluların ceza ve tutukevleri mevzuatı çerçevesinde gazete, mecmua, kitap, radyo ve televizyon imkanlarından yararlandırıldıkları, 


— Askeri ceza ve tutukevlerinin mevcut imkanlar ölçüsünde standartlara uygun ve yaşam koşullarının tatminkar olduğu, 


— Tutuklular hakkında tüm. disiplin cezalarının, mutlaka mahkeme kararı alınarak uygulandığının saptandığı da açıklanmıştır! 


Askeri ceza ve tutukevleri bir askeri müessesedir, Her hareket ve faaliyet, program ve disiplin kuralları ile hudutlandırılmıştır. Buradaki tutuklular ise, sivil kişiler de olsalar mevzuata göre asker kişi addedilirler ve tamamen askeri disiplin usulleri ile askeri yasalara tabidirler, Buna göre de, askeri ceza ve tutukevlerindeki sivil tutuklulara, şu veya bu sebeple askeri disiplin ve oto. 
riteyi zedeleyecek herhangi bir müsamahada bulunmasının ve taviz verilmesinin bahis konusu olamayacağı aşikardır. 


Bununla birlikte kesin olarak ifade edilebilir ki her insaf ve izan sahibi vatandaşımızın da takdir edeceği gibi, askeri ceza ve tutukevlerinde nadir bireysel olaylar dışında, sistamatik ve kasti bir kötü muamele ve işkence bahis konusu değildir. 


Aynı milletin çocukları olan bu tutukluların varlığı, öncelikle Türk adaletinin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin kontrol ve himayesi altındadır. 


Gerçek durum Türk kamuoyunun bilgisine sunulurken, askeri ceza ve tutukevlerindeki tutukluların, adaletin tecellisini sükünet içinde beklemelerinin, bunların akraba ve ailelerinin de kasti propagandalara kanarak idareyi suçlama yerine, tutuklu çocuklarını ve yakınlarını doğru yola sevkedici gayret ve telkinlerde bulunmalarının, mevcut problemi halledecek tek çıkar yol olduğu tüm ilgililere yeniden hatırlatılır. 
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